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DE ZANDLOPER

Kwartaalblad van de Vereniging Oud Ede
28e Jaargang nr 4 december 2000

lan het bestuur

Nu De Zandloper, nummer 4 van de 28e jaargang, in de bus is gevallen, gaan we het jaar
en de eeuw afronden. Wellicht ook de reden waarom er zoveel activiteiten waren dit afgelo-

pen jaar. Er was duidelyjk een drang nog allerle1 zaken te realiseren in het gedenkwaardige
jaar 2000.

In het bestuur vonden mutaties plaats in de sleutelposten van secretaris en voorzitter. In de
jaarvergadering op 26 april 2000 werd de heer P. Bon benoemd tot opvolger van de heer
D. van Veldhuizen en in de bizondere ledenvergadering van 17 oktober 2000 werd op
voordracht van het bestuur de heer E. ILagerweil) benoemd tot voorzitter van de Vereniging
Oud Ede ter opvolging van de heer D. Boot. Op de ledenvergadering heeft de heer Lager-
wel) zichzelf geintroduceerd. “Het beleid zal worden voortgezet.”, zo besloot hij zijn 1nlei-
ding.

Na de bevestiging van de benoeming werd afscheid genomen van heer D. Boot. In 1994
werd hiy in het bestuur benoemd. Het vormgeven van het P.R.-beleid had ziyn grote
belangstelling. In 1998 werd hij gevraagd om in zijn resterende bestuurstermijn als voor-
zitter op te treden. Na ziyn terugtreding zullen de prioriteiten voor hem verschuiven. Ter

bevestiging van de lovende woorden bij ziyyn afscheid, werd hem een decoupeerzaag aange-
boden waarmee h1y andere vaardigheden beter vorm kan geven.

De oktobermaand was druk bezet. Tijdens de bijzondere ledenvergadering werd de video-
film "Een wandeling door Ede in de vorige eeuw” gepresenteerd. De videofilm 1s nog een
activiteit uit het Jubileumjaar 1999 die eerst nu kon worden afgerond. De film 1s te koop
en kost f 30.-. Leden krijgen een korting van f 5.-.

Daags na de ledenvergadering, 18 oktober, werd een nieuw boek over de kerkgeschiedenis
van Ede gepresenteerd. Het boek ”De kerk als moeder”, auteur ds. T. van ‘t Veld, 1s
onder auspicién van de vereniging Oud Ede uitgegeven. In het voorjaar kon men op het
boek intekenen. De eerste druk 1s inmiddels uitverkocht. De tweede druk 1s echter bin-
nenkort verkryjgbaar. De prijs bedraagt f 40,-.

Een aantal leden heeft tot heden verzuimd de contributie over het jaar 2000 te voldoen.

Wilt u dit verzuim zo spoedig mogelijk herstellen. Met dank voor uw medewerking. Het
bespaart ons het verzenden van aanmaningen.

Tot slot wensen wij u allen prettige feestdagen toe en een vreugdevolle overstap naar de
21e eeuw.
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lan de redactie

De redactie heeft onlangs afscheid genomen van Gosse Stel en Jaap Niyjdam. Gosse Stel
heeft vanaf 1993 met grote inzet de tekstredactie en de verzorging van de layout van De
Zandloper voor zijn rekening genomen; zijn vakkennis heeft geleid tot de voortgaande
professionalisering van De Zandloper. Jaap Nijdam was vanaf 1995 lid van de redactie,
maar hi schreef al in de jaren tachtig byjdragen in De Zandloper. Een selektie van zijn
artikelen omvat de geschiedenis van het spoor- en tramverkeer in Ede, de atloop van het
water in de Gelderse vallei en het Poortgebied in Ede Oud-Zuid. Beide redacteuren zin
hartelijk bedankt voor het vele werk dat z1) verricht hebben en voor hun enthousiasme en
betrokkenheid.

Dit keer weer een gewone Zandloper met de volgende artikelen van leden van de
Werkgroep Geschiedenis. Zwerus de Nooij vervolgt zijn serie Edese industrieén met de
voormalige wasser1j ‘Gelria’. Cor Bleeker verdiepte zich Zorgcentrum St. Barbara en ver-
telt de geschiedenis daarvan tot in de jaren zeventig van de vorige eecuw. Ds. 1. van ‘t
Veld heeft enige korte verhalen geschreven over kerkelijke gewoonten en gebruiken waar-
van het eerste de titel heeft “Zorg voor de armen”. Natuurliyjk 1s er ook aandacht voor de
presentatie van zijn boek “De kerk als moeder”. Dick Boot vertelt over het totstandko-
men van de video “Een wandeling door Ede in de vorige eeuw”. Verder 1s er het muse-
umnieuws van Dirk-Jan List en een boekbespreking over het boek “Aalbert van
Schothorst” van J.J. Speelziek.

Zorg- en wooncentrum “St. Barbara™
door Cor Bleeker

Voorgeschiedenis van St. Barbara

Het tegenwoordige zorg- en wooncentrum “St. Barbara”, gelegen aan de Zuidelijke Spoor-
straat langs de Kippenlijn, is ontstaan in de jaren twintig. Toen 1s de basis gelegd voor wat
nu een volwaardig zorg- en wooncentrum 1s.

Het ontstaan van St. Barbara 1s een rechtstreeks gevolg van de oprichting van de nieuwe
fabriek van de ENKA 1n 1918. De ENKA koos Ede als vestigingsplaats, vanwege de ligging
aan de spoorlyjn van Utrecht naar Arnhem. Verder vond men Ede aantrekkelyjk omdat er
schoon grondwater beschikbaar was voor de productie van de garens. Maar om een fabriek
te laten draaien zijn er werknemers nodig. Uit Ede kwamen vooral boerenarbeid(st)ers -
soms vanwege een aanvulling op hun loon - in de fabriek werken. Het waren er echter te
welinig en men besloot om werknemers uit de (verre) omtrek te “ronselen”. Met speciale
treinen en met de opvallende, blauw geschilderde ENKA-bussen werden z1) van elders aan-
gevoerd, zelfs vanuit de provincie Limburg. Het valt te begriyyjpen dat dit heen en weer rei-
zen een grote belasting was voor de werknemers. Ook de directie was hiermee niet gelukkig
en nam het besluit om woningen voor het personeel te bouwen. Zo ontstond de (recent
weer in oude staat gerenoveerde) wik Ede-Zuid tussen de Parkweg, de Kerkweg en de
spoorlijn Utrecht-Arnhem.

Er was echter ook behoefte aan tyjdelyjke huisvesting in de vorm van een pension. Nu stond 1n
de buurt van de ENKA het “Parkhotel”. Dit was een grote villa die tevens dienst deed als
pension annex café-restaurant. Op dit pand, dat gelegen was in de onmiddellyke nabiheid
van het station, liet de ENKA-directie haar oog vallen. In 1925 werd het Parkhotel geschikt
gemaakt voor bewoning. Er werd een concerge-echtpaar aangetrokken. Het heeft echter niet
lang geduurd; een jaar later werd het pension weer opgeheven. De reden 1s niet meer te ach-
terhalen. Was de leiding niet meer opgewassen tegen haar taak? Wi weten het niet. Goede
raad was duur. Zo kon het niet doorgaan. Enerzijds wilde de directie dat de arbeid(st)ers hun
werk in alle rust konden doen, en anderzijds dat z1) een goede behuizing zouden hebben.
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Een oude foto van het toenmalige Parkhotel. (Foto: Archief gemeente Ede)

Het begin

Er werd contact gezocht met de Edese parochie die onder leiding stond van pastoor Roos-
winkel. Deze had de leiding overgenomen van pastoor Padberg, die op 3 november 1923
was overleden. In een gesprek met de ENKA-directie werd pastoor Rooswinkel gevraagd
om over een oplossing na te denken. Nu was er in Amersfoort sedert lange tijd een congre-
gatie van de zusters van St. Jozef. Deze congregatie, die onder bescherming van de Heilige
Barbara stond, had kort daarvoren haar 50-jarig bestaan gevierd. Pastoor Rooswinkel reis-
de naar Amersfoort en zocht contact met de “algemene overste” om de situatie te bespre-
ken. Na de nodige onderhandelingen werden zes zusters toegezegd, maar onder de voor-
waarde dat er een kapel aanwezig moest zijn. Wilden de zusters hun werk goed doen dan
moest er een ruimte zin, een soort stilte-centrum, waar zij geestelyk weer “bijgetankt”
konden worden. Aan deze voorwaarde werd voldaan.

Op 20 juli 1926 arriveerden zes zusters in gezelschap van de eerwaarde “moeder Antonia
en zuster Padua”, wier burgernaam Geraldina Swarte was; z1j werd aangesteld als “plaatse-
Iyk overste” in Ede. Op 8 augustus werden de eerste tien meisjes uit Limburg opgenomen.
Van deze tien moesten er vier weggezonden worden, omdat zij zich niet aan de voorschrif-
ten hielden. Weldra groeide het aantal meisjes naar veertig. Deze verzorging van Limburg-
se meisjes, die byy de ENKA werkten, was het begin wat nu het huidige zorgcentrum St.
Barbara 1s. De toenmalige naam was “T'ehuis voor R.K. werksters”.

Op 22 oktober 1926 schreef de heer Frans Evershamm een stukje over dit tehuis. We cite-
ren: “Op 20 Jul1 1926 werd het huis, dat aangenaam gelegen 1s te midden der eikenbosch-
Jjes nabi) het station, betrokken. Op het oogenblik herbergt het 6 Zusters en 32 meisjes,
doch weldra zullen alle 46 plaatsen bezet zijn. De meisjes zijn allen afkomstig uit het LLim-
burgsche mijndistrict, en zijn door de inspectrice der fabriek in samenwerking met de
Arbeidsbeurs te Heerlen uitgezocht uit nette en degeljjke gezinnen. Ze moeten hun intrek
nemen 1n het Tehuis, opdat zooveel waarborgen bestaan, dat zij die goed en braaf, ver van
het ouderlijk huis haar brood zijn gaan verdienen, ook goed en braaf blijven. Doch tevens is
het de bedoeling, dat de meisjes buiten de fabrieksuren zooveel mogelijk alles leeren wat
een latere huisvrouw en moeder weten en kunnen moet.”




De Zeereerwaarde Heer B.H. de Groot, als Rector belast met de geestelijke leiding in het
Riyjksopvoedingsgesticht te Amersfoort, publiceerde een artikel in het Maandblad voor
Beroepskeuze: “Aanleg en Beroep” (me1 1927). Onder het opschrift : ”Een mooi sociaal
werk” zette hiy de inrichting van het gebouw uiteen en toonde aan “hoe de Directie der
Kunstzyydetabriek voor haar edel streven naar verbetering en verheffing van het innerljk
gehalte van haar talryk vrouwelijk personeel geen beter middel wist te vinden, dan de jon-
gere meisjes onder te brengen in een internaat aan E.E. Zusters toevertrouwd”. Hiernaast
gaf h1) het financiele voordeel aan dat er voor de meisjes aan verbonden was, en wel hoe-
veel z1) gemiddeld per week overhielden na aftrek van het kostgeld. Hij wees er op, dat de
meisjes ten tiyde van ziekte gratis door de fabrieksarts behandeld werden, terwijl zi3 90%
van het grondloon, vermeerderd met circa 50% van de gemiddelde premie, uitgekeerd kre-
gen.

Crisisjaren

De crisisjaren lieten een en ander niet onberoerd. In 1931 meldde de directie van de Enka
aan de Algemeen Overste dat de meisjes voortaan maar voor een half jaar zouden worden
aangenomen. Deze gaf hieraan haar toestemming. Wat er gebeurd zou zijn als er geen toe-
stemming was gegeven, vermeldt de historie niet. We mogen aannemen dat de toenmalige
rooms-katholieke Kerk de bevoegdheid bezat om te weigeren en niet accoord te gaan met
dit ENKA-voorstel. Omdat het steeds slechter ging met de economie, en uiteindelijk ook
met de ENKA, besloot de directie om met ingang van 1 januari 1933 geen gebruik meer te
maken van het internaat. Er werkten inmiddels te weinig meisjes op de fabriek. Wat zo
moo1 begonnen was, werd nu met sluiting bedreigd. Zeven jaar heeft dit werk zijn vruchten
atgeworpen. De sluiting had evenwel nog andere gevolgen, namelijk dat ook de zusters op
straat zouden komen te staan en naar Amersfoort zouden moeten terugkeren. Dat zag de
Edese pastoor ook in en dat bracht hem op het idee om deze werksters van het “eerste uur”
ergens anders in Ede hun werk te laten voortzetten. Dit zou mogeljjk zijn 1in villa “Over-
veen”, die eigendom was van de ENKA en die gesitueerd was op de hoek Stationsweg en

Villa Overveen rond 1980. (Foto: Archief gemeente Ede)
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Berkenlaan. Na enig overleg wilde de directie van de ENKA deze villa wel verhuren en
eventueel ook verkopen. Er werd voor dit alles eerst toestemming gevraagd aan de congre-
gatie in Amersfoort. Deze ging accoord met het huren van de villa. In januar1 1933 werd
villa “Overveen” betrokken en ingezegend. De meisjes die nog op de fabriek werkten, kre-
gen de opdracht om naar hun nieuwe behuizing te verhuizen. Als blyk van welwillendheid
van de ENKA tegenover de congregatie ontvingen de zusters als gouden handdruk de
inventarisatie van de kapel cadeau, alsmede enige huishoudelijke artikelen tegen billyjke
prijs.

Omdat er nog genoeg ruimte in villa “Overveen” overbleef werden er ook andere mensen
toegelaten, onder andere het echtpaar De Ruiter, mevrouw Hof-Lieske en mevrouw Har-
demann. In september 1934 werd overwogen de villa in eigen beheer te nemen. Ook werd
gedacht aan kopen, maar daarvan werd af gezien. Wat de reden 1s geweest weten we niet.
Was het de prijs die de directie voor deze villa bedong? Dit lijjkt niet waarschiynlyk, gezien
de gulheid van deze instelling, die dit werk altijd met liefde heeft begeleid.

Nieuwbouw

Vervolgens werd besloten om een nieuw tehuis te bouwen naast de pastorie aan de Sta-
tionsweg. In de Tweede Wereldoorlog werd dit huis gebombardeerd; later 1s op die plek
het KMT (Katholiek Militair Tehuis) gebouwd. Ook dat 1s inmiddels weer verdwenen.
Nu staat er een modern kantoorpand. Maar in de jaren dertig was het zover nog niet.

Op 17 september 1934 werd met de bouw van het tehuis begonnen. Hiervoor was konink-
lyke goedkeuring nodig die een jaar later kwam. In 1935 was de bouw gereed en werd het
nieuwe gebouw, dat de naam “St. Barbara” kreeg, ingezegend. Aan de Padberglaan was er
tevens een naai- en bewaarschool aan verbonden. Dit was de eerste stap op weg naar de
latere bejaardenzorg. Op 20 oktober 1935 kreeg een van de zusters opdracht om een kook-
cursus op te starten; hiervoor meldden zich 18 leerlingen aan.

In 1937 werden plannen opgesteld om het tehuis uit te breiden. Op 2 december van dat
jaar kwam er een aanbesteding ten behoeve van het biyjbouwen van een vleugel en om het
bestaande gebouw te renoveren. Deze renovatie hield in dat alle kamers de beschikking
kregen over warm en koud water en dat op elke verdieping twee badkamers gerealiseerd
werden. Ook werd gezorgd voor een CV-installatie en een lift. Het gebouw bestond nu uit
twaalf grote en acht kleine kamers. Op 30 juni 1938 kreeg pastoor Smilders de opdracht
het pension 1n te wiyden. In dit nieuwe gebouw werden de bewoners naar de eisen van die
t1yd gehuisvest. Niet onvermeld mag blijven dat er in dit pension een apart gedeelte was
ingericht voor zogenaamde minvermogenden, die een aparte mngang moesten gebruiken.
Tegenwoordig zouden we dat discriminatie noemen, maar in die tijd waren dit soort ver-
schillen niet ongewoon. In oktober 1938 werd besloten een priester aan te stellen die de
zorg zou kryjgen over de bewoners. Daarnaast had hi tot taak bestond om de Edese militai-
ren te begeleiden.

Tweede Wereldoorlog

In het begin van de oorlog (1940) kon het werk van de stichting aanvankelyjk nog voortge-
zet worden. Naast het pand van de Barbarastichting stond een huis met tuin te koop.
Besloten werd om dit pand aan te kopen. Op 13 september werd dit eigendom van de
stichting.

Het aantal werkzame personen was ondertussen gegroeid van zes naar zestien personen,
inclusief een wijkverpleegster. De stichting kreeg ook meerdere malen bezoek van een dele-
gatie Duitsers. Dit had ogenschiynljjk nog niets te betekenen, maar dat was slechts schin.
Op 5 december kreeg het bestuur de opdracht het internaat per 17 december te ontruimen.
Terwnyl de leiding bezig was alles in te pakken, kwam er een tegenbericht tot uitstel. De
reden werd niet gegeven. Dit was zo de gewoonte van deze “heren”. Later bleek dat dit uit-



stel geen afstel was. Op 17 januari 1943 ging de ontruiming toch door. De SS nam de lei-
ding over en vorderde dit pension. Negen zusters verhuisden naar het adres Grotestraat 47.
De naam van deze straat 1s later veranderd in Notaris Fischerstraat. Als we dit gebouw nu
uit nostalgisch oogpunt zouden opzoeken, wacht ons een teleurstelling want het gebouw is
gesloopt.

Naar de Padberglaan vertrokken zeven zusters, de pater en vijftien pensiongasten. Zo werd
dit werk verspreid over verschillende locaties. Op 17 september 1940 werd Ede gebombar-
deerd. Een deel van de kleuterschool werd getroffen en ook het aangekochte huis werd
zwaar beschadigd en was niet meer bewoonbaar. Het deel dat overeind bleef werd ’s nachts
door de SS in brand gestoken. Hierdoor moest men na de bevrijding praktisch opnieuw
beginnen.

Het gebouw van St. Barbara aan de Stationsweg. (Foto: Archief gemeente Ede)

Bevrijding

Op 17 april 1945 werd Ede bevrijd. Op 3 juli 1945 werd weer gestart met de naaischool
aan de Padberglaan. Ook het werk op de kleuterschool kwam weer op gang; dit gebeurde
op 9 juli. De zusters hadden voor de kleuterschool een lokaal gehuurd van de St. Antonius-
school, maar een maand later werd deze weer opgeheven. Het aantal zusters was in de loop
der jaren verminderd; de overgebleven zusters waren nu actief in de gezondheidszorg.

In april 1946 werd begonnen met de herbouw van de verwoeste school. Voorlopig werd
deze ingericht als woning voor de zusters, die nog steeds in de Grotestraat verbleven. De
kosten van de bouw werden betaald door het kerkbestuur en de congregatie van St. Jozef in
Amersfoort.

Het bestaande pension werd per 1 augustus opgeheven. Door het bestuur werd uitgekeken
naar uitwiykmogelykheden voor deze mensen. In Harderwijk waren twee gebouwen die
uitermate geschikt waren voor opvang, namelijk het Pius-ziekenhuis en het pension ”Wes-
terholt™. Tegelyyk met de bewoners waren ook twee zusters van het eerste uur, vermoedelijk
de zusters Aloisa en Walburgia, meegegaan. Inmiddels was de herbouw van de verwoeste




school, die 1n april begonnen was, in december klaargekomen. Op 29 december gingen de
zusters naar deze school. Een van de lokalen werd gebruikt voor de naaischool.

Ook de zusters en de priester werden er gehuisvest. Op de bovenverdieping werd ruimte
gecreeerd voor een kapel. Het takenpakket werd ook uitgebreid met onder andere wijkver-
pleging en onderwijs op de katholieke scholen.

Voortgang van het bejaardenwerk

In 1947 werd een landelyk overkoepelend orgaan voor bejaardenzorg opgericht; de naam
hiervan was “Rooms Katholieke LLandeljjke Stichting tot Bejaardenzorg”. Op 2 januari
1950 vond een vergadering plaats tot oprichting van een Edese katholieke stichting voor
bejaardenzorg. De heer van Gun van de genoemde landeljjke stichting was uitgenodigd
om 1n grote lynen aan te geven aan welke voorwaarden moest worden voldaan om een
lokale woningstichting te kunnen oprichten. Staande deze vergadering werd een voorlopig
bestuur benoemd, bestaande uit de heren A. Merlijn (voorzitter), H. Vasthof (vice-voorzit-
ter) en ..M. Bouwman (secretaris). Geestelijk adviseur werd pastoor Eppink, die naar Ede
was gekomen als opvolger van pastoor Smilders. Op 7 januari van dat jaar kregen de secre-
taris van de landelyjke stichting in Utrecht, de heer J.J. Smit en notaris Veldbergge in Arn-
hem, opdracht om de statuten te ontwerpen voor de op te richten woningstichting voor
bejaarden “St. Barbara”. Intussen werd uitgezien naar een geschikt bouwterrein. Er werd
gedacht aan een stuk grond aan de Muldersweg, maar dit werd wegens ongeschiktheid
atgewezen. Op een voorstel van de heer Westhoff werd een bezoek gebracht aan twee ter-
reinen, die in aanmerking konden komen, namelyjk het Zwarte Laantje tegenover de ach-
terkant van het (voormalige) Juliana ziekenhuis en een terrein dat gelegen was aan het eind
van Laan 1933. Dit terrein was eigendom van mevrouw M.C. Gaastra in Dordrecht. Er
was echter nog een derde optie. Bij het station Ede-Wageningen lag vlak by de noodkerk
nog een stuk grond dat practisch bouwrijp was. De eigenaar was de heer Liebschut uit Den
Haag. Via een makelaar werd met hem contact opgenomen. Uiteindelijjk werd er gebouwd
aan het einde van de LLaan 1933 op het Minister Aalbersepark. Voordat tot de bouw werd
overgegaan moesten nog enige zaken worden geregeld. Zo werd de gemeente Ede toestem-
ming gevraagd voor de bouw. Een gedeelte van de aanvraag luidde alsvolgt: “Geachte
heren, Onder verwijzing naar het contact dat de centrale te Utrecht, de R.K.L..B.B., met u
heeft gehad, delen wi) u mede, dat de constituering van de E.K.S.B. bljjkens bijgaand nota-
rieel afschrift der stichtingsacte is geschied. Wij mogen u daarom voor de goede orde om
medewerking verzoeken, om ons het doen bouwen ener moderne streekbehuizing voor in
hootdzaak katholieke bejaarden op korte termijn mogelijk te maken. De woningbouwstich-
ting "St. Barbara”, welke zich eveneens constitueerde, welke zich binnenkort aan u te
mogen presenteren, heeft zich in principe bereid verklaard de bouw met uw medewerking
en met de woningwet tot stand te brengen.......... N

Tot zover deze brief van 13 januari 1950. In die t1yd schreef men nog zulke brieven aan de
overheid. Nu zou men dat anders formuleren. Medio 1951 werd met de bouw begonnen.
Op 12 maart 1952 vond de eerste steenlegging plaats. De ingebruikname was op 9 septem-
ber 1952. Kardinaal Alfrink verrichtte de opening. Dit nieuwe bejaardencentrum, gelegen
aan het Minister Aalbersepark, bevatte binnen de destijds geldende regels: “een verzor-
gingstehuis van 91 bedden (waaronder begrepen de huisvesting van personeel, logé’s,
directrice en enige zusters), en tweeénveertig woningen voor ouderen, die in staat waren
een zeltstandige huisvesting te voeren”. Het hele complex heeft een bedrag gekost van
f 859.452,—.

De ontwikkeling van het verzorgingshuis was zodanig, dat de bezettingsgraad regelmatig
steeg. In een rapport van de inspectie Bejaardenoorden van de provincie Gelderland van
mel 1973 werd geconcludeerd dat het feitelijk aantal gehuisveste bejaarden in het tehuis
veertig personen was. Dit mochten er volgens de Inspectie maar dertig zijn. De grotere



bezetting werd veroorzaakt doordat er teveel kleine kamers waren van slechts zes vierkante
meter. De reden om meer mensen te huisvesten was misschien dat het bestuur van de
gedachte uitging: “hoe meer zielen hoe meer vreugd en des te meer inkomsten”.

Naar nieuwbouw

Deze situatie kwam niet uit de lucht vallen. Het bestuur had deze problematiek al eerder
gesignaleerd. Er was eigenlijk maar ¢én oplossing en dat was een gedeeltelijke nieuwbouw.
Op 21 oktober 1968 vond hierover een gesprek plaats. Dit gesprek was in feite de aanzet
om tot een gedeeltelijke nieuwbouw te komen. De participanten waren het bestuur van de
E.K.S.B. in Ede, de directie Volkshuisvesting van het ministerie en de Gemeente Ede. Qok
in die tjd draaiden de ambtelijke molens heel langzaam. In 1975 (dus 7 jaar later) werd
het fiat gegeven. In die tussentijd is er heel wat vergaderd. De problematiek was dan ook
zeer complex. Er kwam ook bij, dat de overheid niet zo soepel was. Geregeld werden de
plannen gew1jzigd, maar de feitelijke afronding vond plaats toen in maart 1976 de Minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een machtiging gaf tot ”gunning”. Eindeljjk
was het dan zover.

Start van de bouw

In de Edese krant van 9 april 1975 wordt de nieuwbouw gememoreerd die de E.K.S.B. in
dat jaar aan het Minister Aalbersepark voornemens was te realiseren. Het was een aanzien-
Iyk verbeterings- en moderniseringsplan van het bejaardenhuis waaraan ook nieuwbouw
werd gekoppeld van drie woonlagen. Het aantal bewoners zou hierdoor niet uitgebreid
kunnen worden. De reden hiervoor was, dat de bestaande kamers volgens de bestaande
normen te klein waren. Er moest namelijjk meer comfort komen. En omdat te bereiken was
het nodig om de ongeveer 50 kamers in het tehuis te vergroten. Dit ging ten koste van een
aantal bestaande appartementen. Dit werd opgevangen door de geplande nieuwbouw te
reserveren voor de bewoners van de kamers die kwamen te vervallen. Desgevraagd door de
verslaggever van de Edese krant, meldde de heer Arts, voorzitter van de Edese Stichting St.
Barbara, dat de kosten enige tonnen beliepen.

In de zomer van 1976 werd met de bouw begonnen; deze was in twee fasen gepland. In de
eerste fase werd een bestaande vleugel gesloopd. De bewoners werden tijdelijk gehuisvest
in een houten noodbehuizing, welke opgebouwd werd op de vrije grond van het Minister
Aalbersepark. Hier verbleven de bewoners totdat de nieuwe woonvleugel in de zomer van
1977 gereed was. Vervolgens werden de intact gebleven vleugels gerenoveerd en gemoder-
niseerd. Deze operatie werd in december 1977 voltooid. De bewoners kregen daarmee de
beschikking over een tehuis dat voldeed aan de eisen van de tijd.

Op 26 me1 1978 kwam Kardinaal Alfrink naar Ede voor de ”officiéle eerste steenlegging”.
Dit was de tweede officiele handeling die de kardinaal voor St . Barbara verrichtte.

Ontwikkeling van het verzorgingshuis

Het oorspronkelijke complex bevatte de mogelijkheid 91 mensen te huisvesten. De kernop-
pervlakte van dat tehuis was ongeveer 2700 m’ of anders gezegd 30 m? per bewoner. Op
deze oppervlakte was een zit/slaapkamer gesitueerd van minimale afmetingen. De kamers
waren voorzien van een wastafel met alleen koud water. De sanitaire voorzieningen waren
centraal aangebracht. In zijn nieuwe omvang (1977) bood het plaats aan 53 personen. De
kernoppervlakte was nu uitgebreid naar ongeveer 2800 m’ ofwel ongeveer 53 m? per bewo-
ner. Deze vooruitgang ging ten koste van het aantal bewoners. De grotere oppervlakte per

bewoner was gebaseerd op het inzicht dat de bewoners meer behoefte aan privacy hadden
en aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
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De mngang van het huidige gebouw aan het Minister Aalbersepark.
(Foto: Archief gemeente Ede)

Enige bijzonderheden over de laatste verbouwing

Het huidige tehuis - we spreken van de jaren 70 - biedt plaats aan 38 alleenstaanden en 3
echtparen. De “ziekenboeg” bestaat uit drie bedden en- daarnaast zijn er nog 6 kamers
voor intern personeel. Bedroegen de kosten van het oorspronkelijk complex ongeveer
/ 859.400,-, hetgeen in die tijd een fors bedrag was, de kosten van dit project bedroegen
ongeveer f 2.900.000,-. Rekeninghoudend met de bedragen die benodigd waren voor de
vernieuwing van de inventaris, de aanloopkosten en dergelijke, bedroeg de totaal investe-
ring circa f 4.000.000,-. De bedoeling van het bestuur achter dit alles was, om de bewo-

ners een tehuis aan te bieden, dat er zijn mocht. Dit is mede gelukt dankzij de inbreng van
de architect, de heer Th. Mulstaff uit Utrecht.

Verslag van de opening in de Edese Post van 1 juni 1978

" Op 26 me1 1978 1s het dan zover. Men heeft Kardinaal Alfrink bereid gevonden dit nieu-
we complex te heropenen door een in de hal aangebrachte plakette te onthullen. De kardi-
naal, die momenteel in het Radboutziekenhuis verpleegd wordt, heeft van zijn artsen speci-
aal toestemming gekregen om naar Ede te gaan voor deze opening, met dien verstande
direkt hierna weer naar Nijmegen terug te gaan. Vandaar dat deze plechtigheid een kleine
wijziging heeft ondergaan. In 1953 - 25 jaar geleden - opende dezelfde kardinaal het oor-
spronklyjke complex. In zijn openingswoord werden de toehoorders hieraan herinnerd.
Onder de vele genodigden waren ook burgemeester J. Slot en wethouder J. Redeker van de
gemeente Ede en diverse vertegenwoordigers van rooms-katholieke organisaties. Alfrink
memoreert dat het in deze tijd minder erg is om oud en afhankelijk te zijn: “de moderne
wetenschap heeft zoveel vooruitgang geboekt en de verzorging van ouderen is zoveel beter
geworden. Het bejaardenprobleem heeft zich met name na de Tweede Wereldoorlog voor-
gedaan. Ook 1in Nederland heeft men aandacht voor dit verschijnsel. In dit huis is er een
geest van respect voor elkaar. Vandaar ook dat ik dit tehuis een leven van levensgeluk toe-
wens’ .

Na deze welgemeende woorden onthulde de spreker de plakette. Direkt na deze plechtig-











































