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INLEIDING

Volgens de geleerden werden deze landen in de oertijden bewoond door menschen, die slechts enkele vragen kenden:

Hoe kom ik aan eten? Hoe bescherm ik mij tegen wilde dieren en buren? Wie beschermt mij tegen de booze geesten?

Verder ging de belangstelling niet, zij bezaten slechts een co11ectieve volksziel en volkswil.

Zij hadden slechts twee ambtenaren noodig, een opperhoofd en een toovenaar, tevens medicijnman.




Pas in den loop der eeuwen begonnen enkelen zich bewust te worden dat zij individuën waren met een eigen gedachtengang, die van die der anderen afweek, zij ontworstelden zich aan die collectieviteit.

Ofschoon de benamingen natuurlijk niet geheel juist zijn, zouden wij de menschen dus kunnen verdeelen in de co11ectieven en de individueelen.




Naarmate de beschaving toenam, groeide het aantal individueelen. Natuurlijk konden ook zij niet steeds de eigen wil doorzetten, zij begrepen, dat het noodig was een deel van de eigen persoonlijkheid op te offeren aan het algemeen belang.

Ons volk behoort tot de individueelen, hierin ligt de kern van veel moeilijkheden, het is misschien de oorzaak van ons gebrek aan solidariteit.





Geheel anders is de mentaliteit van onze oostelijke naburen. Zij houden ervan streng behandeld te worden, zij loopen graag in de pas, zij dragen met voorliefde het slavenjuk en noemen zich daarbij het Herrenvolk.

Zij zijn dus uitgesproken collectieven, vermoedelijk staan zij veel dichter dan wij bij hun verre voorouders.





Inderdaad bezitten zij nog eigenschappen, die op primitieve instincten wijzen. De Duitsche intellectueel heeft dikwijls een gezicht, ontsierd door litteekens, afkomstig van de "Mensur" het tweegevecht der studenten. De Duitsche student is trotsch op die verminkingen, de wonden worden bij voorkeur zoo behandeld, dat duidelijke litteekens overblijven.

Ook op godsdienstig gebied hebben zij getracht naar de tijden van Wodan terug te keeren.


En is die hooggeroemde strijdbaarheid, dat verlangen naar het gevecht niet een overblijfsel uit de oertijden?





Ook andere landen hebben getoond strijdbare mannen op te leveren, die in gevechtswaarde niet voor de Duitschers onderdeden en toch waren zij anders.

Engelschen, Canadeezen en Amerikanen streden, toen zij werden uitgedaagd. Zij bezaten de moed een vijand tegemoet te gaan die volgens de sage onoverwinnelijk was, en zij versloegen hem. Maar zij deden het noodgedwongen, zij waren blij toen het werk achter de rug was.





Kenschetsend is de uitspraak in een Duitsch tactiekboek:




Der ewige Frieden ist ein Traum und nicht einmal ein schöner und der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung.

In ihm entfalten sich die schönsten Tugenden des Menschen, Mut und Entsagung, Pflichttreue und Opf erwilligkeit, mit Einsetsung des Lebens.

Ohne den Krieg würde die Welt im Materialismus versumpfen.




Zulk een uitspraak spreekt boekdeelen en kan nimmer door een Engelsch of Amerikaansch generaal zijn geschreven.




Als dergelijke 'collectieve' volken onder slechte leiding komen, leveren zij een groot gevaar op voor hun buren.

Zonder op moreele gronden weerstand te bieden, laten zij zich ten koste van hun buren tot avonturen verleiden. ·

Zoolang alles goed gaat, genieten zij van de massasuggestie, dat zij een groot volk zijn, dat een wereldroeping vervult en zij juichen bij de overwinningsberichten.




Geen enkele Duitscher kan gedurende de 5 oorlogsjaren onkundig zijn gebleven van de deportatie der millioenen buitenlanders, van de uitmoording der joden, van de gruwelen

in de concentratiekampen, om niet te spreken van de gruwelen, die de Duitsche soldaten zelf hebben bedreven in Rusland en Polen en die de marine op bevel beging tegen

schipbreukelingen.




10 Mei 1940 stonden de Duitsche kultuurdragers verraderlijk in het hart van ons land. Het was in het begin of vrijwel het geheele volk zich erbij neerlegde, het schikte zich in het onvermijdelijke, velen vermeenden wellicht te goeder trouw dat dit een blijvende toestand zou worden.




Spraken de twee verraders Seyss Inquart en Mussert niet in dien geest?




Werd ons volksbestaan in de toekomst niet gewaarborgd? Ook anderen zagen lijdelijk toe, het waren de egoïsten, die alleen dachten aan hun bezittingen, hun geld, hun huis, hun meubeltjes. Zij maakten zich zoo klein mogelijk om niet op te vallen. Als het riet bogen zij voor elke maatregel, zij leverden hun fiets, hun koper en hun radio in, zij stonden urenlang in de rij om een Ausweis te verdienen, zij leverden hun zonen uit aan de Arbeidsdienst en dwongen hun studeerende kinderen de loyaliteitsverklaring te teekenen.




In hun huis was geen plaats voor onderduikers, zij hadden slechts de ééne gedachte: Hoe sleep ik mijn eigendommetjes onbeschadigd door de chaos?

Wij kunnen zwijgen over de kleine groep der N.S.B., die dank zij de Duitsche wapenen tot macht kwam, in uniform liep, hand, en spandiensten verrichtte en zijn Judasloon ontving in de vorm van mooie baantjes en extra, rantsoenen.


Zonder die Duitsche wapenen zou dit kleine troepje van de straat zijn geranseld, zooals het ook geruischloos, zonder eenig vertoon werd opgeborgen toen zijn beschermers waren verdwenen.





Reeds in het begin van de bezettingsperiode begonnen enkelen het vaderlandsche werk op zich te nemen.

Daar waren b.v, de mannen van de O.D., de Ordedienst. Zij stelden zich tot doel na de verdrijving van de Duitschers het regeeringlooze tijdperk te overbruggen tot aan de terugkeer van de wettige regeering.


De 0.D. had geen taak gedurende de bezetting, er moest slechts worden voorbereid.





Anderen brachten intusschen op eigen initiatief joden onderdak, later ook andere onderduikers. Geleidelijk kwamen zij tot samenwerking, er groeide een organisatie, die voor onderdak en distributiebescheiden, voor persoonsbewijzen en Ausweisen zorgden.




Zoo ontstond de L.O., de Landelijke Organisatie, en toen het aantal duikelaars met duizenden toenam, moest deze organisatie worden gesteund door de K.P. 's, de Knokp1oegen, die gewapend in het groot de hand legden op de distributiebescheiden en andere papieren en die ook bereid waren zoo noodig politieke gevangenen te bevrijden.




Ook ontstonden de R.V.V.,s, de Raden van Verzet, die meer rechtstreeks in het oorlogsverband werden ingeschakeld, b.v. voor het opblazen van spoorbanen, het onbruikbaar maken van telegraafkabels, het aanleggen en exploiteeren van geheime lijnen, het afluisteren van gesprekken, het verzamelen van militaire gegevens, het doorgeven daarvan per koerier of

radiozender, het voorthelpen van gestrande piloten, enz.




In de practijk waren de grenzen tusschen de verschillende groepen niet scherp te trekken. Duizenden particulieren en ambtenaren, ofschoon niet rechtstreeksch aangesloten, verleenden hun waardevolle niet te ontberen steun, b.v. politie, treinrechercheurs, P.T.T., ambtenaren van bevolkingsregisters, distributiebedrijven, arbeidsbeurzen, voedselcommissarissen, enz.




Pas in Augustus 1944 kwam naar aanwijzing van Prins Bernhard tusschen alle groepen een fusie tot stand. Allen werden opgenomen in de B.S., de Binnenlandsche Strijdkrachten.




In het begin werkten velen, onbekend met het werk der anderen, langs elkaar heen, groote geheimzinnigheid was geboden. Men kon niet openlijk met ieder spreken om zijn medewerkers bijeen te brengen.




Hoevelen onzer beste medewerkers zouden behouden zijn gebleven, als allen hadden gezwegen, als niemand een letter op papier had gezet, als ook bij verhoren, zelfs onder bedreiging

en marteling was gezwegen.




De buitenstaanders hebben nooit precies geweten wat er gebeurde, wat er gedaan en geleden werd.




Dit is het loon der partisanen,

Tien regels in 't geschiedenisboek,

Een kuil in een vergeten hoek

En hier en daar herdenkingstranen.




Wie over vijf en twintig jaren,

Als straten naar Ministers heeten,

Kent nog den man, die heeft gesmeten.

Die eerste bom in 't eerste jaar.




A. den Doolaard,




Ik heb dit werk op mij genomen, omdat ik van het begin af tot de O.D. heb behoord en dus in de bezettingsjaren in veel dingen was ingewijd, maar vooral omdat ikzelf nooit aan belangrijke of gevaarlijke ondernemingen heb meegedaan, zoodat het is uitgesloten, dat ik mij langs dezen weg onverdiende lauweren zou toeëigenen.




Ik heb na de bevrijding veel gegevens moeten verzamelen door bespreking met anderen. Zoo groeide onder onze handen het sobere verhaal van de gebeurtenissen in Ede en omstreken.

Door de samenvoeging van die stukjes is het mogelijk voor het eerst een meer volledig beeld te scheppen van de verrichte illegale arbeid. De algemeene


gegevens zijn grotendeels ontleend aan artikelen in vlugschriften, periodieken en couranten, o.a. de Pengun.

De redactie van de Eendracht stelde de gehele oplaag van dit illegale blad te mijner beschikking.





Bij voorbaat maak ik mijn verontschuldigingen aan de velen, wier aandeel ik niet heb vermeld, het is onmogelijk alles volledig te geven.




Ik breng allen die mij hielpen mijn hartelijken dank.




Ten slotte een bede aan de lezer. Wie werkt, maakt fouten. Zeg mij welke fouten ik maakte, dan zal daarmee in een eventuele herdruk rekening worden gehouden.




Th. A. Boeree







HET VOORSPEL VAN DEN OORLOG

Negentienhonderd negen en dertig was het jaar van Hitler's groote successen. Velen vroegen zich bezorgd af, wat het lot zou zijn van de landen die aan Duitschland grensden, Denemarken, Nederland en België.




Volgens Duitsche begrippen spraken de bewoners van die landen een Duitsch dialect, zij waren stamverwant aan het groote moederland en uit die landen klonken stemmen, die zeiden dat zij ,,Heim ins Reich" wilden. Het waren slechts enkele verraders, die zoo spraken, maar zij vonden in Duitschland een gretig gehoor.




Wat dacht Hitler zelf?




In Juli werd een vooraanstaand Nederlandsch persman op het Departement van Binnenlandsche Zaken geroepen. De perschef Gesandter Braun von Stumm toonde hem een hoofdartikel in de Börsenzeitung, van de hand van Dr. Karl Megerle, het was blijkbaar geïnspireerd door de hoogste instanties.

Natuurlijk ging het over het schandelijke verdrag van Versailles en verder kwam er de volgende zin in voor: ,,Eén land was er in dien tijd (1918) dat weigerde deel te nemen aan de plunderingen van het Duitsche Rijk. Het was het Koninkrijk der Nederlanden. Wat er ook moge gebeuren, wij Duitschers zullen dat nooit vergeten",


Het klonk zoo geruststellend en Hitler liet geen gelegenheid voorbijgaan om zijn goede en vredelievende gezindheid te betuigen, de Nederlandsche ontwapenaars konden rustig doorslapen.





Dank zij hun systeem om jarenlang aan leger en vloot alles te onthouden wat dringend noodig was, was een toestand van verval ingetreden, er was een achterstand in de aanschaffing van materieel, die verlammend werkte op de goede geest van hen, die wenschten van ons leger een bruikbaar instrument te maken.

De gemiddelde Nederlander had voor zijn leger evenveel belangstelling als voor zijn gemeentereiniging. Dat was ook een noodzakelijk bedrijf, dat geld kostte.





Na het historisch onderhoud, dat Hitler en Mussolini aan de Brennerpas hadden op 18 Maart, was de strijd in Europa eerst recht ontbrand.

Begin April waren de legers Noorwegen en Denemarken binnengevallen, Zweden dankte zijn verdere onafhankelijkheid slechts aan de tusschenkomst van Rusland.





Het Duitsche volk was - alle vredesgehuichel ten spijt - sedert jaren in, gesteld op de oorlog, de geheele industrie was daartoe geleidelijk ingeschakeld, het beschikte over millioenen mannen; machtige legers waren georganiseerd en geoefend, geweldige voorraden munitie waren opgelegd, de olievoorraden waren tot een maximum opgevoerd, wegen waren met strategische bedoelingen aangelegd, vliegvelden, volgens de nieuwste begrippen met ondergrondsche hangars gebouwd.

De plannen waren lang te voren onder de oogen gezien en met Duitsche grondigheid voorbereid, waarbij een zeer goed functionnerend spionnagesysteem de gegevens verschafte. Het kleine Nederland en België behoorden tot de eersten, die werden aangegrepen.





Sterk bewapende landen zouden onder deze zware druk gekraakt zijn, het is een wonder dat het Nederlandsche leger het vijf dagen tegen deze overmacht uithield. Ons gemobiliseerde leger was zoo goed mogelijk strijdvaardig gemaakt. Het beginsel van de regeering was, bij alle Europeesche verwikkelingen neutraal te blijven, zich door geen enkel verdrag te binden. Het had ons in 1914 door de moeilijkheden heengeholpen, misschien zou het ook ditmaal ons behoud zijn.

DE VIJFDAAGSCHE STRIJD IN 1940.

Op den avond van 9 Mei zaten wij voor ons huis thee te drinken. Wij kregen bezoek van den kapitein van de maréchaussee G., die mij min of meer zenuwachtig in vertrouwen mededeelde, dat hij positieve berichten had, dat die nacht de inval zou komen.

Ik was niet overtuigd. In de Novemberdagen van 1939 had ik als Depotcommandant in Voorschoten even alarmerende berichten gekregen, wij hadden toen in spanning gewacht, er was niets gebeurd. Wij gingen rustig naar bed, maar midden in de nacht werd ik wakker van zwaar geronk. Ik srond op en besef te plotseling de afschuwelijke werkelijkheid. Met honderdtallen vlogen de toestellen, thans de "vijandelijke", over ons hoofd. Zouden zij naar Engeland vliegen of was het ook op ons land gemunt?





Wij kleedden ons aan en zetten de radio aan. Wij vernamen dat overal in het land de parachutisten neerdaalden, overal werd gevochten, rondom Den Haag, op Ypenburg, in Rotterdam, Dordrecht en aan de Moerdijkbrug.

In een minimum van tijd waren onze vliegtuigen vernietigd, onze vliegvelden onbruikbaar gemaakt.





De poging om in één dag de regeering in Den Haag te omsingelen en gevangen te nemen was mislukt, tegen de andere aanvallen waren onze troepen niet bestand. Diezelfde avond reden de Duitsche tanks door onze straten, liepen zwaar gewapende Duitsche troepen langs onze huizen, het geweer in de aanslag, klaar om te schieten op alles wat verdacht leek. Spoedig lag ons dorp onder het eigen vuur van de Grebbelinie. Daar staken de soldaten de boerderijen vóór de linie in brand om zich schootveld te verschaffen.

De westelijke hemel was rood gekleurd door de gloed der vlammen.





6 Juli werd ons verboden naar de buitenlandsche radio te luisteren, de oorlog was afgelopen, Duitschland rekende erop dat Engeland zonder verdere strijd zou capituleren.




19 Juli hield Hitler zijn Rijksdagrede, waarin hij het Engelsche volk in bedekte termen aanraadde zich over te geven. Binnen vier dagen klonk van de overkant van het Kanaal een krachtig n e e n. Dit was voor ons het eerste lichtpunt in de zoo bij uitstek sombere tijd. Heel West, Europa was onderwijl onder de voet geloopen en met angst zagen wij het moment tegemoet, dat de Duitschers voet aan wal zouden zetten in Engeland. De Germanen, die ons dag en nacht zoo doodelijk ergerden met hun marschliederen, stemden een nieuw lied in: "Wenn wir fahren gegen England",




De troepen, die uit Duitschland naar het Westen werden gezonden, schreven het op hun goederenwagens, vergezeld met allerlei bedreigingen aan de Britten, die met Joden en plutocraten de laatste hindernis vormden op Hirler's weg naar de wereldheerschappij. Maar ... Engeland had een groote vloot en een luchtmacht, die dagelijks sterker werd. Goering zag zeer goed in, dat een landing in Engeland nooit zou gelukken zoo lang niet grondig was af gerekend met deze beide wapens van den tegenstander. Wij zagen in die dagen slechts enkele voorbereidingen, wij berekenden de kansen van zoo 'n landing, wij waren er persoonlijk bij betrokken, want wij beseften zeer goed dat wij nooit onze vrijheid zouden herkrijgen zonder de steun van Engeland.




Toen het bleek, dat na de val van Frankrijk Engeland het hoofd niet wilde buigen, werd het plan gemaakt, in 10 dagen 10 divisies aan land te zetten. Zij werden geoefend en er werd landingsmateriaal gebouwd, maar eerst moest de Duitsche luchtvloot nog het meesterschap in de lucht boven Engeland hebben en moest de invasievloot veilig zijn voor de Britsche oorlogsmarine.




Zoo ontstond "The battle of Britain", die heeft geduurd van 8 Augustus tot 6 October. Toen moesten de Duitschers erkennen, dat de slag verloren was, de invasie was van de baan, en in plaats daarvan doemde geleidelijk het beeld op van de Engelsche invasie op het vasteland van Europa. Krachtig heeft de Engelsche propaganda, met name de Engelsche radio en de uitgeworpen blaadjes, zooals de "Werveldwind" daaraan meegewerkt.




In het kort zij hier een gebeurtenis vermeld, die alleen het dorp Ede betrof.




In de namiddag van 13 Mei, op Tweede Pinksterdag, stonden plotseling twee soldaten voor mijn deur. Zij snauwden mij toe, dat ik onmiddellijk het huis moest verlaten, straks zou alles worden vernield. Zij haastten zich verder om huis aan huis de Jobstijding te brengen. Wij waren in die dagen op alles voorbereid, wij hadden in een handkoffer wat kleeren, toiletgerei en geld gepakt,




Wij gespten het op de tandem, samen met een paar dekens, onze dienstbode pakte ook haar luttele bezittingen op de fiets, wij reden weg, lieten het huis met alles wat er in was achter. Er was geen tijd voor overdenkingen, wij moesten vooruit, er zou met ons een stroom van duizenden menschen optrekken, wij moesten zien onder dak te komen.




Wij fietsten door het dorp en zagen de ongeluksboden huis aan huis aanbellen, wij behoorden tot de eersten, die op pad waren. Wij reden verder en namen bij de Driesprong de Hessenweg. Daar zou misschien wel een onderdak te vinden zijn in een van de aardige landhuisjes. In Soeka Senang werden wij hartelijk ontvangen, wij lieten er fietsen en bagage, ik ging naar de Driesprong terug, misschien kon ik daar behulpzaam zijn. Het was een in-droevig gezicht. Een onafzien bare colonne van de duizenden inwoners van Ede, met een beetje have en goed, inderhaast bijeengegrist. Een enkele auto, wat fietsen, hoog opgeladen, mannen, vrouwen en kinderen, wagens met paarden bespannen, handkarren met zieken, met kruiwagens, een enkele vluchteling had een geit meegenomen. Allen sjokten verder, zwijgend en gelaten, weg uit de hel, die misschien achter hen zou losbarsten. Hier en daar een dokter met een Roode Kruis-armband, een paar pleegzusters, wat nonnen met ouden van dagen. Allen werden voortgedreven door die eene gedachte, zich in veiligheid te stellen. Als een booze droom schoof alles langzaam langs mij heen.




Ik keerde naar het landhuisje terug. Daar hadden ook vele anderen een onderdak gevonden en wij trachtten ons zoo goed mogelijk in te richten. Wij behoorden tot de weinige gelukkigen, die vlak bij de Driesprong een tehuis hadden gevonden. De groote colonne schoof verder, zonder eenige leiding, de menschen liepen als een kudde achter elkaar in de richting van Otterlo. Een deel vond een onderdak in het landgoed de Valouwe, duizenden trokken verder, velen zochten een beschut plekje in het bosch waar zij verdere gebeurtenissen afwachtten. Na een. paar uren kwamen Duitsche onderofficieren met het bericht dat wij terug mochten. De menigte was er niet toe bereid, het zou wel een valstrik zijn. Wij waagden het erop, keerden terug, slechts enkelen volgden ons. Wij reden door het uitgestorven dorp.




Aan het begin van het Maandereind stond een Duitsche post met een burger. ,,Afstijgen''. Zij bekeken de tandem, wilden geen "Zweisitz", wij konden verder rijden. De burger, een slecht befaamd Edenaar, schreeuwde ons toe: ,,Je mag niet verder,'. Wij zeiden, dat we naar huis mochten, op de Stationsweg. Hij riep ons na: "Je gaat niet verder dan het station, denk erom, wij dulden geen verraad. Daar staat de kogel op". Onze dienstbode had, dank zij de woordenwisseling, kans gezien ongecontroleerd door te rijden. Wij kwamen in ons huis, het stond open, zooals wij het hadden verlaten. Waarom zouden wij het hebben af gesloten als het toch bestemd was, in de lucht te vliegen.

EEN ONDERONSJE MET DEN LEZER.

Nette menschen hebben goede manieren. Hoe deftiger het gezelschap, hoe verfijnder de vormen. Zij die keizer Bonaparte toespraken, bogen diep en zeiden "Sire", of "Uwe Majesteit", De geschiedschrijvers echter noemden hem doodgewoon bij zijn voornaam en spraken over Napoleon. Wij spreken thans ook van Ohurchill en Roosevelt. Als Churchill een enkele maal "Herr Hitler" zegt, doet hij dat niet als bewijs van bijzondere hoogachting. Het is een prettige schrijftrant te spreken van Piet en Henk, van Bill en Barend, en daarom zal ik ook in dit boek dat gebruik volgen.




De betrokkenen zullen mij dat niet kwalijk nemen; als ik tegenover hen stond zou ik hen niet brutaalweg bij die voornaam aanspreken, en evenmin jij en jou zeggen. Ook zal ik overal het gewichtige "meneer" weglaten. Zij die in die dagen een schuilnaam hadden, zijn daarbij steeds vermeld. Ik heb voor de anderen geen schuilnamen bedacht. De lezer zou duizelig worden als ik de honderden anderen met schuilnamen vermeldde. Zij zouden zoowel voor den ingewijden als voor den buitenstaander volkomen verwarrend werken.




Wellicht zal een enkele lezer de wenkbrauwen fronsen, als hij zijn naam ongevraagd in dit boek vermeld vindt. Ik heb daar ernstig over nagedacht alvorens het te doen, maar ik ben tot de volgende slotsom gekomen.

Dit boek is geen vertelsel, het is een Kroniek, het geeft de personen en feiten weer, zooals zij in werkelijkheid voorkwamen. Het moet een boek zijn, dat door de latere geslachten wordt geraadpleegd, als zij zich een beeld willen vormen van hetgeen hier onder de Duitsche bezetting is voorgevallen. Zij willen drie dingen weten: Namen, feiten en data. Als de· personen, in dit boek vermeld, zelf hun daden hadden beschreven zou men hen wellicht van een zekere ijdelheid verdenken, maar wanneer ik als buitenstaander een sober verhaal geef van de gebeurtenissen en van de personen, die daarbij een rol speelden, dan is dit slechts uit waardeering geschied.





Ten slotte zou ik andersdenkenden het volgende willen voorlegggen: In de ondergrondsche strijd tegen de bezetters worden 16 mannen gegrepen. Zij worden mishandeld, naar Amersfoort vervoerd en vermoord. Daarna wordt een tweede groep gearresteerd, eveneens mishandeld en naar Amersfoort getransporteerd.




Plotseling komt de bevrijding en deze laatste mannen ontgaan door een wonder het wreede einde, dat zij reeds nabij waanden.




Van de eerste ploeg worden de namen op een mausoleum gebeiteld om tot in de verre toekomst voor het nageslacht bewaard te blijven. Men noemde hun namen, omdat men hun daden wilde eeren, En zou het nu plotseling ongewenscht zijn, als men van die tweede ploeg de namen en de daden vermeldde? Hadden zij niet precies hetzelfde gedaan als de 16 mannen uit de eerste ploeg? En waarom dan deze tweede ploeg vermelden en zwijgen over de anderen, over de tientallen, die zich beschikbaar stelden, door het helpen van Joden en onderduikers, door het beschikbaar stellen van bonkaarten, door het verschaffen van persoonsbewijzen of Ausweise, door het bevrijden van gevangenen, door het stilleggen van het treinvervoer, door het verkennen van vijandelijke opstellingen, door het overbrengen van berichten, door het verbergen van piloten en parachutisten?




Zij hebben allen in meerdere of mindere mate de gevaren getrotseerd, zij waren allerminst onkundig van de straffen, die zij zich daarmee bij arrestatie op de hals haalden. Hoevelen hebben na arrestatie en ontvluchting het werk onmiddellijk voortgezet, terwijl soms de striemen van de mishandeling nog op hun huid brandden. Allen hebben recht op groote waardeering. Doch bovendien: Dit boek werd niet geschreven om hen met lauweren te tooien, het werd samengesteld om latere geslachten een zuiver beeld van dezen tijd na te laten.




Ieder nieuw contact met het buitenland brengt nieuwe voorwerpen, begrippen en woorden. Na een tijdje krijgen zij het burgerrecht, zij worden door echte Nederlandsche vervangen of verdwijnen weer uit de spreektaal. Met den trein kwamen ook de woorden rails, stations,perrons, enz. en men zei dat de trein stopte. Later heeft men vergeefs getracht de rail een spoorstaaf te noemen. Het woord bracht het niet verder dan de officieele rapporten. Ook deze periode bracht veel nieuwe woorden, zij werden uit slordigheid van den vreemdeling overgenomen. Men gunde zich niet de tijd er goede Nederlandsche voor te bedenken.




Wij spraken van "spergebied'" en "spertijd"; bepaalde eetwaren waren "gesperd". Als de geallieerde vliegtuigen hun last afwierpen, zeiden wij dat er een "dropping"' plaats had. Wij hoorden dat Frans Hals bij Voorthuizen was gedropt. Al het afgeworpen goedje zat in "containers"" en toen de gestrande parachutisten over de Rijn teruggingen, noemden wij dat een "crossing". Velen hebben in die dagen "gecrost". Natuurlijk mag ik die woorden niet gebruiken, maar ik doe het toch omdat zij tot de sfeer van die dagen behoorden.


ONDER HET DUITSCHE JUK

Seyss lnquart had het bewind in handen genomen en velen vroegen zich af, wat de naaste toekomst zou brengen. Zij, die Hitler en zijn systeem kenden, verwachtten daarvan weinig goeds. Eén was er, die daarvan in letterlijke zin een boekje had opengedaan. Het was Hermann Rauschning, de oud Nazi, chef van het gouvernement Dantzig. Het boek was in het Fransch verschenen en droeg de titel: Hitler m 'a dit. (Hitler vertelde mij eens).




Rauschning vertelt o.a. het volgende: Op een Augustusmorgen zaten wij bijeen in de waranda van de villa Wachenfeld bij Obersaltzberg, Wij waren met een paar vertrouwden bij Hitler geroepen, o.a. Hess en Porster, de Gauleider van Dantzig. Het gesprek kwam op de wijze, waarop men in de toekomst oorlog moest voeren. Hitler zei, dat hij wel zou zorgen de taak van het leger door andere middelen aanzienlijk te verlichten. Men moest daarbij niet te veel gewetensbezwaren hebben, want een volk, waaraan men alle goede rechten onthield, mocht van zijn kant alle denkbare middelen gebruiken om zich dat recht te verschaffen, desnoods met gifgassen en bacterieën, mits men zijn doel maar bereikte.




Porster vroeg hem, hoe hij dat alles voorbereidde. Hitler antwoordde cynisch:




Door mijn agenten, onze onschuldige touristen. Zij zullen het zaad uitstrooien, er is tijd noodig om het te laten ontkiemen, maar het zal de vruchten dragen, die ons in de oorlog zullen steunen, en wat de oorlog zelf betreft, hebben wij het beste leger dat ooit bestond en wij beheerschen de grootste technische uitvindingen. Als ik oorlog maak, dan breng ik in volle vredestijd troepen in Parijs, zij zullen Fransche uniformen dragen en midden op de dag zullen zij door de straten marcheeren. Niemand zal op het idee komen hen tegen te houden. Ik heb alles voorzien. Zij zullen de hoofdkwartieren van het leger bezetten en zij zullen ministers en parlement onschadelijk maken. Na uitschakeling van het hoogste gezag zal in het leger een grenzelooze verwarring heerschen op het moment dat onze luchtvloot de vliegvelden verovert en de troepen de grens overschrijden.





Dan moet er snel een andere regeering worden gevormd. Ook daarin is voorzien. Ik heb het verband opgenomen met mannen, die een regeering naar mijn smaak zullen vormen. Dat soort menschen is altijd en overal te vinden. Wij zullen ze niet eens tot hooge prijs behoeven te koopen. Zij bieden zich, zelf aan, gedreven door eerzucht, door onderlinge verdeeldheid, of door hoogmoed. Geloof mij heeren, het onmogelijke slaagt altijd, de meest on, waarschijnlijke weg is de veiligste. Wij zullen in ons eigen land een voldoend aantal vrijwillige krachten vinden. Zij zullen in vredestijd in kleine groepjes de grens overschrijden, en als de vliegvelden in onze handen zijn, is de geheele Maginotlinie waardeloos. Onze strategie zal zijn, de vijand inwendig te ver, nietigen, wij zullen hem zichzelf laten veroveren. · Alle middelen, die wij ge, bruiken om het kostbare Duitsche bloed te sparen zijn goed.




Het boek verscheen lang voordat de Duitsche troepen onze grenzen en die van Frankrijk overschreden. Het is dus geen "na praatje", geen verhaaltje, dat pasklaar werd gemaakt, nadat de gebeurtenissen zich hadden voltrokken, het ging geheel vooraf aan de feiten, die hier en in Frankrijk plaats hadden.

Lang te voren werd hier het verraad voorbereid, in en buiten het leger.





Er werd samengespannen met de N.S.B. Ambtenaren speelden de vijand de plannen van onze verdedigingswerken in handen. Uniformen werden over de grens gesmokkeld, het personeel van de Duitsche consulaten werd op on, rustbarende wijze uitgebreid, op de dag van de inval lagen in de Rotterdamsche haven veel schepen met "touristen,, die over wapens en geschut beschikten.




Minister van Kleffens heeft er de aandacht op gevestigd, dat de eerste parachutisten werden neergelaten in een cirkel rondom Den Haag, zij moesten zich meester maken van H. M. de Koningin, dood of levend, zij moesten de regeeringsgebouwen onverwijld bezetten.




Generaal von Sponeck, de aangewezen commandant van de residentie, die met zijn vliegtuig omlaag werd geschoten, voerde zelfs zijn parade-uniform en paard mee. Het was inderdaad tot in bijzonderheden geregeld. Het is de grootste verdienste van de inderhaast bijeengebrachte Nederlandsche troepen, dat zij deze opzet verijdelden in hun strijd om de vliegvelden van Ypenburg, Ockenburg, Valkenburg en het zeestrand. Zij verbraken de ring der Duitsche parachutisten.




Hoe trachtte Hitler in het buitenland de mannen te vinden, die hij voor zijn doel noodig had? Hij geeft daarvan de volgende uitleg: Overal vindt men de enkelingen, die meenen, dat zij een nationale taak moeten vervullen, of die tot economische macht willen komen of een hooge politieke functie willen vervullen. Zij hebben de gaven daartoe gemist, zij zijn er niet in geslaagd naar voren te dringen, hun hoogmoed is vernederd.

Bij elke revolutie zijn dat de onmisbare helpers geweest, bruikbaar om de vijand de doodelijke stoot in de rug toe te brengen. En dan zijn er de zaken, lieden in wier gedachten gang het woord "winst", in hoofdletters staat geschreven. Het komt er slechts op aan, de geschikte propagandisten voor dat werk te vinden. Zij moeten de pil vergulden, die de sujetten over hun laatste gewetensbezwaren moet heenhelpen, aannemend dat zij nog gewetensbezwaren hebben. Het geheele bedrijf kost niet veel, want in ieder land vindt men wel gefortuneerden, die in hun kortzichtigheid de geldelijke bijdragen voor hun eigen ondergang willen leveren.





Is deze uiteenzetting niet woord voor woord toepasselijk op onze N.S.B.'ers en collaborateurs? Wellicht schuilde er onder diegenen, die in het begin lid waren van de verradersbende, een enkele idealist, maar de groote meerderheid bestond uit mannen, die zich verbeeldden tot leider geboren te zijn en die in de maatschappij als zoodanig mislukt waren. Zij verbeeldden zich door hun omgeving gedwarsboomd te zijn op hun weg naar roem, eer of geld. Het was een troep mannen, die slechts door de negatieve band van ontevredenheid werd samengehouden, elk positief cement ontbrak.

Is het mogelijk met dergelijke krachten iets te bereiken? Die vraag had Hitler zich eenige jaren eerder ook gesteld, toen hij in eigen land met dat soort mannen moest samenwerken. Hij bezorgde hun goed betaalde baantjes, maar als zij, met het kleine tevreden, ontijdig op hun lauweren wilden gaan rusten, zei hij: ,,Vrienden, wacht met trouwen", Hij schiep duizend bijbaantjes, die alle goed gesalarieerd, aan de medehelpers werden uitgedeeld.





Dr. Ley, de dronken leider van het Arbeidsfront, zong steeds: ,,Vrienden, pluk de rozen, voordat ze verwelkt zijn". En dat woord werd het doel van al deze baantjesjagers. Geniet van je geld en zorg dat je rijk wordt. Voor de O.W.'ers waren villa's te krijgen, groote landgoederen, paarlencolliers voor wufte vriendinnen, Oostersche tapijten, kostbare schilderijen, antieke rneubelen, dozijnen auto's. Voor de drankzuchtigen champagne en andere genietingen, die tot hun spoedige ondergang voerden, voor de gewieksten boerderijen of fabrieken Waar kwam dat geld vandaanr De leiders waren voor korte tijd nog arm als kerkratten.




Het was zoo eenvoudig. Zij hadden de macht en zij cumuleerden de tractementen van vele betrekkingen, zij hadden zitting in allerlei administratieve functies, zij kregen daardoor hooge dividenden, tantièmes en gratificaties, want iedereen - bang voor hun macht - maakte zich aan hen ondergeschikt. Iedere bank, ieder grootbedrijf wilde een partijbons hebben als betaald beschermer. Hooge Rijksambtenaren eischten kostbare ambtswoningen met de meest verfijnde luxe ingericht.




Kwamen daartegen ook in Duitschland geen protesten? Hitler kreeg inderdaad ernstige klachten van de Pruisische jonkers. Hij antwoordde dat de partijleiders slechts een wettige schadeloosstelling beoogden, nadat zij jaren, lang de meest uitputtende strijd hadden moeten voeren. Gaven de heeren er misschien de voorkeur aan, dat hij de straat vrijgaf aan de S.A.? De jonkers wisten, dat hij er de macht toe had en er ook niet voor zou terugdeinzen.




En toen Hitler daarna met zijn partijbonzen het geval nog eens genoeglijk bepraatte zei hij met een grijns: Ik had het Duitsche volk kunnen vergasten op een wekenlang bloedbad ten koste van deze heeren. Om hun ter wille te zijn, heb ik het nagelaten. Zij hadden maar te kiezen. Wat kozen zij gauw eieren voor hun geld. Ze zwegen onmiddellijk en herriepen al hun verwijten. Die lui moeten van tijd tot tijd in angst worden gejaagd. Wat ons zelf betreft, wij hebben immers recht op een behoorlijk bestaan. Dat hebben mijn trouwe strijders van voorheen verdiend. Als wij werken aan de grootheid van Duitschland, behoeven wij onszelf niet te vergeten. Wij hebben ma1ing aan de oud-burgerlijke opvatting van eer en reputatie. Laat het die heeren eens en vooral gezegd zijn: Wij zullen zonder gewetensbezwaren in het openbaar doen, wat zij in het geheim en met gewetensbezwaren hebben uitgehaald. Dachten zij misschien, dat wij hen uit de klei hebben gehaald om daarna met leege handen naar huis te gaan? Zij mogen blij zijn, dat zij niet als hun soort, genooten in Rusland zijn opgeruimd.




Zoo was de "geleide corruptie" van Hitler, zooals Rauschning ze ons beschrijft. Dat bemerkten ook de gedupeerde volken, die onder het Duitsche bewind kwamen. Zij wisten dat zij zouden worden uitgebuit, deels ter wille van het Grootduitsche Rijk, maar ook schaamteloos ten bate van de particuliere kas der machthebbers. In die dagen, waarin de overwinnende Duitsche legers steeds verder trokken, waarin de Duitsche bajonetten de weg baanden voor de daarachter volgende militaire, en burger-gangsters, begrepen de duizenden, dat hier de groote strijd werd gestreden tusschen recht en onrecht, tijdelijk kon het onrecht winnen, maar ten slotte zou het recht zegevieren.




Reeds vrij spoedig na de bezetting vroegen enkelen zich af, of zij zich niet moesten vereenigen, plaatselijk en landelijk.

MIJN EERSTE CONTACT MET DE O.D.

Op een najaarsdag van 1940 kreeg ik bezoek van van Vark. Daar ik hier niet in garnizoen was geweest, kende ik hem niet en hij kwam zonder eenige aanbeveling. Hij stelde mij voor bij het heengaan der Duitschers in Ede de leiding te nemen. Ik zou het dorp in vier kwartieren verdeelen, onder af zonderlijke commandanten. Zij zouden elk weer een groep van vertrouwde mannen kiezen. Ik beloofde het in overweging te nemen, Ik achtte mij niet de geschikte persoon, ik was hier niet ingeburgerd en wist niet tot welke menschen ik mij voor samenwerking moest wenden.

Kort daarop kreeg ik bezoek van Ko de Nooij met een soortgelijk plan.





Ik stond er nu niet onvoorbereid tegenover, ik wist, dat hij iedereen kende en nam het aan. Wij besloten het contact op te nemen met majoor van Beek, die eveneens bereid was en samen bespraken wij alles met kolonel Jansen, wij vormden een soort driemanschap, wij zouden alles in onderling overleg regelen. Indien een onzer werd gearresteerd, konden de anderen het werk voortzetten. In Ede waren verschillende punten, die bij het vertrek der Duitschers moesten worden bezet, zooals gemeentehuis, twee spoorwegstations, postkantoor, radio-centrale, gasfabriek, waterleiding, electrisch bedrijf.

Wij kozen voor elk punt een commandant en droegen hem op een groep vertrouwde mannen te kiezen.

DE O.D.

Op 15 October was Jalink, de oud-propagandist van de Vrijwillige Landstorm, voor het laatst geweest op het bureau van de Nationale Landstorm, commissie te 's-Gravenhage. Op die dag liquideerde de vrijwillige landstorm.

De volgende dag had hij in Apeldoorn een bespreking met wethouder Gosker. Deze stelde voor een groep vrijwilligers te vormen, die aan het einde van de bezettingstijd in Apeldoorn zou meewerken aan het handhaven van orde en gezag. Er werd een commissie benoemd, bestaande uit Jhr. Teding van Berkhout, Gosker en Jalink.


Jalink zou 300 man bijeenbrengen. Teding van Berkhout zou zorgen voor leiding en encadreering. Hij werd de districtscommandant en toen de beweging zich uitbreidde werd kolonel Boomsma benoemd tot gewestelijk commandant.


Het gewest Veluwe werd toen verdeeld in de districten Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Kampen en Voorthuizen.


Jalink zocht 30 vertrouwde mannen, die ieder 10 à 15 mannen bijeenbrachten, voornamelijk gekozen uit landstorm en burgerwacht.





29 November kreeg Jalink bezoek van van As uit Utrecht. Deze had een commissie van drie personen gevormd, die in hooger verband werkte. Toen de inlichtingen over van As gunstig luidden, werd op 3 December de medewerking toegezegd. Jalink beloofde in Gelderland en Overijse! groepen te vormen. In elk gewest werd een commandant aangewezen en eind Februari 1941 werd in Arnhem een groote vergadering gehouden met den Chef van de Staf en met enkele militaire, en burgerleiders. De Chef-Staf legde er de nadruk op, dat men los stond van en geen contact wenschte met organisaties voor sabotage, enz., die gedurende de bezetting de Duitschers wilden bestrijden. Volgens dat beginsel was in Ede de organisatie vastgesteld. Voor Lunteren werd aangewezen de ambtenaar bij gemeentewerken van der Velde en voor Bennekom de aannemer en makelaar Storm. Wij konden niets verder doen dan afwachten en zorgen ons personeel voltallig te houden. Aan allen werd geheimhouding opgelegd.




21 April 1941 werd kolonel Boomsma gearresteerd. Op 19 Januari 1942 werd hij vrijgelaten, maar 21 Maart 1942 opnieuw gevangen genomen. 26 Mei 194 2 werd hij vrij gelaten, maar 23 October 1942 voor de derde maal gearresteerd. Hij werd overgebracht naar Utrecht, vervolgens naar Vught, Cleef en Neuengamme, waar hij 26 Mei 1943 stierf.




Op zekere dag verscheen Jalink op het kantoor van Macostan. Hij bracht een groote lap landhuisstof mee. Hiervan moesten armbanden worden gemaakt voor O.D., de kleur was blauw-geel-blauw. Overal in Nederland werd deze stof opgelegd, opdat te zijner tijd alle mannen kenbaar zouden zijn aan dezelfde banden.




Vooruitloopend op de feiten zij hier meegedeeld, dat Jalink later werd gevangen genomen. Er werd hem gevraagd, hoe hij aan die stof kwam. Hij noemde de naam van een firma in de Achterhoek. Toen hij in vrijheid was gesteld, ging hij eens bij die firma in ormeeren. Er waren een paar heeren van de O.D. geweest, die de geheele voorraad hadden meegenomen. Spoedig bleek, dat niemand van de O.D. die opdracht had gehad. De bekentenis van Jalink had dus ten gevolge gehad, dat de S.D. beschikte over het materiaal om zelf die banden te maken, hetgeen bij de bevrijding tot grenzelooze verwarring zou kunnen leiden. Ik heb de banden dan ook later alleen gebruikt voor de noodpolitie.




Geheel afgescheiden van ons werk, kreeg Plaisier op een dag bezoek van Jalink. Daarop ging Plaisier voor een bespreking met kolonel Boomsma naar Apeldoorn. Daar werd afgesproken, dat kolonel Jansen plaatsvervangend gewestelijk commandant zou worden, en dat majoor van Beek in onze gemeente de leiding zou nemen. Plaisier nam ook op eigen initiatief het contact op met van den Bent, de Nooij, van Spankeren, Schokker, Steenbergen, van der Velde en anderen.

Toen bleek, dat er feitelijk twee organisaties naast elkaar waren ontstaan en Boomsma de rollen reeds had verdeeld, wilde ik mij terugtrekken, doch ik kreeg het verzoek het commando over het dorp Ede op mij te nemen. Ik richtte een plaatselijke staf op, waarin Ko de Nooij als toegevoegde kwam, het dorp werd volgens de spoorbanen verdeeld in drie vakken, Oost, West en Zuid, respectievelijk onder bevel van Schraa, Tulp en van der Schoot.


Iedere commandant koos in zijn sector een stafkwartier, en bereidde vóór de afzetting van het terrein met posten. De reeds eerder genoemde bijzondere gebouwen kwamen onder de bewaking van den commandant in wiens sector zij lagen. Mijn stafkwartier zou worden gevestigd in het Hof van Gelderland, waar een grootere algemeene reserve zou zijn en waar een werfbureau zou worden opgericht, dat de verdere mannen bijeen zou brengen. Wij rekenden erop dat na het heengaan der Duitschers de vrijwilligers zouden toestroomen.





Alweer hadden wij gedaan wat wij konden, wij moesten verder afwachten. Spoedig bleek, dat velen nog geen begrip hadden van de noodzakelijkheid van zwijgen. Een dame kwam mij vertellen, dat alles was voorbereid om de Duitschers te verdrijven en de gewichtige punten te bezetten. Ik spoorde het lek op en legde den schuldige in krasse termen het zwijgen op.

In die dagen waren reeds velen over hun apathie heen. Steeds grooter werd de ergernis over de Duitschers en hun Nederlandsche handlangers. Tailoos waren de schotschriften en hekeldichten, die van hand tot hand gingen, ijverig vermenigvuldigd en doorgegeven, Sommigen legden er geheele verzamelingen van aan. Practisch nut had deze uiting niet, al spoedig was er geen propaganda meer noodig om het publiek in al zijn lagen anti-Duitsch te maken.


Daarvoor zorgde de bezetting zelf. 





Een van de slachtoffers van de anti-Duitsche propaganda was Laagwater, die schotschriften had vermenigvuldigd en verzonden. Een der geadresseerden was generaal Havelaar, een man met zeer pro-Duitsche sympathieën, die er politiewerk van maakte, het handschrift werd na eenige tijd herkend, Laagwater werd gevangen gezet.




Talloos waren de staaltjes van anti-Duitsche gezindheid, maar ook de staaltjes van heulen met de Duitschers waren veelvuldig. Ik zal er hier en daar een enkele vermelden. Zij zijn uitsluitend bedoeld om den lezer in latere jaren een idee te geven van de wijze, waarop het gezag optrad. Zij zijn hier allerminst vermeld als staaltjes van de wijze, waarop het volk zich verzette.

DE TELEFOONKABEL TE LUNTEREN DOORGESNEDEN.

Op Zondagmiddag 27 October 1940 wandelden enkele jongens uit Lunteren buiten het dorp. Het waren doodgewone jongens, die geen ander plan hadden dan zich in de buitenlucht te vermaken.

Zij klommen langs het zandgat naar boven en zaten in de hooge heide boven op de Goudsberg.


Daar lag een gummikabel, die door de Duitschers was gelegd en de verbinding vormde van een luisterpost van de Luftwaff e op het N. S.B.-terrein met het telefoonnet in de Dorpsstraat.


Eigenlijk waren post en kabel niet in gebruik.





Een van de jongens, Rijer Fluit nam de kabel tusschen zijn tanden en deed alsof hij hem door beet.

Dat bracht Driekus Schut op een baldadig plannetje. Hij zei tegen Aart de Koning: "Jij hebt altijd zooveel praats, durf jij de kabel stuksnijden?"


De Koning vroeg waarom Driekus het zelf niet deed. Dat prikkelde hem, hij zou eens laten zien dat hij het wel durf de. Hij haalde zijn mes te voorschijn en sneed de kabel door.





Zij fietsten terug en bij de Houtduif gekomen, wilde Aart niet voor zijn kameraad onder doen. Hij leende het mes en sneed de kabel op twee plaatsen door.

De anderen, de twee broers Geerenstein, de Weert en Fluit hielden zich afzijdig.


Toen zij bij het huis van Schut kwamen had Driekus al een beetje spijt van zijn overmoed en zei tegen de vrienden: ,,Niets vertellen hoor, al zetten ze een revolver op je borst."





De Duitschers ontdekten spoedig wat er gebeurd was. Dat was nu weer zoo 'n daad van terroristische sabotage. Als de schuldigen niet werden ontdekt zou Ede een hooge boete krijgen en er zouden gijzelaars worden gegrepen.

Het kwam niet in hen op, dat het een doodgewone kwajongensstreek was, die ze ook zouden hebben begaan als het een willekeurige andere kabel was geweest, die daar zoo onbeheerd onder hun bereik lag.


De politie zag de ernst van de zaak in en de agenten Bitter en Sprengers werden op onderzoek uitgestuurd.





Wie hadden daar op Zondagmiddag in de buurt van de Goudsberg rondgezworven?

Er werden verschillende namen genoemd, de jongens werden verhoord. Zij vertelden, dat ze daar hadden gelegen. Toen was Jan Zeggelaar bij hen gekomen, die hun had verteld, dat de kabel was doorgesneden. Zij waren toen gaan kijken en hadden ook andere jongens in de buurt gezien, namelijk Fluit, van de Weert en Schut.


Fluit werd verhoord en viel door de mand. Zij wisten daardoor dat Schut en de Koning de kwajongensstreek hadden uitgehaald. Ook een paar anderen bevestigden dit.





Het was onderwijl 31 October geworden toen Driekus bezoek kreeg van Bitter, die allereerst het zakmes in beslag nam en hem verhoorde.

Driekus ontkende maar diezelfde dag kwam de politie in Scherpenzeel bij den boer waar de Koning in dienst was. Hij werd naar het politiebureau in Ede gebracht, waar spoedig ook Driekus verscheen.


Bij het verhoor door Hulsman bekenden de jongens en drie dagen later werden zij opgestuurd naar de S.D. in Arnhem.





Daar begon het gewone intimidatieproces. Ze werden eerst een halve dag met de handen omhoog op een binnenplaats gezet en daarop verhoord door een Hollandsch meisje. Deze kleine schavuit had de Duitsche methode drommels goed te pakken, want onder het verhoor zei ze telkens tegen de jongens:

"Ben je niet bang om te sterven?" Die vraag ging hun natuurlijk door merg en been. Daarna werden zij verhoord door een Duitscher, die herhaalde malen dreigde hen dood te schieten, als zij de rest ook niet bekenden.


Wat konden zij in vredesnaam nog meer vertellen, zij hadden alles bekend wat zij wisten.





In Dieren had zich een dergelijk sabotagegeval voorgedaan en in Ede werden anti-Duitsche pamfletten verspreid. Dat moest volgens het oordeel der Duitschers het werk zijn van een wijdvertakte organisatie. Zij konden zich niet voorstellen, dat die daad plotseling was opgekomen in het hoofd van een paar jongens, die zich op hun vrije Zondagmiddag verveelden.

Natuurlijk werd hun straffeloosheid beloofd, als zij alles opbiechtten.





Zij werden 15 November naar den Haag vervoerd en opnieuw verhoord. Toen zij het proces-verbaal moesten onderteekenen, bleek, dat de tolk alles in hun nadeel had uitgelegd, zij weigerden; het verbaal werd overgemaakt.

Zij werden overgebracht naar het Oranje hotel waar een Duitsch advocaat, die hen moest beschermen, alles deed om verdere bekentenissen uit hen te persen.


Op 12 December verschenen zij voor het Kriegsgericht te Amsterdam. De aanklager betoogde, dat het geen spontane daad was, hij tartte Aart, de kabel met het mes door te snijden, het was hem niet gelukt.


Aart nam het stuk kabel, dat op tafel lag, maakte er een lus van en sneed de kabel met één jaap door.





Voor het oog van de rechters werden de jongens met een stuk kabel afgeranseld om hun verdere bekentenissen te ontlokken, en toen ook dat niet hielp werden zij staande de vergadering ter dood veroordeeld.

Twee moffen brachten hen buiten de zaal en zeiden grijnzend, dat het vonnis dadelijk zou worden uitgevoerd.


Zij werden naar Scheveningen teruggebracht en wachtten drie maanden op de atschuwelijke beslissing.





12 Maart kwam een S.S.-officier in hun cel en daar hij geen Nederlandsch verstond, bracht hij een der gevangenen, den burgemeester van Gouda mede. om het vonnis voor hen te vertalen.

Het luidde dat hun gratie was verleend en de doodstraf was veranderd in levenslange tuchthuisstraf.





7 Mei gingen zij met 23 gevangenen en 17 kerels van de Grüne Polizei naar Duitschland! Hun voeten werden met kettingen verbonden en in de auto was bijna geen plaats om te staan, daar de geleiders particulier veel pakketten over de -grens meenamen. Wij herinneren ons nog al te best, hoe zij in die dagen ons land leeghaalden.

Zij werden naar München gebracht. Vlak voor de bevrijding werden zij met 3000 man op transport gesteld, loopend naar Dachau. Onder de slecht gevoede mannen was het aantal uitvallers zeer groot. Wie niet meer meekon werd neergeschoten.





Op 18 k.m. van Dachau gekomen hoorden zij dat het kamp reeds door de Amerikanen was bezet. Oogenblikkelijk werd de terugmarsch aanvaard.

De jongens schrokken, toen zij onderweg de vele lijken zagen liggen, die op de heenweg waren neergeschoten.


In een dorpje gekomen hoorden zij schieten. Zij vreesden dat zij allen zouden worden af gemaakt, maar tot hun vreugde bemerkten zij spoedig, dat het de bevrijders waren, die met de bewakers afrekenden.


Zij waren vrij!





Over Frankrijk en Luxemburg gingen zij naar Eindhoven en hoewel zij eigenlijk te slap waren om verder te reizen, mochten zij meerijden met een vrachtwagen naar Ede en daar zagen zij de vrouw van van den Brink uit Lunteren, die hen met paard en wagen thuis bracht.

EEN PROCES-VERBAAL.

Op 9 December 1940 verschenen op het politiebureau voor inspecteur Reit twee mannen, Beumer, een groenteboer uit Harskamp en Nachtegaal, een loodgieter uit Ede. Zij waren in hun innigste gevoelens geschokt, want in een café op de Markt zat een man, die liederen zong, die beleedigend waren voor den Führer en het Groot Germaansche Rijk.

Reit, verontwaardigd over zooveel ontaarding, ging naar het café waar hij een arbeider uit Geldersch Veenendaal aantrof. Hij had veel biertjes te veel gedronken en zong uit volle borst:





"Op de groote stille heide dwaalde Adolf Hitler eenzaam rond. Met zijn uitgehongerd leger zocht hij naar het Britsche front."




De zanger wist niet meer wat hij zong en toen hij de volgende morgen in zijn cel tot de werkelijkheid terugkeerde, begreep hij niet precies wat hem was overkomen. Reit wist het echter wel en de twee aanklagers wisten ook, dat hij de zoo misdadige woorden had gezongen, dan wel andere van dergelijke strekking. De andere bezoekers verklaarden het lied niet gehoord te hebben of aanwezig te zijn geweest toen hij niet zong.

De man ontliep zijn noodlot niet. Hij zuchtte lang in voorarrest, kwam te Utrecht voor het Kriegsgericht, en moest het lied nog eens voor de heeren zingen, waarna hij beloond werd met drie maanden gevangenisstraf.





Zoo eindigde 1940. Ik wil nog een uitspraak van Hitler herhalen van 4 September 1940, toen hij begon te beseffen dat de oorlog tegen Engeland niet het gehoopte succes bracht en hij in ergernis uitriep:




"En als de Britsche luchtmacht 2 of 3 of 4000 kg bommen werpt, dan werpen wij thans in één nacht 150.000, 180.000, 230.000, 300.000, 400.000 en meer kilo's, en als zij verklaren, dat zij onze steden in massa zullen aan, grijpen, dan zullen wij hun steden uitradeeren"




Na het bombardement van het mooie oude Engelsche stadje Coventry zei Dr. Goebbels, dat zij de Engelsche steden zouden "coventrieren". Inderdaad hebben zij veel Engelsche steden zwaar beschadigd, maar al voltrekt de geschiedenis zich steeds in veel langzamer tempo dan de tijdgenoot dat wenscht, tenslotte brachten de geallieerden de totale oorlog op het gehate nazi-land zelf over. Zij vervulden de bede van B. Camphuis toen hij schreef:




"Wreek Engeland, uw zwaargetroffen steden, Verwoest hun steden zonder onderscheid. Doe aan die Hunnen, wat zij aan ons deden, 0 Engeland sla toe, nu is het tijd."





DE NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST

Verschillende lezers zullen zich afvragen, waarom ik zulk een ruime plaats reserveerde voor dit onderwerp, dat niet speciaal betrekking heeft op Ede. Ik deed dit om de volgende redenen:




le. Ede had een groot garnizoen, waardoor in het begin vele inwoners hebben behoord tot "opbouw- en arbeidsdienst".

2e. Velen hebben nooit kennis genomen van de brieven en aanschrijvingen, die op dit instituut betrekking hadden. Waren zij daartoe in de gelegenheid geweest, dan hadden zij die organisatie reeds veel eerder verlaten.


3e. Het kleed van de Arbeidsdienst was geweven naar hetzelfde patroon, dat ook voor de andere scholen en voor het geheele Nederlandsche volk was bestemd.





Het was het volledige recept voor de nazificeering, Daarom behandelde ik het onderwerp meer uitgebreid aan de hand van documenten, die toevallig in mijn handen vielen.




Alle volksleiders weten, dat zij bij de jeugd moeten beginnen, als zij later de leiding over het geheele volk willen hebben. De jeugd is ontvankelijk voor alle indrukken, zoowel goede als kwade, mits het kwade in een onschuldig kleed wordt gehuld. De jeugd wordt geïmponeerd door groot opgezette betoogingen. Vandaar het Duitsche systeem, de jeugd en de nog niet volwassen mannen te overdonderen met propaganda. Nooit wordt het kind losgelaten, het wordt ingedeeld in groote en kleine verbanden, voortdurend legt de staat beslag op de ledige uren. Hiertegen is het gezin niet opgewassen. In de loop der eeuwen is gebleken, welke geweldig groote oerkrachten er in de massa schuilen. Het is gebleken, dat de mentaliteit der massa ver beneden die van de individuën afzonderlijk staat. De volksmenigte, handig opgezweept, schrikt niet terug voor roof, brandstichting of moord, waartoe de enkeling nooit de noodlottige durf zou hebben gehad. Van de massa gaat geen veredelende in, vloed uit, zij haalt integendeel het individu omlaag.




Als men de jeugd aan het ouderlijk huis ontneemt en in kampen samenbrengt, neemt men vrijwel elke moreele rem weg, vooral als de leiders de gave hebben, dit instrument handig te bespelen.

Druppel voor druppel worden de jongeren besmet met het gif, dat zij niet weten te onderkennen en tevens wordt hun bijgebracht, dat zij de bevoerrechten zijn, die later het volk zullen redden. Meerdere malen per week worden de jongelieden bijeen gebracht in gezellige avonden, waarbij het fideel toegaat, waarbij ook wordt gedronken. De leider weet, dat in die gemoedstoestand het dubieuse woord gereeder ingang kan vinden. Nu en dan worden de kleine groepen tot groote vereenigd, de jonge mannen komen samen in kampen, met anderen die dezelfde school hebben doorloop en. En de besten onder hen, die de leerstof weifelend hebben aangehoord, die zich dit alles min of meer moreel tegenstribbelend lieten aanleunen, zien dat het door de anderen als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Velen zullen ten onrechte de indruk krijgen, dat zij in kleingeestige terughouding bij die anderen achterbleven, dat zij nog niet het hooge standpunt van de anderen hebben bereikt, en in werkelijkheid dalen zij af tot het gemeenschappelijke niveau. De psychologie der massa werkt niet ongestraft op hen in. En in vertrouwelijke gesprekken laat de leider doorschemeren, dat zij de oudbakken begrippen van een vorige generatie zijn ontgroeid.





Is dit alles van toepassing op de Arbeidsdienst?




Zeer zeker, en de leiders hadden verschillende middelen voor hun geestelijke vergiftingsproces tot hun beschikking:




le. Het ophemelen van de persoon van den leider.

2e. De uiteenzetting van doel en strekking van de arbeidsdienst.


3e. Het vervalschte geschiedenisonëlerricht.


4e. De couranten, en radiopropaganda.

Ad 1. De persoon Breunese,

Ik stel er prijs op hier dadelijk te verklaren, dat ik bewondering heb gehad voor Breunese. Hij is een uitstekend militair geweest, wiens prestaties zeker ver boven het gemiddelde lagen. Ik kom slechts op tegen de methode, dezen man te misbruiken als een reclameobject. Het is nu eenmaal geen gewoonte dat in het leger reclame wordt gemaakt voor de chefs, dat over hun prestaties en bekwaamheid verplicht theorie wordt gehouden met de ondergeschikten.




Hier werd deze methode wel gevolgd. Het onderwijs werd gegeven met onderwijsbrieven. Deze werden nu en dan van hoogerhand uitgegeven, zij konden naar believen worden vervangen door andere, als de wind uit een andere hoek woei.




Zoo verscheen ook onderwijsbrief No. 8, behandelend de prachtige eigenschappen van den leider Breunese, De brief leert, dat hij afkomstig was uit een groot gezin, waar orde, netheid en tucht de grondslag van de opvoeding vormden. Reeds in zijn prille jeugd verafschuwde hij de verdeeldheid van ons volk. Als jongen van 16 jaar in dienst getreden als soldaat, werd hij later bevorderd tot officier bij de grenadiers, waarna hij de Krijgsschool met succes afliep. In de oorlog had hij op eervolle wijze zijn taak vervuld.




Na de oorlog zag hij met leede oogen de verwarring onder de manschappen.




Hij waardeerde zeer de geste van de Duitsche autoriteiten, die van onze menschen eerlijk wilden redden wat er nog te redden viel. Zoo kwam hij in de opbouwdienst en werd hij later leider van de Arbeidsdienst. Bij deze taak stond hij als commandant vooraan in de strijd voor volksgemeenschap. Hij gaf aan de arbeidsdienst het devies: "lk dien". Zijn grootste vreugde was, te midden van zijn mannen in de kampen te verkeeren. Zijn frischheid, groote werkkracht en sportiviteit had hij uit zijn jeugd behouden. Nog steeds was hij een vurig sportbeoefenaar. Iedere ochtend zwom hij nog, reed schaatsen en reed paard (ruiter van naam). In het stalen van het lichaam en het scherpen van de geest, in het dienen van zijn volk en het volharden trots alle moeilijkheden en tegenkanting, was hij de arbeidsmannen tot voorbeeld. Hij was de ziel van de vierdaagsche afstandsmarschen, waarbij hij in internationale geest zijn leidergaven ontplooide.




Ten slotte werd een film van den leider beloofd, die men bezig was op te nemen. Het geheel deed inderdaad aan als een filmreclame.

Ad 2.


















 17 Juni 1941 kwam het nieuwe voorschrift voor het onderricht. Het werd vooral door de ouderen met groote reserve aanvaard, omdat het geheel Duitsch was, in tegenstelling met het vorige. De afgerichte arbeidsman kon zoo in de "Wehrmacht" worden overgeplaatst.

Als doel werd aangegeven: De geestesvorming moest de arbeidsmannen tot nationaa1 en sociaa1 denkende, voelende en werkende menschen maken. Aangstvallig werd vermeden de beide woorden tot een geheel te koppelen. Die tact miste de Generalarbeitsführer Bethmann, toen hij in October 1941 in Den Haag een boekje uitgaf getiteld: ,,Mannen en meisjes van den Arbeidsdienst", waarvan de tekst in Nederlandsch en Duitsch naast elkaar werd gedrukt.





Zijn eerste zin luidt: ,,Aan den arbeidsdienst ligt een idee ten grondslag, die voortkomt uit de nationaal-socialistische wereldbeschouwing".




Het voorschrift zegt verder:

Tegenover de materialistische wereldbeschouwing, dat arbeid koopwaar is, als straf en als minderwaardig beschouwd, moet de juiste opvatting worden gesteld, dat de arbeid een eeredienst is aan het volk.


Tegenover de verdeeling in standen, klassen en partijen moet de idee van de volksgemeenschap worden gesteld. Door een open oog te hebben voor den Vaderlandschen bodem, als allereerste bestaansvoorwaarde voor het volk komt vanze1f het inzicht voor bestaande rasverbondenheid en economische verbindingen van wijdere strekking.





Op deze wijze moet men tot de slotsom komen dat Nederland en Duitschland over dezelfde raskenmerken beschikken en derhalve als bloedverwante volken tot een steeds nauwere gemeenschap geschikt zijn, dat het van nu af steeds een met e1kaar, nooit meer tegen e1kaar, maar ook nooit meer naast e1kaar leven zal zijn, dat de Nederlanders uit innerlijke overtuiging en met hun geheele persoon hun schouders moeten zetten onder het grootsche werk van den opbouw van onze gemeenschappe1ijke Germaansche be1angensfeer en daardoor van een nieuw Europa.

Ad 3.

Er mocht geen geschiedenisles worden gegeven, behalve voor zoo ver het noodig was om het juiste begrip te hebben van de samenhang der dingen. En voor die samenhang bestond zoo 'n handige brochure, de geheele Nederlandsche geschiedenis in 36 bladzijden, geschreven door S. van Steenoord, nog wel in het Duitsch. Voor hen, die die taal liever niet onder oogen krijgen geef ik hier de vertaling van een gedeelte.




Aanhef: Sedert met de glorierijke opmarsch van de Duitsche troepen het nationaal-socialisme als opbouwende kracht zijn intrede in de Nederlanden deed (hiervoor alleen verdient de schrijver te worden opgehangen) bestaat ook hier de wensch, de historische ontwikkeling van het eigen volk niet meer door de bril van een zuiver objectieve wetenschap te zien, maar veeleer door de oogen van den mensch, die zich zijn kracht bewust is.




Overgaand tot de eigenlijke geschiedenis zegt hij: ·

Voor ons doel is het noodig te stipuleeren, dat in de oudste tijden, de ontwikkeling in Nederland volledig samenvalt met die ten Oosten van onze tegenwoordige landsgrenzen ....


Als bewijs van de rassengemeenschap van de toenmalige bewoners is de Romeinsche naam voor de Nederlanden: Germania Inferior of Germania Minor overtuigend duidelijk.


In die dagen vinden we aan de mondingen van Maas en Rijn een Germaansche stam, die door de Romeinen zeer hoog werd geschat wegens zijn strijdbaarheid (militärische Tüchtigkeit). De Bataafsche legioenen stonden overal waar het Romeinsche keizerrijk moest worden beschermd ..





En dan vertelt onze historicus verder dat Claudius Civilis als leider van zijn stam en van verdere aanverwante stammen in opstand kwam en een tijdlang het Romeinsche Rijk in zijn voegen deed trillen.

Toen toonde zich reeds de karakteristieke fout van de Nederlandsche structuur. Dit land is te klein en ligt te veel in een uithoek van het latere Duitsche Rijk. Daarentegen kon Arminius, die in het midden van Germania leef de, de opstand winnen, hij sloeg de Romeinen voor eeuwig over de Rijn.


Dit is het verschil tusschen het veel grond omspannende centrale Germanie en het kleine N.W. grensland, daarom is aansluiting noodig.





Deze geschiedvervalscher legt het er wel dik op. Ik vond dit boekje in de bundel papieren van een hoogen arbeidsleider. Blijkbaar gebruikte hij het als hulomiddel bij zijn onderricht.

Ad 4. De reclame met couranten en radio.

Bij brief van 30 Mei 1941 werd dit onderwerp als volgt geregeld. Er werden enkele couranten officieel verstrekt, de eerste was natuurlijk de Deutsche Zeitung in den Niederlanden. Verder moest elk onderdeel over een radiotoestel beschikken. Als het er niet was, moest het met spoed worden aangevraagd. Als er toespraken van officieele instanties of cultureele onderwerpen aan de orde waren, moest gezamenlijk worden geluisterd onder toezicht van den commandant. Het behandelde moest daarna worden ingeschakeld in het opvoedingsonderwijs. Er mocht alleen worden geluisterd naar Nederlandsche en Duitsche uitzendingen. (Lees de Bremerzender, Max Blokzijl en verdere landverraders). Dagelijks moest een radiowacht worden aangewezen, die waakte tegen eventueele ongeregeldheden (lees luisteren naar "Hier is Londen" of naar Radio Oranje). Verder moest het gesproken dagblad geregeld worden beluisterd en de daarin vermelde wapenfeiten, aan de hand van kaarten bij de besprekingen worden toegelicht.




En nu komen wij tot de combinatie van die 4 factoren.




Het valt den enkeling niet altijd gemakkelijk zich blindelings over te geven aan een leider, vandaar de grootsch opgezette propaganda voor de persoon van den Führer, vandaar in de arbeidsdienst het dwaze opkammen van den commandant. En nu komt de verheerlijking van de arbeid en onmiddellijk daarop de zwenking naar eenheid, rasverbondenheid, saamhoorigheid met het groote Rijk, het moet natuurlijk een eer zijn, te mogen samenwerken aan de opbouw van de groote Germaansche gemeenschap. De weifelaar krijgt een kort geschiedenislesje. Het is onze voorouders, te beginnen met Claudius Civilis nooit gelukt iets te bereiken omdat ze te klein waren en aan de rand lagen. En wat heeft die groote Germaan al niet bereikt? Hier behoeft de kampleider niet te fantaseeren. Daarvoor heeft hij de radio. Deze moet worden ingeschakeld in het opvoedingsonderricht. Met een gerust geweten kan hij het toestel aanzetten en laten luisteren naar Bremen en Blokzijl, hij behoeft voor geen onvertogen woord bang te zijn. Van ochtend tot avond wordt de leerling achtervolgd met deze propaganda. En de arbeid zelf? Het voorschrift zegt uitdrukkelijk, dat het aanbrengen van de juiste geestesgesteldheid hoofd, zaak is. Daar gaat het om. Steeds mag de arbeid vervangen worden door der, gelijke lessen. Nooit mag de verzuimde arbeid worden ingehaald ten koste van de theorie. Hoofdzaak is niet den arbeidsman te vormen tot een bruikbaar arbeider, bij wien het genot in de arbeid boven alles gaat, hij moet na terugkeer in de maatschappij de propagandist van de nazitheorie worden.




De Duitscher heeft een uiterst hoog gestemd gevoel van eigenwaarde, hij acht zich ver verheven boven alle naburige volken, hij is te grof besnaard om de mentaliteit van anderen te peilen.

Welke Duitscher zou de moeite nemen zich te verdiepen in de geestesgesteldheid van ons kleine, onbelangrijke, onder de voet geloop en volk? Men had in Duitschland een arbeidsdienst opgericht, dat was prachtig gegaan, als men dit in Nederland copieerde zou hetzelfde resultaat worden bereikt.





Waarom gelukte het bij ons niet?




Na het verdrag van Versailles had Duitschland slechts een klein beroepsleger overgehouden. Het werd een kaderschool van de eerste rang, maar de massa van het Duitsche volk, dat zoo graag uniform droeg en zoo graag in de pas liep, viel er buiten. Duizenden jonge mannen, opgeleid in de Hitlerjugend, vonden dat die militaire diensttijd hun onrechtmatig werd onthouden. Zij werden vereenigd in de Arbeidsdienst, het werd een verkapte militaire opleiding, zij leerden er alles wat een soldaat behoeft, maar één ding werd hun onthouden, een geweer. Met gejuich ging het geheele instituut na de opheffing van de Reichswehr in het leger over. Gretig verwisselden zij de schop tegen het musket.




In Nederland lag alles juist anders. De duizenden jonge Nederlanders hebben zich nooit beklaagd, dat zij niet mochten dienen. Velen in de arbeidsdienst hadden het geweer gedragen voordat zij tot de schop overgingen. Zeer velen waren in de opbouwdienst terecht gekomen als een soort van werkverschaffing, veel goede elementen hadden daarop werk gevonden en waren in het burgerbedrijf teruggekeerd, de rest was automatisch overgeheveld naar de arbeidsdienst. Wel was daar ook een zeker percentage enthousiaste intellectueelen bij gekomen, maar zij hadden reeds lang hun enthousiasme erbij ingeboet en de meesten zouden het liefst schop en geweer voorgoed hebben ingeleverd.

De Duitscher met zijn mengeling van hardheid en huilerige sentimentaliteit, zal nooit in staat zijn te begrijpen, dat er andere volken zijn, die anders moeten worden aangepakt.





Ons volk is zoo nuchter, vele van onze jongens stonden bovendien door hun opvoeding reeds op een voetstuk, dat niet zoo gemakkelijk ondermijnd kon worden. Voor vage leuzen gevoelden zij niets. Zij begrepen al gauw waar, om het ging, nl. de uniform te dragen om voor de Duitschers ten strijde te trekken. Als zij het nog niet hadden begrepen, zou het hun wel spoedig duidelijk worden.




22 Juni was het nieuwe exercitiereglement gekomen, het was geheel Duitsch, Voor de verandering was practisch geen enkele reden. Voortdurend kwamen Duitsche officieren de oefeningen volgen, steeds meer mengden zij zich in de gang van het onderricht.

7 Juli begon men in de Arbeidsdienst mannen te ronselen voor de S.S., het Legioen, genoemd naar den verrader Seijffardt, en voor de N.S.K.K., doch uitsluitend ten behoeve van de actie op het Duitsche oorlogsfront.


14 Juli werd bekend gemaakt dat alle afbeeldingen van levende leden van ons Vorstenhuis moesten worden verwijderd.


18 Juli werd een nieuwe "onderwijsbrief" uitgegeven, ditmaal voor den strijd tegen het wereldbolsjewisme. Het was een spoedgeval, de oorlog met Rusland was uitgebroken, en de begeleidende brief eischte, dat de opleidingsbrief bij de leerstof "Geestesvorming ,, de voorrang boven alle andere moest hebben. De afdeelingscommandanten moesten de inhoud persoonlijk met de mannen bespreken. Zij kregen opdracht te wijzen op de groote strijd, die het Duitsche volk, met zijn verbondenen tegen het bolsjewistische Rusland streed. Met de landkaart erbij moest aan de hand van de binnenstroomende overwinningsberichten het reeds bereikte resultaat worden getoond. De brief liet aan duidelijkheid niets te wenschen over.





Het was het oude afgezaagde lied. In 1933 had Duitschland voor West, Europa een dam opgeworpen tegen het bolsjewisme. Als Duitschland niet had, overwonnen zou die plaag niet aan onze landsgrenzen zijn tot staan ge-komen. Wij waren dus groote dankbaarheid verschuldigd aan Duitschland, dat ons had gered. En nu kwam de strijd tegen het satanische bolsjewisme. Nu moest iedere Nederlander kiezen: Vóór of tegen het bolsjewisme, dit sloot in zich, tegen of vóór de volkeren, die strijdend tegen het bolsjewisme te velde stonden, het was nu geen questie van theorie, maar van practijk. De overwinning op de sovjets was een onverbiddelijke voorwaarde voor de toe, komstige ontwikkeling van ons continent. Het lot van Europa was het lot van ons Vaderland. Daarom moest iedere Nederlander en iedere arbeidsrnan, die zijn volk wilde dienen, doordrongen worden van zijn positieve plicht voor de toekomst van zijn volk, waarvoor hij zich immers had ingezet en daarmede óók voor den strijd om levensruimte der Germaansche volkerengemeenschap in Europa.

De jongens zagen, dat zij bedrogen waren en de stemming in de kampen daalde beneden peil.





Het toeval speelde enkele aanteekeningen in mijn handen, gemaakt door een hoogen arbeidsleider op 7 September en volgende dagen. Ik geef ze hier woordelijk weer.




Kamp Hulten. De stemming van de troep is zeer gezakt door de gebeurtenissen in de N.A.D. in de afgeloopen maand. Door de slechte stemming is het exerceeren ook slapper geworden. Enkele werkers zijn weggeloopen, doch grootendeels achterhaald.




Kamp Hilvarenbeek. Ook hier is de stemming slecht om dezelfde redenen. Exercitie slap, velen weggeloopen, worden teruggehaald.




Kamp Venraij. Stemming matig, veel· kader weggeloopen.




Kamp Tungelrooy. Hopman van T. Gaat weinig van uit. Stemming slap, wacht slap, werken slap.




Kamp Weert. Hopman T. Praat veel, veel klachten, moet zelf meer doen, stemming matig. Betere leiding noodig.




Idem 24 Sept. Wacht niet in orde, handgrepen slecht, rommel op kamp, terrein. Vlaggestokken nóg niet aanwezig. Waterput geboord vlak naast privaten. De vrijwilligers zijn niet gekomen ter wille van het ideaal, maar van het eten en onderdak. Bederven geest.




Kamp Hulten 2 7 September. Stemming laag. Gedupeerd door salarisregeling. Kamp Tilburg 30 September. Er heerscht bij velen een slappe negatieve stemming.




Kamp Nistelrode 1 October. Commandant gesproken over onwillige elementen.




Kamp Tilburg 1 October. Volle vuilnisputten, vuil in keuken. Onverbeterlijke elementen in de troep. Georganiseerd lijdelijk verzet. Opgehitst en op, hitsend. Lijsten hiervan aanleggen.




De leider vroeg zich af, wat hij daartegen moest doen en nam het altijd door Duitschland aangeprezen middel te baat: Meer gemeenschappelijke bijeenkomsten en vooral: Gezamenlijk zingen. Deze man had zoolang door de Duitsche bril gekeken, dat hij zelf niet meer kon zien.

Na al deze gebeurtenissen kwam er een massale uittocht uit de N.A.D. alle gemeenschappelijke zang ten spijt. Het ligt niet op mijn weg de lotgevallen van dit Duitsche instituut verder bloot te leggen, wat nu nog vrijwillig bleef is onze aandacht niet meer waard.







1941 ALGEMEEN OVERZICHT

Januari bracht de invoering van het Persoonsbewi s, het was voor het eerst, dat heel Nederland in aanraking kwam met deze registratie van de burgerij. Velen zullen met weerzin hun vingerafdruk op het pamflet hebben geplaatst, een daad, die tot nu toe slechts voorbehouden was aan misdadigers.




Het voorjaar leverde niets hoopvols op, vooral Amsterdam moest het ontgelden. Na een botsing met W.A..-mannen in de Jodenbuurt, waarbij de W.A.-man Koot werd gedood, kwamen de scherpe maatregelen tegen de Joden los. De Grüne Polizei trad op en 400 Joden werden gevankelijk weg,gevoerd. Er volgde een proteststaking, er reden geen trams, Generaal Christiansen nam de uitvoerende macht in handen, hij dreigde met zeer krasse maatregelen. Snel werden eenige doodvonnissen voltrokken, 4 Maart werden in Den Haag 18 Nederlanders ter dood veroordeeld, Amsterdam kreeg een boete van vijftien millioen gulden.

In alle steden en dorpen werden de bordjes "Voor Joden verboden" aangebracht. Is het wonder dat heel Nederland de toekomst somber inzag? Wat hadden wij nog te hopen? Engeland bleek nauwelijks in staat te zijn het eigen land te beveiligen, het had een zeer klein leger, het kon niet op tegen het machtige Duitsche oorlogsinstrument.





Vol verwachting zagen wij uit naar Amerika. Daar voerde Roosevelt een stille strijd tegen hen, die taai volhielden aan hun theorie van afzondering. Wat ging hun die strijd in Europa aan. Als die landen elkaar wilden uitmoorden, moesten zij dat zelf weten.

Roosevelt zag echter in dat Duitschland bezig was het eene land na het andere in te palmen. Elk overwonnen land bracht nieuwe hulpbronnen. Wel bracht het ook moeilijkheden mee, maar die werden in Polen, Nederland en elders met vuurpelotons opgelost. Steeds zou door de opvolgende veroveringen het Duitsche oorlogspotentieel stijgen. Overal vestigde Hitler zijn marionettenregeeringen, overal wapperde de vlag met het hakenkruis. En steeds zou hij weer tegen de omstanders zeggen: ,,Dit was mijn laatste territoriale eisch". Hij zou intusschen zijn luchtmacht en vloot uitbreiden, hij zou vijfde colonnes vormen en dan zou er weer een invasie komen.


Wanneer zou Amerika aan de beurt zijn? Hitler mocht geen enkel steunpunt in handen krijgen, bruikbaar voor een aanval op Amerika. Engeland moest worden gesteund, voorloopig zonder oorlogsverklaring.





Op 22 Juni sprak Hitler zijn volk toe. Hij zei, dat er troepenbewegingen plaats vonden, die in grootte en uitgestrektheid alles overtroffen, wat de wereld ooit had gezien. Het volk juichte, het werd overdonderd met massabetogingen. Inderdaad waren op die dag de Duitsche Iegers in beweging gekomen. Over een front van 2800 km werd de grens overschreden van het land, dat hij zoo kort geleden nog tot bondgenoot had willen maken.

Het was voor de Duitsche legers een zegetocht en op 1 December waren bijna 4 millioen Russen in Duitsche krijgsgevangenschap, terwijl vele honderdduizenden in de vertrapte en verschroeide Russische aarde waren begraven of onbegraven waren blijven liggen tot prooi van de roofvogels.





Duitschland had Rusland tot de oorlog gedwongen en automatisch vochten de Russen dus aan de zijde van de bondgenooten. Vele Nederlanders konden niet goed acclimatiseeren in deze nieuwe toestand. In hun oogen was de Rus een even gevaarlijke vijand als de Duitscher en onze Koningin getuigde dat Nederland zich indertijd had aangesloten bij de groep van volkeren die het nazidom bestreden. Thans was ook Rusland in die groep opgenomen, maar Zij bleef trouw aan haar beginselen ten opzichte van het bolsjewisme, dat Zij afwees. Vele landgenooten maakten voor zichzelf het prettige onderscheid dat Rusland geen bondgenoot, doch slechts een medestrijder was en in hun hart hoopten zij, dat aan het einde van de veldtocht die medestrijder samen met Duitschland aan het einde van zijn krachten zou zijn.




Engeland begon in die dagen met zijn luchtmacht de Duitsche steden krachtig onder vuur te nemen. Het was wel geen oorlog op twee fronten, maar toch werd Duitschland reeds van twee kanten aangevallen.




In die dagen bracht de Wervelwind, het blaadje, dat uit vliegtuigen omlaag werd geworpen, een kort overzicht, dat bij een rustige toon een duidelijke uiteenzetting gaf. De strekking was als volgt:

Duitschland had aan het begin van de oorlog een groote voorsprong op militair gebied. Vandaar de overwinningen. In wezen waren de tegenstanders echter veel sterker, zij beschikten over de grondstoffen, over een uitgebreide industrie, over een geweldige overmacht aan mannen. De industrie moest echter nog overschakelen op het oorlogsbedrijf. Een fabriek, die de·eene dag kachels maakte, kon de volgende dag geen projectielen of mitrailleurs fabriceeren. Eerst moesten de machines gemaakt, waarmee de wapens moesten worden gefabriceerd, daarna kon het personeel in die fabrieken worden geschoold en pas daarna kon de kachelfabriek projectielen en de autofabriek tanks leveren. Daarna zouden de fabrieken worden uitgebreid; steeds zouden meer fabrieken worden overgeschakeld, nieuwe fabrieken zouden worden gebouwd, tot ten slotte geschut, mitrailleurs, tanks en ander oorlogstuig aan de loopende band de fabrieken zouden verlaten om aan het leger te velde te worden overgedragen. .





Alles kwam neer op de vraag: Kunnen wij den vijand verhinderen de beslissing te bevechten, voordat wij de achterstand volledig hebben ingehaald?

Men rekende erop daarvoor drie jaren noodig te hebben, dus aan het einde van 1942 zou beslist zijn, wie uiteindelijk de strijd zou winnen.


Hieruit putten wij de moed om in spijt van de tijdelijke successen der Duitschers vast te gelooven aan de uiteindelijke overwinning der bondgenooten.





2 October zei Hitler: Soldaten, in drie en een halve maand is alles gereed gemaakt voor de laatste houw, die nog vóór het invallen van de winter de vijand zal vernietigen. Ik kan nu reeds zeggen dat de vijand is verslagen en n i m m e r weer z al opstaan.




In Ede was burgemeester Middelberg met ingang van 7 April door den Rijkscommissaris ontslagen. Zijn functie werd waargenomen door wethouder Mens, tot op 1 October de nieuwe burgemeester van Dierendonck werd benoemd. Deze oud-officier had niemand om hem te verwelkomen want de gemeenteraad was naar huis gezonden.

De N.S.B. uit Lunteren vormde een eerewacht en hij noodigde de N.S.B.-handlangers uit Ede, benevens de pers uit. De hoofden van dienst (gemeentewerken, gasfabriek, keuringsdienst en politie) kregen opdracht te verschijnen en verder de hoofden van de afdeelingen.





Het instituut der wethouders was onderwijl centraal geregeld. Ede mocht een bezoldigde en twee onbezoldigde wethouders hebben. Dadelijk deed van Dierendonck stappen om van der Horst te laten benoemen tot betaald wethouder. Dit gelukte en na eenige tijd verscheen deze hoogbezoldigde man. Hij was een volbloed N .S.B.-er, maar ik .heb niet de indruk gekregen dat hij zijn partijgenooten ooit op oneerlijke wijze bevoordeelde.

HET EERSTE VERZET.

De krasse maatregelen van het Duitsche legerbestuur, het arrogante optreden van Duitsche militairen en burgers, de verraderlijke diensten door N.S.B.-ers en verdere handlangers verricht, hadden tot gevolg, dat velen zich daartegen te weer wilden stellen. Het moest geschieden zonder ruchtbaarheid. De enkelen, die naar daden hunkerden, zochten in naaste omgeving vertrouwde vrienden. Het ging er niet alleen om, verraad te weren, maar zij die voldoende durf bezaten misten soms tact, beleid en .... geslotenheid. Hoevelen wilden zich in de oogen van vrouwen en meisjes interessant voordoen. Het begon dus met kleine groepen, die geleidelijk contact met elkaar kregen en die tot groote organisaties groeiden.




Velen werd het uitsteken van hun voelhoorns noodlottig, overal spiedde de S.D., en overal waren individuen te vinden, die om duistere redenen of alleen uit zucht naar geld de Duitschers in hun beulswerk behulpzaam waren.

De mannen van het ondergrondsche werk zouden nog veel moeten leeren. In de eerste plaats voorzichtigheid in de keus van hun medewerkers, maar ook doortasten tegenover verraders, die de dood van kameraden op hun geweten hadden. Het stuitte allen tegen de borst, tot berechting te moeten besluiten en met nog grooter weerzin werd tot die berechting overgegaan.





Er is daarover veel gesproken en geschreven en ik acht mij verplicht daar, over mijn standpunt uit te leggen.

Laten wij een van de telkens voorkomende gevallen nemen: Een troepje mannen helpt onderduikers en Joden, hetzij om hen uit de klauwen van de Arbeidsinzet te houden, hetzij om hen te verbergen voor de speurende S.D. De onderduiker is veilig gebracht naar een bevriend huis. Het is nacht, in de nabijheid van het huis houdt een overvalwagen halt. Gewapende kerels springen eruit. Zij bonzen op de huisdeur, trappen die in, als niet onmiddellijk wordt opengedaan, het slachtoffer wordt gegrepen en weggevoerd. Het is het laatste wat men van hem hoort. Met duizenden anderen eindigt zijn leven in het massagraf van een vernietigingskamp of in de oven van een crematorium.





De kwartiergever wordt ook gegrepen, wordt naar Vught of Ommen vervoerd, waar het leven een hel is. De verrader wordt ontdekt, dikwijls pas na een tweede of derde verraad. Moeten allen lijdelijk toezien hoe de een na de andere in de dood wordt gejaagd? Neen, duizendmaal neen.

Ons strafrecht kent het begrip noodweer. Niet strafbaar is hij, die een daad uit noodweer begaat. En deze geheele groep verkeert in levensgevaar, zoolang de verrader in staat blijft zijn werk voort te zetten. Het is een daad van collectieve noodweer, als het besluit valt hem te dooden. Het is geen wraakneming, het is een terechtstelling, waar alle andere middelen ontbreken.





Gij, die dit overdenkt, rustig in uw gemakkelijke stoel gezeten met sigaret en kopje thee, nadat alle gevaar i s geweken, ,gij, die zelf wellicht nooit in gevaar hebt verkeerd, schudt niet in onaangetaste gemoedsrust het hoofd, fronst niet de wenkbrauwen en zegt niet dat een mensch nooit eigen rechter mag zijn. Het is zoo prettig om nu dat mooie verheven standpunt in te nemen, maar vergeet niet, dat die opgejaagde mannen grootendeels waren ondergedoken, zij leefden in boerenschuren en kippenhokken, of in een vochtige schuilplaats ergens ingegraven, zij aten als er toevallig eten was, zij sliepen alleen als zij meenden veilig te zijn, zij werkten niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zij vochten de strijd van recht tegen onrecht, een strijd waarbij geen aardsche rechter hen kon beschermen.




Toen verschillende leidende personen van de ondergrondsche beweging in Ede mij over hun aandeel in het werk spraken, dacht ik onwillekeurig aan de woorden van Napoleon: ,,Gescheiden marcheeren, vereenigd strijden".

Al deze mannen hadden in eigen kring hun medewerkers gezocht, in Ede of elders, het was een tasten in de blinde geweest, tot zij elkaar vonden en vereenigd, al naar gelang van hun geaardheid, de ondergrondsche strijd uitvochten. Nu en dan werden enkelen aangetrokken door het avontuurlijke, zonder dat zij de echte moed bezaten de consequenties van hun daden onder de oogen te zien. Hun medewerking duurde meestal slechts kort, zij trokken zich terug of vervulden verder ondergeschikte functies, men kon tevreden zijn als zij, in hun wensch om voor belangrijk te worden aangezien, hun daden niet uitbazuinden. Geleidelijk kwamen de sterke elementen naar voren, zij verkregen als vanzelf de leiding, het waren bijna altijd de mannen, die uit overtuiging, uit beginsel de strijd aanvaardden, die de grootte der gevaren onder de oogen zagen, terwijl het gevoel van plicht om door te zetten bleef domineeren. Zij kozen het werk, dat bij hun aanleg paste. Velen gevoelden zich geroepen steun en huisvesting te verleenen aan de verjaagde Joden en


andere onderduikers.





Het was geen gemakkelijk werk, De Joden en onderduikers waren geen engelen, het waren gewone menschen met hun goede en slechte eigenschappen, zij moesten zich tevreden stellen met primitieve behuizing en gebrekkige voeding, zij toonden zich lang niet altijd dankbaar voor de opofferingen, die hun gastheeren zich voor hen getroostten en voor het gevaar dat deze liepen. Dan ontstond aan beide zijden een ongewenschte spanning en als ten slotte de onderduiker van logies veranderde, haalde de gastheer verruimd adem, niet zoozeer omdat het gevaar was geweken, maar omdat hij van de dagelijks terugkeerende last was verlost, die hem geen voldoening en den gast geen dankbaarheid had gebracht.




Voor de organisators van het werk was er heel wat overredingskracht noodig, hem ervan te overtuigen, dat het noodzakelijk was, weer anderen onder zijn dak bescherming te verleenen.

Ook de mannen van het verzetswerk traden in het begin in kleine groepjes op, zij waren plaatselijk gevormd. Pas in de loop van 1944 werden allen in. het groote verband opgenomen.

KAREL I

Hij kreeg in September 1940 bezoek van zijn zwager Joop Meijer. Hij bracht hem een gestranden piloot, die geruimen tijd werd gehuisvest, tot er gelegenheid kwam hem verder te zenden. Hiervoor werd bemiddeling verleend door den hulpprediker Cavaljé uit Nijmegen. De piloot kwam in Engeland terug, vloog weer over Duitschland, werd neergeschoten en krijgsgevangen gemaakt.

In het eind van 1940 kwam bij Karel een onderduiker. Hij was door de S.D. met wapens gegrepen en was drie dagen vrijgelaten om zijn opdrachtgever op te sporen, hetgeen hij natuurlijk niet deed. De man kreeg een nieuw persoonsbewijs, zijn uiterlijk werd wat veranderd en hij ging verder.





Na deze gelukte feiten, kwam een stroom van aanvragen binnen voor Joden en Christenen. Tegelijk werd ander werk gedaan. Joop Meijer had een zender gemaakt, dien hij in Zeist had opgesteld; hij had verbinding met Engeland en seinde alles wat hij over de Duitschers te weten kon komen. Karel begon met een paar helpers gegevens te verzamelen, en tweemaal per week kwam Joop de inlichtingen halen.

Toen later in Ede zelf zenders beschikbaar kwamen, bepaalde Joop zich tot de omgeving van Zeist, hij seinde zijn rapporten tot hij in Maart 1945 werd gevangen genomen en door de Nederlandsche landwacht op 16 April werd gefusilleerd.





Voor de vele onderduikers was geld noodig en in het begin schoot Karel het voor, later werden fondsen ter beschikking gesteld. Ook was het moeilijk. aan bonkaarten te komen. In het begin moesten deze worden gekocht, Soms kreeg hij een geheele zending van den zoon van den burgemeester van Kamerik. Ook uit Arnhem kwamen zendingen, maar deze waren heel duur. Vandaar dat de onderduikers, die goed bij kas waren, een behoorlijk bedrag voor de kaarten moesten betalen. Anderen betaalden een klein beetje of kregen ze kosteloos.

BILL.

Bill was een van die mannen, die na de demobilisatie niet kon stilzitten. Zijn aard bracht hem dadelijk tot het verzetswerk. Maar waar moest hij contact vinden? Het gelukte hem contact te krijgen met de 0. D. in Den Haag, die in die dagen een fusie had aangegaan met de L. 0. F. Hij begon zich op de hoogte te stellen van de bewegingen der; Duitsche troepen in Ede, van hun stafkwartieren en munitiedepots, hij ondervroeg de arbeiders, die op het vliegveld Deelen werkten en bracht dit terrein in kaart.

Hoe moest hij zijn inlichtingen ter kennis van de Engelschen brengen? Enkele personen in Den Haag vertelden hem, dat zij met Engeland seinden. Bill wilde graag met hen meewerken, maar wilde zekerheid hebben, hij wilde bij het seinen aanwezig zijn en zou tevreden zijn als alleen het antwoord "begrepen'' doorkwam. Maar er kwam niets, de heeren zeiden, dat de code vermoedelijk was veranderd na de vlucht van minister de Geer. Bill liet ook


dit contact schieten.





Hij probeerde oude gloeilampen te vullen met een brandbare stof, hij hoopte daarmee de munitiebergplaatsen van Deelen te laten ontploffen, maar hij bereikte geen resultaten. Hij bleef echter inlichtingen inwinnen over het vliegveld Deelen en werkte zijn kaart steeds nauwkeuriger bij.

Hij was een trouwe helper van Karel I en kende daardoor Joop Meijer. Hij hoopte dat deze zijn kaart op de een of andere manier zou doorgeven en de hulpprediker Cavaljé beloof de de kaart over te brengen naar Zeist.





In 1941 beschikte de ondergrondsohe beweging nog niet over de uitgebreide relaties van volgende jaren en het was heel moeilijk een gestrand piloot verder te helpen. Het volgende moge als voorbeeld dienen.




In Juli 1941 was bij Coevorden een vliegtuig neergekomen, dat door de Duitschers was aangeschoten. De bemanning kwam veilig per parachutte omlaag. De piloot werd opgepikt door de douanen, die hem overgaven aan den pastoor van Klazienaveen. Guy Conran kreeg een pastoorspak aan, maar hij kon daar niet blijven, hij werd opgeborgen in een krankzinnigengesticht te Assen. In die dagen landden soms watervliegtuigen op het IJselmeer. Er werd contact gezocht en Conran werd overgebracht naar Zwolle . De onderneming mislukte, Conran kwam in Wageningen terecht. en toen op het herbergen van piloten de doodstraf werd gesteld, werd hij verstopt in een eendenhok aan de boschbeek bij Kwadenoord.

Toen Bill dit hoorde, nam hij hem in huis. Jo van den Bent leverde een valsch persoonsbewijs, het was het eerste, dat in Ede werd uitgereikt. Op zijn. bewijs stond dat hij doofstom was en hij kreeg een speldje met S.H. Hij bleef vrij lang en ging dikwijls met het achtjarige dochtertje van Bill fietsen.





Na weken bracht Cavaljé hem naar Nijmegen, maar ook daar kon hij niet verder. Een poging, hem weg te krijgen met een vliegtuig, dat onbeschadigd bij Doorwerth stond, mislukte, daar het niet mogelijk was een voldoende hoeveelheid benzine met hoog octaangehalte te krijgen. Er kwam bericht, dat er op het vliegveld te Groningen wel een Messerschmidt te grijpen was. Conran ging erheen, het gelukte hem onder het werkvolk te worden opgenomen, maar de controle was te streng, het was onrnogeIijk de sleutel van een hangar te bemachtigen.

Cavaljé bracht hem in Twente onderdak maar werd zelf gegrepen met de kaart van Deelen in zijn bezit. Hij werd doodgeschoten en Bill verloor het contact met Conran.

JAN L.O.

Ook hij was reeds in 1940 tot het verzetswerk overgegaan. Hij werkte samen met Plaisier, en Kees Verduijn. Het arbeidsveld lag voornamelijk in andere provinciën. In samenwerking met Prof. Olivier en met Frits in Wageningen vestigden zij daar een verzetsbeweging. Zij namen contact op met Bilthoven. Daar woonde Rijken, dien zij meenden te kunnen vertrouwen, hij had vroeger in Ede gewoond en zij kenden hem wel.

Zij kochten wapens in Wageningen en zonden die door. Rijken was dadelijk bereid geld voor te schieten, hij zei met vooraanstaande mannen in betrekking te staan, noemde de naam Fentener van Vlissingen. Er werd een mitrailleur gekocht en naar Bilthoven verstuurd. Plotseling ontdekten zij dat er verraad onder schuilde. In Bilthoven werden Sickinga en Foucher gegrepen, zij zijn later doodgeschoten.





Op het bureau van Foucher vonden zij verschillende gegevens, o.a. het adres van een medewerker Smink. Deze werd opgepakt. Daardoor ontdekten zij het adres van diens vriend Schuil. Bij de komst van de Duitschers was Schuil afwezig, maar zij grepen zijn ouders met een Engelsche piloot. De vader werd doodgeschoten, de moeder kreeg levenslange tuchthuisstraf. Na de bevrijding kwam zij geheel verzwakt en uitgeteerd in Bilthoven terug.

Jan L. 0. en zijn medewerkers begrepen niet waar het verraad schuilde, veiligheidshalve besloten zij de wapenaankoopen te laten rusten. Zij zouden zich specialiseeren op het helpen van onderduikers. Hun eerste vriend was een Rotterdammer, die door de S.D. werd gezocht. Rijken wilde hem wel huisvesten, hij had relaties om hem naar Engeland over te brengen.


De Rotterdammer werd spoedig daarop gevangen genomen en naar Duitschland vervoerd. Was Rijken een verrader? Jan L. 0. kon het niet gelooven. Kort daarop was hij in Vrij Nederland gesignaleerd als Gestapo agent. Toen daarna de Gestapo in Bilthoven een overval deed en Rijken daaraan deelnam, verdween de laatste twijfel.





17 September kreeg Jan bij zijn ouders thuis de eerste onderduiker. Hij was een Duitsche jood, hij had een vliegbrevet en had geteekend voor de R.A.F. In Arnhem was hij verraden, hij werd gegrepen op weg naar Terlet. Na elf maanden gevangenis in Scheveningen, gooide hij het op een accoordje met zijn rechters. Voor f 8000 kocht hij zich vrij. Het gebeurde in die dagen dikwijls, de Duitschers staken het geld in hun zak en namen den betrokkene na een korte tijd weer gevangen. Voordat hij dan iets kon vertellen werd hem blijvend het zwijgen opgelegd.

Toen zij kwamen om hem opnieuw gevangen te nemen, zat hij al veilig bij Jan's ouders. Daar heeft hij drie jaar en negen maanden binnen gezeten. Hij deed nooit een stap buiten de deur. Hij sliep in een schuilgat en trok daar ook altijd dadelijk heen als er gevaar dreigde. In Januari 1944 werd er huiszoeking gedaan, 16 man zochten een uur lang maar vonden hem niet. Hij had een uitstekend humeur en Jan 's ouders misten hem, toen hij na de bevrijding heenging.





Jan L.O. legde zich toe op de hulp aan joden, die in die dagen de meeste steun noodig hadden. Hij bracht er 32 onderdak, waarvan velen in Ede. Verschillenden zijn helaas later gepakt, waaronder een die bij Hoog was ondergebracht. Hij wantrouwde de personen, die in Amsterdam zijn geld bewaarden en daarom werd mevrouw Hoog uitgestuurd om het te halen. Zij kwam terug met ongeveer duizend gouden tientjes, een groot bedrag aan dollars en verder edelgesteenten. Samen begroeven zij alles in de tuin. De jood was nog niet gerust en toen niemand op hem lette groef hij alles weer op en verstopte het in de kast op zijn kamer. De volgende dag deden de mannen van de S.D. een inval en namen den jood met al zijn bezittingen mee.




Een van Jan's vrienden was in die tijd Tonny, samen werkten zij druk aan het verspreiden van illegale lectuur.

Verder waren er steeds persoonsbewijzen noodig. Een van de methodes was, dat men in een ander deel van het land pasfotos verzamelde van jongens van ongeveer 15 jaar. Bij zulk een foto werd op het gemeentehuis een persoonsbewijs aangevraagd, er werd een persoonskaart opgemaakt op een fictieve naam, de aanvraag werd doorgezonden naar Den Haag.





Zoo kreeg men een persoonsbewijs met een officieel nummer, waarop natuurlijk het portret van den onderduiker werd geplakt. Door bevriende krachten in Den. Haag werden die aanvragen na een tijdje vernietigd, terwijl dan ook in Ede de kaarten uit het register werden gelicht. Het was een beetje omslachtig maar het kostte niets, terwijl de persoonsbewijzen in de zwarte handel f 300 en meer kostten. Want die werden verkregen doordat iemand zijn eigen bewijs verkocht, hij beweerde dan dat hij het verloren had en vroeg een nieuw aan. Voorloopig behielp men zich met de nieuwe methode totdat het aantal aanvragen te groot werd, waarop men andere wegen zocht. In 1944 waren gemiddeld 60 persoonsbewijzen per maand noodig, ze moesten toen worden gedrukt.




Het was niet gemakkelijk, de onderduikers aan eten te helpen. Daar was in de eerste plaats rogge noodig, die clandestien werd gemalen. Er was olie noodig, die even clandestien uit koolzaad en raapzaad werd geperst. Maar hoe moest men aan rogge en zaad komen? Er was wel geld beschikbaar maar de boeren zaten dik in het geld en ruilden liever. Van alle kanten kwam het publiek met ruilmiddelen opzetten, bedlakens en blauwe handdoeken, strengen sajet en waterdichte laarzen. Dat waren artikelen, die in de zwarte handel hoog genoteerd stonden, om van fietsbanden niet eens te spreken. En dan was er nog een artikel. Een flesch jenever vertegenwoordigde al gauw een vrij hoog bedrag en men deed er wonderen mee. De drank werd niet opgedronken, men veroverde de flesch met de gedachte, dat men hem kon leegdrinken, dat was op zichzelf een genoegen, maar men kon hem ook ruilen voor andere nuttige dingen. En zoo gebeurde het dat iemand rogge noodig had en die bemachtigde door ruiling tegen een flesch jenever. De boer dronk de jenever niet op, want hij had een paar overall's noodig, die een textielman hem niet wilde verkoopen, hij wou wel ruilen. De boer vischte met de jenever en kreeg de overall's. De vrouw van den textielman zat krap in haar bakmeel en de man trok erop uit. Hij ruilde de flesch voor tarwe. Ze werd clandestien gemalen en de textielman kreeg een extra pannekoek.




De boer lachte, nu kon hij zich eens een lekker glaasje veroorloven, hij had het in lang niet gehad. Toen keek hij naar de vervelooze dresseerkar. Die moest noodzakelijk een beurt hebben. Maar het was tegenwoordig onmogelijk om aan verf te komen. Zou hij het eens met zijn flesch probeeren? De flesch kwam terecht bij een schildersbedrijf, daar begreep men dat het een prachtig middel was om wat rogge los te krijgen voor de onderduikers. En zoo begon de flesch zijn tweede kringloop, velen hadden plezier gehad van zijn bezit, zij hadden zich verheugd op het lekkere glaasje, en hadden daarop de voldoening gesmaakt, dat zij zich voor een beter doel hadden opgeofferd.

N.S.B. PROPAGANDA.

Op 24 Juli zaten wij rustig thee te drinken voor het huis, toen een troepje N.S.B.-ers in uniform begon met de colportage van "Volk en Vaderland". Een hunner kwam mijn voortuin binnen en ik maakte een afwijzend handgebaar. Misschien was hij met zijn figuur verlegen, misschien zag hij mijn gebaar voor de Hitlergroet aan, want hij ging prachtig in de houding staan, bracht de Hitlergroet en marcheerde met zijn bundel kranten af.




Tegenover mij in de Kazernelaan kwamen zij bij Plaisier, die niet wilde, dat ze de krant in zijn bus stopten. De eene nam daarmee genoegen, maar een andere riep: ,,Neen, in de bus zal het,'. Het werd een handgemeen, een van de kerels ondersteunde zijn krantenpropaganda met een gummiknuppel, het werd een relletje. De buurt kwam eraan te pas. De politie, die op een rel had gerekend, was bij de hand en twee agenten sommeerden Plaisier in huis te gaan omdat hij de orde verstoorde. Er werd proces-verbaal opgemaakt. Het geheel lag er dik op en toen een tijdje later na het einde van de herrie de inspecteur Reit in de zijspanwagen van een motorfiets verscheen, vond hij het nog noodïg onder mijn oogen rake klappen uit te deelen aan een paar jongens, die op de hoek van Stationsweg en Kazernelaan stonden. De houding van dezen inspecteur is ook verder beneden peil geweest.

Een paar maanden later kwam de zaak voor den vrederechter. Tegen een der daders werd f 5,- geëischt, maar daar hij slecht bij kas was, werd het gebracht op f 0.50. Plaisier kreeg een lange preek, omdat hij niet had willen kennisnemen van de degelijke lectuur, voor welker verspreiding deze "kameraden" hun vrije tijd gaven, terwijl vroeger allerlei slechte lectuur gretig werd gelezen. De vrederechter had van een ontwikkeld man anders verwacht





Zaterdag 8 Augustus kwam Laagwater uit de gevangenis terug. Alle vrienden en bekenden leef.den met hem mee, van alle kanten kwamen de geluk, wenschen, er kwamen groote taarten en meer dan veertig bloemstukken. Deze demonstratie trok de aandacht van de S.D. die een onderzoek gelastte en drie dagen later zat Laagwater weer achter de tralies. Reit leidde het onderzoek en vestigde er speciaal de aandacht op dat enkele bloemstukken een rood-wit-blauw lint hadden, hetgeen een bijzondere tint gaf aan deze betooging.

Commissaris Hulsman trad bemiddelend op, hij legde aan de S.D. uit, dat Laagwater en zijn vrouw beiden in de vorige maand jarig waren geweest en de bekenden deze verjaardagen na zijn terugkeer hadden herdacht. Hij gaf bovendien aan het publiek een tip, dat er bij de winkeliers een onderzoek zou worden ingesteld naar de gevers van taarten en bloemen. Haastig scheurden banketbakkers en eigenaars van bloemenwinkels die bladzijde uit hun boek, en toen hij mededeelde, dat men als straf enkele radiotoestellen zou verbeurd verklaren, verdwenen ook deze. Dank zij de hulp van Huisman werd Laagwater op 13 Augustus opnieuw vrijgelaten, ditmaal geschiedde de terugkeer in alle stilte.





Op 16 September werden alle vermogenswaarden van H. M. de Koningin, voor zoover gelegen in het bezette gebied, verbeurd verklaard, omdat Zij "zonder iets geleerd te hebben uit de loop der gebeurtenissen halstarrig vasthield aan het bolsjewistische, kapitalistische front en zich daardoor plaatste buiten de gemeenschap van het nieuwe Europa, terwijl zij uit de verte de Nederlanders op onverantwoordelijke wijze aanspoorde tot het plegen van geweld tegen de bezettende macht, wat slechts de hardste represailles ten gevolge zou hebben",

Als het nog noodig ware geweest dan zou deze schanddaad de beste aansparing zijn geweest om ons geheele volk nader tot zijn Vorstin te brengen.





Aan Haar hebben wij het te danken dat wij doorloopend radiocontact met de bondgenooten hadden, dagelijks vingen wij de berichten op, die in spijt van alle tegenslagen toch steeds een glimpje hoop voor de toekomst .gaven en als het bekend werd dat de Koningin zou spreken, was er in de huizen geen plaats genoeg bij het radiotoestel voor allen, die Haar woorden wilden horen om daaruit kracht te putten om door te zetten.




En nu hadden de Duitschers zich vergrepen aan haar particuliere eigendommen. Eigenlijk deden ze nooit anders dan stelen. Vóór de oorlog had de regeering, geleerd door de ervaring van 1914-18, groote voorraden levensmiddelen bijeengebracht, graan, vet, thee, koffie, cacao en andere artikelen. Het was met treinenvol naar Duitschland vervoerd, in strijd met alle bepalingen van het volkenrecht. Willens en wetens werd de bevolking uitgemergeld.




Zij hadden zich ook aan het volkskapitaal vergrepen, waartoe zij den verraderlijken oplichter Rost van Tonningen op 20 Maart president van de Nederlandsche Bank hadden gemaakt.

JAPAN NEEMT AAN DE OORLOG DEEL.

Alle berekeningen omtrent de mogelijke duur van de oorlog werden plotseling teniet gedaan.

Op 7 December bombardeerden de Japanners in volle vrede het Amerikaansche eiland Pearl Harbour en vier dagen later verklaarden Hitler en Mussolini aan Amerika de oorlog.


Japan had in één dag van verraad een geweldige strategische overwinning behaald, maar ook Roosevelt behaalde een overwinning. Met één slag was alle oppositie verdwenen, heel Amerika was solidair, het isolationisme had af gedaan. Er was woede en afschuw over de verraderlijke aanval, er was vernedering over de militaire nederlaag, maar de Amerikaan is nuchter, hij riep de mannen niet als Hitler of Mussolini op voor een heilige kruistocht, hij beschouwde de oorlog als een vuil werk, dat gedaan moest worden en echt Amerikaansch was hij ervan overtuigd dat hij die oorlog zou winnen.





Het was onmogelijk de stormloop op Oost-Indië te keeren. Engeland had de handen vol met Singapore en andere vitale bezittingen, het leed zware verliezen maar . . . . terwijl de Duitschers in Rusland de eene overwinning na de andere boekten, terwijl de Japanners geheele overzeesche gebieden over, rompelden, kwam Churchill naar Washington, hij sprak onder stormachtige toejuichingen het congres toe, en daarop maakten Roosevelt en Churchill plannen op, alsof zij toen reeds de wereld beheerschten.




Zij besloten eerst Duitschland en daarna Japan te verslaan, de legers zouden vereenigd optreden, de hulpbronnen zouden naar behoefte worden verdeeld, zij zouden beginnen met de bevrijding van Noord-Afrika,

Zoo eindigde 1941 met voor ons de hoop op verre overwinningen en met de zekerheid van groote tegenslagen in de naaste toekomst.












DE SCHOOLSTRIJD



In het kort zij hier ook het een en ander medegedeeld over de Edesche schoolstrijd, die wel niet met vuurwapenen werd gestreden maar daarom niet minder heftig was.

Het beginsel, dat het kind aan de ouders behoort en zij dus in de eerste plaats waken over de opvoeding, ook buiten het gezin, kwam reeds dadelijk in het gedrang met de komst van de Duitsche troepen. Het was van algemeene bekendheid, dat de Duitschers het schoolonderwijs wilden nazificeeren,





Reeds in vredestijd hadden de ouders een vereeniging, die hun belangen behartigde. In naam van de ouders oefende deze vereeniging het benoemingsrecht over de onderwijzers uit. In Ede bestonden de Vereeniging tot stichting en instandhouding van de scholen met den Bijbel en de Vereeniging tot stichting en instandhouding van de Nederl. Hervormde scholen en verder landelijk de Schoolraad, waarbij deze vereenigingen zich aansloten, de Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs (C.V.O.) en daarnaast de Vereeniging van Christelijke onderwijzers in Nederland en de Overzeesche Gebiedsdeelen. In deze organisatie werden alle belangrijke vraagstukken besproken, zooals o.a. het ophangen van plakkaten van Jeugdstorm, Winterhulp en dergelijke, het teekenen van verklaringen, enz., terwijl de adviezen dienaangaande opgemaakt, werden doorgegeven.

Spoedig bleek, dat als men op zijn stuk stond, het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (spoedig verdoopt in Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming) in de persoon van den Secretaris­Generaal Prof. van Dam een soepeler houding aannam.




9 April 1941 verscheen in het Verordeningenblad een besluit betreffende de benoeming en het ontslag van de onderwijzers aan gemeentelijke en bijzondere scholen. Die eerste verordening was vrij tam, uiteindelijk bleven de besturen de onderwijzers benoemen. Op grond hiervan werd deze verordening door de organisaties der bijzondere scholen aanvaard.

Er moest een drietal worden opgemaakt. De Inspecteur kon hiertegen bezwaren inbrengen, maar de beslissing bleef bij de besturen, dus feitelijk bij de ouders.Toen kwam een principieele wijziging, die niet aanvaardbaar was. Als het drietal tweemaal door den Inspecteur was afgekeurd, berustte de beslissing bij den Secretaris-Generaal. De strijd werd spoedig verscherpt, toen de Secretaris-Generaal op enkele plaatsen, zooals Arnhem en Nijmegen het bestuur der scholen op zijde schoof en een gemachtigde benoemde. De regeering wilde blijkbaar daardoor de aanwijzing van de onderwijzers aan zich trekken.




Wat was precies de aanleiding? Ik zal het geval Arnhem als voorbeeld nemen. Daar was indertijd een onderwijzer benoemd, die N .S.B.'er bleek te zijn. In spijt van de aanwijzingen door het bestuur gegeven ging hij voort,de kinderen in nazigeest op te voeden. Het bestuur ontzegde hem de toegang tot de school. Het bestuur werd ontslagen, er werd een gemachtigde benoemd, voorzitter en secretaris werden gevangen genomen en overgebracht naar de strafgevangenis.




Op verschillende plaatsen, waaronder Ede, beloofden besturen en onderwijzers elkaar wederzijds trouw, aan Arnhem werd moreele en financieele steun  toegezegd. Het advies werd ingewonnen van H.J.W.A. Meyerink, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die een van de voormannen van het verzet werd. Schoolraad en C.V.O. adviseerden, de verordening niet te aanvaarden, alle besturen moesten dit rechtstreeks en tegelijk aan den Secretaris-Generaal meedeelen.

Als antwoord dreigde het Departement met strenge straffen bij niet-opvolging, Schoolraad en C.V.O. werden door het Departement ontbonden. Ook werden Dr. van Itterson en Mr. Hangelbroek van de Schoolraad, Dr. Evenhuis en Prof. Dr. Aalders van Christelijk Volksonderwijs en van Aalten, voorzitter van de Vereeniging van Christelijke onderwijzers gevangen genomen en naar Amersfoort overgebracht, waar zij zeven maanden werden vastgehouden in een tijd, toen de leiding van dat kamp op de meest beruchte wijze optrad.





Om sterk te staan in het verzet vereenigden zich hier en in naaste omgeving de scholen met den Bijbel en de Hervormde scholen van Ede, Lunteren, Harskamp, Ederveen, Bennekom, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel tot een clandestiene scholenbond. In strijd met het vergaderingsverbod kwamen 66 personen in het geheim bijeen. Daar werd opgericht de Scholenkring Ede en omstreken. Minstens eenmaal per maand zou men bijeenkomen achtereenvolgens in de woning van Ds. Leenmans, Ds. van de Pol, Faas, Tulp,  de Nooij of Schraa.

Bij een vergadering ten huize van Ds. Leenmans verscheen plotseling een rechercheur, die de namen van de vergaderden opnam en gelastte, dat niemand mocht weggaan, voordat hij er toestemming toe had gegeven. Hij vroeg wat het onderwerp van de bespreking was. Meyerink, die geen vergadering oversloeg, en ook hier aanwezig was, antwoordde dat de moeilijkheden van het onderwijs in oorlogstijd werden besproken.


De rechercheur belde Hulsman op, die de heeren hun vrijheid hergaf. De rechercheur verdween en de vergadering ging ongestoord verder,

Toen de kopstukken waren gevangen genomen, trad onmiddellijk een schaduworganisatie in werking, die reeds was voorbereid. De leiding berustte bij Prof. Rutgers en toen deze werd gevangen genomen, nam Meyerink de leiding voor het geheele land. De vertegenwoordigers van Ede gingen geregeld naar de provinciale vergadering in Arnhem. De daar uitgegeven adviezen werden doorgegeven en steeds opgevolgd.





In Ede deed zich spoedig een concreet geval voor, waardoor de zaak werd toegespitst. Een onderwijzeres ging trouwen en moest dus worden vervangen.

Volgens de bepalingen mocht men vier maanden lang een tijdelijke kracht hebben, daarvoor werd genomen een kweekelinge met acte. De top gaf als advies: Doorwerken met kweekelingen en dan over het geheele land op een dag alle vacatures vervullen. De benoemingsvoorschriften zouden gesaboteerd worden, het zou een massabetooging worden. Ede sloot zich bij dit advies aan. Het zou loopen over globaal 300 benoemingen.

Op 17 October werd de kweekelinge benoemd en haar naam slechts vermeld op de ambtelijk ingediende staten. Met spanning zag het bestuur uit naar de gevolgen van deze daad. In December gelastte het Departement de benoeming onverwijld ongedaan te maken, dreigde met gevangenneming en zware boete en ook aan de onderwijzeres werd een brief gestuurd. Ondanks de wederzijdsche gelofte bedankte de onderwijzeres toen voor de benoeming.


Een tijdelijk onderwijzer, Haalboom, verklaarde zich bereid, de functie te aanvaarden. Er werd geen enkele mededeeling daarvan gedaan aan den

In­pecteur of aan het Departement.




De Inspecteur kreeg lucht van het geval en besloot persoonlijk naar de school te komen om een onderzoek in te stellen naar dit revolutionaire optreden. Eerst vroeg hij schriftelijk inlichtingen, die niet werden gegeven. Toen het schoolbestuur hem te spreken vroeg, wenschte hij alleen het schoolhoofd te ontvangen en toen die niet verscheen kwam hijzelf. Hoewel in die dagen de scholen en de leerkrachten door het gebrek aan schoolruimte een chaotische verwarring vertoonden, vond hij dadelijk de juiste school, het juiste lokaal en daarin den onwettigen onderwijzer Haalboom. Hij constateerde de onwettige daad en bij een daarop volgend onderhoud met voorzitter en secretaris eischte hij herroeping van de benoeming. De heeren vertelden hem, dat het bestuur zeker niet tot herroeping bereid zou zijn, en toen hij daarop wilde heengaan, werd hem onomwonden meegedeeld, dat hij op de verkeerde weg was, ontrouw aan het eigen beginsel, dat dit voor de anderen funeste gevolgen kon hebben en men later ter bestemde plaatse getuigenis van een en ander zou afleggen.




Een tijdje later werd van politiezijde een onderzoek ingesteld, maar de heeren van het bestuur weigerden inlichtingen te geven, waarop de officier van Justitie het verstandige besluit nam, de zaak in de doofpot te stoppen. Het Departement hield voor straf een deel van de subsidie in, maar

particulieren waren bereid het ontbrekende onverwijld aan te vullen. De Inspecteur liet het er niet bij, maar ook de anderen waren beter voorbereid.

In juni waren een paar rechercheurs verschenen aan de woning van Haalboom's ouders in Bennekom. Hij was niet thuis maar vond het toch geraden onder te duiken. Met een kleine wijziging in zijn persoonsbewijs werd hij clandestien  onderwijzer in Apeldoorn.





In Januari 1944 werd clandestien in Ede een nieuwe onderwijzer benoemd. Hij heette van der Putte en was ondergedoken uit Haastrecht, omdat hij zich

als dienstplichtig onderofficier niet had gemeld in krijgsgevangenschap. Hij was in Ede benoemd en er was geen enkele mededeeling over gezonden. Hij kreeg de volgende instructie: ,,Als je den inspecteur tijdig ziet aankomen, verdwijn dan en bericht het aan het schoolhoofd, die in de andere school zit," Als hij onverwacht in de les mocht verschijnen, zou de hoofdonderwijzer alle schuld op zich nemen.

Op een goede dag zag van der Putte den Inspecteur aankomen. Hij stuurde de kinderen naar de speelplaats en holde naar zijn hoofdonderwijzer. Een paar andere onderwijzers zonden daarop hun kinderen eveneens naar de speelplaats. De hoofdonderwijzer Schraa stuurde den onderwijzer van den Berg om dadelijk de functie over te nemen. Van den Berg fietste weg, kwam aan de school, overzag de zaak, klapte in zijn handen en de kinderen gingen naar binnen. Ze waren een beetje verbaasd en zeiden: ,,Alweer een andere  meester", maar toen de Inspecteur binnenkwam liep alles op rolletjes en hij ging weg, niet wetend hoe hij er tusschen was genomen. Nauwelijks was hij weg of van der Putte keerde naar zijn eigen klas terug.





De verhouding met de Duitschers werd er niet beter op, er was voortdurend herrie over de te gebruiken leerboeken, over propaganda met speldjes voor winterhulp, enz. Toen een Duitscher aan de school Beukenlaan kwam om een paar landkaarten te halen, zag hij geen kans met die lange rollen te fietsen. Blijkbaar was het wielrijden voor hem een nieuwe kunst. De kinderen gnuifden over zijn onbeholpenheid. Als hij dwars over de weg zeilde of viel ging er op de speelplaats een gejuich op, dat hem zoo nijdig maakte, dat hij te voet verder ging. Vermoedelijk deed hij zijn beklag bij den Ortscommandant, want spoedig daarop werden alle hoofden van scholen op de Kommandantur geroepen. Hij hield op de gebruikelijke snauwende toon een boos betoog en eindigde met het gebruikelijke ,,Verstanden ?''

De heeren keken niet begrijpend naar hem en bij navraag bleek dat plotseling geen hunner de Duitsche taal machtig was, behalve natuurlijk van Son, die zich doodergerde aan deze sabotage van de collega's, Hij voegde een van de heeren toe: ,,Op jouw school is het een anti-Duitsche bende". Welke loftuiting het betrokken schoolhoofd in dank aanvaardde.





De verordening van 1942 van Prof. van Dam liet aan duidelijkheid niets te wenschen over. Hij begon huichelachtig het primaire recht der ouders bij de opvoeding van het kind te erkennen, maar daarop vertelde hij dat de ,,individueelen'' wel spraken van een volksgemeenschap, maar dat dat in hun oogen een optelsom van individuen was, dus een mechanisch begrip.

Daartegenover stond de nieuwe orde, die het noodzakelijk achtte, dat de leden van de volksgemeenschap niet naast elkaar maar met elkaar leefden. Dit  gaf zijn consequenties bij de opvoeding. Het volk was geen optelsom, maar een organisch geheel. Daarin was gemeenschapszin noodig. Daarom had naast de ouders ook de overheid een taak. Het was nog niet doorgedrongen tot de leeraren, inspecteurs, schoolopzieners en ambtenaren, die nog vreemd stonden tegenover dit nieuwe begrip. Toch waren zij verplicht begrip te toonen voor de nieuwe gedachten en verdraagzaamheid te betrachten jegens dezulken, die daarvoor reeds waren gewonnen.




De Duitsche legermachten hadden ons land bezet, de Nederlandsche opvoeder moest begrijpen, dat zij hier de souvereiniteitsrechten uitoefenden, daaruit volgde onvermijdelijk de betrekking tot het Duitsche volk en tot Duitschland in het algemeen. Daarom behoorde iedere ambtenaar, iedere docent de bepalingen van den Rijkscommissaris naar eer en geweten na te komen en zich te onthouden van elke handeling tegen het Duitsche Rijk of de weermacht, maar bovendien vorderde de Duitsche overheid (naast die passieve loyaliteitsplicht) ook een positieve loyaliteitsverplichting, bestaande in ontvankelijkheid voor samenwerking met het Duitsche volk en met Duitschland in het algemeen.

Werd ditzelfde ook niet ingescherpt aan de jongens van de Arbeidsdienst? Werd hun niet geleerd, dat het in de toekomst nooit meer een tegen of naast Duitschland mocht zijn, maar alleen een met Duitschland, tot opbouw van de gemeenschappelijke Germaansche belangensfeer?





1942 ALGEMEEN OVERZICHT


Elf December 1941 had Hitler zijn Rijksdagrede gehouden waarin hij o.a. zei dat 1942 de grootste beslissingen zou brengen. Hij waagde het de volgende woorden te gebruiken:




"Wanneer de Voorzienigheid het zoo heeft gewild, dat deze strijd het Duitsche volk niet bespaard kan blijven, dan ben ik Haar er dankbaar voor, dat Zij mij de leiding van een historische worsteling toevertrouwde, welke in de komende 500 of wel 1000 jaren niet slechts onze Duitsche geschiedenis, maar ook de geschiedenis van Europa, ja van de geheele wereld beslissend zal vormen. Het Duitsche volk en zijn soldaten werken en strijden thans niet voor zichzelven en den huidigen tijd, maar voor komende en zelfs heel verre generaties. De Schepper legde ons een herordening op, die in een dergelijken omvang slechts eenmaal kan voorkomen en op ons rust thans de plicht deze te voltrekken".




Het eerste kwartaal bracht niets dan verpletterende nederlagen. De Japanners landden op Celebes, Borneo en Java, 15 Februari capituleerde Singapore en op 1 Maart ging in de Javazee onze kleine oorlogsvloot verloren.

Hitler, onderwijl bevreesd voor de komende invasie, begon de verdedigingslinie langs de westkust op te werpen, de burgerbevolking moest werken voor de 0. T. (Organization Todt). Den Haag werd er voor geruïneerd, veel Nederlandsche aannemers verdienden kapitalen in de strijd tegen het eigen vaderland.





Intusschen werd de Arbeidsdienst voor studenten ingevoerd, de Duitsche terreur nam steeds scherper vormen aan, in Amsterdam werden veel land, genooten doodgeschoten, duizenden joden werden naar Vught en Westerbork gebracht en vandaar naar Duitschland en Polen, waar zij bij massa's werden afgemaakt.

Duizenden Nederlandsche arbeiders moesten als slaven werken in de Duitsche munitiefabrieken en verdere oorlogsindustrie. Voor iederen Nederlander, die daarheen ging, kwam een Duitsche strijder voor het Oostfront vrij.





Nederlanders verdienden grof geld bij het ronselen van de eigen mannen en overal verschenen aanlokkelijke plakkaten met aanbiedingen van dienstneming in de Germaansche S.S., de N.S.K.K., het Nederlandsche Iegioen of de Kriegsmarine.




In Rusland groeide het succes Hitler boven het hoofd. Hij wilde de val van Stalingrad niet afwachten, het Ie en 17e leger werden de Kaukasus ingedreven.

In Duitschland schetterden. de fanfares voor en na ieder radiobericht met opsomming van de ontstellende overwinningen. Stalingrad werd gebombardeerd en terwijl de zware rook nog boven de puinhoop en dreef, stormde het 6e lezer ten koste van uiterst zware verliezen de stad binnen.

HET KEERPUNT.

Midden onder Hitler's daverende overwinningsberichten wierpen de Russen in September geheel nieuwe millioenenlegers in de strijd. Duizenden nieuwe pantserwagens, tienduizenden stukken geschut, rolden naar het westen; in de Russische havens losten Engelsche en Amerikaansche schepen hun ladingen oorlogstuig.

Hitler had het hoogtepunt overschreden. Stalingrad werd niet veroverd, in het gezicht van de groote oliebronnen werd de opmarsch in de Kaukasus gestuit. Ook in Noord-Afrika keerde het getij. In November begon de Britsche opmarsch en in een oogenblik stortte de Duitsche weerstand. ineen.


Maar er gebeurde nog iets anders. Op de dag van Montgomery's aanval verliet een convooi van 35.000 man Amerikaansche troepen hun land; een paar dagen later gevolgd door 72.000 Britten uit de Engelsche havens. Het was een vloot van 850 schepen.


Op 8 November landden de troepen geheel onverwacht in Noord-Afrika, het werd een daverend succes. De leider van deze geheele expeditie was de Amerikaan Eisenhower.





Hitler had zich te ver gewaagd, in allerijl werd de Luftwaffe van het Oostfront gehaald en in Tunis ingezet. Daardoor werd de kracht op het Oostfront aanzienlijk verzwakt. Er was slechts één oplossing: terug uit het oosten.

Maar Hitler besliste: ,,Wat wij hebben, dat houden wij!"


De gevolgen bleven niet uit. 19 November doorbraken de Russen het front bij Stalingrad, het 6e Duitsche leger werd omsingeld. Hitler verbood zich door de Russische ring heen te slaan en op 4 Februari 1943 trokken 91.000 Duitsche krijgsgevangenen langs de puinhoopen van Stalingrad, 240.000 doode kameraden achterlatend.


Zelfs bij deze verpletterende nederlaag hield de Duitsche berichtgeving zijn schetterende toon.





Het bericht luidde: "Onder de hakenkruisvaan, die ver zichtbaar op de hoogste ruïnes van Stalingrad werd geheschen, voltrok zich de laatste strijd. Generaals, officieren, onderofficieren en manschappen vochten schouder aan schouder tot de laatste patroon, zij stierven opdat Duitschland zou kunnen leven".

De Duitsche couranten schreven: "Boven dit leger staat lichtend de figuur van Generaal Veldmaarschalk Friedrich Paulus. Toen de Sovjets zijn leger blokkeerden, bevond hij zich buiten de omsingelde stad. Hij vloog echter naar zijn bedreigde mannen terug, hij wilde met zijn leger strijdend overwinnen of ondergaan, aan hem werd de wet voltrokken, waarvoor hij was aangetreden. Met zijn grenadiers heeft hij tot het laatste uur gestreden. Voor de Majesteit van zijn heldendood strekken wij de degen ....".





Hoe bedriegelijk waren deze berichten, hoe geheel anders was de werkelijkheid geweest. Geleidelijk was de gevechtskracht van dit leger verminderd, officieren en manschappen gaven zich in groote getale over. Van 27-31 Januari 18.000 man, op 1 en 2 Februari 45.000 man.

Zonder dat er eenige kans op redding was, sloeg Paulus een aanbod van eervolle capitulatie af, hij dreef nog 100.000 man in de dood. Hijzelf zat met zijn staf veilig in de bomvrije kelders van een groot warenhuis. Daar bleef hij terwijl zijn mannen bij duizenden sneuvelden. Schaamteloos, ongedeerd capituleerde hij, toen de eerste Russische projectielen op het warenhuis vielen. Hij stierf niet de heldendood, zooals het volk werd voorgelogen, hij en de hoogste officieren ga ven zich zonder strijd over.





Het was het begin van het noodlot, dat zich aan het geheele Duitsche volk zou voltrekken, omdat het blinde gehoorzaamheid schonk aan den man, die het ten verderve voerde.

DE GEVANGENNEMING DER BEROEPSOFFICIEREN.

Op 5 Mei was een groot aantal vooraanstaande Nederlanders, gedeeltelijk officieren en studenten gevangen genomen. 72 hunner werden ter dood ver,oordeeld wegens "samenzwering tegen de bezettende macht". 460 Nederlanders werden als gijzelaars gegrepen en stonden met hun leven borg, dat geen verder geweld tegen de weermacht zou geschieden.

Op die dag kreeg ik bezoek van kapitein G. van de marechaussee. Hij had uit zeer goede bron vernomen dat alle beroepsofficieren en oud-officieren gevangen zouden worden genomen. Hij kwam mij waarschuwen. Ik nam de wenk dankbaar aan en .ging naar Friesland. Toen ik daar een paar dagen was, wetden bekendmakingen aangeplakt, waarbij de beroepsofficieren, die nog op 10 Mei 1940 onder de wapenen waren geweest, werden opgeroepen voor een inspectie op 15 Mei.





Het bericht was dus verkeerd geweest en ik ging naar Ede terug. 15 Mei kwamen de officieren voor inspectie op, er was hun medegedeeld, dat er treinen voor hun terugkeer gereed zouden staan en zij een retourkaart moesten nemen.

Het was verraad, zij werden gevangen genomen en nog dezelfde dag naar Duitschland vervoerd. De Duitschers hadden de positie van de officieren onder het Nederlandsche volk overschat. Zij hadden verstrekkende maatregelen genomen, zij hadden wellicht gemeend, dat de geheele bevolking zou optrekken om hen te bevrijden. De troepen waren geconsigneerd, een deel stond klaar om op een codewoord te hulp te snellen, pantserwagens stonden op het


kazerneterrein gereed om in te grijpen.

Met ratelend geweld reden de pantserwagens door het dorp, het publiek werd uit de nabijheid van de kazerne verjaagd, sterke patrouilles waren langs de spoorbaan opgesteld.





Het rechtstreeksche gevolg voor mij was, dat Jansen en van Beek, mijn medewerkers voor de 0. D. verdwenen en verder nog enkele jonge officieren, die het commando over groepen op zich hadden genomen. Het bezwaar was voorloopig niet groot, de organisatie in Ede was gereed, het uur waarop deze in werking zou moeten treden was nog ver verwijderd.




In die dagen werd een begin gemaakt met de verspreiding van illegale lectuur in het groot. Bij vertrouwde personen werden stapels couranten bezorgd, de stilzwijgende bedoeling was deze door te geven. Ze kwamen over de post, keurig onder couvert, nu eens van een bankinstelling, wier enveloppen men had nagemaakt, dan van het een of andere fictieve handelshuis.

In Ede en omgeving werden op die manier verspreid "Vrij Nederland" en ,,Het Parool". Beide werden graag gelezen, daar de lezing van de gelijkgeschakelde pers slechts ergernis gaf.

DE UITDAGENDE VLAGGESTOK.

Ik zal in de volgende bladzijden nog enkele processenverbaal vermelden, niet als een bewijs van gepleegd verzet, maar alleen als een voorbeeld, op welke kinderachtige manier de Duitsche en sommige Nederlandsche autoriteiten optraden tegenover de burgerij. Er was zooveel wat den eenvoudigen burger prikkelde en ergernis gaf.




Begin April verscheen in de tuin van den tandarts van Andel aan de Stationsweg een vlaggestok, zoo groot als geen andere in de buurt. Het ding was opvallend rood en zwart geverfd en werkte door zijn onsympathieke kleuren al provoceerend. Het toeval wilde dat dezelfde dag in de tuin daarnaast een vlaggestok werd aangebracht, waarvan het onderstuk rood-wit-blauw werd geverfd. Door den commissaris van politie werd een rechercheur uitgezonden om een onderzoek in te stellen naar deze provocatie tegen het geliefde rood-zwart. Om gegevens over deze schanddaad te verzamelen werd als kroongetuige de zoon van van Andel gehoord, die mededeelde dat de rood-zwarte stok inderdaad op 4 April 's morgens om 10 uur was onthuld. Nauwelijks een uur later was een schildersknecht in de naburige tuin verschenen bij den verdachte Dekker Pieter Cornelis. Hij had het voetstuk van de vlaggestok aldaar rood-wit-blauw geverfd. Het geval was zoo eenvoudig als het maar kon. De opdracht tot verven was reeds in de herfst van 1941 gegeven, de stok was toen in de grondverf gezet, in het voorjaar zou alles worden afgeverfd. De sneeuw was lang blijven liggen, en daarom was het werk uitgesteld tot het beter weer werd.

De verdachte, ondervraagd, kon geen nieuwe gezichtspunten openen. De vorige vlaggestok was precies zoo geverfd, baldadige handen hadden zijn nationale vlaggestok omvergehaald en het onderstuk vernield en daarom had hij reeds in 1941 maatregelen genomen, de oude toestand te herstellen. Dit was - zij het ook met eenige vertraging - gebeurd.


Ingevolge orders van de Sicherheitsdienst te Arnhem werd de vlaggestok in beslag genomen en verwijderd.





13 Juni had een andere Dekker, ditmaal Dekker Jacobus, zich te verantwoorden wegens beleediging van de Weermacht. De burgemeester had een brief gekregen, waarin zijn misdrijf was meegedeeld.

Hij had op een Zaterdagmorgen voor het gebouw Heesterheide gestaan, waar de Luchtbeschermingsdienst was gehuisvest. Er was een Duitsch soldaat voorbij gekomen met een min of meer stijf been, waarop Dekker had gezegd: ,,Ha, dat mag ik zien, voor mijn part liepen er duizend zoo",


Dit werd gehoord door de typiste Elisabeth van den B., een Nederlandsch meisje van 18 jaar. Ze zei: "Je moest je schamen. Wij zouden het ook niet zeggen van een Engelsch soldaat, als die voorbij kwam".


Verdachte had toen gezegd: "Nou, van een Engelsch soldaat zou ik dat ook niet zeggen, want wij zijn echte Nederlanders".


Het meisje vertelde dit alles bij het onderzoek, de andere aanwezigen hielden zich op de vlakte, zij hadden niets gehoord en Dekker zei, dat hij met. zijn opmerking had bedoeld dat hij tegen den oorlog was, hoe meer gewonden er aan beide kanten kwamen, hoe eerder de oorlog voorbij was.


Van den B. Elisabeth stond alleen in haar verklaringen, maar zij bezorgde Dekker een zware straf.


Opnieuw werd Laagwater gevangen genomen, hij werd tot 4 maanden veroordeeld en kwam 1 November weer terug. Door de ervaring wijs geworden, waren de vrienden deze keer niet uitbundig in hun welkomsgroeten.

KOLONEL JANSEN GEVANGEN.

Kolonel Jansen was wegens ziekte met enkele Nederlandsche officieren uit krijgsgevangenschap ontslagen en keerde 15 Juli in Ede terug. Wij bespraken onze verdere samenwerking. Op 30 Augustus zou zijn schoonmoeder 85 jaar zijn, en daar het prachtig weer was besloot Jansen haar in Warmond te gaan opzoeken. Op 27 Augustus stapte hij op de fiets en de volgende dag kreeg mevrouw Jansen een briefkaart met bericht dat hij goed was overgekomen. Zaterdagmorgen om even voor acht werd er gebeld. Er stond een keurig gekleed heer voor de deur, hij vroeg aan mevrouw Jansen of haar man thuis was. Vertrouwelijk voegde hij eraan toe: "Ik kom hem zeggen, dat generaal Roëll gevangen is genomen, ik ben koerier en heb een zeer belangrijke mededeeling voor uw man",

Er waren reeds meer koeriers geweest en mevrouw koesterde geen achterdocht. Hij kwam den kolonel vragen of deze de plaats van den generaal wilde innemen. Mevrouw zei, dat haar man niet thuis was en ook niet thuis kwam, omdat hij in Warmond zat, waarna zij het adres opgaf.


Er kwam een tweede persoon bij, die er minder betrouwbaar uitzag waarop mevrouw Jansen vroeg: "Maar hoe weet ik, dat ik U kan vertrouwen?" De nette heer antwoordde: "Zegt U maar, dat Dick er geweest is, dan weet Uw man het wel". Daarop gingen beiden heen, zij reden in een auto weg.


Volgens afspraak ging mevrouw Jansen daarop met de trein naar Warmond, waar zij om half één aankwam.


Het dienstmeisje vertelde haar, dat meneer om half elf bezoek had gekregen.





Er was een heer gekomen, die zeide Dick te heeten en door mevrouw uit Ede gestuurd te zijn. Daar het mooi weer was vroeg de kolonel, den gast in het prieeltje te ontvangen. Het meisje wilde hun na een tijdje een kop koffie brengen maar vond het prieel leeg, blijkbaar waren de heeren gaan wandelen. Er werd de geheele middag gewacht, men werd ongerust, een bakker had meneer met twee heeren zien weggaan.

In groote angst ging mevrouw Jansen de volgende morgen naar mevrouw Roêll; zij begrepen dat beide mannen waren verraden. Zij wendde zich tot de Sicherheitsdienst in Den Haag, de leider belde Scheveningen op en vernam dat Jansen daar inderdaad verbleef. Alle contact werd geweigerd, pas in October, toen het koud werd, vroeg hij om kleeren, een hoed, kerkboek en foto's. Het werd aan het Binnenhof gebracht, maar de Sachbearbeiter Wigmann veroorloofde alleen het af geven van een wollen vest, het overige werd geweigerd. Een paar malen werd het zenden van een briefje toegestaan.


In December 1942 werd hij vervoerd naar Amersfoort, in Februari 1943 naar Vught, waar de behandeling toen zeer slecht was. Een enkele maal mocht hij een pakje ontvangen, hij was totaal verzwakt, had gezwollen gewrichten en uitslag.Toen hij daarop naar Haaren werd gebracht, werd hij opgenomen in de ziekenzaal.





Onder de gijzelaars in Haaren waren verschillende doktoren, Jansen werd behandeld door Dr. Steijns, die hem van tijd tot tijd extra eten bracht en zorgde voor clandestiene correspondentie.

Pas half Mei 1943 kreeg mevrouw Jansen vergunning, haar man te bezoeken.


Er mocht gesproken worden in het bijzijn van een wachter. Hij was vol goede moed en hoopte vrijgelaten te worden. De minste verbetering werd als een geluk beschouwd, hij vertelde, dat hij nu door het raam van zijn cel wel honderd meter ver kon zien, waar een paar heestertjes stonden.





Toen de zoon van Jansen van de huwelijksreis kwam, is nog eenmaal een bezoek toegestaan. Jansen was erg achteruit gegaan, hij kwam binnen, steunend op de arm van Dr. Steijns. Hij was beschuldigd betrokken te zijn in het werk van de 0. D. Hij werd vrijgesproken van doodstraf, die aan 21 beklaagden was opgelegd. Hij zou, volgens den Duitschen advocaat worden "abgetrennt'' tot het einde van zijn leven.

Plotseling werd hij in het najaar van 1943 met 7 anderen naar Duitschland vervoerd. Hij ging naar het vernietigingskamp te Natzweiler in Elzas-Lotharingen. Van de 80 veroordeelden hebben slechts 6, beneden de 40 jaar die straf overleefd. De bewakers, gekozen uit de misdadigers, werden gesteld als toezicht boven de politieke gevangenen. De barakken waren langs een berghelling gebouwd, een steile trap voerde naar boven.




Toen Jansen op een keer boven aan de trap stond, gaf een der bewakers hem een schop in de rug. Hij stortte van alle trappen omlaag en bleef zwaar gewond liggen. Dr. Crediet, een van de gevangenen, die hem vond, rapporteerde het gebeurde aan den commandant en verzocht hem op te nemen in de ziekenzaal. De commandant besliste, dat de bewakers zulke dingen nooit deden, het geval kon dus niet hebben plaats gehad, opnemen in de ziekenzaal kon dus niet gebeuren, enkele dagen daarna stierf Jansen.

DE DEMONSTREERENDE PREDIKANT.

Op 31 Augustus liep burgemeester van Dierendonck spiedend langs de straten van Ede. Zou het volk het wagen ter gelegenheid van Koninginsverjaardag weer demonstraties te houden? Hij was vastbesloten de Verordening 138/1942 van den Rijkscommissaris betreffende het handhaven van de orde streng na te komen. Hij trof het niet, er gebeurde niets. Maar toch .... daar zag hij bij den predikant Kremer een vaas met oranjebloemen in de kamer staan, de bloemen stonden niet voor het raam, maar hij vond het toch een duidelijke demonstratie, die onder art. 10 viel. Onverwijld werd de agent van politie Roelf X. naar het verdachte huis gezonden.

Roelf overtuigde zich dat inderdaad vanaf de openbare weg zichtbaar was een vaas met bloemen, die een verdachte kleur hadden. Nadat hij had aan, gebeld was hem de deur geopend door den "hem bekenden Kremer Jan, predikant", die hem binnenliet, waarop hij in meergemelde kamer op een tafeltje, ter hoogte van 0.60 m en een afstand van 2 m van het raam, "welk raam uitzicht gaf op meergemelden weg" in een vaas een boeket oranjebloemen ontdekte, zoogenaamde Afrikanen H."


Kremer Jan legde uit, dat hij deze bloemen reeds dagen te voren in de eigen tuin had geplukt. Roelf achtte zich toch verplicht, de bloemen te vernietigen en maakte van het gebeurde een omstandig verbaal op, hij hechtte daaraan een staat van inlichtingen en een extract uit het geboorteregister en verklaarde dat het hier inderdaad een delict betrof als bedoeld in het schrijven enz. enz.





Het is een klein voorbeeld van de houding van den burgemeester en van enkele zijner politiemannen

Wat hier in Ede geschiedde, had ook overal elders plaats. Vooral de joden hadden het zwaar te verantwoorden. Zij moesten allen de ster dragen, moesten hun rijwiel inleveren, zij mochten geen telefoon meer gebruiken, er werden beperkingen gemaakt voor het vervoer per trein of tram, zij mochten niet langer inkoopen doen in niet-joodsche zaken en ten slotte kwam de deportatie van alle joden tusschen 16 en 42 jaar. Op 15 Juli moesten de eerste 1200 zich 's nachts in Amsterdam aan het station melden, iedere volgende nacht ver, trokken weer 1200, zij gingen naar Westerbork en zouden in ploegen van 4000 worden af gevoerd naar Duitschland, waar de hel hen wachtte.

DIEPPE.

Op 19 Augustus had de aanval op Dieppe plaats. Was het werkelijk een poging tot landen geweest of was het een groot opgezette proefneming?

Kort daarop gaf de "Wervelwind" de uitleg, dat het een manoeuvre op groote schaal was geweest. Zij was rijk geweest aan leering en had de Duitschers zeer verontrust. Geheimzinnig voegde de Wervelwind eraan toe, dat de geschiedschrijver wellicht nog eens zou zeggen, dat de overwinning rechtens toekwam aan hen, die de operatie van de landing op de verdedigde kust wisten voor te bereiden en uit te voeren.


De invasie der Duitschers in Engeland was mislukt omdat zij de verheeldingskracht en het vertrouwen misten om door te zetten. Het zou de geallieerden - als het oogenblik gekomen was - noch aan de middelen, noch aan moed ontbreken.





Tusschen de regels van het stuk door lazen wij de aankondiging van spoedig te verwachten dingen; meer nog dan de woorden gaven de illustraties die suggestie. Zij vertoonden landingen in het verre oosten en een foto van een groot landingsvaartuig. Wij geloof den zoo graag aan de spoedige invasie. Wij zouden nog twee jaar moeten wachten, nadat de Wervelwind met de hoopvolle tijding omlaag fladderde. Er is dikwijls gezegd dat Goebbels een meester was in de propaganda, maar de Engelschen deden niet voor hem onder en als wij na afloop van de oorlog die kleine geschriftjes nog eens door, bladeren, dan gevoelen wij weer, hoe zij in die moeilijke dagen de moed erin hielden.

HET CLANDESTIEN DISTRIBUTIEBEDRIJF MACOSTAN

De arrestatie van de beroepsofficieren, de gevangenneming van zooveel burgers en hun opzending naar Vught en Haaren deed bij Macostan het plan ontstaan, hen geregeld van pakjes met levensmiddelen te voorzien. Op alle legale en illegale wijzen werden levensmiddelen bijeengebracht en verzonden.

Het was dikwijls heel moeilijk, er was aan alles gebrek, zelfs aan pakmiddelen, maar men gaf de moed niet op. Er werd rogge gekocht of geruild en daarna gemalen, er werd roggebrood van gebakken. Het bleef soms lang onderweg en kwam dan beschimmeld aan. Toen werd het roggebrood voor de verzending gesneden, de plakjes werden gedroogd, in cellophaan verpakt, de moeilijkheid was overwonnen.


Er werden kleine fleschjes gevuld met vleeschextract, er werd gezorgd voor boter, suiker, en later ook voor vitaminen.


Vleesch en visch werden clandestien ingeblikt. Een slager in Bennekom zorgde voor het inblikken van alles, het werd uit Friesland aangevoerd.





In dié dagen hielp ik soms met het inpakken. Maandelijks moesten ongeveer 100 pakjes worden verstuurd, dit aantal werd later opgevoerd tot 180. En daar stonden wij dan met boter en blikjes, met havermout en boontjes, met roggebrood en suiker en andere levensmiddelen. Het werd een passen en meten en samen met van den Berg, was ik daar bezig. Eigenlijk heette hij niet van den Berg, het was toevallig de naam, die op zijn laatste persoonsbewijs stond, geen van beiden waren wij opgevoed in het kruideniersvak. De A.K.U. bezorgde ons kartonnen dozen en touw van kunstzijde.

Het was een genoegen, na een morgen hard werken de stapel pakjes te zien en te bedenken, met welk een vreugde zij zouden worden ontvangen door de gevangenen, die aan alles gebrek hadden. Toen het werk zich steeds uitbreidde en te veel ruchtbaar werd, kwam het Hoodbestuur van het Roode Kruis te hulp, de Directeur kreeg een aanstelling en het werk werd in grooter omvang voortgezet. Er bleef altijd een politiek tintje aan. In de eerste plaats omdat men politieke gevangenen verzorgde, ten tweede omdat men - zeer in het geheim - de ondergedoken militairen financieel steunde. Het Roode Kruis werd het rookgordijn, waarachter dit illegale werk werd gedaan.





Blik en levensmiddelen waren niet in voldoende mate in Ede te krijgen, het onderwerp kon niet per brief of telefoon worden behandeld en van Tuinen, die juist vacantie had ging ervoor op reis. Hij haalde blik uit Holland en paling en koeien uit Friesland en hij deed het met zooveel voortvarendheid, dat hij aan het einde van zijn vacantie onmisbaar was. Alles was zoo goed geregeld dat er wettelijk geen speld tusschen te krijgen was.

Het vleesch werd ingeblikt of tot rookvleesch verwerkt, dat keurig gesneden en verpakt, zijn weg vond naar de gevangenkampen.


Het vervoer van vleesch bleef gevaarlijk, daarom werd het als "visch" in vaten vervoerd. Dat leverde op een dag een hachelijk moment op. De vaten met "visch" werden in Ede uitgeladen, een bodem liet los en een koeiekop rolde over het perron, vlak voor de voeten van een N.S.B. controleur van de C.C.D.


De slager te Bennekom, aan wien deze "visch" was geadresseerd, werd gevangen genomen. Met den N.S.B. controleur kon men geen open kaart spelen, doch wel met de politie. De slager werd voorloopig vrijgelaten, van Tuinen trok inderhaast naar Friesland. Een dag later ging de politie daar op onderzoek uit, alles was O.K. De zending was gedekt door ruim 4000 bonnetjes.





Om aan olie te komen werd clandestien koolzaad opgekocht en bij Macostan geperst. De olie was prima, maar de Directie had heel wat tegenslag voordat al die olie door het kleine primitieve molentje was geperst. Doch dat waren interne moeilijkheden, die men steeds te boven kwam.

Van de voorraden bleef een deel in Ede achter, want ook hier was het aantal onderduikers voortdurend gestegen. Karel I ging trouw door met het onderdak brengen van joden, Jan L. 0. werkte met hem en met Macostan samen en vele anderen gaven hun steun aan deze goede zaak. Het zou niet moeilijk zijn geweest dit alles te onttrekken aan het oog van de Duitschers, die in ons dorp kwamen en gingen en wier belangstelling meer gericht was op het krijgsbedrijf dan op iets anders. Het gevaar dreigde van de N.S.B.-ers die met anonieme briefjes of rechtstreeksche rapporten de Duitschers op de hoogte brachten, het gevaar dreigde ook van de Hollandsche S.S. en landwachters, die dikwijls ter plaatse goed bekend waren en niet zooals de Duitschers te kampen hadden met een vreemde taal, die ieder op het noodzakelijke moment veinsde niet te verstaan.





Wat hebben deze schoften een ellende over ons dorp gebracht, het waren geen groote gebeurtenissen, ze waren meestal te onbelangrijk om hier te vertellen, maar alles bijeen maakten zij voor de joden en de onderduikers het leven dikwijls tot een hel. Er is veel gesproken over de lafheid van de joden en misschien is daartoe soms reden geweest, maar wij mogen niet vergeten dat de Christen-onderduikers dikwijls de flinke jonge mannen waren, die zich uit overtuiging niet aan de Duitschers wilden overgeven. De joden daarentegen waren in massa gevlucht, om de afgrijselijke dood in de concentratiekampen te ontgaan. Aan hen mogen wij dus geen hooger eischen stellen van dapperheid en stilzwijgen dan aan een normaal mensch en de ervaring heeft geleerd dat wij die eisch niet hoog kunnen stellen. Ook weet ik uit eigen ervaring, dat er onder de koeriersters, die zeer gevaarlijk werk deden, meisjes van· joodsche afkomst waren.

DE OPGEJAAGDE JODEN.

Het volgende is slechts een klein voorbeeld. dat ik uit honderden andere kies om een beeld te geven van de vernederingen, angsten en ellende, die in ons dorp aan de joden werden aangedaan, niet door de Duitschers, maar door het tuig, dat met hen samenwerkte.




Bij een inwoner van Ede, dien ik met de schuilnaam Stegeman zal aanduiden, waren vier joden ondergedoken. Stegeman Jr. was in Duitschen dienst geweest, hij was gedeserteerd en Kees, een van onze medewerkers, had hem op een onzalig oogenblik geholpen aan valsche stempels op zijn

persoonsbewijs. Stegeman Jr. was een tijdje later in uniform de boer op gegaan, samen met een vriend van D. Zij hadden daar onder hooge druk ham, spek en verdere artikelen bijeengebracht. De politie was er achter gekomen, er zou huiszoeking worden gedaan bij Stegeman Sr. en de joden vluchtten inderhaast over een platje, waarbij de oude moeder haar been brak. Zij werden ondergebracht in een schuilkelder, waar ze werden geholpen door Jan Roseboom, terwijl de dokter de gebroken voet zette.




De joden wilden niet meer terug naar het oude adres, waar zij het trouwens allesbehalve goed hadden gehad. Het was ook gevaarlijk Stegeman Jr. te grijpen, hij wist veel en zou zeker niet zwijgen. Een der joden week uit naar Limburg, hij was eerst tijdelijk ondergebracht op een adres, waar hij niet veilig was, daar er te veel illegaal werk werd gedaan. De drie anderen doken onder bij Geurt Roseboom, waar zij ongeveer 2 jaar bleven. Daar was ook een onderduiker Smit en toen bij Stegeman Sr. aardappelen waren gestolen, gaf hij de schuld aan Smit. Stegernan Jr., die weer terecht was, ging samen met een landwachter huiszoeking doen. Zij vonden de drie joden, die boven in een kamer bijeen zaten. Geurt en de joden kregen bevel in huis te blijven, Geurt werd in een kamer onder bewaking gesteld en de joden slopen stilletjes de trap af en verdwenen. Dien avond kwam Stegeman Jr. met een wagen en 7 landwachters om de joden weg te halen. Zij waren weg en hij wilde Geurt verantwoordelijk stellen, maar deze was steeds onder bewaking geweest en had dus niets kunnen doen. Hij kreeg opdracht hen op te sporen, waarvoor hij zelfs een speciaal Ausweis kreeg.




De jodin, die een baby verwachtte, werd onderwijl op straat gearresteerd; wegens haar zwangerschap werd haar vergund bij Roseboom te gaan wonen. Ook de oude moeder kwam terug en de zaak ging in de doofpot.

Geurt vertrouwde het niet en ging met een neef op valsche papieren naar de overkant van de IJssel, waar hij onderdook en Arie Roseboom werd de grond onder de voeten te warm, hij ging mee.


Het is alles zoo simpel, ik moet bijna mijn verontschuldiging aanbieden, dat ik het geval beschrijf, maar wat een ellende, wat een droefheid lag er in dit bestaan van die eenvoudige joden en van de rnenschen, die hen te hulp kwamen en ten slotte zelf moesten vluchten om erger te voorkomen.





Op 5 November verscheen de S.D. bij Macostan en nam een der medewerkers, Henk Dulfer, gevangen. Er werd huiszoeking gedaan, ook zijn vader werd gegrepen. Hij wist niet, waarvan hij werd verdacht, vermoedelijk was het wegens het huisvesten van Engelsche piloten. Herhaaldelijk werden hem lijsten van gezochte personen voorgelegd en speciaal wilde men van hem weten waar een zekere van Leeuwen zich bevond, vermoedelijk een gestrande piloot, die hem geheel onbekend was.




Duifer Jr. trof het niet, dat zij huiszoeking hielden. Hij had een onderduiker gehad, met wien ik onder de naam van den Berg samen pakjes had gemaakt, hij had behoord tot "Vrij Nederland" en werd gezocht. En nu had Dulfer twee brieven in zijn zak van van den Berg en bovendien een brief van een vriend, die reserve-officier zijnde, op weg naar Engeland, hem uit Cadix had geschreven. Natuurlijk wist de S.D. ook dat er bij Macostan pakketten met levensmiddelen voor de politieke gevangenen werden gemaakt. Om hem aan het praten te krijgen zeiden zij, toen hij in Scheveningen was aangeland, dat ook zijn vrouw was gevangen en zij nu alles wisten. In werkelijkheid was zijn vrouw in het geheel niet gearresteerd. Dulfer is lange tijd in de gevangenis in Scheveningen gebleven, hij werd na maanden overgebracht naar Vught, en vandaar naar Duitschland, waar hij bleef tot aan de bevrijding.




Toen ik van deze gevangenneming hoorde, stelde ik mij ter beschikking van Macostan om een deel van Dulfer's werk over te nemen. Het werd gaarne aanvaard en zoo zat ik op 9 November geheel belangeloos op een kantoorkruk om mij in de nieuwe functie in te werken, terwijl het een prachtige camouflage was om ook op ander gebied te kunnen meewerken.




Nu alle gevaar is geweken, wordt er dikwijls een beetje geringschattend over het ondergrondsche werk gesproken. Er zou wel het een en ander goeds zijn uitgespookt, maar het gebeurde toch voor het meerendeel door personen, die zich tot dat avontuurlijke gedoe aangetrokken gevoelden en .... die hoopten daar later zijde bij te spinnen.

Ik heb bij Macostan zeer veel personen leeren kennen, ik weet, dat zij het werk slechts op zich namen uit principieele overwegingen. Velen hadden reeds een leven van ernstige arbeid achter zich liggen waarin zij getoond hadden, niet de minste avontuurlijke aanleg te bezitten. En allen verlangden naar het moment, dat het ondergrondsche werk een einde zou nemen en zij weer tot hun bedrijf zouden kunnen terugkeeren. En . . . . geen hunner heeft bij die periode zijde gesponnen, het tegendeel is waar. Ook daarom heb ik aan mijn verblijf bij Macostan uitsluitend prettige herinneringen overgehouden. Tot dat moment had ik min of meer alleen gestaan, ik had slechts de radioberichten en de illegale lectuur gevolgd en de toekomstkansen berekend om klaar te zijn voor het oogenblik waarop O.D. te voorschijn zou kunnen komen.





Maar in mijn nieuwe functie sprak ik dagelijks tientallen menschen, wij volgden trouw de berichten en de oorlogscommentaren en dank zij die gegevens. die tegen het einde van 1942 steeds opwekkender werden, konden wij zelf bulletins uitgeven, die zeer gewild waren en waarmee wij in vrij wijde kring de hoop op een naderende bevrijding levendig konden houden. Dagelijks kwam de kaart te voorschijn, dan werden de berichten zoo mogelijk op de kaart bijgewerkt. Ik moest optreden als militaire specialist. Het gaf niets, of ik al beweerde, dat ik er zelf niets van wist; als de bulletins werden uitgegeven had men er groot vertrouwen in, omdat ik voor de militaire medewerker gold.

Al hebben wij daarmee geen positieve feiten verricht, zeker heeft ons werk ertoe bijgedragen, de stemming omhoog te werken. En het ging zoo prachtig. Reuter berichtte, dat de Russen definitief tot het winteroffensief in groote stijl waren overgegaan. Op het nippertje waren de Duitschers tegengehouden. Op het nippertje had ook Montgomery in Noord-Afrika het offensief hervat. Toen den Duitschers bezit wilden nemen van de oorlogshaven Toulon, hadden de Fransche officieren een deel van de eigen vloot tot zinken gebracht terwijl andere schepen uitvoeren en zich bij de geallieerden voegden.





Het was jammer dat Laagwater voor de derde maal werd gevangen genemen, deze keer zou hij pas terugkeeren na de verovering van Duitschland,

VRIJ NEDERLAND.

Het illegale blad "Vrij Nederland" was reeds opgericht in 1940. Het was dringend noodig, het volk voor te lichten als verweer tegen de gelijkgeschakelde pers, die de innerlijke weerstand van velen brak. Het werd in Brabant uitgegeven, maar spoedig werd het een landelijke organisatie.

Het gevolg van deze uitbreiding was, dat er verschillende stroomingen in het bestuur ontstonden en een enkele buitenstaander wellicht ten onrechte de indruk kreeg, dat niet allen uit landsbelang de zaak dienden. Plotseling werden drie leden van het hoofdbestuur gevangen genomen. Het waren Wim, Fokko en Henk. Toen zij in Haaren werden opgesloten gelukte het Wim te ontsnappen. Uit wraak werden Fokko en Henk toen doodgeschoten.





Wim was niet tevreden geweest met de gevolgde gedragslijn en hij besloot mee te werken aan de oprichting van een nieuw blad, thans op principieel Ohristelijke grondslag. Enkele redactieleden waren het met hem eens en zoo ontstond in Februari 1943 een nieuw blad, genaamd "Trouw".

De redactie stelde zich als eerste eisch, het volk voor te lichten, hoe het zich had te gedragen tegenover de bezetters en ook tegenover de maatregelen, door den bezetter gegeven. Anderen, waaronder ook zeer goeden, gingen door met de verspreiding van Vrij Nederland.





Op een centraal punt in Nederland werd Trouw gezet in meerdere exemplaren. Het centrum werd nu en dan verplaatst. De verschillende exemplaren van het zetsel werden gebracht naar andere plaatsen in Nederland, waar het drukken plaats had. Deze methode had tot gevolg dat als ergens het drukken verhinderd werd, de oplaag toch voor een groot gedeelte verscheen. Het drukken geschiedde in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Groningen, Leeuwarden, Renkum, enz., ook telkens op een ander adres. Iedere drukkerij had een eigen rayon. Het blad werd in de verschillende gemeenten gebracht, waar een hoofdverspreider voor verdere verdeeling zorgde. Er bestond een redactie en een technische afdeeling. De leden van de verschillende onderdeelen kenden elkaar meestal niet.

Naast "Trouw,, was ook "Het Parool" ontstaan. Van beide bladen vielen geleidelijk kopstukken in handen van de S.D. Toen er van "Trouw" 24 bijeen waren, werd een groot proces aanhangig gemaakt.





Het was Augustus 1944. De Duitsche advocaat, die de belangen der gevangenen moest behartigen deed zich zeer minzaam voor en wist het vertrouwen van velen te winnen. Hij vertelde, dat ook van "Parool" velen waren gevangen, maar de S.D. stond veel feller tegenover "Trouw,", omdat dit blad zoo principieel tegen het Duitsche bewind was gekant. Aan de mannen van "Parool" zouden zware straffen worden uitgedeeld, maar hei. zwaarste zou "Trouw"' boeten, het was te voorzien dat allen met de dood zouden worden gestraft, tenzij .... men beloofde dat "Trouw'' voortaan niet meer zou verschijnen.


Op 7 Augustus werd een vergadering belegd. Er zou een gewichtig besluit moeten worden genomen, waarvan het leven van 24 mannen afhing. Wat moest het zwaarste wegen? Hun leven of het voortbestaan van het blad? De vergadering besloot, dat de uitgaaf moest voortgaan, anderen hadden de gevaarlijke posten reeds ingenomen. De beslissing was niet noodig geweest, want in spijt van alle mooie voorspiegelingen waren de 24 mannen reeds twee dagen te voren doodgeschoten.


"Trouw" verscheen zonder onderbreking tot 17 September. Toen werden de verkeersmoeilijkheden te groot, er liepen geen treinen meer, het blad werd plaatselijk uitgegeven.





In Februari 1945 deed de S.D. een inval in de drukkerij van S. D. Bakker te Amsterdam, waar men juist bezig was het blad te drukken. Bakker en zijn personeel werden gevangen genomen. Wim (Speelman) die toevallig aanwezig was, werd gearresteerd, herkend en doodgeschoten.

In de verschillende provincies werden na 17 September afzonderlijke redacties gekozen, die zelfstandig de uitgaaf van "Trouw"" verzorgden, zoodat de arrestatie niet leidde tot de onderdrukking van de uitgave. Trouwens ook in Amsterdam werd de uitgaaf onmiddellijk op een, ander adres voortgezet.





Ook Macostan werd op zekere dag in deze verwikkelingen betrokken. Op 9 December 1943 werd de deur van ons kantoor plotseling bruusk geopend en twee mannen traden binnen. De eene, een Hollander, vroeg: "Waar is de directeur?" en mij ziende vroeg hij mijn persoonsbewijs.

De beide directeuren waren in het lokaal daarnaast. Ko, wiens geweten het minst zuiver was, verdween, maar Zwerus besloot de schok op te vangen.


Hij kwam binnen en werd gefouilleerd. Ik werd van het bureau verwijderd en haastte mij, Tonny te waarschuwen, maar die was al verdwenen. Ik ging even naar huis, verbrandde enkele ongewenschte papieren en keerde terug ..





Bij Zwerus werd huiszoeking gehouden. Voor de oorlog had hij vriendschapsbetrekkingen onderhouden met personen van de groep Niemöller, er waren toen pakketten met levensmiddelen naar Duitschland gestuurd, er waren dankbare brieven teruggeschreven en voor geval van nood lag deze pro-Duitsche propaganda op de schrijftafel voor het grijpen. Wat de heeren ook deden.

De huiszoeking leverde niets op en zij kwamen tot de overtuiging, dat zij hun tijd met den verkeerde verspilden.





Waar was Ko? Die was voor zaken op reis. Waarheen? Vermoedelijk naar Amsterdam.

Wanneer kwam hij terug? Zwerus dacht, nog dezelfde middag. De S.D. zette een paar vallen uit, maar wachtte vergeefs.


Zwerus werd naar Arnhem overgebracht. Toen hij van het station naar het bureau van de S.D. in de Utrechtsche straat liep, zag hij dat van Tuinen hem volgde. Het gaf hem een gevoel van beveiliging, te weten, dat de vrienden zijn spoor volgden. 


Wat was de reden van dit alles? In Nijmegen hadden de mannen van de S.D. beslag gelegd op leden van "Vrij Nederland". Een der niet gearresteerden wilde Macostan in Ede waarschuwen. Hij kwam op een verkeerd adres terecht en teruggaand werd hij ingepikt door de S.D., die hem had geschaduwd. Onder mishandeling vertelde hij dat hij in Ede met Macostan had gesproken.


Bij het verhoor ontkende Zwerus, hem ooit gezien te hebben en bij de confrontatie moest de andere bekennen, dat Zwerus hem onbekend was. Zwerus maakte van de gelegenheid gebruik den andere eens flink de mantel uit te vegen, omdat hij een onschuldige op die manier had beklad.


Zwerus werd voorloopig gevangen genomen als gijzelaar voor zijn broer. Toen zij dezen echter niet konden krijgen, lieten zij hem na eenige tijd vrij.





In vermeldde dit geval omdat het onder mijn oogen plaats had. Het is slechts een van de gevallen, die dagelijks gebeurden. De meesten kwamen er niet zoo gemakkelijk af, zij werden overgebracht naar Amersfoort en daarna naar Vught of Duitschland. Hoevelen van hen keerden nooit terug.




Medio December fladderde een nieuwe Wervelwind omlaag, waarin werd gesproken over Mussert "den hansworst van de dwergpartij", Hij had nu het leiderschap over het Nederlandsche volk gekregen en hij en zijn aanhangers zouden medezeggenschap krijgen in de binnenlandsche aangelegenheden. De Wervelwind waarschuwde, dat thans ieder zich moest bezinnen op zijn taak.

De ambtenaren moesten het schild voor de bevolking vormen. Maar ook geestelijke herders, doktoren, leeraars en advocaten hadden hun taak, omdat de sla ven jacht op de arbeiders scherper vormen zou aannemen.





Zoo eindigde 1942, wij zagen het komende jaar met veel meer hoop en vertrouwen tegemoet dan het jaar dat achter ons lag.








1943 ALGEMEEN OVERZICHT


Negentienhonderddrieënveertig bracht voor de geallieerden in het buitenland veel successen, doch in Nederland werd de terreur steeds erger, terwijl de voedselschaarschte toenam en tot nijpend gebrek werd.




In het voorjaar boekten de geallieerden in Noord-Afrika groote strategische voordeelen. Van het trotsche Afrikakorps van Rommel bleef niets over, hijzelf ging om gezondheidsredenen naar Berlijn en liet aan een ondercornmandant de afwikkeling van het débacle over. In het oosten volgde het eene Russsische succes op het andere, overal werden de Duitschers tot wijken gedwongen. Goebbels, de man van de propaganda noemde dit een "elastische terugtocht", men "distancieerde zich volgens plan", .




De Russen hadden een nieuwe tactiek ingevoerd. Overal waar zij bij hun opmarsch op krachtige tegenstand stuitten, b.v. tegen een zwaar versterkte vesting, lieten zij die liggen, zij snelden met hun pantserformaties rechts en links verder, zij drongen door tot ver achter het versterkte punt, omsingelden het, lieten zich door niets weerhouden, overal waar de weerstand kon worden overwonnen trokken zij verder, zij vernielden ver achter het afbrokkelende front de verbindingen en de toevoerwegen. Al spoedig lagen de overgebleven stellingpunten vrijwel geïsoleerd, zij moesten uit de lucht worden voorzien van levensmiddelen en munitie. Meesterlijk sprak Goebbels van "egelstellingen,, die diep in het vijandelijk land grepen. Daar Hitler het terugtrekken had verboden, werd elk dier egelstellingen een Duitsch massagraf.




Goebbels bedacht nieuwe principes. Die terugtocht was een geweldig succes voor de Duitschers; met elke kilometer, die zij terugtrokken werd de aanvoer gemakkelijker, steeds werden de Duitsche verbindingen korter. (De spotters zeiden, dat als zij in Berlijn terug waren, de ideale toestand zou zijn bereikt, want dan hadden zij in het geheel geen étappelijn meer te bezetten).

Goebbels sprak van het Russische "hongeroffensief'. In spijt van al zijn zoogenaamde succesen was Goebbels verplicht reeds eind Januari de totale oorlogsinspanning af te kondigen. Alle mannen van 16-65 jaar en alle vrouwen van 17-45 jaar moesten zich melden voor de arbeidsinzet. Ook alle Nederlandsche mannen van 18-35 jaar moesten zich melden. Van de studenten werd een verklaring geêischt, zij die niet wilden teekenen gingen als werkkrachten naar Duitschland.

DE STAKING.

Op 29 April werd het Nederlandsche leger opgeroepen voor krijgsgevangenschap. Het gaf een groote beroering in het geheele land. Er werd in vele bedrijven gestaakt, maar de drang daartoe was slechts spontaan bij allen ontstaan, de beweging was niet van hoogerhand geleid.




Mussert had de treurige moed, de geheele spontane beweging te verklaren als een "gewetenlooze ophitsing uit Londen". Het tegengestelde was waar. Ieder was verrast door de maatregelen van Rauter. Wat moest er gebeuren? Londen gaf geen aanwijzingen, Radio Oranje zweeg. Er lag hier geen plan klaar, inderhaast moesten koeriers worden uitgestuurd om de stemming te peilen. Op 30 April was de verjaardag van Prinses Juliana. Dan zouden wel instructies worden gegeven. De radio zweeg. Toch werd spontaan gestaakt, zonder leiding. Fabrieken, kantoren, winkels, boeren legden het werk neer. In de mijnen werd niet gewerkt, de nachtploeg ging niet naar beneden. Philips staakte. In Gelderland was de staking algemeen. Twente werkte niet. In Groningen en Friesland lagen alle bedrijven stil. In Utrecht was de staking niet algemeen. Wel staakte Werkspoor. Ook Amsterdam staakte, in Den Haag waren de Departementen leeggeloopen. De giro stopte, Rotterdam lag stil. In Zeeland werd doorgewerkt. Behalve in het oosten, liepen de treinen zonder vertraging.




Er is geen enkele internationale bepaling die de krijgsgevangenen dwingt zich vrijwillig te melden. Zelfs als een krijgsgevangene ontvlucht en daarop wordt gevangen genomen, kan slechts een lichte straf worden toegepast. Tegen de oproeping van onze mannen was het geheele volk, dat zich solidair voelde met zijn leger, in actie gekomen. Schril steekt tegen deze handelwijze het optreden van vele reserve-off icieren en minderen af, die later in slaafsche gehoorzaamheid zich gingen melden en naar Duitschland werden afgevoerd. Velen kozen een middenweg, zij trachtten Ausweise te verkrijgen voor diverse baantjes, distributie, brandweer, Roode Kruis, enz. en voorzien van deze briefjes gingen zij naar Assen of Amersfoort om zich te melden, hopend daarmee vrij te zwaaien.




Voor de mannen van de ondergrondsche beweging was het een moeilijk probleem. Zij waagden alles om de onderduikers te steunen, hen onder dak te brengen, van bonnen te voorzien en hun gezinnen geldelijk te steunen.

Maar verdienden de mannen, die zich onwettig in krijgsgevangenschap begaven eenig recht op steun voor hun gezinnen? Verdienden zij, dat hun levensmiddelen werden nagezonden? En toen de oorlog was afgeloopen, toen Duitschland werd bezet en zij weder naar het vaderland mochten terug, keeren, verdienden zij toen een feestelijke ontvangst? Hadden zij toen moreel recht op verhoogde rantsoenen, die hun werden uitgedeeld, en die ten nadeele kwamen van het weinige, dat over was voor de bevolking, die had stand gehouden?





Tegelijk met de algemeene staking werden hier en daar aanslagen gepleegd op de spoorwegen. Een van de slachtoffers daarvan was Jan Willem Schouten. Nadat hij in Leiden het gymnasium had af geloopen was hij gaan studeeren aan de Landbouwhoogeschool in Wageningen. Hij onderbrak zijn studie om practisch te gaan werken bij verschillende boeren, hij werd assistent van een landbouwconsulent, hij kwam als infanterist in dienst en werd gedurende de mobilisatie sergeant. In 1938 was hij getrouwd en na de mobilisatie hervatte hij zijn studie in Wageningen.

In de winter van 1940-41 sloot hij zich aan bij het illegale werk en ging met zijn vrouw tot de communistische partij over. Hij werkte voor sabotage en andere dingen en vormde verschillende groepen in de Achterhoek. Hij werkte ook in de buurt van Bennekom. Op de dag van de staking legde hij een bom op de spoorbaan. De lading werd echter juist vóór de komst van de trein door een baanwachter verwijderd.


Op 7 Mei legde hij bij Achterberg een bom op het baanvak Amersfoort-Kesteren om de militairen te helpen in hun poging zich niet in Amersfoort te melden. De bom ontplofte terwijl hij deze aanbracht, waarbij hij werd gedood. Hij liet een vrouw en een dochtertje na, zijn tweede dochtertje werd drie maanden na zijn dood geboren.





Als gevolg van de verschillende aanslagen werd bij telegram van 8 Mei van den politiepresident Walraven een bewaking ingesteld op het baanvak Arnhem-Utrecht. Rijksduitschers en N.S.B- ers waren vrijgesteld. Des nachts moest om de 100 m, overdag om de 400 m een dubbelpost langs de baan worden opgesteld. De bewaking begon op 8 Mei 's middags om 5 uur. In onze omgeving was het baanvak verdeeld in 4 stukken, die moesten worden bezet door Veenendaal, Lunteren, Ederveen samen met Bennekom, en Ede. Voor elk stuk werd een hoofd aangesteld, die zijn adjudant en mannen moest bijeen brengen. Oogenschijnlijk was het een zware slag voor de bevolking, maar bij nader inzien zaten er veel voordeelen in, die de vijand niet had voorzien.




Allereerst Ieerde men precies de N.S.B-ers kennen, er waren er vele, die zich tot dat moment op de vlakte hadden gehouden. Men wist niet precies of zij het waren of niet. Daar bij dit werk de onbetrouwbare elementen waren uitgeschakeld, kon men zich met vertrouwde mannen omringen. Men kon lijsten samenstellen van commandanten en adjudanten, van ondercommandanten en manschappen, men kon die lijsten veilig opleggen en bij het heengaan der Duitschers dadelijk gebruiken voor de oprichting van een hulppolitie.




In die dagen leerden de betrouwharen elkaar kennen en samenwerken.

Maar het allergrootste voordeel was, dat zich nu groote aantallen vertrouwde mannen gedurende de "speruren" vrij op straat mochten begeven, wat een onberekenbaar voordeel was en waarvan ook grif werd gebruik gemaakt, In totaal hebben overdag 336 man en 's nachts 560 man aan dit werk deelgenomen. De controle werd voor de Duitschers vrijwel onmogelijk en reeds na zes dagen werd de bewaking opgeheven. .





Het eenige wat de radio in die dagen zei was: Niet in krijgsgevangenschap gaan, desnoods onderduiken. Geen woord over de staking. Zaterdag was het standrecht over geheel Nederland afgekondigd, overal hadden de Duitschers verantwoordelijke hoofden benoemd, S.S. en politie waren op de been gebracht, munitie uitgereikt, uit Duitschland was inderhaast de Grüne Polizei ontboden. Patrouilles kregen opdracht: "Direct schieten". En toen brak de Duitsche terreur los over ons arme Iand,




De radio had alleen gesproken van "niet gaan, rustig blijven". Wist men dan niets van de staking? Kwam Engeland ons niet te hulp? In ons kleine, dicht, bevolkte en zwaar met troepen bezette land kon men niet met honderdduizenden onderduiken. Het volk weifelde en de spoorwegen hadden het bevel uitgegeven: "Doorwerken". Uit Londen was geen hulp te verwachten. Een landing op onze kust, zoo dikwijls vaag beloofd, kostte maanden van voorbereiding, dat hebben de landingen in Italië en later in Normandië getoond. Groote militaire operaties kan men niet in een paar uren organiseeren. Wie niet op het werk terugkeerde werd gefusilleerd.




Overal in Groningen, waar het verzet bleef, raasden de pantserwagens rond. Op de dorpspleinen werden de weerspannigen neergeschoten. De lijken werden in vrachtauto's gesmeten en weggevoerd. Het verzet was in bloed gesmoord.

Het was niet mogelijk honderdduizenden aan een veilig onderdak te helpen, maar Ede heeft in die tijden alles gedaan wat mogelijk was om het lijden van de bevolking, Joden en Christenen te verzachten. Uit de lange lijst van hulpvaardigen zal ik drie vermelden, ten eerste de combinatie Fahrenhorst-Miedema-van As, verder Karel I samen met Jager, en ten slotte Karssenberg

FAHRENHORST

Fahrenhorst was een van de trouwe medewerkers. Hij borg voortdurend Joden op en het gebeurde ook wel eens, dat er meer kwamen dan hij kon bergen. Dan vroeg hij onderdak aan van As, die samen met hem een functie had bij Gemeentewerken. Zoo kreeg van As nu en dan logé's, tot hij vaste medebewoners kreeg en zoo kreeg ook zijn buurman Miedema Joden in huis.




Er waren tijden dat Fahrenhorst in Ede 65 joden registreerde. Van As kreeg op zekere dag als huisgenoot de Leeuw, hij was ondergedoken dienstplichtig onderofficier, hij was een tijdlang verpleger geweest in een Joodsch tehuis voor ouden van dagen in Arnhem, en daar had hij een meisje leeren kennen, een buitenlandsche, die Zioniste was. Zij moest verschillende cursussen volgen en was als verpleegster in hetzelfde Tehuis werkzaam. Nu en dan kwam Job waarschuwen, dat er een razzia dreigde, dan werden alle gasten met spoed overgebracht naar de kleedkamers van de "Kuil", waar zij betrekkelijk veilig waren. Van As zal indertijd, toen hij de plannen voor dat mooie openluchttheater maakte, niet gedacht hebben dat hij er op zoo zonderlinge manier gebruik van zou maken.




Plotseling verschenen op 14 April 1943 twee S.D.-leiders uit Den Haag in Ede, het waren Nagel en Hilberts. Zij kwamen op Gemeentewerken om Fahrenhorst te arresteeren. Hij was niet aanwezig en Tigelaar waarschuwde hem te verdwijnen. Zij namen toen Bos en de vrouw van Fahrenhorst mee, waarop haar man zich vrijwillig meldde en zij werd vrijgelaten. Fahrenhorst werd meegenomen naar Scheveningen. Drie dagen later kwam de S.D. terug met meer volk. Tigelaar, Miedema, Bos, van As en 8 joden werden gearresteerd. Zij werden dadelijk naar het politiebureau gebracht, daarop naar het Binnenhof in Den Haag, diezelfde avond belandden zij in de strafgevangenis te Scheveningen.




Bos, Miedema en Fahrenhorst verhuisden spoedig naar Vught. Van As werd blijkbaar vergeten, maar toen zij dat ontdekten, werd hij met spoed nagezonden. Zij kwamen in Vught in een tijd toen het leven daar een hel was. Daar bleef van As, tot 10 Januari 1944. Toen bij in Ede terugkwam werd hij niet meer aangenomen bij Gemeentewerken, hij moest zich melden bij de Arbeidsbeurs.

Gelukkig was Dr. Knook bereid een nierkwaal te constateeren, waarop van As een rustige betrekking kreeg. Hij kwam in dienst van de Heidemaatschappij met opdracht een bevloeiingsplan te ontwerpen.

KAREL I.

Na een tijdje kwam de volgende tegenslag, die ditmaal Karel I en zijn medewerker Jager trof. Er kwam een jood met een aanbeveling van een dame uit Ede. Hij zou bemiddelend optreden voor andere joden. Hij wilde een persoonsbewijs hebben voor zich en zijn vrouw, voor de anderen vroeg hij blanco bewijzen, alleen voorzien van stempel en zegeltje. Voor het verdere invullen zou hij wel zorgen.

Ook in Wageningen was hij geen onbekende. De districtsleider van de distributie had hem gratis bonkaarten verschaft, waarbij hij en zijn administrateur groot risico liepen. De jood had vertrouwenwekkend gezegd, dat hij zich liever liet doodschieten, dan een woord te verraden.


Jager werd al gauw wantrouwend. Hij had een paar persoonsbewijzen verstrekt voor f 2.50, dit bedrag diende voor het betalen van enkele administratieve kosten. Nu kreeg hij van zekeren Rippe bericht, dat deze onmogelijk f 25.- kon betalen. Jager bezocht hem en bracht de zaak in het reine, blijkbaar had de jood met de persoonsbewijzen, die anderen hem met groot gevaar verstrekten, een zeer winstgevend handeltje opgezet. Later bleek, dat hij dit ook deed met de bonkaarten, die hem gratis waren verstrekt.


Veertien dagen later werd de jood gearresteerd en vertelde prompt alles.

Hij gaf de namen en adressen van zijn helpers op. De dame, Karel I, Jager, de distributieleider en de administrateur werden allen gearresteerd.




Op 23 Juni stond Ahlbrecht met de S.D. voor het huis van Jager. Hij werd naar Arnhem overgebracht. Daar vonden alle spelers van het drama elkaar terug. Er ontstond twist tusschen den distributieleider en den jood, die zoo trouwhartig had beloofd te zwijgen. Thans vertelde hij dat hij zelfmoord zou plegen, waarop de andere zei, dat hij dit beter vóór het verraad had kunnen doen.

Jager en Karel I kwamen in dezelfde cel en konden dus precies af spreken, wat zij zouden zeggen. Alleen Karel werd verhoord en terugkomend gaf hij verslag van vragen en antwoorden. Toen kreeg hij een andere cel en konden zij geen verdere af spraken maken. Gelukkig was de bewaker een geschikte man, hij bracht brieven over aan de vrouw van Jager en kwam met sigaren terug. Hij vertelde ook, dat de jood zich met een scheermesje in de pols had gesneden. Toen hij echter bloed zag, had hij de geheele gevangenis bij elkaar gegild, hij was verbonden en daarop naar Westerbork overgebracht.





Het duurde drie weken voordat Jager zijn eerste verhoor kreeg. Wat zou Karel I in die tusschentijd hebben moeten vertellen? Dagelijks gingen de gevangenen naar een groote cel om gelucht te worden. Zij kwamen daar dus allen bij toerbeurt en ieder maakte daarvan gebruik om op de voegen van de steenen muur vragen en antwoorden te schrijven. Zoo vernam Jager, dat Karel na het eerste verhoor niet meer op het matje was geroepen. Intusschen had Jager ook aan de dame haar lesje voorgezegd, hetgeen zij bij het verhoor goed opzei. Het verloop van het verhoor bij Bühe was gunstig. Het duurde anderhalf uur en Jager en de vrouwelijke gevangene kregen hun ontslagbrief. Daarop moest Karel nog worden gehoord.

Zij mochten naar de gevangenis terugloopen om daar hun eigendommen in ontvangst te nemen. Nauwelijks waren zij in de gevangenis terug, of er werd getelefoneerd. Jager moest onmiddellijk terugkomen voor een nieuw verhoor. Karel was onderwijl aan de tand gevoeld, en hun verklaringen hadden niet geklopt. Hij kwam terug, werd uitgescholden, de ontslagbrief werd voor zijn oogen verscheurd, hij ging weer naar de cel terug.





Toen hij een paar dagen in de cel had gezeten werd hij bij den Directeur geroepen. Hij mocht bij enkele anderen in een tienmanscel. Daar was het leven veel prettiger, ' s avonds om half negen kwam de laatste ronde, en dan konden zij veilig een sigaar of sigaret rooken, die van mond tot mond ging. Zij hadden een clandestien kaartspel en ze kregen ieder wekelijks een boek uit de bibliotheek. Daar ze onderling boeken konden ruilen, hadden zij door,

loopend lectuur.


Na veertien dagen werd hij opnieuw verhoord met Karel. De districtsleider was onderwijl af gevoerd naar Vught, de administrateur zat nog in de cel. Weer verliepen een paar weken. Toen kwam het laatste verhoor, zij werden voorloopig vrijgelaten. Op 28 Augustus mochten zij naar huis, ze werden verder met rust gelaten.

KARSSENBERG.

Reeds in de zomer van 1942 had hij een Joodsch echtpaar in huis genomen, later was er een ongetrouwde vrouw bijgekomen en ten slotte een Joodsch meisje van een jaar of twintig. Om al die logé's wat te camoufleeren, waren ook een paar evacué 's in huis genomen. Wellicht hadden deze niet voldoende gezwegen, in ieder geval lekte het uit en op Vrijdagavond 9 Juli 1943 stopte een auto voor de deur. Er kwamen vijf Duitschers uit, zij omsingelden het vrijstaande huis en de Ortscommandant zelf leidde de expeditie. Dit misselijke individu was een mengeling van ruwheid en angst. Zijn ruwheid toonde hij aan ieder, die met hem in aanraking kwam, zijn angst bleek uit het feit, dat hij de eenige officier was, wiens huis nacht en dag door twee soldaten moest worden bewaakt. Hij was ingekwartierd in het huis van Hamerslag. Bovendien was deze hooge marineofficier een dronkaard. Het is op het eerste gezicht zonderling, dat wij midden op de Veluwe een marineofficier hadden als Ortscommandant, maar Ede was een soort Marine-basis geworden, waar de jonge matrozen werden opgeleid. Als je geen vloot meer hebt, kun je de matrozen evengoed op de heide opleiden. Vandaar dat deze jongens ook de bijnaam kregen van de "Heide-marine" of wel de "loopeenden", wegens hun overeenkomst met die watervogels, die ook best op het droge kunnen tieren.

En deze Ortscommandant was het hoofd van de loopeenden.


Als altijd trad hij ook ditmaal ruw op, hij dreigde de vrouw des huizes met zijn pistool en nam drie Joodsche onderduikers mee, het jonge meisje had zich tijdig onder een divan verstopt. Ook Karssenberg werd gegrepen.





De leider bracht zijn gevangenen zelf naar de Ortskomrnandantur. Bij het huis was een oploopje ontstaan en hij schoot op het publiek, gelukkig zonder iemand te raken. Langer dan een uur werden de gevangenen met de handen omhoog achter de nek ten aanschouwe van het publiek voor het gebouw opgesteld. Om elf uur werden zij overgebracht naar de kazerne en de volgende morgen naar Amsterdam. De Joden werden doorgezonden naar Westerbork.

Het meisje was intusschen een paar huizen verder in veiligheid gebracht en toen de Duitschers terugkwamen om haar te halen, was zij verdwenen. Stomp bracht haar een paar dagen later veilig over naar haar familie in Hilversum. Zij zat daarbij in een bestelauto van de wasscherij Gelria, verstopt achter eenige manden met waschgoed.


Karssenberg was intusschen vervoerd naar de gevangenis aan de Weteringschans en werd na vijf weken doorgestuurd naar Vught. Daar bleef hij 7,5 maand. Van een veroordeeling hoorde hij nooit iets. In het voorjaar van 1944 werd hij op een goede dag vrijgelaten.

DE PROEFZENDER.

In die dagen, toen de controle langs de wegen steeds scherper werd en geen brief veilig was voor de Duitsche censuur, hunkerden velen naar een eigen radiozender, om in ruime kring het contact te kunnen opnemen. Plaisier en Tonny hadden een zender gekregen en samen met Bob Mebius en Jan van Roekel uit Wageningen wilden zij trachten eigen radio-uitzendingen te organiseeren. Er werden duizenden pamfletten uitgegeven om het publiek tot

luisteren aan te manen. Uit een kelder in de schilderswerkplaats in de Brouwerstraat hadden de uitzendingen plaats.


In Ede en naaste omgeving was de uitzending werkelijk hoorbaar, maar spoedig bleek, dat de overigen vergeefs hadden geluisterd, het was een stadszender met een bereik van 1,5 km.





Ik heb in die jaren bijna dagelijks contact gehad met Tonny. Hij was een van die jonge mannen, zooals ik er meerdere zou kunnen noemen, b.v. Wim Peelen en Kees de Belg, die zich niet angstig verstopten, maar rustig en wel, overwogen hun werk deden. Misschien vielen zij juist daarom niet op. Zij zetten geen brillen op, lieten geen snor groeien, vermomden zich niet op kennelijke manier, maar werkten door alsof er geen Duitschers waren. Zij vermeden de gevaarlijke plaatsen, zij gingen niet kijken naar voetbalwedstrijden, zij bezochten geen bioscopen, zij liepen bij voorkeur niet gedurende de werkuren op straat, maar verder deden zij alsof er geen vuiltje aan de lucht was.




Tonny was dienstplichtig onderofficier, hij meldde zich niet en dook ook niet onder, oogenschijnlijk was zijn leven heel rustig, maar de ingewijden wisten wel beter. Overdag deed hij zijn werk bij Macostan, maar telkens werd hij weggeroepen door anderen, die zijn raad of hulp noodig hadden, of ik zag hem bezig aan het verzenden van stapels illegale lectuur. En 's nachts deed hij aan alles mee, er was geen dropping of crossing, waar hij niet bij was, hij werkte mee aan het opblazen van spoorbanen en aan verkenningen. Pas in de laatste dagen van de bezetting, toen hij wist dat de S.D. op hem loerde, toen zijn naam, adres en signalement bekend waren, week hij uit naar Barneveld, maar hij bleef bij de hand en bij de bevrijding was hij op zijn post.




De proefzending was ook gehouden in het huis van Bill en toen de zender naar Nunspeet was overgebracht, klom hij op het dak om de antennes te halen. Hij viel eraf en kwetste zijn been, de dokter stopte hem in bed.

Toen hoorde hij van de oproep tot krijgsgevangenschap van de beroeps-onderofficieren. Hij kon het in bed niet meer uithouden, klom op zijn fiets en gaf allen de raad niet op te komen. Velen weifelden, dachten aan de financieele gevolgen voor hun gezin. Bill was dadelijk bereid een hypotheek op zijn huis te nemen om daaruit voorloopig de kosten te bestrijden, ook anderen stelden zich garant, maar spoedig bleek, dat er een financieele regeling was getroffen, die particuliere steun onnoodig maakte. Het wachtgeld werd nor,maal uitbetaald en een ondergrondsche commissie suppleerde voor zooveel


noodig.





Bill moest zich op 7 Mei melden maar hij dook onder. Hij bleef dicht in de buurt, daar zijn vrouw een baby verwachtte. 26 Mei werd de baby geboren.

Op 8 Juni 's morgens om half zes stond de Edesche politieagent Bijl met een groepje kerels van de Grüne Polizei voor. zijn deur. Het huis werd onder" zocht, zij keken zelfs onder de wieg.


Moeder en dochter zeiden dat vader naar Duitschland was gegaan. Het kind werd apart genomen, Bijl verhoorde haar. Waar was haar vader? Hij had toch wel eens een brief geschreven? Kreeg zij nooit eens een ansicht?





De groene kerels trachtten haar angst aan te jagen door met de kolven van de geweren op de grond te stampen. Maar zij hield rustig vol, dat vader in Duitschland was. De moeder wilde het kind te hulp komen, maar zij werd ruw tegengehouden en afgesnauwd. Moeder en dochter zaten in angst. Vader kon elk oogenblik komen, het was zijn gewoonte 's morgens om deze tijd achter de heesters op te duiken en te komen ontbijten. Gingen de kerels dan nooit weg? Zij snuffelden drie kwartier rond en gingen daarop naar het buurhuis waar zij mevrouw van Eck ondervroegen naar de verblijfplaats van Bill. Zij wist niets en zij gingen ongetroost weg.




Op verzoek van zijn vrouw verhuisde Bill daarop naar Limburg. Hij ging een tijdje bij familie in Heerlen logeeren, maar na een paar weken werd het heimwee naar eigen huis en baby hem te sterk. Hij kwam terug en beloofde aan zijn vrouw voorzichtig te zijn. Rondom het huis werden alarmschellen aangebracht en zoodra hij onraad vernam verdween hij in een schuilplaats achter het huis, nog voordat er aan de voordeur werd gebeld. Daar sliep hij elke nacht.

Hij kon het verzetswerk niet laten rusten, hij nam het contact op met Tonnet en van Tuyll van Serooskerken, zij wilden een mobiele colonne voorbereiden en hij kreeg opdracht desnoods tegen zwarte prijzen motorvoertuigen te koopen. Hij begon met na te gaan, waar hier en daar nog motorfietsen waren ondergedoken, behield het contact met de vertrouwde mannen in Ede en wachtte verder af.

DE L.0.

De toenemende terreur had ten gevolge dat ons volk tot het uiterste werd geprikkeld, het verzet nam toe, het werd steeds beter georganiseerd, de maatregelen van de Arbeidsinzet en de oproeping van de militairen hadden ten gevolge dat steeds grooter aantallen jonge mannen onderdoken en zich op de een of andere wijze bij het verzet aansloten.

In Ede werd reeds op 7 Mei een begin gemaakt met het clandestien uit, betalen van de tractementen aan de gezinnen van de ondergedoken militairen.


Keller hield daarvoor de administratie bij en toen hij na de bevrijding zijn groote rekening publiek maakte, stond daarop een post van bijna 44.000 gulden voor deze betalingen.





Ik heb hem in die jaren zien werken, toen ieder met groote bedragen rond, liep, die zonder eenige schriftelijke verantwoording werden ontvangen en uit, gegeven, toen alles moest geschieden in volkomen vertrouwen op elkaars eerlijkheid. Het werd dringend noodig, dat het onderbrengen van onderduikers centraal werd geregeld. Een van de mannen, die in deze streek de leiding nam was dominé Frits. Zijn eigenlijke naam was Slomp. Hij was predikant geweest in Heemse, waar het preeken hem door de Duitschers was verboden. Hij dook onder, hij was volgens zijn eigen woorden dankbaar voor deze verandering, daar hij zich nu zeven dagen per week aan het werk kon wijden. Frits had een eenvoudige manier van werken. Hij ging naar een willekeurige plaats, belde aan bij een hervormd predikant en vroeg naar adressen van jongens, die wat durfden. Met hen belegde hij een vergadering. Dan wist hij met zijn pakkende woorden allen tot enthousiasme te brengen.




Frits kreeg het verzoek naar Ede te komen en onder zijn leiding kwamen enkelen bij Stomp bijeen. Daar was in de eerste plaats Stomp en verder Veen, Henk II, Karssenberg, Kick Mulder, Johan Snoek, Jan L. 0., Tonny, Paul de Nooij uit Bennekom en de Schipper en Haalboom uit Lunteren. Frits legde in vage lijnen het schema uit van de landelijke organisatie voor de onderduikers. Zoo werd ook Ede opgenomen in de L.O. Het plan kwam hierop neer: In iedere plaats werd een contactman gekozen, met een kring van medewerkers. Zij kwamen eenmaal per week bijeen. Zij bespraken de werkzaamheden, haalden geld op voor steun van de gezinnen der onderduikers, zochten logies en gingen na, welke mannen naar andere plaatsen moesten worden overgebracht omdat zij ter plaatse werden gezocht.




En daar zaten zij dan wekelijks bijeen, de jonge mannen uit Ede, die het werk op zich hadden genomen. Verschillende traden verder toe, zooals Sjoerd

en Barend. Eerst werd naar de radio geluisterd om de laatste berichten te vernemen, en dan werden de moeilijkheden besproken, terwijl buiten in de straat de zware stap weerklonk van de Duitsche patrouilles. De contactman te Ede werd tevens rayonleider, hij kwam eenmaal per week samen met de contactmannen van Bennekom, Lunteren en Ederveen. Paul de Nooij administreerde Bennekom, Haalboom en de Schipper Lunteren.


Zoo kreeg men een overzicht van het aantal, dat men nog kon bergen en van hen, die men moest spuien. Voorzien van die gegevens ging de contact, man naar de "Beurs", die later districtsvergadering werd genoemd en die in Arnhem werd gehouden. De gegevens werden precies ingedeeld. Men wilde b.v. spuien een bakker, een metselaar en een boer. Men kon gebruiken een loodgieter, een electriciën, een smidbankwerker. Men gaf daarbij op leeftijd en kerkgenootschap, waardoor het mogelijk was den betrokkene in het juiste milieu te brengen.





Het district bestond uit: Arnhem, waaronder Velp, Rheden, Oosterbeek en Elst. Wageningen met Renkum en Heelsum. Ede met Lunteren, Bennekom en Ederveen. Apeldoorn met Hoenderlo, Beekbergen, Uchelen en Eerbeek. Tiel met Ochten, Kesteren, Opheusden, Zetten, Dodewaard en andere. Nijmegen met Lent, Randwijk, Heteren, Driel, Andelst en Herveld.

Met de gegevens van de rayonleiders ging de districtsleider naar de provinciale vergadering, waar alleen de leiders kwamen. Onze interprovinciale leider bewerkte Gelderland en Overijssel. Hij ging naar de Topvergadering, waar de 5 interprovinciale leiders samenkwamen. De topvergadering gaf alleen instructies uit, aan deze top waren nog verschillende bureaux verbonden, b.v. het F.S.C. (Falsificatiecentrum), de P.B. centrale (voor de persoonsbewijzen), het C.D.K. (centraal distributiekantoor) en in het begin ook het natura-apparaat, dat b.v. kleeren kocht, doch spoedig werd opgepakt.





Paul de Nooij had de huisvesting der onderduikers in Bennekom op zich genomen, hij richtte een groep van 5 personen op. Zijn medewerkers waren Gerrit van de Kamp, Vonk, Hartman en de penningmeester Wouda. Verder had hij in de Kraats nog 4 andere medewerkers, n.l. Aart Jochemsen en Thijn, -

Gerrit en Teunis van Steenbergen.


Hartman specialiseerde zich in het helpen van joden. Paul en Vonk bezochten geregeld de districtsvergaderingen, Vonk had bovendien uitstekende contacten in de Betuwe voor het onderdak brengen van de duikelaars. In totaal werden in Bennekom 200 onderduikers geplaatst, terwijl 100 anderen van Bennekom naar elders op veilige kwartieren werden gebracht.





Bij de evacuatie van Bennekom in October 1944 kwam aan dit werk een einde. De onderduikers gingen met de stroom mede en verdwenen in alle richtingen. Ook van der Schoot hielp nu en dan mee, zijn vriend Maarten Schrijver uit Utrecht was een specialist in het veranderen van persoonsbewijzen. Zoodra er een 25 bijeen waren, kreeg hij een telefoontje, dan kwam hij over en teekende alles zoo netjes, dat het niet van echt was te onderscheiden.




Onder de bewoners van Bennekom, die op dit gebied veel goeds verrichtten, behoorde Bob Mebius. Hij was werkzaam op het bevolkingsregister in Wageningen en heeft het grondig vervalscht, hij haalde er in de moeilijke dagen alle kaarten van de studenten uit, hij werkte aan de tweede stamkaarten en deed ook dikwijls mee met het eigenlijke verzetswerk.




Er was een principieel verschil tusschen de afdeeling van 0. D. in Wageningen en die in Ede. De laatste heeft in alle stilte voorbereid, had ook onder Storm een onderafdeeling in Bennekom en onder van der Velde in Lunteren.

De afdeeling Bennekom was ongeveer 30 man sterk. Aan allen was stipte geheimhouding opgelegd. Vandaar dat de 0. D. zich in geen enkel opzicht demonstreerde.





In Wageningen was dat anders. Daar werd veel werk gedaan, wat volgens de beginselen eigenlijk niet stipt tot de arbeid van 0. D. behoorde. Dat woei natuurlijk stof op, er werd een stafkwartier opgericht, er werden alarmoefeningen gehouden, ordonnansen met stafkaarten kwamen en gingen, zooals buitenstaanders mij vertelden. Het had veel aantrekkelijks, honderd maal meer dan het zwijgen van de nevenafdeeling. Maar het gevolg was, dat Mebius een groep uit Bennekom bijeenbracht, die in Wageningen dienst zou doen. Ik besprak dit o.a. met Hartman en Storm. Het gevolg zou zijn, dat op het moment van ongeregeldheden de mannen van die Bennekomsche 0. D. groep hun eigen gezin en huis in de steek zouden moeten laten om elders de orde te gaan handhaven. Dit was principieel niet de meest gewenschte methode.




Ik stelde hun voor, in volledig overleg met de 0. D. te Wageningen, die groep te bestemmen voor Bennekom. De daarop volgende evacuatie van Wageningen maakte, dat die reorganisatie niet meer noodig was.

Het lijkt achteraf zoo simpel, zoo 'n regeling, die klopte als een bus, maar ik roep in aller herinnering terug het beeld van die dagen, toen de Duitschers met hun schunnige handlangers overal loerden en spiedden, toen doorloopend razzia's werden gehouden, nu eens langs de straat, dan weer over geheele huizenblokken of stratencomplexen, toen de Nederlandsche jonge mannen als wild door de honden werden opgejaagd, toen men nauwelijks per fiets langs de wegen durfde rijden, omdat telkens nieuwe vorderingen werden gehouden. Strenge straffen werden bedreigd tegen hen, die onderduikers herbergden, in vele gezinnen was voor hen geen plaats, soms omdat de bewoners te bang waren, soms omdat zij niet konden rekenen op het stilzwijgen van evacué's, die het eigen huis of dat der buren reeds bevolkten.





Te midden daarvan deden deze jonge mannen hun werk, zij zochten de adressen voor de onderduikers, zij moesten telkens al hun overredingskracht te baat nemen om, na minder prettige ervaringen, de vroegere gastheeren er weer toe te brengen andere onderduikers op te nemen.

Met al hun compromitteerende papieren reisden zij geregeld naar de vergaderingen, zij brachten de adressen mee, waar men onderduikers wilde ontvangen, en bij nacht en ontij moesten zij dikwijls de opgejaagden verder brengen naar de woning, waar men hen ter wille van het vaderlandsche doel durf de opnemen. Zij brachten de zwaargezochten langs veilige paden naar andere plaatsen, zij gaven hen door naar anderen, tot zij belandden in een streek, waar zij met reden konden aannemen, buiten het bereik van de S.D. te vallen.





En waren die onderduikers steeds te vertrouwen? Hoevelen brachten door hun roekeloosheid hun gastheer in gevaar, hoevelen vertelden alles, als zij in handen van de S.D. vielen. En ook onder de onderduikers trof men soms provocateurs aan, die met huichelachtige dankbaarheid kennis namen van de voor hen uitgezochte adressen en daarna bij de Duitschers enkele zilverlingen als hun Judasloon opstreken. Maar welk een geruststelling was het voor de echte onderduikers, te weten dat er een organisatie achter hen stond, die voor hen zorgde, hun schreden leidde en hun gezin financieel steunde.




Maar er moest meer gebeuren. Het was onmogelijk voor deze tienduizenden bonkaarten te koopen, zij moesten ten slotte geroofd, hetzij in de distributiekantoren, hetzij gedurende het transport daarheen, dat meestal onder gewapend geleide plaats had. Daarvoor waren andere mannen noodig en zoo ontstonden eveneens in landelijk verband de knokploegen, de L.K.P.'s die zooveel stoute stukjes uithaalden. Zij gingen er gewapend op uit, terwijl zij wisten, dat reeds op het bezit van een vuurwapen de doodstraf stond, zij deden het gevaarlijke werk, dat hun van huis uit geheel vreemd was,




Soms was er nog een ander moeilijker werk te doen. Soms waren kameraden in Duitsche handen gevallen. Gegrepen in het bezit van vuurwapenen. Ieder wist, dat hun de kogel wachtte, zij wisten het zelf ook en bereidden zich in hun cel op het einde voor; deze jonge mannen, zoo jong nog, zoo vol illusies voor de toekomst, jongens, die zooveel hielden van het leven, van vader en moeder, broers en zusters. Hoe aangrijpend zijn de brieven van enkelen hunner, geschreven een paar uren voordat zij voor het vuurpeloton moesten verschijnen. Dan werd overwogen of het mogelijk was hen te redden en soms werd onder de moeilijkste omstandigheden doorgezet, er werd doorgedrongen in gevangenis en huis van bewaring, de mannen waagden hun leven om dat van hun kameraden te redden.




Soms ook moest worden af gerekend met de verraders, van wie bewezen was, dat zij de landgenooten den vijand in handen speelden.

DE GEVANGENNEMING VAN PLAISIER.

Door de vele terechtstellingen had ik het verband met de O.D. leiding verloren. Plaisier onderhield intusschen het contact met de O. D. te Arnhem.

Na de arrestatie van den aangewezen plaatselijken commandant aldaar had de reserve officier Wundering de leiding genomen. 27 April had hij met Plaisier een bespreking gehad en de volgende dag had Plaisier bij zich aan huis een samenkomst met Albers Pistorius, ambtenaar van de tuchtrechtspraak uit Nijmegen. Deze kwam geregeld bij Plaisier om gegevens betreffende de Duitsche troepen in Ede te halen. Juist hadden zij enkele gegevens op papier gezet, toen er werd gebeld. Er waren een paar heeren om Plaisier te spreken.


Zij zetten de voet tusschen de deur en zeiden dat zij van de politie waren. Te zelfder tijd verschenen twee Edesche politieagenten aan de achterdeur. Ontsnappen was onmogelijk. De handen moesten omhoog, Plaisier keek in de Ioop van een revolver. De S.D. had order gegeven, zoowel Wundering als Plaisier te arresteeren.


Beide arrestaties gelukten, Wundering heeft de gevangenschap niet overleefd. Plaisier en zijn gast werden naar het politiebureau overgebracht. Hij zou de volgende dag op transport worden gesteld naar Den Haag. Om 7 uur die avond kwam hij op het bureau aan.





Commissaris Hulsman was zeer geschikt, hij wilde Plaisier een kamer boven geven, maar toen hij hoorde, dat hij op uitdrukkelijk bevel van de S.D. in de cel moest overnachten, gaf hij order de cel behoorlijk schoon te maken en van een nieuw nachtleger te voorzien. Dit zou een tijdlang duren en zoolang mocht de gevangene in de wacht blijven. Hulsman ging naar huis, de bewaking overlatend aan den agent Pas.

In het wachtlokaal kreeg hij bezoek van Ko de Nooij en van zijn vrouw, die hem een koffer met benoodigdheden bracht. Zij beloof de terug te komen om hem nog te voorzien van een stuk kaas. Plaisier bleef alleen en kreeg vergunning naar de W.C. te gaan. Hij nam de omgeving eens op, gluurde om de buitendeur en zag daar een fiets staan. Er kwam een andere agent van surveillance terug. Hij wist niet precies wat er met Plaisier aan de hand was en toen Pas naar het administratiekantoor ging om wat papieren te halen, was het intusschen volkomen duister geworden.





Plaisier ging nog eens naar de W.C. kijken, opende behoedzaam de buiten, deur, sloot die af, stapte op de fiets en reed weg. Pas, die uit het administratiekantoor terug kwam zag iemand op de fiets wegrijden. Hij riep en dreigde met schieten, maar Plaisier versnelde zijn tempo, gleed langs de Acasialaan, kruiste veilig de Stationsweg en kwam terecht in de boschjes achter de spoorbaan. Daar zette hij de geleende fiets neer en wandelde naar zijn vriend Hartog in het Beatrixpark. Daar leende hij een andere fiets, ging naar de boerderij van Steenbergen aan de Maanderbuurt, waar hij gastvrij werd opgenomen. Hij bleef daar twee jaar, ik bezocht hem dikwijls en wij hielden er onze O.D. plannen bij.




In Nederland werd de toestand van het volk steeds slechter. Men sprak van "onhoudbaar", maar dat is zulk een rekbaar begrip. Wat kon het de Duitschers schelen, of het leven voor ons onhoudbaar werd? Steeds dieper zakte ons volk weg in de put van armoede, gebrek en honger.

Slechts de goede berichten uit het buitenland hielden ons staande, de over, winningsberichten der bondgenooten, die ons eens de vrijheidbrengende landing zouden geven. Met steeds grooter formaties vlogen de Engelsche bom, menwerpers over Duitschland en het deed goed, een paar uitspraken van groote mannen tegenover elkaar te zetten.





In Maart 1938 had Goering gezegd:




"In dieser neuen Deutschen Luftwaff e wurde nicht ein Friedensparadeinstrument geschaffen, sondern das schärfste Kriegsinstrument, das wir auszubilden vermochten.Furchtbar wenn der Einsatz befohlen wird.




Dann wollen wir es dem Volke beschwören, dann wird es nichts mehr ge ben, was uns vor einem rücksichtlosen Drauf gängertum zurück schreckt.

Unbändiger Kampfeswille durchglüht unsre Waffe".





En in de zomer van 1943 zei Churchill:




"De vijand, die dacht in de lucht de oorlog te kunnen winnen, vindt nu in de lucht de eerste oorzaak van zijn ondergang. Ik moet het duidelijk uitspreken namens de Britsche regeering en onze bondgenooten. Niets zal ons weerhouden, onze vijanden door luchtbombardementen volledig te vernietigen, in samenwerking met alle andere middelen".




In die dagen kwamen Churchill en Roosevelt opnieuw samen, ditmaal in Quebec. Daar werd de inval in Normandië bestudeerd en werden de verdere plannen voor het Westfront vastgesteld. De oorlogsproductie draaide op volle toeren, de tijd voor belangrijke beslissingen naderde. En als Hitler zich beroemde op zijn "onneembare vesting Europa", dan zei Churchill spottend, dat die vesting geen dak had.




Eind September werd in Nederland de N.S.B. bewapend, velen kregen voorloopig jachtgeweren met hagelpatronen en werden daarom toepasselijk "Jan Hagel" genoemd.




Op 23 November voerde de Koningin het woord· voor de radio. Zij zei, dat op dat moment in Atlantic City de vertegenwoordigers der vereenigde volken samenkwamen om de nood der nog bezette landen zoo spoedig mogelijk te lenigen. Woordelijk zei Zij: "De lucht is vol beloften voor de toekomst,

Ik besluit met de wensch, dat deze beloften spoedig in daden zullen worden omgezet".




Hoe klopte ons hart, toen wij dat hoorden. Dat waren duidelijke woorden, die een spoedige bevrijding beloofden. Toch zou het nog bijna anderhalf jaar moeten duren, voordat Ede werkelijk bevrijd was, maar in die dagen gaf het Koninklijke woord ons de stimulans om moed te houden en door te zetten.

DE BEVRIJDING VAN VAN SCHUPPEN.

In November 1943 hoorde Bill dat van Schuppen, die hem steeds van bonkaarten had voorzien, gevangen was. Hij kon niet te weten komen waar hij zat, maar op een Vrijdagavond om 10 uur hoorde hij in een gesprek met van den Broek en den crisiscontroleur Degenaar, dat van Schuppen op het politiebureau zat. Van den Broek was ook steeds door van Schuppen van kaarten voorzien en Bill besloot dat van Schuppen de volgende morgen in alle vroegte moest worden bevrijd. Allereerst werd Degenaar, die op het politiebureau als kind aan huis kwam, daarheen gestuurd. De cel lag naast de W.C., Degenaar moest daar gaan zingen en mededeelen, dat de bevrijding om vier uur zou komen. Degenaar ging op pad, maar het verliep anders.




Van Schuppen werd juist geschoren, Degenaar mocht den verdachte een sigaret geven en fluisterde hem toe: "Komen je vier uur halen".

Hij blies het vlammetje uit. Zijn taak was verricht. Hij ging terug naar Bill, deze zocht midden in de nacht Maas Grootheest op, die bereid was de volgende morgen om drie uur mee te gaan mits ze hem kwamen wekken. Het gebeurde en ze trokken met een handfiets naar het politiebureau.





Ze zetten de fietsen achter het huis van van Son en gingen behoedzaam verder. Het werd oppassen, want de nacht was heel stil, het loopen door de dorre bladeren was hoorbaar, ze moesten de voeten hoog oplichten om geen lawaai te maken, in de onmiddellijke nabijheid, in het huis van Hamerslag was de kolonel van de marine ingekwartierd. Voor het huis stonden twee schildwachten die steeds heen en weer liepen tusschen het huis en het politiebureau.




Bill had een schroevendraaier met booromslag meegebracht. De tralies zaten aan de buitenkant ingeschroefd, de schroeven hadden groote vierkante koppen. Maas moest dit werkje doen, van den Broek werd achter het gebouw op post gezet, Bill liep heen en weer tusschen voor- en achteringang van het bureau. Maas deed zijn werk, maar hij liet een van de schroeven vallen die met veel lawaai in het keldergat rolde. Met ingehouden adem hielden zij zich tien minuten stil, er werd geen gerucht vernomen, zij waren niet ontdekt. De schroeven werden aan de onderkant losgemaakt, de tralies uiteengebogen, de snurkende van Schuppen werd wakker gemaakt, hij wilde zich aankleeden, maar kreeg opdracht na het opschuiven van het raam zijn kleeren aan te geven en naar buiten te komen. Er was haast bij. Hij kroop door de kleine opening, de tralies werden in de oude stand gezet, de schroeven vluchtig aangedraaid en als even zooveel hazen gingen zij er op de fiets vandoor.




Diezelfde nacht ging van Schuppen naar Aart Roelof sen, waar hij een veilig onderdak vond. Later verhuisde hij naar Barneveld.

Zaterdagmiddag kwam zijn schoondochter met het bericht dat van Schuppen ontsnapt was en Bill deed verbaasd en verheugd bij het hooren van die goede tijding.

DE TWEEDE STAMKAART.

Aan het einde van het jaar verlaagden twee zeer hooge ambtenaren zich tot handlangers van Rauter. Er was een systeem bedacht om aan meer dan honderdduizend onderduikers de distributiebescheiden te ontnemen. Het was het geraffineerde spel met de tweede stamkaart. Op de bevolkingsregisters werden oproepen opgemaakt voor alle ingezetenen. De oproepen werden doorgegeven aan het distributiekantoor, dat de betrokkenen opriep. Zij moesten hun P.B. en oude stamkaart meebrengen. Dan werd een nieuwe stamkaart ingevuld, terwijl P.B. en stamkaart van een zegeltje werden voorzien.




Alle onderduikers, die b.v. in Duitschland hadden gewerkt en daar waren gevlucht, misten hun P.B. of hadden een valsch. Duizenden anderen hadden valsche papieren en werden dus niet opgeroepen. Zij konden dus geen zegeltje op hun P.B. krijgen. Die zegeltjes zouden een prachtig middel voor de Duitsche controle worden. Als iemands P.B. werd gecontroleerd en het zegeltje ontbrak, dan was het duidelijk, dat er iets niet in de haak was.

Op het bevolkingsregister werd nagegaan, hoe men deze nieuwe truc zou kunnen bestrijden. Van den Bent beloofde steun, zijn trouwe helpster was Jannie Laupman, die die zomer op het bevolkingsregister was gekomen.





In sommige gemeenten waren de distributiekantoren zoo coulant een paar honderd nieuwe stamkaarten welwillend ter beschikking van de onderduikers te stellen, maar dat kon in Ede niet bereikt worden, dus moest een meer ingewikkeld bedrijf worden georganiseerd.

Op het bevolkingsregister werden een groot aantal bevolkingskaarten ingevuld met fictieve namen. Voor al deze namen werden oproepen gemaakt. De oproepen werden gegeven aan het distributiekantoor, dat de fictieven doorzond aan . . . de ondergrondsche. Daar werden ze keurig ingevuld met de gegevens van de onderduikers en aan het distributiekantoor geretourneerd, waarop prompt de aflevering volgde van de tweede stamkaarten benevens een extra zegeltje om op het P.B. te plakken, waardoor aan alle formaliteiten was voldaan. Kort daarop werden natuurlijk de fictieve kaarten uit het bevolkingsregister gehaald. ·


Toen Jannie Laupman Iater gevangen werd genomen, had ze thuis een stapel van die kaarten verstopt, gelukkig werden ze niet door de Duitschers gevonden.





Maar het distribuitiekantoor had nog iets noodig. Van de oude stamkaarten moest een hoekje worden afgeknipt. Geen nood, door de zorg van de L.O. werden deze in massa gedrukt en de distributiekantoren konden er zooveel krijgen als zij wilden.

Ook belastte de L.O. zich er mee aan onderduikers uit andere plaatsen de zegeltjes te verschaffen. Het kwam voor dat een man uit Vlissingen in Zutphen zat en een uit Winschoten in Den Haag. Dank zij de landelijke organisatie kwamen na een paar weken al die zegeltjes op hun plaats van bestemming. Hulde aan dit nationale werk, dat zoo feilloos als een officieele instantie werkte.





Jannie was ook een trouwe helpster bij de P.B.'s. In het begin werd telkens één bewijs achterover gedrukt als er een noodig was, maar dat werd te weinig "efficiënt". Er werd nagegaan, dat bij een plaats als Ede met zijn groot aantal geboorten enz. wel 20 P.B. 's per maand konden verdwijnen. Ze werden in blanco afgegeven aan L.O. en ze werden door de koeriersters uit alle richtingen naar het centrale punt gebracht en van dat punt overal in Nederland naar behoefte over de ondergedokenen gedistribueerd.

Bart van Elst behoorde tot de mannen, die zoowel in Bennekom als in Ede krachtig hebben meegewerkt om de strijd tegen de tweede stamkaart te voeren.





De tweede stamkaart had nog een ander gevolg. Er werd per distributiekring een codenummer ingevoerd, Ede had 460, Wageningen 274 enz. Daardoor had het geen nut meer ergens een inval te doen in een distributiekantoor. Wat had men aan duizenden kaarten die men elders niet kon gebruiken?

Er moest dus een geheel nieuw systeem van falsificatie worden bedacht en de L.O. was tegen alle Dutsche slimheden opgewassen. De nieuwe inlegvellen werden in het groot gedrukt en iedere plaatselijke contactman kon nu die valsche inlegvellen aanvragen. Ede, samen met Bennekom en Lunteren kon volstaan met 500 stuks. Het Centrale Distributiekantoor was even over deze truc ingelicht en deelde mede, dat men ongeveer 1 à l,5 % van de sterkte der gemeente aan valsche kaarten kon uitgeven zonder dat het aanleiding tot moeilijkheden zou geven.





Daar de sterkte van Ede ongeveer 42.000 man was, kon men het hier wagen met 400 tot 600 kaarten, waarmee men inderdaad kon volstaan. De actie was hier niet zonder gevaar, want op het distributiekantoor zaten verschillende N.S.B.-ers waaronder de gevaarlijksten waren Goudswaard en van den Bosch. Zij wisten dat er geknoeid werd, zij gluurden rond, maar begrepen niet hoe de vork in de steel zat.

Er werd veel steun ondervonden van den kassier van Vliet uit Bennekom en van Besselink, die de uitreiking van de buitendienst verzorgde. De directeur wist was er gebeurde en liet het oogluikend toe.





Na 17 September 1944 werd er niet meer gewerkt met inlegvellen maar met de "strookjes" van de oude bonkaarten. Er waren dus strookjes noodig, die nog wel te krijgen waren, maar toen Wageningen, Bennekom, Renkum, Arnhem en Oosterbeek evacueerden en het aantal onderduikers hier geweldig toenam, kwamen er veel jongens voor de dag, die in een of twee maanden ,geen bonkaart hadden gezien en dus ook geen strookje hadden. Bovendien moesten er ruim 100 Tommies (gestrande parachutisten) worden gevoed, zoodat we 200 strookjes te kort kwamen.

In de eerste tijd na 17 September ging alles zoo ongeregeld, dat het er niet zoo erg op aankwam, maar geleidelijk kwam er weer orde in de administratie en werd de controle strenger. Zonder strook ten slotte geen bonkaart.





Daar Jan L.O. was ondergedoken en Tonny het bedrijf had overgenomen, ging hij samen met Bill praten met den directeur. Deze was eerst huiverig, maar de heeren brachten hem onder het oog, dat er later andere tijden zouden komen, waarin hij rekenschap zou moeten afleggen van de aangenomen houding. De directeur gevoelde de juistheid daarvan, hij wilde wel degelijk gaarne helpen, maar wist niet precies hoe dit moest gebeuren. Hij liet van Vliet komen. Deze had geen bezwaren en de directeur liet het aan den administrateur over het verder uit te voeren.




Even werd het moeilijker, toen van Vliet wegens de arbeidsinzet moest onderduiken. Hij werd opgevolgd door Nijssen, die dadelijk bereid was zijn volle steun te verleenen. Het eenige bezwaar was, dat Tonny soms 4 maal per week op het distributiekantoor moest komen om de kaarten te halen. Hij was jong en kon daar worden gegrepen voor de arbeidsinzet en bovendien wekte zijn herhaalde bezoek de argwaan op van Goudswaard, die hem vroeg, wat hij kwam doen.

Tonny vertelde hem dat hij een van de heeren particulier iets wou vragen, waarop Goudswaard antwoordde: ,,Privézaken na de diensturen".


Daarop besloot Nijssen de kaarten zelf 's avonds mee naar huis te nemen, waar Tonny ze veilig kon afhalen.





Door deze medewerking is het de Edesche L.O. gelukt, de onderduikers tot het laatste toe te helpen. Het was riskant, gezien het groote aantal N.S.B.-ers, dat op het kantoor werkte, terwijl men in de laatste dagen ruim 800 kaarten per periode noodig had.




Ook de uitgaven stegen geleidelijk tot f 9000 per maand. Deze gelden waren bestemd voor de gezinnen van degenen, die voor de arbeidsinzet waren onder, gedoken en voor de reserve-officieren en onderofficieren.

In begin 1944 deelde de regeering in een geheime instructie uit Londen mede, dat uit de Rijksfondsen gelden konden worden beschikbaar gesteld voor:





a. Beroepsofficieren en onderofficieren.

b. Reserve officieren en dienstplichtigen.


c. Gezinnen van gijzelaars.


d. Gezinnen van politieke gevangenen.


e. Gezinnen van gefusilleerden.


f. Gezinnen van ambtenaren, die ingevolge regeeringsopdracht waren ondergedoken.





Hieronder vielen dus niet de joden en zij die wegens arbeidsinzet waren ondergedoken.




Dit alles werd behartigd door de organisatie N.S.F. (Nationaal steunfonds).

Daarin hadden bankiers en andere vooraanstaande mannen zitting. Voor ieder geval moesten vragenlijsten worden opgemaakt, de gelden werden afgedragen op quitantie. Alle quitanties werden opgelegd op een centraal punt.


Het was noodig omdat men later tegenover de regeering in Londen zich moest kunnen verantwoorden over uitgaven, die over meerdere tientallen millioenen liepen.

Bij onraad konden door een enkele druk op de knop alle lijsten en quitanties worden vernietigd.




In Ede kon men zich tot September 1944 bedruipen met vrijwillige bijdragen. Na September werd het overgroote deel verrekend uit de gelden van het N.S.F.

Veel was in 1943 door de ondergrondsche mannen gedaan, op allerlei manieren hadden zij de onderduikers en hun gezinnen gesteund en hun het leven mogelijk gemaakt.












DE lNVAL IN NORMANDIË

Het jaar 1944 zette in onder de meest gunstige voorteekenen. Iedere dag nam de kracht van de bondgenooten toe, iedere dag bracht den Duitschers nieuwe verliezen. Het Russische offensief, dat in Januari was ontketend in de sector Leningrad-Oranienbaum, werd na drie maanden gevolgd door een door,braak in het zuiden.

Reikhalzend keken wij uit naar het zoo lang verbeide tweede front. Waar zou het komen? In Noorwegen? Op de Belgische kust? In Zuid-Frankrijk? Of op onze eigen kust? Egoïste stemmen deden zich hooren, die wel een tweede front wenschten, maar op ander terrein dan de eigen kuststrook.


De maanden gingen voorbij, zonder dat er iets tastbaars voorviel. De wankelmoedigen werden ontevreden, zij scholden op de Engelschen, die hun beloften niet nakwamen terwijl in ons land de nood steeds hooger steeg.


Eindelijk kwam het verlossende bericht. Met tranen in de oogen hoorden wij het. Niet als een gefluisterd gerucht, maar als een stormwind raasde het over ons dorp. De menschen schoolden samen, zij bespraken met blijde gezichten het bericht, keken de Duitschers uitdagend aan.


Sedert lang was 6 Juni "de dag D" geweest, de vastgestelde dag voor de invasie op de Normandische kust. Maandenlang hadden daar in alle stilte verkenningen plaats gehad. Ongelooflijk uitgebreid waren de voorbereidingen geweest, het was een raadsel, dat alles geheim was gebleven. Op die dag woedde boven het kanaal een storm, zooals er in een eeuw in Juni geen had plaats gehad.





Het was voor Eisenhower een moeilijk besluit, de landing was een gewaagd spel. Hij zette door en bijna 5000 schepen voeren uit. Zij moesten 6 divisies stormtroepen overbrengen. Oude schepen werden als golfbrekers voor de kust tot zinken gebracht, geheele landingshoof den werden overgebracht en in elkaar gezet. Mijnenvegers maakten vrije geulen, langs welke de kust kon worden genaderd. Bijna tienduizend vliegtuigen spanden boven dit alles hun beschermend dak. Vele honderden zweefvliegtuigen brachten de landingstroepen over, parachutisten brachten groote verwarring achter het Duitsche front. Met het vèrdragende scheepsgeschut werden vuurconcentraties afgegeven op de knooppunten achter het front om het aanvoeren der reserves te voorkomen.

Om half zeven 's morgens gingen de eerste troepen aan land, de eene afdeeling volgde op de andere; duizenden met hun wapens, munitie, levensmiddelen en andere behoeften werden op de Fransche kust ontscheept.





Laten we achteraf niet zeggen, dat de verhalen van de Duitschers over de groote defensieve waarde van hun versterkingen slechts bluf waren. De stellingen waren door bekwame ingenieurs met zorg gekozen, ze waren goed bewapend en bemand, het was een zeer harde noot, die gekraakt moest worden, maar de overmacht, die op deze Duitsche stelling beukte, was zoo overstelpend groot, dat de landing gelukte.

De voorspelling van Hitler, dat de bondgenooten het geen negen uren op de kust zouden uithouden, werd niet bewaarheid. Met angstige spanning· volgden wij de gebeurtenissen. In Italië was gebleken, dat een landing niet steeds door een verder succes was gevolgd, Eisenhower gaf geen hoogdravende overwinningsberichten uit, het waren slechts sobere opsommingen van het bereikte, hij ontveinsde zich niet dat het bedrijf nog lange tijd gevaarlijk bleef. Zoodra de landing een feit was, gold het moment van de verrassing niet langer, dan konden de Duitschers van alle kanten hun reserves laten oprukken, zooals zij in Italië hadden gedaan. Daarom was het Fransche spoorwegnet te voren door de geallieerde bommenwerpers grondig onder handen genomen. Viaducten, tunnels, bruggen en stations waren even zoovele mikpunten voor de luchtmacht geweest. De landing werd een blijvend succes.




Onderwijl zetten de Russen veertien dagen later hun groote zomeroffensief in. Op Normandië volgde Bretagne, daarop viel het sleutelpunt Caen in geallieerde handen, 15 Augustus landden de geallieerden op de Zuidkust van Frankrijk, een week later rukten zij Parijs binnen, onder het gejubel van de bevolking. .

Roemenië liep naar de bondgenooten over, 2 September werd de Belgische grens overschreden, een dag later vielen Brussel en Antwerpen. Geheel België was in een paar dagen bevrijd.





Zou Holland onmiddellijk volgen en zouden wij over enkele dagen feest-vieren, zooals de Parijzenaars hadden gedaan? Op een enkel punt werd op 4 September de Nederlandsche grens overschreden, Bulgarije sloot zich bij de bondgenooten aan, Finland legde de wapens neer.

Zoo was het in die dagen van 1944 in het buitenland gegaan en met bijna niet in te toornen geestdrift hadden de mannen van het verzet in Nederland dit alles gevolgd. Zij zagen de bevrijding in de komende dagen, zij verdubbel, den hun werkkracht, zij waren tot groote daden bereid.

DE ONTVLUCHTING VAN BART VAN ELST.

In het voorjaar was een overval gepleegd op de uitreikploeg van distributiekaarten in Terschuur. Overste Feenstra was op onderzoek uitgegaan, maar kon geen spoor ontdekken. Met zijn auto reed hij langs de kade van Geldersch Veenendaal. Er kwam een man aanfietsen, het begon al te schemeren maar in de naderende gestalte herkende Feenstra den ondergedoken marechaussee Bart van Elst, die onder hem had gediend. Hij had behalve zijn chauffeur nog een marechaussee en een landwachter bij zich. De auto stopte. Voordat Bart van Elst begreep wat er aan de hand was, had hij een paar rake klappen met een gummiknuppel in het gezicht gekregen, hij was gevangen en werd in de auto meegenomen. Feenstra verdacht hem van medewerking aan de overval in Terschuur en besloot dadelijk huiszoeking te doen. Hij ging naar het adres, door Bart opgegeven, de auto stopte. Feenstra ging met den marechaussee het huis binnen, de landwachter moest van Elst bewaken, die in de auto achterbleef. De landwachter vatte zijn taak goed op, hij opende het portier en ging er voor staan, het jachtgeweer tot schieten gereed. De gevangene zou hem niet ontsnappen.




Het was geheel duister geworden, de huisdeur ging open, er viel licht naar· buiten en even rekte de landwachter zich en keek over de autokap naar het lichtschijnsel. Op het zelfde moment kreeg hij van Bart een trap, hij tuimelde achterover in een greppel, Bart sprong naar buiten, bovenop hem, trapte het geweer stuk en ging er vandoor. Om harder te kunnen loopen, gooide hij jas en colbertje uit. Al vluchtende bedacht hij zich, dat in zijn zakken zegeltjes zaten en een paar persoonsbewijzen, bestemd voor personen, die in Bennekom waren ondergedoken. Die mannen zouden in gevaar verkeeren. Voordat hij vluchtte, besloot hij hen te waarschuwen. Hij zocht hen op, zij werden met spoed elders gehuisvest.

Die morgen kregen Paul de Nooij en Vonk bericht van het gebeurde. Zij gingen dadelijk naar het adres van Bart in Veenendaal, waar zij zijn actentasch met papieren haalden, die niet door Feenstra was ontdekt en in het land vonden zij bovendien zijn overjas en colbertje. De onderduikers konden dus veilig naar hun oorspronkelijk kwartier terugkeeren.





Bart ging naar Weeda, maar hij moest onkenbaar worden gemaakt, wat niet gemakkelijk was. Hij was uit duizenden te herkennen door zijn buitengewoon groote tanden, die naar buiten staken. Zij vonden een tandarts, die de tanden eruit trok en hem in vijf dagen een keurig gebit bezorgde. Zijn krulhaar werd gladgemaakt, en nadat een dikke laag poeder was gesmeerd over de blauwe plekken in zijn gezicht, afkomstig van knuppelslagen, was hij klaar voor het maken van de pasfoto. Als een totaal ander man vertrok Bart naar de Betuwe.

DE TRAGEDIE VAN VEEN.

In Ede werkten zoowel de L.O. als de K.P., maar daar de hoogere leiding eischte, dat men slechts tot één van beide mocht behooren, stond de onderwijzer Veen in dubio. Hij wilde graag het werk van de L.O. steunen, maar hij behoorde tot een wilde K.P. die hij met een paar anderen had opgericht.

De ploeg had prachtig werk gedaan. In Gorkum hadden de mannen een posttransport overvallen, nog wel op straat op klaarlichte dag, zij waren met de auto weggereden en de buit was reusachtig geweest: 40.000 bonkaarten, groote stapels persoonsbewijzen en tweede stamkaarten waren in hun handen gevallen. Ook in Raalte was hun buit groot geweest.


Het viel hem moeilijk het werk te laten schieten, maar hij zou het doen, nadat de laatste daad zou zijn volvoerd, waartoe hij het initiatief had genomen.





In Putten woonde de opperwachtmeester der marechaussee Stap. Hij was een landverrader, hij was een trouwe bezoeker van de S.D. in Arnhem, waar hij zijn rapporten uitbracht, zijn lievelingswerk was het opsporen van illegale werkers. Deze moest onschadelijk worden gemaakt.

Het was bekend, dat Stap met de trein van Arnhem naar Barneveld zou gaan en van daar zou hij met de bus naar Putten reizen. Bij het verlaten van de bus zou hij worden opgewacht, gevolgd en neergeschoten. Dit zou gebeuren door twee man. Na afloop zou de politie overste Feenstra opbellen, die zou natuurlijk met zijn auto komen. De politie in Putten zou dit doorgeven aan de post Barneveld, Voorthuizen die weer andere mannen zou waarschuwen, die zich dan zouden opstellen aan de spoorwegovergang bij Barneveld. Als de auto naderde, zou men de spoorwegboomen neerlaten, dan moest de auto stoppen en Feenstra zou worden neergeschoten. Ook hiervoor hadden zich twee man beschikbaar gesteld. Wim Oort, kwartiermeester bij de marine, zou het eerste werk doen, samen met Theo Krijnen, die tot de Hollandsche S.S. had behoord en gedeserteerd was. Theo was ondergedoken bij Braafhart in Ede.


Het aanhouden van de auto van Feenstra zou gebeuren door Gerrit van den Bom en Stuivenberg.





Die avond om zeven uur kwam Stap uit de bus, Theo en Wim volgden· hem, maar het gebeurde te opvallend. Hij bemerkte dadelijk dat hij werd gevoîgd. Hij ging naar de marechausscekazerne en gaf aan twee marechaussees last, hem op eenige af stand te volgen.

Zoo kwamen Wim en Theo tusschen twee vuren. Het is niet bekend, hoe de strijd ontbrandde, maar er werd plotseling geschoten, Theo kreeg een schot in de buik, Wim een kogel in schouder en been. Wim vluchtte maar stortte 50 m verder neer. Hij was bewusteloos. Hij kwam bij, sleepte zich naar een huisje, waar hij werd opgenomen. Hij werd door een dokter verbonden, en naar het ziekenhuis in Harderwijk gebracht. Daar haalden zijn vrienden hem een tijdje later weg, hij dook onder in Nunspeet, waar zijn wonden genazen.


Theo was zwaar gewond blijven liggen en werd door Stap ondervraagd, terwijl hij den jongen met zijn gummiknuppel afranselde. Wie was zijn lastgever? Waar kwam hij vandaan? Wie had hem dat pistool gegeven?


De stervende jongen had niet de kracht tot zwijgen, hij zei dat meester Veen uit Ede hem de opdracht had gegeven, hij was in huis bij Braafhart, hij had het pistool gekregen van Budding uit Geldersch Veenendaal.





De marechaussee had intusschen Feenstra gewaarschuwd, die dadelijk kwam, nadat hij de S.D. te Arnhem had gewaarschuwd, om onverwijld personeel in een auto te zenden.

De twee mannen in Voorthuizen wachtten vergeefs op hun bericht, zij zagen twee auto 's in de nacht voorbijrazen, en gingen in de morgen onverrichterzake naar huis.


Ahlbrecht van de S.D. Arnhem meldde zich in Putten bij Feenstra, hij had den Duitschen S.D.-beambte Witt bij zich en den Hollandschen rechercheur Kuiper. Hij maakte het verhoor van den stervenden Theo mee en kreeg van Feenstra opdracht naar Veenendaal te gaan en Budding te arresteeren. Hij kreeg nog twee marechaussees voor hulp mee.





Feenstra ging met Stap naar Ede, haalde een ambtenaar van de secretarie uit zijn huis en zocht naar Veen, Braafhart en Budding. Van de laatste naam vond hij tien personen. Voorzien van deze adressen ging hij naar het politie, bureau, requireerde zes agenten, de mannen moesten op de treeplanken buiten op de auto mee, zij wisten niet waarheen zij gingen, er kon niemand worden gewaarschuwd.

Om kwart voor elf 's avonds stond Feenstra voor het huis van Veen aan de Papekoplaan. Er was niemand thuis, Veen was trouwens ondergedoken.


Feenstra liet zijn schoonzoon Huizinga en een paar man achter, reed naar den vader van Veen aan de Tielkemeijerweg. Ook daar vond hij niets. Het ongeluk wilde, dat Veen met zijn vrouw op visite waren geweest en dat hij haar, alvorens weer onder te duiken, even thuis bracht. Het was elf uur, toen hij daar aankwam. Hij werd aangeroepen, stapte van zijn fiets, zijn persoonsbewijs werd gevraagd.





Een van de agenten, die van het gebeurde niets had begrepen, zei te goeder trouw: ,,,t Is in orde, het is de onderwijzer Veen".

Veen overzag de wanhopige toestand, greep in zijn binnenzak, vermoedelijk om zijn pistool te voorschijn te halen. Op hetzelfde moment schoot wacht, meester Huizinga hem door het hart. Veen viel dood neer.


De vrouw werd gevankelijk naar Arnhem gevoerd. In Ede werd intusschen naar Budding gezocht, hij werd gevangen genomen, de vrouw van Veen zei, hem niet te kennen en hij werd losgelaten, waarop hij onderdook.





Ahlbrecht was die nacht naar Veenendaal gereden, waar hij eveneens op het bevolkingsregister eenige Buddings noteerde. Hij ging naar het politiebureau en nam de agenten Wielsma en van Riessen mee. Hij liet zich het huis van Aris Budding aan de Buurtlaan wijzen. Het huis werd omsingeld, Aris werd gevangen genomen. Met de handen op de rug geboeid, werd hij meegenomen naar het huis van Jelis Budding, dat zij eveneens omsingelden.

De Hollandsche S.D.-er Kuiper nam plaats op de schutting, om de achter, kant van het huis in het oog te houden. Alhbrecht belde aan, de achterdeur werd geopend. Kuiper deed een schot, daarop ging de voordeur open en Jelis kwam naar buiten. Hij was zeer zenuwachtig en Ahlbrecht gelastte hem op de grond te gaan liggen. Hij voldeed daaraan, waarop hij bevel kreeg iets verder, midden in een plas te gaan liggen. Toen schopte Ahlbrecht hem tegen hoofd en buik en liet hem weer opstaan. Hij gelastte hem naar de achterkant van het huis te loopen en volgde hem, met het pistool tot schieten gereed. Ahlbrecht schoot plotseling vier maal op hem, de man viel zwaar getroffen neer en kroop verder naar de keuken.





De zeven kinderen van Jelis, die in doodsangst naar beneden waren gekomen, werden door Ahlbrecht met vloeken en bedreigingen naar boven gejaagd en toen zij schreiend later voor een venster verschenen, werden zij ook daar vloekend weggejaagd. In de keuken bevond zich de vrouw, die door het schot van Kuiper licht gewond was.

Wielsma, die binnenkwam zag dat de man zwaar gewond was, vroeg of hij een dokter mocht opbellen, maar Ahlbrecht weigerde dit. Hij beweerde, dat Jelis had willen vluchten en dat hij daarom op hem had geschoten. Wielsma wist, dat dit een leugen was.





De beide politiemannen kregen de indruk, dat Ahlbrecht geheel in het duister tastte omtrent den schuldige en dat hij aan zijn chef had willen melden dat hij den dader op de vlucht had doodgeschoten. Hij ging heen en nam Aris mee naar Arnhem. Bij het verhoor bleek zijn onschuld, hij werd vrijgelaten. Van Riessen had onderwijl een dokter opgebeld. Dr. Kets kwam met een ziekenauto en nam Jelis mee naar het ziekenhuis, onderweg daarheen stierf de zwaargewonde, totaal onschuldige man.




In Ede werd tegen de morgen een inval gedaan bij Braafhart. Hij was ondergedoken en ook de in Gorkum veroverde bonkaarten waren in veiligheid gebracht bij Aart van Steenbergen.

Dekker, de schoonvader van Stuivenberg, werd eveneens gegrepen. Die avond werd Braafhart gearresteerd. Hij bevond zich thuis en werd overgeleverd aan de S.D. Hij werd naar Vught vervoerd, daarna naar Sachsenhausen, waar hij van ellende omkwam.





Wim Oort ging na zijn herstel naar Amersfoort, waar hij Gerrit van den Born opzocht, die daar districtsleider van de L. 0. was. Hij werd koerier en onderhield de verbinding met een adres in Amsterdam. Het adres werd door de S.D. ontdekt, zij zetten er een val, Wim werd gevangen genomen en naar Vught vervoerd, waar hij Braafhart terugvond. Zij maakten het plan samen te ontvluchten, maar op de afgesproken avond werd Wim in een bunker op, gesloten, waardoor het plan niet doorging. Op 4 September voor de bevrijding van Vught werd Wim met vele anderen doodgeschoten, er waren niet genoeg treinen om allen naar Duitschland af te voeren.




Het gebeurde met Veen en de anderen had de gemoederen der kameraden fel bewogen. Hij was een uitstekend vriend voor allen geweest, maar ook zat

de schrik er even in, want niemand wist precies wat Theo had verteld. Gelukkig volgden er geen verdere arrestaties en het werk werd met onverminderde kracht voortgezet.


Ook Jan L.O. was verplicht geweest te verdwijnen. Voorloopig nam de tandarts van Asperen hem in huis op, het werk voor de L. 0. werd door anderen overgenomen, Hij ging na een paar dagen naar Heelsum, werd ziek en - voorzien van een andere naam en persoonsbewijs - werd hij in een ziekenhuis te Arnhem opgenomen.. waar een operatie noodig bleek. Na herstel keerde hij terug naar Heelsum, waar hij de medewerker werd van den interprovincialen leider Nico. Hij bleef dit tot 13 Augustus, op die dag nam hij de functie van districtsleider te Arnhem van Nico over.





Twee dagen later werd Nico te Wolfheze gevangen genomen. Een poging tot ontzet uit de gevangenis te Arnhem mislukte, de· bewaking was te sterk.

Hij werd overgebracht naar de bunkers te Vught, naar Neuengamme en stierf 4 November in het vernietigingskamp van Bergen-Belsen.


Er werd een nieuwe provinciale leider benoemd, de toestand duurde voort tot aan de luchtlanding; door de onmiddellijk daarop volgende spoorwegstaking werd het geheele werk gedesorganiseerd, elke plaats werd op zichzelf aangewezen en moest probeeren, zich zoo goed mogelijk te redden.





Op 20 April was de verjaardag van Hitler. In de avond kwam Karel I mij waarschuwen, dat er iets op til was. Hij wist niet precies wat het was, maar er was Grüne Polizei aangekomen en de marechaussee was die nacht geconsigneerd. Misschien zouden er weer gijzelaars worden opgepakt, maar er was ook kans op, dat men de hand zou leggen op gepensionneerde officieren, die verdacht werden bij de komst der Engelschen de leiders van het verzet te zullen zijn. Hij raadde mij dringend aan, dadelijk onder te duiken. Dit was niet moeilijk. Macostan had voor mij een prachtig onderdak veroverd. De familie Willemsen op de markt was zoo vriendelijk mij te willen opnemen.




In die dagen stond het "vluchtkoffertje", steeds klaar en zoo vertrok ik na enkele minuten naar het nieuwe adres. Ik werd dadelijk gastvrij opgenomen, de ontvangst was allerhartelijkst, hoewel ik door een verbouwing van het huis buitengewoon ongelegen kwam.

Het was de gewoonte van S.D. en Grüne Polizei in die dagen steeds de verdachten 's nachts van hun bed te halen, overdag kon men vrij veilig rond, loopen. Ik kon mijn werk dus blijven doen, maar als het donker werd verdween ik uit mijn huis, ik kwam 's morgens vroeg weer terug, keek of het signaal op veilig stond en wipte dan naar binnen.





Ik ben maanden lang bij de familie Willemsen gebleven, er was nog een onderduiker uit Bennekom, wij luisterden geregeld naar de radio en wikten en wogen de oorlogskansen. Het was voor mij een tehuis uit duizenden en steeds zal ik de familie Willemsen dankbaar blijven voor haar goede zorgen.

Ik vermeldde dit kleine voorval, omdat het mijzelf betrof. Het is een van de honderden gevallen, die zich in den loop der bezettingsjaren voordeden en mijn woord van dank aan hen gaat samen met dat van zoovele andere onderduikers, die een gastvrij tehuis en hartelijke ontvangst deelachtig werden.

DE BEVRIJDING VAN FRITS.

In het voorjaar van 1944 hield dominé Frits hagepreeken voor de onderduikers in de Ächterhoek. Door een toeval was hij in handen van de Duitschers gevallen en overgebracht naar de straf gevangenis te Arnhem. Gelukkig had de S.D. zijn identiteit nog niet vastgesteld, omdat hij rondliep rnet valsche papieren. Hij moest dus bevrijd worden voordat bekend was, wie hij eigenlijk was. 12 Mei was voor zijn bevrijding vastgesteld, het zou een moeilijk geval worden. Plotseling bracht een goedgezinde cipier het bericht, dat Frits in de nacht van 11 op 12' Mei naar Vught zou worden overgebracht. Er was dus haast bij het werk. Johan ·van Twente met zijn knokploeg moest het werk opknappen.

Om 7 uur 's avonds had hij zijn ploeg bijeen, en tien minuten later werd uit Oosterbeek afgereden met twee auto's. In elk zaten een paar pseudo marechaussees met een mitrailleur, in de voorste wagen zat bovendien een man, als gevangene vermomd. De marechaussees uit de eerste wagen belden aan de buitenpoort van de gevangenis. Zij vertelden aan den portier, dat ze een zware gevangene hadden, die de volgende morgen door de S.D. moest worden verhoord. De buitenportier belde den binnenportier op, beide poorten gingen open, de rnarechaussees kwamen met hun gevangene binnen, de poorten sloten zich ach ter hen, de pistolen kwamen voor de dag, ook de gevangene haalde zijn pistool te voorschijn, de bewakers zaten een oogenblik later opgesloten in een cel. De knokploeg had een plattegrond van de gevangenis, snel liepen zij naar de kamer van den directeur, traden zonder kloppen binnen. De man werd boos, dat er achter zijn rug in zijn kamer werd geloopen, hij zat met de handen onder het hoofd te lezen, keek op en zag in de loop van twee pistolen. Er werd niet veel gepraat, er was haast bij, hij werd naar de cel gebracht en bij de bewakers opgesloten.


De alarminrichtingen waren tijdig buiten werking gesteld. Frits werd bevrijd, het geheele bedrijf had slechts veertig minuten geduurd.


Hij werd af geleverd aan Swarts, eigenaar van rusthuis Hemeldal te Oosterbeek, in snel tempo reden de wagens verder. Ze waren voorloopig van de S.D. geleend, maar zij bevielen zoo goed, dat men de twee auto's behield, ze werden diezelfde nacht in Heelsum overgespoten en van een nieuw nummerbord voorzien, dat ik bij Macostan had zien klaarmaken.





Barend en Henk hadden het met de verschillende werkzaamheden in de laatste tijd zoo druk gehad, dat zij van den dokter een attest kregen. Zij gingen de Paaschdagen buiten doorbrengen en trokken naar Groot Azewijn, waar zij rust hoopten te vinden. Maar het kwam anders uit.

Nauwelijks waren zij in de landelijke omgeving aangekomen, of er kwam een bommenwerper omlaag. Henk ging erheen, vond de piloten en bracht hen voorloopig onder dak. Toen Barend uit de kerk kwam zat Henk al op hem te wachten. Waar moesten zij de lui opbergen? De L.O. moest raad schaffen. Barend besloot Maandag in Amersfoort te gaan praten met Gert van Schuppen en Wim van Manen. Tonny belde Amersfoort op, om hun bezoek aan te kondigen en bij de bespreking besloten zij, dat de piloten zouden wor-den af gehaald en naar Deventer gebracht. Henk zorgde voor kleeren, de man, nen werden klaar gezet in een schuur vlak bij de groote weg, er kwam een grijsgeverf de auto van de Arbeidsdienst, de piloten stapten in en reden weg.


Barend en Henk keken elkaar eens aan. Dat was maar een kort avontuur geweest, zij hadden zoo weinig met hun beschermelingen beleefd en nu waren zij al voorgoed weg. Zij hoopten op een nieuwe zending, die niet lang op zich zou laten wachten.


Een tijdje later stond Barend in zijn tuin in Ede te werken, toen Herman van der Kaa uit Lunteren hem kwam halen. Zij waren een paar piloten op het spoor, die bij Stroe in de bosschen zaten, zij hadden een schuilplaats gehad, maar die was ontdekt en nu zwierven zij rond. Barend en Henk gingen naar Stroe, waar zij Gerrit Jan van der Top op, zochten, die in Garderen een fabriek had.

Zij vonden daar een piloot, een heel stille kerel, die daar al een week of zes zat, maar van der Top wilde hem niet missen. Wel beloofde hij zijn medewerking om de andere piloten op te sporen, zij moesten de volgende Dinsdag maar terugkomen, dan zou het wel in orde zijn.





Barend en Henk bekeken in gedachten de kaart van het land en vermeenden dat zij wel een goed tehuis wisten bij Max op de Wester-Wetering. De boerderij aan de rijksweg naar de Klomp had in September 1943 zijn eerste onderduiker gekregen. Het was een fabrieksjongen, die aan de arbeidsinzet was onttrokken. Aart van Steenbergen zorgde voor bonkaarten en Max maakte zich verdienstelijk met het bijeenbrengen van geld. Zoo zat hij al gauw midden in het illegale werk. En als er persoonsbewijzen moesten worden vervalscht kwam hij in aanraking met Henk I, Barend en Veen. Toen Henk en Barend dus met hun vraag kwamen om de piloten te herbergen, stemde hij dadelijk toe.




Volgens af spraak gingen zij Dinsdag met een paar handfietsen op pad naar Garderen. Bij van der Top vonden zij de twee gezochte mannen, maar zij waren onvervoerbaar, daar ze geen persoonsbewijzen hadden.

Van der Top wist raad, daarvoor zou Dr. Alex wel zorgen. Deze kwam met blanco bewijzen, vulde alles in met keurige handteekeningen, hij was af'gestudeerd in het maken van vingerafdrukken en had een arsenaal van valsche stempels. Er werd vlug een pasfoto gemaakt, de bewijzen waren O.K. en voor alle zekerheid werden de gasten langs allerlei landwegjes naar Max gebracht. Het waren de luitenant jachtvlieger E. J. Slisynski en de boordschutter William C. 0. Bar,. beiden Amerikanen. De eerste was 19 jaar en had reeds vele malen boven Duitschland gevlogen, de andere was 21, zij waren uit Berlijn teruggekeerd met een aangeschoten viermotorige bommenwerper, waarvan slechts één motor meer werkte. Boven Nederland waren zij er ten slotte uitgesprongen. Zij bleven veertien dagen, waarna Barend en Henk hen weer naar een ander adres brachten.





In Augustus bracht Barend een nieuwe gast, het was een vlieger van de R.A.F., hij was Ier en heette Robert K. Bailey, hij was bij Renswoude geland en was een tijd gehuisvest geweest bij Lagerweij. Hij bleef maar drie dagen en werd doorgegeven aan Capt. Dick Kay, bijgenaamd Frans Hals, die bezig was de piloten te registreeren en te verzamelen.

De vrouw van Bailey verwachtte in die dagen een baby en haar man was kinderlijk gelukkig, toen hij haar door de radio-zender kon berichten dat hij veilig was. Later bleek, dat het telegram goed was overgekomen.


Max zat een tijdje zonder vreemde gasten en hij en zijn vrienden maakten zich de tijd te nutte met het ophalen van de kennis van het Engelsch.





Door van der Top en Dr. Alex was Barend in aanraking gekomen met de mannen van de verzetsbeweging, die in die dagen over de geheele Veluwe werd georganiseerd; de leider was Berend Dijkman, bijgenaamd Piet van de Veluwe, die wij later meer in bijzonderheden zullen leeren kennen.

Dr. Alex heette eigenlijk Dr. Dirk Eskes. Hij was in 1913 in Deventer geboren. In December dook hij onder in Garderen, daar hij als represaille voor de weigering der artsen om lid van de artsenkamer te worden met enkele collega's naar Duitschland zou worden gedeporteerd. Hij maakte zich zeer verdienstelijk met de hulp aan piloten en andere onderduikers.





Toen Garderen voor hen te onveilig werd, verhuisde hij naar Nieuw-Milligen. Daar zette hij het werk onmiddellijk voort en had steeds piloten in huis. Hij sloot zich aan bij de Raad van Verzet, waar hij op radiogebied zeer ver, dienstelijk werk deed, zoodat hij na een tijdje in de leiding werd opgenomen. In October werd hij tegelijk met Jan Thijssen gevangen genomen. Hij ontvluchtte en dook onder in de Achterhoek in de omgeving van Nijverdal. Daar werd hij - zoo heel kort voor de bevrijding - op 6 Februari 1945' opnieuw gearresteerd en op 4 April te Hattem, tegelijk met eenige anderen dood, geschoten.




Na de inval in Normandië gaf Eisenhower per luchtpost de volgende aan, wijzingen uit:




"Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn op de Fransche kust geland. Deze landing maakt deel uit van het gemeenschappelijk plan der Vereenigde volken voor de bevrijding van Europa, in sarnenwerking met de groote Russische bondgenooten.

Hier is mijn boodschap aan U allen.


Zelfs al heeft de eerste aanval niet in Uw eigen land plaats gehad, nadert toch het uur van uw bevrijding.


Alle patriotten, mannen en vrouwen, jong en oud, hebben een rol te spelen in het behalen van de beslissende overwinning. Tot hen, die lid eener geheime verzetsbeweging zijn, binnenlands of van buitenaf geleid zeg ik: Volg de instructies, die gij hebt ontvangen.


Tot de patriotten, die geen lid van een georganiseerde verzetsgroep zijn zeg ik: Breng uw leven niet noodeloos in gevaar, gaat voort met uw lijdelijk verzet, totdat ik U het sein geef om op te staan en den vijand aan te vallen.


Er komt een dag, dat ik Uw vereende krachten zal noodig hebben. Tot die dag aanbreekt moet ik U de harde taak van discipline en zelf, bedwang blijven opleggen".





Als aanvulling voor de Nederlanders gaf minister Gerbrandy een dergelijke order uit.




13 Juni verscheen de eerste V 1 boven Engeland. Het was geen verrassing, de Geheime Dienst wist reeds lang, welke plannen in Duitschland werden uit, gebroed en waar dit geschiedde. Meerdere malen was die plaats grondig gebombardeerd, daardoor was het werk vertraagd, verschillende medewerkers waren om het leven gekomen, maar men had de Duitsche poging niet ongedaan kunnen maken. Londen en andere plaatsen in Engeland leden onder de nieuwe plaag, erger dan men in de radioberichten toegaf. En toch: De V 1 hinderde de Engelsche oorlogshandelingen, doch verhinderde die niet.




Als een kleine hatelijkheid daarop werd door de ondergrondsche beweging in alle garnizoensplaatsen een actie op touw gezet. Een oude dame stapte even te Ede uit de trein, zij had een groote tasch bij zich, zij gaf een pakje over en stapte weer in. Het pak bevatte 1500 papiertjes, ongeveer 5 bij 8 cm, aan de achterkant gegomd. Op het papiertje stond gedrukt:"Die einzige neue Waffe, die Deutschland retten kann".




Daaronder was een kanonloop geteekend, waaraan een witte vlag. Gedurende de nacht werden de papiertjes verspreid en hier en daar opgeplakt. Het was de eerste nachtelijke oefening van de jongens. Natuurlijk kwam alles dadelijk ter kennis van den Ortscommandant. Hij maakte er zich niet erg druk over. Hij dacht, of ten minste hij zei, dat ze uit vliegtuigen zouden zijn gestrooid en liet alles opruimen.

DE ONTVOERING UIT HET ZIEKENHUIS.

Op 12 Juli 1944 werd in de trein op het baanvak Utrecht-Arnhem door de Duitsche politie controle gehouden, waarbij werd gearresteerd Gerrit Simon Blokker. Hij werd ervan verdacht, dat hij een valsch persoonsbewijs had. Dit was inderdaad het geval want Blokker, die tot de Heilosche knokploeg behoorde, had zijn naam gewijzigd in Bolten.

Op het station Ede nam Blokker de kans waar en vluchtte. Hij werd door de Duitsche politie gevolgd en toen hij niet gehoorzaamde aan de sommatie om te blijven staan, werd er op hem geschoten. Toen hij over het hek van de Enka wilde klimmen, werd hij in de linkerpols geraakt. De hoofdslagader was getroffen, hij viel van het hek en zette de vlucht voort. Na ongeveer 100 m kon hij niet verder door bloedverlies. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het Wehrmachtsheim (hotel Welgelegen) waar hij voorloopig werd verbonden. Voor de verdere medische behandeling werd Dr. Ferguson uit Bennekom ontboden. Deze nam hem op in het Johanniter Ziekenhuis.


Die middag om één uur werd aan den agent Klein van de Bennekomsche politie opgedragen hem te bewaken en ontvluchting te voorkomen.


Blokker was uitgeput door bloedverlies maar begon dadelijk te praten over ontvluchting. Hij stelde aan Klein voor samen onder te duiken. Dr. Ferguson en Klein beloof den hem alles te doen wat zij konden om hem vrij te krijgen. Ferguson belde die zelf de middag een collega in Heilo op om de situatie uit te leggen. Intusschen werd Klein afgelost en ook aan diens opvolger begon Blokker zijn hart uit te storten.


Het gevolg was, dat in Ede bij de politie bekend werd, dat Blokker een "zware" was en er werd besloten de wacht te verdubbelen. Dit was aan Klein toen nog niet bekend. Hij ging naar W. de Nooij, waar hij Zuster Elly vond, die vroeger in het ziekenhuis werkzaam was geweest. Zij was dadelijk bereid Klein met ether bewusteloos te maken en met Blokker te ontvluchten.


Het plan kon echter niet doorgaan door de versterking van de wacht. De volgende morgen protesteerde Klein tegen die maatregel, maar zonder resultaat. Het was min of meer de schuld van Blokker, die had gezegd, dat zijn kameraden zeker zouden komen om hem te ontzetten. 13, 14 en 15 Juli verliepen, zonder dat de kameraden iets van zich lieten horen. 15 Juli belde de S.D. uit Arnhem op met het bericht, dat de patiënt op 17 Juli zou worden gehaald en overgebracht naar Vught. W. de Nooij ging daarop met spoed naar Heilo om contact met de K.P. op te nemen.




Diezelfde middag meldde de K.P. zich echter reeds bij Dr. Ferguson, met het plan Blokker te bevrijden. De dokter ging met Klein praten, die af sprak dat er een of twee van de ploeg bij hem aan huis zouden komen voor een bespreking.


Zondagmiddag om drie uur waren Wassink en Klein afgelost door een paar collega's uit Ede en een kwartier later kreeg Klein bezoek van Thijs en Karel, twee lui van de knokploeg. Zij waren het er over eens, dat Blokker bevrijd moest worden, maar er moest rekening worden gehouden met represailles, niet alleen tegen de politie, maar ook tegen doktoren en directrice.


Klein vertelde, dat Elly wel zou willen helpen. Zij informeerden, wie Elly was. Zij was een ondergedoken verpleegster van ongeveer 2 3 jaar, zij stond voor niets, zij wilde evenals haar verloofde, die op de koopvaardij voer, voor haar vaderland strijden. Zij was echter op dat moment als verpleegster in dienst en haar patiënt was stervende. Zij besloten de bespreking uit te stellen en die avond om 8 uur samen te komen ten huize van de Nooij.


Zij waren op tijd bijeen, maar Elly ontbrak nog, doch op dat oogenblik stierf de patiënt en om half negen was ook zij aanwezig. Daar zij vroeger in het ziekenhuis had gewerkt, kende zij daar de weg en zij was in staat de bui, tendeur te openen, zonder dat iemand het merkte. Zij spraken af, dat zij in het ziekenhuis zou sluipen en Thijs zou binnen laten, zij zou voor ether zorgen, Blokker van kamer 9 halen en Klein bewusteloos maken.





Eigenlijk zouden van der Boom en een agent uit Ede die nacht op wacht komen, het was niet bekend, wie die laatste zou zijn.

Klein ging even naar Wassink en deelde mede, dat hij die nacht voor van der Boom op wacht zou komen. Die Edesche agent moest met een smoesje worden weggeroepen, b.v. aan de telefoon, die beneden hing, maar eerst moest men zijn naam weten. Hij moest buiten gevecht worden gesteld op een ongevaarlijke manier. Zij besloten tot het volgende.


Klein zou om tien uur in het ziekenhuis komen, daar zou ook de Edesche agent verschijnen. Dadelijk daarop zou Dr. Ferguson nog even naar den patiënt komen kijken en Klein zou hem de naam noemen. Ferguson zou die naam doorgeven aan Paul de Nooij, die op het toestel van Dr. van Omme het ziekenhuis zou opbellen. Hij zou den agent aan de telefoon roepen met het voorwendsel, dat hij door het politiebureau in Ede was opgebeld. Zoodra de agent in het telefoonkamertje beneden was, zou hij worden overmeesterd en bedwelmd. Dan zouden zij naar boven gaan, Klein zou op hen schieten, hij zou zelf aangeschoten worden, er was geen speld tusschen te krijgen.


Thijs had de wapens meegebracht uit Heilo, onder in een mandje met aardbeien. Willem de Nooij zou op post staan op de hoek van de Edesche en de Halderbrinkweg en de mannen verder brengen.





16 Juli om 10 uur had de aflossing van de wacht plaats. Uit Ede was de agent Eilander gestuurd. Dr. Ferguson kwam even naar de patiënt kijken, hoorde de naam, bracht die over aan Paul de Nooij. Eilander wilde graag wat lezen en zou dus op de bovengang gaan zitten, Klein nam plaats bij het bed.

Eilander was een beetje onrustig en zei, dat hij een gevoel had, dat er die nacht wat ging gebeuren.


Klein antwoordde: Ben je mal, het is al zooveel nachten goed gegaan, het gaat vannacht ook wel weer goed en morgen gaat hij weg, dan zijn wij van hem af.


Blokker vroeg aan Klein, hoe het ermee stond, maar deze hield rekening met een mislukking en met een verhoor van den gevangene en zei: Het wordt niets, en morgen moeten wij je naar Vught brengen.


Blokker was erg terneergeslagen, maar Klein vond dat niet zoo erg, des te grooter zou de vreugde van de bevrijding zijn.





Om kwart voor elf was Truus, de nachtzuster in de babykamer. Zij ging naar Klein en zei: Ik heb beneden een deur hooren gaan, ik ga eens kijken.

Zij ging naar beneden en vond de voordeur open. Ze dacht dat deze was opengewaaid en sloot met het nachtslot.


Terugkomend zei ze geruststellend tegen Eilander, dat ze niets had gezien. Een oogenblik later kwam ze een beetje zenuwachtig bij Eilander en zei, lat ze de deur weer had gehoord. Ze ging samen met den agent kijken maar vond niets. Klein bleef rustig bij het bed zitten, al die geluiden maakte hem niet zenuwachtig.


Precies om half twaalf ging de telefoon. Truus ging naar beneden, Eilander werd aan de telefoon geroepen. ,,Door wie?" vroeg hij. ,,Politiebureau Ede" luidde haar antwoord.





Eilander was wantrouwend en ging met het pistool in de hand naar beneden. Toen hij de hoorn van de haak wilde nemen werd hij overmeesterd. Eilander was van het goede soort en zei dadelijk, dat ze elkaar maar niets moesten doen, hij leverde zijn pistool in, ging op de vloer liggen, zijn kleeren werden met ether begoten en zij sneden de telefoonleidnig door.

Zuster Truus moest onder bewaking van de K.P. beneden in de hal blijven.


Elly en Thijs renden de trap op. Zij waren nog niet boven toen Klein een paar maal langs hen heen vuurde, door de deur van de badkamer. Thijs richtte zijn pistool kal. 6.75 op de beenen van Klein. Het schot ging boven door de linker dij. Klein liet zich vallen, maar toen Elly hem wilde bedwelmen, beet hij haar onwillekeurig in de vinger, waarop zij de flesch met ether op zijn hoofd stuk sloeg. Bewusteloos en met een bloedende hoofdwond bleef hij liggen. Thijs nam de leiding en zei tegen de patiënten: ,,Jullie blijft kalm". En tegen Blokker: ,,En jij eruit". Hij gaf hem zijn overjas en allen holden de trap af.





De directrice was op het schieten af gekomen, ze vond het prettig dat alles zoo vlot verliep, maar was stom verbaasd, Elly onder de aanvallers te zien.

Zij keek eens naar Klein, voelde zijn pols en knikte tevreden. Daarop ging ze naar Eilander, die languit op de vloer van het telefoonkamertje lag. Ook hij was er goed af gekomen. De directrice gelastte dadelijk Dr. Ferguson op te bellen, maar de telefoon werkte niet. Zuster Truus moest hem halen en was verbaasd hem midden in de nacht geheel gekleed te vinden.





De dokter keek naar Eilander, die mankeerde niets. Toen ging hij naar Klein, die nog steeds bewusteloos was en een bloedende hoofdwond had. Zij ontkleedden hem en vonden de wond in de dij, die erger was. Hij werd verbonden en alleen gelegd op een kamer, want het was niet uitgesloten, dat hij harde koorts zou krijgen en zich verpraten.

Dr. Ferguson ging naar huis, belde Wassink en Dr. van Omme op. Wassink gaf het relaas door aan het politiebureau en ging eens kijken in het zieken, huis. Ook van der Boom haastte zich erheen, hij had van de overval van Klein gehoord en wilde hem aflossen. Toen hij Klein te bed zag liggen zei hij somber: ,,Dat had mij ook kunnen overkomen",





Spoedig daarop kwamen burgemeester van Dierendonck, de commissaris H ulsman en enkele politieagenten. Zij werden op de voet gevolgd door den Ortscommandant en de Feldgendarmerie. Alles werd besproken en bekeken.

De burgemeester kwam tot de conclusie dat vooral Klein zich zeer dapper had gedragen. Hij had goed geschoten, de kogelgaten zaten precies op borsthoogte. Klein lachte in zichzelf, dat zij den knul zoo geraffineerd hadden te pakken genomen.





Die nacht om half drie kwamen Martin en Decker van de S.D. uit Arnhem, zij zouden een diepgaand onderzoek instellen. Zuster Truus werd verhoord, het duurde langer dan een uur. Ferguson, de directrice, Eilander en Klein werden daarna verhoord. Truus was wel een beetje zenuwachtig, maar voordat Klein aan de beurt kwam gaf zij hem een getrouw verslag van vragen en antwoorden.

,,In orde", zei Klein, ,,ik zal alles in mijn verhoor bevestigen".





Er werd een politiehond gehaald, hij had het spoor wel te pakken maar was in vaderlandschlievende handen en dus leverde het onderzoek niets op.

Om half zes vertrok de S.D. Er was geen spoor gevonden maar zij waren zeer wantrouwend. Waarom had de dokter Heilo opgebeld? En hoe kwamen zij aan de naam Eilander?


De autoriteiten vertrokken en namen Eilander mee, dien zij zeer voorzichtig aan zijn woning afleverden. Allen werden plechtig uitgeleide gedaan door de directrice en den dokter. Klein bleef met veel pijn en koorts achter, maar hoofdzaak was dat Blokker in veiligheid was.





De volgende dag moest Ferguson nog eens bij de S.D. in Arnhem komen, maar zij kregen geen vat op hem. De S.D. meende "das blonde Mädelchen" te kennen, die was nu letterlijk bij elke overval. Zij meenden zelfs dat zij de vorige dag bij een overval van het distributiekantoor te Zwolle was geweest en ook bij de overval in Heteren. Als zij die hadden, dan zouden zij wel op, schieten met het onderzoek.

Blokker werd ondergebracht bij de weduwe de Nooij aan de Groenestraat en Paul zorgde voor een persoonsbewijs.


Blokker keerde een paar dagen later doodkalm op de fiets naar de kameraden in Heilo terug.





De mannen van de K.P. hadden een onderkomen gevonden in de verwarmingskelder van de Gereformeerde school aan de Veenderweg. Zij zater er veilig, want de Duitschers hadden het gebouw gevorderd.

Elly stapte de volgende dag rustig met een handtasch met pistolen op de trein. Even zaten allen in spanning, want Elly kwam, in strijd met de af spraak, die dag niet terug. De mannen van de K.P. hadden haar in Heilo willen houden, want zij hadden nog een paar overvallen op het programma staan. Maar Elly ging terug naar Bennekom, want in die omgeving hoorde zij thuis.





Klein werd na tien dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Hij had niet over de zusters te klagen gehad.

DE INVAL IN HET HUIS VAN BEWARING

Een paar maanden na de inval in de gevangenis te Arnhem was de hulp van de illegale beweging weer noodig, want in het Huis van Bewaring te Arnhem zaten verschillende politieke gevangenen, waaronder enkele ter dood veroordeelden. Daar zat o.a. Swarts, zwaar geboeid in de cel, verdacht van aanstichting van de inval in de gevangenis om Frits te ontvoeren.

Dezelfde knokploeg had het werk weer op zich genomen. Van des morgens half acht af werd op een Zondag de directeur geschaduwd. Om half twaalf ging hij met zijn dochtertje wandelen, om half een kwam hij terug. Een tijdje later werd er gebeld, er was bezoek, een geestelijke met een jonge dame. Ze werden in zijn werkkamer gelaten. De jonge dame, Lies, trok de ritssluiting van haar blouse open en hield hem een pistool voor. Datzelfde deed ook de geestelijke. Zij wilden geen kwaad, ze moesten alleen de sleutels hebben.


De directeur stribbelde tegen, maar hij begreep, dat er geen ontkomen mogelijk was, het leven der gevangenen woog desnoods tegen zijn voortbestaan op. De mannen van de knokploeg werden binnengelaten en via de directeurswoning gingen zij naar de gevangenis. De directeur en de bewakers verdwenen in een cel.





Er moesten 43 politieke gevangenen bevrijd worden. De echte boeven dachten eerst dat ook zij werden bevrijd, maar toen zij ontdekten, dat zij van een verkeerd gezichtspunt uitgingen, begonnen zij kabaal te maken, drukten op de electrische schellen en inderhaast moesten die worden uitgeschakeld.

Een paar gevangenen, die de volgende dag officieel vrij zouden komen, gaven er de voorkeur aan dat moment rustig af te wachten, de rest werd beneden verzameld. De leider sprak hen toe. Zij die in Arnhem bekend waren moesten de anderen de weg wijzen, zoo mogelijk aan logies helpen. Voorzichtigheid werd allen op het hart gedrukt. Ieder kreeg tien gulden en een bon, kaart, voor Swarts was een fiets klaar gezet.

Met troepjes van 2 of 3 man verlieten zij ongemerkt de gevangenis. Het geheele werk had anderhalf uur geduurd.





Het werd eerder ontdekt dan was berekend. Een der bewakers die op zolder sliep, was door het lawaai wakker geworden en was eens gaan kijken. Hij vond niemand, hij riep, er kwam antwoord uit de cel, maar hij konden directeur en de bewakers niet verlossen, daar de knokploeg de sleutels had meegenomen. Ook kon hijzelf de gevangenis daardoor niet verlaten. Hij sloeg een ruit stuk en riep naar buiten om hulp. Een paar Duitschers zorgden dat de heeren werden ontzet.

De S.D. en de weermacht werden gealarmeerd. Zij zetten eerst de binnenstad af en later de toegangswegen tot de stad, ook de plaatsen in de buurt werden gealarmeerd en die middag stonden de N.S.B.'ers Honig en Gouds-waard aan het station Ede om de reizigers te controleeren. Van alle ontvluchtten zijn slechts 4 man gepakt.


De knokploeg zette dadelijk de zegetocht voort. Diezelfde dag werd ingebraken in de gevangenis te Zutphen, waar de districtsleider van de L.O. zat. Ook hij werd bevrijd.

THEODOOR DOBBE

De eigenlijke leider was niet uit deze streek afkomstig, zijn levensloop is zoo avontuurlijk, dat ik er iets van zal rnededeelen. Theodoor Dobbe was vertegenwoordiger van een fabriek in Holland. Reeds in 1940 begon hij met het verzetswerk, hij deed mee aan het stelen van wapens en aan spionage. Zijn medewerkers werden gegrepen, maar hij ontkwam.

14 Mei 1941 was hij bij de bomaanslag op het S.S. verblijf van de officieren te Amsterdam. De aanleggers en de mannen van de spionnagegroep, waar, onder ook Hans Somer, Jan Meijer en Jaap Sickinga werden gegrepen, maar weer ontkwam Dobbe. Er was den Duitschers alles aan gelegen om Dobbe te vangen en zij zetten de zaak groot op. Er werd een provocateur op zijn pad gezonden. De man had een gloednieuw Engelsch pak aan met de naam van de firma erin geborduurd. Hij had een volledig stel papieren van de Engelsche geheime dienst. Hij vertelde aan mevrouw Dobbe, dat hij haar man veilig naar Engeland kon brengen. Dobbe ging erop in, er ontstond een gevecht en hij werd gevangen genomen. ·


De provocateur kwam terug bij mevrouw Dobbe en vertelde, dat de man veilig in Engeland was, hij verzocht haar, hem met den opvolger in contact te brengen. Dit gebeurde, de opvolger vertelde alles wat hij wist met de funeste gevolgen van dien. Hijzelf werd doodgeschoten.





Dobbe, die in Scheveningen .gevangen zat, probeerde telkens te ontvluchten, waarop hij aan handen en voeten werd gebonden. Voor een verhoor werd hij naar Utrecht overgebracht en gevangen gezet in de kazerne Croeselaan. Hij mocht gebruik maken van een W.C., omdat er geen ton in zijn cel was.

Toen hij voor het vuurpeloton moest komen was hij verdwenen, via het raampje van de W.C. Hij hield zich een paar maanden schuil en ging toen weer aan de gang. Hij was de ontwerper van de P.B. diefstallen o.a. te Woudenberg en Renswoude.


In de zomer van 1942 was hij in Scherpenzeel leider van een K.P. Hij ontwierp ook de plannen voor de bevrijdingen in de gevangenis te Arnhem en in het huis van bewaring. Hij organiseerde in Nijmegen de overval op den spion Ederveen en had daar later een schietpartij met de S.D., die hem wilde


arresteeren. In Elst zette hij een inbraak op touw, die tientallen radiotoestellen opleverde.





In onze buurt was een provocateur, met wien Dobbe ten slotte wilde afrekenen. Het was Johnny de Droog.

De Droog was oorspronkelijk rijwielhersteller in de Papegaaiengang in Arnhem. Hij had daar een fietsenstalling. Toen de S.D. zich in Arnhem vestigde bood hij zijn diensten aan. Hij was een prima schutter en in de illegale wereld zei men dat hij een kogelvrij pantservest droeg. Alle aanslagen op zijn persoon waren mislukt, hij had zooveel goede vaderlanders als slachtoffers doen vallen. Dobbe ging er met een paar man op uit en bij de Leeren Doedel, waar de Droog woonde, wilde hij zelf de naaste omgeving verkennen. De villa was echter uitstekend bewaakt en Dobbe werd gegrepen. Het was het laatste wat men van hem hoorde.





Na de bevrijding werd een onderzoek ingesteld. Het bleek dat Dobbe op 5 September te Avegoor opnieuw ter dood was veroordeeld. Drie bandieten, Ahlbrecht, Kühnert en Buyink brachten hem naar een landgoed "Het Hof" bij Dieren. Terwijl de kuil voor hem werd gegraven mocht hij een brief aan zijn vrouw schrijven. Toen hij het brief je aan Kühnert overhandigde, gaf hij dezen een stoot en greep naar zijn revolver. Op hetzelfde moment werd hij door de beide anderen doodgeschoten en in de kuil gestopt. Na de bevrijding heeft men Buyink gedwongen de plaats aan te wijzen.

Het lichaam van Dobbe werd gevonden en herkend.

DE OPRICHTING VAN DE VERZETSGROEP EDE

Na de inval in Normandië was de drang om daadwerkelijk aan de bevrijding mee te werken bij zeer velen naar voren gekomen en Barend en Henk I gaven daarom gaarne gehoor aan het verzoek om op een dag in het einde van Juli in Garderen te komen voor een bespreking met Dr. Alex. Er was geen overredingskracht toe noodig, zij wilden niets liever dan aanpakken en Dr. Alex beloof de te zorgen voor technische leiding, voor onderricht en voor wapenen.

Barend polste de mannen van L.O. In het begin vonden zijn woorden weinig weerklank. Dit is niet te verwonderen. Wij weten, dat er eigenlijk drie organisaties waren, de O.D. als oudste, die pas in werking zou treden als de Duitschers zouden zijn heengegaan, de L.O. die over geheel Nederland het prachtige werk deed van de steun aan onderduikers en hun achtergelaten gezinnen en ten slotte de mannen van het verzetswerk.





Ik zou bijna zeggen, dat de verschillende personen die werkzaamheden hadden gekozen, die het meest men hun aard en mentaliteit overeenstemden. Zoo vond men onder de O.D. zeer veel mannen van hoogere leeftijd, gepensioneerde officieren en onderofficieren. Men had zich de werkzaamheden in, gedacht en ingeleefd, het werk van O.D. was geheel voorbereid. Ook het werk van L.O. liep uitstekend, waarom zou men er anderen inhalen en daardoor meer risico loopen dan noodzakelijk was? Het was of L. 0. even een paar dagen noodig had om zich de nieuwe toestand geheel in te denken. Flip was het dadelijk met Barend eens. Er werden informaties ingewonnen naar Dr. Alex en de anderen en toen die gunstig bleken te zijn, kreeg men meer vertrouwen in het geheel. Ook Bill werd gepolst, omdat hij zooveel gevoelde voor het echte verzetswerk en hij tot nog toe aan geen enkele organisatie was verbonden. Hij weifelde, wilde er eerst nog eens met anderen over spreken.




lntusschen besloten Barend, Henk I, Flip en Max op de Wester Wetering een bespreking te houden met Dr. Alex, Piet van de Veluwe en Peter van Scherpenzeel. Op de vergadering was het enthousiasme groot en er werd besloten tot de oprichting van een verzetsgroep te Ede over te gaan. Voorloopig zou deze bestaan uit Barend, Henk I, Flip en Max. Piet van de Veluwe, die erg voorbarig was, zei dat de geheele beweging stond onder de bevelen van Prins Bernhard.

Bill besloot er nog eens over te spreken met van Tuyl, die hem waarschuwde, toch vooral voorzichtig te zijn met het opnemen van contact met onbekenden. Wat wist men van Piet van de Veluwe, van Peter van Scherpenzeel en van Dr. Alex? Ook Bill bemerkte, dat de inlichtingen over deze personen gunstig waren, maar bovendien hoorde hij, dat de groep contact had met Engeland. Dat gaf voor hem de doorslag. Bill trad dus ook toe tot de groep.





Het gevolg was dat de gegevens van Karel I voortaan langs kortere weg doorgegeven werden, waardoor het contact met Joop Meijer niet meer noodig was. De leden van de groep keken elkaar eens aan, zij wilden naast Barend, die de feitelijke oprichter was, ook nog een leider, maar zij hadden zoolang onder Duitsche dictatuur gezeten, dat zij er niet aan dachten zich blindelings ondergeschikt te maken. Onder die voorwaarde namen zij Bill als leider aan.

Gerrie Welbedacht nam de functie van koerierster op zich, zij had een fiets met een dubbele rokbeschermer en daartusschen werden de berichten meestal verstopt,





In Augustus was in Renswoude een piloot neergekomen. Hij kon niet scheiden van alles, wat hij in de lucht bij zich had en had alles mee naar omlaag genomen. Onder zijn schatten behoorde ook een opblaasbare rubberboot. Dr. Alex, die verschillende koerierlijnen verzorgde, vroeg of hij het bootje mocht hebben, hij kon er zoo goed gebruik van maken om de koeriers clandestien over de IJssel te helpen.

De piloot Robinson was bereid de boot af te geven, het instrument werd op de Wester Wetering geprobeerd, er mankeerde niets aan, en het geheel werd, verpakt in een zak met gras verzonden.


Inderdaad heeft de boot in de volgende maanden uitstekende diensten be, wezen.

DE FUSIE

Einde Augustus kwamen orders, dat de verschillende ondergrondsche groepen moesten worden vereenigd in de B.S., de Binnenlandsche strijdkrachten.

Naarmate het uur der bevrijding naderde was het meer dan ooit noodig, dat er volledige samenwerking ontstond, die het best werd gegarandeerd door een samensmelting van alle groepen tot een geheel.


5 September hadden wij een gecombineerde vergadering op Jagersveld van van der Fliert aan de Luntersche weg.





Ik ging uit van de onderstelling, dat voor O.D. geen taak was weggelegd gedurende de Duitsche bezetting. Er was dus niet het minste bezwaar tegen dat de mannen van O.D. individueel tot de R.V.V. overgingen. Ook de weinige beschikbare wapens konden aan de R.V.V. ten gebruike worden gegeven.




Ik stelde mij voor dat bij het heengaan der Duitschers, het verzetswerk automatisch zou eindigen en de manschappen tot 0.D. zouden terugkeeren, en ook de anderen mij dan zouden steunen in de mij opgedragen taak. Ik verdiepte mij niet in de moeilijkheden van het hoogere commando, zoodra de bevrijding een feit zou wezen, zou ik volgens de mij verstrekte instructies als plaatselijk commandant in functie komen. De taak was zoo nauwkeurig omschreven dat ik mij er niet om bekommerde, wie dan de hoogere leiding zou hebben. Een paar dagen later had een bespreking plaats bij Floris Engelenhoven. Barend ging voor in het gebed, waarop allen de gelofte aflegden om samen te strijden, desnoods tot de dood.

Het was een gewichtig besluit, allen kregen een week tijd om er ernstig over na te denken, in die week mocht ieder zich terugtrekken. Allen bleven.





In Ede werd een staf opgericht, waarin o.a. zitting hadden Plaisier, Aart van Steenbergen en Max, terwijl door de fusie Tonny daarin ook werd opgenomen. Door mijn hooge leeftijd (ik was 65 jaar) had ik mij niet beschikbaar gesteld om aan het daadwerkelijke verzetswerk deel te nemen. Een paar dagen daarna had ik met Bill en Barend een samenkomst bij Engelenhoven, waarin zij mij van de verrichte werkzaamheden op de hoogte brachten.




Voorloopig vergaderde de staf bij Macostan, maar daar was te veel aanloop, voornamelijk voor de clandestiene voedselvoorziening, terwijl velen de gewoonte hadden daar in en uit te lopen om de laatste berichten te bespreken en daaruit hoop te putten voor een spoedige bevrijding. Daarom verhuisde het stafkwartier achtereenvolgens naar Blokker, Sonja, J. Aartsen en de Wester Wetering.

HANS IN DIENST VAN DE L.O.

Hans in Renkum had het in die maanden druk gehad met het onderbrengen en voeden van vele duikelaars. Hij beleefde er niet altijd plezier van en ze hadden dikwijls geen flauw benul van de moeilijkheden, die zij veroorzaakten. Velen waren slechts vervuld van hun eigen kleine nooden.

Hans was de vraagbaak van ieder. De eene kwam met een pannetje eten om te laten zien hoe slecht zijn hospita kookte, de andere, die protestant was "ging'' met een Roomsch meisje tot ergernis van de familie. Elders zat een joodsch meisje, waaromheen een onderduiker de heele dag ronddraaide tot ergernis van den huisbaas.





Toen Hans op een avond met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in het duister naar het huis ging, werd hij door den huisbaas hardhandig beetgegrepen, omdat deze hem voor den onderduiker aanzag en de rekening met den ongewenschten indringer even wilde vereffenen.

Terwijl de mannen van de L.O. hun leven waagden en zwijgen dringend noodig was, hoorde Hans, dat een van de onderduikers, bij gebrek aan beter een dagboek bijhield. Hans legde er beslag op, inderdaad stond er veel in, gelukkig vond Hans zichzelf er niet in terug. Hij scheurde de gevaarlijke bladzijden uit het boek, de betrapte onderduiker werd tot beterschap gemaand, hij schreef het boek dadelijk weer vol en vermeldde nu ook de naam van Hans.





Er waren ook onderduikers, die zich niet behoorlijk gedroegen. Maar hoe kreeg je ze weg? Ze wisten te veel en het was dus ongewenscht ruzie met hen te maken. Zoo zaten in een kwartier een paar onhebbelijke onderduikers. Hans praatte erover met een bevriend politieman. Deze ging er heen en belde aan. De onderduikers vluchtten in paniek, maar de politieman riep hen terug en zei: ,,Ik kom jullie waarschuwen. Er zijn bij de politie anonieme brieven ingekomen, met bericht, dat jullie hier zit. Wij moeten het doorgeven aan de S.D. Laat het je gezegd zijn".

De 2 onderduikers pakten haastig hun koffertje en verdwenen met onbekende bestemming, nog dankbaar op de koop toe voor de tip.





Een andere onderduiker wilde geen vinger uitsteken om zijn huisbaas te helpen. Hij ging in de zwarte handel. Hans bepraatte de zaak met den patroon en zond hem daarna een gefingeerde brief, keurig netjes met het hoofd van het Arbeidsbureau erop gedrukt. De brief bevatte het bericht dat het den

directeur van het arbeidsbureau ter oore was gekomen, dat hij een niet-opgegevene had te werk gesteld. Hij moest hem onmiddellijk opgeven voor tewerkstelling in Duitschland. Bij verzuim zou strenge straf volgen.


Ook hier verdween de zwarte handelaar in een minimum van tijd.





Wij hebben in deze jaren steeds goede betrekkingen onderhouden met de betrouwbaren in de Edesche politie. Hulsman lieten wij steeds buiten onze plannen, hij had te weinig ruggegraat, als hij voor een moeilijk geval stond gaf hij het steeds ter af doening door aan zijn ondergeschikten, die dan voor de verantwoording opdraaiden, omdat zij niemand hadden aan wien zij het verder konden spuien. De inspecteur van Kooten was betrouwbaar en wilde graag in alles behulpzaam zijn, verder hadden wij als zeer betrouwbaar helper van den Brink, die helaas bij het Engelsche bombardement gedood werd. Ook hadden wij van de Pol en Heerikhuizen,




"Job" was een trouwe helper, die des te meer nuttig werk kon doen, daar hij van het politiebureau was gedetacheerd bij den Ortscommandant en daardoor heel dikwijls over waardevolle gegevens beschikte. Hij stond steeds klaar om ieder tijdig te waarschuwen en waagde menigmaal zijn huid om anderen te redden.

Op 29 Augustus kwam hij bij mij met een bericht. De verzetsgroepen zouden over heel Nederland de telefoonkabels doorsnijden. Het zou gebeuren in de nacht van 30 op 31 Augustus. Op Koninginnedag zou dus het geheele telefoonverkeer stil liggen, ook dat met Duitschland. De Duitschers zouden woedend zijn, er waren allerlei terreurmaatregelen te voorzien, hij ried mij dringend aan weg te gaan, er was veel kans, dat ze diegenen zouden grijpen die bij de bevrijding de leiding konden nemen. Ze waren toch al in een zenuwachtige stemming door de gang van zaken.


Hij ried mij aan, dat ook mijn vrouw weg zou gaan en wij het huis zouden sluiten, de luiken dicht. Daar wij op dat moment een logé hadden besloten wij dat ik weg zou gaan. Ik ging naar Bennekom, waar ik een uitstekend kwartier had op de Diedenweg. Mijn vrouw zou de luiken sluiten, het dienstmeisje bleef thuis om eten te koken, mijn vrouw en de logé zouden zooveel mogelijk buitenshuis vertoeven.





Kort daarop kwam Job met een tweede bericht. Wij kregen hier een zeer groot garnizoen. Hij had een gesprek afgeluisterd bij den Ortscommandant. Er zouden enkele huizen langs de Stationsweg worden gevorderd.

Ik ging dadelijk naar Macostan, mevrouw Dulf er was bereid haar bovenhuis zoo noodig voor ons te ontruimen als dank, dat ik nog steeds "con amore" de functie van haar man waarnam. Ook op de Diedenweg in Bennekom was men gaarne bereid mijn vrouw en dienstbode huisvesting te verleenen.





Zoo hingen, onafhankelijk van elkaar, mij twee dingen boven het hoofd.

Het eerste gevaar verdween, toen op het laatste nippertje van hoogerhand het doorsnijden van de kabels werd afgelast, maar dat wist ik toen nog niet.


De tweede bom ontplofte op andere wijze, dan ik had gedacht. De Duitschers belden aan mijn gesloten woning en toen zij geen gehoor kregen, gingen zij weg, waarop zij een huis in de zijstraat vorderden.


En nu combineeren de buren de gebeurtenissen op geheel verkeerde manier.


Ik zou dat van te voren hebben geweten, ik had de anderen van die aan, staande inkwartiering op de hoogte moeten brengen. En nu was een ander daarvan de dupe geworden.


Een van de buren achtte zich verplicht Job in te lichten, dat fk wel degelijk thuis was, maar de zaak "bedonderde". En verder werden twee evacué's naar den Ortscommandant gestuurd om hetzelfde omtrent mij te gaan vertellen.





Zoowel het hierboven vertelde van Hans als van mij is zoo geheel onbelangrijk, het bracht de oorlog geen stap dichter bij de ontknooping, ik had het evengoed niet kunnen vertellen, maar toch doe ik dat omdat steeds gesproken wordt over de prachtige solidariteit van ons volk, tegenover de Duitschers, over onze vaderlandsliefde enz. In werkelijkheid was die dikwijls ver te zoeken. De onderduikers waren lang niet altijd helden, ze waren evenmin de meest verkieslijke huisgenooten. De buren waren lang niet altijd de solidaire personen, zooals men hen zoo gaarne had gezien na eenige jaren samenleven op zoo 'n klein stukje grond.

DE HOLLANDSCHE S.S.

In Veenendaal lagen in die dagen twee compagnieën Hollandsche S.S. De heeren waren indertijd om allerlei redenen soldaat geworden. Was het vanwege de honger? Of om extra brandstof voor de familie te krijgen? Het was zoo verlokkelijk. Je verdiende goed geld, je kreeg extra eten, je roofde de rest erbij. Je behoefde maar even de boer op te gaan en kwam terug met boter, kaas, eieren, een paar kippen of een gans. Meerdere malen kwam het voor dat een Duitsche vrachtauto op de Rijksweg stil hield, er knalden een paar schoten, en als de boer om een hoekje gluurde, zag hij dat een paar van zijn ganzen werden gegrepen, de heeren stapten met hun buit in de wagen en reden weg.




Ik was er op de Stationsweg in Ede herhaaldelijk getuige van, dat de Duitschers met hun wagen stilhielden en de duiven wegschoten, die nestelden in de boomen van onze tuinen.

De boeren lieten het erbij, ze hadden zooveel op hun kerfstok, ze hadden onderduikers of eetwaren, die ze ten koste van alles wilden behouden.


De soldaten hadden vrij spel. Verder lagen in de buurt zooveel verlaten boerderijen en huizen, daar lag alles voor het grijpen of opgraven. Ook in dit laatste waren zij meesters. Het was alsof zij allen wichelroedeloopers waren.





En dan was er die heerlijke kameraadschap, die Groot Germaansche gedachte, die strijd voor de verdrukte kameraden. Nu ja, als ze onder elkaar waren, dan maakten zij zich daarover niet zoo druk, maar 't was toch een prachtige vlag, die de vuile lading dekte.

Edoch, de krijgskans keerde, er kwamen berichten, die vermeldden dat het in Frankrijk en België misliep. Brussel en Antwerpen waren al gevallen. Maar, boven de rivieren zaten ze nog veilig. Toch keken de mannen elkaar eens aan, polsten elkaar in vertrouwen, als ze niet onder het spiedende oog van de Duitsche kameraden waren. En toen kwamen er ongezonde berichten binnen, de twee compagnieën zouden naar België worden gestuurd.





Peter Kersten uit Breda gaf het goede voorbeeld, hij nam 31 Augustus de beenen; de anderen keken hem jaloersch na. Toen de opdracht tot de opmarsch kwam volgden 14 helden zijn voorbeeld. Het waren Philippus la Rondelle uit Amsterdam, Hendrik Schilder uit IJsselmuiden, Jean Serpenti uit Maastricht, de 2 broers Cornelis en Teunis van Velsen uit Hilversum, Marinus Wiersma uit Scheveningen, Theo van der Wel uit Amsterdam, Marinus Wijthof, ook uit onze hoofdstad, Mathias Lenzen uit Hamborn. Deze laatste Nederlander was in Duitschland geboren waaraan hij het recht ontleende tegen, over de kameraden uiterst onhebbelijk op te treden zooals b.v. uit het volgende bleek.

Toen hij zich in Veenendaal meldde, was hij ongewapend. Toen hij ondervraagd werd, waarom hij ongewapend was, zei hij, dat zoovelen dat al hadden willen weten. Toen hij terecht gewezen werd en hem gezegd werd, dat hij zich als soldaat zou gedragen, antwoordde hij: ,,Leek mich am Arsch ", waarop


hij zich uit de voeten maakte. De meerdere liep hem na en waarschuwde nog eens, zich als soldaat te gedragen, waarop hij antwoordde: ,,Ich war schon Soldat, da könntest du noch nicht schiessen".




Met erg gedunde gelederen stond dit keurkorps de volgende morgen klaar voor de afmarsch, maar er zouden gelukkig nog een paar mannen voor aanvulling worden gezonden. Het waren Willem Mathijs uit Ubbergen, Henricus Langewen en Karel van den Berg, ze werden uit het Wehrmachtsanstalt te Amsterdam naar Veenendaal gezonden, maar verschenen daar niet, evenmin als Herman Koekoek uit Den Haag en Albert Kuik, eveneens uit de residentie. De overigen sloeg de schrik om het hart. Vaarwel ganzen en kippen, vaarwel eieren en geroofde varkens, nu zou het binnenkort ernst worden. Over hoeveel dagen zouden zij worden bijgezet op het Heldenfriedhof? Of ergens aan de rand van een greppel liggen te crepeeren?

De stemming was niet oorlogszuchtig. Van heldendom hadden zij hun bekomst, zij waren er door de Duitschers van de ochtend tot de avond mee volgestopt, zij hadden het tegengegeten en onderweg verdwenen twaalf mannen geruischloos. Het waren Johan Catie uit Abcoude, Louis Pierre Emil Kretschmar uit Amsterdam, Harm Kuiper uit Nieuwe Pekela, Bauke Poelstra uit Meppel, Marinus van Schaik uit Rotterdam, Hielke Sloterdijk uit Oost Stellingwerf, Jacob Steen uit Amsterdam, Peter Stijn uit Schiedam, Cornelis Verpalen uit Etten, Heinrich Frans Visser, Johan de Wit uit Rotterdam en Albert van Wijhe uit Nijmegen.


De gluiperige Visser zal op dat moment nog wel eens hebben teruggedacht aan 5 Augustus 1943, toen hij een tevredenheidsbetuiging en drie dagen extra verlof kreeg omdat hij een gevluchte recruut verried, die daarop gepakt en zwaar gestraft werd.


Dit waren de mannen, van wie de compagniescommandant nauwelijks veertien dagen geleden schreef, dat zij zouden blijven strijden tot de vijand vernietigd was en de gewonnen oorlog een betere toekomst zou hebben gebracht.





De volgende dag ging Harm Noor uit Winschoten aan de haal, en toen men nog verder in de richting van den vijand marcheerde, verdwenen ook Chris Wirsing uit Nieuwendam en Wiebe Rijnderkok uit Sneek.

Met opzet heb ik, aan de hand van officieele gegevens, deze bijzonderheden vermeld. Ze geven een goede kijk op de mentaliteit van deze landverraders in Duitsche dienst, wellicht dat mijn lijst nog eens dienst kan doen om enkele van hen te achterhalen, als zij stilletjes terugkeeren en men in hun omgeving niet weet, dat zij in Duitsche dienst zijn geweest.





De verzetsgroep te Ede had zich intusschen uitgebreid over Bennekom.

Van der Schoot was daar tot commandant verkozen en daar hij zitting had in de top en dus dikwijls afwezig was, werd Paul de Nooij tot zijn plaatsvervanger benoemd. Tot die groep behoorde verder Henk Weeda, terwijl Wim van Beek koerier werd. Bart van Elst, die tot de groep Ede had behoord, ging naar Bennekom over.


Na de luchtlanding stelde Bill voor de groep uit te breiden. Enkele mannen van de groep Hartman traden toe, ten slotte bestond de groep uit van der Schoot, Paul en Henk de Nooij, Max Lugthart, Hylke van Vliet, Piet Roseboom, Wim van Beek, Weeda, Gradus van Manen, Jo en Ab Bolsius, Jan Putting, Henk van Veen en Bart van Elst.


Hoofdopdracht was het verkennen van de vijandelijke stellingen en controle op het Duitsche troepen- en voertuigenverkeer, waarin Jan van Omme en een paar anderen werden gespecialiseerd. De staf vergaderde aan de Veenderweg bij de Nooij. Vandaar werden de berichten verzonden naar post Max II, die


eerst in Wageningen en later in de villa van van de Deure zat. Op het staf, kwartier kwamen ook de berichten binnen uit Veenendaal, Rhenen, Ede en Wageningen.





De O.D. groep van Ritman heeft in die tijden zeer krachtig medegewerkt aan het verzamelen van gegevens. Het werk was animeerend. Enkele uren nadat de Duitsche stellingen waren gemeld, lagen zij dikwijls reeds onder goed gericht Engelsch artillerievuur. ·

De groep Wageningen had op het kerkhof een prachtige schuilplaats gebouwd. De ingang lag onder een houtmijt. Vandaar liep een lange gang naar een onderkomen, waar in geval van nood velen een schuilplaats konden vinden en waar ook wapenen, springmiddelen enz. konden worden opgelegd.


Heintje de koerier gebruikte die schuilplaats als een vooruitgeschoven verkenningspost van Wageningen. Daar bracht scheeve Kees uit Wageningen zijn gevonden piloten en parachutisten. Eerst bracht hij ze zelf over de Rijn maar toen dat niet meer mogelijk was, gaf hij ze op het kerkhof over aan Heintje. Pas, bij de evacuatie van Bennekom moest deze post worden opgeheven.


Van der Schoot besloot ook in Wageningen een verzetsgroep op te richten. Er werd een vergadering belegd in de schuilplaats op het kerkhof. Daar hield Lodewijk de Dikke, een Nederlandsch onderofficier, die in Engeland een speciale opleiding had gehad, theorie over zijn springmiddelen.




Daar was in de eerste plaats de misthoorn. Het was een doosje met pootjes, dat een ontploffingsmiddel bevatte. Het doosje werd op de rail gelegd en de pootjes werden erom heen gebogen, om te voorkomen, dat het kleine voorwerp bij het naderen van een trein, van de rail zou trillen. Zoodra de trein erover reed, ontplofte het.

Zoo'n misthoorn werd met een stuk slagkoord verbonden met de eigenlijke springlading, die kneedbaar was en daarom stopverf werd genoemd. Het gebruik was veel eenvoudiger dan van de bij ons in gebruik zijnde blokjes trotyl. Het goedje was volkomen ongevaarlijk, het kon alleen met een krachtig ontstekingsmiddel tot explosie worden gebracht. Daarom werd op het uiteinde van het slagkoord', ( dat de vuurstraal overbracht met een snelheid van 8000 m. in de seconde) een slagpijpje geplaatst, het was een koperen hulsje, gevuld met slagkwik, een van de allerkrachtigste ontstekingsmiddelen. De stopverf werd tegen de rail aangekneed, het slagpijpje werd erin gedrukt. Zoo werden een stuk of zes stopverfladingen op ongeveer 80 cm achter elkaar aangebracht, alle verbonden door slagkoord. Zoodra de misthoorn explodeerde, sprongen alle ladingen tegelijk.





Men kon niet altijd de komst van een trein afwachten. Dan gebruikte men in plaats van de misthoorn het tijdpotlood. Dit was een metalen buis ter dikte van een potlood. Daarin zat een slagpin, waarachter een gespannen slagveer. Het vooruitspringen van de slagpin werd verhinderd door een koperdraadje. Achter op het tijdpotlood was een heel dun koperen hulsje geschoven, waarin een dun glazen buisje, gevuld met zuur. Wilde men het tijdpotlood in werking stellen, dan kneep men in het koperen hulsje, het glazen buisje brak, het zuur verspreidde zich in het potlood en verteerde het koperdraadje. Daardoor kwam de slagpin vrij, de veer kon zich ontspannen, de punt van de slagpin sloeg op een slaghoedje, dat een vuurstraal gaf, die door het slagkoord werd verder geleid. Nam men sterk zuur, dan verteerde het draadje snel, en werkte het potlood na een half uur. Bij slapper zuur kon men een langere ontstekingstijd kiezen, b.v. van één of twee uur. Er was dus steeds gelegenheid om na het aanbrengen van de lading rustig naar huis te fietsen.




Lodewijk vertelde er zooveel van en de aanwezigen waren zoo enthousiast, dat Frits, Max II en Klaas, die van de Wageningsche groep waren gekomen, dadelijk besloten ook daar een verzetsgroep op te richten. De O.D. als zoo, danig hield zich nog afzijdig, maar velen gingen individueel tot het verzetswerk over, hetgeen leidde tot een splitsing onder het personeel. Frits werd commandant van de nieuwe verzetsgroep, waartoe ook Max II en Klaas behoorden. Daar verschillende Bennekommers toetraden, viel ook de groep Mebius uiteen.

HET DISTRIBUTIEKANTOOR TE EDE EN DE PAARDENVORDERING

De Edesche knokploeg had het plan opgemaakt op 15 Augustus het distributiekantoor te Ede te plunderen. Daartoe moesten de mannen de sleutel van de safe hebben. De politiemannen van de Pol en Pas belastten zich daarmee.

Iedere avond moest de kassier de sleutel op het politiebureau bezorgen in een verzegeld couvert. Bob Gaasbeek, die op het distributiekantoor als kind aan huis was en aan de ondergrondsche beweging daardoor onberekenbare diensten heeft bewezen, zorgde voor een goede enveloppe. Door middel van een lakafdruk werd een duplicaat van de sleutel gemaakt, de concierge van het distributiekantoor zou tijdig de deuren openen.





Bill, Barend en de anderen waren op tijd in de buurt. Alles was goed voorbereid, maar het was volle maan en volkomen windstil. Op groote af stand kon men een blad hooren ritselen. Bovendien zat de luisterpost van de luchtbeschermingsdienst op het dak van het distributiekantoor. En nu wilde het ongeluk, dat er die nacht veel gevlogen werd en de mannen van de luchtbeschermingspost voortdurend heen en weer liepen. Men was zoo dicht bij het doel, maar moest er voor die avond van afzien. De volgende datum werd be, paald op Zondagavond 3 September.




Zaterdagmorgen 2 September plakte de politie plotseling bekendmakingen aan, de Duitschers gelastten de boeren op doodstraf alle paarden Maandag, morgen om 8 uur voor te brengen in de Infanteriekazerne.

De mannen van de verzetsbeweging waren zoo vast overtuigd dat Nederland over enkele dagen bevrijd zou worden, ten koste van alles moest worden


verhinderd dat de Duitschers beslag legden op de laatste paarden en daarmee hun gestolen waren op de vlucht naar Duitschland mee te nemen. Aart Roelofsen drong er op aan, dat de paardenvordering moest worden verhinderd. Er werden onverwijld strookjes gedrukt met het bericht: De paardenvordering op Maandag 4 September gaat niet door. Zaterdagavond werden deze strookjes over alle bekendmakingen geplakt en ook Zondagmorgen vonden de kerkgangers de strookjes op de kerkdeuren. De vreugde was groot, het succes was verbluffend, als een loopend vuurtje ging het bericht door het dorp.




Maar er was meer noodig. De Duitschers waren van plan streng te controleeren en daarom moesten alle bureauhouders Maandagmorgen hun veeregistratie inleveren in de Infanteriekazerne. De Duitschers zouden eens zien. wie het waagde weg te blijven, als zij met de doodstraf dreigden. Zondagavond gingen de verzetsmannen weer naar het distributiekantoor.

Zij wisten dat er 50.000 dubbele bonkaarten voor het grijpen lagen. Helaas vloog de R.A.F. die nacht drukker dan ooit te voren en de luchtbescherming was de geheele nacht gealarmeerd. Weer moesten zij van een inval af zien.





Maandagmorgen wachtte nog een ander werkje. Die morgen vervoegden zich twee mannen van de verzetsgroep bij elken bureauhouder en eischten de vee-registratie op. De meesten gaven hun papieren af, die daarop in veiligheid werden gebracht. Een hunner weigerde, hij huichelde niets te weten van de opdracht, zijn registratie in de Infanteriekazerne af te leveren. En verder moesten de heeren zich maar eerst eens bij hem legitimeeren. Dat deden zij met het pistool, hetgeen hielp. Hij gaf de papieren af en kreeg precies voorgezegd, welk signalement hij moest opgeven van de dieven. Het is jammer, dat hij aan de Duitschers het juiste signalement opgaf. Voor alle zekerheid schoor Bill zijn snor af.




Maandagmorgen om 8 uur was het zeer druk in de Infanterielaan. Er stonden minstens 200 man met groote hoeveelheden hooi en stroo klaar om de paarden in ontvangst te nemen. Zij wachtten vergeefs en onderwijl meldde de politie dat de partisanen de lijsten in beslag hadden genomen. Er waren totaal 4 paarden opgekomen, 2 afkomstig van den boerenleider Roskam, die twee gammele dieren zond. Overal rondom het dorp hadden de verzetsmannen patrouilles uitgestuurd, die de boeren, die nog opkwamen, desnoods met zachten dwang met het pistool naar huis terugstuurden.

DOLLE DINSDAG

De volgende dag was Dinsdag 5 September, algemeen bekend als Dolle Dinsdag. Heel België was veroverd, de N ederlandsche grens was overschreden,· een groot deel van de Duitschers was de oorlog moede, zij wisten dat het een verloren zaak was, slechts de jongeren, uit de Hitlerjeugd gerecruteerd, waren nog vol vuur, wellicht hield een deel vol, omdat het duidelijk was dat voor deze jongens in een nieuw Duitschland geen plaats zou zijn. Vandaar dat deze desperado 's de spreuk: ,,Liever dood dan slaaf' op hun karren schreven en op de beestenwagens der spoorwegen, waarin zij in de loop der jaren over Europa heen en weer waren geslingerd. De stemming onder het publiek werd steeds vrijheidslievender en onbevangener, velen konden hun baldadigheid niet bedwingen.




In Renkum strooide Hans de spijkers naarstig over de wegen, er werden oranjeartikelen verkocht, de toeloop werd zoo groot, dat de verkoop moest worden gestaakt.




Overal in Nederland was de Duitsche weermacht de kop kwijt, anders zou ook in Ede de zaak van de paardenvordering niet zonder een explosie zijn af geloopen. Veel hoogere bureaux werden ontruimd, er kwam een paniek, stemming en honderden N.S.B-ers vluchtten met hun gezinnen naar het oosten.




Op de Wester Wetering zat Kleine Chris. Hij was Engelandvaarder geweest, hij had aan de overkant een grondige cursus gehad in het gebruik van wapens en springmiddelen en was ergens op de Veluwe neergelaten.

Hij vertelde van zijn reis naar Engeland, hij was over België in Frankrijk terechtgekomen, hij was daar gevangen genomen en ontsnapt, hij was via Spanje, Portugal en Trinidad in het veilige Londen aangekomen. En nu was hij bezig de mannen van de verzetsbeweging les te geven in het gebruik van springmiddelen. Hij was op dezelfde cursus geweest als Lodewijk de Dikke.





Chris en Max vierden de Dolle Dinsdag met het strooien van spijkers zooals Hans in Renkum en honderd anderen in Nederland hadden gedaan, want de instructies luidden, dat men de afmarsch van de Duitschers zooveel mogelijk moest belemmeren, om wagens en buit in Nederland te houden.

DE MOORD TE SCHERPENZEEL

Het spelletje met de spijkers was door velen gespeeld, het had hier en daar aanleiding gegeven tot ongeregeldheden en ook in Scherpenzeel en Woudenberg was het onrustig geweest.




De 13e compagnie Landstorm te Veenendaal kreeg order daarheen een detachement van twaalf man te sturen. Tot dit detachement behoorde ook de onder-schaarleider Severijnse. Het was een kerel van ongeveer 38 jaar, hij was vroeger zeeman geweest en was in de oorlog naar de Landstorm overgegaan. Het was een bruut, die zich in de Betuwe in de buurt van Opheusden had vermaakt met het neerschieten van burgers, die -om hun eigendommen te redden- zich in het spergebied waagden.




Toen Severijnse in Scherpenzeel rondliep, legde hij de hand op een jongeman, die voorbijfietste. Hij bracht hem op het raadhuis, waar hij werd verhoord. Daar er niets uit te krijgen was, belde hij Veenendaal op. De Obersturmführer Schultz kwam zelf en bracht mee den Polizeimeister Wimmer en verder een soldaat Höfte, een Nederlander, die student in de economie was geweest en zeer goed als tolk zou kunnen dienen. Op het raadhuis vonden zij Severijnse met den arrestant. Höfte werd binnengeroepen, hij moest de in beslag genomen papieren vertalen. De meeste brieven, zoowel als de adressen waren in code. De gevangene was volgens zijn persoonsbewijs landarbeider, maar hij had zeer goed verzorgde handen. Zij begrepen, dat het persoonsbewijs valsch was. Zij gingen naar zijn adres, dat op zijn bewijs was vermeld. Hij was daar onbekend.




Wimmer zou hem wel laten praten. Hij dreigde den gevangene te dooden als hij zijn opdrachtgever niet noemde. De man zweeg.

Wimmer zette een stoeltje voor een open kastdeur, hij nam de gasmasker, band van Severijnse, maakte er een strop van, liet den gevangene op het stoeltje klimmen, legde hem de strop om de nek, gooide het einde van het band over de kastdeur en liet dat door Severijnse vast houden. Toen schopte hij de stoel om. De band sneed diep in de hals van het slachtoffer, maar Severijnse kon het gewicht niet houden, hij liet de band los, de man viel op de grond, zijn gelaat was bloedend verwond. Met moeite stond hij op, maar bleef zwijgen. Höfte moest hem in de cel onder de toren brengen en de Dienststelle van de S.D. in Arnhem opbellen.





Nauwelijks een half uur later verschenen twee S.D. mannen met een auto, het waren waarschijnlijk Ahlbrecht en Kühnert. Zij trachtten den gevangene te· verhooren, maar hij bleef zwijgen. Toen ranselden zij hem af, zij sloegen hem op het hoofd, waardoor de wonden weer begonnen te bloeden. Ten slotte namen zij hem mee in de auto, zeggend, dat hij in Arnhem verder verhoord zou worden. Buiten Scherpenzeel gekomen maakten zij hem af met zes pistoolschoten in het hoofd en onderlijf. Zij wierpen den doode aan de kant van de weg en reden naar huis.




De politie van Ederveen, gewaarschuwd, vond het lijk, maar kon het niet identificeeren. Later bleek het te zijn Hans Blankenberg. Hij was student in Delft en behoorde tot de eerste koeriers van de Algemeene Nederlandsche koeriersdienst. Hij werkte voor de verzetsbeweging op het traject Ermelo-Maarsbergen. Zijn berichten waren bestemd geweest voor Capt. King.

HET BAANVAK UTRECHT-EDE ONBRUIKBAAR

De feestvreugde werkte aanstekelijk en de jongens van de groep Maander, buurt besloten zoo mogelijk op het baanvak Utrecht-Arnhem een trein telaten ontsporen. Op 7 September gingen zij erop uit: Aart van Steenbergen met twee broers, Plaisier, Tonny, en twee jongens van den Berg. Zij schroefden een rail los en wachtten op de komst van een trein. Zoodra ze wat hoorden, zouden zij de rail versleepen en er vandoor gaan. Ze troffen het niet, er kwam geen trein en om drie uur rukten ze in.




In hun buurt had een ander ploegje van Maas Grootheest met zijn vriend Roseboom het zelf de willen doen. Ze hadden echter het praten en loop en van de andere ploeg gehoord, ze hadden gedacht dat het Duitschers waren en besloten dan maar een volgende avond terug te komen.

Zoo kwamen zij dus op 8 September weer bij elkaar. Ze begonnen dadelijk een rail los te draaien. Er lag dubbel spoor, ze kozen een van de binnenrails, omdat op die manier de trein over het andere spoor zou vallen en beide lijnen zou vernielen. Kwam er nu een trein, dan behoefden zij de rail maar even te verleggen, de rest konden zij overlaten aan de wet van oorzaak en gevolg.





Er kwam een trein aan, die heel weinig geraas maakte, ze lieten de rail liggen en met een matig gangetje rolden de wagens tamelijk veilig over de losliggende rail. Een tijdje later hoorden zij in de verte iets veel zwaardere naderen. Zij luisterden met het oor op de rail. Vlug de losse rail verwijderd en naar huis.




Zij troffen het want er naderde inderdaad een zware trein, die al heel wat achter de rug had. De heeren kwamen uit Frankrijk, zij waren in Boulogne ingestapt met bestemming: het vaderland.

Door sabotage in het zuiden konden zij niet over Limburg reizen en dus maakten zij een omweg over Nederland.





In Geldermalsen werden zij door de R.A.F. ontdekt en beschoten. De locomotief, een van de allerzwaarste Duitsche modellen, kreeg een klap en legde het bijltje erbij neer. Er werd een electrisch treinstel oud model voorgezet en zoo ging het naar Utrecht en vandaar in de richting Arnhem. Ze waren overtuigd dat ze het gevaar te boven waren, nog maar een heel klein eindje, dan waren zij thuis. Het gezelschap, dat zich in Frankrijk ruim van drank had voorzien, was smoordronken.




De machinist van het Hollandsche treinstel mocht maar 45 km loopen, maar gezien de Engelsche activiteit in de lucht wilde hij zijn huid liefst zoo kort mogelijk blootstellen en hij zette er 20 bovenop. Plotseling schoof zijn treinstel door het grint, hij hoorde achter zich een geweldig gekraak, de zaak stond stil en hij nam de beenen, daar hij ongedeerd was. De locomotief ka telde, zette zich vast in het grint en vernielde beide sporen afdoende. 35 wagens schoven op en in elkaar, daarachter volgden nog 30, die onbeschadigd op de rails waren blijven staan. Deze werden afgehaakt en met een noodmachine naar de Klomp teruggereden waar ze weer in handen vielen van de R.A.F. Er waren 17 dooden en 30 min of meer zwaar gewonden.




De baan was versperd, in Nederland was geen enkele kraan sterk genoeg om deze locomotief te lichten. De kraan zou dus uit Duitschland moeten komen, maar daar was het spoorwegverkeer zoo ontregeld dat ze ervan af zagen daartoe pogingen aan te wenden. Zij wilden de machine laten springen maar begrepen, dat ze daarmee de spoorbaan nog verder zouden vernielen.




Ondertusschen kwam een trein van de Luftwaff e opzetten, die door de ramp niet verder kon. De commandant raasde en tierde maar er viel niets aan te doen.

De Duitschers dachten er aan een groot aantal gijzelaars te grijpen en neer te schieten, maar Dulfer Sr., de deskundige op dit gebied legde uit, dat het onmogelijk was dat spoorwegpersoneel zoo dilletantisch te werk zou zijn gegaan, terwijl commissaris Hulsman plechtig verzekerde, dat dit niet het werk was van de ondergrondsche mannen uit Ede.





De Ortscommandant, wiens koffer al gepakt was om weg te gaan, was niet in de gemoedsstemming om een nauwgezet onderzoek te gelasten, hij ver, moedde dat hij het slot daarvan toch niet zou meemaken. En dus ging tot aller genoegen de zaak in de doof pot, maar deze twee jongens hadden een stukje uitgehaald van strategische waarde want het gebruik van de baan UtrechtEde was voor de Duitschers een vitaal belang.

DE POLITIE GEVANGEN

De Waffen-S.S. was woedend over alles wat er in de laatste tijd in Ede gebeurde en bij het aflossen van de wacht werd er plotseling een inval gedaan op het politiebureau. Alle agenten werden ontwapend en overgebracht naar de S.S. kazerne aan de Langenberg. Daar waren 20 man, onder wie de commissaris. Zij werden in een groote kamer gezet onder bewaking. Het gebod was: Zwijgen.




De Ortscommandant had deze gevangenneming gelast. Hij had aan de politie opgedragen, dat er twee wagens moesten worden gevorderd voor het afhalen van "Langholz". De man, die de telefonische opdracht had gekregen, had er niets van begrepen, hij kende geen enkele Langholz of andere kerel van die naam en had het erbij gelaten. Dus had de Ortscommandant zijn palen niet gekregen, dat was nu weer zoo'n geval van collectieve sabotage, waartegen hij eens flink zou optreden. Hulsman had een onderhoud met de S.S. en kwam terug met de boodschap, dat er niets aan de hand was en zij zich niet ongerust behoefden te maken. Hijzelf werd weer vrijgelaten, maar de anderen moesten allen 24 uur blijven, toen kregen zij hun wapens terug en mochten hun dienst weer gaan verrichten. Het was een storm in een glas water geweest, maar toch een bewijs dat de Duitschers erg zenuwachtig waren.

DE HOLLANDSCHE S.S.

Het loont de moeite even te gaan kijken bij de compagnie Hollandsche S.S., die met zoo gedunde schare naar het zuiden was getrokken. Ze waren gekomen tot aan Merxem en Ekeren, onder de rook van Antwerpen, dat in geallieerde handen was. Daar werden de mannen in de gevechtsloopgraven geschoven. Ze keken elkaar eens aan. Waren ze daarvoor soldaat geworden? Om voor de Duitschers dit vuile werkje op te knappen? Stom, dat ze er niet met de anderen vandoor waren gegaan. Ze loerden rond en toen zij de kans schoon zagen verdwenen vijf van de helden uit de loopgraaf, het waren Joh. Beuk, Johan van Gulpen uit Vaals, Joh. Jurriens uit Arnhem, Gerrit Koenders uit Oosterbeek en Heinrich Tiben uit Gelsenkirchen, die in Lisse woonde.




De volgende morgen keken de anderen rond. Het werd leeg om hen heen, Het valt niet mee, als je een stuk loopgraaf moet verdedigen en je bemerkt ten slotte, dat je er met een handjevol menschen voor staat. Dan kun je beter allemaal inrukken. Daartoe besloten dan ook de vijf volgenden. Het waren Samuel Klaassen uit Noordgouwe, Anton Klekamp uit Breda, Simon van Paeschen uit Lonneker, Tjeerd van der Ploeg uit Amsterdam en Hendrik van

Weeghel uit Hattem. Hun goede voorbeeld werd weer overgenomen door Willem Drenth uit Oude Pekela, de broers Albert en Margius Oosterhof uit den Helder, Marinus den Ouden uit Capelle aan de IJssel en Peter Rothof uit Bergen.




Als we de heeren eens nader bekijken is het geen wonder dat het niet allen helden waren. Zoo was b.v, Jan Berendsen uit Raalte, volgens zijn chef: "geistlich zurückgeblieben, dass er für den Truppendienst völlig ungeeignet ist, auch körperlich ist er zu schwach, er hat ausserdem Senkfüssen, Er formt damit eine dauernde schwere Belastung für die Kornpanie."

Hij was blijkbaar te dom om onder te duiken en werd weer gegrepen, waarop hij in Groningen werd opgeborgen.





Verder deserteerde George Béthune, een jongen van 16 jaar, hij leed aan vallende ziekte, bij zwaar werk werd hij duizelig en verloor het bewustzijn. Herhaaldelijk werd hij door de kameraden buiten kennis in het onderkomen gedragen. Toch werd hij Obergrenadier en omdat hij zoowel voor binnen- als buitendienst onbruikbaar was, werd hij overgeheveld naar de S.D. in Amersfoort. Het pleit voor hem, dat hij zich daar niet toe leende, en toen men het levensgevaarlijk vond, hem chauffeur te maken, en men hem ontslag wilde geven, ging hij er ongevraagd vandoor.




De Duitschers trachtten onze laatste motorvoertuigen weg te halen voordat zij voorgoed weggingen. Na de paarden kwam de vordering van alle motorvoertuigen, personenauto's, vrachtauto's en motorrijwielen. leder die zulk een voertuig bezat, ongeacht of het bedrijfsvaardig was of niet, moest het opgeven ten politiebureele met overlegging van alle papieren.




De burgemeester waarschuwde dat op overtreding de doodstraf stond. 15 September vóór 12 uur moesten de opgaven inkomen. Daartoe leende zich de man, die Nederlandsch officier was geweest. Het zou nog erger worden.

CONTACT MET DE O.D.

In de zomer van 1944 kreeg ik door tusschenkomst van G. H. Ebens, den chef van de staf van den gewestelijken commandant van O.D., contact met de hoogere leiding. De gewestelijke commandant was toen overste J. J. Barendsen. Ook hij is een tijdje daarna gefusilleerd, zijn medewerkers doken onder, en het contact ging weer verloren. Ik kreeg in die dagen soms aanwijzingen.

Een enkele maal bracht een koerier mij rechtstreeks boodschappen, b.v. stempels voor de te maken banden. Ook kreeg ik order de banden in de kortst mogelijke tijd gereed te hebben. Plaisier belastte zich hiermede, de familie van Steenbergen ging aan het werk, van der Woerd uit Lunteren bezorgde ons enkele klossen garen, want er was gebrek aan alles.


Het contact met de hoogere leiding bestond slechts uit de instructies, die ik ontving, waarbij ik sterk de indruk kreeg, dat er twee stroomingen waren, die na elkaar de overhand kregen. De gedachtengang was: Als de Duitschers heengaan, zal de wettige regeering niet op dezelfde dag ter plaatse zijn. Er zal dus een korte periode van regeeringloosheid zijn. Deze moet overbrugd worden door de O.D., die dan zoowel op burgerlijk als op militair gebied de leiding heeft. Die machtiging berustte op de weder van kracht te verklaren staat van beleg, waarvan mij een exemplaar werd toegezonden.





In die wet stond, dat als er ongeregeldheden ontstonden of het te vreezen was, dat deze zouden ontstaan, het militaire gezag de overhand zou hebben boven het burgerlijke. Er was een gestencilde toevoeging bij, waarin was vermeld, dat zoodra de Duitschers heengingen het vanzelf sprak, dat de kans op ongeregeldheden bestond, dus daarop grondde de O.D. zijn tijdelijke macht. Vandaar dat men voor hoofden van de O.D. bij voorkeur officieren of oud-officieren koos. Men kan het er mee eens zijn of niet, maar het was duidelijk.




Ook kreeg ik orders voor het instellen van een censuur, en kreeg ik een schema voor het indeelen van een stafkwartier. Dit zou o.a. bevatten een afdeeling voor militair gezag, een afdeeling voor ordehandhaving, verder bewaking politieke gevangenen, geneeskundige dienst, inlichtingendienst, verbindingsdienst en administratie.

Samen met Schraa, Ko de Nooij en Plaisier ging ik na, welke personen wij voor de verschillende functies zouden kiezen. Voor zo over noodig werd met hen contact opgenomen.





Maar onduidelijker was een latere instructie, die in vage termen eigenlijk vertelde, dat de O.D. ondergeschikt was aan het burgerlijk gezag, en als een soort hulppolitie moest worden beschouwd. Ik achtte dit geheel onjuist, vooral ook met het oog op de order, die ik had gekregen om alle N.S.B.-ers en Rijksduitschers gevangen te nemen. Men had ons indertijd wapens beloofd, maar daarna hadden wij de teleurstellende tijding gekregen, dat we daarop niet moesten rekenen. Wij moesten ons zelf redden maar . . . als ons wapens werden aangeboden, mochten wij daarop niet ingaan. Wel moesten wij de in het district aanwezige wapens registreeren. Ik vroeg mij af, of dit alles ernst was. Ieder, die een wapen bezat, was daarmee uiterst geheimzinnig. Niemand zou bereid zijn, zich bij mij te laten inschrijven. En hoe moesten wij aan wapens komen als we niet mochten ingaan op aanbiedingen van anderen? Daarom was het voor ons ook zoo dringend noodig in de eerste oogenblikken te kunnen beschikken over de hulp van de bewapende politie. En door deze nieuwe strooming zou de politie onder de bevelen van het burgergezag blijven. Hoe kon ik ten slotte de N. S.B.-ers gevangen nemen als ikzelf ondergeschikt was aan het burgerlijke gezag en een burgemeester wellicht tot die maatregel niet wenschte over te gaan?

Ik trachtte een en ander den gewestelijken commandant duidelijk te maken en bij een mondelinge bespreking met· Ebens begreep ik de situatie beter.





Er waren stemmen opgegaan tegen de ,groote macht, die in handen van O.D. was gelegd. Er waren O.D. commandanten geweest, die hoog van de toren geblazen hadden en verkondigd hadden: ,,Als ik straks baas ben, jaag ik dien burgemeester weg en zet een ander op zijn plaats."

Er waren burgemeesters, die zich beklaagden, dat in hun gemeente de een of andere onaanzienlijke persoon tot commandant van O.D. was aangewezen. En op het moment, dat zij alle moeite zouden hebben om in hun gemeente orde en rust te handhaven zou die persoon boven hen worden gesteld en zou, den zij het bevel over politie en brandweer aan hem moeten overdragen.




Ik trok mij van dit alles niet veel aan. Ik had alles besproken met burgemeester Middelberg en Mens, wij zouden als het zoover was, met ons drieën best de leiding riemen en er onderling niet over twisten, wie precies de baas was. Beiden kenden mij en wisten, dat ze zich op mijn bezadigdheid konden verlaten. Maar toch kwam ik even voor moeilijkheden. Ik had voorbereidende besprekingen gehouden met den inspecteur van politie van Kooten en met Job.

We hadden een plan ontworpen om samen met de mannen van O.D. de onbetrouwbare politiemannen te grijpen. Hun wapens konden dan tevens worden overgenomen door de O.D. mannen. Samen zouden zij de N.S.B.-ers op, bergen. Ook hadden wij afgesproken, welke punten daarna bewaakt zouden moeten worden, de beide spoorwegstations, het gemeentehuis, de radiocentrale, het postkantoor en de installaties voor gas, waterleiding en electriciteit.





En nu was plotseling van Kooten bij Baron van der Feltz te Brummen geroepen; deze was officier van Justitie te Zutphen. Hij droeg van Kooten op lijsten over te leggen van de onbetrouwbare politiemannen, hij zou verder orders geven voor verschillende te bezetten punten (dezelfde, die ik reeds had opgegeven). Hij zeide te handelen in opdracht van den nader te benoemen procureur-generaal, hij zou op het gegeven moment de geheele politiemacht in zijn rayon onder zijn rechtstreeksch bevel nemen.

Van Kooten kwam bij mij en vroeg hoe hij moest handelen. Ik gaf hem de raad, open kaart te spelen en te zeggen dat alles in Ede reeds was voorbereid en in orde gebracht.





Intusschen kwam de fusie tusschen de verschillende verzetsgroepen tot stand, waarmee dit netelige punt van de baan was.

Ik bemerkte, dat de nieuwe leiding de moeilijkheden op andere wijze omzeilde. De leiding zag in, dat op kleine plaatsen de commandant van de B.S. wellicht een man van bescheiden formaat zou zijn en niet altijd de juiste representatieve figuur, die men tegenover het burgergezag behoefde. Daarom kwam men tot een splitsing van bevoegdheid.


Naast den plaatselijken commandant kwam een plaatselijk officier voor civiele zaken (P.O.C.Z.), naast den districtscommandant de D.O.C.Z., naast den gewestelijken commandant de G.O.C.Z. en deze mannen konden gekozen worden uit vooraanstaande burgers.





Ik kreeg dus opdracht om een voorstel te doen voor de benoeming van een P.O.C.Z. Ik achtte dit in Ede niet noodig en stelde voor, deze functie zelf te aanvaarden. Mocht het later blijken, dat het werk daardoor te overstelpend zou worden, dan zou ik alsnog een voorstel doen. Ik achtte het niet noodig bij het driemanschap Middelberg, Mens en mij nog een vierde persoon in te schakelen.

Na de fusie kreeg ik van O.D. nog herhaaldelijk orders voor het verrichten van spionage. Om de andere dag moest ik een koerier naar Apeldoorn zenden om bevelen te halen. Ik vermeende dat deze bevelen mij met dezelfde vertraging bereikten als de vorige. Na de fusie was de B.S. ontstaan, die zich zeer goed kweet van de taak van de berichtgeving. De B.S. had eigen zenders en rechtstreeks contact met de geallieerde bevelvoering.


Ik achtte mij niet verantwoord daarnaast deze berichten nog weer naar Apeldoorn te laten brengen, die dan doorgezonden moesten worden naar Amsterdarn, waar ze met groote vertraging ter kennis zouden komen van het geallieerde commando, lang nadat dit reeds volledig was ingelicht. Ik mocht aan dit nuttelooze werk geen koeriers of koeriersters op off eren.




Bovendien ging in die dagen alle contact met de O.D. verloren door het onderduiken van het gewestelijke commando in Apeldoorn. Ik kon mij dus geheel aansluiten bij het werk van de B.S. en in overleg met deze organisatie mijn stafkwartier opbouwen.

HET BAANVAK LUNTEREN-EDE OPGEBLAZEN

Op 5 September, de dag na de gedenkwaardige vergadering bij van der Fliert, was Bill daar samengekomen met enkele vertrouwden van de verzetsbeweging. Er kwam bericht, dat in Scherpenzeel wapenen en springmiddelen beschikbaar waren. De vraag was, hoe men dit alles zou overbrengen onder het spiedend oog van de Duitschers. Bill keek de kring eens rond en vroeg aan Kees den Belg of hij even met de auto meeging om de buit te halen. Zij waren zoo in de stemming van de spoedige bevrijding, dat zij het er zonder verdere veiligheidsmaatregelen op waagden.

In Scherpenzeel vonden zij Lodewijk de dikke en Peter van Scherpenzeel.





Bill kreeg een prachtige stengun met geluiddemper, een partijtje pistolen en een heele zending springmiddelen. Hij ging naar Ede terug, maar hij en Kees hielden voor alle zekerheid hun wapens schietklaar.

Bij de kerk te Scherpenzeel stond een dubbelpost van de Nederlandsche landwacht, kennelijk met de opdracht alle auto's aan te houden en te controleeren. Bill stak zijn hand buiten het portier, maakte de Duitsche groet en riep overtuigend "Heil Hitler", gaf vol gas, waarop de landwachter hem verbouwereerd nakeek.




Er werd dadelijk besloten de spoorbaan Amersfoort-Ede onklaar te maken, liefst tegelijk met de daarop rijdende trein, want sedert het spoorwegongeluk op het traject lJtrecht-Ede was alle vervoer omgelegd over Amersfoort.

Met Max lag Bill de geheele nacht te wachten tusschen Lunteren en Meulunteren, maar er kwam geen trein. De volgende nacht loste Tonny hen af, maar het bleef stil, waarop hij de baan zonder trein opblies.

DE MOORD AAN DE LANGENBERG 16 September 1944

In Barneveld waren twee jongens ondergedoken, het waren A. A.M.C. Meijler uit Goes en M. H. Verkerk uit Amersfoort. Zij hadden de schuilnamen Adri en Ab. Adri was ondergedoken bij C. Lof.

Op Zaterdagmorgen 16 September hield de landwacht huiszoeking bij Lof, de kerels zochten naar auto 's en benzine. Zij kwamen niet verder dan de schuur waar zij een partij koolzaadolie en een Duitsche lederen jas vonden. Zij namen een en ander in beslag en zeiden, dat zij die avond zouden terugkomen om alles te halen.





Toen zij kwamen vonden zij nog een artikel, waarvoor Lof echter een vergunning had, die hij had opgeborgen in zijn bureau in het woonhuis. Terwijl hij wist, dat de landwacht die avond zou terugkomen, had Adri de ongelooflijke slordigheid, zijn wapens te laten slingeren. Zijn pistool lag op het bureau en toen een der landwachters met de vrouw van Lof meeging om de vergunning in te kijken, ontdekte hij natuurlijk het wapen, dat daar open en bloot lag. Er werd verder nauwkeurig huiszoeking gehouden en zij vonden nog een stengun en een paar andere wapens. Het was een toeval dat de springstoffen en het andere gevaarlijke spul in een schuilplaats lagen, die zij niet ontdekten. Ab, die van de huiszoeking had gehoord, kwam uit pure nieuwsgierigheid aanloopen en werd ook gearresteerd.

De beide jonge mannen en de vrouw van Lof werden op transport gesteld naar Ede, de beide jongens bleven daar, de vrouw werd doorgezonden naar Arnhem, waar zij reeds de volgende dag bij de dropping werd bevrijd. (Lof zelf was reeds ondergedoken) .





In de nacht van 16 op 17 September te kwart voor één werd het politiebureau te Ede opgebeld. De S.D. berichtte, dat bij de kazerne aan de Langenberg twee terroristen waren doodgeschoten, de lijken moesten onverwijld worden weggehaald. De agenten van Hoorn en van der Boom gingen met Driessen van het Roode Kruis naar de kazerne, waar de wachtcommandant (een onderofficier van de weermacht] hen de weg wees. Hij bracht hen naar het bosch tegenover de kazerne, aan de andere kant van de weg naar Arnhem, waar zij op 40 m. van die weg de lijken van een paar jonge mannen vonden.




De wachtcommandant vertelde, dat zij door de landwacht te Barneveld waren gearresteerd, .zij waren in het, bezit van wapens geweest, er was hun een kort verhoor afgenomen door de S.D. Zij waren daarop naar het bosch gebracht .en neergeschoten, De eene, Verkerk, had een schot in het hoofd, de kleinere, Meijer, had een schot in hoofd en buik. Beide lijken waren nog warm, de moord had blijkbaar zeer kort te voren plaats gehad.












17 SEPTEMBER 1944 EN WAT DAARNA KWAM

HET BOMBARDEMENT VAN EDE

Het was Zondag 17 September. Ik was nog steeds ondergedoken in Bennekom, eigenlijk was de verwarring onder de Duitschers zoo groot, dat ik veilig kon terugkeeren, maar mijn huis was slecht gelegen. Het had aan alle zijden ramen, ieder die de Kazernelaan afkwam keek er dwars doorheen en mijn naaste omgeving was allesbehalve safe. In het huurhuis woonde een hoog Duitsch officier. Tegenover mij lagen vier villa's. De eerste was bewoond door mevrouw Cruyff, zij was koek en ei met de Duitschers, die daar ingekwartierd waren. Daarnaast waren twee huizen bezet met Duitsche meiden en liet volgende was bewoond door Duitsche officieren. Daartegenover lag het Duitsche hospitaal, waarvan het personeel telkens in mijn tuin liep, zoekend naar eetbare paddestoelen. Achter mij in de Laan 1933 woonde de onderofficier Jansen, die nu een hooge functie had bij de landwacht, in de volgende zijstraat lag het kringhuis van de N.S.B., terwijl de daarnaast gelegen Barbarastichting het stafkwartier van de S.S. was, ook de daarachter liggende scholen waren met Duitsche troepen belegd.

Als ik voor, naast of achter mijn huis zat, was het of ik in een Duitsche garnizoensplaats woonde, overal uniformen, wapens en het vervloekte Duitsche gezang.





Die Zondagmorgen kwam mijn vrouw mij in Bennekom opzoeken. Ik moest 's middags thuis komen, want Sonja zou mij iemand uit Harderwijk brengen, die inlichtingen moest hebben. Ik bracht haar op de fiets een eindje weg en na het hazenpad te zijn overgestoken zaten wij gezellig in het bosch. Het was een schitterende zomerdag, je kon je een oogenblik suggereeren, dat heel het toenmalige leven slechts een booze droom was, waaruit wij zouden ontwaken om als vroeger van het leven te genieten.




De suggestie duurde slechts kort. Boven ons ronkten vliegtuigen, zij teekenden zich prachtig zilverwit af tegen de helblauwe lucht. Wij keken er naar, alsof wij vertrouwde vrienden zagen. Zij vlogen zoo keurig in groepjes van zes.

Plotseling doken de vertrouwde vrienden omlaag, wij hoorden vlak bij ons het fluitend geluid van neerschietende bommen en dadelijk volgden de ontploffingen, die de grond deden schudden. Wij kropen in de kuil van een gerooide boom, wachtten even en verlieten toen overhaast de gevaarlijke omgeving. Pas later hoorden wij, dat Het Roode Kruis daar in het bosch vijf dooden en vier gewonden had geborgen.





Wij kwamen op de Bennekomscheweg. Gedekt onder het zware bladerdak trok een goederentrein langzaam op in de richting van Ede. Wij gevoelden er niets voor, samen met dit mikpunt verder te fietsen en langs een omweg reed mijn vrouw naar huis, terwijl ik naar Bennekom terugfietste voor een haastig middagmaal. Daarna ging ik naar Ede, er werd weer druk gevlogen en ik gaf er de voorkeur aan, een omweg te maken over de Maanderbuurt. Ik kwam enkele boerenkarren tegen, waarop zwaar gewonde mannen en vrouwen lagen, uitgestrekt op een paar bossen stroo. Kleeren en gezichten waren grauw van kalkstof en gruis, het gelaat was pijnlijk vertrokken, zij waren zeer voorloopig verbonden. Een half gekleede vrouw droeg een corset, van bloed doorweekt.

Ik hoorde dat de geallieerden de Enka, de Twijnstraat en het begin van de Parkweg hadden gebombardeerd, er waren veel verwoestingen aangericht, er waren ook veel dooden en gewonden. Deze menschen werden vervoerd naar een boerderij, die tot noodziekenhuis zou worden bestemd.





Thuis kreeg ik het aangekondigde bezoek, wij handelden alles vlug af en toen de gasten nog even talmden en de vliegtuigen weer laag overkwamen stelde ik de keus: weggaan of mee naar de schuilkelder.

De gasten verkozen heen te gaan, nauwelijks hadden zij mij verlaten of ik hoorde de vliegtuigen weer boven ons. Dadelijk volgde het fluiten van de projectielen en nog had ik de onderste trede van de keldertrap niet bereikt, of alles trilde onder de ontplof fingen. In de naaste omgeving hoorde ik het geraas van brekend glaswerk en neerstortende dakpannen en in het bosch achter mijn huis een hard gekraak.





Het bombardement duurde met tusschenpoozen anderhalf uur. Eindelijk werd het stil. Wij gingen naar boven. In het huis was geen ruit meer heel, de pannen lagen overal verspreid, de sloten en paneelen waren uit de deuren geslagen, de buitenmuren hier en daar gescheurd, de binnenmuren af gebrokkeld en ontzet. In het mooie boschje achter mijn huis waren de zware boomen als lucifers af geknapt of ontworteld. En om en boven dit alles hing een grauwe nevel van kalk en steengruis, die het zonlicht vaal en gebroken doorliet.




De huizen in de Laan 1933 tegenover het mijne hadden het zwaar te verantwoorden gehad, de verder gelegen huizenblokken waren grootendeels onbewoonbaar. De katholieke kerk aan de Stationsweg en de huizen in de Padberglaan daarachter waren een groote puinhoop. Het hotel Terminus was geheel verdwenen, de twee noodwoningen achter ons huis waren als kaartenhuizen ineengestort. Uit een schuilloopgraaf waren veertien dooden gehaald.




Van Duitsche afweer was niets te zien of te hooren geweest. Door het bombardement waren de straten overal opengereten, de buizen van water, leiding en gas stukgeslagen, de electrische kabels vernield. De directies namen dadelijk maatregelen, alles werd af gesloten, wij waren verstoken van gas, water en electriciteit.




Juist op die dag had de regeering de spoorwegstaking gelast, waaraan het personeel prompt had gehoorzaamd. Er liep dus geen trein meer, er kwamen geen couranten meer, wij waren geheel afgesloten van de buitenwereld en daar er geen electrische stroom was, konden wij niet meer naar de radio luisteren. Vergeefs vroegen wij ons af, wat de reden van dit bombardement kon zijn geweest. Behalve een paar treffers op· de kazerne aan de Langenberg en op de artilleriekazerne, was er aan militaire gebouwen geen schade aangericht, ook de spoorbaan had niet geleden.

DE DROPPING BIJ ARNHEM

Op Zaterdag 16 September stonden op de Engelsche vliegvelden drie afzonderlijke groepen der airborneforces gereed. Deze luchtlandingstroepen hadden opdracht zich meester te maken onderscheidelijk van de bruggen bij Grave, Nijmegen en· Arnhem. Daarna zou het Tweede.Britsche leger uit Eindhoven in snelle marschen over deze bruggen dwars door de Veluwe trekken en de lijn Arnhem-Zuiderzee bezetten en tevens met een groep in oostelijke richting doorstooten.

Met één slag zou West Nederland van Duitschland zijn gescheiden. Aan dit plan waren groote risico's verbonden. In de eerste plaats kon het plan slechts gelukken als de drie bruggen veroverd werden en verder zou de corridor voorloopig zeer smal zijn, terwijl aan weerskanten daarvan sterke Duitsche leger,machten lagen, die de geheele aanvoer van het 2e leger konden afknijpen.





Twee derde van de troepen zou Zondagmorgen om 10 uur vertrekken, de rest zou Maandag volgen. Generaal Urquhart, de leider was vol goede moed. ,,If the plan succeeds, then it will just be a matter of getting on the roads and driving straight toBerlin".Mocht het niet gelukken en de bruggen niet genomen worden, ,,three broad rivers will separate us from any hope of relief by the second army."

Hij voorzag, dat alles aankwam op het doorzettingsvermogen van dit eerste echelon, als Maandag ook het tweede echelon zou zijn geland, ,,everything should be all right."





De mannen traden Zondagmorgen aan in de groen gecamoufleerde uniformen, met roode baret op. Sterlingbomhers en Horsagliders gingen de lucht in. Allen zaten als in de trein, hetzelfde snorrende geluid, dezelfde trilling, zij rookten hun sigaret en lazen hun Zondagochtendblad.

Boven het Kanaal werd geen tegenstand van vijandelijke vliegers ondervonden, zij passeerden de Nederlandsche kust boven Zeeland. De mannen met hun roode baretten vlogen verder, een enkel stuk afweergeschut opende het vuur, een sterling stortte met beschadigde vleugel omlaag. De spanning steeg, .zij naderden het doel, de omgeving van Arnhem. De gliders gooiden de lijn los, remden, draaiden bij en landden in kool- of aardappelveld.


Dozijnen machines werden aan de grond gezet. Een enkele met een zware jeep aan boord sloeg over de kop, ongedeerd kropen de mannen eruit. Snel werden de staarten losgemaakt en afgenomen, als gebroken speelgoed lag alles dooreen. Bij honderden landden onderwijl de parachutisten in de velden. Zij vielen uit de Dacota 's; de blauwe, roode en gele valschermen ontplooiden zich als zooveel gekleurde reusachtige bloemen in het gouden zonlicht, nagenoeg ongedeerd kwamen allen omlaag.





De troepen werden verzameld. In Oosterbeek werd Hartenstein tot stafkwartier ingericht, het landingsterrein moest worden beveiligd, daar zouden Maandag de andere mannen moeten landen. Er werden twee brigades uitgezonden, de eene rukte op naar Arnhem om de daar neergekomen parachutisten te versterken, de andere brigade marcheerde af in de richting van Ede, om het landingsterrein in westelijke richting te beveiligen.

Ieder was tevreden. Generaal Urquhart zei, dat deze Ianding de beste was, die hij ooit had meegemaakt.


De manschappen wisten dat het een hachelijk moment was, de Duitsche weerstand was veel sterker, dan zij hadden verwacht, Gedurende de nacht waren zij omringd door de Duitsche zoeklichten, die de hemel afzochten. Aan alle kanten ratelden de Duitsche mitrailleurs, soms op slechts 200 m afstand. Overal zaten de Duitsche patrouilles en scherpschutters.


Wel waren de bruggen bij Grave en Nijmegen veroverd, maar in Arnhem was dit nog niet gelukt.





Elke oorlog herbergt risico en toen de Engelschen het plan doorvoerden, waren zij niet voldoende op de hoogte van de wijzigingen in de dislocatie der Duitsche troepen, die zich in het laatste moment hadden voltrokken.

De Hohenstauff en divisie was als gevolg van de geallieerde successen uit het zuiden teruggetrokken en over Maastricht en Venlo naar het noorden gemarcheerd. In de buurt van Arnhem werd deze aanzienlijke en zeer sterke S.S., macht met veel pantsermateriaal aan beide zijden van de IJssel gelegerd. Reeds waren daar ongeveer 4000 man gesignaleerd, terwijl in de buurt van Oosterbeek een zeer sterke artilleriemacht met 12 cm geschut legerde. Wij kunnen veilig aannemen, dat de Duitsche troepensterkte te Arnhem en omgeving in de week vóór 17 September met ruim 5000 man elitetroepen was vermeerderd.

Arnhem had Zondagmorgen driemaal noodeloos luchtalarm gehad, daarop was om één uur een bomaanval gekomen, gericht op de Duitsche kazerne en opslagplaatsen. Op verschillende punten in de stad ontstond brand, de burgers vluchtten in hun kelders, bij de Rijnbrug kwamen parachutisten neer. Ook ten westen en noordwesten van de stad kwamen ze omlaag.





Een groot deel van de Duitschers vluchtte op gestolen fietsen, hooge Duitsche autoriteiten grepen inderhaast hun koffers, de N.S.B. ging er eveneens vandoor, de Duitschers bliezen de Uloschool aan de Hezelberg op, alle lichtgewonden uit het lazareth namen de beenen, ook de S.D. koos het hazenpad.

De telefoon was nog intact, de bevolking vernam dat ook in Heelsum en Oosterbeek Tommies waren geland. In de binnenstad hield de S.S. nog stand, de Engelschen rukten op naar de Rijnbrug en bezetten de uitgang daarvan.


De Tommies zaten tusschen twee vuren, want aan de overzijde in de Betuwe lag een vrij sterke troepenmacht. Tusschen beide lag de brug als een stuk niemandsland. De Duitschers waren overtuigd, dat zij zouden verliezen, want die avond lieten zij hun munitiedepot aan de Galgenberg in de lucht vliegen.


De strijd duurde voort op Maandag, een deel der Engelschen hield stand aan de brug, het was een troep ter sterkte van een bataljon, twee andere bataljons waren, afgescheiden van elkaar elk omsingeld, zij konden zich niet vereenigen met de troep aan de brug. De Duitschers kregen telkens versterking, de Engelschen zaten op kleine stukjes grond samengeperst, de nieuwe versterkingen, die zij uit de lucht kregen, kwamen in het vijandelijk kamp neer en werden onschadelijk gemaakt.


De Duitschers doorzochten de huizen, vermoedden zij ergens de aanwezig, heid van Tommies, dan werd het huis in brand gestoken.





Het was voor de Engelschen onmogelijk de brug te veroveren. Als het tweede leger mocht doordringen in de Betuwe, dan zou het moeten vechten voor de verovering van de brug, in plaats van die gereed te vinden voor de overtocht. Van een snelle opmarsch naar de Zuiderzee kon geen sprake zijn. Steeds nauwer werden de Engelschen aan de brug samengedrongen, elke poging om uit Oosterbeek door te dringen mislukte.

De Duitschers in de Betuwe trachtten de brug te doen springen maar de laatste Engelschen, die nog stand hielden, deden een uitval. Zij haalden de lading weg, het was hun laatste moedige daad, zij werden door de overmacht overrompeld. Zij sneuvelden of werden gevangen genomen. De anderen vochten vergeefs door. De binnenstad brandde, de Sint Eusebiuskerk met de prachtige toren werd een puinhoop.


De bewoners vluchtten in paniek, zij bivakkeerden op de steenfabrieken in Huissen, in de boerderijen van het Openluchtmuseum, een deel vluchtte naar naburige dorpen.





De Duitschers en Hollandsche S.S. sloegen aan het plunderen. In een oog, wenk waren uit de winkels alle levensmiddelen en textielwaren geroofd. Met Roode Kruis-wagens werden de gebouwen van Vroom en Dreesman leeg, gehaald, daarná werd het groote gebouw moedwillig in brand gestoken.

De opperste leiding in het stafkwartier te Hartenstein had gedaan wat mogelijk was. Wat gemist kon worden, was met jeeps vol munitie naar de Arnhemsche brug gestuurd.





Om tien uur 's morgens naderden vliegtuigen. De mannen herademden, dat was het tweede echelon, dat de redding moest brengen. Het waren helaas de Messerschmidts, die het geschutvuur openden. Waarom kwam de versterking niet? Was er grondmist in Engeland? Eindelijk om over twee kwamen zij opzetten en weer kwamen bij Wolfheze de gekleurde parachutes omlaag. Snel werden de staarten van de gliders af genomen, de rails uitgelegd, de jeeps rolden naar buiten. Het verzamelpunt was het krankzinnigengesticht,




Aan alle zijden klonk het mitrailleurvuur, de projectielen der mortieren vlogen over hen heen. Een deel werd die avond verder gezonden naar Arnhem, er werd opgerukt in een lange colonne. Naarmate men verder kwam werd het tempo langzamer, aan het hoofd werd steeds sterker tegenstand ondervonden. Er werd halt gehouden, het was niet mogelijk door te breken. De troep trok terug en groef zich in langs de spoorbaan. De nacht was onrustig, voortdurend vuurden de Engelsche mortieren en kanonnen om zich de vijand van het lijf te houden.




Dinsdag kwamen veel Polen ter versterking, maar ook de Duitsche tegenstand groeide met het uur, de vijand was de schrik en de verrassing te boven, er was een kring van afweergeschut opgesteld en door deze nachtmerrie van vuur moesten de versterkingen worden aangevoerd. Op een oogenblik kwamen zeven toestellen tegelijk brandend omlaag.




De Duitschers brachten steeds meer geschut in stelling en ook de Luftwaffe kwam in steeds grooter aantal opzetten.


De jongens vloekten op de experts, die hadden verzekerd dat de Duitsche luchtmacht was opgeruimd. Die nacht kwam een officier van de R.A.F. binnen, hij had met een glider een noodlanding gemaakt in de Betuwe, met één man was hij met een jeep aan de pont gekomen, zij hadden geen Duitscher gezien en waren overgevaren. Het was een troost te bedenken, dat de bevriende tanks met de pont konden worden overgezet als de brug niet kon worden veroverd.




De troep, die Zondag van het landingsterrein naar het Westen was opgerukt, bevrijdde ook Renkum. De vlaggen werden uitgestoken, de mannen van het verzet kwamen met hun armbanden te voorschijn, de Engelsche patrouilles drongen bij Ede door tot de Ginkel, maar ook daar was de weerstand van het garnizoen Ede te groot.




Na een nachtelijk straatgevecht werd Renkum op 18 September weer Duitsch. De brigade, die Maandag landde had het verband moeten leggen tusschen het stafkwartier in Oosterbeek en de troepen aan de brug te Arnhem. Het was niet gelukt. Van de twee bataljons, die op marsch gingen keerden slecht 150 man terug, zij hadden hun gewonden onverzorgd in de bosschen moeten achterlaten.




Er was nog een lichtpunt; in de Betuwe had men duidelijk geschutvuur gehoord. Zou het tweede leger in opmarsch zijn en hen bevrijden?

De Duitschers vielen steeds krachtiger aan. Woensdag brachten zij zelf raketbommen en vlammenwerpers in het gevecht.





Woensdag om 2 uur kwamen weer Sterlings met versterkingen. De mannen beneden zwaaiden, met lappen om hun plaats aan te geven, maar het afweergeschut dwong de vliegtuigen op groote hoogte te blijven, de parachutes zweefden ver weg, veel parachutisten kwamen achter de Duitsche linies neer of werden door de scherpschutters doodgeschoten voordat zij de grond hadden bereikt ..




De radiopost van het tweede leger gaf enkele onverstaanbare berichten. Om zes uur verspreidde zich het gerucht, dat er patrouilles van het tweede leger aan de overkant van de rivier waren en onderwijl kwam ook het radiocontact in orde, de artillerie van het tweede leger zou met haar vuur te hulp komen. Maar wat baatte deze steun? Het doel was niet bereikt, de troep in Arnhem was verloren gegaan, de troep die tegen het westen moest beveiligen was teruggetrokken en de laatste resten van het leger zaten nu samengedrongen in Oosterbeek op een vierkant van 1500 m zijde, waarin zij van alle kanten vuur kregen. Dat was het droeve resultaat van vier dagen strijd.




Donderdagmiddag richtten de Duitschers luidsprekers op, zij gaven eerst Jazzmuziek en vertelden daarop dat er van de Engelsche troepen maar 3000 man over waren. Zij drongen erop aan, dat zij zich zouden overgeven. Als antwoord werden de luidsprekers krachtig onder vuur genomen.




De oever en de uiterwaarden lagen onder Duitsch mitrailleurvuur, er waren geen troepen over om de verbinding met de rivier te herstellen.

Het was vochtig en kil, over het terrein hing een zware mist. De mannen lagen onder overstelpend artillerievuur. Zij zochten hun heil onder in de loop, graven of in de kelders van de tot puin geschoten huizen. Om 5 uur kregen zij het bericht, dat het tweede leger op de flank zou komen van de Polen, die op de zuidelijke oever lagen.


Zaterdag was het na een regenochtend in de loopgraven bijna niet meer uit te houden. De mannen groeven zich dieper in, hetgeen door de lage grond, waterstand gemakkelijk kon gebeuren. Na elke laag Duitsche projectielen bleven een paar dooden liggen en werden een paar gewonden weggedragen, de ambulance-jeeps reden steeds heen en weer.





De ruimte, waarop de troep was samengedrongen was zoo klein, dat de Duitsche projectielen dikwijls over het kamp heenvlogen en aan de andere zijde onder de Duitschers verliezen veroorzaakten. In Weverstraat, Kneppelhoutweg en van Borsseleweg werd de strijd van huis tot huis gestreden, de woningen veranderden in puinhoopen. In het stafkwartier zaten allen in de kelder, een enkele post stond boven achter de gebarricadeerde vensters, want ieder dacht dat de Duitschers tot een laatste stormaanval zouden overgaan. Overal in het rond loerden de Duitsche scherpschutters, schietend op alles wat zich bewoog. Slechts enkele huizen in de onmiddellijke nabijheid van het stafkwartier waren nog bezet, overdag was het onmogelijk die ruimte van minder dan honderd meter te doorloopen. In de kelder zat de radioman met spanning over zijn toestel gebogen, steeds hopend op het bevrijdende bericht van het tweede leger.

In de middag steeg de heftigheid van het granaatvuur weer, het tweede leger kon niet te hulp komen, het had zelf te worstelen met onoverkomelijke moeilijkheden. Het weer bleef regenachtig, de luchtmacht kon geen bijstand verleenen.





Maandagmorgen was een bataljon Polen van het tweede leger over de rivier te hulp gekomen. Het was of alles tot mislukking was gedoemd. Een deel kwam onder krachtig artillerievuur, een ander deel dreef te ver stroomaf en kwam tegenover een sterke Duitsche stelling terecht. De troep werd met zeer groote verliezen uiteengeslagen. De toestand werd met het uur meer kritiek, de Duitschers vielen over de geheele linie aan, gelukkig slaagden zij er niet in ergens. door te dringen. Er kwam gebrek aan voedsel, de troepen in de voorste linie hadden in vier dagen geen warm eten gehad. Hier en daar trachtten de mannen onder hun dekzeiltjes nog wat te koken. Er kwam ook gebrek aan drinkwater. De eenige goede put lag onder bereik van de Duitsche scherpschutters. De emmer was met kogels doorzeefd.




Die dag kwam de order, zich door den vijand heen te slaan en over de Rijn terug te trekken. Het bericht werd voorloopig alleen aan de commandanten bekend gemaakt. De troep moest tot het laatste oogenblik stand houden, de marconisten en oorlogscorrespondenten gingen door met het seinen van hun berichten. De krijgsgevangenen werden onder in een diepe loopgraaf gestopt, daar het granaatvuur steeds heviger werd.

Die avond werd met kleine troepjes afgemarcheerd. Het was tien uur" Majoor Roy Oliver kreeg opdracht eenige noncombattanten over te brengen, het waren twee censors, drie oorlogscorrespondenten, drie persfotografen, vier marconisten en een expert van de radio-location, wiens toestel in stukken was geschoten. Een van de correspondenten sloeg, alvorens af te marcheeren, zijn schrijfmachine met een houweel aan gruzelementen. Allen kregen de opdracht, hun schoenen te omwikkelen met stukken van dekens, zij knoopten hun jas los en elke volgende nam een jasslip van zijn voorganger in de hand. Voorop liep Roy Oliver met een klein lichtgevend kompasje in de hand. ZtJ trokken door de uiterwaard, twee kleine landingsbooten voeren heen en weer. In afwachting van hun beurt lagen de mannen languit in de modder, het stortregende. Zoo waren ook de anderen op pad gegaan. Met de grootste omzichtigheid slopen de mannen verder, na het bereiken van de Benedendorpsweg werden zij door enkele gidsen verder geleid, door gaten in de heggen kwamen zij in de uiterwaarden, waar witte banden waren gespannen om verder de weg aan te geven.





Het Duitsche mitrailleurvuur had tijdelijk opgehouden, van die pauze moest worden gebruik gemaakt om de oever te bereiken. Het pad liep langs vele dooden, enkele gewonden smeekten hen mede te nemen, maar er was geen plaats in de booten, morgen zou het achtergebleven Roode Kruispersoneel hen verzorgen, als zij dan nog hulp behoefden .

Allen lagen aan de waterkant, wachtend tot de boot ook hen zou opnemen of een nieuwe laag van de Duitsche mitrailleurs een einde aan hun leven zou maken. Zij waren tot het gebeente verkleumd en doornat, de doorgestane ellende van de laatste dagen had hun zenuwen tot het hoogste gespannen, nu was er niets meer over dan een troepje verlatenen, zij hadden slechts de vage hoop behouden, de overkant van de rivier te bereiken en daar in veiligheid te zijn. Een enkele goede zwemmer kon de spanning niet langer verdragen, hij wierp helm en stengun weg en ging te water.


De meesten bereikten veilig de overkant, de verzamelplaats was Driel, waar een glas rhum werd verstrekt. Daardoor gesterkt werd naar Nijmegen gemarcheerd, 8000 mannen hadden aan het krijgsbedrijf deelgenomen, slechts 2000 hadden de terugtocht aanvaard. Dit was het einde van de onderneming, die .zoo goed doordacht en voorbereid was.


Wanneer Arnhem niet plotseling zoo sterk bezet was geweest, zou de onderneming zijn geslaagd, die de strijd om Nederland met vele maanden zou hebben verkort en het deel ten Noorden van de groote rivieren met één klap zou hebben bevrijd.





Het gedeelte van het mooie dorp Oosterbeek, waar deze strijd werd uitgevochten, Ieverde de droeve bewijzen van de felheid daarvan. Van het postkantoor was nog slechts een deel van de voorgevel te vinden, het inwendige was een puinhoop; de hervormde kerk aan de Benedendorpsweg had slechts zijn geschonden muren behouden. Een enkele koperen kroon hing nog aan de versplinterde binten, de andere lagen onder de brokken steen vergruizeld, tegen de eene buitenmuur stond nog de preekstoel onbeschadigd. Van de huizen in dit deel van het dorp was geen enkel meer bewoonbaar.

Te midden van de chaos stond een enkele stukgeschoten Tijger-tank, of een Engelsch kanon, overal lagen de hulzen van verschoten munitie verspreid en de stapels projectielen, die onverschoten waren achtergelaten. Daartusschen lagen de lijken van Engelschen, Polen en Duitschers.





Drie dagen later verscheen Churchill voor het Lagerhuis om verantwoording van dit krijgsbedrijf af te leggen.

Hij zei, dat de omstandigheden zeer moeilijk waren geweest. Voor hen, die rouw droegen was het een troost, te weten dat de opoffering niet te vergeefs was geweest. Twee belangrijke bruggen bij Grave en Nijmegen waren onbeschadigd in Engelsche handen gevallen, en in de Betuwe was een sterk bruggehoofd gevormd. De volharding van hen, die het overleefden en de opoffering van hen die vielen, waren niet voor niets geweest.


Churchill liet zijn blik gaan over de leden van het Lagerhuis, die met gespanoen aandacht zijn woorden volgden en nog eens herhaalde hij: ,,Not in vain.'

DE HULP VOOR DE PILOTEN

Ik kan onmogelijk een volledig beeld geven van de hulp aan de piloten en parachutisten. Vele helpers zullen hun namen hier niet terugvinden en zeggen dat ik aan enkelen een lof toezwaaide, waarop ook de anderen recht hadden. Hun oordeel zal volkomen juist zijn. Ik kan slechts hier en daar een greep doen en enkele namen noemen.




Gaarne kies ik uit de velen in de eerste plaats de Vries II. Ik geef hem die II ter onderscheiding van de Vries, een der leiders van de ondergrondsche beweging. Daar hij verbonden was aan het Roode Kruis, kon hij een werkzaam aandeel nemen aan de verzorging van de gewonden, maar ook tusschen de bedrijven door aan het vervoeren en onderdak brengen van andere Tommies. Ik heb hem leeren kennen en waardeeren, toen wij samenwerkten voor de honderden vluchtelingen, die later na de ontruiming van de Noorder Rijnoever, door Ede trokken.

Hij was die Zondagmorgen van 17 September opgeschrikt door het bombardement en hij zag hoe de Enka, waaraan hij zijn ziel had verpand, in brand stond. De fabriek had zeer veel treffers gehad en brandweer, en bergingsploegen waren hard aan het werk.





In de nacht van 17 op 18 September kreeg van Oosterbeek, een transport, leider van het Roode Kruis, bericht van Dr. Offerhaus, dat in de omgeving van Blokpost 20 drie gewonde Engelschen lagen. Van Oosterbeek verzocht aan den Roode Kruisman Leijenhorst en aan van de Pol mee te gaan. De laatste stelde paarden en wagen ter beschikking. Bij de Roode Kruispost aan. de Stationsweg vonden zij de Vries II, die aanbood mee te gaan.

Na het passeeren van de Duitsche linie vonden zij een troep Tommies van een paar honderd man onder een officier. Het bleek dat er niet drie, maar negentien gewonden waren. Op de wagen was slechts plaats voor negen man. De commandant gaf een eindweegs een patrouille mee. Toen deze terugkeerde, wenschten zij elkaar "Good luck".





Reeds na enkele minuten klonk het: ,,Werda. Was haben Sie da?', ,,Verwundetentransport.,,

De colonne mocht doorrijden, maar werd even later opnieuw aangeroepen.


Het was een troep Duitschers en Hollanders dooreen, ze waren inderhaast op fietsen uit Haarlem gestuurd om in de strijd te worden ingezet.


De colonne mocht niet verder, moest ruim een uur wachten.





Een officier kwam en zei: ,,Ha, jongens, dat is een goede vangst." De Tommies moesten hun wapens afgeven en de officier zei: ,,Wat mij betreft, schoten wij die lui dadelijk dood. Dat zijn de moordenaars van onze vrouwen en kinderen."

Een drietal, dat nog kon loopen, moest uit de wagen komen om verhoord te worden. Alles gaf weer een oponthoud van anderhalf uur. Ten slotte mochten zij doorrijden naar het Duitsche noodziekenhuis aan de Hullenberg, waar de patiënten werden afgeleverd. Het was vijf uur in de morgen toen de colonne thuis kwam.





De eerste Hollandsche vluchtelingen kwamen langs de spoorbaan aanzetten. Een deel werd voorloopig gehuisvest, de rest werd doorgezonden naar Veenendaal. Ook langs de Rijksweg stroomden de stumpers in grooten getale naar Ede. Ook in dat deel van het dorp hadden de helpers de handen vol.

De eerste Engelsche krijgsgevangenen werden binnengebracht. Eén ervan had een schot door de dij en de Vries vroeg vergunning hem te verbinden. Het werd geweigerd, de bevelvoerende officier, een Hollander, Bronkhorst genaamd, zei, dat er wel voor gezorgd zou worden. Bronkhorst vond het noodig, daaraan een korte leering te verbinden en zei: ,,Jullie hebt je tijd niet goed begrepen, maar nu is het waarschijnlijk te laat om het nog te herstellen."





De Vries antwoordde, dat hij alleen als Roode Kruisman kwam en dat dit niets met politiek had te maken.

Bronkhorst achtte zich geroepen uit te leggen, dat hij Germaan was, en toen de Vries zich liet ontvallen, dat hij dan als Hollander had afgedaan, werd de andere zoo boos, dat de Vries vermeende, niet al te vast te moeten rekenen op zijn Roode Kruis-onschendbaarheid en zich distantieerde.


Na een tijdje kwam Bronkhorst met excuses en verzocht, de verzorging van de troep op zich te willen nemen.





Het aantal gevangenen was intusschen sterk vermeerderd en samen met wat helpstertjes werden de mannen voorzien van water, brood en vruchten. De dankbaarheid was groot en de helpstertjes kregen chocolade en bonbons. Ook verscheen er eindelijk een Duitsch hospitaalsoldaat, die de gewonden verbond.




Woensdag werd de stroom burgervluchtelingen aanzienlijk grooter. Wolfheze moest evacueeren, het dorp lag grootendeels in puin, nadat het een paar malen Engelsch en Duitsch was geweest.

Er kwamen ook Tommies, die door de Vries verbonden werden, ze waren meestal goed voorzien van verbandmiddelen. Enkelen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het hotel Welgelegen werd te klein en de gevangenen marcheerden naar de Bergansiuskazerne.


De Vries kreeg een Bescheinigung, hij mocht voor voeding en voor de rest zorgen, maar het werd hem verboden met de mannen te praten. Hij zei, dat hij dan zijn werk niet kon doen en legde zijn functie neer. Zij zaten met de handen in het haar, want ook de Duitsche wacht at van de goede gaven mee en de order werd ingetrokken.





Dinsdag 26 September werd een groot deel van de gevangenen af gevoerd, ze waren zeer dankbaar voor de verstrekte hulp.

Onder hen, die zich onder de vlag van het Roode Kruis inzetten voor het transport van de gewonde en niet-gewonde parachutisten, bevond zich ook


mevrouw Nijhof met zoon en dochter. Langs allerlei slinksche wegen werden de parachutisten in veiligheid gebracht.


Onmiddellijk na de luchtlanding was mevrouw Nijhof ter plaatse. Bij Wolfheze had zij direct contact met de mannen van de Airborne-division. Later spoorde zij in de bosschen van Heelsum en Renkum velen op en met haar medewerkers bracht zij hen bij Doorwerth met een roeiboot over de Rijn .





In Ede terug, zette zij het werk voort. Meermalen zat zij op de bok van de wagen. Soms waren de Duitschers nieuwsgierig naar de lading, maar deze "Roode Kruiszuster" was de kerels steeds te slim af. Met de wagen op weg naar Ede doken rechts en links Duitschers op, die zich aan de wagen vast, klampten en zich met hun fietsen lieten voorttrekken. Natuurlijk lagen onder het dekzeil een aantal parachutisten. Zij verzocht de moffen, haar vermoeide paard niet extra te belasten. Zij lachten, maakten grappen en bleven aan de wagen hangen. Bij het Planken Wambuis gekomen zei zij: ,,Hier stoppen wij, dan kunnen wij het paard even laten drinken." De Duitschers reden door, het gevaar was bezworen.




Op zekeren dag kwam bericht, dat bij van den Berg op Kwadenoord twee parachutisten zaten. Het waren Capt. Wainwright en luitenant Adams. Zij werden door zuster Doeke (Mevr. Aalwijk-Abma) en de Vries II afgehaald en bij mevrouw Nijhof gebracht, waar zij bleven tot de crossing.

In die buurt zaten nog drie parachutisten, Jenkins, Grainger en Steadman, die door mevrouw Nijhof met de wagen van van de Pol werden gehaald. Het was een hachelijke onderneming, het krioelde van de moffen. Zij nam ook dit drietal in haar woning op en gaf hen later door aan zuster Doeke, bij wie zij tot de crossing bleven.


Samen met Wainwright ging mevrouw Nijhof dikwijls in het spergebied verkennen, de Engelschman ging daarbij steeds voor doof stom door.





Niet alleen de bewoners van Ede waagden hun leven met het verzorgen en onderbrengen der parachutisten en piloten. De bewoners van Arnhem, Bennekom, Lunteren en andere plaatsen deden niet voor hen onder.

Volgens Ries Jansen werkte Zeilmaker, de burgemeester van Renkum, samen met de S.D. Hij schreef uitgebreide rapporten over de personen, die rondliepen in de buurt van het Planken Wambuis en contact hadden met de Engelschen.


In Bennekom berustte de leiding bij de L.O., van der Schoot en Paul de Nooij verzamelden de adressen en als zij vernamen, dat ergens parachutisten zaten, brachten zij hen op veilige plaatsen.





Ik zal slechts enkele gevallen noemen. Cyril William Buckman van de R.A.F. was 20 September neergeschoten. Op eigen gelegenheid belandde hij bij Gundersen, een Noor aan de Keijenbergscheweg. Deze nam hem in huis op, tot hijzelf inkwartiering van een S.S. officier kreeg, waarop Buckman verhuisde naar Beekhuizen, Van daar werd hij door Henk II naar mevrouw Nijhof aan de Berkenlaan gebracht; Tonny transporteerde hem later naar Aart Roelofsen in Lunteren. Hij bleef daar tot hij op 23 October over de Rijn ging.




Bij Steenbergen aan de Krommesteeg werden 2 parachutisten ondergebracht, Robert Law en Fred Padley, benevens de piloot D. N. Cook. De eerste twee waren daar gebracht door Dr. van Omme en den agent Klein; H. Folmer uit Wolfheze had hen opgepikt. Cook was gedaald in het Heidepark, hij kwam bij van Hal aan de Vossenlaan, waar hij overdag verbleef, 's nachts had hij een onderaardsche schuilplaats. Hij bleef daar tot er S.S. inkwartiering kwam, toen ging hij naar van Steenbergen, waar hij bleef tot aan de crossing.




Bij van Steenbergen aan de Dickenesweg 4 zaten ook verschillende mannen.

Toen de zoon Gerrit hoorde van het neerdalen van de parachutisten, ging hij er dadelijk op uit. Hij kwam Fred Hale tegen, een Amerikaansch vlieger, die op 18 September was neergeschoten. Hij nam hem op de fiets mee naar huis en met zijn broer haalde hij nog 4 man. Moeder voorzag hen van eten, zij gingen er weer op uit en vonden bij de Papekamp nog 19 parachutisten. Allen kregen eten en werden daarna weggebracht voorbij de weg Ede-Bennekom, van waar zij het geallieerde front weer konden bereiken.




Een hunner, Tonny Bolland, was gewond en bleef met Fred Hale tot 10 October. Toen kwam er Duitsche inkwartiering en zij werden met twee andere mannen overgegeven aan de B.S., die hen verder verzorgde. Het waren Gerald H. Bastow, een kapitein-vlieger, die bij Wolfheze was neergeschoten, hij was op eigen gelegenheid naar Wageningen gekomen en bevriende mannen hadden hem doorgegeven naar Bennekom. De andere was de Amerikaansche luitenant-vlieger Clyde. Hij was op 23 September in de Meent neergeschoten en door de B.S. uit Veenendaal overgedragen aan Wageningen, waardoor hij ook bij Jochemsen was terecht gekomen. Beiden bleven en werden bij de evacuatie van Bennekom overgegeven aan de B.S. te Ede, die hen doorzond naar Aart Roelofsen. Op de dag na hun vertrek kreeg hij controle van Sangers met vijf landwachters. Zij vonden alleen een splinternieuwe fiets en een auto, die onder het hooi verborgen was.

De ziel van dit werk was Paul de Nooij. Hij werkte mee aan alle transporten en bracht voedsel bijeen.





Toen het krankzinnigengesticht te Wolfheze moest worden ontruimd, zaten in de kelders nog verschillende parachutisten. Zij werden in dekens gespeld, kregen verbanden om hoofd en handen en kregen de opdracht, zich als "lunatics" te gedragen als zij door de Duitschers zouden worden gecontroleerd en werden daarop met paard en wagen weggebracht.




Paul's broer, Zwerus, zat tijdens de luchtlanding in Heelsum. Hij ging als gids en tolk mee met de Engelschen en werd na de mislukte dropping werkzaam gesteld in het St. Elisabethsgasthuis te Arnhem, waar hij was toegevoegd aan kolonel Warrick. Daar bleef hij tot begin October. Hij heeft veel herstelde zieken met ontvluchten geholpen, waarvoor hij van Capt. Lipmann Kessel een tevredenheidsbetuiging kreeg en tevens een aanbeveling voor de Engelsche legerleiding. Hij werkte mede aan de ontsnapping van gewonden uit het St. Elisabethsgasthuis en bracht o.a. elf personen naar Van der Ven te Schaarsbergen. Hij hielp bij het vervoer van parachutisten van Wolfheze naar Oud Reemst en op 22 October was hij geleider van een auto met 20 gewapende parachutisten op weg naar het spergebied, dwars door het zwaar bezette Ede en Bennekom. Hij vormde de schakel tusschen de Engelschen en de illegalen te Arnhem. Als zoodanig was hij toegevoegd aan Piet van Arnhem.




Kort na de crossing werd hij gevangen genomen en naar Amersfoort overgebracht. Toen de bewoners van dit kamp verhuisden naar Duitschland, sprong hij bij Apeldoorn uit de trein en dook onder. In de Torenstraat had hij een hartelijk weerzien met Brigadier Hackett, dien hij goed kende uit het St. Elisabethsgasthuis. Hij was een der eersten, die na de bevrijding in militaire dienst ging.




Ik vermeldde van der Ven uit Arnhem. Met zijn vijf zoons maakte hij zich zeer verdienstelijk voor de parachutisten. In de strijd van 17-22 September pikte hij op straat Majoor Tathamwater en Capt. Frank op. Door een toeval kreeg de B.S. contact met hen.




Een der vluchtelingen uit de buurt van Arnhem vertelde mij op het evacuatiebureau, dat er hooge Engelsche ofjicieren in de buurt zaten en dat Braafhart aan de Oude Harderwijkerweg meer inlichtingen kon geven.

Ik bracht het bericht dadelijk over op het stafkwartier en Barend ging er met een tolk op uit. Braafhart was zeer geheimzinnig, maar verwees hem ten slotte naar den boschwachter van Buren. Deze was nog zwijgzamer en wilde Barend zelfs niet in zijn huis toelaten. Toen bedacht Barend, dat hij het wachtwoord der Engelschen kende. Hij krabbelde het woord "telephone" op een velletje papier en gaf het in een gesloten couvert aan van Buren. Het hielp, want na 10 minuten bracht hij hem bij Tathamwater en Frank. Zij zaten met van der Ven op de Warnsborn.





De volgende morgen ging Tathamwater in alle vroegte op de fiets mee naar Ede. Frank, die een granaatscherf in de voet had, kwam een tijdje later, na eerst door een dokter te zijn behandeld. Van der Ven haalde uit het St. Elisabethsgasthuis de kapiteins Deveril en Hardy en bracht beiden naar Oud Reemst. Ook vervoerde hij daarheen J. James en Vargas, luitenant J. Clarke en M. Brumman, benevens een tiental anderen.




Ook Lunteren heeft krachtig meegeholpen. Bovenaan staat Aart Roelofsen aan de Postweg. Daar werden 55 parachutisten, vermoeid en hongerig opgenomen. Zij werden verpleegd en verder over de burgerij verdeeld. Het was een doorgangshuis, waar regelmatig een man of tien bleven, o.a. de parachutisten R. Anderson, C. Glidle, A. E. Reege, Geire Meijers, Bear Ronald en vele anderen. Ook bij de familie Wolfswinkel werden velen gehuisvest en gevoed. Bij de voorbereiding van de crossing op 18 November was hun boerderij de verzamelplaats van 80 man. Zij werden geborgen in de kippenhokken bij het huis.

Op een gegeven moment kreeg Tonny via Loenhorst uit Lunteren contact met diens zwager Buitenhuis uit Apeldoorn. Deze woonde vlak bij het paleis Het Loo, dat was ingericht tot hospitaal voor de gewonde parachutisten. Buitenhuis heeft in enkele maanden meer dan honderd herstelde gewonden uit Het Loo gesmokkeld. Hij begon ze te brengen bij Loenhorst, waarop Aart Roelofsen ze verder van logies voorzag. Zoo bracht hij er 20 naar Lunteren en toen dat dorp vol zat, maakte hij contact met Jacob Heg in Barneveld, die de klandizie kreeg als doorgangshuis. Buitenhuis bracht ze meestal naar Lunteren en Barneveld.





Twee parachutisten Georges Watt en Jack Spruce waren in Arnhem terecht gekomen. Zij behoorden tot de Glider Brigade. Bij de evacuatie van Arnhem werden zij door een paar bewoners meegenomen tot Apeldoorn, waar ze aan hun lot werden overgelaten, daar hun geleiders zelf niet wisten hoe ze in die vreemde omgeving onder dak zouden komen.

De parachutisten besloten de Rijn op te zoeken en zich op de zon oriënteerend trokken zij welgemoed naar het Zuiden. In Ede aangekomen zwalkten zij langs de Bunschoterweg, waar ze werden gezien door Gerrit Jan van Wijhe. Hij nam hen mee naar huis. Zij bleven daar van 25 September tot de crossing van 23 October. Van Wijhe ruilde alles wat hij in zijn winkel had tegen eetwaren en zijn gasten hadden het onder zijn dak buitengewoon goed. Toen een van de parachutisten jarig was, zette hij een grootsch feestmaal op touw, waarbij ook Tonny en Henk I als gasten werden genoodigd. Het middagmaal was - gezien de tijden - fabelachtig.





Toen de gasten weggingen waren zij overtuigd dat Nederland het land van melk en honing was. Als ze het in deze tijden van hongersnood zoo goed hadden, hoe moest het dan wel geweest zijn vóór de oorlog. Zij gingen tegelijk met de anderen in Renkum over de Rijn en hebben nog in vele brieven uiting gegeven aan hun dankbaarheid.




De zeven parachutisten, die mevrouw Nijhof in de Muloschool had gebracht waren Gibbings, Mac Meekin, O'Reilly, Law, Gordon, Baardman en de signalman Parker. 12 October werden zij met 13 anderen naar Aart Roelofsen gebracht en verdeeld. Zij gingen 23 October over de Rijn behalve Gordon, die ziek was en nog twee maanden in huis bleef bij de familie van der Mheen aan de Postweg.




Talloos waren de bewoners van Lunteren, die bij het werk behulpzaam waren. Uit de velen vermeld ik T. Hendriks, A. J. Hollenberg, Chr. Winkelmeijer, G. v. d. Berkt, J.C. Herz en H. Adams. Zij hielpen aan het transport van Allan, Jimmy Rayd, Robert Law, Edward Brown, Erick Hall, Tonny Roy Brown en zoovele anderen.




Ten slotte noem ik nog met groote dankbaarheid Dr. Knook en de semi arts Kraaijenbrink te Ede, Dr. Gerritsen te Lunteren en Dr. Ferguson en van Omme te Bennekom.

Voor hen die misschien in later jaren dit boek in handen krijgen breng ik in herinnerinz dat op het herbergen der geallieerde soldaten de doodstraf stond.

DE HULPPOLITIE

Hoe reageerde Ede op de gebeurtenissen in de naaste omgeving?




In Ede verkeerden zoowel Duitschcrs als N.S.B.-ers in paniekstemming. Maandagmorgen staken de Duitschers de lnfanteriekazerne in brand en de

Barbarastichting, waarin het hoofdkwartier van de S.S. was gevestigd. De Duitsche meiden, die tegenover mij woonden, verdwenen plotseling. Het was een grief minder.


Terwijl onze vrouwen en meisjes geen stukje textiel meer konden krijgen, liepen deze drellen, die uit de Duitsche achterbuurten waren gerecruteerd en voor officieren en soldaten tot ,,Lustmädel" dienden, met de mooiste kleeren, de fijnste kousen, de kleurigste schoenen en de kostbaarste bontmantels.





Zou deze dag ons de bevrijding brengen? Wij staken de koppen bij elkaar. Heb je gehoord dat Dierendonck gevlucht is? Weet je dat van der Horst er vandoor is? Ze zeggen dat de Tommies in Arnhem aan de Rijnbrug zitten. Ze zitten al in de bosschen bij de Ginkel. Neen, ze zitten aan de Langen berg.




Wat kon ik doen? Zou ik straks mijn stafkwartier vestigen in het Hof van Gelderland? Burgemeester en wethouder waren gevlucht. Ik hoorde dat Hulsman de leiding had genomen. Ik zocht hem op en hij vertelde mij, dat hij inderdaad het gezag in handen had genomen, Mens was als waarnemend burgemeester terug op het gemeentehuis.

Ik stelde hem voor een hulppolitie van vertrouwde mannen op de been te brengen om ,,bijltjesdag" te voorkomen. Hij vond het plan prachtig, vroeg of ik het nog even niet Mens wilde bepraten. Mens ging er natuurlijk mee accoord, ik holde naar Tulp en Schraa, wij moesten dadelijk onze mannen van de O.D. voor den dag brengen. Het Hof van Gelderland was in gebruik bij het Rijksbureau voor Chemische producten, daarom legden wij beslag op een paar lokalen van de Muloschool op de· Markt.





Een half uur later hadden wij een kleine honderd man op de been. Alleen de ingewijden wisten, hoe dat mogelijk was, de niet-ingewijden zullen zich er niet over bekommerd hebben, zij hadden gewichtiger dingen te verwerken. , Onze taak zou in hoofdzaak bestaan in het bewaken van de huizen, die door

het bombardement zoo beschadigd waren, dat de inwoners ze hadden verlaten. Die huizen lagen geheel open, de inboedel lag voor het grijpen.





Wij volgden geheel het plan, dat voor de O.D. was opgesteld. Tulp en Schraa namen ieder hun eigen vak, en daar van der Schoot het in Bennekom te druk had met het verzetswerk, namen van der Have Sr. en van Onck samen het commando over het derde vak en brachten ook daarvoor vertrouwde mannen bijeen. Het was zeer te betreuren, dat de politieagent van den Brink bij het bombardement de dood had gevonden. Hij was een van onze beste krachten.

Diezelfde dag kregen wij onze gedrukte aanstellingen. De redactie daarvan was merkwaardig om de vermelding: ,,in aanmerking nemende, dat er momenteel geen wettig burgergezag in de gemeente aanwezig is .... "





Iedere vakcommandant zond patrouilles uit, een groep van Houterman en Lovink, die zelfstandig was gevormd om in de omgeving van bepaalde woningen de orde te handhaven, smolt met onze hulppolitie samen. Het grootste bezwaar was, dat de mannen ongewapend waren en dat zij gedurende de spertijd niet op straat mochten komen. In die uren hadden de dieven vrij spel. Elke avond om 8 uur was het werk afgeloopen. Wel mochten de patrouilles des morgens om 4 uur weer verschijnen, maar zij wachtten liever het daglicht af, zij gevoelden er weinig voor, door een zenuwachtige Duitsche patrouille te. worden neergeschoten, voordat zij hun aanwezigheid hadden kunnen motiveeren. Allen werden voorzien van een witte armband met het woord POLITIE. Door deze officieele taak kregen de deelnemers alle gelegenheid ondergrondsch werk te doen. Op hun patrouilletochten konden zij hun oogen wijd open zetten en tamelijk straffeloos spionneeren. Velen begrepen, dat er aan die hulppolitie een ondergrondsch luchtje zat, zelfs wilden enkele onderofficieren zich niet beschikbaar stellen, uit vrees dat zij zouden handelen in strijd met de door hen afgelegde verklaring.




Het instituut van de hulppolitie had nog een andere zeer nuttige kant. Ik kreeg de beschikking over een stapeltje blanco aanstellingen en deelde die uit aan illegale werkers. Zij konden op die manier hun taak veilig verrichten. Dank zij de hulp van Job, die bij den Ortscommandant werkzaam was, kregen zij ook een stempel en een keurige Ausweis voor hun fiets.

Na korte tijd waren de illegale werkers met politieband talrijker dan het eigenlijke korps, en van de wettige hulppolitiemannen kreeg ik klachten, dat et allerlei duistere elementen bij nacht en ontij met hun banden liepen. Ik wachtte mij er wel voor lijsten samen te stellen met de namen van de echte mannen, maar garandeerde de klagers, dat ik controleurs had uitgestuurd, die de zaak scherp zouden onderzoeken.


Een der mannen, die ook zeer goed inzag, dat hij ertusschen werd genomen was Feenstra, luitenant, kolonel van de marechaussee. Toen hij ervan hoorde, schreef hij een onbeschofte brief aan Huisman, de hulppolitie moest op staande voet worden ontbonden.





Dierendonck was na 14 dagen in Ede teruggekeerd, hij durf de nog niet op het gemeentehuis verschijnen, daar kwam hij slechts om zijn tractement te innen, hij kwam alleen op het politiebureau.

Toen ik van de brief van Feenstra hoorde, ging ik naar het politiebureau, waar ik ook Dierendonck aantrof. Ik zei, dat de taak van de hulppolitie was volbracht, de meeste inwoners waren in de beschadigde huizen teruggekeerd, anderen hadden zelf hun inboedel in veiligheid gebracht, er viel niets meer te bewaken, ik had geleidelijk de sterkte verminderd, en nu had ik de laatsten ontslagen onder dankbetuiging voor alles wat zij belangeloos hadden gedaan.

ONGEREGELDHEDEN IN EDE

Op 18 September staken de Duitschers de Artilleriekazerne in brand, hoog laaiden de vlammen boven de boomen op. Bij de kazerne lag een magazijn, waarin van alles was opgelegd, schoenen, kleeren, dekens enz. Burgers, die aan het hek naar de brand stonden te kijken, besloten het een en ander te eigen bate te redden uit een loods, die nog niet brandde. Een waagde de stap en kwam terug met een paar nieuwe schoenen. Toen volgde de menigte, alles werd weggesleept. Kuit, een vrachtrijder kwam naar buiten met een stapel nieuwe Duitsche rugzakken. Een Duitsch soldaat, die dit zag wilde er ook een hebben, maar Kuit wilde er geen enkele weggeven.

De soldaat, die nu eenmaal deze wijze van argumenteeren gewend was, richtte zijn geweer op Kuit en zei: ,,Hände hoch ". Kuit liet de rugzakken vallen en greep het geweer beet. Ineens lieten beiden het geweer los, dat op de grond viel. Kuit vluchtte, de soldaat wierp hem een handgranaat na, die hem levensgevaarlijk aan gezicht en borst verwondde. Hij probeerde op zijn fiets weg te komen, stortte een eind verder neer en werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij overleed.


De soldaat ging er van door met achterlating van zijn geweer. De jongens verstopten het geweer in de buurt. De soldaat ging naar den Ortscommandant en meldde, dat men hem zijn geweer had afhandig gemaakt. De Ortscommandant S.S. Obersturrnführer Laban dreigde met 10 executies.


Er werd een patrouille met 2 mitrailleurs naar de plaats gezonden, die daar een burger en twee vrouwen zag. Op de sommatie van de patrouille bleef de burger staan, maar de twee vrouwen kropen achter een boschje, er werd met de mitrailleur op geschoten, beide vrouwen waren dood.


De patrouille nam den burger gevangen, greep nog een tweeden en nam beiden mee naar den Ortscommandant. Dit zouden de eerste twee slachtoffers van de tien zijn.





Hulsman, van het geval hoorend, wilde tusschenbeide komen, maar de Ortscommandant, die tevens troepencommandant was, had zijn plaats in de gevechtslinie ingenomen, in de strijd tegen de Tommies. Hulsman vond hem en wist te bereiken, dat - als het geweer binnen 24 uur terug was - er verder niets zou gebeuren. Er werd een bekendmaking opgemaakt, en toen een der agenten die ophing, kwam er een man naar hem toe, die hem de plaats wees waar het geweer lag. Het wapen werd naar de Ortskommandantur gebracht, waarmee de zaak was af gedaan, die ten slotte toch reeds drie dooden had geëischt. De dames, die doodgeschoten waren, waren Mevr. Scheffer en Mevr. de Mildt- Kraai, ze hadden van het geheele geval niets geweten en waren - helaas na acht uur - naar de brand gaan kijken.




Met de brand in de Artilleriekazerne zijn ook duizenden patronen opgeruimd, het was een geknetter en een lawaai, alsof honderden mitrailleurs te gelijk het vuur hadden geopend. De mannen van de B.S. hebben die avond bij de plundering van de Artilleriekazerne veel wapens, munitie en andere nuttige dingen buit gemaakt.




Een paar dagen hadden wij gehoopt op een onverwijlde bevrijding, het had een kwestie van enkele uren kunnen zijn. De groote gebouwen, door de Duitschers gebruikt en de kazernes lagen in puin, nier langer woeien daar de Hakenkruis- en S.S. vlag.




De soldaten, die hier nu rondliepen zaten slecht in de kleeren, er waren geen nieuwe uniformen meer, het was een schamel zoodje met de meest uiteenloopende uniformen. Er kwamen troepen, die geen treinvoertuigen meer had, den, ze waren op de vlucht uit Frankrijk en België verloren gegaan. Zij behielpen zich met boerenkarren, bakfietsen, zelfs met kinderwagens. En toch moesten deze mannen niet getaxeerd worden naar het uiterlijk, de ouderen waren de oorlog moede. De jongeren echter, opgevoed in Hitlerjugend en jeugdkampen, hadden de zegeningen van het ouderlijk huis nooit gekend, noch gewaardeerd. Zij waren er reeds als kinderen aan ontnomen, zij waren opgenomen in de "Partei', zij hadden slechts gekend het leven van ongebondenheid, waarin zij door hun meerderen waren voorgegaan. Zij konden niet terug, verlangen naar een familieband, die hun vreemd was, en deze kerels hadden geen idealen, geen toekomst, zij leefden van de eene dag in de andere, evenals de beroepssoldeniers uit vorige eeuwen, de oorlog was hun leven, het leger hun bestaan, zij verlangden niets anders, zij bleven hun meerderen blind gehoorzaarn.

DE EENDRACHT

In die dagen, toen onze radio niet werkte, waren wij des te dankbaarder voor het illegale blad "de Eendracht" dat ons trouw op de hoogte hield van de laatste nieuwstijdingen. Wij hoorden, dat de brug bij Grave onbeschadigd in geallieerde handen was gevallen, dat de brug bij Nijmegen niet was opgeblazen, dank zij het heldhaftige gedrag van Jan van Hoof, die de kabel van de springlading door sneed, terwijl ook de vernieling van de brug te Arnhem was verhinderd. Prins Bernhard had in Maastricht zijn zegevierende intocht gehouden, Eindhoven, Valkenburg, Geldrop, Hedel en Sittard waren bevrijd, Nijmegen was na straatgevechten van Duitschers gezuiverd. Het B.N.O. meldde landingen tusschen Dordrecht en de Moerdijk. Volgens Ditmar, het hoofd van de Duitsche berichtgeving was het een "adembenemende wedloop, waarvan alles zou afhangen."




Britten drongen verder door naar Breda en Tilburg. Axel en Hulst werden bevrijd, bij Terneuzen bereikten de Polen de Schelde. Van Eindhoven tot Nijmegen was de corridor van 1,5 tot 2,5 km breed.

Maar "de Eendracht" waarschuwde tegen te groot optimisme. Bij Elst waren de Britten op zeer sterke tegenstand gestuit, Hitler zou drie van zijn beste divisies naar de Betuwe hebben gezonden, het vlakke terrein tusschen Nijmegen en Arnhem was bij uitstek geschikt voor het Duitsche anti-tankgeschut, De troepen van het tweede leger kwamen niet verder dan Elst. Het geallieerde opperbevel deelde mede, dat over Arnhem voorloopig geen berichten zouden worden gegeven, Elst werd door de Duitschers heroverd, aan beide zijden werd de corridor aangevallen.


Het was natuurlijk zeer belangrijk dat bij Brest 36.000 krijgsgevangenen werden gemaakt en bij Falaise 45.000, maar wij hunkerden naar tijdingen uit de naaste omgeving. Weinig bemoedigend was het bericht dat Elst en Bemmel weer in Duitsche handen waren en dat de Duitschers de Noordelijke Rijnoever van Arnhem tot voorbij Rhenen krachtig in staat van verdediging brachten.





De uitgave van ,,de Eendracht" hadden wij te danken aan het initiatief van Macostan, geholpen door van Gent.

Ook bij Speelziek, waar een afdeeling van de illegale beweging was gevestigd, werd een bulletin samengesteld, de luisterpost daarvoor was bij van Dijk aan de Kade.


Beide bulletins kwamen tot een fusie onder censuur van de staf. Het blad werd gestencild bij P. Boonzaaijer, later korte tijd bij Haffmans. Later werden de berichten dagelijks opgenomen door mej. Jansen aan de Detmarlaan.





Eerst had de verspreiding plaats door de jongens, maar na de invoering van de arbeidsinzet namen de meisjes die taak over. Juffrouw Baars, Miep Koffrie Willy Gaasbeek en Chrisje van den Burg stelden zich beschikbaar. Zij brachten de oplaag naar enkele adressen, waar ze werden afgehaald, ze haalden naar behoefte stapeltjes van 5, 10 of meer en deelden die ten slotte aan de lezers uit.

Medewerkers aan de redactie waren verder Gaasbeek, van der Wijde en van Egmond. Toen de controle te streng werd, verhuisde de drukkerij naar Thijs Gaasbeek aan de Rijksweg, daar was een prachtige schuilplaats waarmee zelfs de S.D. geen raad wist.





De Eendracht vroeg telkens giften aan het publiek en kon gedurende de tijd van de bezetting ruim dertig duizend gulden af dragen. Een schitterende prestatie. Ook Lunteren verzorgde een eigen illegaal blaadje.




Velen uit de illegale wereld hebben de Tommies in die dagen bijgestaan, enkelen voegden zich spontaan bij hen, waaronder ook Geurt Ansink uit Bennekom. Hij was ondergedoken en zonder dat zijn familie het wist, meldde hij zich op 18 September bij de Engelschen. Helaas werd hij reeds de volgend dag door de Duitschers gegrepen en doodgeschoten. Zijn ouders en verloofde wisten het niet. Hoevelen vroegen zich in die dagen af, waar hun naaste verwanten waren gebleven. Pas na de bevrijding werd na nauwkeurig onderzoek zijn graf bij Wolfheze gevonden.

HANS EN DE VERDWAALDE PILOTEN

Op 20 September werd Hans uit Renkum door een vriend opgebeld. Hij moest even komen. Bij den vriend vond hij twee jonge mannen, Leendert, een Nederlander en een ander die de schuilnaam Robinson droeg. Robinson zei: ,,How do you do", maar hij sprak ook Fransch, daar hij een Belg was. Hij was in 1940 krijgsgevangen gemaakt maar ontsnapt. Hij was in Rusland geïnterneerd en nadat Rusland in de oorlog was gegaan vrijgelaten en in Engelsche dienst overgegaan. Hij had dienst genomen bij de S.A.S. (Special Air Services). Vlak voor de inval in Normandië was hij in Frankrijk bij Chartres uitgeworpen waar hij een paar dingen in orde moest brengen, 15 September was hij uitgegooid bij Barneveld, om gegevens te verzamelen voor de groote dropping bij Arnhem. Hij moest met zijn Hollandsche gids goede papieren hebben. Zij spraken af, dat hij een idioot zou zijn, op transport uit het gesticht Wolfheze. Zij speelden de comedie van de aanhouding door de Duitschers, hij brabbelde meesterlijk wat onverstaanbare woorden.

Om de zaak nog geloofwaardiger te maken liet hij wapens en kaarten achter, hij behield alleen het boordknoopje, dat een handig miniatuur kompas was, als je de witte verf eraf krabde .. Zij gingen over aan het Renkumsche veer naar Driel en vermoedelijk hebben zij hun bestemming bereikt.





De volgende dag liep Hans met een vriend te wandelen. De transportvliegtuigen brachten nog steeds hun voorraden voor de omsingelde mannen. Hans zag, dat een vliegtuig werd aangeschoten en de piloot zich met zijn parachute redde. Hans kwam met den vriend te hulp, zij vonden den man, die veilig was neergekomen, de vriend was niet al te moedig en maakte zich meester van de parachute, waarmee hij ongemerkt verdween. Als zijn aandeel in de buit mocht Hans den parachutist hebben.

De piloot, een Nieuw-Zeelander, had een gedrukt pamflet met allerlei vragen erop in verschillende talen. Hij wees een vraag aan: ,,Zijn hier Duitschers in de buurt?', Hans stelde hem gerust, haalde een andere, meer actieve kameraad. Deze had voor zichzelf een schuilplaats gemaakt, om daar in geval van nood in te duiken. Met hun drieën wandelden zij naar het bosch, ergens veegde de vriend de dennennaalden opzij, er kwam een luik voor de dag, hij klapte het op, daaronder was een schuilplaats, waarin je met een laddertje kon afdalen. De piloot had alleen wat sigaretten en eten noodig, verder kon hij zich wel redden. Zij brachten hem het een en ander en toen zij later eens gingen kijken, was hij verdwenen.





2 5 September hoorde Hans van Bensink, dat er een goede gelegenheid was om via de kabel van de P.G.E.M. naar Randwijk te telefoneeren. Hij besloot daarheen te gaan om de Engelschen op die mogelijkheid te wijzen. De P.G.E.M. die de krachtstroom leverde, had een eigen telefoonnet, dat geheel afgescheiden was van het Rijksnet. De leidingen liepen langs de sterkstroomkabels. Bensink had dadelijk na de aankomst van de geallieerden het contact met hen opgenomen en op deze verbinding gewezen. Zij hadden er echter geen gebruik van gemaakt, daar zij hun eigen radiozenders hadden.

Toen de Duitschers na de landing de macht behielden, kreeg Bensink van zijn chef bericht, dat de automatische telefoon buiten werking was gesteld. Hij kon verder alleen telefoneeren na opbellen met de handinductor. Weensdagmorgen belde hij op die manier Nijmegen op en was zeer verheugd ver, binding te hebben met zijn collega van Santen. De lijn was dus nog intact. De lijn liep van Wageningen naar Lexkesveer, daar lag de kabel in de Rijn en sloot aan over Randwijk, Zetten en Elst met Nijmegen.





Van alle kanten kwamen de goedgezinden nu bij hem met hun berichten. Het werd een gedrang bij hem thuis en op het kantoor van de P.G.E.M. Dit was ongewenscht, de lijn moest onbekend blijven en daarom zorgde hij voor een doorverbinding met de drukkerij Vada, waar Max en Klaas hun stafkwartier hadden. Zoo kregen zij rechtstreeksche verbinding met Nijmegen, hetgeen zoo bleef tot de evacuatie van Wageningen op 2 October. Toen maak, te Bensink een verbinding van de kabel met het postkantoor te Bennekom. De villa van Mr. van de Deure had een eigen lijn van de N.C.R.V. met dit postkantoor en via deze lijn werd de villa aangesloten met Nijmegen.

HANS NAAR DE BETUWE

Hans vond een schipper, die bereid was, hem over te zetten en een wakend oogje te houden op de overkant, tegen dat hij terugkwam. Aan de overkant vond hij de Bruijn uit Heteren en samen gingen zij op pad, de Bruijn vertelde hem, dat hij naar de Polen moest gaan, die in Driel zaten.

In overleg met Klaas had Hans een schets van de Noorder Rijnoever mee, genomen, waarop alle versterkingen waren aangeteekend. Hij had een en ander in zijn sok verstopt.


In Driel was intusschen hard gevochten, in 't noorden, aan de rivier hielden de Polen nog stand, maar in de zuidrand van het dorp zaten de Duitschers.





Met een groote boog trokken zij om het Duitsche gedeelte heen, om de bevriende Polen op te zoeken. Deze vrienden ontvingen hen echter met zoo, veel geweervuur, dat zij van kennismaking afzagen. Hans ging terug, de schipper zette hem over, waarop Hans in handen viel van de Duitschers, want hij zat midden in de stelling. Zij zeiden hem, dat zij hem zouden doodschieten, als hij het waagde nog eens in dat terrein te komen, maar Hans werd vertrouwelijk, hij legde uit, dat hij een meisje had in Heteren. Zij geloofden hem en brachten hem weer op het goede pad.




Onderweg had hij ruimschoots gelegenheid te constateeren, dat zijn schets juist was, de jongens, die hij had uitgestuurd, hadden goede inlichtingen ge, geven, de loopgraven en opstellingen van granaatwerpers kwamen met de schets overeen.

DE HOLLANDSCHE S.S.

Even een vluchtig kijkje bij de Hollandsche S.S., de mannen, die schouder aan schouder met de Groot-Germaansche vrienden naar België waren getrokken om daar te strijden en in zoo groote getale waren gedeserteerd. Het .leger van deze dappere mannen brokkelde steeds af. In de twee compagnieën, waarvan ik reeds zooveel deserteurs met naam opgaf, was de stemming beneden peil. Zij waren gekomen bij het dorpje Rethy.




Op 16 September ging Marinus Nieuwkerk uit Utrecht er vandoor. Drie dagen later volgden Willem Iseger uit Utrecht, Alexander Roest uit Den Haag, Martinus Wolvenne uit Deventer, Luutje Zwiers uit Odoorn, Johan Derksen uit Nijmegen, Pierre Seuntjens uit Maastricht, Willem Stel uit Doorn, Willem Coene uit Maastricht, op 20 September Leendert Roelfs uit Amsterdam, op 22 September volgde Johan van der Vleut uit Papendrecht, twee dagen later

Adolf van Loon uit Arnhem en zijn kameraad Jac. Vuur uit Hilversum.





Het troepje werd aanzienlijk kleiner. Toen het na tien dagen in Reusel aankwam, ging Antony Stoeiers uit Utrecht er vandoor. Anderen grepen allerlei gelegenheden aan om te verdwijnen. Cornelis Verhoef uit Heerlen kreeg spoedverlof om te trouwen. Ik weet niet waarheen zijn huwelijksreis leidde, maar de trouwe kameraden zagen hem niet terug. Evenmin Pieter Verlee, die gedetacheerd was. Ook verdween Joh. Voigt uit Amsterdam. Toen de S.D. zich ongerust over hem maakte en hem daar zocht, was hij in burgerkleeren met zijn vrouw gevlucht, terwijl Pieter de Wolf uit Hillegom, die in opdracht in het "Reich" moest opknappen, evenmin terugkeerde. Zij allen hadden genoeg van het gebral over de Groot-Germaansche gedachte.




Johan Pasveer uit Utrecht verdween; de S.S. trok terug en in de buurt van Chaam volgde de chauffeur Lucas Lievers uit Amsterdam zoo overhaast, dat hij alles, tot zelfs zijn trouwboekje achterliet. Ook Johan Leeuwenstein uit Utrecht verliet tijdig het gevechtsterrein om zich niet meer te laten zien.




Het is een klein voorbeeldje, het toont zoo overtuigend, wat er wordt bereikt, als men volk bijeenbrengt, dat alleen komt omdat er te rooven en te .stelen valt. Toen de voordeelen verdwenen, was de vechtlust ver te zoeken.

DE TOMMIES IN DE SCHAAPSKOOI

Terwijl de hoofdmacht van de Tommies door de Duitschers was ingesloten waren kleine troepjes hier en daar verdwaald, zij hadden zich verstopt en wachtten het moment af, waarop zij op de een of andere manier te hulp zouden kunnen komen, zij wilden in geen geval in Duitsche handen vallen. Zij zochten daarvoor het contact met de B.S.




Tonny kreeg bezoek van jachtopziener Schriek, die hem vertelde dat in zijn buurt zes Tommies in een blokhut zaten, ze hadden geen contact met de hoofdmacht. Tonny beloofde hen Zondagmiddag te bezoeken. Hij besprak de zaak met Bill en Flip en ging Zondagmiddag naar de Hindekamp. Vóór de landing had de geheime zender aan de B.S. het wachtwoord "telephone" gegeven en toen Tonny het woord gaf, was de stemming dadelijk heel vertrouwelijk. Ze waren bereid naar Ede te komen. Daar lag in de buurt een groote schaapskooi, die al in gebruik was bij de B.S. Ze hadden daar in afwachting van de bevrijding een viertal Hollandsche S.S. 'ers ondergebracht, die in hun handen waren gevallen.

Schraa had zijn bemiddeling verleend om wat vertrouwde jonge mannen bijeen te brengen, die de bewaking op zich hadden genomen. Telkens kwam een ploeg uit Ede, die 24 uur daar bleef en dan werd afgelost.


Het was niet de meest ideale manier, want het werd daardoor een geheim dat aan zeer velen bekend was en bovendien moesten de jongens dagelijks heen en weer fietsen, wat in die weinig bezochte streek aan de Duitsche patrouilles moest opvallen. Als de Tommies nu genoegen namen met het verblijf in de schaapskooi, konden zij de bewaking van de gevangenen overnemen, waardoor alle heen- en weergeloop verviel.




De Engelschen gingen ermee accoord en Maandag zouden Tonny en Flip burgerkleeren brengen en de mannen langs veilige banen naar de schaapskooi brengen. Toen Tonny en Flip terugkwamen vertelde de commandant hun, dat zij de vorige avond een mof "in zijn oor hadden geprikt". Terwijl ze even buiten de blokhut hadden gestaan, was daar op 40 m. een Duitscher op zijn fiets voorbijgereden. Hij had hen ontdekt en er was slechts één middel hem het zwijgen op te leggen, een van de mannen schoot hem met het pistool door het hoofd. De mof was morsdood, het was een meesterstukje van schietkunst. Het lijk hadden ze toen in een dennenbosch gelegd.

Zij gingen op pad naar Ede over de heide, het Edesche bosch, de Otterlosche weg, langs het kerkhof, boterfabriek en Kernhem, tot ze bij Gijs Jansen aan de Zecksteeg kwamen. Bij de schaapskooi werden de jongens afgelost, de Tommies namen de wacht over. Bij het zien van de Engelschen beefden de boeven van angst.





Schriek vertelde, dat er bij Nieuw Reemst nog meer Tommies zaten. Weer gingen Tonny en Flip op onderzoek uit. Op de boerderij Nieuw Reemst wist men niet waar de Engelschen zaten, iedere avond om zeven uur kwamen ze - als het terrein veilig was - eten halen. Tonny en zijn vriend wachtten en tegen zeven uur kwamen twee gedaanten uit het bosch sluipen. Toen zij Tonny zagen wilden ze dadelijk terug, maar de boer wenkte hen dat de zaak O.K. was. Ze kwamen nader, Tonny gaf het woord, de mannen waren blij dat ze het contact met de B.S. hadden gevonden, ze waren doorweekt en paars van kou.

Tonny en Flip gingen mee naar de kampeerplaats, die voor een oningewijde onvindbaar was. Ze werden met enthousiasme begroet. Daar zat sergeant Topper Brown met een airgunner en een transportman, ze waren 19 September met hun bommenwerper neergeschoten, de airgunner had een bloeduitstorting in de voet, de transportman een stel gekneusde ribben. Zij hadden aldoor zonder onderdak op de vochtige grond gelegen, ze hadden slechts van takken en bladeren een af dakje gemaakt. Allen waren doorweekt. Tonny en Flip sliepen die nacht in de ruïne van een schaapskooi, maar er kwam weinig van slapen.





Tonny ging de volgende morgen naar Ede, hij zou met kleeren en een dokter terugkomen. Flip ging naar Mossel, waar nog 31 man moesten zitten.

Dr. Kraayenbrink kwam. hij legde het eerste verband, Jan Andries, Max en Henk II waren meegekomen met zakken vol kleeren. Er werd gevochten om de burgerpakken en na veel passen en ruilen kwam alles in orde. Tonny en Flip zouden negen parachutisten meenemen naar van der Fliert op Jagersveld.


De wapens en de uitrusting, ook van de zes Tommies van de vorige dag werden op een boerenkar geladen. Er ging stroo overheen, daarop werden de twee gewonden gelegd, de knecht van den boer reed de kar. Jan Andries zat bij de gewonden op de kar. De dokter volgde op de fiets.


Voor camouflage werden onderweg een paar oude vrouwtjes opgepikt, die mochten meerijden. Een van de vrouwtjes begon te praten met den gewonden Tommie, waarop de dokter zich haastte haar te vertellen, dat de patiënt doofstom was. De vrouwtjes werden af geladen, de wagen reed door het dorp naar mevrouw Dulfer, waar de gewonden werden ondergebracht. Wapens en uitrusting werden meegenomen naar van der Fliert. Onderwijl was de rest van de


troep naar Ede gegaan. Ze werden in een kippenhok ondergebracht en de vrouw des huizes kookte een groote pan eten, de kleeren werden weer behoorlijk gedroogd. Tegen de avond voelde ieder zich weer behaaglijk.




Flip had in Mossel de anderen gevonden, Het was een troepje van dertig Roode Kruismannen onder Dr. Oleff. 's Morgens werden zij naar de blokhut gebracht waardoor de marsch naar Ede 3 km bekort werd. Alle mannen moesten van kleeren worden voorzien, eerst zouden vijftien man worden overgebracht, de rest zou de volgende dag worden verzonden. De eerste troep ging op marsch in plukjes van twee of drie man, zij marcheerden over de open heide, op ongeveer 50 m achter elkaar. Er kwamen Duitschers aanrijden in twee buitgemaakte jeeps. Zij verminderden vaart, keken wantrouwend naar het havelooze troepje, dat brutaalweg dwars door het verboden terrein wandelde. De Tommies hielden hun pistool gereed, het kon ieder oogenblik noodig zijn. Maar de moffen lieten hen ongemoeid en reden verder.

Aan de Otterlosche weg zat het café van Bik vol Duitschers, zij hadden daar ook een wagenpark. Er moest dus met grooote omzichtigheid worden gemarcheerd en de route werd daarom verlegd. Nauwelijks waren zij af geleverd bij van der Fliert, of er kwamen alarmeerende berichten. De Duitschers gingen geschut opstellen bij de Hindekamp. Vlak bij de schuilplaats werd de vuurleidingsgroep van een afdeeling onder dak gebracht.


Het was 5 uur, uniformen en wapens moesten daar nog worden gehaald.





Het was te laat om nog paard en wagen aan te spannen. Maar Hannes van de Pol en Jan Andries waren dadelijk bereid er met de brandweerauto heen te gaan, ze reden dwars door het verboden terrein, vlak langs de plaats waar de moffen aan het werk waren, naar de plek waar de achterblijvers zaten. Gezamenlijk gingen zij naar de schuilplaats, snel werd een rij gevormd, wapens en uitrusting werden van hand tot hand doorgegeven. Vlug het zeil er over, Hannes achter het stuur, Jan Andries boven op het zeil. In vliegende vaart reden zij weg, het terrein was nu met Duitschers bezaaid, het zeil klapperde in de wind, het woei op, wapens en unformen lagen open en bloot.

Het onwaarschijnlijke gebeurde, zij kwamen om kwart voor acht ongehinderd met hun lading bij van der Fliert en met de avondklok van 8 uur stond de auto weer in de garage. De volgende morgen werden de 15 achterblijvers gehaald en eveneens in de kippenhokken van van der Fliert af geleverd.





Bij de Krommesteeg hadden zij Max gezien met een zonderlingen metgezel. Het was een Hollandsche S.S. 'er, die door de Tommies was gevangen genomen. Daar hij een landverrader was, wilden zij hem doodschieten maar Max vond, dat hij aan de B.S. moest worden overgegeven. Dus nam hij den kerel mee. Als hij tegen de hoogte opging moest de S. S.-er de fiets sleepen, als zij naar beneden gingen en de weg bruikbaar was, moest hij op het stuur zitten met het pistool in de rug en met de vermaning, dat zijn eerste kik ook zijn laatste zou zijn. Zoo leverde Max hem aan de schaapskooi af.

Zoo waren dus beide ploegen bij van der Fliert gehuisvest. De mannen van de B.S. konden tevreden zijn.





In de schaapskooi zaten de 5 boeven onder bewaking van 6 Tommies. De commandant O'Breen, bijgenaamd Obie, ging voor de boeven staan, haalde een groot pistool onder zijn overall vandaan en zei: ,,Don 't move so much." Hoewel zij geen Engelsch verstonden, kropen zij 'op een kluitje bijeen, waarop het ten overvloede door een man van de B.S. in het Hollandsch werd aangedikt. De rest van de mannen zat bij van der Fliert en was daar ook goed onderdak.

Het stafkwartier van de B.S. was intusschen overgebracht naar Blokker in de Boschpoortstraat, want bij Macostan was steeds te veel geloop van belangstellenden en nieuwsgierigen. Donderdagmorgen werd de staf daar opgebeld door van der Fliert. Hij kreeg inkwartiering, de Tommies moesten zoo spoedig mogelijk weg. Zij moesten naar de schaapskooi. Maar daar was niet veel ruimte. De helft van de kooi werd ingenomen door de vijf gevangenen.


Er werd lang gesproken over hun lot, ze waren gegrepen toen men dacht dat de bevrijding aanstaande was, ze hadden dan aan de autoriteiten kunnen worden overgegeven. Maar de bevrijding was niet gekomen en de kerels wisten heel veel, ze hadden de namen gehoord van hun bewakers, die onder elkaar praatten, er waren behalve de B.S. ongeveer 20 jongens, die aan de wachtdienst hadden deelgenomen, dan was er de boer, die voor het eten had gezorgd. Als deze kerels werden vrijgelaten zou het voor allen een ramp beteekenen, zij zouden niet zwijgen, en wellicht zouden voor heel Ede nog represaillemaatregelen worden genomen, de boerderij zou zeer zeker in vlammen opgaan.





Er was slechts één uitkomst, hen voorgoed het zwijgen op te leggen. Niet allen konden zich hiermede vereenigen, waarop de anderen hun de gelegenheid gaven nog tot vijf uur te overwegen, welke oplossing er te vinden was. Langer wachten kon men niet, de mannen bij van der Fliert moesten weg.

Om vijf uur kwam men weer bijeen, er was geen andere oplossing mogelijk. Diezelfde dag werden de gevangenen berecht. Dr. Oleff constateerde de dood.





De volgende morgen gingen de vijftien man in de kooi aan het werk, de landbouwwerktuigen werden buiten gebracht, het prikkeldraad opgeruimd, alles werd schoongemaakt, Maas Grootheest en Bart van Elst maakten overal planken om de uitrusting op te bergen, er werd een bed van turfmolm gespreid, waarover stroo. De schaapskooi werd verder gemeubileerd met tafels en banken, er kwamen dekens, afkomstig van de voorraad die op de avond van de brand uit de artilleriekazerne waren gered. In de kooi waren ook Joop Jager en Henk Verhaaff, twee mannen, die Engelsch spraken en dus als tolk dienst konden doen.




29 September gingen de dertig Roodekruis Tommies in uniform van van der Fliert naar de schaapskooi over. Kees Heij, Joop Jager en Henk Verhaaff brachten hen veilig over. De vrouw van Gijs Jansen zag met schrik deze vermeerdering van gezin, ze zag geen kans voor zooveel menschen eten te koken. De B.S. deed een beroep op de meisjes en juffrouw Baars, Dirkje van den Bent en Gerda Welbedacht waren bereid te helpen. Bij Jansen in de schuur werd gekookt in een groot fornuis, zoogenaamd voor de evacué 's.

De Tommies mochten nooit buiten de kooi komen. Ze mochten de kooi alleen verlaten om naar de latrine te gaan. Nacht en dag stonden er buiten twee op post in overall met pistool gewapend. Obie was de eenige die zich vrij mocht bewegen. Bij Jansen luisterde hij naar de radio, waarna hij de anderen trouw inlichtte.





Leider van het geheel was Dr. Oleff. De uitvoerende macht berustte bij Sergeant Topper Brown. Obie verdeelde alles wat binnenkwam, tabak, brood, middageten enz. Hij was een zonderlinge kerel, ongeschikt om in een beschaafde maatschappij te wonen, maar hier was hij op zijn plaats. Reeds als jongen van 17 jaar was hij naar het Fransche vreemdelingenlegioen gegaan, hij was daar gebleven tot in 1940 de oorlog kwam. Toen ging hij over in Engelsche dienst. Door zijn goede eigenschappen bracht hij het vijfmaal tot sergeant, door zijn slechte gewoonten werd hij viermaal gedegradeerd. Hij

was dus juist weer in de periode van onderofficier. Later werd hij weer soldaat. Dat kwam omdat hij zoo'n hekel had aan Amerikanen en op een keer had een Amerikaan zijn pad gekruist. Het liep uit op een vechtpartij en verlies van zijn strepen. Hij kreeg een half jaar gevangenisstraf.





Verder was daar Rinus, het was zijn schuilnaam, hij heette Marcel Herz, hij was jood en zorgde voor de aanvoer van de levensmiddelen. Iedere dag haalde hij vijftig brooden bij bakker Evers op de Lunterscheweg. Dank zij de rogge, die van bevriende zijde werd verstrekt en de rijkelijk gekraakte bonkaarten kon dit brood worden gekocht. Tweemaal werd er tien mud aardappelen heengebracht en eens een baal suiker, verder tientallen ponden jam, boter, eenige malen een halve koe en per dag twintig liter melk, die gehaald werd bij Otten. Hij verzorgde ook het groentenvraagstuk. De voeding eischte een geheel afzonderlijke organisatie, het was niet eenvoudig om in die maanden van nijpend gebrek zooveel bijeen te brengen. Om de verveling te verdrijven werden Engelsche boeken verzameld.




Op 5 en op 9 October gingen telkens zes man op pad naar Wijk bij Duurstede om via de Betuwe het bevrijde gebied te bereiken. Bij het tweede transport waren Siem van den Bent, Henk van Egmond en vier Tommies. In Amerongen werden van den Bent en drie Tommies gegrepen, van Egmond wist met den vierden te ontsnappen.

Van den Bent werd 10 October gefusilleerd en op het kerkhof te Utrecht begraven.

HET BAANVAK LUNTEREN-EDE OPGEBLAZEN

De vernielingen aan de spoorbanen waren betrekkelijk gemakkelijk te herstellen, maar na zoo 'n explosie kregen de geallieerde vliegers een tip om het herstelwerk met hun buitenboordwapens zooveel mogelijk te hinderen. Na de vernieling, door Tonny veroorzaakt, kwam bij de Duitschers een korte tijd van inzinking, er werd nagenoeg geen gebruik van de baan gemaakt. Tegen het einde van September werd het verkeer weer drukker en Bill gaf orders, de baan weer te vernielen, deze keer op twee plaatsen, in Lunteren en bij de woning van Harmpje.

Henk II en Kees de Belg namen de tweede plek voor hun rekening. Het was Zaterdag 30 September 5 uur en nog donker. Henk was zich aan het kleeden, toen Kees kwam aanzetten, hij liep heel moeilijk, want hij was die morgen bij Veldhuizen, waar hij was ondergedoken, bijna door het trapgat gevallen en had zijn knie erg beschadigd. Henk stelde voor, het werk uit te stellen, maar daar wilde Kees niets van weten.


Kees stopte de slagpijpjes en een tijdpotlood in zijn zak, Henk nam de koorden en de stopverf. Zij namen voor alle zekerheid ook hun pistool mee.


Zoo fietsten zij zonder licht weg en bereikten ongehinderd de opgegeven plaats. Daar werden de fietsen in een boschje gezet, waarop beide mannen onhoorbaar en onzichtbaar naar de lijn kropen, welke laatste gymnastiek Kees erg zwaar viel. Het aanbrengen van de lading was in tien minuten gebeurd, ze hadden een tijdontsteking van een half uur gekozen. Nauwelijks hadden ze de fietsen te pakken of in het noorden zagen zij een vuurstraal en kort daarop hoorden zij een hevige knal. Dat waren de jongens uit Lunteren, die hun vak hadden opgeblazen. Die stonden onder leiding van Wim van der Mheen, die ook een voorraad springstoffen onder zijn berusting had.





Henk en Kees fiets ten naar huis, gingen achter de woning op een bank zitten. Om half zeven zagen zij de verwachte vuurstraal, een paar seconden later hoorden zij de knal, het werk was gedaan. Juist op dat moment hoorden zij een vliegtuig in de lucht. Daaraan dankten zij het dat Hulsman, die die morgen op last van de S.D. een onderzoek moest instellen kon verklaren dat de vernieling het werk was geweest van een vijandelijk vliegtuig en dat hij zelf het vliegtuig op dat moment ook in de lucht had gehoord. De Duitschers maakten er verder geen werk van en na. eenige tijd was de baan weer hersteld.




Ongeveer half October begonnen de Duitschers weer druk gebruik van de lijn te maken en Bill besloot het vak te blokkeeren. In de bocht nabij het Beatrixpark werd een lading tot ontploffing gebracht en de geallieerde luchtmacht gewaarschuwd. Een paar uur later kwam een trein geladen met lichte pantserwagens uit de richting Amersfoort aanrijden. De weg was versperd, de stopverf had haar taak verricht. De 'trein moest terug, maar reeds waren de vliegers in de lucht. Zij vernielden met een paar bommen de baan nabij Stroe en de trein zat tusschen beide punten geblokkeerd. De Duitschers verlieten de trein inderhaast en de vliegers hadden vrij spel op dit mooie doel, dat een extra beurt kreeg.

DE BENZINETREIN TE BARNEVELD

Op Donderdagmorgen 26 October 1944 was het spoorwegpersoneel bezig nabij Barneveld een trein te rangeeren. Deze bestond uit een groot aantal benzinetanks, beschermd door vier wagens met afweergeschut en bediening. Zoodra de B.S. het ontdekte werd het doorgegeven aan Bill, die zijn directe telefoonverbinding met Nijmegen had.

Het zou een prachtig doel zijn geweest voor de R.A.F., maar er hing een zwaar wolkendek, terwijl het afweergeschut dwong tot hoog vliegen. Dus werd besloten de afmarsch van de trein te vertragen, in de hoop dat de weersomstandigheden onderwijl zouden verbeteren.





Tusschen Lunteren en Barneveld lag in de spoorbaan een brugje. Van Schuppen besloot de trein te blokkeeren. Het brugje, acht r de trein zou men met een lading en tijdpotlood laten springen, en vóór de trein zou een misthoorn met lading worden aangebracht. Zoodra de trein zou opstoomen, zou de misthoorn zijn werk doen, en de wagens zouden tusschen twee hindernissen zitten. Daar de misthoorn dichtbij het verblijf van de B.S. mannen lag. besloot van Schuppen voor zich en zijn twee medewerkers, die ik Piet en Henk zal noemen, voor die nacht de gastvrijheid op de Leperkoen in te roepen. Twee anderen brachten onderwijl de lading onder het brugje aan.




Toen de misthoorn was aangebracht, fietste van Schuppen naar de Leperkoen, maar zijn helpers, die hem in het duister waren kwijtgeraakt, lieten hem schieten en besloten naar huis te gaan. Even over acht kwam van Schuppen bij Schreuder op de Leperkoen aan en een paar minuten later hoorde hij schieten. Tegen half negen werd van Schuppen een beetje onrustig, de jongens waren niet gekomen. Zij luisterden, hoorden in de verte het geluid van de rangeerende trein. Toen zagen zij een lichtflits, enkele seconden daarna hoorden zij een knal, het brugje was opgeblazen. Nog steeds kwamen de jongens niet, zij gingen naar binnen en een uur later kwam pas de tweede knal.




Wat was er onderwijl gebeurd? Na de ontploffing onder het brugje was de trein met groote behoedzaamheid zeer langzaam opgestoomd en toen de locomotief over de misthoorn reed. volgde de ontploffing, maar de ontsporing bleef uit. Men had die ervaring reeds meer opgedaan. De zware machines rustten op een groot aantal wielen. Als slechts één lading was aangebracht, sloeg slechts een klein stuk uit de rai, de machine bleef rustig op de wielen staan. Daarom bracht men later een serie ladingen rner tusschenruimten aan.




De machinist had de trein dadelijk na de ontploffing tot staan gebracht. de schade was opgenomen en hersteld en met een vertraging van zes uren reed de trein ongehinderd door de R.A.F. verder.

De jongens fietsen onderwijl langs de Hessenweg, zij namen bij de speeltuin t Hek het fietspad naar Lunteren, Piet kon op die manier ongemerkt thuis komen. Maar om acht uur was de spertijd ingegaan en vlak bij zijn huis, bij het kruispunt Molenweg--Beukenlaan, stuitten zij op een patrouille van de twee landwachters Loenhorst en ter Brake. Zij werden aangeroepen en moesten afstappen. Piet stond vooraan en moest zijn persoonsbewijs vertoonen. Hij kreeg het na inzage terug, maar daar Henk zich onderwijl snel uit de voeten maakte, kregen zij argwaan, Loenhorst trad op hem toe, vroeg nog eens inzage van de papieren, Piet haalde zijn portefeuille voor de dag, Loenhorst nam die af en stak hem in zijn zak. Toen probeerde hij hem te fouilleeren. Piet begreep, dat het om zijn leven ging, het pistool hing voor zijn linkerheup. Loenhorst stond vlak voor hem, en ongemerkt bracht Piet zijn rechterhand naar links, hij kon zijn pistool op die manier juist grijpen, hij trok het en zonder het omhoog te brengen, schoot hij het op Loenhorst af, die in de buik getroffen neerstortte.





Ter Brake had het geweer onderwijl op Piet gericht en deze liet zich vallen, de kogel suisde over hem heen. In het duister richtte hij zijn pistool op de plaats waar hij de lichtflits had gezien en schoot. Hij hoorde een kreet, ter Brake schoot in het wilde in alle richtingen zijn geweer leeg, terwijl Piet wegvluchtte.

Henk, die in Lunteren niemand kende was naar Piet's huis gegaan, waar hij de nacht doorbracht. Het was onverstandig, want de landwachter was in bezit van het persoonsbewijs, waarop het juiste adres stond vermeld. Piet vluchtte naar van Egdom, die hem gastvrij opnam.


De volgende morgen werden de beide landwachters gevonden, Loenhorst was zwaar gewond en kon vrijwel niets meer zeggen, ter Brake was licht gekwetst. Loenhorst had hem verteld, dat de dader een schilder was, dat stond op het persoonsbewijs, en daar in die buurt een schilder de Groot woonde, verdacht ter Brake dien van de schuld. Toen hij werd gevonden, had hij dat verteld en de landwacht deed een inval bij de Groot, die echter een uitstekend alibi had.





De hulp van de Edesche politie werd ingeroepen en inspecteur de Vries werd voor het onderzoek aangewezen, Daar hij volkomen betrouwbaar was, vertelde Mulder, de agent van Nederwoud, hem de toedracht en deelde hem mede dat beide jongens in veiligheid waren. De Vries toonde zijn ijver, hij fietste in Ede alle de Grooten af en onderwierp hen aan een verhoor. Hij ging naar Amerongen, waar de beide landwachters in het ziekenhuis lagen.

De domme klompenmaker-landwachter ter Brake vertelde hem nog eens dat de schilder de Groot de schuldige was. De Vries had graag de jas van Loenhorst onderzocht, omdat hij vermoedde dat de portefeuille met het persoonsbewijs daar in zat, maar hij kreeg de kans niet. Loenhorst werd geopereerd maar stierf kort daarop, en toen zijn kleeren door de landwacht werden overgenomen, werd de portefeuille gevonden. Daardoor was de naam van Piet bekend en de moeder kreeg een uitgebreide huiszoeking, die echter niets opleverde.





De beide jongens waren op fietsen aangekomen, Henk was weggereden, maar toen Piet vluchtte, had hij zijn fiets achtergelaten, het was een damesfiets van een ondergedokene en een koerierster besloot nog diezelfde nacht de fiets te halen. Bij de landwachters ontdekte zij in het duister een fiets en nam die mee.

Zij pakte bij vergissing de fiets van den landwachter en liet de goede liggen. En ook de landwachtersfiets werd een paar dagen later op straat weer gevorderd. De koerierster was de eenige niet, die daar bij de twee gewonden had rondgesnuffeld, want een tijdje later kreeg de B.S. een pakje met tijdpotlooden, die een goedgezind inwoner in veiligheid had gebracht.

DE ONTRUIMING VAN HET SPERGEBIED

De Duitschers voorzagen een geallieerde doortocht door de Betuwe met een poging om de Rijn over te steken. Het zou een gewaagde onderneming zijn geweest, want de Noorder Rijnoever was zeer hoog en had een prachtig inzicht in de veel lager gelegen Betuwe.

De rivier, hoewel niet overmatig breed, vormde op zichzelf reeds een behoorlijke hindernis, waarbij kwam dat de tusschen de hooge bandijken en de rivier gelegen breede vlakke uiterwaarden weinig meer dekking boden dan het water van de Rijn, dat tusschen de zomerkaden verder gleed. Het was bijna dwaasheid aan zulk een poging te gelooven, maar de Duitschers hadden meer staaltjes van geallieerde durf gezien.





Zij besloten de geheele strook van Arnhem tot Veenendaal over een lengte van meer dan 20 km tot één groot verdedigingsstelsel te maken. In die strook lagen in de eerste plaats Arnhem en Wageningen, met zijn landbouwhoogeschool, zijn hoogst moderne onderwijsinrichtingen en laboratoria. Daartusschen lagen de prachtige villadorpen Oosterbeek, Heelsum en Renkum.

Tusschen Arnhem en Wageningen lag de Veluwezoorn, die door het geheele land beroemd was wegens het natuurschoon. Daar lagen aaneengerijd de groote en kleine villa 's, de landgoederen met hun imposante huizen, de hotels en pensions, de kleine optrekjes, de mooie parken ·en tuinen, het was of rustend Nederland daar zijn schatten had opgestapeld. Daar lag ook het feodale kasteel Doorwerth.


En met één enkel bevel bepaalden de bezetters, dat deze geheele streek moest worden ontruimd, Arnhem met zijn honderdduizend inwoners, op 25 September, Oosterbeek op 27 September, Renkum en Wageningen op 1 October, Heelsum twee dagen later.





De uit Frankrijk en België teruggeslagen berooide troepen hadden beslag gelegd op de laatste auto 's, vrachtwagens en paarden. Slechts enkele boeren hadden ter wille van de voedselvoorziening hun bespanningen mogen behouden. Er was dus geen sprake van, dat deze honderdduizenden bewoners iets van waarde in veiligheid konden brengen. Ze konden enkele kleine kostbaarheden in de grond verbergen, maar verder moesten zij alles achterlaten, hun kostbare meubelen en schilderstukken, hun oude porselein en verdere huisraad, hun moeizaam bijeengebrachte winterprovisie en de honderd andere dingen, wier waarde niet in geld is uit te drukken. Alles was buit voor de Duitschers, die deze streek gingen bezetten en er hun versterkingen aanbrachten.

Zij lieten de huizen springen om vrij schootsveld te maken, zij legden loopgraven in de parken. Dikwijls namen zij niet de moeite boomen te vellen voor het maken van onderkomens, zij braken de deuren uit de huizen, de paneelen uit de antieke kasten, het mooie bovenblad van een kostbare salonvleugel,


Daarheen sleepten zij de jonge mannen, die zij met hun razzia 's in de groote steden bijeengebracht hadàen, daar moesten deze jongens nacht en dag werken onder het bevel van de kerels van de N.S.D.A.P., in hun gehate bruine uniformen. Het was het schuim van het Duitsche volk, dat daar de leiding had.





Dikwijls lagen deze punten onder Engelsch granaatvuur en onder de werkers werden velen getroffen.

De bruine schoften stalen zich rijk. Stelselmatig haalden zij alles weg, rondom de huizen werd de bodem af gezocht; wat nog inderhaast was begraven, tafelzilver en porselein, viel in handen van deze struikroovers.


Dagelijks kwamen zij in Ede terug in het Hof van Gelderland waar zij aten. Daar stapelden zij hun gestolen goed op, daar verdeelden zij de buit, als zij gezamenlijk een groote villa hadden leeggestolen. Ik heb gezien, hoe in een lokaal enkele tafels hoog opgeladen waren met kostbaar oud blauw en ander porselein, het waren schatten zoo groot als deze paupers niet gedroomd hadden ooit te zullen bezitten.





De Obersturmführer Huhn van de S.D. stal uit het huis van Baron Sloet tot Everloo in Velp een partij schilderijen en een mand vol zilverwerk.

Uit het Hof van Gelderland zonden zij hun pakketten als "Weinachtsgaben" naar huis.





Thans geeft het mij een gevoel van voldoening te weten, dat dit tuig, met de Lustmädel is teruggekeerd naar de sloppen en stegen, waaruit zij voort, kwamen. Er werd niet alleen gestolen, er werd stelselmatig vernield. Uit baldadigheid werd een kostbare vleugel in twee helften gezaagd, oude kasten, familiestukken, mooie fauteuils werden in tuinen en vijvers geworpen. Als zij de stapels weckflesschen niet konden verwerken, werd de rest tot scherven gesmeten en overal besmeurden zij gordijnen en vloerkleeden met menschelijk vuil. Op de muren teekenden zij hun pornografische schetsen. De mooiste meubelen werden tot brandhout gehakt.




Zoo evacueerde de bevolking van Arnhem op 25 September. 45.000 man in de richting van Apeldoorn, 3 5 .000 man naar Velp, 20.000 man naar Ede.

Het was een eindeloos lange colonne van vluchtelingen, zij hadden geen auto's of wagens, hun fietsen waren hoog opgeladen met wat kleeren, onder, goed en dekens. Bovenop deze stapel zaten kinderen, te klein om de groote afstanden te loopen. Een enkele gelukkige had een handkar of bakfiets waarop hij wat meer kon meenemen. Vrouwen liepen moeizaam achter hoog opgeladen kinderwagens.





Een deel van de bevolking had zich verstopt op vlieringen en in kelders, kon er niet toe komen, de aardsche bezittingen prijs te geven. De Duitschers wisten allen te vinden, zij werden meedoogenloos de straat opgejaagd. In de optrekjes in de buurt van Arnhem, tot zelfs in een ongebruikte ijskelder· bleven zij hangen, tot de Duitschers hen ook van daar verjoegen.




Op Arnhem volgden de andere plaatsen, en in Ede werd ingegrepen. Plaatselijk werd een evacuatieafdeeling gevormd onder leiding van den waarnemenden burgemeester Mens, en het hoofd van de Afd. Sociale Zaken Plomp en verder was ook Job met een deel van de leiding belast.

In groooter verband werkte het Roode Kruis en de B.A.B. (het bureau Afvoer Burgerbevolking). Die hoogere leiding was dringend noodig. Ede was geen eindpunt waar de duizenden tot rust konden komen, het werd een groot doorgangshuis en er was dus een hoogere leiding noodig, die de stroom verder leidde in de richting Veenendaal, Renswoude, Barneveld of Apeldoorn.





De menschen werden buiten de gemeente door gidsen opgewacht, die hen moesten brengen naar de verschillende adressen. Daar moest stroo aanwezig zijn, er moesten latrines zijn en nachtverlichting. Er moest politietoezicht zijn om desnoods met de sterke arm de orde te handhaven, er moest geneeskundig personeel zijn, want er kwamen niet alleen gezonden. Er kwamen lijders aan allerlei ziekten, besmettelijk en niet besmettelijk. Een open

t.b.c. lijder lag in het stroo naast een paar gezonde kinderen.

Er moest voor eten worden gezorgd, er moest centraal worden gekookt. Er moesten in die tijd van voedselschaarschte, terwijl er geen enkele trein liep terwijl er slechts een enkele wagen beschikbaar was, levensmiddelen voor duizenden menschen worden aangevoerd.





Dan trokken zij verder en diezelfde dag kwamen anderen, die hun plaatsen in het stroo innamen. Enkelen werden welwillend opgenomen door de burgerij, maar de capaciteit van het dorp was zeer gering. Veel huizen waren beschadigd of onbewoonbaar, overal waren reeds in het geheim onderduikers ondergebracht. In de eerste tijden waren uit het Westen veel menschen verplicht geëvacueerd, omdat zij niet waren ingeschakeld in het arbeidsproces. Daarbij kwam dat de Duitschers op zeer veel huizen hadden beslag gelegd, zelfs op geheele straten, de bewoners werden dan bij andere burgers onderdak gebracht.

Doch er was een ander ernstig bezwaar tegen het onderdak brengen bij particulieren. Ede was omringd door boerderijen. Daar werden in de eerste plaats de boeren uit de omtrek met hun vee gebracht. Maar verder bleven de doortrekkenden daar met tientallen hangen. Groote boerderijen hadden 60 tot 80 evacués. Zij lagen in het stroo, mannen, vrouwen en kinderen leefden samen in kippenhokken.





Dit had voor de eigenlijke dorpsbevolking vèrstrekkende gevolgen. Daar alle treinvervoer was stopgezet, was iedere streek voor de voeding aangewezen op datgene wat de naaste omgeving opleverde. Ede hing dus geheel af van de omringende boerderijen. Zij moesten rogge en melk, eieren, boter en kaas leveren. Daar was nu en dan een stukje spek of worst van de eigen slacht te krijgen. En elk dier boerderijen was nu een wereld je op zichzelf, als het ware omgeven door hooge tariefmuren, het werd een land zonder uitvoer. Angstvallig bewaakten de evacués de aanwezige voorraden, huichelden dat alles was af gegraasd, snauwden vreemde bezoekers af.




Het doorzenden van de evacués werd voor Ede een kwestie van zelfbehoud, het ging om het voorkomen van plaatselijke hongersnood. Er kwamen onvoorziene practische moeilijkheden bij. Er was b.v. een gezin van 7 personen, de moeder werd ernstig ziek, kon onmogelijk verder. Wat te doen? Moesten de anderen zonder moeder verder trekken? Moest men een ziek kind aan onbekende handen overdragen en verder gaan? En hoe moesten al die zieken verzorgd? Het eigenlijke ziekenhuis in Ede was reeds lang door de bezetters in beslag genomen. De Edesche zieken waren zeer voorloopig ondergebracht in een noodziekenhuis. De geneeskundige hulp was onvoldoende. In normale tijden had de behandeling in eerste instantie plaats door den huisarts, die de patiënten verder verwees naar specialisten in Arnhem, Wageningen of Utrecht.




Maar Arnhem en Wageningen bestonden niet meer, Utrecht was zeer moeilijk te bereiken. En in de geïmproviseerde ziekenhuizen ontbrak stroomend water en electrisch licht. Een van de doktoren zei mij: ,,Wij leggen de patiënt op een paar stoelen, houden een kaarsje erbij en halen de blindedarm eruit."

In het stroo lagen rijken en armen dooreen. Ze waren niet meer van elkaar te onderscheiden. Wie dagen achtereen aangekleed in het losse stroo heeft geslapen, zonder zich te scheren, is niet meer te onderscheiden van den vagebond, voor wien deze levenswijs regel is.


En dan dat af schuwelijke vieze stroo. Daar lagen hoestende t.b.c. lijders, daar lagen lijders aan dysenterie, daar lagen ouders met onzindelijke kinderen. Zij dachten er niet aan, gedurende de nacht in het pikdonker naar de geïmproviseerde latrines te gaan. Elke verlichting buitenshuis was uitgesloten door het verduisteringsverbod. Het ging ongemerkt binnenshuis, er ging wat stroo overheen, morgen ging men weer verder, onder het stroo verdwenen ook de stinkende maandverbanden.





Maar men ging niet altijd verder op de volgende dag. De enkele karren en paarden, die na veel smeeken van het Roode Kruis door de boeren beschikbaar werden gesteld voor het vervoer van zieken en ouden van dagen, werden door de 0. T. gegrepen voor het werk aan de stellingen.

Dadelijk werden de persoonsbewijzen af genomen. En als de oude vader of moeder of de zieke niet verder kon, bleef het geheele gezin achter. Ik herinner mij een dag, waarop een transport Arnhemmers zou komen. Ze waren eerst geëvacueerd naar Velp, maar mochten daar niet blijven. De zieken zouden met wagens van Velp worden gebracht tot aan het Planken Wambuis, daar zouden de wagens uit Ede hen halen. Het Roode Kruis had hiervoor gezorgd. De wagens kwamen niet verder dan de kazerne aan de Langenberg. ,,Halt": gevorderd voor stellingbouw.





De ouden en zieken, afgeladen aan het Planken Wambuis, wachtten vergeefs in duisternis en kou in de ijskoude Octoberavond. Groot was de sterfte onder deze ongelukkigen. Ik zie nog voor mij een groepje uit Limburg. Zij waren door de Duitschers verjaagd, zij hadden langer dan een week gemarcheerd, eerst over Duitschland, toen door de Achterhoek. Zij kwamen via Zutphen, Velp en Arnhem naar Ede. Het was een zielige troep, die daar langs de weg kwam strompelen, met pastoor en kapelaan aan het hoofd. Ze kwamen hier in het vuile stroo, het hinderde niet, ze zaten al dik onder de luizen.




Een oude man stierf, toen hij werd binnengebracht in Zonnenberg. Het stroo was die dag weggehaald, er was nog geen nieuw stroo in het lokaal, waarin men hem neerlegde. Het was niet mogelijk geweest, nieuw stroo te krijgen, bij de boeren was niets meer in voorraad, de rogge was nog niet gedorscht, de evacuatiemannen holden als het ware achter de dorschmachine aan, om wat stroo te bemachtigen. En daar, op de kale planken blies de oude man de laatste adem uit. De volgende morgen kwam de kleine stoet langs mijn huis, op weg naar het kerkhof. Achter de lijkwagen liep de oude pastoor, moe en gebogen. Er was haast bij, want zij moesten straks verder, zij moesten plaats maken voor de anderen, die reeds op weg waren, die weer beslag zouden leggen op de scholen en loodsen, die de anderen die morgen hadden verlaten.




Soms kwam er plotseling stagnatie. Veenendaal kon niets meer ontvangen, of Scherpenzeel was geblokkeerd, Apeldoorn dreigde de menschen terug te sturen, als ze toch kwamen. Maar het volgende transport was al onderweg, wij zouden die avond met een dubbel aantal slachtoffers opgescheept zitten. En uit Holland kwamen berichten, dat daar alles vol was, het Gooi wilde niemand meer toelaten, de Duitschers wilden geen evacué 's in de Grebbelinie of sloten de IJssel af.




Ik zou nog bladzijden kunnen volschrijven met een opsomming van al deze ellende, zonder een moment in herhalingen te vervallen. Ik zal nog alleen noemen de honderden, die voor de 0. T. moesten werken en hier in barakken werden ondergebracht. Ook zij moesten eten hebben en dagelijks kwamen hier vrouwen uit Rotterdam en Amsterdam of ergens anders vandaan, om naar hun mannen of zoons te zoeken, die in het 0. T. kamp zaten.

De familieleden kwamen zonder eetwaren, zij huisden mee in het stroo, Zij aten mee van de steeds verminderende voorraden. Soms kwamen hier mannen, wier haveloosheid niet te beschrijven was. Het waren de jongens uit Rotterdam of elders vandaan, die voor de O.T. hadden gewerkt, tot zij ziek werden. Velen waren ziek van de straat gegrepen en weggevoerd. Zij werden weggestuurd met een briefje van ontslag, eenvoudig buiten het kamp gezet. Zij moesten maar zien hun huis te bereiken. Zij zaten zonder onderscheid onder luis en schurft, meestal hadden zij nog andere ziekten, waarvoor zij waren af gekeurd, de toestand in hun kampen tartte elke beschrijving. Maar wat kon het de bruine duivels schelen? Ze haalden de aanvulling wel ergens van de straat. Het is geen wonder, dat Ede onder die omstandigheden gebrek leed. Steeds geringer werden de hoeveelheden levensmiddelen, die door de distributie werden verstrekt. Ons laatste veertiendaagsche rantsoen van de distributie bestond uit een doosje lucifers en vijf pastilles theesurrogaat. Toen gaf de distributiedienst het definitief op, Ede was uitverkocht. Wij hadden het voorzien, wij hadden de inwoners voortdurend gewaar, schuwd niet clandestien evacués op te nemen. Elke vluchteling, die zich hier clandestien vestigde, vermeerderde het aantal parasieten op de ontoereikende voorraad levensmiddelen.


Dit alles had één goede zijde. In die geweldige chaos, tusschen die menigte vreemdelingen, die hier dagelijks kwamen en gingen, konden zelfs de Duitschers hun slachtoffers niet vinden, de jongens van de B.S. hadden vrij spel bij hun verkenningen en spionnage.





Twee dagen na de ontruiming van Wageningen kreeg Thijs Gaasbeek op, dracht om in de buurt van de Veerweg te Wageningen te zoeken naar een belangrijk stafkwartier, dat daar zou zijn ingericht. De opdracht was niet gemakkelijk uit te voeren. Samen met een vriend ging hij er op uit en toen ze in de nabijheid kwamen, zagen zij een Duitsche schildwacht. Deze liet hen ongemoeid passeeren, maar een eindje verderop stond een wachtcommandant, die beter controleerde. ,,Halt. Absteigen. Was machen Sie hier?"

Thijs was op zooiets voorbereid en hij had een verhaal verzonnen. Gisteren had hij een stel evacués gekregen, de menschen waren doodzenuwachtig, want op het oogenblik van vertrek was een van de kinderen zoek. Het was misschien wat verder van het huis gaan dwalen, vermoedelijk was het door de buren al meegenomen naar Ede. Maar in Ede hadden zij niets gevonden en nu kwam hij namens de ouders om te zoeken.


De wachtcommandant had een sentimenteele bui. Hij wees hun hoe ze langs een omweg verder konden gaan, maar dat wilde Thijs niet, hij zei, dat hij bang was te verdwalen, kon hij niet verder gaan? Hij was doodsbenauwd op verboden terrein te komen, waar ze op hem zouden schieten. De wachtcommandant was begaan met het lot van het kleine kind en gaf hem een soldaat mee. Zoo trok hij verder, kwam langs een huis, waar van alle kanten telefoondraden heenliepen en waar blijkbaar militair gedoe was. Ze vonden het kind niet, gingen ontmoedigd naar huis, maar ze wisten precies, waar het stafkwartier lag.


De Duitschers begrepen dat zij bedrogen werden, zij troostten zich met de gedachte, dat dit maar korte tijd zou duren, dan was de geheele landstreek ontruimd, dan zou het uit zijn met alle spionnage. Zij vergaten dat ze met de razzia's en met al hun werken voor de 0. T. het paard van Troje hadden binnengehaald. De mannen moesten werken aan de loopgraven, de onderkomens, de bunkers, aan de mitrailleurnesten en geschutsopstellingen, die werden voorbereid. Dagelijks werden daar levensmiddelen gebracht, dagelijks eischten de schavuiten van de N.S.D.A.P. karren, paarden en geleiders om het gestolen goed op te laden en voor hen in veilig, heid te brengen. Iedere middag kwamen de karren langs mijn huis, met rneuhelen, bedden, kleederen, met machines, met steenkolen en honderd andere dingen. Alles was van hun gading.





Toen de stroom wat luwde, hadden wij in ons dorp een sterkte van rond 18.000 inwoners met zeker 10.000 evacué's, die waren blijven hangen. Toen kwam de evacuatie van Bennekom. De ramp was voor de gemeente grooter dan al het voorafgaande, want de 8000 inwoners van Bennekom behoorden tot de eigen gemeente en mochten niet verder worden doorgezonden. Zij werden tusschen de andere bewoners van de gemeente geperst, het vraagstuk der voeding werd volkomen onoplosbaar.


Daarom gaf Hulsman reeds op 26 September een bekendmaking uit, waarin hij de bevolking verzocht zich te 8.00 uur aan het postkantoor te bevinden om gezamenlijk aardappelen te gaan rooien. Velen gaven daaraan gevolg, zoowel mannen als vrouwen. Het aardappelrooien begon zich in ieders belangstelling te verheugen, het zou zeker een succes zijn geworden als de bruine proleten het niet telkens hadden verhinderd, waarbij zij allerlei middelen bedachten. Soms hielden zij op de verzamelplaats een razzia. Alle mannen werden gegrepen. Als men met het persoonsbewijs aantoonde, dat men boven de leeftijd was, kreeg men tot antwoord: ,,Als je aardappelen kunt rooien, kun je ook wel voor ons graven." Het persoonsbewijs werd ingenomen, men kon het terughalen op het bruine hoofdkwartier, waar de zaak verder zou worden onderzocht. Door het persoonsbewijs hadden de schurken naam en adres in handen, velen, die te goeder trouw waren gekomen, hadden geen andere keus dan werken voor de 0. T. of onderduiken.





Soms wachtten zij de menschen op, die sjouwend naast de met een zak aardappelen beladen fiets naar huis terugkeerden, nadat zij kouwelijk en slecht gevoed in regen of sneeuw gravend, hun voorraadje hadden bijeengebracht. En dan werden de fietsen in beslag genomen. De stumpers konden de zware zak niet verder sjouwen, zij kwamen met leege handen thuis. Soms werden de aardappelen gevorderd of wel de bruine kerels verschenen op het terrein en gelastten mannen en vrouwen de geheele dag voor hen te werken, zonder dat ze iets mee naar huis mochten nemen.

Niet alleen de mannen werden gegrepen, ook vrouwen en meisjes moesten in de wasscherijen het ondergoed van de soldaten herstellen. En loerend ging daarbij de blik rond, enkelen werden uitgekozen, er werd gesmoesd, er was voor haar nog wel betere arbeid in de kazerne en dan mochten zij 's avonds blijven en meedoen met de gezellige avond jes van de soldaten, waar ze getracteerd zouden worden en hun buik vol konden eten. Velen weigerden, maar ook velen boden zich vrijwillig aan. Het was walgelijk om te zien, hoe jonge meiden, dikwijls bijna nog kinderen, aan de hekken van de kazernes hingen, door de spijlen gluurden, aanpapten met de soldaten en daarna met de kerels het bosch in trokken.





Het was weerzinwekkend te zien, hoeveel jonge meiden 's avonds met de Duitsche soldaten langs de straten liepen. Het was ook heel ergerlijk vóór 17 September, toen de treinen nog liepen, op Zaterdagmiddag de stroom te zien van de deernen uit Arnhem en van de anderen, die op de fiets uit Wageningen of elders kwamen. Het was daar aan het station bijna een beurs van prostitués, Zij boden zich vrijwillig aan om de nacht in de armen van den een of anderen besmetten soldaat door te brengen en Maandagmorgen reisde het stel weer af, verlept en verfomfaaid, om de volgende Zaterdag terug te keeren. De doktoren kunnen beter dan ik vertellen wat de afschuwelijke gevolgen waren van dit samenhokken.

De bewijzen daarvan kwamen ook voor de dag, toen na de bevrijding deze meiden werden gevangen genomen en geneeskundig onderzocht. Ontstellend groot was het percentage besmetten. Stuitend was de brutaliteit van die drellen. Zij gingen in hun versleten plunje achter op de fiets van een soldaat naar Wageningen of Renkum, later ook naar Bennekom en kwamen keurig aangekleed terug. Als je de weg kende, dan leverde het spergebied immers alles op wat je noodig had!





Op 30 September gaf van Dierendonck, die zich weer in de Q:emeente had gewaagd, een bekendmaking:




"In verband met de zeer zorgelijke omstandigheden, waarin de voedselpositie van de gemeente Ede momenteel verkeert doe ik een ernstig beroep op allen, met name op hen, die thans geen werk verrichten, om zich beschikbaar te stellen, teneinde aan het tekort aan arbeidskrachten in de bedrijven, die voor de eigen voorziening van levensmiddelen werk, zaam zijn, tegemoet te komen.

Het betreft alzoo een zuiver Nederlandsche aangelegenheid. Gelegenheid voor inschrijving bestaat van heden af op het Arbeidsbureau te Ede, Oranjelaan No. 5".





Had deze slaafsche volgeling van onze Duitsche uitbuiters ons voor zoo onnoozel aangezien? Dacht hij dat al die menschen, die zich ten koste van alles buiten de arbeidsinzet hielden, zich nu vrijwillig zouden laten registreeren? Want daar was het de Duitschers om te doen. R e g i s t ra t i e van arbeidskrachten. Zij wisten, dat het Nederlandsche volk zich aan alle hulp onttrok, zij hadden geen behoorlijke registratie, omdat de goedgezinde ambtenaren steeds met de bevolking medewerkten, en nu mochten degenen, die niet werkten zich vrijwillig ter registratie aanbieden.

Als hij eenig benul had gehad van hetgeen in zijn gemeente gebeurde, dan had hij de bekendmaking voor zich gehouden.





Naar aanleiding van de voedselnood gaf de burgemeester op 3 October de volgende bekendmaking uit:




"De burgemeester der gemeente Ede maakt bekend, dat in verband met de ongustige voedselpositie van deze gemeente, de alhier aankomende vluchtelingen ten spoedigste behooren door te trekken naar de gemeenten Amerongen, Leersum, Driebergen, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leusden, Soest, Baarn of Zeist.

Ook die vluchtelingen, die reeds bij familie of vrienden gehuisvest zijn, wordt ernstig in overweging gegeven, mede om bovengenoemde redenen, zich naar een van de genoemde gemeenten te begeven".





De bekendmaking miste alle kracht. Het had verboden moeten worden de menschen op te nemen, het verstrekken van distributiebescheiden had niet mogen worden toegestaan. Het was hard, maar het was noodzakelijk, de voedselpositie hier was slechter dan ergens elders.




Er kwam nog een bekendmaking op 9 October, waarover de illegale mannen in hun vuistje lachten.




"De burgemeester der gemeente Ede maakt bekend, dat het op last van de Duitsche autoriteiten den geëvacueerden verboden is, naar hun oorspronkelijke woonplaats terug te keeren.

Overtreding van dit verbed kan zeer ernstige gevolgen hebben. Men kan zelfs doodgeschoten worden".




Wat toch was het geval? Er werd veel gespioneerd, en allen verantwoordden zich daarbij, dat zij nog eens waren teruggegaan om het een en ander uit hun huis te halen.

BRIGADIER HACKETT

De strijd om Arnhem en de ontruiming van het spergebied bracht de familie de Nooij in de Torenstraat nieuwe gasten. Daar verscheen in de eerste plaats de familie uit Renkum, waaronder Hans. Hij begon met de uitgaaf van een illegaal blad "Pro patria." Het kwam onder censuur van de Staf te Ede en werd later opgenomen in de Eendracht. Pro Patria kreeg vergunning alle radioberichten vrij door te geven, maar voor verdere commentaren werd de ondergrondsche censuur toegepast.




Er kwam nog een andere gast, die zeer geheimzinnig werd binnengebracht, omdat hij gekwetst was. Brigadier Hackett was een van de hoogste aanvoerders van de Airborne-troops bij Arnhem geweest. Zwaar gewond door het springen van een Duitsche granaat, was hijin de verbandplaatsaf deeling gedragen, waar een Engelsch chirurg hem had behandeld en onder meer veertien maagperforaties had gehecht. ·

Toen de verbandplaatsafdeeling in Duitsche handen overging was het dringend noodig hem daar weg te halen. Daarom werd hij naar Ede vervoerd. Hij was doodziek, maar vol goede moed en dank zij zijn krachtig gestel en de uitstekende verzorging kwam hij er boven op. Met een onderbreking van enkele dagen bleef hij daar vier maanden. Hans kortte hem de lange uren door hem Nederlandsch te leeren en samen schaak te spelen. Hackett verzorgde het militaire overzicht voor Pro Patria.





Zijn schuilnaam was van Dalen. Hij was beambte van een boerenleenbank uit Oosterbeek en was longlijder, vandaar oat men hem bij controle te bed kon aantreffen.

Toen van Dalen wat opknapte, mocht hij een beetje wandelen, het begon met tien minuten en klom op tot een uur. Natuurlijk gebeurden die wandelingetjes pas na het invallen van de duisternis, want dan was de kans op controle van de P.B. 's zeer gering.

AART VAN STEENBERGEN

In de eerste dagen van October verloor de illegale beweging een van haar beste medestrijders.

Op 1 October ontdekte de zoon van Evertse aan de Maanderbuurt een paar Hollandsche S.S. 'ers, die blijkbaar gedeserteerd waren. Hij gaf het door en er werd besloten zich van hen meester te maken. Die avond bevonden zich Aart van Steenbergen en zijn broer Bertus in een schuilplaats, waarheen de deserteurs door een ander werden gestuurd. In het duister ontstond een vuurgevecht, het wapen van Aart ketste, een der deserteurs trok zijn pistool en vuurde in het wilde. Daarna vluchtte hij, kwam terecht in de schuur bij Maas Grootheest, die van het geval niets af wist. Hij vertelde, dat hij gedeserteerd was, dat hij terug wilde naar zijn vrouw en kinderen in Limburg. De volgende morgen verdween hij voor goed.





De vrienden van Aart waren op het schieten nader gekomen. In de schuilplaats vonden zij Bertus, die niet was getroffen, den eenen dooden deserteur en Aart, die zwaar gewond was. Hij werd naar het ouderlijk huis gedragen, waar hij, na afscheid te hebben genomen van zijn ouders en van zijn jonge vrouw, overleed.




Zijn heengaan was een zwaar verlies voor zijn kameraden, die hem steeds met groote dankbaarheid zullen herdenken.

HET STAFKWARTIER BIJ SONJA

In de laatste dagen van September kreeg Sonja bezoek van Tonny en Job. Zij vroegen haar of zij in haar huis het stafkwartier van de B.S. mochten vestigen. Sonja had geen bezwaren en zoo kwam zij onder haar schuilnaam in de illegale beweging.

Haar huis was prachtig gelegen. Het lag geheel vrij in een rustige omgeving, het kon behalve aan de voorkant ook aan de achterzijde langs veilige landwegjes worden bereikt. Er was een stal bij, waarboven een woonkamer; er was een garage, waaronder een geheime ruimte met safe. Ook in het huis was een geheime schuilplaats, die ruimte bood voor drie personen.


Om de bezoekers voor nieuwsgierige blikken der buren te beschermen, liet Sonja langs de rand van de tuin rietmatten aanbrengen. Zij stelde haar geheele huis beschikbaar. Boven werd een kamer bestemd voor de beraadslagingen, de kamer boven de stal werd ingericht tot teekenkamer, en in de huiskamer was bij het brandende houtvuurtje steeds plaats voor diegenen, die op een oogenblik niets te doen hadden.





Zondag 1 October werd het stafkwartier bezet, er werd bovendien nog een extra telefoonlijn aangebracht. Max bracht een kruiwagen met wapens en munitie. De vaste bezoekers waren Bill, Barend, Tonny, Lex, Max, Jo van den Bent en Keller, soms ook Karel 1, die geheel in de organisatie was opgenomen, terwijl Piet Rombout rustig in de teekenkamer zat en daar zijn schetsen maakte van Duitsche verdedigingswerken, loopgraven, geschutsopstellingen, enz. Een enkele keer kwam ik ook eens een kijkje nemen, evenals bij Blokker.

Na de débacle bij Arnhem kwamen ook brigadier Lathbury, majoor Tathamwater en capt. Frank. De fotograaf van der Aa maakte hun pasfoto en de heeren werden voorzien van nieuwe papieren met vertrouwenwekkende Nederlandsche namen. Toevallig ontmoette ik hen daar, zij gingen weer verder, Lathbury was de gast van Tonny's moeder, Tathamwater werd ingekwartierd bij Bill. Frank ging mee naar Barend.




Bill woonde op de weg naar Lunteren in een aardig landhuis en Tathamwater was daar uitstekend gehuisvest. Na een paar dagen kreeg Bill bericht, dat hij Duitsche inkwartiering kreeg. Hij vond het jammer zijn gast te moeten verjagen en besloot de twee mogendheden samen in hetzelfde huis te herbergen. Zoo trokken daar ook binnen een onderofficier en drie minderen met een pantserwagen, die achter het huis werd opgesteld.

Tathamwater ging voor een evacué door en de Duitschers vroegen niet verder. Zij gedroegen zich correct. Om de stemming op peil te houden, kregen zij 's avonds een bord pap, wat zij zeer op prijs stelden. Toen zij ook van hun kant met gaven wilden .komen, legde Bill hun uit. dat zij onvrijwillig onder zijn dak waren gekomen, dat zij vijanden waren en bleven en dat het dus uitgesloten was, dat hij iets van hen aannam. Ook daarmee namen de heeren genoegen.





Soms was het een beetje moeilijk als een der Duitschers en Tathamwater tegelijk aan de voordeur kwamen en de mof hem met een armzwaai en het gebruikelijke ,,Bitte" de voorrang gaf. Dan kon de geallieerde vriend daar geen hartelijk Engelsch woord tegenover stellen en nam hij zwijgend de hulde in ontvangst.

De Duitschers bleven lang en verbaasden zich erover dat Bill zoo 'n aanloop van al die evacués had. Even voor de crossing van 23 October waren op een Zondagmorgen niet minder dan 16 belanghebbenden bijeen in de voorkamer, terwijl in de achterkamer de vier Duitschers vier vrienden in kameraadschappelijk samenzijn hadden vereenigd.





Overdag kwamen de Engelsche vrienden nu en dan op het stafkwartier en Tathamwater besloot het commando over de verspreide Tommies op zich te nemen. Alle adressen kregen een beurt, capt. Frank ging met Tonny naar de markt waar op een kamer de zeven Tommies zaten, die gedeeltelijk ziek waren en uit de Muloschool waren gekomen. In het zelf de huis zaten ook andere evacué 's, terwijl ook de Duitschers daar een kamer in gebruik hadden. De Tommies werden overgebracht naar Nederwoud en over de boeren aldaar verdeeld. Er waren totaal 125 man bijeengebracht, 40 man zaten in Oud Reemst, 85 man in de omgeving van Ede.




Toen kwam het bericht dat zij over de Rijn moesten worden gebracht. Het was een groote tegenslag. De aanwezigheid van al die gewapende mannen had de kracht van de verzetsbeweging aanzienlijk verhoogd, en dit voordeel ging nu plotseling verloren. Maar de grootste teleurstelling was, dat nu ondubbelzinnig bleek, dat er geen plannen meer waren, in het najaar een stoot over de Rijn te doen. De belangstelling voor dit frontdeel was verdwenen en de B.S. mannen vroegen zich wel eens af, of het nog nut had, dag in dag uit leven en vrijheid te riskeeren voor een spionagewerk, dat toch geen resultaat opleverde,




Waar moesten de mannen over de rivier? In ieder geval moesten zij dwars door het spergebied. Kapitein Wainwright en sergeant majoor Grainger zou, den bij Wageningen een verkenning houden. Op 17 October bracht Tonny hen naar Wageningen. Zij kwamen bij de boerderij van Jochemsen aan de Dickenesweg. De zoon van Jochemsen wees hun de weg naar een schuur aan de Grift, waar zij hun uniform aantrokken en hun verkenning begonnen. ·

Zij liepen de geheele nacht rond en toen zij de volgende morgen om 5 uur terugkeerden, hadden zij het terrein tusschen Wageningen en de Grebbeberg verkend. De overtocht was onmogelijk. Om de honderd meter was een bezette mitrailleurpost, om het half uur liepen de Duitschers patrouille.


Tonny haalde hen om zeven uur terug en leverde de heeren in hun pension .af. Zij brachten rapport uit bij majoor Tathamwater. De volgende bijeenkomst zou worden gehouden op de Wester Wetering.





Een van de ijverige medewerkers van de L.O. was Sjoerd. Hij bezat een groot aantal valsche stempels en verdere nuttige papieren. Hij maakte er een ruim gebruik van om anderen te helpen, b.v. den predikant Buffinga, die uit Rotterdam was gezonden voor de geestelijke verzorging van de jonge mannen, die daar bij razzia's waren gegrepen en nu in het spergebied voor de 0. T. moesten werken. Buffinga had een vergunning gekregen om het spergebied te betreden. Van tijd tot tijd hielp de predikant de jongens aan valsche "Urlaubscheine", waarop zij naar Rotterdam konden terugkeeren. Zij waren niet erg vakkundig nagemaakt, zij mochten daarom in Ede niet worden vertoond, maar als ze eenmaal buiten dit gevaarlijke centrum waren, dan leken de valsche papieren zoo echt, dat ze er veilig op konden reizen.




Bijna zou deze werkwijze ernstige gevolgen hebben gehad. Een van de Rotterdammers, een stommerik, had het thuis erg slecht getroffen en door de honger gedreven ging hij naar Ede terug. Hier werd hij aangehouden, hij toonde het valsche bewijs en werd dadelijk ontdekt. Hoe kwam hij aan dat papier? Hij noemde de voornaam van een pleegzuster uit de Huishoudschool. De achternaam kende hij niet. De Duitschers gingen op onderzoek uit, maar in de huishoudschool bestond geen enkele zuster van die voornaam. Het personeel van de huishoudschool keek het stuk in, knikte begrijpend en fluisterde, dat het fraude was uit het kwartier van de 0. T. aan de Amsterdamscheweg. ·

De onderzoekers gingen erheen. Wie kon daar die papieren vervalschen? Wie had er de beschikking over de stempels? Er was maar één mof, die voor dergelijke fraude in de gelegenheid was. De man, die van niets wist, hield bij hoog en laag zijn onschuld vast, maar de onderzoekers waren blij, dat ze een schuldige hadden. Hij werd te werk gesteld in het strafkamp te Oosterbeek.





Ook Dr. Kraayenbrink maakte dankbaar gebruik van de stempels. In samenwerking met den Hollandschen dokter de Jonge, die als "Stabarzt" ten huize van Dr. Waalwijk van Doorn woonde, werden tientallen valsche verklaringen van afkeuring gegeven aan jongens, die bij de 0. T. werkten. Voorzien van deze medische verklaring konden zij veilig naar Rotterdam terugkeeren. De Duitschers bemerkten wel, dat de aantallen aanzienlijk verminderden, maar het kon hen zooveel niet schelen, een enkele razzia en ze waren weer op sterkte.

BIJ DE AFDEELING EVACUATIE

Het was half October en als ambteloos burger liep ik langs de straat, omdat men mijn hulppolitie smadelijk had ontslagen. Hoe kregen al die jongens nu weer een baantje, waardoor ze min of meer veilig konden voortgaan met spioneeren? Ik kwam een van de jongens tegen. Hij vertelde mij, dat hij al wat had gevonden en dat ik ook wel werk kon krijgen.

Op een van de bovenkamers van het Hof van Gelderland zat de heer Schouten. Hij vertegenwoordigde de belangen van de geëvacueerden uit Arnhem, Renkum en Wageningen. Ik bood mijn diensten aan en werd aangenomen. Al spoedig bemerkte ik, dat er niets te doen was, wat. mij wel speet, ik had alleen een bewijsje veroverd, waardoor ik weer veilig kon fietsen. Twee kamers verder was het erg druk. Ik ging eens kijken, daar zat Job als leider van de evacuatie. Ik bood opnieuw mijn diensten aan en werd aangenomen.





Bij de hulppolitie had ik samengewerkt met Schraa. Ik had hem leeren kennen en zeer waardeeren. Hij was een precieze werker. Hij kon zeer goed in hooger verband iets organiseeren, maar was ook bereid om in klein verband dat alles tot in de puntjes verder uit te werken. Bij alle tegenslagen, die wij ondervonden, bleef hij steeds in hetzelfde gelijkmatige humeur. Zelden heb ik iemand gevonden, met wien ik zoo prettig samenwerkte. Hij was dadelijk bereid sameri met mij een deel van de evacuatiearbeid op de schouders te nemen, samen gingen wij later over naar de illegale beweging, samen bereidden wij de organisatie van het stafkwartier voor, samen werkten wij na de bevrijding op dat stafkwartier en toen ik in het begin van Mei overging naar het Aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers was Schraa bereid met mij mee te gaan.

Zeer tot mijn spijt legden de onderwijsautoriteiten daarop weer beslag op hem, en wij scheidden, maar ik wist dat ik met hem een van mijn meest toegewijde medewerkers zag heengaan.





Hoewel de gemeenten Renkum, Arnhem en Wageningen reeds ontruimd waren, was het werk allerminst afgeloopen, nog dagelijks kwamen transporten, nog dagelijks moest worden geconfereerd met de B.A.B. en met het Roode Kruis. Steeds legden de Duitschers ons moeilijkheden in de weg, die dikwijls bijna onoverkomelijk waren, maar wij hielden vol onder het motto: ,,Wij zijn verantwoordelijk tegenover de stumpers, die verjaagd van hun tehuis, langs de weg strompelen."

Wij moesten in samenwerking met het Roode Kruis zorgen, dat ze onderweg werden opgewacht, dat zij naar de aangewezen kwartieren werden geleid, dat daar toezicht was en medische hulp, dat het stroo zoo mogelijk nu en dan werd ververscht, dat er eten en drinken werd verstrekt, zoo mogelijk ook verwarming en verlichting, en dat zij weer verder werden geholpen naar een volgend nachtlogies, waarbij de ouden van dagen van voetuigen werden voorzien. De samenwerking met het Roode Kruis was uitstekend, een van de eerste dagen was in onderling overleg ieders taak af gebakend en na een paar dagen liep alles op rolletjes.


Dankbaar herdenk ik de dagelijksche samenwerking met de Vries. En als we eens rustig bijeenzaten, denkend dat we voor die dag alles hadden geregeld, dan kwam er plotseling bericht, dat er een colonne in aantocht was, waarop we niet waren voorbereid, er was geen logies meer over, er was geen eten.


Hals over kop moesten maatregelen worden genomen, want wij konden de stumpers toch niet in het pikdonker op straat laten staan met de verontschuldiging, dat wij niet tijdig waren gewaarschuwd.





Als ik aan die dagen terugdenk, denk ik ook weer aan Meinema. Hij behoorde eigenlijk tot het Rijksbureau voor chemische producten, maar dat bureau had niets te doen en steeds was hij bereid om te helpen. Hij wist altijd raad, en als hij er zich voorspande, kwam het in orde. Hij had allerlei vrienden en vriendinnen, die hij overal op uit stuurde, hij bereikte daardoor dingen waar een ander geen kans toe zag. Hij vond steeds weer stroo, hij stond altijd naast je als je ten einde raad was. En als dan de transporten kwamen van een paar honderd mannen, vrouwen en kinderen te gelijk, terwijl het al duister was geworden, als ze niet in een colonne bleven en op de markt rondom hem heen schoolden tot een schijnbaar onontwarbaar kluwen, dan zag hij toch kans ze in te deelen in troepjes, vijftien man hierheen, twintig man daarheen, vijf en dertig man naar die loods, terwijl ze aan zijn hoofd zeurden, dat een gezin van dertien personen bij elkaar wilde blijven en een ander nog drie koeien had meegebracht, en dat er een gezin was van asocialen, die bij geen anderen in het stroo konden worden gestopt. Hij greep altijd dadelijk in, zijn vrienden en vriendinnetjes stonden klaar om de troepjes naar het juiste adres te bren-gen en dan kwam hij terug in het Hof van Gelderland met de goede tijding, dat de zaak toch weer onder dak was.




En als het werk was afgeloopen, als je thuis kwam en na het eten in het half donker bijeen zat bij een zelf gemaakt kaarsje of andere noodverlichting, dik op de kachel gedrongen omdat je eigenlijk nog niet verantwoord was, nu al te stoken, dan had je nog geen rust, want dan dreunden telkens de triplexplanken, die de ramen vervingen, dan trilde het heele huis van de ontbrandingen van het Duitsche geschut, dat in de onmiddellijke nabijheid stond en de Betuwe beschoot.

Maandenlang heeft dit doellooze bombardement geduurd, wij vroegen ons af, waartoe het moest dienen. De berichten vermeldden dat Hemmen weer Engelsch was, of Randwijk Duitsch, en een volgend bericht zei, dat Hemmen weer Duitsch was en Heteren Engelsch, dat er Engelsche patrouilles bij Zetten waren gesignaleerd en dat de Wageningsche berg onder vuur lag, of de granaten insloegen in Bennekom. In angstige spanning luisterden wij naar die geluiden. Wij trachtten er steeds de naderende bevrijding uit te lezen, maar een hoopvol bericht van vandaag werd morgen weer teniet gedaan door een tegenbericht.

DE ONTRUIMING VAN BENNEKOM

Vrijdagmorgen 20 October werd bekend gemaakt, dat Bennekom moest worden ontruimd. Ik ging er onmiddellijk heen om met den heer van Silfhout de zaak te bespreken. Wij besloten dat allen, die geen ingezetenen van Bennekom waren, onverwijld op transport moesten naar Veenendaal. Slechts de eigen inwoners van Bennekom, die dus tot de gemeente Ede behoorden, mochten naar Ede evacueeren. De nijpende voedselnood dwong tot die harde maatregel. Doch er was geen politie beschikbaar om hierop toe te zien en veel evacués kwamen met de Bennekommers mee. Onder hen waren ook veel Wageningers, die bij de ontruiming van hun stad een onderkomen hadden gevonden in Bennekom. Wij schatten het aantal diergenen, die toen clandestien in Ede binnenkwamen op een kleine tweeduizend.




Waarom verjoegen de Duitschers de bewoners van Bennekom? Er was geen enkele Engelsche actie te verwachten, er was niets wat daarop wees, het tegengestelde was waar. Werden de menschen verjaagd om een einde te maken aan de spionnage? Of was Wageningen volledig leeggeplunderd en zochten zij een nieuw terrein voor hun rooverijen? En zou Ede dan op Bennekom moeten volgen? Het spook van de naderende evacuatie dook ook voor ons op.




Met de bevolking van Bennekom moest ook de verzetsgroep het veld ruimen. Maas Grootheest haalde met paard en wagen de inboedel van Flip en laadde tevens de wapens van de groep op, die hij transporteerde naar de bunker van Bill. Paul de Nooij bleef in Bennekom, zoogenaamd om de wagens van de Duitschers te repareeren, maar hij zorgde voor de verkenningen in het spergebied. Van der Schoot ging samen met Max en Klaas naar Veenendaal, waar zij zich bij een andere organisatie aansloten.

Paul en Bart van Elst probeerden in Ede de verspreide groep Bennekom weer te verzamelen. Bart werd commandant, het stafkwartier kwam bij Drukker, in het Maandereind, waar Lugthart was geëvacueerd. Toen het daar te gevaarlijk was, verhuisden de mannen naar Jan Hoef in de Maanderbuurt en daarna naar Evers aan het Maanderdijkje, waar zij op de grens van het spergebied zaten. Er werden drie spionnagegroepen gevormd, het geheel stond onder Bart van Elst, met als plaatsvervanger Piet Roseboom. De groepscommandanten waren Max Lugthart, Henk Weeda en Evert Vonk. Paul gaf de berichten door aan Bart of rechtstreeks aan Bill.





Na de mislukte dropping waren velen van de verzetsmannen uit Bennekom gevangen genomen. Er waren nog over Paul de Nooij, Weeda, Dik van Manen, Wim van Beek, terwijl Vonk naar Lunteren was gevlucht. Paul, van Beek en van Manen hielden contact met elkaar, maar er viel weinig practisch werk te doen. Als groepscommandanten werden aangewezen Weeda, Hommes, van Beek en van Manen. Er werden vertrouwde mannen verzameld en spoedig waren er weer 50 bijeen, allen zaten in Ede.




Paul werd 8 April gevangen genomen en van Omme nam zijn plaats in. Bij de bevrijding deden allen dienst in de B.S. terwijl de afdeeling O.D. onder Storm overging naar de noodpolitie, die met de B.S. samenwerkte.

DE EERSTE RIVIEROVERGANG

Velen waren door de evacuatie van Bennekom verrast. Ook de B.S. die juist het stafkwartier had overgebracht naar de Wester Wetering om daar besprekingen te houden voor de aanstaande crossing.

Op Vrijdagmorgen waren aanwezig majoor Tathamwater, Bill, Max, Flip en Tonny. De overgang tusschen Wageningen en de Grebbeberg was volgens de gehouden verkenningen onmogelijk, ook op andere plaatsen was het uiterst gevaarlijk, maar de plotselinge evacuatie van Bennekom zou een geweldige verplaatsing van menschen geven. Daardoor kon de Duitsche controle slechts uiterst oppervlakkig zijn. Van die gelegenheid moest gebruik worden gemaakt om de Tommies over de rivier te brengen.


Flip stelde voor hen te brengen naar Oranje Nassau Oord, daar konden allen worden verzameld, en dan moesten aan de overkant sterke patrouilles hulp bieden bij de overtocht. Majoor Tathamwater achtte het te riskant, maar niemand wist een andere uitkomst te bedenken. Ten slotte werd overeengekomen, allen te brengen naar het bosch bij Renkum, te beginnen Zaterdagmorgen om 7 uur.





Zaterdagmorgen om 5 uur hielden Tathamwater en Flip hun laatste verkenning in Renkum. Het was bezwaarlijk maar niet onmogelijk. Maar hoe moesten die mannen, die geen Nederlandsch spraken, die overal verstopt zaten in de schaapskooi, in Oud Reemst, in Barneveld en elders, op korte termijn naar Renkum worden gebracht met gidsen, die daarbij met hun leven speelden?

Ede was belegd met eenige duizenden Duitschers, de 115 man landwacht in Lunteren spiedden voortdurend rond, geholpen door Nederlandsche S.S. Het kwam er niet op aan, hoe het zou geregeld worden, het moest worden uitgevoerd.





Vrijdagavond werden allen gewaarschuwd. De verzetsgroep Lunteren met fietsen en burgerkleeren moest zich melden bij de Groote Voort, aan de Postweg, de groep de Vries in de schuur van Stroombergen, naar de schaapskooi ging de groep Maanderbuurt onder Oome Jan, de verzetsgroep Ede stond onder Tonny.

Uit Lunteren waren aanwezig: Herman van der Kaa, Gerard van de Berkt, Floor Roelofsen, Jo Kelderman, Jan van Bochove (Jan van 't sanatorium), Jan van Maanen, Gijs Molenaar, Aris Molenaar, Berend Geerensteijn, Gerrit Roseboom, Chris Winkelmeijer, Peet van den Berg, Henk Adams, Jan van Ewijk (schuilnaam Evert), Johan van Beek, Barend van der Hoeden (Bart), Henk Burgers, Henk Borgers, Henk Koudijs (Klaas), Gerrit Munder, Breunis ten Ham, Henk en Wim van der Mheen, Wout Jongbloed, Jacques Hera (Job), Karol, Jan Derk Haalboom (Hans), Aart Roelofsen (Oom Aart), Wachtmeester Schuddeboom (Karel Il). Allen moesten als gidsen fungeeren.




Mevrouw Nijhof kreeg met een troep Roode Kruis helpers en helpsters opdracht zich 's morgens om 9 uur te bevinden op de Keijenberg bij de splitsing van Heelsumscheweg en Hartenscheweg.

Dr. Oleff en Tonny zouden zorgen voor de evacuatie van de mannen uit de schaapskooi. Er werd afgemarcheerd in kleine troepjes, de Tommies volgden hun gids op 25 m. Allen marcheerden naar de Keijenberg. Daar werden de mannen overgenomen door de Roode Kruishelpsters, die hen verder brachten naar Nol in t Bosch, waar Maarten van den Bent aan het houthakken was.


Deze bracht hen verder naar de verzamelplaats in het bosch. Met opzet had men de Roode Kruishelpsters genomen, deze konden het doen voorkomen, alsof zij bezig waren met de ontruiming van Oranje Nassau Oord.





Die morgen om 9 uur kwam Wim Peelen met paard en wagen aan de schaapskooi, samen met Kees de Belg. Zij moesten de wapens en uniformen naar Renkum brengen. Door de drukte langs de weg viel het transport niet op, alles gebeurde zonder haperen Maar op de Keijenberg kwamen zij in het spergebied. Een moment vreesden zij dat alles spaak zou loopen. Een van de gidsen, Wout Evertsen van de Maanderdijk, was zijn gevolg kwijtgeraakt. Na veel zoeken kwam hij bij het huis van zijn ouders, waar toevallig de Engelschen heen waren gegaan, toen zij het contact hadden verloren. Ook op het kerkhof te Wageningen zaten zes ondergedoken parachutisten waarbij kapitein George Sykes, die indertijd met zijn vliegtuig een noodlanding had moeten doen en verzorgd was op de boerderij van Steenbergen, waar ik hem had ontmoet, toen ik een bijeenkomst had met Plaisier. Zij werden veilig overgebracht ..

Verder zaten in Bennekom twee Russen, zij waren door de Duitschers gebruikt als dwangarbeiders in Deelen. Zij waren ontvlucht op een moment dat Deelen werd gebombardeerd.





Die middag om half twee was het grootste deel van de mannen reeds verzameld in het bosch. Daarna kwamen geleidelijk de anderen binnen, die uit Barneveld, Voorthuizen en andere plaatsen kwamen. Nergens had iets gehaperd, het was een wonder, dat deze 85 mannen met hun gidsen niet waren gehinderd door de overal rondkrioelende Duitschers.

Er was besloten dat allen in de nacht van 22 op 23 October zouden worden gehaald door sterke patrouilles. Ze moesten dus voor het meerendeel ruim 36 uur in de koude doorbrengen. Ze waren verstijfd, toen ze eindelijk op pad konden gaan.





Brigadier Lathbury en majoor Tathamwater vertrokken Zondagmorgen uit hun kwartier, ze werden begeleid door Tonny en Flip, terwijl de sectiecomnmandant Snor Top hun uniform en wapens op een transportfiets wegbracht.

Bill had van Lathbury vergunning gekregen vier jongens mee te geven. het waren Tonny's broer Jan Andries, Jan Kooyman, Maarten van den Bent en zijn broer Job.





Even veroorloof ik mij een uitwijding in verband met deze twee jongens. Hun broer Jo was toegevoegd aan den districtscommandant van de B.S., hun broer Siem was in Amerongen gegrepen tijdens een transport van Tommies, hun zuster Dirkje was koerierster, en had hulp verleend in de schaapskooi, een ongetrouwde zuster was in Amsterdam ingeschakeld in het illegale werk, ter, wijl een derde zuster was getrouwd met Flip. Zij stond samen met haar man nacht en dag klaar om de onderduikers te helpen. Dit waren zeven kinderen uit één gezin. Ook enkele anderen kregen vergunning, mee te gaan.




Die Zondagmorgen kwamen nog enkele nakomers, Bart, Floor en Jan Andries brachten een paar man uit Harderwijk en een piloot, die juist de vorige dag in Ede was aangekomen. Wim Peelen bracht met paard en wagen eenige tientallen stenguns en uniformen.

Zondagmiddag om 5 uur was ook het transport van de 40 man uit Oud Reemst afgereden Zij reden langs een groote omweg in twee platte wagens, gestookt met houtgas. In de wagens lagen de mannen plat op de bodem op hun buik, onder een dekkleed, het wapen schietklaar. Flip was geleider van de eerste wagen, Zwerus de Nooij uit Bennekom zorgde voor de tweede, beiden. zaten naast den chauffeur. Voorop reed Piet van Arnhem in een luxe auto,

Zij volgden de weg Oud Reemst, Otterlo, Ede, Bennekom, Renkum. Op afstanden van 500 tot 1000 m waren ingewijde B.S.-ers met rijwielen opgesteld. In geval van onraad zouden zij met hun fiets midden op de weg gaan staan. Hun waarschuwing was niet noodig.

Om half acht kwamen zij op de Keijenberg aan. Piet van Arnhem was niet verder meegegaan dan Hotel Neder-Veluwe, hij was toen teruggekeerd, terwijl de twee vrachtauto's verder reden.


Flip had op de heenweg even spul gehad met den chauffeur, die bij Ede niet verder durf de, maar met het pistool was hem uitgelegd dat hij moest doorrijden. Vóór acht uur reden de leege wagens terug door Ede, alles was O.K.





Nu moesten de Engelschen de laatste sprong doen. De verzamelplaats lag op vijf km van de rivier. Om één uur 's nachts moesten ze aan de rivier klaar staan, om elf uur begon de marsch waarbij Jan Peelen, die in het spergebied mocht komen, als gids optrad. De Engelsche schoten in de Betuwe lichtkogels af om de juiste weg aan te geven en om half één werd volgens afspraak uit de Betuwe een spervuur om de opstellingspdaats gelegd.

Majoor Tathamwater, die de overtocht leidde, was met Maarten van den Bent twee km. vooruit gegaan voor een· laatste verkenning. Bij Oranje Nassau Oord kwam hij zijn collega uit de Betuwe reeds tegen. Ook de andere B.S.-mannen hadden zich teruggetrokken, volgens berekening waren de Engelschen nu alleen met de Hollandsche jongens, die zij zouden meenemen, maar het bleek, toen het spervuur was geopend, dat er nog verstekelingen waren, waar, onder de zoon van Mevr. Nijhof en Henk van Silfhout. Beiden hadden na 17 September zeer goed werk gedaan bij het Roode Kruis en gewonde parachutisten onder de handen der Duitschers weggehaald. Zij gingen mee naar de overkant. Bij het transport liep Tathamwater voorop, met 2 parachutisten, hun stengun klaar om te vuren. Daarachter vijf man met stenguns. Dan volgde de hoofdmacht, bestaande uit de Roode Kruismannen, rechts en links geflankeerd door gewapende strijders.


Bij de non-combattanten liepen ook de jongens. De achterhoede werd eveneens gevormd door gewapenden. Onderweg was een kleine schermutseling gehouden, waarbij een der Russen, Wladimir Kapustin, gevangen werd genomen ..





Maandag 23 October zou bericht komen of de onderneming was geslaagd. Om elf uur kwam de tijding: Alles gelukt.

Brigadier Lathbury had beloofd dat na aankomst in Engeland een slagzin zou doorkomen. Zaterdagavond 28 October meldde de radio-omroep: "Message for Bill: Every thing is well. All our thanks' .

CAPTAIN KING

Wuf Lagerweij woonde op de boerderij Hartevelt onder Leusden. Voor een van de evacués had hij een kippenhok tot een keurig verblijf ingericht met zitkamer, slaapkamer en keukentje, alles electrisch verlicht. Met groote vreugde had deze onderduiker met zijn gezin bezit genomen van de nieuwe woning, maar met Dolle Dinsdag kon hij het niet meer uithouden, hij wilde naar Holland terug, waar hij aan het ondergrondsche werk wilde deelnemen. Vrouw en kind volgden hem na een paar dagen. Dus stond de geïmproviseerde villa leeg en op 19 September kreeg Lagerweij het verzoek het huis af te staan aan een paar evacués uit de Rudolphstichting. Die zelf de morgen betrokken zij het zoo begeerde verblijf. Maar het zou van korte duur zijn.




Wuf kreeg bezoek van Bart, een van de ondergrondsche vrienden, die vroeg of hij een motorfiets te leen had en daarop kwam het hooge woord eruit. Hij zocht ook plaats voor een paar lui met een zendertje.

De nieuwe evacués werden in vage termen gepolst, en toen hun een ander zeer goed logies werd beloofd, waren zij bereid hun weinige huisraad ter wille van het langsbelang weer op te laden en te verdwijnen.





Reeds eenige tijd geleden was G. S. Kirschen, een Brusselaar, gedropt en ondergebracht bij van Ee aan de straatweg Barneveld-Scherpenzeel. Hij had zijn helper meegebracht en kreeg in Nederland er een paar helpers bij, die de schuilnamen Roelof en Bep hadden aangenomen. Hij noemde zich verder Capt. King.

Roelof kwam de villa bekijken, hij was er verrukt over. Die zelf de nacht had de verhuizing plaats, om half twaalf 's nachts zat King in zijn nieuwe bungalow, de volgende dag kwamen Roelof en Bep met de berichten en diezelfde middag was de zender al in werking.





Het was eigenlijk een brutaal stukje, want ze zaten op nog geen 1000 m af stand van de Rudolphstichting, die zwaar met Duitschers was belegd. Op de boerderij waren twee knechts en een dienstmeisje. Alle drie beloofden te zwijgen, en zij hielden ook woord, maar toen het meisje op een keer bij haar ouders thuis kwam en daar een paar ondergedoken Engelschen vond, werd het haar te machtig, zij vertelde aan haar ouders, dat zij ook Tommies hadden, nog wel met een zender. Het was of daar in de buurt overal Tommies zaten, het meisje wist binnenkort alle namen en adressen en was er trotsch op, dat zij zoo goed op de hoogte was. De geheele buurt was tenslotte in het geheim betrokken. Nu bleef een marconist met zijn zender in de regel niet langer dan een paar weken op dezelfde plaats en toen na zes weken Lagerweij aan King vertelde, dat ieder eigenlijk wist wat er aan de hand was, vonden beiden, dat het oogenblik van scheiden was gekomen. Roelof vond een nieuw logies bij Evers onder Nederwoud en King besloot zoodra mogelijk te verhuizen.




Woensdag 30 October werd de inboedel gehaald. Het was eigenlijk het toppunt van zorgeloosheid. Er kwam een platte wagen met een paard, alles werd opgeladen, uniform, wapens, munitie, zender en bagage. Er was niets aanwezig om dat alles mee te bedekken en Lagerweij leende hem nog een vloerkleed. Zoo marcheerde het transport af. King, die geen enkel papier bezat en geen woord Hollandsch kende, zat zwaar gewapend naast den voerman, en de marconist Tonny, die evenmin papieren bezat en alleen "buitenlands" brabbelde, zat op het kleed. Zoo reden zij dwars door het land met de patrouilleerende Duitschers. Het was een wonder dat de knecht van Lagerweij, die uit belangstelling was mee gefietst, die avond het kleed terugbracht met de tijding, dat ze veilig bij Evers waren aangekomen. King had zich tijdig uit de voeten gemaakt, het onweer brak een paar dagen later los over de achterblijvenden. Het dienstmeisje verklapte bij het verhoor alles, de beide knechts zwegen en overleefden hun gevangenschap niet, Lagerweij was met zijn vrouw gevlucht.




Bij Evers hadden een tijdland een drietal Tommies gezeten, die op de hooi, zolder huisden. Op 7 October fietste Evers in de buurt van zijn huis, toen daar fietsenvordering was. Hij werd aangehouden en stribbelde eerst tegen, maar toen hij bedacht, dat de Duitschers straks onvoorbereid op de boerderij zouden komen, offerde hij zijn fiets op, kreeg een bewijs en holde naar huis. De 3 Tommies werden onder het hooi gestopt, maar ze hielden hun wapens schietklaar. Daarop ging Evers weer gerust naar beneden en wachtte de komst van de Duitschers af. Hij hield het papier in de hand om te kunnen bewijzen, dat zijn fiets al was ingepikt.




Er kwamen een paar Hollandsche landwachters, en toen hij het papier liet zien, zei een van hen: ,,Waarom liep je zoo hard naar huis? Je hebt natuurlijk wat te verstoppen, we zullen de boel eens grondig nakijken ... , Ze gingen de trap op naar de hooizolder. Evers bleef beneden aan de trap staan. Als er werd geschoten, zou hij het luik dichtklappen, dan konden de Tommies met de landwachters afrekenen.




Gelukkig liep alles goed af, en na. een paar dagen kregen de Tommies een ander kwartier, waarop Evers zeven zieken kreeg, die weggebracht waren uit de Muloschool op de markt te Ede. Toen ook die weg waren, had hij niet het minste bezwaar Capt King met zijn zender en verdere helpers onder dak te brengen. Hij had bij het huis een keurig schuurtje en Maas Grootheest en Bart van Elst kwamen het nog een beetje prettiger bewoonbaar maken. Zoo verscheen King en met hem kwamen Roelof en Bep. De laatste twee huisden bij Evers in de keuken, pas veel later toen ze al lang weg waren hoorde hij wie het waren geweest en dat Roelof candidaat in de medicijnen was.

OP DE WESTER WETERING

Max had het stafkwartier op de Wester Wetering keurig voorbereid. Op de eerste verdieping was een kamer met een groote kast. De zoldering van die kast was vermaakt tot een luik, waardoor men op de vliering kon komen. In de kast was een laddertje gezet. Als je op de vliering was, trok je het laddertje omhoog en sloot het luik weer. Je was dan in een tweede kamertje, waarvan de deur keurig was weggewerkt. Wie op de vliering kwam, zou daar geen kamertje hebben gezocht.

Er was nog een tweede schuilplaats. Bij de boerderij lag een oude gierput. Daar was later een schuur over gebouwd, die met hooi was gevuld. Door het hooi werd een tunnel gemaakt, waardoor je in de put kon komen. Daar was electrisch licht en een straalkacheltje en daar werden wapens en munitie op, geborgen, daar werden de wapens gecontroleerd en schoongemaakt. Daar kon ook met de zware Colt worden geschoten zonder dat het buiten werd gehoord.


Nu en dan bracht Wim Peelen wapens en munitie. Hij kleedde zich dan altijd zoo smerig mogelijk aan en stopte alles in een gierkar. Op een dag had hij juist een lading binnengebracht, toen er een geweldige regenbui loskwam .. Een troep Duitschers schuilde in de schuur. Zij klommen op de gierkar of steunden ertegen, maar onderzochten de inhoud niet. Het was een hachelijk moment en allen herademden toen de bui ophield en de moffen verdwenen.


Op de eerste verdieping werkten Bill, Barend en Lex. In het kamertje op de vliering zaten Keller en Piet Rombout. Schuin tegenover de Wester Wetering lag de boerderij van Max' zwager, Wouter Jochemsen. Dat was het koeriersadres, daar kwamen alle berichten binnen, daar werden ze gehaald en op het stafkwartier verwerkt. Bill, Barend en Lex maakten dan de gegevens op, er werd nagegaan, welke stellingen waren opgedoekt, welke nieuwe waren in gebruik genomen, en de gegevens werden in de gebruikelijke sobere vorm gegoten.





Piet, die een uitstekend teekenaar was, had op de stafkaarten ook de Engelsche coördinaten aangebracht, zuinigheidshalve waren vellen calqueerpapier over de kaarten gelegd, daarop waren ook de vierkanten aangebracht en alle doelen, met nummers aangegeven. De tweede gelijkluidende oleaat was aan King gezonden. De aanwijzing van de nieuwe doelen geschiedde dus door op, geven van de juiste coördinaten, de veranderingen konden sober worden opgegeven, b.v.: ,,opstelling 7 verlaten." King kon dan direct op zijn oleaat zien, wat opstelling 7 beteekende. De minuutberichten, op die manier opgemaakt, gingen langs het laddertje naar de vliering vaar Keller de gegevens in het net tikte en Piet de nieuwe teekeningen maakte of zijn oleaat bijwerkte. De rapporten werden aan de overzijde van de weg bezorgd bij Wouter, ze werden door de koeriers weggehaald, ze werden doorgegeven aan King, die ze radiografisch verzond en ze werden ook langs andere weg doogegeven naar Nijmegen.

Zoo werd doorgewerkt tot half November. Eerst deed Kees de Belg dienst als koerier, hij kwam uit Putten, waar hij een autogarage had opgericht, maar hij moest onderduiken voor de arbeidsinzet. Ook Job van den Bent deed dienst als koerier. Toen Kees ander werk kreeg, stelde de agent van politie Mulder uit Lunteren zich beschikbaar, hij had een motorfiets, waardoor de berichten veilig en snel overkwamen, De berichten waren zoo talrijk, dat er dikwijls tweemaal per dag een koerier werd gezonden.





Daar deze streek zoo overvloedig berichten leverde had King erin toegestemd zich bij Evers te vestigen. Hij had het daar echt naar zijn zin, het schuurtje was als werkkamer ingericht, daar stond ook zijn zender, hij had een potkacheltje en een zak eierkolen. King stookte alles lekker warm, ging een eindje wandelen, de kachel werd roodgloeiend, de zak met eierkolen vloog in brand en weldra knetterde alles en sloegen de vlammen naar buiten.

Tot overmaat van ramp stonden in het schuurtje nog een paar gevulde houders met butagas, Met geweldige knallen explodeerden ze, terwijl steekvlammen tientallenmeters hoog de lucht inschoten. En daartusschen het geratel van de ontploffende patronen.





King vond het ongeraden langer te blijven, zijn taak was zich te bevinden oost van Utrecht, hij zat hier wel erg ver oost en hij verhuisde naar Maarsbergen. Roelof en Bep gingen mee.

De verbinding werd moeilijker. Het koerierswerk werd gedaan door de gebroeders van der Mheen uit Nederwoud, zij brachten de berichten bij Roelof en Bep in hun koerierspost. Toen de mannen door de steeds terugkeerende razzia's werden bedreigd, werden koeriersters gezocht. Eerst deed Gijsje van den Heuvel, een onderwijzeres uit Ede, geëvacueerd te Lunteren dit werk, daarop Beppie Achterstraat, onderwijzeres uit Barneveld, en toen ook voor haar het werk te gevaarlijk was, bood zich Rie ter Winkel aan, zij was ook onderwijzeres in Barneveld, haar aanstaande was als gijzelaar doodgeschoten, zij telde geen gevaar, zij ging door dik en dun, liet de mannen nooit in de steek.


De andere verbinding met de geallieerden liep, zooals wij zagen, over Wageningen, later over Bennekom. Daar seinden Max en Klaas de berichten door, ook die zij van de groep Ritman kregen.

GARDEREN EN DE DROPPING VAN DU BOIS EN HOL VOET

Een van de mannen van de verzetsbeweging in Garderen was Huber. Uit Den Haag afkomstig, was hij met zijn ouders in Otterlo terecht gekomen en vandaar waren zij op 1 September 1944 geëvacueerd naar Garderen. Hij kwam eerst bij de af deeling Evacuatie en trad al spoedig toe tot de verzetsbeweging. Hij werd tot commandant gekozen en een van de eerste werkzaamheden was het afhalen van wapens. Daarbij waren de mannen uit Garderen niet te spreken over de manier waarop Leonard, de adjudant van Piet van de Veluwe, dit had voorbereid. Op een zelf de dag en uur waren alle onderdeel en opgeroepen om op een centraal punt de wapens te ontvangen. Het was bij de aangewezen boerderij een gedrang van Roode Kruiswagens, karren, bakfietsen en andere vehikels, zoodat het een wonder is, dat het niet door de Duitschers werd ontdekt. Spoedig zou te Garderen een andere partij wapens worden af geworpen, op het allerlaatste moment kwam nog het bericht, dat ook twee personen daarbij zouden worden gedropt. Het zou gebeuren op het terrein Chimpansee van Schimmel.




Op 16 October was via Capt. King bericht gekomen, dat de dropping zou plaats hebben op de volgende dag, er behoefde geen slagzin meer door de radio te worden af gewacht, er kon op de komst van de wapens worden gerekend. Het terrein was tijdig bemand, het vliegtuig was op tijd, het dropte tegen de wind in en twee mannen en twee manden kwamen omlaag. Zij werden van vrij groote hoogte afgeworpen en zweefden tot aan de boschrand, een hunner, du Bois, gleed door de takken van een boom omlaag waarbij hij een lichte schram aan de lippen opliep.




Het vliegtuig zwenkte en wierp daarna loodrecht op de windrichting van te groote hoogte 24 containers af. De parachutes kwamen geen van alle op het terrein terecht, zij daalden boven het bosch en bleven grootendeels in de boomtakken hangen. Het was onmogelijk ze gedurende de nacht te verzamelen, de dageraad werd af gewacht, verschillende boornen moesten worden omgezaagd om de containers te bemachtigen. Er was geen tijd meer voor het transport, alles werd voorloopig onder het aardappelloof verstopt.




Zoo waren Abraham du Bois, le luitenant der S.A.S. troepen en de marconist Raymond André Holvoet op die morgen van 17 October te 2.55 onder Boeschoten te Garderen geland.

ABRAHAM DU BOIS

Hij had in Alkmaar het gymnasium af geloopen, en was in de rechten gaan studeeren. Hij was in 1939 als vaandrig onder de wapenen gekomen en tot 2e luitenant bevorderd; hij was een van de weinige commandanten, die zijn manschappen met hun wapenen via België en Frankrijk naar Duinkerken bracht en hen in Engeland afleverde.

Hij volgde daar in een opleidingskamp een speciale cursus en werd vervolgens naar Canada gezonden om vrijwilligers te werven voor de Prinses Irene brigade. Hij werd daar voorgesteld aan Prinses Juliana en mocht eens met haar kindertjes spelen.

Terug in Engeland was hij Ie luitenant geworden, opgeleid tot parachutist en op 17 September met een opdracht neergelaten bij Vechel. Na 2 of 3 dagen werd hij gevangen genomen, bij een transport ontvluchtte hij en kwam weer bij de eigen troep terecht. Hij was naar Engeland teruggekeerd en op 17 October gedropt bij Garderen. Hij kwam omlaag met de schuilnaam Arnold, die hij veranderde in Martien.




Hij en zijn marconist Holvoet werden door Tinus ( den hoofdonderwijzer J. A. v. d. Bovenkamp) en Nol (Burger) naar een bunker gebracht bij het landhuis de Ruif van Oome Joop (Dr. Kruimel). In de middag kreeg Martien bezoek van Capt. King en diens assistent Roelof, waarbij werd af gesproken, waarheen de wapens verder moesten worden gezonden. Die avond ging Martien naar het huis van Nol, terwijl Holvoet werd ondergebracht bij Huber.




In de vroege morgen van 18 October stonden plotseling twaalf Duitschers voor Nol's deur voor de gebruikelijke fietsenvordering. Barend, de koerier, die bij Nol in de kost was, stopte Martien dadelijk in de schuilplaats, boven de schuif deuren. De Duitschers kwamen in de slaapkamer van Martien maar ontdekten niets. Martien bleef de geheele morgen in zijn hol, daar de Duitschers nog eens terugkwamen, toen trok hij een burgerpak aan en verkeerde rustig in de huiselijke kring. Voordat hij vertrok ruilde hij zijn prachtige Engelsche kleeren tegen wat minder opzichtige spullen. In dat mooie pak viel hij bijna nog meer op dan in uniform. Na een paar dagen ging hij samen met een paar parachutisten onder geleide van Piet Hoekstra via W. Zandbergen te Voorthuizen naar Capt. King. Hij nam zijn revolver ( een zware Colt) en een half automatische karabijn mee.




Capt. King zond hem door naar de Wester Wetering, omdat wij hier midden in het parachutistenland zaten en na een tijdje haalde zuster den Hartog zijn uniform weg. Zijn taak was het bijeenbrengen van de verspreide parachutisten en het voorbereiden van een crossing van de Rijn. Wij zullen Martien straks terugvinden aan de deur van de Wester Wetering.

Hij liet zijn marconist voorloopig in Garderen achter met opdracht het radiocontact met Engeland op te nemen. Op vaste uren moest hij luisteren naar zijn oproepcode "lu lu 4", en nu en dan seinde hij nuttige dingen voor de R.A.F. b.v. de ligging van schepen met munitie op het IJselmeer of berichten van Martien of Piet van de Veluwe.





Feitelijk bestaat er geen verder verband tusschen Ede en Holvoet, maar ik kan niet nalaten, ook zijn leven en lotgevallen te schetsen, omdat alles zoo samenhangt met hetgeen er in onze naaste omgeving op de Veluwe voorviel.

Ook wil ik het doen om de herinnering aan dezen jongen man levendig te houden. Vermoedelijk zal niemand anders zijn lotgevallen in druk vermelden.

RAYMOND ANDRÉ HOLVOET

Hij was 20 Januari 1924 te Kortrijk in België geboren. Toen zijn land door de Duitschers was bezet, kon hij het thuis niet langer uithouden. 13 Februari 1941 ging hij op pad, kwam in Frankrijk, stak de Spaansche grens over, doch werd daarop gevangen genomen en opgeborgen in het beruchte kamp van Miranda. Hij zat daar van Juni 1941 tot Januari 1942, toen hij door bemiddeling van den Engelschen consul werd vrijgelaten. Einde Januari scheepte hij zich te Gibraltar in en bereikte veilig Engeland, waar hij als vrijwilliger dienst nam in het Belgische S.A.S. regiment.




10 Februari 1943 werd hij gedropt in België, waar hij drie maanden werkte in de omgeving van Luik. Toen ging hij naar Engeland terug en werd 8 Augustus 1944 afgeworpen bij Bourges in Frankrijk, waar hij een opdracht vervulde, die hem daar zes weken bond. In die tijd werkte hij bovendien in allerlei sabotageaangelegenheden samen met de maquis.




Nadat hij terug was in Engeland kwam de gevaarlijke onderneming in Nederland. Zijn chef, majoor Blondeel, aarzelde hem aan te wijzen. Het was zoo'n "splendid boy", hij had tot nu toe geluk gehad, maar was het niet genoeg geweest? Hij besprak het met Holvoet, maar die was vol goede moed. "Mij krijgen ze nooit" zei hij en Blondeel gaf toe.




De jongen had alle moed en bekwaamheid voor deze onderneming. Zoo was hij in Garderen gedropt. Per fiets waren zij met Nol meegegaan, naar het huis van Huber, dat vlakbij het huis van Oome Joop (Dr. Kruimel) lag. Dit huis (de Ruif) werd tijdelijk bewoond door den heer van Nispen van Sevenaer, ontslagen burgemeester met diens gezin.

Huber nam Holvoet met zender in zijn woning op. Het was een aardige, geestige jongen, vol levenslust, die allerprettigst van zijn avonturen kon vertellen. Huber zou ook voor hem een· schuilplaats bouwen, maar voordat deze klaar was moest "Pieter" zooals de schuilnaam van Holvoet luidde, plotseling


verhuizen. De Duitschers waren namelijk zeer bezorgd over de slechte gang van zaken op het oorlogsterrein en zij ontdekten telkens sporen van het illegale werk. Zij wisten, dat zij van de Binnenlandsche strijdkrachten niets goeds te wachten hadden als deze in samenwerking met de bondgenooten de wapens openlijk zouden opnemen. Zoowel S.D. als S.S. hadden veel mishandelingen en moorden op hun geweten, zij vreesden de wraak der partisanen en zij trachtten nog zooveel mogelijk van hen uit te roeien, voordat het oogenblik der bevrijding zou komen. Vandaar dat zij over de geheele Veluwe razzia's organiseerden. Hoe voorzichtig de mannen van de ondergrondsche beweging ook waren, zij stonden machteloos tegenover ondoordachte daden van goedwillende buiten, staanders.




Nu had een der jeugdige bewoners van de Ruif bedacht, dat de bunker erg vochtig was, en daarom had hij er een vuurtje in gestookt. De rook steeg nog door het geopende luik omhoog, toen plotseling een patrouille van de Feldgendarmerie verscheen op zoek naar ondergedoken auto's. Het was een domme streek van het jongmensch. Als het luik was gesloten en gemaskeerd, was de bunker onvindbaar. Nu kwamen de Duitschers dadelijk kijken wat daar aan de hand was, zij zagen onder het luik een trap en daarachter een deur. Zij onderzochten de schuilplaats en vonden een paar handgranaten, wat Engelsche uniformen en een radio (micro receiver). Hun diagnose was, dat het een terroristennest was.

De familie, die aan de lunch zat, vluchtte inderhaast nog vóór dat de Duitschers het huis bereikten. De familie Kruimel was niet aanwezig. De jakhalzen lieten dadelijk een verhuisauto komen, verklaarden huis en inboedel verbeurd, laadden alles op en staken het huis in brand. Daardoor was ook Holvoet, die in de onmiddellijke nabijheid was gehuisvest verplicht op die 23e October met spoed te verdwijnen. De B.S. had voor hem een goed adres, de boerderij van Berend Looyengoed te Houtdorp, daar lag vlak bij het huis een prachtige schuilplaats. Nu woonde Berend Looyengoed met zijn vrouw en met een ondergedoken jodinnetje, Sonja genaamd, in een deel van de boerderij, die eigenlijk aan zijn vader toebehoorde. Iri het andere deel woonde de vader, wiens huishouding werd gedaan door een schoondochter. Deze vrouw nam het helaas niet al te nauwkeurig met de vaderlandsliefde, zij hield er een vriend op na, een oudere Duitsche soldaat, behoorend tot een luisterpost op het Sol. Dit laatste kon een storende factor worden, maar er was nog een gevaarlijke factor van geheel andere aard.





In de omgeving van Garderen opereerde een K.P. van een achttal mannen. Het was wel geen "wilde" K.P., maar de mannen waren dikwijls zeer onvoorzichtig in hun handelingen, niettegenstaande alle verzoeken van Piet van de Veluwe, om met hem contact op te nemen. De mannen, die behoorden tot de R.V.V. Voorthuizen hadden als leden van hun ploeg twee Tsjechen, die uit het Duitsche Ieger waren gedeserteerd. Zij liepen soms 's nachts in Duitsche uniform, gewapend rond. Dat kon aanleiding geven tot botsing met de andere illegalen, maar deze ploeg antwoordde, dat ze daar niet bang voor was, want als er gevuurd moest worden, zouden zij dat zeker het eerst doen. Piet zag dus van samenwerking af.

Deze ploeg had een schuilplaats op het terrein van zuster Jacqueline Kuyck, die in Garderen een kinderhuis beheerde. Zij had een van de verpleegden, Elly, indertijd als kind geadopteerd, het meisje was nu een jaar of zestien en aangetrokken door het avontuurlijke van het geval, kwam zij natuurlijk telkens een kijkje nemen bij .de mannen in de bunker. De ploeg had herhaaldelijk bemerkt, dat een jongen in de buurt van de bunker rondzwierf en zij verdachten hem van spionnage.





Toen hij daar weer een keer was geweest en wegwandelde, kwamen twee lui van de ploeg hem achterop. Het waren de twee Tsjechen, en naar gewoonte waren beiden in Duitsche uniform. Zij hielden hem aan en controleerden zijn papieren. Hij had geen papieren maar zei, dat als ze hem lieten gaan, hij hun het een en ander kon vertellen, dat heel belangrijk was. Toen vertelde hij, dat daar in de bunker partisanen zaten met wapenen. Zij lieten hem voorloopig gaan, maar kort daarop verdween hij plotseling uit de samenleving. Zijn broers begrepen wel, waar zij hem moesten zoeken en zij vonden het lijk, dat slechts zeer slordig was begraven.




Dit alles was gebeurd op de avond van 26 October en in de vroege morgen van 27 October kwam de Feldgendarmerie op de plaats waar het lijk was gevonden. Daar werd het onderzoek begonnen, spoedig vonden zij de schuilplaats. Op aanwijzing van een goedgezind politieman waren de mannen van de K.P. gevlucht, maar een hunner was gebleven. De Duitschers, die hem niet vertrouwden, vonden hem bij het kinderhuis in gesprek met Elly. Zij verhoorden beiden. Bij dit verhoor is vermoedelijk als afleidingsmanoeuvre de naam Looyengoed genoemd. Zij eischten dat hij de naam van den moordenaar noemde.

Hij zon op ontsnapping en toen hij in de buurt iemand zag voorbijfietsen, zei hij plotseling: ,,Als je den moordenaar wilt hebben, daar fietst hiJ !"


Een seconde was de aandacht van de mannen daardoor af geleid, hij gaf den Duitscher, die tegenover hem stond een trap in de maag en voordat zij hun wapens hadden gegrepen om hem neer te schieten was hij verdwenen.





Zij stonden alleen met Elly en zij eischten van haar, dat zij de boerderij van Looyengoed zou aanwijzen. Zoo kwamen zij aan de woning waar zij Holvoet en Sonja bij een kopje koffie verrasten. Holvoet vertelde in vloeiend Engelsch, dat hij Henderson heette, hij was als parachutist bij Arnhem neergekomen, hij was in burgerkleeren, die hij uit Engeland had meegebracht.

Vlakbij lag de bunker,waarin zijn zender en de wapens van de groep Garderen lagen. Maar zij zochten niet verder, zij waren voorloopig tevreden met de arrestatie van Sonja en Henderson. Zij werden overgebracht naar het politiebureau. Onderweg vluchtte Holvoet, maar hij liep tegen het gaas op, werd in de dij geschoten en opnieuw gegrepen. Sonja werd via Apeldoorn naar Westerbork vervoerd. Daar werd zij later door de geallieerden bevrijd.





De zaak zou misschien niet kwaad zijn af geloop en als niet kort daarop de Duitscher van de luisterpost bij zijn vriendin op bezoek was gekomen. Zij was nog geheel vervuld van de emotie van de twee arrestaties, zij vertelde hem alles en zei, dat ze niet de moeite hadden genomen in de bunker te kijken.

De Duitscher werd nieuwsgierig, hij wilde dat hol ook wel eens zien en zijn vriendin had voor hem geen geheimen. Samen gingen zij in de bunker, waar de schrik hem om het hart sloeg, bij het zien van al die wapens. Daar zat hij dus midden tusschen de terroristen, die ernaar hunkerden met hem en zijn kameraden af te rekenen. Hij haastte zich naar de Feldgendarmerie, het onderzoek leverde de wapens en de zender op. Zoowel de boerderij van Looyengoed als het kinderhuis werden daarop in brand gestoken.





En nu verscheen de geheimzinnige Henderson hun in een ander licht. Hij zou geen gewone parachutist zijn, maar een marconist, een S.A.S. agent.

Hij werd overgebracht naar de Willem III kazerne en daar bleef hij van 27 October 1944 tot 24 Februari 194 5. Hij werd telkens verhoord door de man, nen van het Sonderkommando May, dat gespecialiseerd was op spionnage en radiotechniek. Maar hij hield steeds vol, dat hij de parachutist Henderson was. Hij veinsde geen woord Hollandsch te verstaan en hij bleef zijn rol nauwgezet spelen, toen een Engelsch sprekende Hollander bij hem in de cel werd


geplaatst. Ook bij Piet van de Veluwe probeerde men inlichtingen over hem te krijgen.





De resultaten van de verhooren werden opgestuurd naar Sturmbannführer Schreider, die de hoofdleiding had in het verweer tegen de Engelsche spionage. Toen het de S.D. te Apeldoorn te gevaarlijk werd, werd hij 24 Februari overgebracht naar het huis van bewaring te Almelo. Deze gevangenis stond nog geheel onder Nederlandsch bestuur. De directeur was een geschikt man, die alles voor de politieke gevangenen deed, voor zoover de strenge S.D.-controle hem dit mogelijk maakte, Dr. Oskam, gedetineerd arts uit Vroomshoop, verklaarde Holvoet ziek, hij bracht hem geregeld een lekker drankje, tabak en Engelsche boeken. In hetzelfde huis van bewaring zat ook van Karnebeek, burgemeester van Zwolle, die Henderson dikwijls op het spreekuur van den dokter ontmoette.




De geallieerden drongen op en de S.D. besloot de gevangenen naar Zwolle over te brengen. In de avond van 2 April werden zij twee aan twee aan elkaar gekoppeld, het toeval wilde, dat van Karnebeek en Henderson aaneengeboeid werden. Onderweg werden de auto's herhaaldelijk door de R.A.F. beschoten, dan werd telkens halt gehouden en moesten de geboeide mannen dekking zoeken aan de slootkant. Zij kwamen bij het huis van bewaring te Zwolle aan, waar van Karnebeek en Henderson werden gescheiden, zij zouden elkaar niet terugzien. In Zwolle berustte de leiding bij Hauptsturmführer Joseph Rauch,




De geallieerden naderden steeds meer en op 10 April kwamen twee van zijn ondergeschikten, Walter Bartels en Willy Mönnich bij hem met het voorstel de gevangenen te verzamelen op de veerdam van het Katerveer en hen daar dood te schieten. Rauch lachte hen eerst uit, maar toen zij zeiden dat het hun ernst was en men de gevaarlijke terroristen toch niet vrij kon laten, ging hij op het plan in en zij vonden een middenweg. Een deel zou worden vrijgelaten, een deel bleef gevangen en de "zwaren" zouden aan het Katerveer worden geliquideerd.




Zoo hielden deze drie mannen op 10 April hun bijeenkomst in de regentenkamer van het huis van bewaring. Een hunner noemde de namen op en de beide anderen stemden door de duim van de rechterhand omhoog of omlaag te houden. Zij hadden flink gedronken, zij lieten den agent Cieraad in de vergadering komen en droegen hem op nog een paar flesschen wijn mee te brengen. Hij vond hen reeds lichtelijk beschonken. En deze dronken ploerten beslisten over leven en dood van de ongelukkige gevangenen, die aan hun willekeur waren overgelaten. Ten slotte belden zij het commando May op en vroegen machtiging voor het doodvonnis. Kort daarop kwam een koerier met de schriftelijke toestemming.

Tien mannen, waaronder Henderson, waren ten doode opgeschreven. Er werd snel gehandeld, want er was haast bij. Voor de Dienststelle werd een troep van 20 man opgesteld, grootendeels bewapend met karabijnen, een enkele had een automatisch pistool, zij zouden het vuurpeloton vormen.


Commandanten waren de Untersturmführer Teegen en Dose. De anderen waren Mönnich, Ditters, Schmidt, Sischke, Reimann, Stück, Höltzer, Hart, Homann, Burk en nog een paar anderen. .





Zij reden met een autobus naar het huis van bewaring, waar de tien slachtoff ers, met de handen op de rug gebonden, werden ingeladen. Allen begrepen, wat hun lot zou zijn. Onder hen was een visscher, Lamache, een Belg. Hij fluisterde zijn medeslachtoffers toen, dat zij hun touw moesten losmaken maar de handen op de rug moesten houden. Op het oogenblik, dat er op hen zou worden geschoten, moesten zij zich laten vallen en trachten te vluchten.

Inderdaad gelukte het hem zijn touw los te maken, maar blijkbaar slaagden de anderen daarin niet.





Zij reden naar het Katerveer. De slachtoffers werden uitgeladen en aan de waterkant op een rij gezet. Op 2 meter voor hen stonden de Duitschers, klaar om te schieten. Zij richtten hun wapen op het voor hoofd van de slachtoffers. Toen het fatale commando weerklonk, liet Lamache zich in het water vallen en zwom weg. De schoten knalden, de andere mannen vielen dood achterover in de rivier, de stroom voerde hun lijken mede. Zij schoten daarop naar Lamache en raakten hem in de zijde. Hij dook onder en bleef daarop verscholen in het oeverriet, wachtend tot het duister zou zijn geworden. Zij zochten niet verder naar hem. Toen vluchtte hij naar een boerderij, waar hij werd opgenomen. Hij was gered.




Op 25 April dreven in de gemeente Wilsum drie lijken aan land. Twee ervan werden herkend, het waren Egbert Jan Jacob Aan het Rot, arbeider bij de spoorwegen en Aaldert Geerts, wachtmeester uit Olst, het derde was dat van Holvoet. De Duitschers hadden hem alles ontroofd, zijn gouden armbandhorloge en zijn portefeuille, hij had slechts een gouden ring behouden en een rozenkrans. De drie mannen werden op het kerkhof te Wilsum begraven. De broeder van Helvoet, die later een onderzoek instelde, kon hem aan ring en rozenkrans identificeeren




Op 15 Juni 1945 gaf de Commandant van het "Belgian S.A.S. regiment" een speciale dagorder uit, gewijd aan de nagedachtenis van Raymond André Holvoet, die aan zijn kameraden tot een voorbeeld werd gesteld. Het slot van deze dagorder luidde: ,,Vóór zijn terechtstelling kon hij nog aan een kameraad dit bericht toevertrouwen, een bericht dat ons later werd overgebracht: Als gij de roode mutsen ziet, zeg hun, dat ik nooit heb gefaald en breng hun mijn laatste groet toe: "Who dares, wins". De Signaltroop mag fier over hem zijn."




Zoo stond Martien op de regenachtige avond van 20 October voor de Wester Wetering. Hij had zich op het koeriersadres vervoegd en was doorgestuurd, toen hij zei, dat hij van "Roelof" kwam, wat het wachtwoord was. Max was achterdochtig. Van dit alles was hem niets bekend, voor hem stond een onbekende, die alleen wist te vertellen, dat hij van Roelof kwam.

De mannen van het stafkwartier waren weg, Max nam hem in huis op, zij zaten in de keuken en de knecht vertelde, dat er buiten op de weg een kist met munitie lag, vermoedelijk Engelsche projectielen, die door de Duitschers waren buitgemaakt en van de wagen gevallen. Martien toonde groote belangstelling en de knecht haalde een projectiel. Martien pakte het dadelijk vakkundig aan, peuterde het zonder haperen uit elkaar, liet de onderdeelen zien en legde de werking uit. Hij wist alles haarfijn.





Max dacht dadelijk aan kleine Chris, die net zoo vakkundig was geweest. Zou Martien ook zoo'n cursus hebben gevolgd?

Hij bleef slapen en toen Lex de volgende morgen kwam, smokkelde Max hem ongezien naar boven.


Toen kwam hij met zijn verhaal. Moesten zij Martien toelaten of niet? Zij besloten hem boven te laten en Lex vroeg hem of hij gewapend was.

Martien zei van ja, en Lex vond het min of meer onprettig, daar hijzelf ongewapend was. In werkelijkheid had Martien ook geen enkel wapen bij zich, het was maar bluf. Nadat Bill en Tathamwater ook waren gekomen, kwam hij met alle gegevens en met zijn opdracht voor de dag, waarop hij in de kring werd opgenomen. Zij leerden hem al gauw kennen als een prettig kameraad. Hij bleef op de Wester Wetering en nam een werkzaam aandeel aan de besprekingen,

DE ARBEIDSINZET

De maand October bracht voor Ede nieuwe moeilijkheden. Dag in dag uit werd de toestand slechter, de laatste voedselvoorraden werden ingeteerd, het optreden van de Duitschers werd steeds brutaler en de N.S.B. burgemeester was hun toegedane helper. En onderwijl werd met een serie bekendmakingen aan allen de strop om de hals gelegd.




21 October.

De burgemeester van Ede, gelet op een hem door de Duitsche autoriteiten verstrekte opdracht, GELAST den manlijke inwoners van Ede in den leeftijd van 17-50 jaar, evacué's inbegrepen, zich op Maandag 23 October 1944 des voormiddags te 7.00 op de navolgende plaatsen te melden, ten einde door de Duitsche weermacht, in de nabijheid hun, ner woonplaats dus IN de gemeente Ede te worden tewerkgesteld aan de verdedigingswerken.


Vergoeding f 5 .- per dag, het vrij gebruik van het rijwiel wordt door een bewijs gedekt, voor eten wordt gezorgd. Iedere nacht kan thuis worden geslapen. Bij niet naleving van dit bevel zullen de be, kende maatregelen ten opzichte der bevolking worden genomen.


Voor Ede: te melden bij Kernheim.


Alle evacué's, die zich voor bovengenoemde werkzaamheden aanmelden, behoeven niet te evacueeren naar een andere gemeente.





22 October.

De burgemeester van Ede maakt naar aanleiding van een bespreking met de Duitsche autoriteiten het volgende bekend.





le. In totaal moeten voor de werkzaamheden, welke op morgen 7 uur zullen aanvangen, 2000 man worden geleverd. Geneeskundige attesten worden niet geaccepteerd.

2e. Indien hieraan niet wordt voldaan, moet de gemeente Ede IN ZIJN GEHEEL binnen 12 uur evacueeren, De mannen zullen ALLEN WORDEN VASTGEHOUDEN, de vrouwen mogen alleen het hoogstnoodige meenemen.


3e. Een ieder die zich heeft gemeld, krijgt een Duitsch Ausweis, die hem bovendien het ongestoord bezit verzekert van zijn rijwiel.





Hij kan zich dan na de arbeidsuren op de normale wijze in het openbaar vertoonen. Zij die geen Ausweis kunnen toonen, zullen door patrouilles van de weermacht op straat worden aangehouden én zoo noodig uit de huizen gehaald.




Wanneer blijkt dat er zich meer dan 2000 personen melden, zullen de oudste in de eerste plaats en verder degenen, die het slechtst gemist kunnen worden, naar huis worden gezonden.




Wanneer de werkzaamheden naar behooren worden verricht, zullen deze ongeveer 14 dagen duren. Een schop of spade moet worden medegebracht. Nogmaals doe ik een dringend beroep op de bevolking om zich te melden opdat er niet noodeloos slachtoffers vallen. Het is mij heden nogmaals verzekerd, dat de werkzaamheden in deze gemeente plaats vinden.




27 October.

Zij die wegens ZIEKTE niet bij de stellingwerkzaamheden aanwezig kunnen zijn, moeten hiervan aan het gemeentehuis des voormiddags uiterlijk 9 uur kennis hebben gegeven. Er volgt controle door de Duitsche artsen.


Zij aan wie geen vrijstelling van stellingbouw is verleend, moeten zich Zaterdagochtend 28 October om 7 uur melden nabij Amsterdamsche weg 28 .





30 October.

Aufruf.





Die in letzter Zeit vom Herrn Bürgermeister gegebenen Befehle riefen alle männlichen Einwohner (mit den Evacuierten) von Ede im Alter von 17-50 Jahren zur Meldung für den Wallbau auf.

Von heute ab wird die Meldepflicht auf alle männlichen Einwohner bis zu 60 Jahren also Jahrgang 1884 ausgedehnt.


Jeder männlicher Einwohner der Jahrgange 1884-1927 muss des, halb entweder im Besitz eines Ersatzausweises mit O.T. Karte oder eines Freistellungsscheines sein.


Schärfste Kon trollen sind in nächster Zeit zu erwarten.


Jeder der den Befehl zu umgehen sucht, wird in eine Strafeinheit eingereiht.





Der Hauptbereichsleiter der N.S.D.A.P.

A. Groll.





12 November.




Laatste waarschuwing.




In aansluiting op mijn vorige bekendmaking, deel ik mede, dat de laatste melding voor de Arbeidsinzet dient te geschieden op Zondag 12 November 1944 te 14.00 aan het Politiebureau te Ede.




14 November.




De burgemeester van Ede maakt in opdracht van de Duitsche autoriteiten het volgende bekend.

Het is een ieder verboden zonder toestemming van het Hoofd der politie uit Ede, Lunteren en Ederveen te evacueeren.


Voorts is de hoofdbewoner van een perceel, bij afwezigheid diens vrouw of vervanger, verplicht alle manlijke medebewoners van 17-60 jaar ten politiebureele te laten registreeren, voor zoover zij niet reeds aan de stellingbouw werken of in het bezit zijn van een geldige vrijstelling.


De hoofdbewoner wordt voor de strikte naleving van dit bevel verantwoordelijk gesteld.


Bij het niet nakomen of het "omgaan" van dit bevel wordt genoemde hoofdbewoner MET ZIJN GEZIN door de Duitsche autoriteiten gearresteerd.





Is het wonder dat er verslagenheid heerschte onder een deel der bevolking? Deze verraderlijke burgemeester leverde zijn geheele bevolking aan de Duit, schers over om in strijd met alle internationale bepalingen aan de vijandelijke versterkingen te arbeiden. Herhaaldelijk moest dit geschieden onder vijandelijk geschutvuur en velen hebben daarbij het leven ingeboet.

Er moesten 2000 mannen bijeenkomen. En als zij niet vrijwillig kwamen zouden zij allen worden gegrepen en zouden vrouwen en kinderen uit het dorp verjaagd worden, terwijl zij nagenoeg alles zouden moeten achterlaten.





Is het mogelijk een wreeder maatregel te bedenken? Is het denkbaar, dat een Nederlandsch burgemeester dit opdraagt aan een bevolking, wier wel en wee in zijn handen is gelegd?

En de maatregel werd uitgebreid tot 60 jaar. Er werd niet meer gesproken van 2000 man, ieder moest zich melden. Als zij niet kwamen zouden zij uit de huizen worden gehaald.





En toen kwam op 14 November de bekendmaking, die moet dienen om alle kwartiergevers hierin te betrekken. Velen van hen hadden min of meer met lichte tegenstribbelingen onderduikers in huis genomen, Nu werd de kwartiergever verplicht hen op te geven op het politiebureau "ter registratie".




Ze konden niet meer weg, want evacuatie uit Ede was verboden. En als de kwartiergever het nog aandurf de den onderduiker te houden, zou hij bij ontdekking met zijn geheele gezin worden gearresteerd.

Ook deze laatste bekendmaking droeg de handteekening van den N.S.B.-burgemeester Th. van Dierendonck.





Vele onderduikers zetten de tanden op elkaar. Vele kwartiergevers bleven solidair met hun onderduikers. Maar velen konden de strijd niet langer vol, houden, veel inwoners van Ede meldden zich, het getal van 2000 werd ruim overschreden. De slappen zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt, toen zij dat hoorden, het spook van de evacuatie was voorloopig van de baan.




Meer dan ooit te voren werd onze geheele samenleving door deze bepalingen ontwricht. Men haalt niet ongestraft zoovele nijvere inwoners uit een klein dorp. En als het spaak liep en men in een gesprek met Duitschers zei dat men aan hun opdracht geen gevolg kon geven, omdat er geen man beschibaar was, dan zeiden zij: Dat is de schuld van de evacué 's, die te beroerd waren om te gaan werken. Zij loopen hier maandenlang rond en doen niets. Omdat zij zich verstopten was de werkende bevolking verplicht te gaan, waar, door het nu mis liep. Dat was de dankbaarheid van de evacué 's voor de verleende gastvrijheid.




Voor onze af deeling evacuatie was deze bepaling noodlottig. Alle werkkrachten lieten ons in de steek, slechts aan enkelen werd na veel smeekbeden een "Sonderausweis" afgegeven. Voor de rest moesten wij werken met jongens beneden 17 jaar en mannen ouder dan 60. De ouderen hadden bovendien nog allerlei andere werkzaamheden, zij moesten in de rij staan bij kruidenier, slager of distributiebureau. Zij moesten aardappelen of brandhout halen. Zij konden slechts een beperkt aantal uren voor ons beschikbaar stellen. Dit was jammer, want er was nog zoo heel veel te doen.




Het werk was tweeërlei. In de eerste plaats hadden wij op de eerste verdieping een kamer, waar wij in groote lijnen het werk uitstippelden. Daar werd afgesproken, hoe de aanvoer en de afvoer van de verschillende transporten zou plaats hebben, daar werden besprekingen gevoerd met Roode Kruis en B. A. B. Daar kwamen 's morgens de verschillende heeren, die zich beschikbaar hadden gesteld voor controlewerk. Er moest worden nagegaan, hoe, veel evacué 's nog in het eene huis konden worden geplaatst, hoeveel elders moesten verdwijnen. Of er moest logies worden gezocht voor menschen, die onmenschwaardig in een kippenhok of kelder huisden, of er moest vrede worden gesticht in een huis waar kwartiergever en evacué 's elkaar met moord en doodslag dreigden.




Beneden hadden wij ook een bureau, het was een soort klachtenbureau. Want kwartiergevers en evacué's waren elkaar moede. Er waren duizend grieven, het ging over het gebruik van een keuken, van een W.C., van pannen en potten.

En toen kwamen de nieuwe bepalingen van het werk aan, de stellingen.





Onze twee superieure krachten, van den Berg en Geerlings, verdwenen en doken onder. Enkele ordonnansen volgden. Wij moesten zoowel het bureau beneden als boven in bedrijf houden en hadden daarvoor geen menschen, terwijl de klachten met de dag toenamen. Als het kantoor 's morgens begon, stond er soms al een file voor de deur. Het was om wanhopig te worden, want de klachten waren zoo heel dikwijls gegrond, maar wat konden wij eraan doen? Wij hadden de menschen eindeloos gewaarschuwd, de gasten door te zenden, er was niet voldoende woonruimte, er was nog minder voedsel.




In verkeerd begrepen naastenliefde hadden zij niet geluisterd, zij hadden spijt, wilden de gasten kwijt, maar deze konden nergens anders geplaatst worden, bovendien wilden de Duitschers een einde maken aan het heen en weer reizen. Niemand mocht meer eigenmachtig de gemeente verlaten. En als we dan ten slotte alles zoo goed mogelijk hadden geregeld, kwamen de Duitschers en eischten oogenblikkelijke ontruiming van huizen, van halve straten, om er hun troepen, hun "Schreibstuben" en verdere bureaux onder te brengen.




Om goed te kunnen werken zou men een nauwkeurig overzicht moeten hebben over de beschikbare woonruimte. Maar daarvoor zouden de controleurs huis aan huis van onder tot boven moeten bekijken, waarbij de kwartiergevers natuurlijk steeds zooveel mogelijk tegenstribbelden. Daarvoor konden wij slechts menschen ouder dan 60 jaar krijgen, de anderen waagden zich niet meer op straat, deze menschen moesten zeer betrouwbaar zijn, want er waren veel huizen met onderduikers. Volgens de officieele gegevens was daar niemand onder dak gebracht, in werkelijkheid zaten zij soms tot de nok vol. Kwam de controle dan trok ieder in geheime schuilplaatsen of verdween tijdelijk in tuin of schuurtje.

DE BESPREKINGEN OVER AFZETTING VAN HET SPERGEBIED

Een voordeel van dit drukke kantoor was, dat er ook onopvallende besprekingen konden worden gehouden en dat werd langzamerhand noodig. Wat toch was het geval? Langs de Rijn lagen de ontvolkte plaatsen. Langs de geheele noordkant van dit spergebied hadden de Duitschers een postenketen gezet. Wat zou er gebeuren, als de Duitschers weggingen? Nog voor dat de wettige bewoners terugkeerden, zou een stroom van verkeerde elementen in dat terrein doordringen en alles weghalen wat de Duitschers nog niet hadden geroofd.




Van Arnhem tot Rhenen moest na het vertrek der Duitschers op staande voet een postenketen van vertrouwde mannen worden opgesteld. Daarvoor was samenwerking noodig tusschen Arnhem, Renkum, Wageningen en Ede. Niet alleen om plundering tegen te gaan. De ontruimde plaatsen waren besmet en vervuild. Ze waren dag in dag uit beschoten, overal lagen ongesprongen projectielen, overal waren groote en kleine mijnenvelden aangebracht, die natuurlijk niet in kaart waren gebracht. Bij een haastige ontruiming door de Duitschers zou men meter voor meter naar die mijnen moeten zoeken. En bij een snelle terugtocht zou ook materieel achterblijven, stapels projectielen, kisten met handgranaten en ontplofbare stoffen, wellicht zouden op duizend ver, schillende plaatsen de beruchte booby traps zijn aangebracht, terwijl men er zeker van kon zijn, dat men ook hier en daar cadavers van paarden en vee en lijken zou vinden.

De autoriteiten overwogen dat men ook de goedgezinde bewoners niet onvoorbereid daarheen kon laten gaan. Hoe moesten zij leven op een plaats, waar zij geen gas, waterleiding of electrisch licht vonden, waar geen politie, geen doktoren, geen bakkers en slagers waren. Er werden besprekingen gehouden, waarbij wij tot de slotsom kwamen, dat de O.D. te zijner tijd dit werk moest ter hand nemen. Die organisatie moest zorgen voor een onverwijlde afsluiting van het spergebied, totdat de autoriteiten geleidelijk de bevolking zouden kunnen toelaten, eerst gerneentepersoneel, politie en de noodzakelijke beroepen, daarna stukje voor stukje de rest van de bevolking.





Voor Ede kwam er nog een andere puzzle bij. Zoodra het spergebied zou ontruimd zijn, zouden de oude inwoners in massa terugkomen, zij zouden in Ede stuiten op de afsluiting en niet meer willen terugkeeren naar Scherpenzeel, Baarn en de andere plaatsen waar zij tijdelijk hadden gewoond. Terwijl ons dorp reeds was uitgemergeld, konden wij die stroom vrij zeker tegemoet zien. Daarom moest om het eigenlijke dorp Ede nog een cordon worden ge, trokken, de dorpen Ederveen, Lunteren, Harskamp en Otterlo moesten de schok opvangen en de haastig gebakerde terugzenden voordat zij de gemeente betraden.




In overleg met Arnhem, Renkum en Wageningen nam ik op mij de afzetting voor te bereiden van het hazenpad beginnende ongeveer bij het Planken Wambuis tot aan de Grift tusschen Bennekom en Veenendaal. En verder een cordon in de bovengenoemde dorpen. De algemeene leiding van dit plan berustte bij Matser, wethouder van Arnhem, voor Renkum de heeren Brauns en Bijlsma en voor Wageningen de combinatie Ritman-Doekes.

Het werk voor de evacuatie was allerminst een succes. Wij wisten het zelf het beste, wij luisterden naar de klachten en wisten dat deze zeer dikwijls ge-grond waren, zonder dat wij iets ter verbetering konden doen.





Toen kwam de wethouder van der Horst terug. Ook hij was ontevreden. Maar we konden met hem niet openlijk spreken. Wij konden hem niet vertellen, dat overal onderduikers zaten. Hij wilde verbetering, maar wij konden niet meer doen omdat we over te weinig personeel beschikten. Alles was ons immers afgenomen. Dan zou hij voor personeel zorgen. Hij zond ons den N .S.B.-er Kervel. Ik was niet blij met deze nieuwe aanwinst. Deze man zou het recht hebben de woningen binnen te gaan en daarbinnen controle uit te oefenen. Ik schetste op een kaart van Ede verschillende vakken, gaf ieder van de controleurs een bepaald vak, waarin zij het logies zouden nagaan. Ook Kervel kreeg een vak. Ik hoopte, dat hij daarbinnen niet te veel onheil zou stichten, Na een week vertelde hij mij, dat hij klaar was met zijn vak en dat de wethouder hem opgedragen had, verder in alle vakken te controleeren.




Wij waren onder elkaar steeds gewend geweest, alle illegale blaadjes te lezen en te distribueeren, wij bespraken de toekomstmogelijkheden, veel evacués wamen dikwijls met nieuwtjes uit het sperterrein b.v. boeren, die later uit Schaarsbergen of uit de Betuwe waren verdreven. De ordonnansen, die ook druk voor de B.S. spionneerden, liepen af en aan. Aan dat alles moest een einde komen en toen na enkele weken bovendien het bevel kwam, dat wij het Hof van Gelderland moesten ontruimen en kantoor zouden houden in het bureau van Sociale Zaken, was er voor ons alle genoegen af.




Toch moet ik vol lof het werk van alle heeren vermelden, zoowel van de heeren Schraa en van Duren, die met onverflauwde ijver steeds trachtten het onmogelijke te bereiken, als van de controleurs, die dagelijks erop uit gingen om nog iets van de nood te lenigen en hier en daar de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen.




Wij hadden niet alleen hulpkrachten, die boven 60 jaar waren. Aan enkelen, die beneden die leeftijd waren, was vergund bij de evacuatie dienst te doen. Het had heel wat moeite gekost, voordat we zoover waren. Als men een dergelijke lijst indiende, gaf men den vijand een registratie van mannen in handen. Was hij goed gezind, dan gaf hij toestemming. Was Herr Groll of hoe die andere bruine schuimers heetten, in slecht humeur, dan liet hij de menschen die op de lijst voorkwamen bij zich komen, de P.B.'s werden ingenomen en ze werden onverwijld in een vrachtwagen gestopt en naar het stellingterrein gereden. Er behoorde dus een zekere moed toe om zich op zoo 'n lijst te laten plaatsen. Meestal werd daar van te voren over gepraat en gepolst. Die besprekingen hadden plaats op het politiebureau en tot mijn verbazing zag ik daar in die dagen plotseling een vrouw verschijnen, die min of meer de lakens uit, deelde. Zij was geen dame, zij was geen meisje, zij had knalwit gebleekte haren en knalrood geverfde lippen, en deed alsof zij de hoogste politieautoriteit was. Zij sprak ieder met jij en jou aan en als je aan de bevrienden vroeg wie of wat zij was, haalden zij de schouders op. Men. zei, dat zij misschien een vriendinnetje was van den politiepresident Walraven uit Arnhem. Toen de politie aldaar opdoekte werd zij naar Ede gestuurd en dank zij deze hooge relatie, deelde zij daar onmiddellijk de lakens uit.




De booze wereld zei al gauw, dat zij openlijk had gezegd, dat wie een Sonderausweis wilde hebben, met contra-prestaties over de brug moest komen, in de vorm van de zoo schaarsche levensmiddelen en dergelijke dingen. Om mij onbekende redenen was zij een welkome gast bij Herrn Groll en zijn collega's, die zij al spoedig om haar vinger wond. Zij was de persoon, van wie het afhing of men al of niet een Sonderausweis kon veroveren. Het praatje van haar omkoopbaarheid werd steeds luider uitgesproken tot zij ten slotte met spoed verdween.




Het was alles niets, vergeleken met het optreden der bezetters in Arnhem. Zij hielden razzia's in de bosschen rondom Arnhem, binnen een half uur moest de bevolking van Schaarsbergen verdwijnen,

De Duitschers kwamen in het Openluchtmuseum. Na de strijd der parachutisten waren overal uitrustingstukken van Engelsche soldaten overgebleven. Enkele jongens hadden zich ermee getooid. Zij werden op staande voet door de mof fen doodgeschoten.





Daarop verklaarde Seijs Inquart, dat de ondergrondsche beweging de Engelschen had geholpen en tot straf werd de geheele stad verbeurd verklaard. De straf werd pas bedacht een paar maanden na de gebeurtenis. Er kwamen "bergingscommando's" die met hun voertuigen de stad binnen reden. Zij stonden onder bevel van de bruine kerels met de hakenkruisarmband. Zij braken de vloeren open, spitten de tuinen om, zij braken de muren stuk. Wat tij vonden werd opgeladen: oorlogsbuit. Duitsche vrouwen, die jarenlang de gastvrijheid van Arnhem 's inwoners hadden genoten, wezen de weg. Twee roovers, Osten en Friedrich hadden de leiding van het "Wirtschaftscommando. De wagens leverden alles af aan het station Arnhemse Broek, daar werden de goederentreinen volgeladen.




De kluizen der banken werden opengebroken, de stalen deuren werden met dynamiet geforceerd. Zij vonden er niet alleen de effecten, maar ook schatten aan sieraden en edelsteenen, die de rijke bewoners daar in veiligheid hadden gebracht.

EEN PAAR VOORBEELDEN VAN HET OPTREDEN DER S.D.

Binnenkort zou de S.D. in Lunteren haar lugubere taak aanvaarden. Het waren dezelfde mannen, die in die dagen in Arnhem en omgeving het bevel voerden. Daarom neem ik de vrijheid een paar typeerende voorbeelden van hun optreden te vermelden, om een blik te geven in de werkwijze van deze misdadigers, die de taak van politie en justitie in zich vereenigden.

Zij grepen een willekeurig persoon op een vaag vermoeden. Een persoonsbewijs of Ausweiss was vervalscht, of er was een anoniem briefje binnen, gekomen. De betrokkene werd verhoord en mishandeld. Er werd een sterk gekleurd rapport naar de hoogere autoriteiten gezonden, er kwam een vaag bericht: Als terrorist behandelen. En daarmee had de betrokkene zijn leven verspeeld. Konden zij uit de feiten niet wijs worden, dan hing het louter van de stemming van deze dronken schavuiten af, of zij het aan hoogerhand meldden, of zonder meer het slachtoffer neerschoten.


Verschillenden hunner waren gewone misdadigers, die er een genoegen in schepten, de mannen, die in hun handen vielen te martelen. Zij speelden met hen als een kat met een muis. Niet in de figuurlijke beteekenis, maar in letterlijken zin. Zij sloegen en ranselden en martelden, uitsluitend om het genoegen daarvan. Uit de sombere lijst van feiten kies ik er slechts drie, omdat het een kijk geeft op het optreden van Huhn, Ries Jansen en Enkelstroth, de drie beulen van de W ormshoef.





1. Greidanus was politieagent geweest in Rotterdam. Hij was in het voor, jaar van 1943 ondergedoken, omdat hij niet wilde meedoen aan de vervelging van de joden. Hij was in de Achterhoek terechtgekomen en werd gearresteerd in een woning, waar ondergrondsch werd gewerkt. Hij werd verhoord door Enkelstroth en van den Berg.

Ries Jansen vertelt hiervan: Om beurten ranselden Enkelstroth en van den Berg hem af met de gummiknuppel. Ten slotte kon hij zich bijna niet meer bewegen van pijn. Hij werd na drie dagen uit zijn cel gehaald. Zij zouden hem wel weer "beweegbaar" maken. Hij moest zijn bovenkleeren uittrekken en in snel tempo diepe kniebuigingen maken. Na honderd maal gebukt te hebben kon hij niet meer, de pijn was hem te machtig, hij was oververmoeid, er trok


een waas over zijn oogen, hij viel bewusteloos neer. .


Enkelstroth gaf hem een vuistslag en trapte hem, waardoor hij tot bewust, zijn terugkeerde. Hij rees gedeeltelijk op, Enkelstroth trok hem overeind en toen hij weer op zijn beenen stond, vloog hij als een waanzinnige op hem aan. Hij sloeg, trapte en stompte waar hij maar kon raken. Greidanus had een paar harde kaakslagen gehad, zijn neus bloedde, hij gilde van pijn bij de slagen op zijn lichaam, dat door de vorige mishandeling zoo deerlijk was verwond.


Ten slotte kwam van den Berg tusschenbeide, waarop het slachtoffer in een cel werd gesmeten.





2. In October 1944 besloten de Duitschers de bosschen bij Arnhem en Schaarsbergen grondig uit te kammen. Uit Ede marcheerde de weermacht naar het oosten, uit Arnhem de Grüne Polizei naar het westen, zij zwermden door bosschen en velden, terwijl de S.D. de wegen controleerde. De naaste aanleiding was geweest, dat patrouilles van de weermacht bij de Ginkel pakketten hadden gevonden, die blijkbaar voor spionnen waren bestemd geweest. Zij waren door vliegtuigen af geworpen en niet gevonden.

Thomsen, de commandant te Arnhem, had de leiding. De volgende morgen vertelde hij aan Huhn, dat hij twee jonge mannen had laten doodschieten.


Zij hadden Engelsche uniformen gedragen, zij waren in het bezit van een kom, pasje en hadden een doosje met poeder bij zich om water mee te zuiveren. Zij spraken Hollandsch en bij de mishandeling hadden zij toegegeven dat zij spionnage pleegden en hun verblijf hielden in het Sint Elisabeths gasthuis. Zij werden opgeborgen in een huis nabij het golfterrein aan de weg naar Apeldoorn. Huhn gaf de opdracht aan Enkelstroth en Ries Jansen hen op te ruimen.


Enkelstroth zocht de gevangenen op, nam hen een voor een mee naar een nabijgelegen boschje en schoot hen neer. Zoo eindigden de gebroeders Kuik uit Arnhem hun leven.


Hij belde de politie op met bericht, dat er een paar lijken lagen, die vrij, gegeven werden.





3. Begin September 1944 kwam Huhn van verlof uit Duitschland terug. Hij werd bij zijn chef Thomsen geroepen. Er zat daar in Zevenaar een f abri, kant, die het een en ander aan ondergrondsch werk had gedaan, hij heette Gersdorf en was directeur van de Turmac-fabriek.

Thomsen had rapport uitgebracht bij Deppner in Den Haag en deze had teruggetelegraf eerd: Als terrorist behandelen. En op dit telegram moest Huhn de zaak maar grondig af doen. Maar Huhn had geen zin; de zaken gingen op het oorlogsterrein erg scheef> Huhn voorzag een naderend einde. Hij vroeg onnoozel wat dat beteekende. Thomsen keek hem verbaasd aan over zooveel onbegrip. De vent moest dood, geschoten. Huhn had plotseling bezwaren. Thomsen verwees hem naar de administratie, daar mocht hij inzage nemen van het dossier.


De administratie had geen enkel dossier. Huhn berichtte dit aan Thomsen, die hem antwoordde, dat de betrokkene moest worden overgebracht naar Amersfoort, maar dat hij onderweg wel zou vluchten. Het was de gebruikelijke code, de man moest onderweg worden doodgeschoten. Huhn zei: Kan ik daar een schriftelijke opdracht voor krijgen? Thomsen beloofde het en Huhn vroeg den delinquent nog even te bewaren tot hij van een driedaagsche inspectie terugkwam.


Thomson begreep hem en zei: Zorg ten minste dat hij op de Dienststelle komt, de vent loopt nog vrij rond. Huhn gaf opdracht aan Kooyman het slachtoffer op te bellen. De fabrikant, die zich geen gevaar bewust was, kreeg een vriendelijk verzoek, even op de Dienststelle te Arnhem te komen. Hij dacht aan een leverantie en ging er goedsmoeds heen. Hij meldde zich bij Thomsen. Deze riep Enkelstroth, den beroepsmoordenaar, die nooit gewetenbezwaren had. Hij liet hem het telegram zien en verwees hem verder naar den gevangene. Enkelstroth zei: ,,Jawohl.'' Thomsen wist dat de zaak nu in orde kwam.


Enkelstroth vroeg aan Ries Jansen of hij meeging om een gevangene weg te brengen. Jansen had geen bezwaren en de niets kwaads vermoedende fabrikant werd in de auto gezet. Zij zouden over Apeldoorn rijden, maar onderweg hadden zij een moment pech met de auto. Enkelstroth vroeg zich af, waarom zij eigenlijk verder zouden rijden en de tocht onnoodig lang maken. Terwijl de chauffeur aan de motor prutste, stapte hij met den arrestant uit en schoot hem aan de kant van de weg dood.


De motor was weer in orde, hij stapte in, zij reden naar Arnhem terug en Enkelstroth belde de politie op met het gebruikelijke bericht, dat er een lijk lag, dat vrijgegeven was. Enkelstroth bekende het geval later zonder blikken of blozen. Hij had gehandeld op bevel van Thomsen, hij voelde zich daardoor ontslagen van alle verantwoording. En Thomsen had gehandeld op bevel van Deppner, maar toen de geallieerden baas waren in Nederland vertrouwde Thomsen niet al te veel op dat argument en maakte door ophanging een eind aan zijn leven.

DE EERSTE DROPPING

Martien had voor zijn parachutisten wapens en uniformen aangevraagd. Begin November kwam de slagzin: ,,De zeug heeft biggen." Het was het teeken, dat de wapens op komst waren en dat men die avond op het af gesproken uur op een bepaald afwerpterrein aanwezig moest zijn.

Nu kon het voorkomen, dat ten gevolge van slecht weer, de vlieger niet kwam. Men moest daar drie avonden klaar staan. Kwam de vlieger ook de derde avond niet, dan moest een nieuwe slagzin worden af gewacht.


Telefonisch was gemeld, dat het vliegtuig om 9 uur zou vertrekken, het kon om half elf die avond worden verwacht. De plaats was een groot weiland in de Fliert bij Nederwoud, nabij de boerderij van Evers. De groepen Ede en Lunteren zouden voor af zetting van het terrein zorgen en de staf ging om 7 uur op pad. Het clubje bestond uit Lex, Henk I, Piet, Henk II en Max. De mannen waren reeds vroeg op pad, daar het om 8 uur spertijd was.


Henk I zou als gids dienen. Zij kwamen aan de Bruinehorst, Henk wees de weg, Max dacht dat hij fout liep, maar Henk hield vol en zij volgden hem. Het was pikdonker, de weg over de Slaperdijk werd steeds slechter. Eindelijk bemerkten zij, dat ze midden in de Oudeschans zaten en dus verdwaald waren.


Voorzichtig werd teruggeloopen en toen ze weer op de goede weg waren misten zij Piet. Zij wachtten maar hij kwam niet. Zij gingen terug en kwamen hem tegen. In het pikdonker was hij van de dijk naar beneden gegleden en in de sloot terecht gekomen. Hij was er weer uitgekropen, doch was zijn fiets kwijt. Weer was hij te water gegaan en had tastend in de kledderige modder het ding teruggevonden. Toen was hij op goed geluk op pad gegaan en bij de anderen terug gekomen.





Dank zij het vroege uur van vertrek, kwamen allen tijdig bij Evers. Er waren daar op de hooizolder 20 man bij elkaar. De tijd verstreek en Piet lag te klappertanden, het was November en bitter koud, hij was kopje onder geweest en had geen droge draad meer aan het lijf. Op algemeen verlangen ging hij naar beneden, Evers gaf hem droge kleeren en bij de kachel kwam hij weer op zijn verhaal.

Tijdig ging de ploeg naar het terrein en de lichten waren uitgezet. Hiervoor had Martien een instructie meegebracht. Er was een terrein noodig van minstens 400 bij 400 m, liefst van een dubbele maat, bij voorkeur grasland, dat bij het afwerpen geen sporen behield van het gebeurde. Er mochten geen hooge palen of hoornen op voorkomen. Bij voorkeur moest het afgelegen zijn, langs een enkele landweg te bereiken, zoodat men met paard en wagen de ontvangen voorraden kon wegbrengen.





De windrichting en windsnelheid moesten globaal worden gemeten, en dan moesten de lichten worden opgesteld, zooveel meter naar voren in de windrichting, als de snelheid van de wind noodig maakte. Want men wilde de parachutes met inhoud op het juiste terrein hebben. Dan werden in de wind, richting drie lampen geplaatst, rood, wit, rood. Tien meter rechts van de laatste roode lamp moest de seinlamp zijn opgesteld.

De vlieger moest de parachutes steeds afwerpen, terwijl hij tegen de wind invloog. Op deze wijze vliegend, kwam hij dus het eerst aan de seinlamp, draaide dan bij en was bij de eerste ronde reeds boven de lampen, hij maakte de parachutes los, en liet alles omlaag boven het middelste licht.


De lijn van de lichten was ongeveer 100 m lang. Het waren gewone electrische zaklantaarns, die pas op. het laatste moment licht moesten uitstralen,


daarna moesten zij onmiddellijk weer worden verduisterd.





Bill en Martien hadden de leiding, zij zorgden voor de lichten. Tonny, Barend en Lex commandeerden de ploegen, die in een ellips om de lichtlijn werden opgesteld. Zoodra de parachutes omlaag kwamen, moesten zij deze volgen, en onverwijld de containers, dat waren de cylinders, die onder aan de parachutes hingen, in veiligheid brengen. De containers waren van blik of van karton. Wapens en munitie werden in blikken containers afgeworpen, lichte voorwerpen, zooals uniformen, sigaretten, enz. waren in containers van karton verpakt.




Zoodra de containers waren uitgepakt, werden de parachutes daarin geborgen en verstopt, bij voorkeur begraven. En dan moest de lading zoo snel mogelijk naar een veilige schuilplaats worden overgebracht.

Zoo trok de troep naar het terrein. Er was geen hand voor oogen te zien, door de regen van de laatste dagen kon de beek niet al het water afvoeren, het land stond dras.Evers had over de sloot een laddertje gelegd, waarover een plank. Hand in hand, tastend ging de colonne op pad. De lekke schoenen plasten door het water, het regende, allen waren drijfnat, de wind begon te ruimen, het hield op met regenen, van tijd tot tijd kwam een ijskoude hagelbui opzetten.


Om half elf was er geronk in de lucht, het was slechts een Duitsche jager, Martien zorgde ervoor dat de lichten niet weer ontijdig werden ontstoken, nadat dit eenmaal abusievelijk was gebeurd. De mannen, die niet noodig waren, kropen in een kippenhok op wielen, dat aan de rand van het terrein stond.





Nu en dan als in de verte een vliegtuig werd gehoord, buitelde het heele stel uit het gammele ding, om zijn plaats op het terrein in te nemen, maar de verwachte bommenwerper kwam niet. Tegen de morgen werd ingerukt.

De volgende avond moesten zij opnieuw op pad, het weer was zoo mogelijk nog slechter. Max had zich verlaat en wilde juist op pad gaan, toen hij het bericht kreeg, dat het vliegtuig ook die avond niet zou komen. Het was hondeweer, maar Max moest toch op pad om de jongens te waarschuwen, zij waren allen al onderweg en moesten worden teruggestuurd.


Zijn electrische lantaarn was uitgebrand, het stortregende, hij oriënteerde zich op de kruinen van de hoornen, die nog vaag afstaken tegen de iets lichtere lucht. Als er geen boomen waren was elke oriënteering uitgesloten en hij reed al gauw in de sloot.





Hij besloot verder naast zijn fiets te loopen. De weg was een modderpoel. Hij meende voor zich voetstappen te hooren, hij hield zijn pistool schietklaar en riep gedempt: ,,Wie daar." Hij kreeg het rustige antwoord: ,,Hé Max, ben jij daar?"

Het was Barend, die ook op pad was. Max was blij zijn boodschap te kunnen overdragen en haastte zich naar huis terug. Dat was gemakkelijker, want in de Betuwe stond een zoeklicht, dat als een baak dienst deed. Helder straalde het licht omhoog.





Eindelijk, op de derde avond kwam het vliegtuig, de piloot verkende het terrein, cirkelde rond, de lichten branden, hij vloog laag, liet op het juiste moment de parachutes los. 22 containers zweef den omlaag, er ontbraken er twee, die vermoedelijk aan het toestel waren blijven hangen.

Bij het opvangen is uitkijken dringend noodig. Een blikken container met wapens is heel zwaar en komt snel omlaag, een andere met sigaretten of uniformen, met bankpapier of dergelijke nuttige zaken is licht en zweeft statig verder. Als het een beetje waait moet je hard loopen om hem in te halen.





Snel werden de containers in het bereden kippenhok gebracht, waar Martien alles uitpakte en de buit verdeelde, de helft was voor Ede, de andere helft voor Lunteren. Elke af deeling had opdracht zijn deel op te bergen.

Steenbeek kwam met een paar boerenwagens, de boel werd opgeladen, er ging een vracht stroo over en in de vroege morgen werd alles in veiligheid gebracht. De parachutes werden in de containers gepakt, op een hooger stuk bouwland groeven tien boerenjongens een groot gat, daar ging alles in, vlug ging de ploeg erover, alle sporen van de nachtelijke dropping waren verdwenen. Tevreden gingen allen naar huis om zoo mogelijk nog een paar uren te slapen, voordat de dagtaak weer werd aanvaard.





Slechts één klein moment was er herrie geweest. Op de deel bij Aart Roelofsen heerschte groote bedrijvigheid, de wapens werden nagezien, de laarzen aangetrokken. Martien controleerde de pistolen.

Voor het begin van deze derde dropping had tante Mina een groote melkbus vol erwtensoep voor de jongens gekookt. Job en Floor werden met de bus dampende soep naar de boerderij van Steenbeek gestuurd.





Plotseling schrikten allen op, buiten klonk een schot. Bill en Barend snelden naar de deur. Herman riep: ,,Het pistool ging af in mijn zak."

Hij had namelijk een pistool gekregen waarvan de werking hem niet geheel bekend was. ·

Toen Martien het wapen nakeek, had hij het geladen en op vuren gesteld, omdat de jongens bij deze onderneming dadelijk klaar moesten zijn om te schieten. Herman had blijkbaar niet goed opgelet en meende dat zijn wapen ongeladen was.





Toen Job en Floor met de bus soep naar buiten gingen, volgde hij om het dragen te kunnen overnemen. Denkend dat het wapen ongeladen was, stak hij het in zijn zak, waarbij het afging. Hij had echter genoeg van dit wapen en op het droppingterrein aangekomen, gaf hij het aan Martien terug.

DE MISLUKTE CROSSING VAN 17-18 NOVEMBER 1944

Martien had opdracht, de verspreide piloten en parachutisten te verzamelen en een tweede crossing voor te bereiden. Hij noteerde de adressen van de mannen in Utrecht, Gelderland en de Achterhoek en droeg allen op, zich gereed te houden voor de afmarsch.

Op de Wester Wetering liepen de koeriers in en uit, de veiligheid eischte, voorzichtig te zijn, de verkenningen moesten ongehinderd doorgaan, Martien drong aan op vermindering van toeloop, waarop Bill en Barend besloten andere kwartieren te zoeken.


Bill hield zijn besprekingen bij Karel I, de berichten werden verder verwerkt bij den schoenmaker ten Ham aan de overzijde. Barend en Henk gingen naar Thomassen aan de Nieuwesteeg. Wiesje Boonzaaijer onderhield de verbinding tusschen koerierspost en stafkwartier. Het werd alles aan het gewestelijk commando gemeld. Het bewaren van die papiertjes zou binnenkort noodlottige gevolgen hebben.





De taak van Martien was zeer moeilijk. Bij de eerste crossing had de B.S. het getroffen omdat deze samenviel met de evacuatie van Bennekom. Het was den Duitschers onmogelijk geweest, controle uit te oefenen, maar nu was het geheele spergebied ontruimd, er waren slechts artillerieopstellingen en plaatsen waar de mannen voor de O.T. moesten werken, huizen en hotels waren door de Duitschers bezet. Daar het terrein was ontvolkt, was de verkenning moeilijk en door dit terrein moesten de mannen in veel te groot aantal naar de Rijn worden gebracht. Het waren piloten, parachutisten en gewone soldaten, ten deele gewond in de Betuwe gevangen genomen, in het ziekenhuis. te Utrecht verpleegd en door de mannen van de B.S. ontvoerd. Het waren Engelschen, Canadeezen, Amerikanen, Polen, Zuid, Afrikanen, een enkele Franschman en een Rus. Allen moesten worden geleid door commandanten, die hun onbekend waren, door een volkomen onbekend terrein. Een deel der gidsen sprak geen Engelsch. En dat alles gedurende de nacht, als alles zooveel moeilijker is. Martien en de B.S. stonden voor een opdracht, die aan het onuitvoerbare grensde.

Capt. King had met de overzijde af gesproken, dat de mannen in de nacht van 17 op 18 November zouden komen in de uiterwaard nabij het Heterensche veer. Zij zouden dan driemaal achtereen een groen licht vertoonen. Dan zou de Engelsche artillerie een beschermend spervuur om hen leggen, zij zouden met 12 motorbooten worden gehaald. 





In Ede werd groote geheimhouding betracht, Bill had alleen Tonny, Flip en Lex op de hoogte gebracht. Doch de mannen, die van heinde en ver moesten komen zwegen niet, verschillende buitenstaanders kwamen het te weten, zij kregen van hoogere leiders vergunning aan te sluiten, waardoor het aantal te groot werd om ongemerkt door het terrein te brengen.

De concentrische opmarsch begon. Tonny had opdracht de mannen uit Utrecht bijeen te brengen. Hij nam contact op met Piet de springer, Dirk de politieman uit Neerlangbroek zou 35 man brengen aan de Walderveensche molen. Slechts ongeveer 12 man werden daar af geleverd, de anderen kwamen over Harderwijk, enkelen werden door een misverstand niet opgepikt. Een deel der mannen had een schop aan hun fiets gebonden. Bij Duitsche controle zouden de politiemannen zeggen, dat het gevangenen waren, die in de Duitsche stellingen moesten werken. Zij waren veilig door de controle geslipt.





Er waren een paar Nederlanders bij, de ingenieur van de spoorwegen H. C. A. van Eldik Thieme en H. Leeuw, vertegenwoordiger van de vakvereeniging van spoorwegpersoneel. Thieme was verbindingsman tusschen de directie der spoorwegen en de illegaliteit, hij moest het verband leggen tusschen het bevrijde gebied en de ondergedoken directie. Leeuw had opdrachten voor de personeelraad der spoorwegen. Beiden waren van plan geweest langs de K.P.;lijn naar het Zuiden te gaan.

Thieme had een tijd in Cothen gezeten, Leeuw was ingekwartierd bij de familie Visser in Neerlangbroek, het doorgangshuis voor piloten, die naar het zuiden gingen en voor de verbindingsagenten. Die route was geblokkeerd en Thieme keerde terug naar Utrecht, waar Cor Been, de gewestelijke commandant van de B.S., hem en Leeuw een tip gaf van de aanstaande crossing.





Dirk haalde hen af, zij pikten in Amerongen nog enkele mannen op en zoo reden 10 geallieerden en 2 Nederlanders naar de Walderveensche molen, waar Tonny hen in stroomende regen in ontvangst nam.

Even werd gerust bij de Wed. van der Mheen aan de Postweg, daarop werden zij af geleverd op het verzamelpunt, de kippenhokken bij Wolfswinkel te Lunteren. De groote hokken waren electrisch verlicht, de ramen waren verduisterd, in de hoeken waren latrines aangebracht. De mannen werden onderweg opgevangen door de drie vertrouwde koeriersters Gijsje van den Heuvel, Riek Heijer en Didi Roos en naar Wolfswinkel gebracht. Als de mannen onderweg waren gearresteerd, hadden zij niet geweten, wat het eindpunt van hun tocht was. Zij kwamen uit Barneveld en Kootwijkerbroek, Apeldoorn leverde hen per vrachtauto af.





Op de avond van 16 November waren 75 man bijeen met 5 gidsen, de man, nen uit Elspeet, Brummen en verderaf gelegen plaatsen zouden later komen. De 5 gidsen waren de broers Hans en Emile Kerkhoven voor het eerste traject, van den Born voor het tweede gedeelte en Streefland en van den Brink voor het laatste stuk van de tocht.

De verdere Nederlandsche deelnemers waren de reserve-luitenant vlieger Heijen, die inderhaast uit zijn woonplaats Bussum was komen fietsen, verder Fred, de zoon van Piet Rombout en Henk Best uit Utrecht. Maas Grootheest en Wim Peel en brachten wapens, uniformen en eetwaren, afkomstig van de dropping, die daartoe door Martien was aangevraagd, de B.S. had gezorgd voor brood, koffie en erwtensoep. Er waren geen borden of schalen, de opscheplepel ging van mond tot mond.


Ook de Engelsche commandant Maquire was gekomen, Bill besprak de route met hem en de gidsen. Het was een groot bezwaar dat het traject te groot was om in één nacht te loopen. Men moest onderweg een volle dag doorbrengen en daar er geen huizen aanwezig waren, moest genoegen worden genomen met verblijf in de open lucht.


Allen, ook de gidsen en de Nederlandsche deelnemers werden van een uniform voorzien. De staf-sergeant Allan voorzag de Nederlanders van een Engelsche naam, legernummer en bijbehoorende papieren. Bill nam alle persoonsbewijzen en verdere correspondentie in beslag.





De volgende morgen om drie uur waren allen op, zij kregen elk een brood en per twee man een potje jam voor onderweg. Om vier uur gingen zij op pad.

Maquire had het volgende bepaald: Er zou worden gemarcheerd met een voorhoede, waarover hij zelf het commando nam, een hoofdmacht onder de doktoren Longland en Allenby en een achterhoede onder majoor Coke. Bij de voorhoede waren 6 stenguns ingedeeld. De hoofdmacht bestond uit piloten en hospitaalpersoneel, niet geoef end in het gevecht op de grond, dit deel was ongewapend. De achterhoede, de "fighting groop" beschikte over 44 stenguns.


Deze indeeling van wapens lijkt zonderling, maar Maquire ging uit van het beginsel, dat men zonder vechten de rivier moest bereiken. Als de Duitschers dan mochten opdringen, moesten zij door de achterhoede worden tegengehouden tot het beschermende spervuur was ontketend.


Zij zouden marcheeren in de colonne met eenen, de mannen moesten elkaar vasthouden. In de practijk voldeed het niet. Men kon zoo 'n lange colonne in het duister niet tegelijk in beweging zetten. De voorsten marcheerden af, ter, wijl de achtersten nog stilstonden, men liet elkaar los en telkens was het verband verbroken.





Maquire liep met Bill en de twee gidsen voorop. Thieme had zich bij hen aangesloten, hij sprak vloeiend Engelsch en kon zoo noodig als tolk dienst doen. Achter hen liep de Zuid-Afrikaansche kapitein. Als men aan een verkeersweg kwam werd halt gehouden, hij verkende de overkant en daar hij Nederlandsch verstond, kon hij zich bij de gidsen verstaanbaar maken. Bij de achterhoede was ook kapitein Lipmann Kessel, die de administratie meevoerde.

Bij de afmarsch ontstond een discussie. Men had de vorige dag in de stroomende regen geloopen en was allerminst opgedroogd. Het regende nog steeds. Zij zouden ergens in de open lucht een dag moeten blijven. Was het niet mogelijk het traject in één nacht af te leggen? Dan kon men nog een dag in de kippenhokken blijven en beter weer afwachten. Hans Kerkhoven zei, dat zij over dat eerste stuk zeker anderhalf à twee uur zouden loopen, daar de troep met veiligheidsmaatregelen moest marcheeren. Maquire, die zeer nerveus was en bang dat hij te laat aan de Rijn zou komen, durfde niet afwijken van het opgemaakte schema en allen gingen met weinig animo op pad. Hans deed dienst als gids.





De lange colonne liet een zeer duidelijk spoor achter, het kon later voor de Duitschers een aanwijzing zijn, dat men op hun landgoed verblijf had gehouden en dus koos hij de paden waar in het dikke mosdek weinig sporen achterbleven, maar het was geen rechte lijn, het werd een slingerend traject. Herhaaldelijk ging het verband verloren, wat oponthoud gaf. Ieder moest letten op zijn voorganger en zijn volger. Raakte hij zijn volger kwijt, dan moest hij snel naar het hoofd van de troep loopcen, dan hielden allen halt, de gids ging naar achter en herstelde het verband. Als men zijn voorganger kwijt raakte, mocht men niet op goed geluk doormarcheeren, maar halt houden, tot men door den gids was teruggevonden. Het middel werkte uitstekend maar gaf groote vertraging.





Zoo kwamen allen op het aangegeven punt, het was een boschperceel van ongeveer 50 bij 75 m. op een plateau, dat ongeveer 4 meter boven het verdere terrein lag. Het was dus van het lagere terrein niet in te zien. Men lag er dus betrekkelijk veilig, terwijl in de buurt een paar vijvers lagen, die goed drinkwater bevatten.

Bill ging heen. De commandant en de gidsen kenden de weg, hij ging naar huis, maar was nog niet gerust. Kenden de jongens Kerkhoven het terrein voldoende? Hij ging naar de familie Kerkhoven, waar hij Karol vond, die juist de vorige dag was gekomen. Met Karol en een dochter van Kerkhoven liep hij nog eens dit deel van het traject. zij beloofden die avond de leiding te nemen. Zou van den Born precies de weg kennen? Hij reed langs Westenrode, Rap ( de bewoner van deze boerderij) was bereid mee te gaan. Bill drukte hem nog eens op het hart, sterk oostelijk van de Heibloem uit te halen, daar men anders te dicht bij de Duitsche stellingen kwam.





Bill kwam thuis. De westelijke hemel was rood gekleurd, de boerderijen van Thomassen waren door de S.D. in brand gestoken, Barend kwam hem vertellen, dat het hoog tijd was om te vluchten. Ook de koerierster Didi Roos was gegrepen. Zij wist van de crossing. Zou het meisje kunnen zwijgen? Bill ging een periode van ontstellend slechte tijdingen tegemoet.

De tachtig deelnemers lagen in het boschje, het regende niet meer, maar het was bitter koud. Maquire besloot de mannen te oefenen. In de colonne met eenen werd om de heuvel geloopen, zij be oefenden het verliezen en herstellen van het verband. Dan werd de heuvel beklommen en het passeeren van een verkeersweg behandeld. Er werd gerust en gegeten; onder leiding van de gidsen werd drinkwater gehaald.


De stemming was er weer in, er werd gefloten en er werden grapjes gemaakt, het weer werd minder guur. Er werd een glas rhum verstrekt. De vliegers moesten hun energietabletten bij den dokter inleveren. Door dit middel kon men zelfs bij de grootste vermoeienis zes uur wakker blijven. Het werd bestemd voor de mannen, die uitgeput raakten door oververmoeidheid.


Er kwamen Engelsche vliegers zeer laag over. Maquire gelastte de mannen zich te verbergen om niet voor een Duitsche troep te worden aangezien. Blijkbaar wist hij niet dat de Engelschen hadden beloofd drie dagen het traject met jagers te controleeren. Er verschenen ook Duitsche vliegers en in de verte hoorde men het gevecht van twee tegenstanders.





Na vier uur kwam Karol. Hij vertelde dat hem de leiding was opgedragen, tot groote ergernis van Emile en Hans, die het eigen terrein op hun duimpje kenden. Zij zagen in, dat men geen twee kapiteins op één schip kon hebben en legden zich er bij neer. Kort daarop verscheen de andere zuster van Hans met vijf deelnemers, die te laat waren gekomen en door Flip waren gebracht.

Ook Martien kwam met het bericht voor Maquire, dat bij Westerrode nog een twintig à dertig deelnemers zich bij de troep zouden voegen. Martien ging heen en om vijf uur gingen allen op marsch. Onderweg werd het halt houden en dekken beoefend. Daarbij schoot een Amerikaan bij ongeluk zijn stengun af. De knal weerkaatste in de doodsche stilte en allen wachten af, wat er zou gebeuren. De schuldige moest zijn wapen aan een ander afgeven. Er werd nog een tijdlang gewacht, blijkbaar waren de Duitschers door het schot niet gealarmeerd.


Karol had veel moeite de weg te vinden. Hij ging vooruit en bleef zoo lang weg, dat men besloot zonder hem verder te gaan. Toen kwam hij terug en na dit uiterst lange oponthoud werd de weg Ede-Harskamp bereikt, die veilig bleek te zijn en werd overgestoken. Aan de overzijde stonden een paar mannen van de B.S., die mededeelden, dat verder het fietspad moest worden gevolgd. Zoo kwamen allen met ongeveer twee uur vertraging op Westenrode aan. Rap en van den Born zouden verder als gidsen optreden, Hans en Emile zouden meegaan naar de overzijde.





Hoe was de toestand bij de Duitschers? Het was bekend dat op de Hindekamp een troep soldaten lag van ongeveer 140 man. Zij vormden de bezetting van een batterij zeer zwaar geschut, bestaande uit drie stukken van verschillend kaliber, vermoedelijk Russisch geschut van 15,2 cm en verder 17 en 19 cm. Zij moesten de Betuwe en de brug bij Nijmegen beschieten.

De officieren huisden in de woning van Schriek Sr. Tusschen dit huis en de batterij, ongeveer bij de voormalige boerderij de Heibloem, stond een post. Verder stond op elke vleugel van de batterij nog een stuk afweergeschut. Alles was in stelling gekomen in de nacht van 31 October op 1 November en daar de batterij door de Engelschen met rust was gelaten, was er geen enkele reden om aan te nemen, dat het geschut was verplaatst. In die dagen was daar in de buurt overal geschut opgesteld voor. het bevuren van de Betuwe, omdat de Duitschers na de mislukte dropping bij Arnhem een Engelsche Rijnovergang vreesden.





Het was voor een deel abnormaal zwaar geschut. Na de inval in Normandië waren groote stukken van de Atlantikwall waardeloos geworden. Op sommige plaatsen waren de Duitschers erin geslaagd het zware kustgeschut in veiligheid te brengen, op andere plaatsen waren zij gevlucht met achterlating van hun materieel. Toen waren inderhaast nieuwe regimenten gevormd, bestaande uit marinepersoneel, dat tot de kustverdediging had behoord. Zoo waren de zware kustbatterijen in het binnenland verschenen.




Aan het verlies van veel kanonnen was tegemoet gekomen door indeeling van veroverd Russisch geschut. Het bezwaar was, dat die vuurmonden, zooals de 15,2 cm, die een projectiel van 45 kg verschoten, op ongeregelde tijden van munitie werden voorzien. Dikwijls moesten zij dagenlang zwijgen tot de ontredderde treinafdeelingen weer wat projectielen en buskruitladingen aanvoerden. In de batterijen zwierven de kartonnen deksels van de kardoeskokers met hun geheimzinnige opschrift: "Pjerjed streljboj wyniematj", hetgeen niet anders beteekende dan "voor het schieten eruit halen."

De vreemde hieroglyphen wezen onmiskenbaar op de Russische herkomst.





Zoo was ook plotseling in de nacht van 30 September op 1 October bij Kwadenoord een batterij zwaar geschut verschenen. De bezetting was in Zwolle georganiseerd en reeds om zes uur in de morgen werd het vuur op de Betuwe geopend. Het huis Kwadenoord trilde in zijn voegen. De landeigenaar was

weinig vriendelijk gestemd tegenover de twee zeeofficieren, Oberleutnant Haase en Leutnant Heckmann, die zich in zijn huis hadden genesteld en hem slechts één kamer overlieten. Hij maakte tegen Haase de sarcastische opmerking, dat zij het oogstfeest van 1 October wel zonderling inzetten. Haase keek streng en zei: ,,Krieg ist Krieg"'. Daarmee waren alle vernielingen goedgepraat.


Dank zij de ondergrondsche verkenners was de juiste plaats van de batterij na een paar uren aan de overkant bekend en die middag dreunde het huis Kwadenoord opnieuw, ditmaal van de ontploffingen der Engelsche granaten. Haase, die blijkbaar voor het eerst aan de oorlog te land deelnam, was geheel ontdaan. ,,Schrecklich, so viele Todte und Verwundete." Zijn gastheer haalde de schouders op en zei: ,,Krieg ist Krieg".





Diezelfde nacht verdwenen de Duitschers met hun batterij en lieten een oud onderofficier achter om de administratie van de dooden en gewonden in orde te brengen. Drie dagen later werd de beschieting herhaald, waarbij het huis het moest ontgelden. Toen verdween ook de onderofficier.

Op 12 October kwam nieuwe artillerie oprijden, alles was gemotoriseerd, gedeeltelijk met wagens, gestolen van de Haarlemsche brandweer. Toen de commandant de ravage zag en hoorde van de telkens terugkeerende beschieting, verdwenen de kanonnen met groote spoed.


Twee dagen later kwamen een paar vliegerofficieren met een Feldwebel kwartier maken. De beloof de troep verscheen niet. Bij de Duitschers volgden orders en tegenorders elkaar toen snel op, een bewijs van gebrek aan krachtige doelbewuste leiding.





Op 18 October kwam artillerie met paardentractie, Het geschut werd bij de schaapskooi opgesteld en op de Betuwe gericht. De troep kwam uit Koblenz, de twee officieren, Oberleutnant Herlet en Leutnant Flastow, kwartierden zich in op Kwadenoord. Zij legden telefoon aan en nauwelijks waren zij op orde, toen Herlet een brief kreeg van zijn vrouw uit Koblenz, De stad was vreeselijk gebombardeerd, van hun huis en eigendommen was niets over. Zij bezat niets meer dan het handtaschje, dat zij bij de vlucht onder de arm had gehad. Zaterdag 21 October was de batterij reeds bij de Engelschen bekend en begon de beschieting. De twee officieren met een wachtmeester en oppasser verdwenen in de kelder, daarheen werd de telefoon verplaatst, daar leefden, aten en sliepen zij verder als mollen onder de grond.




Op 24 October kwam valsch alarm, de Engelschen zouden bij Amerongen over de Rijn komen, de batterij marcheerde onmiddellijk af naar Ede. Kwadenoord zag zijn gasten niet terug.




28 October verscheen een detachement kwartiermakers van de S.S. onder Leutnant Ströbe en Maandagmorgen 3 0 October reed plotseling zware artillerie op. Toen kwam het bericht, dat alle burgers ten zuiden van de straatweg Ede-Arnhem met spoed het spergebied moesten verlaten.

De volgende morgen waren de Duitschers heer en meester in het verlaten spergebied en tezelf der tijd verscheen ook de zware artillerie bij de Hindekamp. Het was een eenheid F.P.N. 40461, die onder bevel stond van een Oberleutnant en van leutnant Raaff. De kanonnen kwamen in stelling ten oosten van de Heibloem. Daar dit stuk ten noorden van de straatweg lag, mochten de bewoners blijven, maar zij moesten vóór het invallen van de duisternis binnen zijn en werden streng gecontroleerd.





Nadat Martien de familie Kerkhoven had verlaten, keerde hij terug naar Westenrode. Daar kwamen nog twee anderen. In de eerste plaats Doorn Hij was door de hooge sabotageleiding met een opdracht naar het zuiden belast. Zijn schuilnaam, die ook op zijn persoonsbewijs stond, was Henk van Duin uit Twello. Hij droeg een lichtgrijze lederen overjas, met bont gevoerd, hij was kenbaar aan een lichaamsgebrek. Zijn linker arm was in het ellebooggewricht onder een rechte hoek vergroeid. Verder was daar zuster den Hartog. Zij had behoord tot de Nederlandsche ambulance in Finland en wilde nu haar diensten in het bevrijde gebied aanbieden. Samen met Doorn liep zij heen en weer. Nu en dan als er een lichtkogel opging, schuilden zij in de schaduw van een hooiberg om zich te onttrekken aan de nieuwsgierige blikken van de evacués van Westenrode. Waar bleef de troep toch? Doorn werd zenuwachtig, hij had geen vertrouwen in de expeditie, hij had spijt dat hij niet bij Wijk bij Duurstede was overgegaan. Martien, die zelf nerveus was probeerde hem te kalmeeren, hij was in Wekerom geweest, er was blijkbaar een klein oponthoud, maar de mannen zouden zeker komen.




Eindelijk om negen uur kwamen zij met twee uur vertraging. Zuster den Hartog en Doorn sloten zich bij de colonne aan, zij bleven bijeen, hij droeg haar handtasch, de rest van de bagage was in haar rugzak gepakt. Maquire spoorde tot spoed aan, hij was bang te laat aan de rivier te komen. Rap en van den Born deden dienst als gids. Zij trokken naar de grensscheiding van Ginkel en Planken Wambuis, dwars over het Mosselsche veld. De marsch ging zeer langzaam, telkens moest halt worden gehouden om het verband te herstellen. Op de beukenlaan kwam de mogelijkheid ter sprake een kortere weg te nemen. Rap protesteerde, hij vond het ongewenscht van de aangegeven weg af te wijken, maar Maquire hakte de knoop door. De troep sloeg rechtsaf in de richting van de Heibloem en liep recht op de Duitsche stellingen af. Plotseling klonk "Werda". Allen hielden zich doodstil. Er gebeurde niets, er werd niet geschoten. Maquire besloot verder te gaan. Slechts de voorste mannen volgden hem, de rest bemerkte het niet en bleef liggen.




In de Heibloemlaan gekomen besloot hij appèl te houden. Van de 80 man waren slechts 30 aanwezig. Op een open plek rechts van de laan werd gerust. Maquire, van den Born en Thieme gingen terug om de rest te zoeken. Plotseling werd Thieme besprongen door een man, die hem een mes tusschen de ribben wilde stooten. Het was Coke, de commandant van de achterhoede, die naar voren was gekomen, hem voor een Duitscher aanzag en hem voorgoed het zwijgen wilde opleggen. Maquire kwam tusschenbeide, legde hem uit, waar de voorhoede lag en droeg hem op binnen tien minuten aan te sluiten. Nauwelijks had Coke zich een paar passen verwijderd of uit een zijpad klonk weer "W erda. ••




Coke, denkend met de eigen mannen te doen te hebben riep: ,,Yes,..

Een zenuwachtige Duitscher riep: ,,Halt halt werda".


Coke riep in zijn beste Duitsch: ,,Freund".


In het duister klonk de vraag: ,,Was ist Freund?"


En toen daarop geen antwoord volgde, werd door twee mannen in het wildeweg gevuurd in de richting waar Maquire en de anderen stonden.





Thieme hoorde in zijn nabijheid het kermen van een gewonde, maar kon in de duistenis niets onderscheiden. Blijkbaar hadden de Duitschers zich, na het leegschieten van hun wapen, verwijderd. Maquire trok met een groote boog om het gevaarlijke punt heen en bereikte met van den Born en Thieme ongedeerd de voorhoede. Nog eenmaal hoorde hij een schot, toen was alles stil, de rest van de troep kwam niet opdagen.

Wat was er intusschen gebeurd? Coke was verdwaald en hoopte op een bevriende boerderij inlichtingen te krijgen. Hij was terecht gekomen bij het buis van Schriek Sr., het stafkwartier van de batterij. Er ontstond een worsteIing, waarbij hij werd doodgeschoten.





De gidsen drongen op spoed aan. Maquire ging met dertig man op pad.

Aan het einde van de Heibloemlaan lag de straatweg Ede-Arnhem. De Afrikaansche kapitein ging met van den Born vooruit. De weg leek veilig, er was geen Duitscher te zien. Maar nauwelijks waren de eerste mannen de weg gepasseerd of op verschillende punten ontbrandde het mitrailleurvuur, terwijl het terrein met lichtkogels fel werd beschenen. Er ontstond een onbeschrijf elijke verwarring. Sommigen renden de straatweg over, anderen vluchtten in het bosch terug. Alle verband was verbroken, het waren slechts kleine troepjes, die op eigen verantwoording een goed heenkomen zochten.


Wij kunnen dus verder slechts de lotgevallen van die kleine groepen volgen en vertellen wat zij hebben beleefd.





Van de voorhoede waren nog ongeveer zeventien man bijeen. Het waren Maquire, van den Born, Streefland, Thierne, Harry Jansen, een Franschman, die als vlieger in Engelsche dienst was, de staff sergeant Allan, de soldaten Smith en Duke en enkele andere onbekenden. Zij marcheerden zoo snel mogelijk in zuidelijke richting, hopend, het overgangspunt van de Rijn te bereiken. Zij passeerden het hazenpad en de spoorbaan, waar ongeveer bij paal 80 een huisje stond. Het was onbewoond en zij leschten hun dorst aan de pomp. Zij liepen verder, meenden een kanon te zien, het was de vleugel van een transportvliegtuig, dat na de dropping bij Arnhem daar was neergestort. Van den Born kende hier de weg niet en Streefland, die zijn taak moest overnemen zei, dat men een verkeerde weg had gevolgd en hij hier evenmin bekend was.




Maquire werd bang, hij legde uit, dat men in Niemandsland zat en dat de Duitschers ieder neerschoten, die daar met wapens werd gegrepen. De zes stenguns moesten worden begraven. Zonder steun van den gids ging men verder, tot Maquire besloot halt te houden en het eerste ochtendlicht af te wachten. Zij kropen in een dicht boschje, vonden een bomtrechter en schuilden erin, dicht opeengedrongen want allen waren hongerig en tot op het gebeente nat en verkleumd. Zonder het te weten waren zij beland dichtbij een Duitsche artillerieopstelling. Een der Duitsche soldaten hoorde in de vroege morgen geritsel en besloot te gaan kijken. Hij had de vorige avond het gevecht gezien van de jagers en dacht dat een paar piloten naar beneden waren gekomen. Met het pistool in de hand drong hij in het boschje door en keek over de rand van de kuil. Daar ontdekte hij tot eigen verbazing de zeventien ongewapende mannen. Hij gelastte de handen omhoog te steken, riep een onderofficier en liet allen uit de kuil komen. Zij moesten naar het huisje aan de spoorbaan marcheeren en daar verdere bevelen afwachten. Onder het wachten gelukte het Thieme een bedrag van f 5200 in een konijnenhol te verbergen. (Na de bevrijding vond hij het ongeschonden terug).




Zuster den Hartog had eerst geloopen met Doorn, hij vertelde haar, dat als hem iets overkwam, zij zich meester moest maken van zijn linker handschoen, in de top van een van de vingers zat een filmpje met microfoto 's van belangrijke brieven en teekeningen. Zij was hem echter bij de eerste beschieting al kwijtgeraakt en had verder geloopen met Heijen. Deze was overtuigd dat de expeditie mislukt was, hij had zijn voet verstuikt, hij was doodmoe en bij de volgende beschieting verloor zij ook hem uit het gezicht. Zij besloot wat te rusten en viel in slaap. Toen zij wakker werd was het volledig dag. Zij wilde een boerderij opzoeken en klom op de spoorbaan en toen zij aan de andere kant naar beneden keek, zag zij de gevangenen met hun bewakers. Ook zij werd ingerekend.




Rap was na de eerste beschieting naar huis gegaan. Hij had zijn plicht als gids gedaan, er was geen enkele reden om verder mee te loopen en als een goed woudlooper kwam hi.j veilig terug. Ook hij had Doorn niet meer gezien. Hij vreesde dat Doorn in zijn lichte overjas zeer kenbaar was geweest en door de Duitschers doodgeschoten.




De gevangenen werden naar Bennekom vervoerd, waar zij brood, koffie en worst kregen. De bevelvoerende luitenant was zeer correct. Ook andere gevangenen werden binnengebracht onder wie Heijen en Harry Jansen. Met een vrachtwagen werden allen vervoerd naar de Feldgendarmerie te Ede.




Voordat ik hun lotgevallen bespreek zullen wij eerst het spoor van de anderen volgen.




Een van de groepjes was veel oostelijker gemarcheerd en was ten zuiden van Nieuw Reemst aan de straatweg gekomen. Toen zij de weg overstaken zaten zij dadelijk in het mitrailleurvuur. Wouter van den Brink trad als gids op, er waren ongeveer negen man bijeen. Onder hen waren de Rus Kapustin en de spoorwegman Leeuw. Zij trokken vrij veilig verder, daar een batterij bij de Buunderkamp het vuur had geopend en de granaten over hun hoofden huilden op hun weg naar de Betuwe.

Van den Brink wilde ook anderen langs deze veilige weg naar de rivier loodsen. Hij ging naar de straatweg terug, in een dennebosch hield het troepje halt, hij vond slechts drie Engelschen en daar hij in de buurt Duitsche stemmen hoorde, besloten zij naar de rivier te gaan. Toen zij de spoorweg waren gepasseerd, werd er uit de buurt van het huisje op hen geschoten. Zij vuurden terug, waarop beide partijen elkaar met rust lieten.


Zij bleven even op een knollenveld, waar zij hun honger stilden en daar op het land van Stadinga de O.T. bezig was met stellingbouw bogen zij af naar de Jonkershoeve en namen verder de richting op de Kabeljauw. Hier werd het uitkijken. In alle huizen, villa's en hotels zaten Duitschers, ook Mooyland en de Kivietsdel waren zwaar belegd. Telkens gingen de verkenners vooruit. Als het terrein veilig was, haalden zij de anderen. Toen van den Brink van een verkenning terugkwam was Kapustin niet meer wakker te krijgen. De drie Engelschen wilden niet wachten, zij gingen op eigen gelegenheid naar de rivier. Kapustin werd neergelegd in een leeg huis, er werden wat levensmiddelen achtergelaten, als hij wakker werd, moest hij zichzelf maar zien te redden.


Zonder verdere ongelukken werd de afgesproken plaats aan de rivier bereikt, waar zij de drie Engelschen terugvonden. Van een hunner was een vinger af geschoten, de wond bloedde nogal, hij probeerde zich met een zakdoek te verbinden.





Het werd licht, de tijd voor de overgang was al lang verstreken, zij lagen aan de waterkant, een hooge doornstruik verborg hen voor nieuwsgierige blikken van de hooge Noorder Rijnoever. Zij seinden met een lap naar de overkant. Er werd geroepen "Tonight".

Zij moesten dus een volle dag wachten, het regende telkens, het woei hard, de rivier was onstuimig, het water stond hoog. Hun uniform zat vol klei, hun voeten waren gezwollen en verstijfd in het versleten schoeisel.


Na het invallen van de duisternis kwam een kano over. De roeier wilde slechts één man meenemen en zij gaven de vooorrang aan den gewonde. Zij hielpen hem aan boord, de stroom was sterk, midden op de rivier sloeg de kano om, beiden verdwenen in de golven. 


Laat in de nacht kwam een motorboot over. Een soldaat kwam aan land en hield hun een mitrailleur voor, zij moesten de handen omhoog steken en wetden aan boord gebracht. Hun wapens werden af genomen, zij mochten de handen laten zakken en werden gefouilleerd. Zij kregen een glas rhum. Aan de overkant werden zij door een officier ondervraagd, zij gingen naar Nijmegen waar zij in het hospitaal een warm bad kregen en droge kleeren. Na enkele dagen waren zij er weer bovenop. Zoo bereikten van den Brink en Leeuw het bevrijde land.




Fred Rombout was samen met enkele Engelschen en Amerikanen aan de straatweg gekomen, zij hadden dicht achter de mannen van de voorhoede geloopen. Aan de overzijde werd hard gevuurd, zij besloten de weg niet over te steken. Fred begreep, dat de crossing mislukt was en hij moest zien weer thuis te komen. Het was een groot gevaar dat hij als Nederlander in geallieerde uniform was. Voor hem lag de Ginkelsche heide, die nu en dan scherp verlicht werd.

Samen met een Amerikaan en een Engelschman kroop hij voorzichtig langs de straatweg in de richting van Ede. Bij de Langenberg gluurde hij over de weg. Alles was veilig. Met den Engelschman kroop hij er over, de Amerikaan bleef liggen. Het werd een beetje licht, er kwam een man aanfietsen, blijkbaar een werker voor de O.T. Er was.geen Duitscher in de buurt. Fred sprong op hem toe en vroeg om de overjas, die achter op zijn fiets was gebonden. De man aarzelde, maar Fred greep in zijn battle-dress alsof hij een wapen te voor, schijn wilde halen. Toen kreeg hij de jas, die hij haastig aantrok. De Engelschman was intusschen doorgegaan en hij zag hem niet terug. ·





De militaire broek kwam nog onder de overjas uit, maar hij was veel minder kenbaar en toen hij een bekende zag, vroeg hij hem van huis wat kleeren te halen. De jongen voldeed hieraan. Fred kreeg zijn eigen pak terug, verkleedde zich snel en verstopte zijn uniform. Toen trok hij veilig naar huis terug, nadat hij de overjas bij den Amerikaan had neergelegd.

Samen met zijn vader wilde hij ook den Amerikaan kleeren brengen, maar toen zij aan het plekje kwamen, was daar een gedrang van Duitschers blijkbaar was zijn vriend gevangen genomen.


Hans Kerkhoven was reeds bij de eerste verwarring zijn broer kwijt geraakt. Hij zat in het groepje dat vlak achter de voorhoede marcheerde. Hij verbaasde zich erover, dat de weg werd overgestoken, want aan de andere kant hoorde hij duidelijk Duitsche stemmen en onmiddellijk daarop werd door de Duitschers het mitrailleurvuur geopend.





Hans was met zijn troepje de straatweg gepasseerd, zij zaten in het boschje recht tegenover de Heibloemlaan, op de rand van de Ginkelsche heide. Hij waagde zich niet in die open vlakte en besloot in oostelijke richting door de bosschen te sluipen. Het gelukte niet, telkens werd er door de Duitschers ge, schoten, hij hoorde de kerels tegen elkaar roepen, terwijl zij het terrein afzochten. Het werd langzamerhand licht. Hij had uitzicht op de weg. Bij het café aan de Ginkel zag hij Duitschers loopen, ook bij de huizen aan de Heibloemlaan. Heel voorzichtig kroop hij naar het oosten, weg uit dit gevaarlijke terrein. Na een paar uur was hij aan het Planken Wambuis, waar hij na nauwkeurig rechts en links te hebben gekeken, de weg overstak. Hij liep langs Nieuw Reemst in de richting van zijn huis, maar waagde het niet voor het invallen van de duisternis het spergebied te verlaten. Hij had erge dorst en toen hij aan een schuur van Jurrius kwam, kreeg hij van de bewoners wat te drinken en een burgerpak.




Hij wilde niet naar huis gaan, want de colonne had door hun terreinen een spoor gemaakt als van een kudde buffels. Als de Duitschers dat spoor hadden gevolgd was er zeker huiszoeking gedaan. Hij ging naar een bekend adres in Wekerom en zond iemand naar huis ter verkenning. Er was wonder boven wonder geen Duitscher geweest en een tijdje later kwamen Karol en zijn zuster om hem te halen.

Emile Kerkhoven had tot de ongewapenden van de hoofdmacht behoord. Reeds voordat zij de straatweg bereikten waren zij plotseling aangeroepen en beschoten. Een twaalftal mannen werd gewond en luitenant Allenby, die achter hen liep, verleende de eerste hulp. Emile was zwaar gewond en Allenby gaf hem wat morphine, voornamelijk om hem tot rust te laten komen, want de jongen had groote angst voor het lot van zijn ouders. Als hij werd gegrepen en zij ondekten wie hij was, dan zouden misschien de ergste represailles tegen hen worden genomen. Die gedachte beheerschte hem, verder was hij kalm, hij kermde niet om zijn wonden, zooals zoovele anderen deden.





Hij smeekte Allenby, hem een zware dosis morphine te geven opdat hij voor altijd kon inslapen, hij zou sterven als Engelsch soldaat en zijn ouders zouden geen gevaar loopen. Allenby weigerde, hij was trotsch op deze jongen, die zijn leven wilde offeren om dat van zijn ouders te redden, maar de plicht eischte, dat hij het verzoek niet inwilligde.

Er gingen zes uren voorbij, voordat hij door de Duitschers werd opgenomen. Hoewel hij zwaar gekwetst was, leed hij niet erg, hij was onder de invloed van de morphine en sliep grootendeels. Allenby vergezelde hem in gevangenschap. Zij werden overgebracht naar het Lazareth in Hoenderloo, waar Emile op 24 November aan zijn wond overleed.





De Duitschers kenden hem slechts als Erick Wilson, de naam, die Allan hem had gegeven, het lijk werd overgebracht naar Apeldoorn en als Engelsch soldaat begraven op Heidehof bij Ugchelen. Allenby berichtte het later aan de ouders en hij sprak in zijn brief zijn bewondering uit over den zoon en over diens kalmte en berusting, die Allenby zoo had leeren kennen en waardeeren bij de echte dappere Hollanders. Op verzoek van de ouders werd het stoffelijk overschot later door de Engelschen vrijgegeven en op het kerkhof te Ede begraven.




De gevangenen werden bijeengebracht in het gebouw van de Feldgendarmerie te Ede. Daar waren ook de Nederlanders Thieme, Heijen, de gidsen van den Born en Streefland, zuster den Hartog en Harry Jansen. Doorn was niet onder de gevangenen, evenmin Van Hoorn Alkema. Allen werden aan een kort verhoor onderworpen, waarbij zij naam, adres en legernummer moesten opgeven. Dadelijk vielen de Hollandsche gidsen, die geen woord Engelsch spraken, door de mand. Volgens de Engelsche soldaten werden zij erg mishandeld, waarbij hun de voortanden uit de mond werden geslagen.




De gidsen werden met Heijen en zuster den Hartog overgebracht naar de Wormshoef, welke villa juist op dat onzalige oogenblik door de misdadigers van de S.D. werd betrokken.

Thieme, die de naam Charley Smith had gekregen, besloot zich uit te geven voor hospitaalsoldaat. Het was wel verleidelijk te zeggen dat hij officier was, maar hij vreesde te weinig van de officiersgebruiken op de hoogte te zijn en riskeerde het dus niet.


Jansen, met wien hij de zaak besprak, waagde het er op. Hij zei, dat hij van een vorig treffen nog een wond had. Hij zou probeeren een en ander te overdrijven en hoopte in een hospitaal te komen met de grootere kans op ontvluchting.





Thieme werd verhoord door een officier, die perfect Engelsch sprak. (Het was Dr A. W. H. E. Honsberg, geboren in Den Haag, Rijksduitscher, Rector van de Duitsche School aldaar, later officier bij de Frontaufklärung).Bovendien had hij een fabelachtige kennis van de bijzonderheden van Engelsche en Amerikaansche steden. Hij kende het beloop der straten en wist welke kerken en belangrijke gebouwen zich daarin bevonden. Bijna was dit Thieme noodlottig geworden en de ondervrager koesterde blijkbaar wantrouwen, want hij zette een aanteekening bij het protocol. Het gevolg was, dat Thierne ( als Smith) die middag nog eens werd geroepen voor een verhoor. De echte Smith was dadelijk bereid in zijn plaats te gaan en toen hij later nog eens zelf werd verhoord, gebeurde dat door een Duitscher, die slechts gebrekkig Engelsch sprak. Thieme rolde er dus doorheen en was bovendien voorzichtiger geworden. Hij had gehoord, dat hij als krijgsgevangene slechts naam, adres en legernummer behoef de op te geven. Hij hield zich daar voortaan aan, hij weigerde andere inlichtingen en de ondervrager nam er genoegen mee. Daardoor gelukte het hem, zijn incognito te bewaren.




Hij werd met de Engelsche krijgsgevangenen naar Amersfoort overgebracht, waar de volgende dag ook Maquire en Allenby verschenen. De krijgsgevangenen werden via Enschede naar Duitschland af gevoerd en bij de bevrijdnig kreeg ook Thieme met de anderen zijn vrijheid terug.




Op Dinsdag 26 November werden de Nederlandsche gevangenen naar de W ormshoef getransporteerd. Heinemann, de leider chauffeerde zelf de auto.

Zuster den Hartog vertelt, dat zij herhaaldelijk werd verhoord en soms zeer ruw werd behandeld. Kooyman zei, dat ze gerust alles kon vertellen, de drie anderen hadden reeds. een volledige bekentenis afgelegd. Zij werd daarop verhoord door een Nederlander, die ,,Oome Jan" werd genoemd. Hij slingerde haar enkele malen aan de haren door de kamer en daarop werd zij met haar buik over een stoel gegooid. Haar onderkleeren werden omlaag getrokken en zij werd op het bloote lichaam met een gummiknuppel af geranseld. Een paar dagen later kwam Oome Jan bij haar. Hij was goed gehumeurd en zei, dat hij nu wist, dat de Wester Wetering een broeinest van de partisanen was. Hij gaf haar nog eens de gelegenheid alles te vertellen wat zij wist. Hij wist ook dat de leiding berustte bij Martien.




Zuster den Hartog houdt vol, dat zij ook toen heeft gezwegen. Zij werd niet verder ondervraagd, zij mocht in de keuken werken, zij kreeg behoorlijk eten en er werd haar beloofd, dat zij zou worden gezonden naar het Lazareth te Apeldoorn, waar zij verder dienst zou doen. Nu en dan had zij contact met Heijen en van den Born, zij hoorde dat Martien was gevangen genomen en dat ook Kauffeld en van Vemden waren gegrepen. Op 7 December ging zij op transport naar Velp. Daarheen werden ook overgebracht Martien, van den Born, Streefland, Dr. Gerritsen, Heijen, Kauffeld en van Vemden. De volgende dag onderging zij een zwaar verhoor van tien tot drie uur. Zij moest het een en ander voorlezen uit haar zakboekje, dat volgens het zeggen van de S.D. was gevonden bij den gesneuvelden majoor Coke.




25 Januari werd zij opnieuw verhoord en de volgende dag geconfronteerd met Martien. Zij vond dat hij in de laatste tijd tegen haar zeer geprikkeld was.

Martien verklaarde haar te kennen en later vroeg Bühe haar, hoe dat mogelijk was. Zij zegt, dat zij weigerde te antwoorden.


6 Februari werd zij met Martien overgebracht naar de Kruisberg. In Velp had zij Heijen en van den Born nog gezien. Volgens een der gevangenen, Dr. Hoytema, had Streefland een zware longontsteking gehad, maar hij was er weer bovenop. Zij waren reeds eerder naar Doetinchem overgebracht en op 1 Maart zag zij uit haar cel dat de mannen op de binnenplaats werden gelucht. Zij zagen er goed uit, alleen aan Streefland was te zien, dat hij erg ziek was geweest.


24 Maart werd zij overgebracht naar Westerbork, waar zij mevrouw Weimar en Didi Roos vond. 11 April werd zij op transport gesteld naar Groningen, waar zij door de geallieerden werd bevrijd.





Ik keer tot de crossing terug. Tot de deelnemers behoorde ook Henk Best. Hij was uit Utrecht afkomstig en begin October 1944 ondergedoken in Apeldoorn. Hij sloot zich aan bij de K.P. en kwam in huis bij \V oltman, waar hij sliep in een schuilplaats, samen met de parachutisten Cox en Morris.




Toen Buitenhuis enkele parachutisten naar Barneveld bracht, sloot Best zich bij hen aan. Onderweg werden nog een paar Tommies opgepikt. Best kwam met Morris bij een familie, waar hij het zeer naar zijn zin had, maar na een paar weken moesten zij verhuizen naar een ander kwartier. Daar moesten zij de geheele dag doorbrengen op een koud zolderkamertje en de kwartiergever was dadelijk bereid hen naar het oude tehuis terug te brengen. Toen zij daar aankwamen was de familie zeer verbaasd, dat zij nog niet over de Rijn waren. Het werpt een zonderling licht op de geheimhouding, dat deze buitenstaan, ders reeds lang van te voren wisten, dat er een crossing zou plaats hebben.

Na een paar dagen werden zij overgebracht naar een boerderij buiten Bar, neveld, waar Best en Morris nog een week bleven. Toen kwam de concentratie en hoewel Best geen enkele opdracht had, ging hij op goed geluk mee en belandde hij in de kippenhokken van Wolf swinkel, waarna hij aan de tocht deelnam. Hij beleefde dezelfde avonturen als de anderen en juist was hij de straatweg Ede-Arnhem gepasseerd, toen het mitrailleurvuur losbarstte. Hij kroop onder een verbrande auto, die vlak bij de weg lag. In het boschje naast zich hoorde hij Engelsch spreken, hij sloot zich bij de mannen aan, ook de Rus was bij hen.





Telkens als de lichtkogels opgingen, doken zij ineen en wachtten. Zoodra het weer duister was, gingen zij verder. Zij kwamen aan een plas en Best, die erge dorst had, bleef daar wat rusten. De anderen kropen onderwijl verder. Hij was alleen achtergebleven, hij kroop langzaam naar de weg terug en toen het wat licht begon te worden, riep hij evenals Fred Rombout een van de werkers van de O.T. aan. Deze gaf hem zijn jekker en ried hem aan, te blijven liggen tot hij terugkwam, het was Zondag en dan waren zij om twee uur vrij. Dan zou hij hem zijn overall leenen. Best besloot zoolang te wachten; de mannen kwamen eerder terug dan hij had gedacht.




De Duitschers waren erg zenuwachtig door wat er was gebeurd, zij dachten dat het misschien de voorbereiding van een rivierovergang was en hadden alle burgers uit het spergebied naar huis gestuurd.

De vriend van de overall kwam terug met een andere. Hij kreeg een overall, een transportfiets en een Ausweis om veilig uit het spergebied te komen en de andere fietste als gids en verkenner voor hem uit. Best werd naar een vertrouwd adres gebracht, daar kreeg hij een fiets en een valsch bewijs dat hij bij de O. T. te Zevenaar of ergens anders was ontslagen. Zoo fietste hij veilig naar Apeldoorn terug, waar Woltman zeer verbaasd was te horen, dat de crossing was mislukt.


Tot de deelnemers behoorde ook Wim R.V.V., wiens eigenlijke naam was W. J. van Hoorn Alkema. Hij was in de partisanenwereld geen onbekende. Hij was de secretaris van Jan Thijssen, In Maarn beheerde hij het centrale punt van de groote koerierlijn. Daardoor was hij in geregeld contact met Capt. King, met Roelof en Bep en wist hij van het bestaan van Martien.





Jan Thijssen wilde hem met een speciale opdracht naar Prins Bernhard zenden. Hij was eerst van plan geweest bij Tiel over te gaan, maar die lijn was geblokkeerd en King gaf hem een tip, dat er op 17 November een crossing zou zijn bij Ede, hij gaf hem een aanbeveling mee voor den Intelligence-officer van het 2e Leger, de brieven voor Prins Bernhard werden gefotografeerd en in zijn kleeren genaaid en King gaf hem nog een tiental rapporten, die in een

zakje om zijn middel werden gebonden. ·


Met deze geheimzinnige bagage kwam hij bij Aart Roelofsen met verzoek hem door te zenden naar Martien. Ditje Roelofsen bracht hem naar de Wester Wetering, tot groote ergernis van Max, die de verblijfplaats van Martien volkomen geheim wilde houden. Ook Martien vond het ongewenscht en zij speelden de comedie, dat Martien daar toevallig juist kwam aanloopen en er in het geheel niet thuis hoorde.


Verder waren door een misverstand een viertal mannen uit Veenendaal niet tijdig opgepikt. Zij kwamen te laat in Ede, waar ook Wim R.V.V. nog rond, liep. Flip besloot het vijftal te helpen en zij fietsten naar de Vijfsprong bij Lunteren. Daar verstopte hij de mannen en stelde zich in verbinding met de familie Kerkhoven, waarna hij hen in het boschje afleverde. Juist voor de afmarsch konden de 5 mannen nog van een uniform worden voorzien.





In de colonne marcheerde Wim in de onmiddellijke nabijheid van Coke, en toen het vuur op hen werd geopend, liet hij zich op de grond vallen. Hij gevoelde iets warms in zijn been, hij begreep dat hij was getroffen. Hij probeerde op te staan, het gelukte niet, de kogel zat achter de knieschijf. Hij kroop in het bosch en begroef de papieren van King. Op het pad hoorde hij gekreun, maar hij stond machteloos, hij had geen verbandmiddelen en kon zelf slechts op zijn rug liggend zich met de ellebogen voortbewegen. Hij wilde al kruipende probeeren uit het spergebied te komen. Herhaaldelijk waren de Duitschers in zijn buurt, nu en dan werden lichtkogels af geschoten. Vermoedelijk kroop hij in een cirkel rond want het gelukte hem niet buiten bereik van de Duitschers te komen. Het werd licht en hij begroef zijn geld en verdere papieren. Hij had honger en dorst en toen hij een patrouille zag naderen, zwaaide hij met een zakdoek en riep om een dokter.




Een luitenant kwam naar hem toe en verhoorde hem in gebroken Engelsch. Hij beloofde hulp te halen en kwam terug met Schriek Jr. Deze bracht hem een kop thee. Hij werd vervoerd naar de woning van Schriek Jr. omdat de nieuwsgierige vrouw zoo graag een Engelsche gevangene wilde zien, daarop werd hij onder Duitsch toezicht op een kruiwagen naar het stafkwartier gebracht waar men hem het lijk van Coke liet zien. Deze is daarop in de hof van Schriek onder de noteboom begraven. Op de post waren officieren en soldaten geschikt tegen hem en een korporaal verbond hem.

De onderofficieren waren nu en dan onhebbelijk en scholden hem uit voor Schweinhund of iets dergelijks, hetgeen hij als Engelschman natuurlijk niet verstond, want hij was nu de Flight Sergeant William Dave Macneill, hetgeen zij geloof den. Diezelfde middag werd hij gehaald door een ambulancewagen, die hem naar Hoenderloo bracht.


Onder de gewonden vond hij ook Harry Jansen terug, die tegelijk met hem en de drie Tommies te Wekerom was afgeleverd. Deze vertelde hem, dat hij uit Hilversum kwam en voor officier wilde doorgaan.





De volgende dag gingen allen naar Apeldoorn, waar een Engelsche staf van drie doktoren en twee predikanten was. Wim vertelde aan den padre, dat hij Hollander was maar verzocht hem er tegenover alle anderen over te zwijgen. Het gelukte hem een boodschap te laten brengen aan zijn broer, die toen ook in Apeldoorn was. Er waren in totaal acht gewonden van de crossing bijeen. Diezelfde Maandagavond werd Wim door een der Engelsche dokters geopereerd. De volgende dag werden allen verhoord door een S.D. officier. Ook hij sloeg geloof aan Wim 's verhaal. Maar volgens den padre wantrouwden de Duitschers den anderen Hollander (Jansen). Na twee dagen werden allen doorgezonden naar Duitschland, maar Jansen moest achterblijven.




Tot de gewonden behoorde ook Majoor Longland. Allen gingen naar het krijgsgevangenenhospitaal te Lingen, waar zij behandeld werden door Fransche doktoren met hun staf. Ook hier bleef Wim Engelschman. Daar hij infectie had gekregen, werd hij op 8 December en 24 Januari opnieuw geopereerd. Toen hij hersteld was en naar een gevangenenkamp zou worden overgebracht, vertrouwde hij zijn geheim toe aan den dokter, die hem daarop in het hospitaal behield. Hij lag enkele maanden samen met majoor Longland op één kamer. Op 5 April werden zij door de Engelschen bevrijd.




Ten slotte de lotgevallen van Harry Jansen, die reeds een paar malen werd genoemd. Hij was uit Hilversum afkomstig. Eind 1942 was hij in Oisterwijk, waar een groep van de R.V.V. werd opgericht. Hij bleef daar een jaar en toen Vos uit Hilvarenbeek veel Fransche en Engelsche vluchtelingen verder hielp naar Brussel en Parijs, besloot Jansen met een van die transporten mee te gaan. Hij kwam veilig in Brussel en Parijs aan, maar daar klopten de adressen niet. Hij besloot verder naar het zuiden te trekken en werd 12 Januari 1944 door de gendarmerie te Marthon gevangen genomen. Hi) werd te Limoges verhoord en vervolgens opgeborgen in het kamp van Noë, ten zuiden van Toulouse. Met een paar andere Nederlanders besloot hij te vluchten en naar Spanje te gaan. In het kamp had hij een baantje bij de censuur gekregen, waardoor hij gelegenheid had, zijn eigen brieven ongecensureerd te versturen. Daardoor kreeg hij na een maand geld toegestuurd, terwijl het hem gelukte contact te maken in Toulouse.




12 Juli zou een Nederlander hen bij hun vlucht helpen. Met 3 landgenooten ging hij op pad maar in Carbonne liet de Nederlander zich niet zien. Jansen ging naar den chef van de gendarmerie, hij wist dat deze tot de maquis behoorde. Deze bracht hem in een café samen met een paar heeren, die hem verder zouden helpen. Er waren nog een paar vluchtelingen. Zij moesten bij een brugje wachten, daar zou een auto hen halen. Met zeven man wachtten zij vergeefs bij het brugje en hij ging met 5 man naar den maire, die hen van eten voorzag. Toen zij bij het brugje terugkwamen zagen zij juist dat de 2 anderen werden gearresteerd. Zij vluchtten en sloten zich te St. Croix aan bij de maquis. Daar bleven zij tot de bevrijding van Toulouse op 19 Augustus.

Dank zij zijn relaties kreeg hij goede papieren, waarop hij 7 September naar Parijs vertrok. Hij ging door naar Brussel waar hij dienst wilde nemen bij de Prinses Irenebrigade. Toen het daar niet vlot verliep, ging hij naar Eindhoven, waar hij zich aansloot bij de stoottroepen. Zij kregen armbanden en èen stengun. Zij werden met 120 man in drie vrachtwagens weggebracht en vormden de le compagnie van het regiment stoottroepen.





Met 40 man werd hij uitgeladen bij Wamel. De Duitschers, die nog in Tiel aan de overzijde van de Waal zaten, kwamen geregeld naar de overkant en. toen hij op een keer met een vriend patrouille liep op de veerdam werden beiden gewond. Hij werd opgepakt en meegenomen, zijn vriend was te zwaar gewond, zij lieten hem liggen. Via Amerongen kwam hij in het ziekenhuis te Utrecht, waar Engelsche doktoren met een staf werkzaam waren. Het was een volledige verbandplaatsafdeeling, die bij Arnhem was gedropt en gevangen genomen. De uitrusting was prachtig, herhaaldelijk kwamen de Duitsche dokteren om instrumenten te leenen.

Daar maakte hij kennis met den heer Dekker, die belast was niet het toezicht op de electrische verlichting. Hij had al een paar Engelschen geholpen met ontvluchten zonder dat het door de Duitschers was gemerkt. Er lagen op de zaal ongeveer 40 gewonde Engelschen en Amerikanen en op 26 October zou Dekker hen helpen. Zij moesten die avond opgemerkt de zaal uitgaan en in de kelder af dalen.





Tegen zeven uur ging Jansen met vijf anderen weg, zij kropen door de kokers, waarin de buizen van de centrale verwarming liepen, en kwamen in een kleine ruimte waar overalls voor hen klaar lagen. Zij deden die aan, kropen verder en kwamen terecht in het ketelhuis. Zij openden een deur en stonden op straat. Ze werden opgewacht door vrienden met fietsen, die hen naar verschillende adressen brachten. Zij bleven daar tot 14 November en werden geregeld door een dokter bezocht.

Die laatste avond kwamen zij samen bij Dekker, die er een gezellig feestje van maakte. De volgende morgen kwamen Jantje, een blond meisje van ongeveer 20 jaar en Anke Sirach, een koerierster hen halen. Zij werden naar Maarn gebracht bij de familie Idenburg.





De volgende morgen werd de troep gesplitst, drie gingen rechtstreeks naar Barneveld, Jansen en twee anderen gingen naar Veenendaal. Het waren R. E. Shell, Jack A. Murrell, John D. Wiseman, L. W. King en A. R. Kubly. Zij werden door Ank, Dick Rijnders en Luntersche Wim naar de Scharrenburgersteeg gebracht. Daar zou iemand komen, die zou vragen: ,,Is het al acht uur?" Dan zou hij hen overnemen. Maar de man kwam niet en zij gingen naar Veenendaal terug, waar zij bij de famliie Jansen sliepen.




Na een hernieuwde bespreking met de B.S. werden de mannen overgedragen aan een koerierster. Anke wilde verder mee, maar de koerierster stuurde haar terug. Na een tijdje. voegde Flip zich bij hen, zij gingen op pad en hij leverde de mannen op het laatste nippertje af in het bosch bij Wekerom, waar ook Jansen en zijn drie kameraden een geallieerde uniform kregen. Oorspronkelijk marcheerde hij bij de piloten in de hoofdmacht, maar toen er na het schieten lang halt werd gehouden, ging hij naar voren en kwam bij het troepje van Maquire terecht. Met vier man kwam hij over de straatweg, zij kropen door een smal boschje en trokken over de Ginkelsche heide naar het zuiden. Daar sloten zij weer aan bij de mannen van Maquire, zij passeerden de spoorbaan en Jansen behoorde tot de mannen, die verkleumd en hongerig in de bomtrechter schuilden en werden gevangen genomen. Zij kwamen terecht in het gebouw van de Feldgendarmerie te Ede. Er waren ongeveer 37 gevangenen bijeen. Er werd gevraagd, of er gewonden bij waren. Een stuk of zes, onder wie Jansen, gaven zich op, zij gingen naar Hoenderloo en daarna naar Apeldoorn, waar hij alles aan den padre uitlegde. Hij had zich nog steeds voor Engelschman uitgegeven, maar zijn kameraden hadden bij het S.D. verhoor alles opgebiecht van hun vlucht uit Utrecht, blijkbaar had de S.D. zich met het ziekenhuis in verbinding gesteld, waar hij als Jansen had gelegen en na het verhoor zei de S.D. man, dat zijn geheele verhaal was gelogen en dat hij Jansen heette. Er viel niets meer te ontkennen. Hij vertelde toen, dat hij sedert 1940 in Toulouse had gewoond en dat hij bij de bevrijding van die stad als Nederlander was opgeroepen voor krijgsdienst. Hij was ingedeeld bij het 2e Leger en was bij Wamel gewond en gevangen genomen. Zij geloofden het omdat het klopte met wat zij verder van hem wisten, hij werd overgebracht naar de Willem III kazerne, waar hij kennis maakte met een geheimzinnige Henderson. Deze Engelschman liet geen woord los, ook niet toen een van de gevangenen, die Engelsch sprak, bij hem in de cel werd gestopt. Wij weten,

dat dit Helvoet was.

Zij vroegen Jansen allerlei dingen over Bill en Capt. King, waarvan hij natuurlijk niets wist. Hij werd naar Amersfoort gestuurd, kwam in Apeldoorn terug en werd daarop opnieuw naar Amersfoort gezonden, ditmaal gelukkig als krijgsgevangene naar de Waterlookazerne.





27 Februari ging hij op transport naar Bocholt, daarna naar Fallingsbostel. Daar vluchtte hij gedurende een transport en kwam 12 April samen met den Nederlander Thijs Loos van de R.A.F. te Salzwedel bij de Amerikanen. Na enkele omzwervingen over Den Bosch, Brussel en Parijs kwam hij bij zijn ouders in Hilversum terug.

Toen Jansen de straatweg Ede-Arnhem was gepasseerd, zei hij in het Engelsch een paar woorden tot een buurman. Deze antwoordde in het Fransch, waarop Jansen, die vloeiend Fransch sprak in die taal doorging, maar de andere verstond het blijkbaar niet. Jansen kon niet weten, dat deze metgezel een Duitsche deserteur was.


Zij verloren elkaar uit het oog maar het toeval bracht hen op 4 Januari weer samen in de Willem III kazerne te Apeldoorn. En toen leerde hij hem nader kennen. Franz Martin uit Mannheim was een kerel, die de geheele dag praatte en altijd bereid was zijn levensgeschiedenis te vertellen.


Als jongen had hij behoord tot de Hitlerjugend, hij was bij de Waffen S.S. gekomen, hij had de actie in Oostenrijk meegemaakt en was later als arbeider naar Tirol gestuurd om daar voor de Anschluss te spionneeren. In TjechoSlowakije had hij hetzelfde spelletje gespeeld. Hij was vervolgens in Polen en Rusland geweest. Hij deed gedetailleerde verhalen over de monsterachtige wijze, waarop de joden waren af gemaakt.


Intusschen had hij ruzie gekregen met zijn familie omdat hij samenleef de met een meisje, dat hij in het Saargebied had leeren kennen en dat hem een mondjevol Fransch had geleerd.





In 1942 trok hij naar München om zich met zijn ouders te verzoenen. De geallieerde vliegers waren hem daar juist een etmaal vóór geweest, zijn ouders, zijn meisje en haar vriendin hadden het bombardement niet overleefd. Hij deed een poging tot zelfmoord, sneed zich in de polsader, maar werd verbonden en gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar tuchthuisstraf wegens beleediging van de Duitsche uniform en werd overgebracht naar het tuchthuis te Bremen.

Daar hij lasscher van beroep was, werd hij werkzaam gesteld in een fabriek, waar hij vijftig Russische vrouwen en meisjes onder zich kreeg, die ook buiten dienst voor alle denkbare genoegens te zijner beschikking waren.


Het gelukte hem te ontsnappen en via Nieuweschans kwam hij in Groningen terecht. Hij zocht contact met de partisanen en gaf zich uit voor Fransch vluchteling. Hij werd van de eene post naar de andere overgegeven tot hij belandde in het kippenhok bij Wolfswinkel.


Hij werd met Maquire en de anderen gevangen genomen in de bomtrechter en vertelde na zijn arrestatie, dat hij bij Arnhem was gedropt. Hij gaf echter een verkeerde regimentsnummer op, waardoor zij zijn leugen ontdekten. Hij werd naar Amersfoort en later naar Apeldoorn gebracht en zou als spion terecht staan.


Voordat hij werd geëxecuteerd, werd hij met eenige andere gevangenen overgebracht naar een gevangenis te Groningen, waardoor Jansen en de anderen te Apeldoorn zijn spoor kwijt raakten.





Het is mij niet bekend, wat zijn verdere lotgevallen zijn geweest, maar het is een be wijs te meer voor de goedgeloovigheid van de mannen van de ondergrondsche beweging. Deze deserteur (aannemend, dat hij werkelijk deserteur en geen spion is geweest) had niet zonder grondig voorafgaand onderzoek mogen worden gezonden naar het concentratiepunt van de crossing.




Wat is er eigenlijk precies aan Duitsche zijde gebeurd op die avond van 17 November?

Het artilleriecommando te Hindekamp bestond uit twee batterijen, de vérdragende lange kanonnen en een gedetacheerde lichte batterij van 4 kanonnen van 7,5 cm, die ten zuiden van de spoorbaan waren opgesteld. De zware batterij was niet van de marine afkomstig, maar had steeds behoord tot de Legerkustartillerie. De batterij, die groote dracht had, was ver teruggetrokken en de commandant, die op het Russische front niet alleen zware verwondingen had opgeloopen, maar daar ook grondig had geleerd met eenvoudige hulpmiddelen zijn onderdeel goed te maskeeren, zag kans om uit dezelfde stelling meer dan duizend schoten af te geven, zonder ooit door de geallieerden te worden beschoten. De gedetacheerde lichte batterij veranderde telkens van stelling en dank zij dit min of meer zwervende karakter kreeg zij de codenaam "Zigeuner''. Natuurlijk heette de opperwachtmeester-- commandant bij zijn kameraden verder ,,Zigeunerbaron"".


De vuren, ook van de lichte batterij, werden af gegeven op commando van de vuurleidingsafdeeling, die ook de waarneming regelde. De voorste batterij was herhaaldelijk door de Engelschen ontdekt, maar door een toeval vielen de geallieerde vuren steeds te kort. Daardoor had de afdeeling tot nu toe in beide stellingen slechts één man verloren.





Op die avond heerschte er rust in de stelling, er werd niet gevuurd, in de batterij waren slechts de dubbelposten bij de stukken, terwijl op geregelde tijden de patrouilles uit het Jachthuis werden uitgezonden. Noch de afdeelingscommandant, noch de vuurleidingsdienst verstoorden de rust en op die Zaterdagavond hing er in de woning van Schriek een min of meer behagelijke sfeer. In de voorkamer zaten de drie officieren; de commandant en de batterijofficier speelden een partij schaak, de V.B. officier zat rustig bij het vuur, zijn hand streelde gedachtenloos de groote kop van Barras, den Duitschen herdershond, nu en dan wierp hij een blok op het vuur, zijn oogen staarden in de gloed en zijn gedachten zwierven ver weg van het gevechtsterrein naar zijn tehuis in Duitschland.




In de keuken was de behaaglijke sfeer minder rustig. Daar zaten twee onderofficieren, een wachtmeester, verder de twee "rekenknechts", n.l. een Obergefreite en een Gefreite, die voor de vuren de berekeningen moesten maken en als laatste Hermann, een boeren jongen ergens uit Pommeren, die oppasser was van luitenant Raaff. Zij hadden een zakje echte koffie ontdekt en zich een geurig kopje gebrouwen en een van de rekenmeesters, die jarig was, had van zijn moeder een pakje met Kuchen gekregen, dat gezamenlijk werd verorberd.

Wachtmeester Schmieder was in de beste stemming. Hij had zijn gramofoon voor den dag gehaald en draaide de eene plaat na de andere. Als slotnummer gaf hij de rede van den Fiihrer voor de Rijksdag. De luide toejuichingen van Hitler's toehoorders gonsden door de keuken en de heeren in de voorkamer staakten een oogenblik hun schaakspel om te komen luisteren.


Als Schmieder eenmaal op dreef was, dan draaide hij maar door en daarbij kreeg ieder een veeg uit de pan, tot zelfs de "Ouwe" in de voorkamer. Hij kon het gerust doen, want de ouwe was buiten dienst een prima kameraad en hij had reeds een kop koffie vooruit gekregen. En hier in de keuken waren nu de minderen baas, zij waren eigenlijk in normale tijden Studienrat, Regierungsrat, predikant, landmeter en boerenknecht.

Aan de andere officieren was, zij het eenigszins schoorvoetend, ook een kop koffie aangeboden. Tegen elf uur was het feest afgeloopen, de heeren keerden terug naar hun schaakbord, de twee rekenaars hielpen Herman bij het omwasschen van de koffiekoppen.





Plotseling rinkelt de telefoon van de batterij. Werktuigelijk pakt het dienst-doende rekengenie de hoorn en luistert;

,,Hier wachtmeester St. Meld aan den Commandant: Wij worden aangevallen. De posten melden 20-30 man, waarschijnlijk partisanen in opmarsch naar de batterij."


De rekenaar meldt: ,,Kapitein, alarm in de batterij."


De commandant vliegt op van zijn schaakbord en grijpt de hoorn: ,,Wel St.


Wat is er? Alarm? Onmiddellijk vernielingen voorbereiden voor geval van nood. Luitenant Raaff komt dadelijk.


In een seconde is alles in actie. Schmieder heeft intusschen den Zigeuner-baron gealarmeerd, de Commandant meldt het aan de A deeling, ook de tros wordt gewaarschuwd. De commandant gespt zijn koppel om, Raaff grijpt zijn machinepistool, allen weten, dat de geheele afdeeling is gealarmeerd: ,,Vijand valt aan.





Maar is het wel zoo? Waar zit die vijand? Hoe sterk is hij? Wat zijn zijn plannen? Er valt geen schot, rondom de boerderij is slechts duisternis en doodsche stilte. Schmieder heeft intusschen ook zijn wapen gepakt. hij meldt zich vrijwillig om Raaff te vergezellen op zijn tocht naar de batterij.

De commandant stelt buiten de boerderij twee posten op, hijzelf stelt zich buiten bij een boom op, tuurt in het duister en tracht elk geluid op te vangen.


Binnen zitten de Studienrat en de predikant bij de telefoon, de geheime stukken liggen naast hen. Zij hebben opdracht, deze op eerste oproep van den commandant te vernietigen.


Plotseling een rauwe kreet vlak voor het venster: ,,Help, help dan toch." Een rilling gaat de mannen bij de telefoon door de leden bij die nachtelijke kreet. Buiten knallen een paar schoten, handgranaten springen, ook verderaf bij de batterij wordt geschoten. Dan klinkt de stem van den kapitein: ,,Hierheen. Franz is gewond. Breng hem naar binnen."





De predikant en de Studienrat dragen Franz in het huis en leggen hem op de sofa. Het bloed sijpelt uit zijn mouw en de mannen, dit werk niet gewend, prutsen onhandig met het verbandpakje. En dan is hij in staat om zijn verhaal te doen. Hij stond buiten op post. Plotseling dook een gewapende gestalte voor hem op en fluisterde: ,,Dutch ?''

De Duitscher probeerde zich meester te maken van het wapen van zijn tegenstander, bij die worsteling was de commandant te hulp gekomen, hij schoot den Engelschman neer, maar verwondde tevens den eigen man ernstig aan de arm. De andere tegenstanders vluchtten onderwijl in het bosch, tegenover de boerderij. Handgranaten werden hen achterna geworpen. Zonder resultaat, alleen werd een tweede Duitscher verwond. Ook hij werd binnengedragen.


In de verte ratelde het mitrailleurvuur, maar rondom het huis keerde de stilte terug. Geleidelijk komen de telefonische meldingen binnen, waaruit het volgende beeld wordt opgebouwd:





Op hun marsch naar de batterij staan luitenant Raaff en wachtmeester Schmieder plotseling tegenover een vijfentwintig mannen, die zonder eenige veiligheidsmaatregelen komen aanslenteren. Zij zijn met stenguns bewapend.

Raaff roept hen aan. Hij krijgt tot antwoord "Freund". Hij roept opnieuw, niemand antwoordt. De beide Duitschers schieten op goed geluk in de duisternis. enkele tegenstanders vallen neer, de anderen vluchten in het bosch, dat dadelijk door de soldaten wordt af gegrendeld, waarop ongeveer vijftien gevangenen worden gemaakt. Geen hunner heeft geschoten, zij hebben zelfs hun wapen niet op "vuren'' gezet.


De Duitschers, die niet weten, dat de vijand slechts bii ongeluk op de batterij is gestuit, begrijpen er niets van. Zij komen tot de slotsom: Als de tegenpartij voorzichtiger was geweest en behoorlijk had verkend, zou de commandopost zijn uitgemoord voordat er een schot was gelost. Naar aanleiding van de meldingen kwam nog vóór middernacht een compagnie Infanterie te hulp, maar er moest tot de dageraad worden gewacht, voordat het bosch kon worden afgezocht.





Een met spoed ontboden officier van gezondheid verbond de eigengewon, den en toen hij de anderen wilde helpen bleek, dat deze reeds door den eigen dokter waren behandeld. Enkelen hadden zware buikverwondingen. Zij werden verder verzorgd en met ambulancewagens af gevoerd.

Zondagmorven werd nog een gewonde ontdekt (van Hoorn Alkema) die in het huis van Schriek werd verbonden en daarna eveneens met een ambulance, wazen naar Hoenderloo werd gebracht.


Die Zondagmiddag werd Coke in de tuin van Schriek begraven, zijn bagage werd aan de af deeling overgedragen.





Een paar dagen later vond een patrouille een weggeworpen, in het Engelsch geschreven zakboekje, waaruit men het een en ander te weten kwam over de voorbereiding van deze crossing.

De lezer ziet dat niet alle bijzonderheden kloppen met de verhalen der "ooggetuigen" Het is het bekende verschijnsel, maar op die enkele ondergeschikte punten na komt het er volkomen mee overeen en daarom nam ik het op, om de feiten ook van Duitsche zijde te belichten.

DE RUS KAPUSTIN

Wladimir Kapustin, de Rus, was werkzaam als krijgsgevangene, dus min of meer als dwangarbeider op het vliegveld Deelen. Gedurende een bombardement van dat vliegveld vluchtte hij en kwam in aanraking met de B.S., die hem meestuurde met de eerste crossing. Wladimir was de eenige, die door de Duitschers werd ingepikt. Hij vertelde bij het verhoor, dat hij na zijn ontvluchting drie dagen had rondgezworven en daarna weer was gevangen genomen. Zij snapten dus niet dat hij tot de crossing had behoord.

Voor straf werd hij drie dagen met de handen op de rug gebonden gevangen gezet, maar daar hij op die manier niets kon uitvoeren, hadden zij hem losgemaakt en weer aan het werk gezet. Hij moest helpen bij het pompen van water. Op een keer, toen de begeleidende mof de melkbussen met water naar de wagen sleepte, had de Rus genoeg van het pompen, hij ging er vandoor. Hij ontmoette eenige evacués, die op weg waren naar Ede. Hij maakte een teeken, dat hij wilde worden meegenomen en zei: ,,Ik Rus, moet geholpen."


Zij namen hem mee, maar daar zij geen raad met hem wisten, zetten zij hem af bij het Paaschbergpark. Hij kwam in aanraking met Tonny, die met hem praatte en toen hij merkte, dat de zaak in orde was, bracht hij hem voorloopig onderdak. Drie dagen later werd hij naar Lunteren gebracht, waar hij werd opgenomen in villa de Krekel bij Mevr. Kerkwijk de Ridder. Daar bleef hij tot de tweede crossing. Toevallig kwam hij daarbij in aanraking met van den Brink. Zij hadden samen na de mislukking een tijdje gezworven en toen van den Brink van een verkenning terugkwam, was Wladimir zoo vast in slaap, dat hij niet bereid was verder te gaan. Hij was niet tot bewustzijn te brengen, zij sleepten hem naar een leegstaand huis en zetten wat levensmiddelen bij hem neer. Hij moest zichzelf maar verder helpen als hij niet door de Duitschers werd ingepikt.





Toen de Rus wakker werd, besloot hij op goed geluk op pad te gaan, hij hoopte het oude kosthuis weer terug te vinden. Onderweg kwam hij bevriende B.S.-ers tegen, die hem afleverden aan van Kooten. Deze vroeg raad aan Tonny, die eens ging kijken en zijn eigen Wladimir terugvond. Hij bracht hem weer bij Mevrouw Kerkwijk de Ridder, waar hij bleef tot aan de dag van de bevrijding.




Op de ochtend van 17 April, toen Lunteren al vrij was en in Ede nog werd gevochten, kwam Tonny hem in Lunteren tegen. Wladirnir straalde van plezier, hij reed op een fiets en had een keurig burgerpak aan. Toen hij Tonny zag, herhaalde hij uit den treure: ,,Ik nog niet dood, ik nog niet dood."




De mannen van de B.S. bezorgden Wladimir de noodige bewijzen van betrouwbaarheid, waarop hij met groote blijmoedigheid de weg naar zijn vaderland insloeg.

DE LEPERKOEN

Bij de crossing op 17 November waren ook twee mannen geweest, die uit het hospitaal te Utrecht waren ontvoerd. De eene was een luitenant-vlieger, hij was door de Duitschers in de Betuwe neergeschoten, hij was gewond en daarom in het ziekenhuis opgenomen. De andere was de bombardier Ray, hij was met een vliegend fort boven de Peel neergeschoten en eveneens gewond in hetzelfde ziekenhuis terecht gekomen, Zij hadden die avond in het midden van de colonne gemarcheerd.

Wat er gebeurde wisten zij niet, maar er werd halt gehouden, er werd geschoten en geroepen: ,,Het bosch in", De beide mannen waren op dat moment bij elkaar, de eene had een kompasje, de andere een wandelkaart van de Veluwe. In het halfduister zochten de Duitschers het terrein af. Ray lag met zijn buik plat op de grond, hij gluurde onder zijn arm door en zag de laarzen van een mof, die op geen twee meter afstand voorbij liep. Het was een wonder dat hij niet was ontdekt.





Toen de patrouille weg was, kropen zij drie kilometer ver op handen en voeten over de vlakke heide, tot ze een boschrand bereikten. Zij gingen op goed geluk verder en vonden bij Otterlo een boer, die hun wat melk gaf en een paar overall's, die door parachutisten waren achtergelaten. Hij wees hun de weg naar het Wekeromsche zand, waar zij belandden bij Donkers, die als evacué in het huis van van Schuppen woonde. Donkers gaf hen over aan Schreuder, den eigenaar van het hotel de Leperkoen. Hij nam hen gaarne aan, hij was tot elke hulp bereid, maar het hotel zat vol gasten. Er was alleen een zolderkamertje, waar zij tien dagen hebben gezeten. Zij zaten daar min of meer gevangen, en aan hun verblijf waren enkele bezwaren verbonden. Zij

konden zich alleen vrij bewegen als alle gasten aan tafel zaten, dan konden zij van eten worden voorzien en ... konden zij van de W.C. gebruik maken, die een verdieping lager lag.





Op een dag had de laxeerende werking van het distributiebrood ook hen te pakken en toen Schreuder naar boven ging om hen van eten te voorzien, stonden zij met angstige gezichten boven aan de trap te wachten en gilden: "Can we go down?" waarop zij na een toestemmende hoofdknik de trap af, holden.




Na tien dagen gingen zij verder naar Koootwijkerbroek.

RAP VAN DE BOERDERIJ WESTENRODE

Rap had bij de mislukte crossing dienst gedaan als gids. Dit waren de Duitschers door het verhoor van de gevangenen te weten gekomen. Op 24 November vroeg in de morgen werd het huis omsingeld door twintig man van de landwacht. Hij werd gegrepen en met het gezicht tegen de muur gezet. Van alle kanten kreeg hij stompen en slagen. Onderwijl hielden zij huiszoeking. Er kwamen twee onderduikers voor de dag, verder munitie en parachutes. Zij namen hem mee naar een weiland. Daar moest hij hard in een kring rondloopen, terwijl ze hem sloegen.




Het gelukte hem te ontvluchten, wel werd hij in het been geschoten, maar hij ontkwam toch. Dr. Beumer te Otterlo verbond de wond. Hij ging naar huis terug en maakte in de buurt een onderkomen. De landwacht liet hem met rust en toen het onderkomen na een week of drie erg vochtig was, ging hij thuis slapen.




Weer werd het huis omsingeld. Zij grepen hem en hij werd met een strop om de nek naar de huiskamer gebracht. Daar zaten ook de arrestanten Sukkel en de Vries. De landwachters aten rustig het eten van de familie Rap op en één van de kerels zei honend tegen hem: ,,Rap, je was wel rap, maar nou maken we je af en sturen je naar het Walhalla." Zij stalen alles, wat hij bij zich had, zijn horloge, zijn gouden ring en honderd gulden.




Zij namen hem mee naar de Wormshoef en bonden hem op een stoel vast. Die avond maakten zij de touwen los en op een onbewaakt oogenblik greep hij een kussen, hield het voor zijn gezicht en sprong door de vensterruit. Zoo sprong hij ook door het prikkeldraad en ontkwam opnieuw, hoewel hij in de voet werd getroffen.




Als evacué ging hij naar Jutfaas, waar hij bij een boer in dienst kwam. Met zijn eigen paard en wagen haalde de landwacht alles uit het huis weg en ten slotte ook drie koeien, drie varkens en veertig kippen. Op 31 December kwamen zij terug en staken het huis in brand, evenals zij op die dag met de Wester-Wetering hadden gedaan.

DE NASLEEP VAN DE CROSSING

Oorspronkelijk zouden globaal 120 geallieerden over de Rijn worden gebracht. Door enkele misverstanden was hun aantal kleiner geworden, terwijl steeds meer Nederlanders zich opmaakten om mee te gaan. Daardoor waren uiteindelijk 85 man in Wekerom geconcentreerd, terwijl op Westenrode nog ongeveer 60 man zouden aansluiten. Er zouden dus ongeveer 145 man aan de crossing deelnemen.

Zaterdagmiddag hoorde Aart Roelofsen op het "Nieuwe Erf' het eerste bericht van de arrestatie van Didi Roos. Allen vroegen zich af: Zou zij zwijgen? Inderhaast werden alle goederen begraven, die door de parachutisten waren achtergelaten. In afwachting van een huiszoeking werd grondige opruiming gehouden.





Om ongeveer 4 uur kwam Martien. Hij wilde dadelijk naar Wolfswinkel, waar Bart van der Hoeden hem heenbracht. Daar waren de kippenhokken volledig ontruimd. Martien wilde aan Maquire berichten dat hij er rekening mee moest houden, dat onderweg de troep met 60 man werd versterkt. Samen gingen zij naar Wekerom en na hun gesprek gingen beiden verder naar Rap. Onderweg drukte Martien zijn ongerustheid uit over het welslagen van de onderneming. De troep te Wekerom maakte een allesbehalve homogene indruk, dit werd nog verergerd door de vele Nederlanders in geallieerde uniform, die van het militaire gedoe geen flauw benul hadden. Ook was Martien bang, dat de S.D. er de lucht van had gekregen. Er was door buitenstaanders zooveel over gekletst en overal loerde het verraad.




Bij Westenrode vonden zij Wim Peelen, Kees de Belg, Maas Grootheest en Bart van Elst. Maas en Kees werden uitgestuurd om de 85 man aan de Harskampscheweg op te vangen en naar de Otterloscheweg te brengen. Wl!m Peelen en Bart van Elst zouden hen verder geleiden naar Westenrode

Voor een juist begrip van de volgende gebeurtenissen moet ik mij een uitwijding veroorloven.





Het bijeenbrengen der parachutisten geschiedde onder leiding van Frans Hals en Joop van Amstel. Zij hadden de koerierster Puck aan zich toegevoegd. Zij had eerst in Ermelo gewerkt en allen hadden nu hun tenten ·opgeslagen bij Broekhuizen te Kootwijkerbroek.

Op verschillende plaatsen hadden zij vertrouwensmannen, Jhr. Dirk van Eijsinga voor de Noorder-Veluwe, Lou (Huib de Jong) voor Ermelo, Brunekreeft voor Kootwijkerbroek, Schol voor Hoenderloo en van Beek en van Dijk voor Harskamp en Otterlo. Daar beide laatste mannen zeer verdienstelijk werk hebben gedaan, volgen hier enkele bijzonderheden.





Van Dijk, die garagehouder in Harskamp was, had reeds sedert 1942 voor de L.0. gewerkt. Van Beek was na de demobilisatie in 1940 naar de politie overgegaan en in Arnhem werkzaam gesteld.

Toen de politie aldaar na September 1944 zou evacueeren en de wapens moesten worden ingeleverd, ging hij een kijkje nemen op de verlaten Dienststelle van de S.D. Hij vond daar enkele prima pistolen en een groote voorraad munitie, die hij in zijn koffer pakte. Daarop vertrok hij naar zijn familie in Harskamp, waar hij zich aansloot bij de illegale beweging tot beiden het verzoek kregen, samen te werken met Frans Hals. Zij gaven hieraan gevolg en brachten de verdwaalde piloten op vertrouwde adressen en verhuisden hen weer als het op een plaats te gevaarlijk werd.





Onder de oogen van de Duitschers verzamelden zij in het spergebied de bij de dropping achtergelaten geweren, stenguns en munitie, waarbij zij geholpen werden door Cor Daselaar uit Voorthuizen.

Zij haalden zeven Tommies van de boerderij van Ooilander en brachten hen naar de boerderij de Harscamp van Baron Mackay. Zij verhuisden hen later naar een jachthuisje in het Otterlosche bosch en verdeelden hen vervolgens over de boeren van Westeneng (Esveld, van Braak, Veldhuizen, Rap, van Ee en anderen). Zij haalden Tommies bij Tini Kreunen in Otterlo, zij werden getransporteerd naar Rap in Harskamp en naar H. Esveld in Kootwijkerbroek. Zij haalden ook een paar piloten bij Kamphuis. Zij zagen dat daar een gedeserteerde Duitscher vrij rondliep. Zij waarschuwden Kamphuis voor die onvoorzichtigheid, de vent moest opgesloten of geliquideerd. Kamphuis onderschatte het gevaar en toen een paar dagen later de mof bij een razzia werd gegrepen, vertelde hij prompt alles. Kamphuis werd gearresteerd, hij moest een kruiwagen met munitie naar Voorthuizen brengen en toen hij dat had gedaan, werd hij bij het postkantoor als terrorist doodgeschoten.





Ten slotte zat de geheele omtrek vol met geallieerde soldaten. Om hen definitief weg te krijgen, bedacht Frans Hals een plan. Bij de Noorderhei lag een oud vliegveld. Daar konden gemakkelijk een paar transportvliegtuigen landen, die elk veertig man konden meenemen. Het terrein werd verkend, het plan werd in Engeland goedgekeurd, maar blijkbaar hadden de Duitschers het radiogram ontcijferd.

Toen de slagzin doorkwam: ,,Het wordt donker, het wordt een uur later licht", hetgeen beteekende, dat het vliegtuig die dag te middernacht zou komen, omringden de Duitschers het terrein inderhaast met afweergeschut en Frans Hals kon nog op het nippertje het vliegtuig afbestellen.





Toen werd besloten, de troep over de Rijn te brengen. Dit zou gebeuren op de avond van 17 November. Het concentratiepunt zou zijn bij de boschwachterij van van den Brink onder aan de Herteberg aan de weg Otterlo-Ede. Frans Hals zou daar komen met de mannen uit Essen en Kootwijkerbroek, van Dijk en van Beek zouden daar de mannen brengen uit Harskamp en naaste omgeving. Huisman uit Kootwijkerbroek zou een veeauto met 40 man uit Elburg op diezelfde plaats af, leveren. Als alles meeliep, konden op die manier wel 60 man worden afgevoerd.




Als de troep van Westenrode afmarcheerde, konden die 60 man een tijd later door de boschweg op het fietspad Ede-Otterlo komen en bij de anderen aansluiten.

Van Dijk en van Beek (alias Piet en Rinus) waren blij, toen Puck hun het bericht bracht, waardoor een einde werd gemaakt aan het voortdurend verhuizen. Zij moesten verder zorgen voor 200 eieren, 200 stukken worst en een voorraad verbandmiddelen. De eieren kregen zij van Baron Mackay, slager Strookman te Otterlo gaf de worst cadeau en door bemiddeling van Dr. Beumer stond Dr. Maarschalk de verbandmiddelen van het Roode Kruis af.


Helaas zouden er verschillende tegenspoeden komen, die het geheele plan verijdelden. De Duitschers hadden de brandweerauto van Huissen aangehouden en daarin een zender gevonden. Zij hielden daarop een razzia in Otterlo en vonden bij van Olmen een zender en radio.


Piet en Rinus vluchtten naar Cees Veldhuizen aan de Blaakweg te Westeneng, terwijl zeven Tommies onverzorgd in een bosch op hen zaten te wachten en de Duitschers de omtrek afzochten.





Piet Schuur belastte zich ermee, de mannen te halen en ze onderweg bij Piet en Rinus af te leveren. Het gelukte en het troepje trok in het duister door de bosschen. Zij kwamen ongeveer 400 m verder dan de woning van van den Brink op de groote weg uit. Piet bleef bij de mannen en Rinus, die evenals altijd brutaalweg in politieuniform was, zou eens kijken, waar Huisman met de Elburgers zat. Hij zag een auto aankomen, de wagen stopte halverwege de Herteberg, er stapten mannen uit, die echter Duitschers bleken te zijn. Zij riepen hem aan, maar toen zij de uniform zagen, lieten zij hem verder rijden.

Bij de woning van van den Brink zaten Joop van Amstel en Frans Hals met vijftien man, daar waren ook Martien en Bart van der Hoeden. Zij herkenden hem in het voorbijrijden, daar hij steeds het deuntje van Sarie Marijs floot en riepen hem aan. Hij vertelde, dat de auto een paar honderd meter voorbij deze plaats was gestopt en dat er ongeveer 20 man Feldgendarmerie in zaten.





Martien droeg Bart van der Hoeden op, de auto van Huisman tegemoet te gaan en hem met een lichtsein te laten stoppen. Er moest worden vermeden, dat hij op de Duitsche auto zou stooten. Wat beteekende het dat de Feldgendarmerie daar was opgesteld? Er was alle reden om uiterst voorzichtig te zijn. Rinus reed naar zijn mannen terug, hij zou waarschuwen als de moffen weg waren. Hij reed weer langs de Duitschers, die hem ongemoeid lieten en vond boven aan de Herteberg zijn mannen weer, die op ongeveer 20 meter van de groote weg in het bosch lagen.

Na twintig minuten stapten de Duitschers weer in, de wagen reed verder tegen de hoogte op en vlak bij de zijweg van Rinus stopte hij weer. Blijkbaar was de radiator verstopt en bij het stijgen van de weg begon het water te koken. Daarom hielden zij telkens halt. Toen het ding weer was afgekoeld, reden zij van de hoogte naar beneden in de richting van Ede weg en ver, dwenen voorgoed.





Het was ongeveer tien uur en Rinus bracht zijn mannen bij Frans Hals. Van de Elburgers was nog geen spoor te ontdekken. Het was te laat om de mannen nog te laten aansluiten bij de troep, die reeds een uur tevoren W es, tenrode was gepasseerd, maar het was wel mogelijk, als de Elburgers kwamen. een tweede transport te vormen en dit dan met gidsen uit Ede naar de Rijn te sturen.

Tegen half elf hoorden zij in de verte schieten, zij hoorden het geratel van vele mitrailleurs en er gingen lichtkogels op, alles in de richting, die de eerste colonne had gevolgd. Het was duidelijk, Maquire met zijn mannen was door de Duitschers verrast, alles was gealarmeerd, het zou dwaasheid zijn, opnieuw een ongewapende troep door dat terrein te sturen. Frans Hals ging naar huis, hij liet aan Martien over, zich uit de moeilijkheden te redden.





Nauwelijks waren zij weg of van der Hoeden bracht de Elburgers. De wagen had te vroeg halt gehouden en de mannen uitgeladen, de chauffeur was dadelijk daarop teruggekeerd. Van de 40 mannen waren slechts 24 gekomen, de anderen waren wegens ziekte of andere redenen niet verschenen. De mannen werden bij de anderen in het bosch gestopt, Martien hoopte hen de volgende dag in de Schaapskooi of in Kootwijkerbroek onderdak te kunnen brengen. De jongens waren wanhopig, toen zij hoorden, dat de crossing niet doorging. Bart van der Hoeden kreeg opdracht de volgende dag naar Kootwijkerbroek te gaan om daar zoo mogelijk huisvesting te bespreken. Frans Hals was met de Elburgers meegekomen, maar nu scheidden allen, Frans Hals ging naar Kootwijkerbroek, Piet en Rinus gingen naar huis, Martien en Bart van der Hoeden gingen naar Westenrode, zij zouden daar de terugkeer van Rap afwachten om de laatste berichten over de crossing te vernemen.




Maas Grootheest was naar huis gegaan, maar de anderen bleven wachten op de terugkeer van Rap. Ongeveer om half vier kwam hij thuis met de mededeeling, dat de crossing was mislukt. Geheel ontmoedigd ging Martien met zijn helpers over Meulunteren en Nederwoud naar Ede terug.

De volgende morgen ging van der Hoeden naar Kootwijkerbroek om de huisvesting te bespreken, maar door de arrestaties aldaar op 15 November waren allen ondergedoken. Het was daardoor onmogelijk hen dadelijk hulp te brengen. Gelukkig waren Kauffeld, van Vemden, Betting en Morren, die in de naaste omgeving woonden, tot helpen bereid.





Zondagmorgen 18 November zaten de Tomrnies onverzorgd in het bosch bij van den Brink. De chaos werd nog vergroot, toen hier en daar parachutisten opdoken, die van de eerste colonne afkomstig waren en bij de débacle in vrijheid waren gebleven. Piet en Rinus kregen bericht, dat er twee man bij R. van Ginkel in Hars, kamp waren gekomen, zij konden daar niet blijven, zij werden gebracht bij Esveld in Essen. Frans Hals droeg hun op, zich te ontfermen over de mannen in het bosch.

Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zij moesten hen daar weg halen. Zij gingen op pad, maar zij konden de plaats niet bereiken, overal waren de wegen door de Duitschers af gezet. Maandagmorgen hernieuwden zij hun poging. Zij gingen samen op de motorfiets, die zij stalden bij van den Brink. Zij trokken het bosch in, aldoor fluitend van Sarie Marijs. Ineens stak een kop uit de struiken. ,,Hello, Piet and Rinus." Het waren de hongerige kerels.


Piet en Rinus verstonden geen Engelsch, maar er was een kapitein bij, die Duitsch sprak en dus konden zij zich verstaanbaar maken.





Martien had hulp beloofd, maar er was niemand gekomen. Zij hadden nog steeds niets te eten of te drinken. Zes hunner waren weggeloopen, zij wilden teruggaan naar Westeneng, maar waren gestrand bij Pol, die hen had overgegeven aan Bettink. Deze had hen verstopt in een schuilplaats achter de Agnetahoeve, die toen werd bewoond door van Vemden uit Aerdenhout. Onder die zes mannen zat Jimmy, die een beetje Hollandsch sprak. Hij legde uit, waar de anderen zaten en Bettink beloofde hun eten te brengen.

Onderwijl vertelde de kapitein aan Rinus en Piet, dat zij bezoek hadden gehad van ,,een jager." De anderen, vreezend dat hij daarmee den N.S.B.-boschwachter bedoelde, drongen er op aan, dat zij zich in een ander boschperceel zouden verstoppen. Het gevolg was echter, dat toen Bettink het eten bracht, de vogels niet te vinden waren.





Rinus sprak af, dat de troep die avond met paard en wagen zou worden gehaald. Thuis komend kreeg hij bericht, dat Bettink had gemeld, dat hij zes man bij van Vemden had opgeborgen, Heiwegen berichtte, dat er vier in de schuur bij Jurrius zaten en Beumer uit Beekdal gaf een noodkreet, dat hij twee Tommies had. Dat waren er dus twaalf, zij meldden aan Frans Hals in Kootwijkerbroek, dat er nog 36 man over waren, 24 moesten dadelijk worden ge, holpen, de 12 anderen waren voorloopig onderdak.

Zij gingen naar H. Esveld in Kootwijkerbroek, waar zij Eb van Ommeren vonden, die bereid was, die avond de 24 man uit het bosch te halen. Piet en Rinus waren na het invallen van het duister bij het bosch, de mannen zaten nu tegenover de boschwachterij van van den Brink. Om acht uur kwam de wagen, Gerrit van Ee zou op de fiets nog een dekzeil brengen.


De mannen konden daar niet langer blijven, zij klommen op de wagen en reden in draf weg, zonder eenige maskeering. Een paar kilometer verder stuit, ten zij op van Ee. Vlug ging het zeil erover en weer in draf verder, Rinus en Piet reden 100 meter voor de wagen uit om de weg te verkennen. Het zeil was op het nippertje gekomen, want tusschen Roekel en Otterlo passeerden zij twee wagens met moffen, die echter geen notitie van hen namen.





Zij werden gebracht naar een ·veeschuur te Westeneng en geleidelijk over de boeren verdeeld. De vier man van Heiwegen werden weggehaald, twee gingen naar Rap, twee naar het hol. Pluim zorgde voor levensmiddelen, Job van Arkel voor brood, Romein de fietsenmaker gaf 1500 pakjes sigaretten cadeau. Donderdag bracht Bettink nog 2 man uit het hol bij Rap, samen met de beide anderen werden zij naar .H. Es veld onder Essen getransporteerd.

De mannen in het hol bij van Vemden werden goed verzorgd, mede dank zij de hulp van de familie Kauffeld, die op de Roekel woonde.


Achter het huis van Morren werd in het bosch een betere schuilplaats gemaakt, die prachtig gemaskeerd werd. Zij werden daarheen overgebracht, 's morgens bracht Bettink hun daar brood, 's middags zorgden de families Kauffeld en van Vemden voor een groote ketel stamppot.





Het bedrijf bleef echter niet onopgemerkt. Op 24 November werd razzia gehouden in Otterlo en Roekel. Van Vemden en Kauffeld werden gearresteerd. Bij Bettink grepen zij mis, hij was juist aan de mannen in de schuilplaats hun brood gaan brengen en bleef bij hen tot de bui zou zijn overgedreven. De moffen waagden zich niet in het boschje, zij bleven liever bij de groote wegen.

Die avond ging hij er met de Tommies van door. Onderweg wees hij hun, hoe zij verder moesten marcheeren, maar zij verdwaalden en kwamen terecht bij Kamphuis in Wekerom. Zij legden uit, dat dit bericht moest worden doorgegeven aan Rinus en Piet, en de vrouw van Kamphuis verscheen dan ook spoedig bij hen.


Voorzien van een troep fietsen en 8 overalls gingen zij er op uit en spoedig daarop trok een colonne door Otterlo, voorop Rinus, daarop de 8 Tommies op fietsen, terwijl Piet de stoet sloot. Allen werden opgeborgen bij van Ee in Essen, waarmee de nasleep van de crossing ook weer tot het verleden behoorde.





Kauffeld en van Vemden werden overgebracht naar de Wormshoef, de huiszoeking in hun woningen had niets opgeleverd. In de Wormshoef maakten zij kennis met Streefland, van den Born, Heijen, Martien en zuster den Hartog. Martien beklaagde zich dat zuster den Hartog een dagboekje had bijgehouden, waardoor de S.D. verschillende bezwarende dingen was te weten gekomen. Zuster den Hartog heeft verklaard, dat zij inderdaad aan de S.D. enkele dingen uit haar agenda had moeten voorlezen. Zij had dat gedaan maar verder na een paar minuten gezwegen.




Even voor Kerstmis werden allen doorgezonden naar Velp, waar de behandeling in het gebouw van de Rotterdamsche Bank slecht was. De meesten werden in de kluis gestopt, daartegenover lagen twee cellen, in gebruik bij zuster den Hartog en Martien.

Martien vertelde aan van Vemden, dat hij noodzakelijk zijn uniform moest terughebben om te bewijzen dat hij militair was. Toen van Vemden op 20 Januari werd ontslagen beloof de hij er voor te zorgen. De uniform lag bij Knottenbelt. Tweemaal ging van Vemden op pad, beide keeren werd hij geschaduwd. Toen nam Bettink het over, en Flip bezorgde het pak bij den ·Ortscommandant te Ede, die het echter niet doorzond. Het werd daar weggehaald en in Velp ingeleverd.


Nu en dan kwam Johnny de Droog een praatje maken met de gevangenen. Hij vertelde, dat de kansen van Martien goed stonden, hij zou evenals Heijen, als militair worden beschouwd, niet als spion. Dit gold ook voor Streefland en van den Born. De S.D. nam aan, dat zij in hun onwetendheid de dupe waren geworden van de geallieerden. Vermoedelijk was dit gelogen evenals alles wat bij vertelde, maar de mannen putten er moed voor de toekomst uit.





Het heeft niet mogen baten, na de aanslag op Rauter werden Martien, Heijen, Streefland en Marinus van den Born naar de Woeste Hoeve gebracht en daar neergeschoten.

DE OVERIGE GESTRANDEN

Wat is er gebeurd met de mannen, die niet waren gevangen genomen?




Door toen onopgehelderde reden hadden de Duitschers op 16 November de telefoonkabel en de P.G.E.M. kabel te Lexkesveer doorgezaagd. De verbinding met Nijmegen was dus verbroken. Daardoor kreeg Bill geen berichten. Pas op 21 November kreeg hij via capt. King bericht, dat slechts 9 man veilig over de rivier waren gekomen. Er waren ongeveer 60 man aan deze zijde in vrijheid gebleven en overgegeven aan Frans Hals, die toen in Kootwijkerbroek zat. Zij werden zooveel mogelijk verspreid onder dak gebracht, ook in Ede en Meulunteren.

De B.S. heeft zich veel moeite gegeven ook deze mannen weer naar het bevrijde gebied over te brengen en in Januari was het zeer goed mogelijk hen via het buurtschap Manen en Bennekom over te brengen naar de Nude, west van Wageningen, waar zij zonder eenig bezwaar den Noorder Rijnoever kon, den bereiken. De geallieerden gingen niet op het plan in. Zij hadden toen in dat gedeelte slechts troepen van zeer geringe sterkte liggen, het was daar een soort guerilla, waarbij de dorpen nu eens Duitsch, dan weer Engelsch of Canadeesch waren. Het bezit van de Zuider Rijnoever was zoo wisselvallig, dat men de mannen na een geslaagde aankomst op de Noorderoever niet het risico wilde laten loopen, weer in Duitsche handen te vallen.





Brigadier Hackett, die van zijn wonden was genezen, is langs diezelfde weg naar Wageningen gebracht, maar op het laatste moment achtten de Engelschen het te gewaagd, het was een zeer heldere nacht met volle maan, de overtocht werd af gelast.

Pas een tijd later bracht Hans uit Renkum hem langs een geheel andere weg in veiligheid. De route is daarna door 39 van de overgebleven mannen gevolgd, zij kwamen allen veilig over. Er bleven er toen nog 20.


Begin April kwam de opdracht, dat zij niet meer mochten worden af gevoerd, doch ter plaatse moesten blijven. Het klonk als muziek, want daaruit bleek, dat ook voor ons de bevrijding aanstaande was.





Voor een juist begrip van hetgeen in Ede en naaste omgeving is gebeurd. moet ik thans geheel andere feiten bespreken, die plaats hadden in Apeldoorn, Barneveld, Kootwijkerbroek en Ermelo. Ik keer daarna terug naar Ede en omgeving.

PIET VAN DE VELUWE

Berend Dijkman was vóór de oorlog politieman in Ermelo. Het was een ongetrouwde jonge kerel met veel durf. Hij was in huis bij bakker Drost. Toen de Duitschers de Veluwe bezetten, deed hij alles om hun maatregelen te saboteeren. Hij verleende zijn medewerking, opdat er clandestien kon worden geslacht en het vleesch voor nomale prijzen beschikbaar kon worden gesteld, Hij werkte ook samen met den jongen Townsend, die crisiscontroleur was. Overal waar de dorschmachine werkte, werd zooveel mogelijk graan aan de inlevering onttrokken.

De Duitschers kregen het in de gaten en zoowel Dijkman als Townsend werden gearresteerd. Townsend keerde niet uit Duitschland weer, maar Dijkman overleef de de 21 maanden gevangenisstraf en kwam in Ermelo terug. Bij de politie werd hij niet meer aangenomen, hij kwam in zijn oude kwartier bij Drost en wijdde zich volledig aan het verzetswerk. Hij had daarbij de krachtige steun van Dr. Kruimel, Dr. Eskes, van Thijssen en anderen.





Dijkman beschikte over veel moed, hij was een prettig kameraad, allen werkten graag met hem samen, en al spoedig werd hij de ziel van het verzet. Hij nam de schuilnaam Piet van de Veluwe aan. Onder de leiding van Piet en zijn medewerkers breidde de beweging zich uit, vooral ook toen na de successen der geallieerden in Frankrijk en België iedereen rekende op een spoedige bevrijding. Overal werden nieuwe groepen gevormd, van Hattem in het noorden tot aan de Rijn in het zuiden.




Wij zagen hoe ook in Ede, Bennekom en Wageningen deze afdeelingen ontstonden, toen ieder daadwerkelijk aan de bevrijding wilde meedoen. Piet was geen man van klein formaat. Er ontstonden onder zijn leiding verschillende districten: Kampen onder Hannes (de Vos), Harderwijk onder de Jong (Baars), Voorthuizen onder Peter van Scherpenzeel ( van Ginkel) , Ede onder Bill (Wildeboer), Apeldoorn onder Splinter (Joop Balk). leder district was onderverdeeld in secties. Zoo werd een volledige brigade opgebouwd en Piet droomde er reeds van in samenwerking met de geallieerden bij een inval de brigade te mobiliseeren en over de geheele Veluwe de Duitschers krachtig afbreuk te doen. In November, toen hij zich de medewerking had verzekerd van den gedeserteerden Hauptmann Dr. Helmuth Blümcke, die - tegelijk met Balk - uit het gevangenkamp te Amersfoort was ontvlucht, overwoog hij met een deel van de brigade dit kamp te overvallen en de politieke gevangenen te bevrijden.




Piet had echter één gebrek. Hij miste de scholing om aan het hoofd te staan van zoo 'n groot commando. Een joviaal leider als Piet, die maandenlang als gelijke alle gevaren met de anderen had getrotseerd, kon niet plotseling zich terugtrekken in een geheimzinnig isolement en het gevaarlijke werk, dat hem zoo aantrok, aan anderen opdragen. Het is zoo moeilijk, als men zelf de bekwaamheid heeft om als strijder en aanvoerder op te treden, zich daarboven te verheffen, die taken aan anderen op te dragen en zelf bevelhebber te worden.

Het zou beter zijn geweest, als de groei van het stafkwartier tijdig gelijke tred had gehouden met de uitbreiding van de brigade. Een geschoold leider zou het staf kwartier hebben onderverdeeld in sectieën b.v. spionnage, koeriersdienst, wapening, enz. Die sectieën zouden b.v. moeten liggen in Putten, Garderen en elders, de commandanten zouden een zekere zelfstandigheid moeten hebben. Op het eigen stafkwartier behoorden alleen enkele ingewijden te worden toegelaten en een adjudant (of registrator) had moeten zorgen, dat alle ingekomen berichten, nadat zij waren bestudeerd en verwerkt, werden vernietigd.





Bij illegale arbeid moet het geheugen het archief vervangen, door splitsing in de bovengenoemde sectieén kon nagenoeg alles geheugenwerk worden. Slechts het meest noodzakelijke moest worden bewaard. Bij besprekingen moest de registrator zorgen, dat niet meer archiefstukken uit de geheime schuilplaatsen kwamen dan dringend noodig waren en dat na afloop steeds alles weer werd opgeborgen.




Van dit alles bemerken wij in Ermelo weinig. Noodgedwongen is Piet er ten slotte toe overgegaan de Veluwe te splitsen in een oostelijk en een westelijk deel. Het oostelijke kwam onder Piet van Arnhem, het westelijke bleef onder Piet van de Veluwe. Maar verder had de uitbreiding van het bedrijf ten gevolge, dat de toeloop bij Drost dagelijks toenam. Velen zagen het ongewenschte daarvan in en vooral Drost wilde dat er een eind aan zou komen. Er werd voor Piet een bunker gebouwd te Drie, en op 8 November zou hij daarheen vertrekken. Het was van Drost min of meer een ultimatum geweest. Maar

Piet bleef. Hij zei, dat het heen- en weergeloop daar in de eenzaamheid van Drie veel meer zou opvallen dan bij Drost, waar door het bakkersbedrijf de geheele dag de klanten in- en uitliepen.





Op 14 November was er bij Drost een belangrijke vergadering gehouden. Daar waren Joop Balk, Dr. Blümcke, beiden met hun kaalgeschoren koppen, pas uit Amersfoort ontvlucht, daar waren ook Peter van Scherpenzeel, Begeman en anderen. De volgende morgen zou Piet naar Amsterdam gaan voor een bespreking met de hoogere leiding, hij zou dan tegelijk Balk en Blümcke meenemen en de laatste daar onderdak brengen.

Ter wille van de bespreking was het geheele, zeer omvangrijke archief uit de schuilplaats (het zwembad te Ermelo) gehaald en ter tafel gebracht. Daar het die avond stortregende werd het niet naar de schuilplaats teruggebracht. Piet noodigde Peter uit, te blijven logeeren, maar deze gaf er de voorkeur aan - alle regen ten spijt - naar huis terug te keeren. Blümcke was door de familie Townsend in een leegstaand huis ondergebracht, ook Balk verbleef die nacht in Ermelo.

HET DRAMA TE KOOTWIJKERBROEK

In de tweede helft van November 1944 hadden te Apeldoorn arrestaties plaats bij het gewestelijk commando van de 0.D., te Ermelo, bij het gewestelijke commando van de R.V.V., en ook in Ede volgden daarop de gevangenneming van Boonzaaijer, Thomassen en Weimar, terwijl op de Veluwe verschillende onderdeelen van de ondergrondsche beweging verliezen leden.

Tusschen al die gebeurtenissen ligt een rechtstreeks verband en daarom is het noodig, hier feiten te bespreken, die op het eerste gezicht niets met Ede te maken hebben. Bovendien werpen deze feiten een licht op het aandeel, dat de Hollandsche S.S. had in het opjagen van de mannen van de ondergrondsche beweging. Zij waren de drijvers, die het wild opjoegen en het onder schot brachten van de eigenlijke jagers, de mannen van de S.D. En niet altijd bepaalden zij zich tot de rol van drijvers, herhaaldelijk liquideerden zij gevangenen, zooals is komen vast te staan. Lang niet altijd konden zij hun straffeloosheid reclameeren met het gebruikelijke zinnetje: ,,Befehl ist Befehl."





Op 1 November werd een bataljon Hollandsche S.S. overgeplaatst van Amersfoort naar Milligen. De staf kwam in het hotel "Bosch en Heide", commandant was Sturmbannführer Helle, zijn adjudant was Untersturmführer Naumann, de administrateur was de Hauptscharführer Bayer. Het bataljon bestond behalve uit de staf en 4 compagnieën (5, 6, 7 en 8), 5, 6 en 7 werden ingekwartierd in de buurt van het Uddelermeer, de 8e compagnie onder Hauptmann Hink kwam in het landhuis Meerveld, behoorend aan C. J. van Velzen te Rotterdam.

Op 17 December verhuisde het bataljon naar Ruinen, maar in die zes weken hebben deze Hollandsche schavuiten onder Duitsche leiding veel Nederlandsche gezinnen onnoemelijk veel leed toegebracht. Deze troep werkte samen met de S.D. te Apeldoorn. Die S.D. bestond voornamelijk uit Duitschers, aangevuld met verschillende Belgische Rexisten, het schuim van het Belgische volk, dat na de bevrijding uit het Zuiden was gevlucht en nu in Apeldoorn zijn lugubre handlangersdiensten voor de Duitschers verrichtte.


Het bataljon had o.m. tot opdracht, de Veluwe te zuiveren van geallieerde parachutisten en piloten en verder de partisanen te bestrijden en 'uit te roeien.


Helle maakte zich bij zijn onderzoek niet druk over wettige bewijzen van schuld. Als hij vermeende, dat de onschuld niet kon worden bewezen, liet hij het verder aan zijn adjudant Naumann over, de slachtoffers te laten verdwijnen. En Naumann had een uitstekende helper in den beul Krause, een Rijksduitscher uit de Oekraïne. Samen namen zij het slachtoffer mee naar de heide, er knalde een schot, de onschuldige verdween in een kuil.




Eens had Naumann in plaats van Krause den S.S. Unterscharführer Oudheusden, voormalig kantoorbediende uit Putten, meegenomen en terwijl Naumann eens aan de weg ging kijken of er geen ongewenschte personen aan, kwamen, groef de gevangene onder leiding van Oudheusden zijn eigen graf. Plotseling gaf hij den langen slungel met zijn schop een klap tegen het hoofd, zoodat deze suisebolde. Er ontstond een worsteling, de gevangene kneep Oudheusden de keel dicht en zou hem hebben gewurgd, als niet Naumann te hulp was gekomen. De gevangene vluchtte, zij schoten op hem, maar hij ontkwam en zou na de bevrijding als aanklager optreden.

Tot de 8e compagnie van Hink behoorde de Unterscharführer van de Wal. Hij had jarenlang in Putten gewoond, was volbloed N.S.B.-er en was lid van de Hollandsche S.S. geworden. Dank zij zijn felheid, had hij het in drie jaren tot Unterscharführer gebracht. Zijn van de Duitschers overgenomen lijfspreuk was: Wie niet voor mij is, is tegen mij. Hij was een geweldige Streber, en om vooruit te komen ontzag hij zelfs zijn kameraden niet. In de Novemberdagen heeft hij zich geweldig uitgesloofd en de resultaten bleven niet uit, hij werd onderscheiden, benoemd tot Oberscharführer en kreeg de belofte, tot officier te zullen worden opgeleid. In plaats daarvan zat hij een half jaar later in het concentratiekamp. Hij had deelgenomen aan de razzia's te Amersfoort, Zeist, Hilversum, Elspeter bosschen, Apeldoorn en Noordoostpolder. Hij werd door Hink, die onvoldoende van het Nederlandsch op de hoogte was, gebruikt voor de verhooren, die hij altijd hield met mishandelingen. Daar hij ter plaatse uitstekend bekend was, werd hij verder door Hink op allerlei karweitjes uitzezonden.





Op 13 November was van de Wal aan het exerceeren, toen hij bij Hink werd geroepen. Dichtbij Meerveld lag de garage Zeegers, en de bewoners hadden gevraagd een paar man te sturen naar het café van Zondag aan de Viersprong (kruising weg Apeldoorn-Amersfoort en Stroe-Garderen). Van de Wal ging er op uit en nam den S.S .-kameraad Vuijk op de motorfiets mee.

Wat was er eigenlijk aan de hand? Op Zaterdag 11 November was een Duitsche trein tusschen Barneveld en Stroe door de R.A.F. beschoten. De· locomotief had het opgegeven, de trein stopte, allen verlieten inderhaast de plaats des onheils want de munitiewagens brandden en ontploften met vervaarlijke knallen. Het gezelschap bestond uit manschappen van de Weermacht, van de N.S.K.K. en een troepje "Blitzmädel'' meiden van het minste soort, die op weg waren naar Duitschland ten dienste van de soldaten. Zij waren terechtgekomen aan het café de Viersprong. Zij hadden daar zelfstandig kwartier gemaakt, zij hadden naar hartelust gegeten en gedronken, de kerels en meiden waren bij elkaar in het stroo gekropen, van betalen was geen sprake geweest en geen fatsoenlijk mensch had zich in het café gewaagd. Daarom had de eigenaar de hulp van Zeegers ingeroepen om aan deze toestand een einde te maken.





Van de Wal kwam aan de Viersprong, wees een onderofficier van de Wehrmacht als commandant aan, hij moest alle auto's, die op weg waren naar· Apeldoorn aanhouden en het detachement moest bij plukjes daarheen gaan en zich melden bij den Ortscomrnandant. Een van de meiden maakte herrie.

Toen zij uit de trein was gevlucht, had zij haar koffertje laten staan, er zat een hoop geld in en toen zij terugkwam was het gestolen. Van de Wal besloot er onderzoek naar te doen, maar in die drie dagen waren er zooveel burgers en militairen bij de uitgebrande trein komen kijken, dat van het koffertje geen spoor meer te vinden was.

Terwijl hij met Vuijk in de buurt van het station rondtoerde, zag hij een jongeman, die erg schichtig deed, hij verstopte zich, maar werd weer voor de dag gehaald. De jongen zei, dat hij Jan Bakker heette en uit Renkum afkomstig was, maar van de Wal, die een oud Amsterdammer was, hoorde met genoegen het bekende stedelijke accent en begreep, dat de man niet uit Renkum kwam. Hij had geen persoonsbewijs en werd meegenomen. Bij zijn arrestatie probeerde hij te ontvluchten, maar van de Wal zond hem enkele kogels na en toen deze over zijn hoofd vlogen, liet hij zich vallen en werd opnieuw gegrepen.


Gedurende de tocht naar Meerveld sloeg van de Wal hem herhaaldelijk met de kolf van zijn wapen op het hoofd en in de rug. Als zij afstapten kreeg hij met de vlakke hand klappen in het gezicht. Als zij een Duitsche post passeerden moest hij roepen: ,,Ik ben een partisane." Van de Wal ging wat eten in een café, hij zette den gevangene tegen de muur en vroeg, om hem te intimideeren aan de vrouw des huizes of hij den jongen in het kippenhok mocht doodschieten.





Te Meerveld aangekomen verhoorde van de Wal hem in het bijzijn van Hink. Hij sloeg hem daarbij herhaaldelijk in het gezicht en fouilleerde hem. Toen kwam er een brief voor de dag, waarin stond, dat de gevangene een goed onderdak kon krijgen bij bakker Wind in Stroe, hij kon daar dan tevens het vak leeren. Boven de brief had de schrijver gezet L.K.P. en onderaan: Je vriend van de O.D., Toon van Vliet.

En nu begon de gevangene, die Gerard Oranje heette, te vertellen. Hij was banketbakker en uit Amsterdam afkomstig, hij had in Berlijn moeten werken maar hij was gevlucht, omdat hij doodsbenauwd was voor de onaf gebroken bombardementen. Hij was ondergedoken in Kootwijkerbroek, maar de boeren hadden hem uitgezogen en zijn persoonsbewijs in beslag genomen. Hij had geprobeerd een beter adres te krijgen en zijn vrienden van de evacuatie hadden hem dat briefje geschreven.





Nu was er juist in die dagen een geheime aanschrijving bij de S.S. gekomen met inlichtingen over de afkortingen O.D., L.O., K.P., R.V.V., enz. en over geheimzinnige gekleurde armbanden. En daarom wilde van de Wal alles weten over die letters. Oranje haalde de schouders op, hij wist niet wat het beteekende, het zou wel een grapje van de vrienden zijn. Hij vertelde alles wat hij wist van Toon van Vliet, maar van de Wal wilde meer weten. Samen met kameraad Lieshout nam hij Oranje mee naar een woonwagen die achter het huis stond, van de Wal trok de kleeren van den jongen opzij en Lieshout sloeg hem met een zweep op de ontbloote borst. Daarna werd hij weer naar het huis gebracht. Van de Wal zou het nu eens op een andere manier probeeren. Oranje kreeg wat te eten en zijmzetten er een groot glas drank bij. De jongen at en dronk en werd vertrouwelijk.




Van de Wal kwam gemoedelijk bij hem zitten en begon weer te vragen. De gevangene zat zoo in doodsangst voor hernieuwde mishandeling, dat een enkele bedreiging voldoende was om hem te laten praten. Hij zei, dat bij Bast een radio was, waar de menschen geregeld naar de nieuwste berichten luis, terden, daar was ook clandestien een varken geslacht. Verder vertelde hij dat zij de bonkaarten steeds kregen van Tap en dat er in het huis naast zijn onderduikadres een gedeserteerde landwachter zat.

Met een man of vijf trok van de Wal dadelijk naar Bast en hield er huiszoeking. Hij vond het varken, maar de vrouw kon zoo gauw de plaats niet vinden waar de radio was verstopt. Na de gebruikelijke intimidatie en schieten eischte van de Wal, dat zoowel radio als varken die middag op Meerveld moesten worden bezorgd. Als zij het niet deed, zou het hier net gaan als in Putten. De kerels stalen ondertusschen de kaas en de worsten uit de kelder.


Van de Wal had haast, want Oranje had nog iets anders verklapt. Zij hadden hem gevraagd, of hij wel eens illegale blaadjes kreeg en toen had Oranje gezegd, dat hij er wel eens een had ontvangen van Tonny Kamphuis, die voor de evacuatie werkte.





In spijt van zijn mishandeling wilde Oranje wel op Meerveld blijven. Hink had hem willen doorsturen maar van de Wal stelde voor hem te houden. Hij kon heel goed gebruikt worden als burger in de keuken. Daar werkten meiden, die besmet waren, een soldaat had daardoor een geslachtsziekte opgeloopen. Hij was in het hospitaal opgenomen. Hij stelde voor, andere meiden te nemen en Oranje als bijkok te gebruiken. De jongen bleef vrijwillig, na een paar dagen kreeg hij zelfs een fiets om samen met Lieshout zijn familie in Amsterdam op te zoeken en Hink gaf hem een Ausweis mee om te voorkomen, dat hij onderweg zou worden opgepakt voor de arbeidsinzet.

Na vier dagen kwamen beiden terug. Pas toen van de Wal in Ruinen had kwartier gemaakt en de compagnie daar aankwam, hoorde hij dat Oranje zich op 17 December uit de voeten had gemaakt.





Hink had beslag gelegd op de brief met de geheimzinnige afkortingen. Op de motor ging hij naar Kootwijkerbroek; hij nam van de Wal mee.

De vrouw van den hoofdonderwijzer Kamphuis, die vermeende dat de heeren voor een aangelegenheid van inkwartiering kwamen, verwees hen naar het evacuatiebureau. Hink ging daar binnen en vroeg wie Tonny was. Niemand antwoordde. Toen controleerde hij de persoonsbewijzen en greep Kamphuis achter zijn schrijfmachine. Hij kreeg dadelijk een paar formidabele klappen, omdat hij zijn mond had gehouden toen de vraag was gedaan. Hij moest op de fiets met hen mee. Zij reden langs zijn huis, hielden een vluchtige huiszoeking, die niets opleverde en namen hem mee naar Meerveld.


Het ongeluk wilde, dat Kamphuis een brief in zijn zak had, geschreven aan een meisje, waarin hij haar berichtte, dat hij haar geen trouwbelofte kon doen, daar hij zeer gevaarlijk werk op zich had genomen, waarbij reeds verschillende kameraden het leven hadden verloren.


Toen hij op Meerveld aankwam maakte hij reeds een gehavende indruk, hij had o.a. een roode plek op zijn wang. In het bijzijn van Hink begon van de Wal zijn verhoor. Tonny was eerst niet bereid tot spreken, maar werd door den ondervrager zoodanig op het hoofd geranseld, dat het zwijgen boven zijn krachten ging. En met de gebruikelijke bedreigingen, mishandelingen en intimidatie ging van de Wal verder.





Wat beteekende die brief? Tonny wist geen raad. In zijn angst bedacht hij een uitvlucht. Hij had die brief niet geschreven, die was van een andere Tonny, hij moest die brief nog posten. De ondervragers besloten niets onbeproefd te laten om de hand te leggen op dien anderen Tonny. Zij vroegen hem, hoe het de partisanen steeds gelukte door de linies te komen, waarop hij uitlegde, dat zij valsche Ausweise van het Roode Kruis gebruikten. Ten slotte had hij het over de beteekerris van de letters O.D. en L.K.P. die op het briefje van van Vliet voorkwamen.

Dit verhoor had plaats in de late avond van 13 November en van de Wal kreeg opdracht, in de vroege morgen naar Kootwijkerbroek te gaan om daar· Tonny te arresteeren, die op de boerderij vlak tegenover de school moest huizen, Van de Wal nam een ploeg mannen van de S.S. mee. Zoo kwam hij om zeven uur 's morgens in de buurt van de boerderij. Het was nog pikdonker. Het is niet precies duidelijk wat er is gebeurd, maar op een oogenblik klonken· een paar schoten.


Nu woonden vlak bij de boerderij van Kattenbroek, waar Tonny Anserns. was ondergedoken, de politieman van der Wiel Sr. en daarnaast diens zoon van der Wiel Jr. Beiden waren werkzaam bij de ondergrondsche beweging en de zoon herbergde een Poolsch kapitein, die geallieerd piloot was. Toen zij het schieten hoorden, verlieten de twee laatstgenoemden dadelijk hun huis, ook van der Wiel Sr. hoorde het schieten en besloot eens te gaan kijken.





Van de Wal, die in volslagen duisternis stond, zag in de nabijheid een lichtschijnsel, dat onmiddellijk weer doofde. Hij ging op het licht af en ontmoette den vader van van der Wiel. Deze ving als het ware de S.S. mannen op en zei: Ik ben politie, hier is niets te vinden, kom binnen, dan drinken wij een kop koffie. Van de Wal kwam inderdaad binnen en zei, dat hij Tonny kwam halen die bij Kattenbroek zat en dat hij ook van Vliet moest hebben. Hij nam van der Wiel Sr. mee, die daardoor getuige was van de arrestatie. Van de Wal ging naar het huis van Kattenbroek en bonsde op de deur. Na een tijdje kwam de verschrikte boer voor de dag. Van de Wal greep hem dadelijk ruw in de borst en riep half luid: ,,Waar zit Tonny?"




De onthutste en verbouwereerde boer wees de schuilplaats aan waar de tweede Tonny werd gevangen genomen. Van de Wal nam hem mee naar· binnen, terwijl een paar S.S.-ers de schuilplaats onderzochten. Zij vonden de overjas en de handschoenen van Tonny en toen zij de handschoenen wilden aandoen, haalden zij daaruit een opgerolde armband in de kleuren van O.D. (blauw-geel- blauw). De kerels riepen: ,,Schiet hem maar meteen dood."

Kattenbroek zat in doodsangst, hij beweerde, dat hij niets had geweten, maar van de Wal voegde hem toe: ,,Waarom sliep de jongen dan niet gewoon in huis, maar in de schuilplaats? Nu kun je zien, wat voor een vent Tonny is." Hij zette den jongen tegen de muur met de handen omhoog, hij gaf hem een trap tegen de buik, gelastte hem zich om te draaien en sloeg hem herhaaldelijk met de kolf van zijn wapen op het hoofd. En telkens moest hij roepen: ,,Ik ben een partisane".





Van de Wal juichte en zei. dat dit de mooiste dag van zijn leven was, hij had het spoor van de partisanen te pakken. Hij liet den gevangene onderbewaking van zijn mannen achter en ging met zijn kameraad Roters naar het huis van van Vliet om daar den zoon te arresteeren. Zij grepen Toon van Vliet en verhoorden hem in de keuken. Als hij niet onmiddellijk antwoordde op de vragen, die hem ·werden gesteld, sloeg van de Wal hem met de vuisten in het gezicht. Zij maakten zich ook meester van. Jasper van der Bijl, een neef van van Vliet, die daar was ondergedoken.

Zij namen beide jongens mee. De vader zou zijn zoon en neef niet meer terugzien. Van de Wal bracht beide jongens naar Kattenbroek, waar Ansems met de handen omhoog tegen de muur stond in de kamer. Van de Wal gelastte koffie voor hem te zetten en toen hij die kreeg, wierp hij Ansems het kokende vocht in het gezicht, terwijl hij hem verbood de handen te laten zakken om het gezicht af te vegen. Smalend voegde hij hem toe: ,,Je zult een mooi lijk zijn, maar te voren zullen we je nog blondeeren. '' (Dit was blijkbaar de gebruikelijke term voor bont en blauw slaan).





Daar Ansems geen fiets had, namen zij er een van Kattenbroek mee, de zoon mocht meegaan naar Meerveld om daar de fiets terug te krijgen. Zoodoende was hij getuige van de mishandelingen onderweg. Onder het fietsen werd Ansems voortdurend geslagen met de kolf van de karabijn en een van de mannen gaf hem een trap, waardoor hij omrolde. Toen hij opstond werd hij opnieuw geslagen.

Toen een der fietsen defect raakte, moest Ansems dien S.S.-er bovendien voorttrekken en toen hij daartoe ten slotte niet meer in staat was, moest hij zijn fiets af staan en hard voor de anderen uithollen met de handen omhoog.





In het station Stroe werd even halt gehouden, waarbij van de Wal hem weer met de vuisten in het gezicht sloeg. De beide andere arrestanten, van Vliet en van der Bijl, kregen onderweg nu en dan een klap, maar werden niet mishandeld.

WIE WAS TONNY ANSEMS?

Hij was een jongen uit Den Haag, een doodgewone onderduiker, en toen hij in Kootwijkerbroek aankwam had van der Wiel Sr. hem bij Kattenbroek gebracht omdat daar zoo 'n mooie schuilplaats was: Het toeval wilde dat van der Wiel Sr. in de zomer soms pensiongasten had en op een dag kwam daar de familie Kleekamp uit Apeldoorn. Ansems was erg gesteld op deze familie en toen het gezin Kleekamp naar Apeldoorn terugkeerde, mocht hij er op bezoek komen en nu en dan blijven logeeren.




Maar .... bij Kleekamp zat Ebens, de chef Staf van O.D., die de leiding van het gewest op zich had genomen na de moord op overste Barendsen. Daar kwam nu en dan ook de koerier Kroeze. In Kootwijkerbroek was van der Wiel Sr. bij de O.D. en ook de ingenieur Suyling van Radio Kootwijk. In opdracht van O.D. had hij een zender gemaakt in de villa "Kerk en Del" van A. Heijnen te Kootwijk, deze moest bedrijfsklaar zijn als de Duitschers bij een overhaaste vlucht Radio Kootwijk mochten opblazen. Toen de villa door de Duitschers in beslag werd genomen, werd de zender met spoed opgeborgen. Er werden toen twee nieuwe zenders gebouwd, die werden opgeborgen in een keldertje van Radio Kootwijk. De ingang werd gemaskeerd door een groot schakelbord. Toen de Duitschers geleidelijk alles weghaalden, sloopten zij het schakelbord, zij vonden het keldertje met de twee zenders.




Suyling was ondergedoken bij de dames van Beek en de Jong op de boerderij achter de molen. En omdat Ansems bij Kleekamp kwam, bracht hij wel eens briefjes over naar van der Wiel Jr. of Suyling.




Op een dag waren uit het kamp te Amersfoort vier mannen ontsnapt, waaronder Joop Balk, de districtscommandant van R.V.V. te Apeldoorn, en Hauptmann Dr. Helmuth Blümcke, een gedeserteerd Duitsch otficier. Balk was door Kraaykamp Jr. afgeleverd op het gemeentehuis te Leusden, waar hij werd opgewacht door Gerrit van Ee, die hem op de motorfiets bracht naar Luttikhuizen te Kootwijkerbroek.

Balk had dadelijk naar Piet van de Veluwe in Ermelo willen gaan, maar van Ee kon dat niet doen, er waren te veel Duitschers langs de weg en zijn lantaren was niet in orde. De controle was te scherp en Balk 's gemillimeterde gevangenisharen zaten verstopt onder zijn motorpet, Balk werd verder gebracht naar Apeldoorn, maar hij achtte zich daar niet veilig en kwam bij Luttikhuizen terug met verzoek hem naar Piet van de Veluwe te vervoeren. Hij moest noodzakelijk een bespreking hebben met Piet en daarom werd aan Ansems gevraagd hem daarheen te brengen. Ansems had papieren als administrateur van het een of ander niet bestaande evacuatieziekenhuis te Ederveen of elders. Hij kon zich dus zonder gevaar op de weg bewegen. Zoo ging het tweetal op pad, zij fietsten langs bakker Wind in Stroe, waar de broer van Balk in dienst was en kwamen veilig in Ermelo aan. Balk werd afgeleverd bij Drost en Ansems kwam terug vol verhalen over zijn avontuur. Hij vertelde dat hij een nacht bij Piet had gelogeerd en aan een dropping had meegedaan.


Het was een fout van de verzetsmannen, dat zij gebruik maakten van de diensten van deze buitenstaanders.





Zoo was ook Ansems gevangen en hij werd op Meerveld geconfronteerd met Kamphuis en met de brief. Het bleek al spoedig, dat hij van de brief niets af wist en Kamphuis viel als schrijver door de mand. Wellicht zou Ansems nu vrij zijn gelaten, als niet de armband van de O.D. bij hem was gevonden.

Ansems was reeds zwaar gehavend aangekomen, hij bloedde uit neus en mond, zijn lippen waren dik opgezet, hij kon niet behoorlijk meer spreken, slechts stamelen. De arme jongen was dadelijk door van de Wal in verhoor genomen, hetgeen gepaard ging met hernieuwde mishandelingen. Hij bloedde voortdurend uit neus en mond. Van de Wal dreigde hem telkens met het pistool, dat hij op "vuren" stelde, en Ansems vertelde alles was. hij wist.

Ook van Vliet en van der Bijl werden verhoord maar niet mishandeld. Laat hen, die onder dergelijke mishandelingen hebben gezwegen de steen opnemen om naar deze jongens te werpen, maar laten alle anderen zich van een oordeel onthouden. Zij weten niet, wat het wil zeggen, in handen te zijn gevallen van een bende gewapende bandieten, sadisten en moordenaars. De slachtoffers wisten dat de boeven er niet voor terugdeinsden hun bedreigingen in daden om te zetten.


Aan de slachtoffers werd dikwijls blijvend zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Veel opgegraven lijken toonen de sporen daarvan, bajonetsteken door het lichaam, een schedel, die met een geweerkolf is ingeslagen, een borstkas, inwendig verscheurd door het gebruik van lichtspoormunitie. En deze twee gevangenen waren doodgewone jongens, zij hadden tegenover hun omgeving wat gepronkt met groote woorden en waren het slachtoffer van eigen grootspraak geworden.





Neen, laten wij niet de steen oprapen om naar hen te werpen, maar laten wij niet ophouden te roepen om vergelding, om snelle en harde bestraffing van deze misdadigers, die de slachtoffers mishandelden en martelden om er de bekentenissen uit te persen, die noodig waren om hen en hun kameraden te doen veroordeelen door de S.D. of .... om daarmee een goede beurt te maken bij hun meerderen, op hoop van bevordering. En na de meest wreede mishandelingen, als het slachtoffer reeds sidderde bij de gedachte, dat nog eens te moeten doormaken, kwam de bedreiging met nieuwe mishandelingen en het huichelachtige zinnetje: ,,Zeg het maar, dan ben je van alles af", of de Duitsche variant: ,,Wenn Sie die Wahrheit sagen, da gehen Sie frei aus."

Laten de schoften niet zeggen, dat zij niet wisten, wat de gevolgen van hun daden waren, ook als zij zelf de moord niet bedreven. Koeken, kantoorbediende en chauffeur, die op dat moment schrijver bij de compagnie van Hink was, zegt het zeer duidelijk:





,,Wij wisten, dat indien personen werden overgegeven aan het bataljon, dit voor de betrokkenen via de S.D. vrijwel steeds concentratiekamp of de dood beteekende. Het bataljon zetelde in Bosch en Heide. Van de andere compagnieën hadden wij al wel gehoord, hoe het met gevangenen ging, die door ons bij het bataljon werden afgegeven. Deze verdwenen steeds, hetzij ,,via de S.D. of op een andere wijze. Bij ons heerschte destijds de overtuiging, dat al deze personen, als zij niet buiten elke twijfel hun onschuld konden ,aantoonen, geliquideerd werden.

Maar al zijn wij vol mededoogen met het lot van deze jonge mannen, het historische verband eischt, dat wij nagaan wat de rechtstreeksche gevolgen van hun daden waren. Hink en van de Wal wilden uit het gebeurde munt slaan en zij besloten, dat het bataljon niet met de eer zou gaan strijken. Van de Wal en Hauptscharführer Hiltman stelden samen een uitgebreid rapport op en lieten dit rechtstreeks brengen naar de S.D. te Apeldoorn. Een afschrift daarvan zonden zij mee met de gevangenen, die zij overbrachten naar het bataljon in Bosch en Heide, hun ondergang tegemoet.


Ansems had de naam van de Bovenkamp in Garderen genoemd en van de Wal vroeg aan Hink vergunning daarheen te gaan om hem te arresteeren, ook wilde hij dan tevens Guus grijpen (van der Mersch) die een functie bij de evacuatie had en wiens naam eveneens was genoemd.


Het toeval wilde, dat de Weermacht te Apeldoorn een razzia had gehouden en bij het landhuisje Pondok, behoorend bij de villa Vrijland te Wiessel een groote partij wapens had gevonden en een vrij omvangrijk archief van de K.P. Het gevolg was dat de S.D. aldaar in zeer opgewonden stemming verkeerde en dadelijk (ten onrechte) meende verband te zien met de arrestatie te Kootwijkerbroek. Zij besloten onmiddellijk naar Bosch en Heide te gaan, daar waren de gevangenen aangekomen en zij zouden het onderzoek van de S.S. over, nemen. Van de Wal en Lieshout waren onderwijl naar Garderen gegaan, doch zij vischten achter het net. Van de Bovenkamp was ondergedoken en Guus was toevallig een paar dagen voor particuliere aangelegenheden naar Zwolle.





Van de Wal was woedend. De vorige dag, op weg naar Kootwijkerbroek, hadden zij motorpech gehad en terwijl zij aan de kant van de weg stonden, hadden zij het persoonsbewijs van van de Bovenkamp gecontroleerd. Maar zijn papieren waren in orde en zij hadden hem laten loopen en nu was hij verdwenen. Van de Wal zwoer, dat hij hem met eigen hand zou doodschieten, als hij hem nog eens in handen kreeg.

Terwijl zij zonder resultaat door Garderen zwierven werden zij opgepikt door een auto van de S.D ., die eens kwam kijken, waar zij bleven. Het verhoogde de ergernis van van de Wal, dat hij moest vertellen, dat zijn tocht op niets was uitgeloopen. Zoo kwam van de Wal op Bosch en Heide terug, waar het aantal S.D.'ers onderwijl tot een man of twaalf was aangegroeid. Allemaal "blootbuiken" schold van de Wal tegen zijn kameraad, waarmee hij bedoelde lui, die nooit aan het front zijn geweest, achter hun schrijftafel promotie hebben gemaakt en geen enkel onderscheidingsteeken mogen dragen. Het was een samenraapsel van Duitschers en Belgen. Zij hadden het aldoor over de razzia in Apeldoorn en hetgeen daar was ontdekt. Een hunner, een klein zwart kereltje, de Belg Ohantraine, die later door de partisanen werd opgeruimd, stond druk te vertellen, hoe de wapendroppings werden gehouden, nadat een slagzin in de Vlaamsche radio was doorgekomen. Zij raakten niet uitgepraat. ,,So eine Frechheit", daar hadden de terroristen in Apeldoorn een zender vlakbij het Duitsche hoofdkwartier gehad.




Ansems werd in de vergadering gebracht, hij droeg alle kenteekeningen van zware mishandeling. De schoften zeiden tegen hem, dat het zijn redding zou zijn, als hij alles vertelde. Hij wist wel het een en ander van droppings, maar van die slagzin wist hij niets te vertellen, daar had hij nooit van gehoord. Hij had blijkbaar veel verteld. Zij kenden nu de verschillende adressen in Apeldoorn, Kleekamp en Kroeze, zij wisten dat Ebens steeds bij Kleekamp kwam, zij kenden het adres van van der Wiel Sr. Ook wilden zij weten, wie Piet Versteeg was (dit was de schuilnaam van van der Wiel Jr.). Zij wisten dat Suyling bij de O.D. was betrokken en dat er in Ermelo een oud-politieman Piet van de Veluwe zat. Van de Wal werd geroepen om daarover inlichtingen te geven, maar hij legde uit dat de Veluwe een landstreek was en dat het dus een schuilnaam moest zijn ..

Er werd gewacht op een dichte vrachtauto, die nog uit Apeldoorn moest komen, maar toen die niet kwam, brak het gezelschap om negen uur op. Er werd afgereden in een vrachtwagen en een D.K.W. Van de Wal kreeg op, dracht mee te gaan, hij moest Helle vertegenwoordigen. Hij begreep waarom het ging. Helle was uit zijn humeur dat de S.D. zich van het geval had meester gemaakt, voordat hij er iets van had geweten. Daarom vroeg van de Wal aan Helle: "Bin ich zugeteilt oder unterstellt?". In het eerste geval vertegenwoordigde hij Helle, had dan een leidende taak en moest na afloop rapport uitbrengen, en dan kon Helle daarover een verhaal opmaken en zichzelf lof toezwaaien over het ontdekken. der partisanen, in het andere geval was van der Wal de ondergeschikte van de S.D. en was Helle uitgeschakeld. Van de Wal kreeg tot antwoord, dat hij "zugeteilt'' was. Hij stapte in de D.K.W., het gezelschap reed af naar Barneveld.





Op de markt aldaar werd gestopt, de troep splitste zich in twee deelen, de heeren kenden blijkbaar precies de weg, van der Wal sloot zich bij hen aan. Zij gingen naar het huis van den tandarts Lokker (zij kenden dit adres blijkbaar door Ansems) zij stalen daar een stel rijlaarzen en een officiersuniform en vertrokken naar Kootwijkerbroek. Zij namen Lokker mee.

Daar was ook de andere wagen onderwijl aangekomen. In de eene wagen was Ansems als gids geplaatst, in de andere Kamphuis. Zij reden naar Jan Lijbers, waar zij Felix Oostendorp, een onderduiker uit Wageningen gevangen namen. Daarop reden zij naar de boerderij van Geurt Brunekreeft, De man werd gevangen genomen. Kamphuis had verteld, dat daar een radio was, waar men geregeld naar de Engelsche berichten ging luisteren. Hij had de plaats van de radie precies aangegeven. Maar Brunekreef t had na de eerste arrestaties zoowel de busjes met geld als de radio verstopt. De struikrooovers daalden dadelijk in de kelder af, stalen een varken, dat juist was geslacht, een kaas en een voorraad boter, alles werd in de wagen geladen. Johan Brunekreeft, die als koerier van O.D. dienst deed en ook aan mij herhaaldelijk berichten van Ebens had overgebracht, was gelukkig afwezig.





Onderwijl was men met de andere wagen Suyling gaan halen. Daarop wees Ansems de weg naar een schuilplaats. Hij had daar samen met van der Wiel eens wapens in gebracht. Maar van der Wiel en Gerrit van Ee hadden diezelfde avond de wapens elders opgeborgen en van der Wiel was met zijn Poolsche gast ondergedoken. Ansems wees de weg naar het huis van van der Wiel Jr. Het was gesloten en blijkbaar onbewoond. Een der Belgen wierp een steen door een ruit, opende het raam en klom naar binnen. Anderen volgden en openden de voordeur. De bewoners waren weg, enkele kasten stonden open, het heengaan was blijkbaar inderhaast gebeurd. De boeven gapten een paar gemakkelijke stoelen en laadden die in de auto, anderen stalen het glaswerk, een derde schopte de glazen weer uit de wagen, zij brachten nog wat wapenen en een kist met Duitsche munitie, die zij hadden gevonden. Het geheele transport, de twee groote wagens en de D.K.W. reden naar Bosch en Heide, en na een oponthoud van tien minuten werd doorgereden naar Apeldoorn. Van de gevangenen gingen Kamphuis, Ansems, Geurt Brunekreeft, van Vliet, van der Bijl en Suyling mee. Oostendorp, die geheel buiten alles stond, werd de volgende morgen doorgezonden. Hij vond de anderen terug in de Willem III kazerne. Toen Ansems die nacht te ongeveer 3 uur in Apeldoorn aankwam, werd hij opgewacht door Philitz, hij had het protocol, dat vooruitgezonden was, bestudeerd.




De arrestaties in Apeldoorn hadden reeds plaats gehad. Er was een inval gedaan bij Kleekarnp, zij grepen den vader, de zoons Cornelis en Marten, de vrouw en de dochter Adri. Zij kwamen bij Ebens, die als ongetrouwde man met zijn zuster samen woonde, maar ondergedoken was bij Kroeze. Zijn zuster werd gearresteerd, maar liet niets los. Zij kwamen bij Kroeze en namen hem gevangen. Zij kwamen voor het bed waarin Ebens sliep en namen niet de moeite naar hem om te kijken. Als door een wonder werd hij gered.

De volgende morgen vluchtte Ebens naar Kootwijkerbroek, hij wist niet wat daar de vorige avond was gebeurd. Bij van der Wiel vond hij vader en zoon gevlucht. Hij ging naar den vader van Gerrit van Ee. Alsof zij het had, den afgesproken verschenen daar kort na elkaar Ebens, Gerrit van Ee, van der Wiel Sr., van der Wiel Jr. en de Pooolsche kapitein-vlieger.





Het is geen wonder, dat ik na dat moment geen contact meer had met het gewestelijke commando van de O.D. in Apeldoorn, dat geheel gevangen ge, nomen en uiteengeslagen was.




Nadat Ansems zijn gegevens aan de S.D. had verstrekt, werd Verhulsdonk bij Philitz geroepen. Hij kreeg opdracht naar Ermelo te gaan en daar een zekeren Piet van de Veluwe gevangen te nemen, het moest een terrorist zijn, een oud politieman, die was ondergedoken bij bakker Drost. Ansems zou als gids meegaan.

Er werd afgereden in twee auto's. Op aanwijzing van Ansems werd gereden naar de muziektent te Ermelo. Daar werd halt gehouden. Het was nog duister. Te voet gingen Verhulsdonk, Ansems en enkele anderen naar de bakkerij, die door Ansems werd gewezen. Zij liepen naar de muziektent terug, daar werd Ansems achtergelaten onder bewaking van den chauffeur, met de andere auto reden zij naar de bakkerij, het huis werd omsingeld.

DE INVAL BIJ BAKKER DROST

Toen Verhulsdonk met zijn mannen het huis van bakker Drost omsingelde wist hij niet beter of Piet was een doodgewone partisane. Zij gingen het huis binnen en haalden Piet van zijn bed. Drost werd gearresteerd en ook Begeman, die sedert een week uit het geëvacueerde Arnhem was gekomen.

Zij arresteerden ook een paar gewone evacué s, die met de ondergrondsche beweging niets te maken hadden. Verhulsdonk, die de leiding had, bracht de gevangenen op het kantoor bijeen en .... vond daar tot zijn verbazing een hoop papieren. Reeds op het eerste gezicht ontdekte hij, dat hij den gewestelijken commandant van de verzetsbeweging had gevangen genomen. Hij en zijn vrienden waren zoo verheugd over deze ontdekking, dat zij dadelijk cognac lieten aanrukken om dit feit feestelijk te vieren.




Op de tafel lagen veel stukken verspreid, naast de tafel stond een actentasch vol stukken, in de lade lagen 10 à 12 mappen met belangrijke gegevens. Er waren zeer belangrijke papieren bij, de laatste bevelen van hoogerhand, de laatste rapporten van lagere commandanten, spionnageberichten, stukken over sabotage, afwerpterreinen, contact met het Engelsche front, telefoon- en koerierverbindingen met de andere ondergrondsche groepen en een koerierlinie van de R.R. Verder een flesch phosphor met gebruiksaanwijzing.

Het onderzoek werd buiten voortgezet. In de tuin, achter een houten loods werd onder takkebossen een schuilplaats gevonden. De aarde werd voorzichtig weggegraven en er kwam een container te voorschijn, die een Duitsche uniform bevatte en een pistool met houder, enkele papieren over de organisatie, een gesloten couvert, waarin een code voor de zender, Een en ander was af geworpen op het terrein "Bertus",





Er kwam een koerierster, Janny Thijssen uit Putten, die gelukkig geen post bij zich had. Zij werd gegrepen en kreeg een paar klappen in het gezicht, maar zij liet zich niet van haar stuk brengen en zei: ,, Waar is de bakker, ik moet een broodje hebben." Na een kwartiertje lieten zij haar gaan en zij waarschuwde de anderen. Een tijdje later kwam Jeanne Bosz, de koerierster uit Putten, die die dag dienst moest doen. Zij kwam langs de achterkant van het huis aanrijden, keek naar binnen en reed langzaam verder. Er stond een man, die waarschuwde: "Doorrijden, niet binnengaan". Zij kwam aan de voorzijde van het huis, zag de auto van de S.D. en haastte zich, weg te komen. Zij wilde de andere koeriersters waarschuwen, maar het bericht was al doorgegeven.

De dokter in de chemie Helmuth Blümcke, afkomstig van Flensburg, die in België had dienst gedaan als "Sonderführer" met de rang van Hauptmann, en in 1942 bij een reis naar Amsterdam was ondergedoken, had daar wapens en uniform ter beschikking gesteld van Pierre Leonard, die voor de illegale be, weging werkte. (Deze was marconist en bediende een geheime zender in het binnengasthuis. Hij werd in Februari 1945 door de Duitschers doodgeschoten).





2 Juni 1944 was Blümcke door de S.D. opgespoord, gearresteerd en naar Amersfoort overgebracht. Daar was hij samen met Balk gevlucht. Hij logeerde in Ermelo bij de familie Townsend, maar had dadelijk een groote belangstelling voor Oome Joop (Dr. Kruimel). De familie had maar weinig vertrouwen in hem en daar er telkens illegale werkers kwamen, bracht de dochter hem over naar het leegstaande huis van haar verloofde, waar zij hem verder zijn eten bracht. Piet stelde de familie gerust met de mededeeling, dat hij met Blümcke ging samenwerken.

Hij ging naar binnen en liep met zijn kaalgeknipte kop in de val. Piet zag zwijgend toe, hoe zij in zijn papieren graaiden. Zij vonden een aanteekening. Zij konden Amersfoort opbellen en verbinding krijgen met een adres in Amsterdam. Verhulsdonk vroeg wat dat adres beteekende. Piet zei, dat het het adres van zijn gescheiden vrouw was. De Vlaamsche rexist Tonny Tonsul, die perfect N ederlandsch sprak, geloofde het niet. Hij belde Amersfoort op en vroeg doorverbinding met Amsterdam. Hij kreeg tot antwoord, dat hij wel zou worden opgebeld. Een paar keer meldde Amersfoort zich, maar hij kreeg de doorverbinding met Amsterdam niet. Tonsul meende slim te zijn, maar de illegale leiding was tegen hem opgewassen. Voor die doorverbinding had hij driemaal achtereen moeten bellen


en toen dat niet gebeurde verbond Gerrit van den Born in Amersfoort hem niet.





Om half elf reed Verhulsdonk met zijn gevangenen weg naar Apeldoorn. Hij had het archief eens vluchtig ingekeken. Er lagen een paar booze brieven in van de hoogere leiding. Ten eerste een berisping dat Piet nog altijd bij Drost zat, waar de koeriers iin- en uitliepen en dat hij nog niet naar zijn bunker was verhuisd. Verhulsdonk maakte hierover een opmerking tegen Piet. Deze haalde de schouders op en zei: ,,Als je drie dagen later was gekomen, had je mij niet meer gevonden, na terugkeer uit Amsterdam zou ik mijn bunker hebben betrokken."

Er lag ook een berisping in, dat hij aan twee man vergunning had gegeven naar een opslagplaats van wapenen te gaan, inplaats van hen naar de verbindingsman te sturen. De leiding had die twee mannen gewantrouwd, de eene zou communist zijn, de andere was de zoon van een N.S.B.-er. (Blijkbaar waren dit Jaques en Eduard geweest).


Verhulsdonk leverde de gevangenen en het gevonden archief in Apeldoorn af. ·





Die middag om 5 uur kwam de vrouw van Drost samen met Balk, die ook ten huize van Drost was gearresteerd. Zij vertelde, dat de bakkerij een uur te voren door de S.D. in brand was gestoken. Er mocht niets worden gered.

De gevangenen zaten toen met 25 man bijeen in een kamer. Het toezicht was streng, spreken was verder onmogelijk. Diezelfde avond werden allen overgebracht naar de Willem III kazerne, zij werden allen samengeperst in twee cellen, alleen Piet werd afzonderlijk gehouden. In de cellen konden zij met elkaar spreken en overleg plegen over hetgeen zij zouden vertellen. Het was moeilijk, want zij hadden geen contact met Piet en verder wisten zij niet precies wat er door het vinden van het archief bekend was geworden.


De regel was, dat men vrij vertelde datgene waarvan men wist, dat de S.D. er al mee bekend was. Dat gaf tegenover de ondervragers een indruk van vlot bekennen en spaarde veel mishandelingen uit.


De verhooren namen een aanvang, na een week werden enkelen, die volhielden niets met de zaak te maken te hebben, zooals Begeman, naar Amersfoort weggevoerd. Van onze naaste bekenden bleven: Piet, Balk, Drost, Kroeze, Suyling, An, sems en Kamphuis.

HET ARCHIEF

Philitz werkte het archief van Piet zoo vlug mogelijk door. Er waren een paar dingen, die snel moesten wordenaf gedaan. Hij vond een schetsje, waarop de boerderij van Thomassen, hij ontdekte, dat er ten huize van Karel I een bijeenkomst was geweest van enkele mannen van de verzetsbeweging en dat bij Boonzaaijer aan de Rijksweg naar de Klomp een koerierspost was.

Hij kwam in de papieren herhaaldelijk de namen Bill en Barend tegen, die blijkbaar de leiders in Ede waren. Hoe kon hij die bereiken? Uit de verhooren vernam hij, dat er vlak bij Boonzaaijer een andere boerderij lag. Wie daar met een bepaalde slagzin kwam, werd doorgezonden naar Bill en Barend.





Hij maakte afschrift van de stukken, die voor dadelijk ingrijpen van belang waren en zond het geheele pakket daarop zoo spoedig mogelijk door naar de hoogere leiding in Zwolle, omdat er ook veel gegevens in voorkwamen, die ook daar van overwegend belang konden zijn.




In Zwolle werd het bewijsmateriaal opnieuw bestudeerd en men vond een stuk, dat Philitz over het hoofd had gezien. Het was een briefje van de leiding in Ede, geschreven aan Piet van de Veluwe, waarin hij werd herinnerd aan een afspraak gemaakt op de Wester-Wetering. Afschrift hiervan werd gezonden aan de S.D. te Lunteren.

DE OVERVAL BIJ THOMASSEN

Op 17 November werden Felix Oostendorp en Ansems in een kamer gebracht. Achter een tafel zat een Duitscher in de blauwgrijze uniform van de Luftwaffe. Tegenover hem zat Piet van de Veluwe. Hij zat in een gemakkelijke stoel en rookte rustig een sigaret.

De jongens werden met het gezicht tegen de muur gezet. Wanneer hun een vraag werd gedaan moesten zij zich omdraaien en antwoorden. Zoo maakte Oostendorp het geheele verhoor mee, dat een zeer vriendschappelijk karakter droeg. Piet werd niet geslagen, zelfs niet gedreigd, hij vertelde veel en vlot. Oostendorp hoorde, dat er verschillende punten werden besproken, zoo b.v. dat bij Thomassen· het stafkwartier van Barend en Henk II was gevestigd.


Volgens Verhulsdonk had men in het archief een zeer onduidelijk situatieschetsje van de boerderij gevonden, het was door de leiding in Ede aan Piet verstrekt voor het geval hij wilde komen of een koerier wilde sturen. Toen de S.D. er niet uit wijs kon worden, teekende Piet een duidelijker schets.





Verhulsdonk kreeg opdracht er heen te gaan. Philitz dacht dat het een brandpunt van verzet was, hij had ook een melding gevonden dat in die buurt enkele soldaten waren geliquideerd. De plaats (de schaapskooi!) waar dat was gebeurd, lag in de onmiddellijke nabijheid van dat stafkwartier. Daarom kreeg hij de opdracht mee, de heele zaak in brand te steken als hij bij de huiszoeking wapens mocht vinden. Ook hoorde Verhulsdonk, dat daar geregeld een koerierster Didi kwam.

Voorzien van die schets ging Verhulsdonk naar Ede, hij nam mee Veit, Chantraine, Thonon, Tonsul en Dirckx. Zij reden met de auto langs de Nieuwe steeg, waar in elkaars onmiddellijke nabijheid twee boerderijen lagen. Op de eene boerderij woonde de oude Arien Thomassen met zijn vrouw en zijn twee zoons Gijs en Dirk. Op de andere, die het eigenlijke stafkwartier was, woonde de getrouwde zoon Evert met zijn jonge vrouw. De auto stopte bij de eerstgenoemde boerderij, de mannen in hun Duitsche uniform sprongen uit de auto en renden het erf op. Gijs en zijn aanstaande zwager Aris Methorst, die op het erf waren, trachtten te vluchten, maar Gijs werd in de hand geschoten en Aris in de bovenarm. Zij gaven zich gevangen. Het noodlot wilde, dat op de boerderij een stengun en een paar handgranaten werden gevonden. Zij werden voor oefening door de jongens van de B.S. gebruikt. Daarmee was het lot van de boerderij bezegeld. Op de boerderij werden gearresteerd Arien Thomassen, de zoons Dirk en Gijs, drie onderduikers, Karel Besselsen, Piet Woudenberg en Frits Wisgerhof, benevens de aanstaande zwager Methorst.





Daarop ging de S.D. naar de boerderij van Evert, die natuurlijk intusschen was gevlucht. Zij vonden alleen de vrouw. De huiszoeking leverde niets op. hoewel daar een pistool en munitie in de nok van de kap waren verborgen. Terwijl de kerels binnen zaten, kwam een wielrijdster het erf oprijden. Het was de koerierster Didi (Rachel Roos) met haar brieven. Twee S.D.-ers sprongen door het open raam naar buiten en grepen haar. Toen zij ontdekten dat zij Didi heette, kende hun vreugde geen grenzen. Dat was de ontbrekende schakel. Zij moest de adressen van Bill en Barend verschaffen. Die zouden zij er wel uitranselen, als ze niet tot praten bereid was.




Zij keken de lijst nog eens na, die zij bij zich hadden, daar stonden de na, men Bill, Barend, Didi en Wiesje op. Zij vielen dadelijk met de deur in het huis. Waar zaten Bill en Barend?

Toen zij het niet wilde zeggen, werd zij door Thonon, (den Rexist, een miezerige kerel, bijgenaamd de Rat, klein, zwart en met platvoeten) tegen de grond geslagen. Zij stond weer op en werd opnieuw neergeslagen. Veit kwam hem te hulp. Hij trok de blauwe das, die zij omhad, zoo strak aan, dat zij bijna geen adem meer kon halen. En aldoor vroegen de schurken naar het adres. Zij werd naar binnen gesleurd en moest languit op een taf el gaan liggen. Zij ranselden haar met stokken op buik en dijen. En aldoor riepen zij, dat zij de adressen van Bill en Barend moesten hebben. Zij zei, dat ze die niet kende en dat ze om één uur aan het hotel de Pelikaan in Lunteren moest zijn om iemand van de ondergrondsche te ontmoeten. Zij verzon het in haar angst en zij geloofden het. Zij besloten dadelijk er heen te gaan. Zij zouden de val opzetten met Didi als lokaas. Van een onbewaakt oogenblik maakte zij toen gebruik om de brieven in de kachel te gooien.





Verhulsdonk nam haar in de auto mee naar Lunteren, ook een paar anderen gingen mee. Didi werd bij de Pelikaan op straat gezet en zij stelden zich in de buurt verdekt op. Daar stond Didi, aan twee kanten bewaakt, het was slechts uitstel geweest, zij wist dat er niemand zou komen opdagen. Plotseling rende zij de tuin van de Pelikaan binnen, maar zij liep tegen het hooge gaas op. De S.D.-ers hadden haar voortdurend in het oog gehouden en met hun auto reden zij het zijwegje in, waardoor zij aan de andere kant van de heg kwamen. Zij sprongen allen te gelijk uit de auto, en vergaten zelfs te stoppen, de auto reed onbestuurd verder en kwam in een moddersloot terecht. Door de heg schoten zij op haar, waarop zij halt hield en de handen omhoog stak.




Intusschen was Verhulsdonk, die te voet was geweest, haar gevolgd, hij schoot haar door de voet. (Later heeft Didi verklaard, dat zij dit geheele geval slechts had verzonnen om Haalboom te laten weten, dat zij in handen van de S.D. was gevallen) . Verhulsdonk greep haar in de rug en sloeg haar met zijn wapen op het hoofd, waardoor de kolf eraf brak.

Verhulsdonk zei later dat dit onwaar was; toen hij haar wilde grijpen, was hij gestruikeld, waarop de kolf op een oude breuk van het wapen afbrak.


Haalboom, die het geheele geval echter had gezien (het gebeurde vlak bij zijn huis, dat een koerierspost was) vertelde mij dat de eerste lezing juist was.





In spijt van haar wonden moest zij naar de auto loopen, de S.D.'ers die inzagen dat zij de dupe waren van haar list, hadden haar ten aanschouwe van de bevolking van Lunteren af geranseld, waarop zij werd teruggebracht naar de Nieuwe steeg. Daar aangekomen hield Dirckx haar een doosje lucifers voor en zei: ,,Als je nou nog niets weet, steken wij de boel in brand". Het was de gewone vuile streek, want als zij op dat moment het .adres van Bill en Barend had verklapt, zouden de boerderijen toch in brand zijn gestoken, omdat er wapens waren gevonden.




Er werd van alles meegestolen, linnengoed en fietsen, verder werden er weggehaald 3 koeien, 2 varkens, worsten en spek, terwijl Chantraine zich ver, maakte met het doodschieten van de kippen. En toen werden beide boerderijen in brand gestoken.




In Apeldoorn werd Didi nog eens verhoord, maar toen zij ook daar bleef zwijgen, gaven de boeven het op, zij lieten haar verder met rust. Zij heeft het zwaar te verantwoorden gehad. Hoewel zij in beide beenen was geschoten werd zij in een cel gestopt en pas toen zij koorts kreeg kwam een Sanitäter, die de schotwonden verbond en ook de wonden behandelde die zij door de mishandeling op de boerderij had opgeloopen.

Na zes weken werd de jonge vrouw van Evert vrijgelaten omdat zij een baby verwachtte. Ook de vrouw van Drost kreeg om dezelfde reden haar vrijheid terug. Arien en zijn zoon Gijs zijn via Amersfoort naar Neuengamme vervoerd, waar zij zijn omgekomen.





Dirk Thomassen ontvluchtte uit Amersfoort en dook onder. Piet Woudenberg werd afgekeurd en vrijgelaten. Karel Besselsen, Aris Methorst en Wisgerhof kregen bij de bevrijding hun vrijheid terug.

Didi werd na korte tijd naar Apeldoorn overgebracht. Kort voor de bevrijding werd zij met de anderen op transport gesteld naar Doetinchem. Het gelukte haar te ontvluchten en op 16 April kwam zij in Lunteren terug.

DE OVERVAL BIJ WEIMAR

Twee dagen later, op 21 November, stond de S.D. uit Apeldoorn plotseling voor het huis van Karel I. Enkele kameraden hadden hem gewaarschuwd liever onder te duiken, daar niemand precies wist wat in Ermelo in handen van de S.D. was gevallen en wat Piet verder zou loslaten, maar Karel had het er op gewaagd en was thuis gebleven hopend in geval van dreigend gevaar nog tijdig een seintje te krijgen. Maar de S.D., door de tijd geleerd, haalde de plaatselijke politie er niet meer bij. Zij drongen onmiddellijk naar binnen, man en vrouw werden in een achter, kamer onder bewaking gesteld, zij doorzochten het huis, Verhulsdonk was. met de leiding belast.

Man en vrouw vroegen zich af wat de naaste aanleiding tot deze daad was. Was het de steun aan onderduikers? Of iets van valsche persoonsbewijzen? Ging het over spionage?





Een der kleine kinderen, op een slaapkamer boven, lag te huilen. De vrouw kreeg vergunning naar boven te gaan. Toen zij terugkeerde en door de voorkamer liep, zag zij daar een brief je liggen. Het was een melding van de leiding uit Ede, gericht aan Piet met het bericht, dat er ten huize van Karel een bijeenkomst van de verzetsgroep was gehouden. Dat was dus de reden. Waarom was dat in vredesnaam op papier gezet? En waarom had Piet het na ontvangst niet vernietigd? Welk nut had het, dergelijke stukken, die geheel af gedaan waren, te bewaren? Dit alles schoot haar door het hoofd.

In de achterkamer terugkeerend zeide zij het aan haar man met een enkel woord, wat haar een snauw van den bewaker bezorgde.


Bij de huiszoeking vond Verhulsdonk een bedrag van ongeveer f 20.000. Het was grootendeels het bedrijfskapitaal. Geleidelijk waren alle winkelvoorraden verkocht, er kon niets meer worden ingekocht, alle zakenmenschen zaten met groote bedragen in contanten. Op vermoeden, dat dit geld van de ondergrondsche beweging was, werd het in beslag genomen. Man en vrouw werden meegenomen naar Apeldoorn, V erhulsdonk leverde het geld af. Hij meldde dat in de zaak nog vele meetinstrumenten en onderdeelen voor electrische installaties aanwezig waren.

Untersturmführer Wigger gaf dit door aan de Nachrichtenabteilung van de Luftwaff e, die alles weghaalde. Natuurlijk stalen zij ook kleeren en andere. dingen mee. Verhulsdonk beweerde later dat het geheele bedrag was overgegeven aan het Duitsche Roodekruis.




Na enkele dagen werd Weimar verhoord. Toen zijn vrouw hem terugzag, was zijn neus sterk gezwollen. Zij vernam dat hij had bekend dat hij zijn huis

meerdere malen beschikbaar had gesteld voor bijeenkomsten en dat hij tweemaal pakketten voor de ondergrondsche beweging had aangenomen en doorgegeven, welke pakketten wapens bevatten.


Zijn vonnis luidde: ,,Schutzhaft für Dauer des Krieges". Hij werd overgebracht naar Amersfoort en vandaar naar Duitschland. Hij is niet teruggekeerd.


Zijn vrouw werd vastgehouden omdat zij van alles op de hoogte was geweest en steeds haar hulp daarbij had verleend. Na drie maanden werd zij naar Westerbork overgebracht. Al haar sieraden waren gestolen. Zij bleef daar tot aan de bevrijding.

DE OVERVAL BIJ STEVEN BOONZAAIJER

Na de arrestatie van Karel I op 21 November reden de auto's naar de boerderij van Steven Boonzaaijer aan de Rijksweg naar de Klomp. Zij kwamen het erf op en vonden Steven. Waar was Wiesje? vroegen zij. Gelukkig was zij niet thuis. Man en vrouw werden gearresteerd, ook werd daar een joodsche onderduiker van der Sluis gegrepen. Verhulsdonk had ook hier de leiding, het huis werd van onder tot boven onderzocht en toen deze stiekeme dief een pak thee vond, stak hij dat in zijn zak. Dat was nu eenmaal een van die kleine baten, die aan het vak verbonden waren.

Daarop werden twee koeriersters uit Veenendaal gevangen genomen, Nonnie van den Bosch en Truus Kuik. Bij de huiszoeking werd niets gevonden, maar het hielp niet, Steven .en zijn vrouw benevens van der Sluis werden gevankelijk meegevoerd naar Apeldoorn. Alles werd verbeurd verklaard, er werden gestolen 2 paarden, 10 koeien, 7 vaarzen, 4 pinken, een kalf, een zeug met 6 biggen, een gemest varken, 40 kippen en een groote hoeveelheid huisraad, eetwaren, keukengerei en andere nuttige dingen.





De vrouw werd in Apeldoorn verhoord. Zij weigerde iets te zeggen en werd daarop mishandeld door Verhulsdonk, Veit, Thonon en een kleine zwarte Belg, Chantraine. Zij bogen haar vingers achterover tot zij bijna braken, zij bonden een zak om haar hoofd en snoerden die om de hals dicht tot zij bijna stikte, zij sloegen haar met wandelstokken op de achterzijde van haar lichaam. Ook haar man kwam erbij en werd met een stok afgeranseld. Hun hoofden werden zoo hard tegen elkaar gebonsd, dat de vrouw een hersenschudding kreeg. Zij weigerde iets te zeggen, waarop zij naar Westerbork werd vervoerd, waar zij de bevrijding meemaakte.

Haar man werd opgezonden naar het concentratiekamp van Wöblin, waar hij omkwam. Zij vernam dit later van medegevangenen, die hem hadden begraven. Van van der Sluis ontbreekt elk verder spoor. Verhulsdonk zegt, dat de vrouw hard werd behandeld omdat Piet had gezegd dat op de boerderij een koerierspost was, dat de dochter koerierde, maar dat de moeder, bij afwezigheid van de dochter, die taak overnam. Volgens hem was zij mishandeld door Chantraine en Dirckx.


Hoe was het mogelijk, dat na al het vooraf gaande nog twee koeriersters bij Boonzaaijer werden gevangen genomen?


Ik veroorloof mij hier een uitwijding, daarbij komend op een terrein waarvan verdere publicatie mij is verboden. Ik moet mij dus tot enkele feiten beperken.





Naast de B.S. werkten nog andere groepen aan het bijeenbrengen van inlichtingen betreffende den vijand. Zij hadden de opdracht geheel zelfstandig te blijven, maar dit was practisch onuitvoerbaar. Wel kon zoo 'n groep werken zonder contact met de Organisatie van de B.S., maar het was onmogelijk personen te kiezen, die geheel buiten dat verband stonden. Zoo dik gezaaid waren de moedigen niet. En dus gebeurde het dat mannen zoowel voor de B.S. als. voor een andere groep werkten.

Nu wist de groepscommandant dikwijls wel iets van dat dubbeÎe werk af, maar de ondergeschikte personen wisten dat niet, men moest nu eenmaal geheimhouding betrachten. Vandaar dat een bepaalde groep berichten verzond via de lijn van "Max en Klaas". Men wist, dat dit een lijn was van de P.G.E.M. en de lagere leiders wisten alleen dat een zekere Alex (schuilnaam van den ingenieur Hartman van de P.G.E.M.) daarbij hielp. Van Doorn uit Veenendaal maakte gebruik van diens hulp om zijn berichten door te geven aan Max en Klaas. Alex had hem als contactpunt opgegeven de boerderij van Boonzaaijer, Daarheen zond van Doorn zijn berichten.





Op 17 September was de boerderij van Thomassen verbrand en Boonzaaijer gevoelde zich allesbehalve veilig, Bill droeg aan zijn koeriersters op, die post voorloopig niet te bezoeken. Door de geheimzinnigheid kon hij den leider van die andere groep niet waarschuwen, hij kende diens adres niet.

Op 19 November was de koerierster van die groep nog bij Boonzaaijer geweest, maar de vrouw had haar met haar brieven teruggezonden. Zij moest voorloopig niet komen, zij zou wel bericht krijgen als de post weer berichten kon ontvangen. De afzender was wanhopig, nu was hij het contact met Alex kwijt. Hij wist niet dat Boonzaaijer ook een post van de B.S. was. Hij wilde het contact met Alex behouden. In spijt van de ontvangen waarschuwing zond hij de koerierster naar Boonzaaijer met het simpele bericht, dat als Alex hem wilde bereiken, dit kon gebeuren op zijn adres te Veenendaal.


Het toeval wilde dat de koerierster haar baan zou neerleggen en zij ging daarom samen met haar opvolgster op pad, zij zou de nieuwe dan bij Boon, zaaijer introduceeren.

Op 21 November, toen Verhulsdonk met zijn mannen de boerderij had bezet, fietsten zij het erf op en werden gearresteerd. Zij zaten in de kamer bij de kachel en de koerierster probeerde, toen zij dacht dat niemand op haar lette, de brief in de kachel te gooien. Het werd echter opgemerkt, de brief werd gegrepen. Beide meisjes werden afzonderlijk verhoord, zij hadden niets afgesproken, hun verklaringen· klopten niet. ·




Verhulsdonk besloot diezelfde avond naar Veenendaal te gaan om een onderzoek in te stellen. Hij ging naar het adres van van Doorn. Daar waren alle compromiteerende stukken vernietigd, zij vonden den vader en een van de zoons, maar de huiszoeking leverde niets op. Terwijl zij daar waren, kwamen echter een koerierster met haar broer door Veenendaal. Zij reden het traject Utrecht-Veenendaal voor het eerst en daar zij in het donker de weg niet konden vinden, gingen zij even aan bij van Doorn, zij werden gevangen genomen en hun zeer bezwarende papieren vielen in handen van de S.D. Een oogenblik later kwam een andere bewoner van Veenendaal, Engelaan, even binnenloopen. Hij had allerlei spionnageberichten bij zich. Ook hij werd gegrepen. Ook een willekeurige bezoeker, Auke Siebenga, een evacué uit Ede, die daar toevallig op bezoek was, werd gevangen. Zoo hadden zij dus van Doorn Sr. en Jr., Auke Siebenga, Engelaan en de twee koeriers uit Utrecht.




Door deze laatsten leerden zij het spoor naar de Kamer van Koophandel aldaar kennen, waar zij de volgende dag hun slag sloegen. Het heeft al de genoemde mannen het leven gekost, zij stierven in de· Duitsche concentratiekampen. Voor het gezin Boonzaaijer had het de noodlottigste gevolgen, dat uit de gebeurtenissen bleek, dat het huis inderdaad een koerierspost was.

BILL ZWERVENDE

Nadat Bill op 17 November de laatste voorbereidingen voor de crossing had getroffen ging hij naar huis. Er dreigde gevaar, nu Piet van de Veluwe was gevangen genomen. Het was niet scherp omlijnd, het was onbestemd, niemand wist precies welke bezwarende stukken door Piet waren bewaard en welke toelichting hij daar wellicht bij zou geven.

Zou hij onder alle omstandigheden zwijgen? Zijn medewerkers durf den hun band ervoor in het vuur steken, dat nooit een woord over zijn lippen zou komen. Thuis komend zag hij dat de boerderijen aan de Nieuwesteeg in brand stonden.





Daar was ook Didi gegrepen. En Didi wist veel van de crossing. Zou zij kunnen zwijgen? Zij was maar een jong meisje, van haar was je natuurlijk lang zoo zeker niet als van Piet van de Veluwe. Hij vernam, dat zij in Lunteren was gebracht. Waarom was dat gebeurd? Daar was ze gevlucht en weer gegrepen.




Bill besloot zoo snel mogelijk met zijn gezin te verdwijnen, Hij vond met vrouw en kinderen een tehuis bij zuster van der Vlerk. Daar was hij voorloopig onderdak, maar hij wilde iets verder uit het gedrang zijn, bij een van de boeren in de omtrek. Doch overal stootte hij het hoofd. Het gebeurde bij Thomassen was als een loopend vuurtje van boerderij tot boerderij gegaan, en daarop was ook Booonzaaijer gevangen genomen. Neen, Bill was geen welkome gast. Ten slotte vond hij een tehuis bij van der Voort aan de Postweg te Lunteren. Wel had deze al 30 evacués in huis, maar hij was bereid voor het gezin van Bill een kamer in te ruimen.

Bill ging erheen maar er waren daar te veel nieuwsgierigen, hij zocht een rustiger adres en vond dat bij de Bruijn, een kippenfokker in Meulunteren. De Bruijn vertelde hem al spoedig, dat hij anonieme briefjes had gekregen, waarin hij werd gewaarschuwd, dat het op de Wormshoef bekend was, dat hij Bill in huis had. Het geval leek onwaarschijnlijk, maar Bill begreep, dat hij moest verdwijnen.





Zeer in het geheim zou een tusschenpersoon hem een tehuis bezorgen bij een boer in de Valk. De boer was bereid, maar de tusschenpersoon kon niet zwijgen en een van de vrienden kwam Bill vertellen, dat bij een fietsenmaker in Lunteren al werd gesproken over het nieuwe adres in de Valk.

Bill zocht opnieuw en vond Schreuder, den eigenaar van het hotel de Leperkoen bereid, hem en zijn gezin voor onbepaalde tijd gastvrijheid te verleenen. Op de avond van 28 December trok Bill met vrouw en kinderen en een klein beetje bagage moeizaam over de Hooge Goudsberg naar het nieuwe adres.





Toen Bill op 18 November zijn huis verliet, was hij zoo slim, al zijn foto's mee te nemen. Verder liet hij alles achter, er was geen tijd om iets in veiligheid te brengen. Hij vertelde aan de ingekwartierde Duitschers, dat zijn schoonzuster ernstig ziek was geworden en zij daarheen gingen. Hij verzocht hun het huis als hun eigendom te bewonen, zij hadden zich steeds zeer correct gedragen.

Nadat vrouw en kinderen in veiligheid waren, ging hij naar Meulunteren, om te onderzoeken of daar iets misliep. De S.D. had zich niet laten zien, hij begreep dat Didi, alle mishandelingen ten spijt, had gezwegen.





Maandag 19 November kwam Bill nog even in het huis, de Duitschers waren er nog. Zij waren uit hun humeur, in de nacht van Zondag op Maandag was er op hen geschoten, dat waren natuurlijk terroristen geweest en zij dachten dat Bill ook terrorist was. Bill probeerde zonder verdere uitleg van hen af te komen. Hij verdween dus zoo spoedig mogelijk, maar een van de soldaten liep hem achterna en zei, dat hij hem noodzakelijk vertrouwelijk moest spreken. De man zei hem onomwonden dat Bill terrorist was, hetgeen deze natuurlijk ontkende. De soldaat zei, dat hij het alleen had gezegd uit bezorgdheid voor zijn gastheer, de onderofficier had hem opgedragen, Bill de raad te geven nooit terug te komen. Diezelfde avond werd het commando overgeplaatst, de volgende morgen waren de Duitschers verdwenen.




Bill dacht na over deze tijdelijke huisgenooten. Eigenlijk waren zij heel dom geweest. Zij hadden zich zoo gemakkelijk laten bedotten. Bill had het noodig geoordeeld met den onderofficier tot een zekere vertrouwelijkheid te komen. Hij vertelde hem, dat hij het zoo vreeselijk druk had met de inkwartiering van al die evacués en met hun verzorging. Daarom moest hij dikwijls nog 's avonds op pad, maar na spertijd durfde hij eigenlijk niet meer naar buiten. De onderofficier wilde hem graag behulpzaam zijn. Hij wilde Bill dan wel even weg brengen en later terughalen.




Zoo gebeurde het dat Bill besprekingen moest houden met Nijmegen, waar, voor hij naar de electrische centrale aan de Kalverkamp moest gaan. Braaf bracht de onderofficier hem daarheen en na een uurtje kwam hij terug om Bill weer veilig thuis te brengen.

Bij zijn omzwervingen bedacht Bill zich, dat hij in zijn huis aan de muur nog een foto had laten hangen, waarop hij voorkwam. Hij haalde het portret op 20 November weg, juist voordat de S.D. voor de tweede huiszoeking kwam.


Nauwelijks was hij weg of de S.D. kwam met een groot aantal mannen opzetten, Villa Hilly werd omsingeld, maar de heer des huizes was niet te vinden. Zij vonden de schuilplaats achter het huis, zij zagen daar enkele stopcontacten en dachten dat er met een geheime zender werd gewerkt. De geheele inboedel werd verbeurd verklaard en de volgende dagen werd alles weggehaald door de landwacht op bevel van Alblas. Het gebeurde door den voerman Dikkenberg.

APELDOORN

Zaterdag 2 December 1944




Apeldoorn had reeds vele razzia 's gehad en thans zou opnieuw een groot aantal mannen moeten worden geleverd. Er moesten versterkingen worden aangelegd langs de Rijn en de slachtoffers uit Apeldoorn zouden worden gezonden naar het Duitsche stad je Rees. Alle mannen moesten gepakt en gezakt thuis klaar staan, huis na huis zou door de Duitschers worden doorzocht, niemand mocht zich op straat begeven, de vensterluiken mochten zelfs niet worden geopend.

Vrouwen, die zich op straat waagden, werden met waarschuwingsschoten naar binnen gejaagd. Overal hoorde men schieten, de bevolking verkeerde in doodsangst. Bij groepen werden de mannen in de straten verzameld en naar de markt gebracht. Als vee werden zij daar samengedreven, er was geen kans op ontvluchten.


Evenals bij de vorige razzia, toen overste Barendsen en andere ingezetenen als doodgeschoten "terroristen" op hoeken van straten werden neergesmeten, zorgde de S.D. ook thans voor enkele lijken, maar bij nader inzien werden zij niet in de stad neergelegd, daar toch niemand zich buiten zijn huis mocht begeven.


In de vroege morgen van 2 December werden op het voetbalveld van de Willem III kazerne 13 mannen doodgeschoten. Het waren onze bekenden:





Johan Balk, districtscommandant van de verzetsbeweging; Taeke Johan Kroeze, verbindingsofficier van O.D.; Johannes Diederik Suyling, commandant van O.D. te Kootwijk; H. G. Drost, bakker te Ermelo; A. L. Ansems uit Den Haag; J. Engelaan te Veenendaal; Verder de Amerikaansche piloot Bill F. Moore en G. Westdijk te De Bilt; S. Postma te Baarn; J. Vos te Utrecht; L. J. Kleiboer te Deventer; J. van Zanten te Kesteren; Ph. Corts te Hilversum.




Ik vroeg aan Verhulsdonk, waarom Blümcke niet was gefusilleerd. Hij antwoordde, dat deze als officier was overgegeven aan het Kriegsgericht.

En Piet van de Veluwe? Hij antwoordde, dat men hem nog noodig had, hij werd telkens geraadpleegd over het gevonden archief, en hij moest ook inlichtingen verstrekken over den Engelschen marconist Henderson, met wien hij had samengewerkt, en die was gearresteerd. (Hol voet).





Dit waren de eerste slachtoffers. Kleekamp en zijn twee zoons, van Vliet, van der Bijl, Kamphuis en Brunekreeft zouden allen in het Duitsche concentratiekamp het leven laten.

DRIE

13 December 1944




Volgens Verhulsdon'k was in het archief van Piet van de Veluwe een berisping gevonden, gegeven door de hoogere leiding, omdat hij nog steeds zijn bunker niet had betrokken, en de koeriers bij Drost het huis in, en uit, liepen. Toen daarover door Verhulsdonk iets werd opgemerkt, zei Piet, dat zij hem niet zouden hebben gevonden, als zij een paar dagen later waren gekomen. Na terugkeer uit Amsterdam zou hij zijn bunker hebben betrokken.

Volgens Verhulsdonk vermeenden zij, dat die bunker wel eens een wapenbergplaats kon zijn, en de aanslagen, die op de spoorbaan Amersfoort-Zwolle waren gedaan en de moord op een Duitsch officier in Putten konden ook wel door communisten zijn begaan. Zij hoopten daar twee personen te vinden die bij de S.D. als communisten gesignaleerd stonden en de schuilnamen Jacques en Ben hadden. Daarom wilden zij de bunker zien.





Nabij de bunker gekomen zagen de mannen van de S.D. de twee gebroeders Born in het bosch aan het werk. De leden van het gezin Born behoorden tot diegenen, die uit beginsel de ondergrondsche strijd tegen de Duitschers streden en toen Jannes, de oudste van de twee broers Born de S.D. zag, zette hij het op een loopen. Hij werd onmiddellijk doodgeschoten.

Bij de bunker werden twee jongemannen aangetroffen: de marconist Herman Leus (schuilnaam Jacques, niet te verwarren met den communist Jacques, die in werkelijkheid Piet Oosterbroek heette). Hij was in 1917 te Hengelo geboren en woonde bij het begin van de oorlog in Bergen op Zoom, en verder zijn assistent Corneille du Corbier (schuilnaam Kees) die kantoorbediende· was in Amsterdam. Beiden werden gevangen genomen. Zij hadden een zender bij de vlakbij gelegen brandtoren. Het was een toeval, dat ze op dat moment bij de bunker waren.





Zij gingen naar de woning van Born, waar zij den vader Abraham Born, gevangen namen en een tijdje later ook diens zoon Evert, die toevallig even thuiskwam. Ook de moeder werd gevangen genomen. Terwijl zij huiszoeking hielden, werd er post gebracht door Aartje Simon, de koerierster uit Putten   (schuilnaam Elly). Zij had belangrijke stukken bij zich voor den marconist, o.a. de opdracht nog diezelfde middag een bericht over te seinen betreffende Duitsche troepenverplaatsingen. Daar werd ook gearresteerd Bram Eikenhorst, die bij Born op bezoek kwam.

De S.D. liet een wagen van de weermacht uit Ermelo komen om de gevangenen weg te brengen en er werd een wacht van de weermacht in het huis achtergelaten als val voor verdere bezoekers. Zij brachten de gevangenen naar de Schaffelaarkazerne te Ermelo. Corneille du Corbier, die niet geboeid was, sprong uit de wagen en wilde het bosch in vluchten, maar hij werd door een paar schoten in de buik getroffen en viel neer. Hij was zwaar gewond. Zij namen hem op en brachten hem naar het hospitaal bij de kazerne, waar men hem echter niet kon opnemen. Hij werd met een personenauto vervoerd naar het ziekenhuis aan de Deventerstraat te A peldoorn, Na veel pijn stierf hij daar aan zijn verwondingen.





In Putten waren de leden van het gezin Simon in doodsangst over het weg, blijven van de dochter. Zij vreesden het ergste, daar ze niet was teruggekeerd van haar koenerswerk. De volgende morgen was Corry de Haan aangewezen voor koeriersdienst. Zij fietste even langs de familie Simon en hoorde, dat de dochter niet was thuis gekomen. Wat moest zij doen? Zonder brieven ging zij naar Ermelo, waar zij Leonard opzocht (de candidaat in de scheikunde M. P. van Ommeren) die een van de medewerkers van Piet was geweest. Hij wist van niets en ried haar aan "maar eens te gaan kijken."

Een van de jongens fietste met haar mee en gaf de raad, vooral goed op te letten en eerst bij de buren van Born te gaan inf ormeeren wat er aan de· hand was. Zij kwam bij het huis. Alles zag er zoo veilig uit, er stond een bakkerskar voor de deur, zij vond het niet noodig verdere inlichtingen in te winnen, zij had niets bij zich en stapte naar binnen. Zij werd gevangen genomen door het personeel van de weermacht, dat daar wacht hield.





Na een tijdje kwam Verhulsdonk, die haar fouilleerde, maar niets vond. Zij vertelde, dat zij daar was binnengegaan om naar de kortste weg naar Putten te informeeren, maar hij liet haar niet vrij, hij nam haar mee naar de kazerne te Ermelo. Bovendien verdacht hij haar, daar hij door de verhooren te weten was gekomen, dat er een koerierster Corry was.

Door de verhooren van Piet waren de S.D.-ers nog andere dingen te weten gekomen. Zij zochten naar den anderen Jacques. Daarom werd Tonny Tonsul, de Rexist, naar het huis van Simon gestuurd. Hoewel de familie achterdochtig was door het wegblijven van Aartje, werd hij binnen gelaten. Hij vertelde, dat hij bij de arrestatie te Drie was geweest, dat hij door een wonder was ontsnapt en dat hij ,,Jacques"' moest spreken, hij had een heel gewichtige mededeeling voor hem.





De familie Simon sloeg geloof aan zijn woorden, er werd een boodschap gestuurd aan Piet Oosterbroek en toen deze verscheen vroeg Tonsul hem, of hij "Jacques" was. Toen Piet toestemde, nam hij zijn pistool en schoot hem neer. De wond was niet doodelijk, maar de getroffene viel op de vloer en Tonsul ging naar de voordeur daar hij zag, dat daar een meisje kwam aan, fietsen. Hij duwde haar onzacht naar binnen.

Het was de derde koerierster Jeanne Bosz uit Putten. Zij had een brief gekregen, waarin haar gevraagd werd, een portret van een S.D. agent te verschaffen. Daarover wilde zij Aartje raadplegen. Zij had de brief bij zich. Tonsul controleerde haar persoonsbewijs. Dat was prachtig, hij zocht al naar een koerierster, die Jeanne heette, hij had het jongere zusje van Aartje al gevraagd, waar "Jeanne" woonde en haar een paar klappen in het gezicht gegeven, toen zij zeide, het niet te weten.


Kort daarop kwam Verhulsdonk met Corry de Haan van de Schaffelaarkazerne, Piet Oosterbroek lag nog steeds bloedend op de grond, niemand verzorgde hem. Door de ondervragingen waren zij ook te weten gekomen, dat er een vierde koerierster was, die Janny Thijssen heette. Zij werd eveneens gearresteerd.


Allen werden overgebracht naar de kazerne en later naar de Willem III kazerne te Apeldoorn, waar de mannen ergerlijk mishandeld werden. Ook Aartje Simon en Janny Thijssen werden mishandeld, de twee andere meisjes kwamen er zonder slaag af.





Na een paar maanden werden de gevangenen gedeeltelijk overgebracht naar Amersfoort, een deel ging naar Doetinchem, enkelen bleven om zoo noodig nog verder te worden verhoord.

De vier meisjes zijn, toen de bevrijding zeer nabij was, op transport gesteld naar het noorden, waar zij ten slotte in Grijpskerk werden vrijgelaten.


Piet Oosterbroek heeft ook zijn vrijheid teruggekregen.


Herman Leus, de marconist is 8 Maart 1945 gevallen bij de Woeste Hoeve, als slachtoffer van de represailles na de aanslag op Rauter. Ook Bram Eiken, horst en vader en zoon Born zijn niet uit Duitschland teruggekeerd.





Piet van de Veluwe werd door de S.D. steeds zeer goed behandeld, volgens de verhooren, die aan de S.D.-ers zijn af genomen vertelde hij vlot en veel.

Toen de bevrijding aanstaande was, werd ook hij met een paar gevangenen, die nog in Apeldoorn waren, op transport gesteld. Hij werd 29 Maart 1945 te Wierden door de S.D. vermoord.

TOENEMENDE ELLENDE IN EDE

De toestand in Ede werd van dag tot dag slechter. Het logies voor de duizenden evacués liet veel te wenschen over, het was allerminst berekend op een winterverblijf. De voeding was geheel onvoldoende. Het verblijf in de loodsen van de Kroon, de Boerenbond, Matthijssen, in enkele leegstaande scholen en in Zonnenberg waar in totaal meestal enkele honderden huisden, was beneden peil. En dan hadden wij nog de Muloschool op de Markt, waar logies werd verleend aan de eenlingen, die hier kwamen aanstrompelen, en aan de familie-leden van de mannen, die bij de razzia's gegrepen, aan de arbeid waren gezet bij de stellingbouw.

Het was niet de schuld van de leiders, evenmin van hen, die hen daarbij ter zijde stonden, maar zij waren machteloos, er was niets te krijgen wat het verblijf in die ruimten menschwaardig kon maken. Er waren geen kolen voor verwarming, er waren geen verlichtingsmiddelen, alle behoorlijke waschgelegenheid ontbrak, de sanitaire inrichting was beneden kritiek, de medische hulp liet te wenschen over. Lijders aan dysenterie lagen tusschen de anderen in het stroo, omdat er nergens een ruimte beschikbaar was, waar men de zieken kon isoleeren, tot de bovenverdieping van de Huishoudschool tot noodziekenhuis werd ingericht.





Dagen en weken lagen mannen en vrouwen bijeen in het stroo; nu en dan werd geprobeerd een leegstaande school bruikbaar te maken, er werd met moeite wat stroo bijeengebracht, de gebroken ruiten werden zoo goed mogelijk vervangen door triplex of bordpapier, en als men dan eindelijk het gebouw in gebruik wilde nemen, legden de Duitschers er beslag op. Als zij het na enkele weken weer vrij gaven, was de toestand daarbinnen zoo walgelijk, dat het slechts met vereende krachten gelukte de Augiasstal opnieuw te reinigen. Een speciale werkman van de gemeente was doorloopend bezig om na het verwijderen van het oude stroo, de lokalen van ongedierte te zuiveren. Het Roode Kruis en de Evacuatiecommissie deden wat zij konden, de- samen, werking was prachtig, maar zij stonden voor onoverkomelijke moeilijkheden.

En zij, die nog een behoorlijk bewoonbaar huis bezaten, gingen ook achteruit. De zaken stonden stil, er werd geen cent meer verdiend, in de textielzaken ging niets meer om, in de confectiewinkels was niets meer te krijgen, sigaren, winkels en banketbakkers waren sedert lang uitverkocht, schildersbedrijven werden stilgelegd, er was geen verf en geen glas meer, melkboeren en slagers zaten met leege handen, de kruideniers kregen een handjevol levensmiddelen om over 30.000 menschen te verdeelen. Het was voor de patroons een onoplosbaar vraagstuk, hun knechts aan het werk te houden en juist daarop hoopten de Duitschers. Elk bedrijf, dat zij konden sluiten leverde mannen op, die zij naar Duitschland konden transporteeren naar hun munitiefabrieken en verdere oorlogsindustrie; soms konden zij tevens de hand leggen op de ongebruikte machines.





Het werd koud, de kleeren waren versleten, het regende en de kapotte schoenen konden niet meer worden verzoold. Van nieuwe schoenen was geen sprake meer, een enkele gelukkige veroverde een paar klompen, de vrouwen liepen op houten zooltjes, met banden om de voet gestrikt. Velen liepen op bloote voeten, kousen waren niet meer te krijgen. Allen waren ondervoed, kouwelijk en vatbaar voor besmettelijke ziekten.

De tijd was voorbij, dat de vrouwen weinig aten ter wille van de slanke lijn, ze vermagerden en verouderden zichtbaar, ook al aten zij alles op, wat zij konden krijgen. En wat men te eten kreeg was grootendeels surrogaat. De warenkeuringsdiensten hadden de moed niet, eerlijk op te biechten wat de voedingswaarde van al die artikelen was.


Op zeer veel huizen waren plakkaten aangebracht van besmettelijke ziekten. Ze werden dikwijls wel onnoodig lang behouden, ze werden voorzichtig af, geweekt en meegenomen als men ging verhuizen. Er werd zwarte handel gedreven in die plakkaten, ze waren een prachtige .bescherming tegen Duitsche inkwartiering, vooral als er nog een bordje met "Ansteckende Kranckheit" bij te krijgen was.





De toestand werd uiterst zorgelijk, we moesten het dragen, of we er kans toe zagen of niet, het liet de Duitschers koud, of wij· het overleef den of er aan ten gronde gingen. In die dagen was er slechts één ding, dat ons staande hield, het was de hoop op een spoedige bevrijding, het had aan een haartje gehangen, het Zuiden was vrij, maar het was of alles nu met meer dan verdubbelde kracht op het bezette deel drukte. Wij hadden in de jaren, die achter ons lagen geklaagd, maar na 17 September ondervonden wij pas wat het zeggen wilde op de rand van het operatieterrein te liggen.

Een paar uur per dag werkte de waterleiding, waarvan de toren gedeeltelijk was stukgeschoten; electrisch licht kregen wij in het geheel niet, gas was alleen op enkele avonduren beschikbaar en dan alleen om voor verlichting te gebruiken, het was slecht en de lampen verspreidden niet voldoende licht om er bij te kunnen werken. Na het eten, als het donker was, zaten wij bijeen in een kringetje om de kachel, die met allerlei rommel werd gestookt, de verlichting bestond meestal uit een waxinepitje of een met moeite veroverd kaarsje.





Dag en nacht vlogen de geallieerde vliegtuigen rond, het was de Duitschers onmogelijk overdag troepen langs de wegen te vervoeren en in de maanlichte nachten was dit eveneens uitgesloten.

Als hier of daar eenig licht naar buiten straalde, werd er met kolven van geweren op de deur gebonsd en schreeuwde een dreigende stem: ,,Llcht aus. ,,

KEES DE KONING

Toen de koude najaarsdagen kwamen waren de buitenwegen doorloopend bevolkt met mannen en vrouwen uit de groote steden, die de boer opgingen om nog wat eten te veroveren. Hun eischen waren heel wat bescheidener dan vorige jaren, zij vroegen niet meer naar kippen of eieren, naar spek of boter. Zij bedelden alleen om een handvol rogge of een paar aardappelen.

Aan de Goorsteeg woonde Kees de Koning. Hij had een graanmalerij, waar van de ochtend tot de avond de hongerigen aanklopten. Hij gaf altijd wat, een beetje havermout, wat rogge of tarwe. Niemand werd zonder iets weggestuurd, niemand kreeg meer dan een pond. Het was voor hem ook moeilijk om eraan te komen, want de controle was scherp, er kwamen minstens 50 per dag, dat was 300 in de week. Zij kwamen uit Amsterdam en Rotterdam, uit Gouda en Utrecht, zijn prijzen waren dezelfde als voor de oorlog. Je moest niet probeeren, hem te vragen om een pond tegen een hooger bedrag. Hij zei dan alleen: ,,Als ik het U gaf, zou ik een ander zonder iets moeten wegsturen". En dan voelde je je beschaamd over je vraag. En voor hen, die een verre tocht achter de rug hadden was in de woonkamer altijd een plaatsje bij de warme kachel, daar hing de geur van koffie, daar lagen groote echte tarwebrooden, en de vrouw des huizes was steeds bereid de globetrotters een kop koffie te schenken met zoo 'n heerlijke boterham met boter en suiker.





Als ik weer thuis kwam dacht ik met weemoed terug aan de boterhammen, die ik daar had gezien, en waarvan ik er ook een kreeg, al had ik geen verre tocht achter de rug. Ik vergeleek die boterhammen met het plakje roggebrood, dat ik thuis kreeg, daar was het brood van minimale afmetingen, maar het had de merkwaardige eigenschap, dat het zwaarder werd naarmate de boterhammen kleiner werden, zoodat ik toch mijn gewicht kreeg en er niets tereclameeren viel.

Het waren niet alleen de vele gaanden en komenden die op de Koning konden rekenen, het waren ook de mannen van de ondergrondsche beweging, die daar mochten vergaderen, die hij zoo noodig verborg, voor wie ook grootere hoeveelheden eetwaren beschikbaar waren, en de tallooze evacués, die ik daar steeds aantrof.

ALGEMEENE BESCHOUWING

20 October wapperden de geallieerde vlaggen op de puinhoopen van Aken. Het was te voren gewaarschuwd: overgave of vernietiging, de stad kon kiezen. De Duitschers konden aan dit voorbeeld nameten, wat de gevolgen zouden zijn als zij volhardden in hun nuttelooze verzet.

In het Verre Oosten behaalde de Amerikaansche vloot het eene succes na het andere. Wij waren te ongeduldig om ons de grootte dier successen te realiseeren. Wij wenschten oorlogshandelingen die dichterbij lagen.





25 October landden de geallieerden op Zuid-Beveland, Oostburg werd bevrijd, 28 October werden Tilburg en Bergen op Zoom veroverd, de volgende dag Den Bosch. Weer een dag later Breda en Ginneken, 30 October Rozendaal en Oosterhout. 2 November volgde Vlissingen, 4 November Tholen en Domburg, 6 November Geertruidenberg, 9 November stonden de troepen aan de Moerdijk. Vrijwel geheel Brabant was bevrijd. Bijna met afgunst hoor, den wij door de radio de berichten van de feestvreugde in die steden en dorpen, waar de Nederlandsche vlag weer van de gehavende kerktoren woei en waar het volk weer vrij kon feestvieren, waar de gehate Duitschers voorgoed waren verdreven, waar men weer vrij was, vrij zooals ook wij zoo zielsgraag zouden zijn.




Half November begon het offensief tot vorming van een bruggehoofd over de Maas. Het 3e Amerikaansche leger in Frankrijk veroverde de forten bij Metz, Wij vonden het mooi, belangrijk, maar veel nader lag ons het bericht, dat de Prinses Irene brigade, onze eigen Nederlandsche mannen, de eersten waren geweest, die Oirschot waren binnengerukt.

Bij Venlo werden op enkele plaatsen de Duitsche linies doorbroken. De aanval geschiedde met kracht, maar de weerstand was groot. Terwijl de Duitschers nog gedoken in hun loopgraven en verstopt in hun onderkomens zaten, versuft door de ontploffingen van de projectielen, die hun loopgraven om, ploegden en overal hun slachtoffers opeischten, kwam de groote aanval met tanks en vlammenwerpers. Zij kregen geen minuut tijd om zich te herstellen. Met de regelmaat van een uurwerk wisselden vuurstooten en voorwaartsche beweging elkaar af. Inderdaad geschiedden deze beschietingen met het horloge in de hand en stonden de commandanten der tanks klaar om eveneens op het tijdsein voorwaarts te gaan. De strijd was zwaar, waar het mogelijk was, hadden de Duitschers de terreinen bij de Maas onder water gezet, de hoogere terreinen waren met mijnenvelden bezaaid.





De berichten bleven bemoedigend, met ongekende kracht werd op de voorste linies gebeukt, de tactische luchtmacht steunde de troepen waar zij kon en onderwijl werden ver achter het front de munitiedepots, fabrieken en opslagplaatsen van benzine, kruispunten van spoorwegen, en andere belangrijke objecten door de strategische luchtstrijdkrachten onder handen genomen.

De Duitschers werkten wat zij konden met de V 1 en V 2. Ook in Ede maakten zij daarmee hun slachtoffers en als de ongeluksboden over ons heen


vlogen, luisterden velen met angst in het hart of zij wellicht de motor hoorden afslaan. Dan was het hoog tijd om de schuilkelder op te zoeken.





De eens zoo populaire figuur van Goering geraakte op de achtergrond, Himmler kwam steeds meer naar voren, hij was hoofd van de politie, van de Gestapo, van S.S. en Waffen S.S., hij was hoofd van de partij, steeds meer macht werd in zijn misdadige handen gelegd.

Een psychiater zei eens tegen mij: Wij spreken van "Iwan de Verschrikkelijke", maar wij zouden beter kunnen zeggen: ,,Iwan de Verschrikte", want juist zijn allesoverheerschende angst maakte hem zoo wreed.





Zoo ging het ook in Duitschland. Hitler gevoelde zich, vooral na de mislukte aanval van von Stauffenberg, slechts veilig als hij alle macht legde in handen van zijn wreeden volgeling.

Op 16 November werd ten noorden van Aken een groot offensief ingezet en in 12 uur waren 5 steden veroverd. Er liepen drie groote wegen naar Duitschland, de noordelijke liep over Aken en leidde naar Keulen en het Ruhrgebied. Daar lagen de erts- en kolencentra van Duitschland, daar lag de zware industrie, die de regeering ten koste van alles wilde behouden. Daarom was de Duitsche tegenstand hier krachtiger dan ergens elders op het front.





Alle aanvallen werden vooraf gegaan door zware luchtbombardementen en massale artilleriebeschietingen. Eenstemmig spraken de krijgsgevangenen over de groote demoraliseerende werking daarvan. Zij kenden geen nachtrust meer. Zij waren uitgeput en ver, suft als zij in geallieerde handen vielen.

In het zuiden was de strijd gemakkelijker, daar trokken de Duitschers met tienduizenden op de Rijn terug, maar in het noorden werd stand gehouden.





Venlo en Roermond waren nog steeds Duitsch bezit, op de Westelijke oever ploeterden de Engelschen verder over de glibberige, bevriezende modder, terwijl overal de mijnenvelden moesten worden opgeruimd, hier en daar stond het water een meter hoog op de velden. Dit alles kon de opmarsch wel vertragen maar niet verhinderen.




Bij Venlo aan de Maas lag het kasteel Geesteren, het was bezet door veertig cadetten, Zij kregen opdracht zich over te geven. Vóór hen lagen de overmachtige Britsche troepen, achter hen lag de uitgestrekte watervlakte van de geïnundeerde Maas. Terugtocht was onmogelijk. Zij weigerden, de luchtmacht werd ingezet, de bommen floten omlaag, de explosies deden hun werk, weg was het kasteel, weg waren de cadetten, de Britten drongen door tot de Maasoever.




Op 2 7 November bepaalde Feenstra bij geheim persoonlijk schrijven, dat de frontzone waarin Ede lag, moest worden vrijgemaakt van Nederlandsche politiemannen van 40 jaar en jonger. Allen moesten zich melden in Zwolle, waar zij zouden worden ingedeeld bij de gemeentepolitie. Met inbegrip van de officieren waren ongeveer 15 man aanwezig, waarvan tien ziek of onvindbaar. De vijf overblijvenden, de Vries, Kestelo, Lamkamp, Blokland en Pas gingen. Hoewel velen vreesden, dat het een valstrik was, bleek dit niet zoo te zijn. Zij deden in Zwolle normaal dienst.

MARTIEN GEVANGEN GENOMEN

Op de Wester-Wetering zaten Max en zijn vrouw in spanning. Wat moesten zij doen? De boerderijen van Thomassen waren in de asch gelegd, de mannen gevangen genomen en weggevoerd, Boonzaaijer was gearresteerd, Karel i en zijn vrouw waren gevankelijk weggebracht. Het moest alles een gevolg zijn van het gepraat van Piet van de Veluwe, of van het vinden van zijn archief. Wanneer zouden zij op de Wester-Wetering komen? Wanneer zou hun mooie boerderij in vlammen opgaan?

Bill en Barend kwamen nooit meer, alleen Martien, die een tehuis had gevonden in het Nederwoud, kwam hen nu en dan nog bezoeken. Het was zoo begrijpelijk, maar het was toch alsof allen hen in de steek lieten.





Martien ried hen dringend aan te vluchten. Het was zoo moeilijk, het was een bedrijf, dat men maar zoo niet vaarwel zei. Max koos een middenweg. Vrouw en kinderen zouden heengaan, hij zou probeeren een paar betrouwbare evacués te vinden, die de boerderij wilden bewonen, hij zou er dagelijks heengaan en goed uitkijken.

Van der Schoot, die bij zijn ouders onderdak was, wist een paar geschikte menschen. Hij kende van den Berg, een spoorwegman uit Achterberg, die in zijn eentje een trein had laten ontsporen, wiens dochter Elly koerierster was en had meegewerkt aan de ontvluchting uit het Johanniter Ziekenhuis. Max zocht hem op en legde uit, welke risico's aan het geval waren verbonden, maar de spoorman was bereid. Hij kwam met vrouw en dochter op de boerderij, aan de buren werd verteld, dat het gezin verdween uit angst voor de raketbommen, die inderdaad veel schade hadden aangericht; in de laatste week van November had de verhuizing plaats.





De knecht bleef ook op de boerderij en op een dag kwamen daar twee heeren, die naar Martien vroegen. Zij waren blijkbaar van veel dingen op de hoogte en de knecht vertelde, dat de baas was verhuisd, maar dat Martien nu en dan nog kwam. Zij spraken af, dat zij de volgende dag om vier uur zouden terugkomen. De knecht bracht de boodschap over aan Martien en deze vroeg zich af of het al of niet een valstrik was. Hij sprak er over met Tonny, die er weinig vertrouwen in had. Tonny stelde voor, samen op een naburige boerderij de kat uit de boom te kijken. Leek het onveilig, dan bleven zij weg, anders konden zij nog tijdig voor de dag komen.

Tonny trof het die dag slecht, hij werd gegrepen voor de arbeidsinzet en toen het hem gelukte er vandoor te gaan, was het te laat om nog naar de Wester Wetering te fietsen. Martien was die morgen samen met Max naar Veenendaal gegaan om pas, foto's te laten maken, samen aten zij bij de ouders van Max en Martien vertelde, dat hij die middag om vier uur op de boerderij moest zijn, om daar een onderhoud te hebben. Max besloot er ook eens te gaan kijken en Henk I vergezelde hem. Toen zij er kwamen, was Martien er nog niet.





De vrouw van den evacué liet hun zien, hoe goed zij alles verzorgde en samen gingen Max en Henk naar de kamer op de eerste verdieping. Plotseling hoorden zij beneden schieten. Zij keken uit het raam en zagen Martien over het veld wegvluchten. Hij struikelde over een draad, viel, stond weer op, er werd op hem geschoten, hij was licht getroffen, kon niet verder, er kwamen een paar mannen met een ladder, zij legden hem erop en brachten hem naar de boerderij. Er was veel gebeurd wat Max en Henk niet wisten. De twee heeren hadden Martien naar de boerderij gelokt en toen Tonny niet kwam opdagen, was hij alleen gegaan. Terwijl hij het erf opliep, werd achter hem het net dichtgetrokken.




Ter wille van de duidelijkheid veroorloof ik mij hier een uitwijding. De geheele Veluwe stond onder Duitsch politietoezicht van Hauptsturmführer Thomsen in Arnhem. In Apeldoorn berustte de leiding bij Philitz, hij had onder zijn bevelen verschillende Duitschers en uit het zuiden gevluchte rexisten, terwijl Ede en omstreken ressorteerden onder Lunteren. Lunteren stond onder de bevelen van Heinemann.

Hij was een dronkaard en sadist. Hij kende geen grooter genoegen dan het mishandelen van weerlooze, gebonden gevangenen. Als hij zin had, maakte hij er een feest van. Dan schonk hij zijn medehelpers een flink. glas jenever, dan werden de klappen extra hard toegebracht. Hij liet dan de radio keihard spe,len, terwijl een groote herdershond er als een bezetene tegenin blaf te. In dat milieu werden de verhooren af genomen, afgewisseld met de geraffineerdste martelingen als uit de dagen der Inquisitie. Dan gingen hij en zijn medebeulen beestachtig te keer.


Hij had op dit gebied zijn sporen reeds in Duitschland verdiend. Daar was hij ingedeeld geweest bij de bestrijding der homosexualiteit, Men had hem zijn gang laten gaan, tot hij zich had vergrepen aan de vrienden van een paar partijbonzen. Toen kreeg hij een half jaar vestingstraf, waarop overplaatsing naar Polen volgde. Daar kon hij ongecontroleerd zijn hart ophalen.


Deze dronken sadist was ten slotte in Nederland gekomen, waar hij het bevel in Lunteren had gekregen. Onder zijn bevelen stonden de Untersturmführer Wachendorff, en Enckelstroth. De laatste was bekend wegens de door hem gegane moorden en wegens het bedenken van de felste martelingen.





Verder waren daar de Nederlanders Ries Jansen en Hugo Rappard. De laatste was een N.S.B.-er die in Rotterdam een Iimonadezaakje had gehad. Hij was op Dolle Dinsdag met vrouw en kinderen naar Duitschland gevlucht. Hij was teruggekeerd en door bemiddeling van zijn broer Emiel bij de S.D. terecht gekomen.

Ook was er in Lunteren een ondergeschikte kracht W. Remmers, die kellner, los werkman en verder van alles was geweest. Er was een huisbewaarder Groen en de landwachtcompagnie leverde aan de Worshoef een permanente bewaking.


Ook was daar de predikantszoon Kooyman, die - in Duitschland opgevoed - geleidelijk langs de maatschappelijke ladder was af gegleden en eerst als administratieve kracht, later als "werkend" lid aan de verhooren en mishandelingen deelnam.


Nagenoeg al deze mannen waren misdadigers en sadisten, zij hadden zich tot dat werk aangetrokken gevoeld, het was voor hen een genot, de slachtoffers te vangen om daarop hun wreede neigingen te koelen.





Na de mislukte crossing hadden zij eenige gevangenen, Heijen, van den Born, Streefland en zuster den Hartog. Zij waren verhoord en mishandeld en terwijl Heinemann de resultaten van zijn onderzoek overdacht, kreeg hij bezoek van twee vrienden.

Emiel Karel Rappard (de broer van Hugo) was vóór de oorlog bouwkundig teekenaar geweest bij de Gemeentedienst te Deventer. Hij was N.S.B.-er en had gedurende een paar jaren van de oorlog dienst gedaan in Rusland. Hij was naar Nederland teruggekeerd en was overgegaan naar de S.D. Zijn vriend Johnny de Droog was in Spanje geweest, hij had samen met de communisten gevochten en had in die tijd een zwak overgehouden voor zijn oude kameraden. Dat was de reden dat zijn chefs bij de S.D. hem niet vertrouwden. Zij maakten gebruik van zijn diensten, omdat hij zoo buitengewoon handig was maar zij hadden tegenover Rappard gezegd, dat zij het ook goed zouden vinden, als hij op een van zijn zwerftochten de Droog opruimde.





Deze had het niet gedaan en juist in die dagen werd de Droog uitgestuurd om zijn oude vriend Jan Berghuis, den communist, die met hem in Spanje had

gevochten, op te zoeken en te arresteeren. Min of meer ter controle op de handelingen van de Droog was Emiel meegestuurd op dit pad. Zij hadden het niet zwaar opgenomen, zij kregen meestal bonnen voor langere tijd mee, zij deden zich onderweg voor als onderduikers en legden overal het oor te luisteren. Ditmaal waren zij naar Putten gegaan om de vrouw van de Droog op te zoeken. Terugkeerend besloten zij, hun vriend Heinemann op de Wormshoef met een visite te vereeren.


Hij was verheugd, zij kwamen als geroepen en hij vertelde hun van de mislukte crossing en van zijn gevangenen. Een hunner had hem verteld, dat de eigenlijke leider Martien was geweest, dat hij veel op de Wester-Wetering kwam. De getuige had ook zijn signalement gegeven. Hij was lang, slank, met een donker uiterlijk, hij had een snorretje en droeg een bril. Zij waren diezelfde middag nog op pad gegaan naar de Wester-Wetering, waar zij den evacué en den knecht hadden aangetroffen. Zij hadden aan de mannen gevraagd, of zij een boodschap wilden overbrengen. Hij had een belangrijke tijding en wilde Martien spreken. De evacué wilde zelf het nieuws wel overbrengen, maar de Droog zei, dat het bericht veel te belangrijk was, hij had te veel ondervinding opgedaan in het illegale werk, hij kwam liever de volgende dag om vier uur terug. Dan hoopte hij Martien daar te vinden.





Zoo had hij zijn val uitgezet. Er kwamen op het afgesproken uur twee auto's aanrijden. In de eene zaten Heinemann en Kooyman, de auto stopte op 500 m voor de boerderij. De tweede auto met Wachendorff en Enckelstroth reed door en stopte voorbij de boerderij bij een café, bovendien was in de buurt een detachement van de landwacht bij de hand gehouden. Johnny de Droog en Rappard waren op de fiets, zij kwamen op de boerderij en zagen Martien, dien zij dadelijk aan zijn signalement herkenden. Hugo Rappard, ook op de fiets, bleef op de straatweg wachten.

Zij hadden af gesproken, dat zij - als zij hem vonden - een pistoolschot zouden afgeven. Dit deden zij, en onderwijl kwam de knecht aanloopen. Zij riepen hem aan en van dit moment van onoplettendheid maakte Martien gebruik om te vluchten. De Droog en Emiel Rappard zetten hem na, wilden schieten, maar beider wapens ketsten.





Door het eerste schot gewaarschuwd, kwam Heinemann met de auto aan, rijden, stopte weer. Hugo Rappard had een machinepistool bij zich en schoot op Martien, dien hij de pas had af gesneden. Nadat Martien was gearresteerd en voorloopig verbonden, werd hij in de auto meegenomen en eerst naar de verbandplaatsafdeeling gebracht, waar het been in gips werd gezet. Heinemann beschouwde hem als spion en wilde hem verhooren, maar Wachendorff zei, dat het een krijgsgevangen officier was en dat hij dus met het onderzoek was belast.




Volgens Kooyman is Martien op de W ormshoef goed behandeld en kreeg hij goed eten. Na een tijdje werd hij overgebracht naar Velp. In Velp had Honsberg, de chef van de Frontaufklärung groote belang, stelling voor Martien. Hij hooopte te bereiken, dat Martien verder voor de Duitschers zou willen werken. Het geeft geen hooge dunk van de mentaliteit van de Duitsche autoriteiten, dat zij hem daartoe bereid achtten.

HENK I GEVANGEN

Terwijl dit met Martien gebeurde, stonden Henk I en Max in de kamer op de eerste verdieping van de Wester Wetering. Henk had geen enkel bezwarend stuk bij zich, hij dacht te kunnen volstaan met de bewering, dat hij daar was gekomen om melk te halen en hij ging rustig naar beneden. Hij werd gevangen genomen en meegevoerd naar de Wormshoef.

Terwijl de heeren daar rond het haardvuur zaten, werd hij verhoord en geslagen. Hij hield vol, dat hij alleen was gekomen om melk te halen, zij werden boos en verscheurden zijn papieren, die trouwens alle valsch waren. Nadat hij de volgende morgen was verhoord, moest hij de motorfiets van Droog schoonmaken, waarbij deze hem trapte en herhaaldelijk met het pistool sloeg.


Op de W.C. zag Henk kans zich te ontdoen van een klein kompasje, dat hij van een Tommie had gekregen.





Hij werd 2 December gebonden en met 16 andere gevangenen naar Amersfoort gevoerd. Uit Amersfoort werd hij tweemaal op transport gesteld naar Duitschland, maar beide malen ging de tocht niet door, daar alle locomotieven waren stukgeschoten.

Op 17 April werd Amersfoort voor goed ontruimd. Hij werd met 60 anderen in een beestenwagen gepakt, zij zouden worden overgebracht naar Scheveningen. Een der mannen klom door de luchtkoker boven op het dak van de wagen, maakte de deur aan de buitenkant open en terwijl de trein reed, sprongen Henk en een paar makkers er uit. Uit de andere wagens werd door de bewakers op hen gevuurd, maar hij werd niet getroffen.





Het gelukte hem een boerderij te bereiken, waar hij echter opnieuw door een Duitsche patrouille werd gevangen genomen. Hij werd gebracht naar den Ortscommandant te Baarn, aan wien hij vertelde, dat hij de vorige dag uit de gevangenis te Amersfoort was ontslagen. De Ortscommandant, wiens koffers gepakt stonden, had geen zin meer zich in het geval te verdiepen, hij nam hem het persoonsbewijs af en droeg hem op in Amersfoort een bewijs van ontslag te halen. Als hij dat kon toonen, kreeg hij zijn persoonsbewijs terug. Henk liet ontslagbrief en persoonsbewijs in de steek, hij dook onder en wacht, te tot het terrein veilig was. 8 Mei kwam hij als vrij man in Ede terug.




Ook de evacué van Max was ontdekt. Hij had zich verstopt in de goot van de koestal. Zij snapten dadelijk dat zijn persoonsbewijs valsch was en toen zijn zakken werden doorzocht, vonden zij in zijn portefeuille zooveel kieken in spoorweguniform, dat zij duidelijk inzagen, met een duikelaar te doen te heb, ben. Hij werd gevangen genomen en met de anderen naar de Wormshoef gebracht. Later werd hij doorgezonden naar Velp. Ook de beide knechts werden gearresteerd, maar spoedig weer vrijgelaten.

DE VLUCHT VAN MAX

Max had het schieten gehoord, hij had door het raam het drama van Martien meegemaakt, Henk had hem verlaten, hij was alleen en zijn toestand was hachelijk. Hij klom de ladder op en hield zich doodstil in zijn schuilplaats op de vliering. De Hollandsche landwacht zocht alles na, Rappard hield vol, dat hij hem op de boerderij had zien komen. Max hoorde de kerels aan de andere kant van het beschot praten. Zij waren in zijn onmiddellijke nabijheid, zij beklopten de wand op de plaats waar hij stond. Hij wachtte tot het duister was, klom uit het raam en wilde zich langs het stroodak omlaag laten glijden, hij had een· auto hooren wegrijden en dacht dat alles veilig was. Nauwelijks zat hij op het dak, of drie man kwamen om de hoek van het huis. Weer moest hij eindeloos lang wachten. Toen hij niets meer hoorde, liet hij zich vallen. De afstand tot de grond was niet groot, maar hij had in de duisternis niet goed kunnen uitkijken en kwam met zijn ribben terecht op een vensterluik, dat half open stond. Het ding klapte met een knal tegen het raam en Max maakte zich uit de voeten.




In huis zaten de mannen van de landwacht. Gelukkig kwam niemand naar buiten. Zoo snel zijn voeten hem konden dragen rende hij over het fietspad weg, haalde aan de overkant bij zijn zwager Wouter een fiets, een pet en een paar klompen. Hij ging even naar huis om zijn vrouw gerust te stellen en sliep daarop bij de buren. De volgende dag ging hij met vrouw en één kindje naar Renswoude, maar toen de familie daar bang was, dat hij werd geschaduwd, ging hij naar Nijkerk.

De Duitschers lieten de vrouw van den evacué op de boerderij, zij hebben daar de beest gespeeld, zij stalen alles wat er aanwezig was, en Groen en zijn zoon brachten veel naar de S.D. in Lunteren over.





In de Meidagen van 1940 was de boerderij door het oorlogsgeweld in brand gevlogen, Max had alles keurig opgebouwd en nu dreigde de ramp, dat het mooie gebouw opnieuw zou worden vernield.

Van Silfhout, die er het een en ander uit had weggehaald, bedacht dat het een mooie boerderij zou zijn voor zijn neef G. Beekhuizen uit Bennekom. Deze besloot er eerst eens met Folmer over te praten, en toen die het af ried, zag hij er van af. De aannemer Brouwer en de electriciën Klomp uit Lunteren haalden er alles uit en bouwden van de stukken en brokken een garage in Lunteren. Groen en Silfhout verloren onderweg een boel dingen, die nooit op de Wormshoef terecht kwamen.





Op 31 December werd de boerderij in brand gestoken.

DE DOOD VAN VAN VARK

Na de actie op de Wester Wetering, waarbij Martien werd gevangen genomen, gingen Ries Jansen, Emiel en Hugo Rappard en Johnny de Droog naar huis. Zij waren allen in burgerkleeding, behalve Hugo, die in uniform was en bovendien een machinepistool over de schouder droeg. Jansen maakte de Droog onderweg opmerkzaam op een persoon, die een militaire rijbroek droeg. De Droog en Jansen gingen naar hem toe en de Droog zei vriendelijk lachend: "Hé, U komt mij zoo bekend voor, wie bent U ook weer?"




De andere maakte zich bekend als D., reserve-luitenant der artillerie uit Ede. De Droog zei: "Wij zijn eigenlijk illegale werkers, weet U hier niet een adres om onder te duiken?"

D. wist het niet en de Droog vroeg, of hij geen contactpunten kende van de illegale beweging. Toen D. Hugo Rappard in uniform zag, keek hij een beetje raar, maar Jansen zei geruststellend: "Allemaal camouflage."


De Droog zei: "Wie dacht je dan, dat wij zijn?" D. vroeg toen, wijzend op Jansen: " Mag ik het aan hem zeggen?"


De Droog knikte, waarop D. in Jansen's oor fluisterde: "Jullie zijn zeker van de ondergrondsche beweging."


Jansen zei: "Ja natuurlijk, had je dat nog niet in de gaten?" En daarop vervolgde hij: " Laten wij niet zoo op de weg blijven staan, maar hier opzij in het bosch je gaan."





Dit gebeurde, waarop de Droog hem vroeg: "U krijgt toch wel eens berichten?" D. antwoordde: "Hier heb ik er een", waarbij hij een exemplaar van de Eendracht liet zien. Hij vertelde dat hij die altijd kreeg van Veldhuizen, die kreeg het weer van bakker Evers en die had het van van Vark. D. had alles verteld wat hij wist en wilde weggaan, maar de Droog zei, dat zij nog een karweitje moesten opknappen en zij vroegen hem of hij wou helpen door op de uitkijk te gaan staan. Ook daartegen had D. geen bezwaar. Hij ging achter op de fiets zitten. Bij de Wormshoef gekomen zei de Droog: "Dit is ons hoofdkwartier, die uniformen zijn allemaal camouflage."

Zoo reed hij mee naar binnen en pas toen hij daarna werd gevangen genomen, snapte hij, dat hij voor de gek was gehouden.





Ries Jansen en Heinemann gingen er dadelijk op uit om Veldhuizen en van Beek, schoonzoon van Evers, te arresteeren. De Droog en Ries Jansen namen daarna van Vark voor hun rekening. Veldhuizen en van Beek werden spoedig weer losgelaten, maar bij de huiszoeking bij van Vark bleek, dat deze de Eendracht in het groot verspreidde, dat hij veel pamfletten bezat en bovendien een radiotoestel had. Hij werd geconfronteerd met D. en herkend.

Heinemann verhoorde van Vark, hij gaf hem eenige vuistslagen, waarbij de oude rheumatische man in de hoek tuimelde. Zijn gezicht was later bont en blauw, zijn oogen waren gezwollen, hij kon bijna niet meer zien. Toen de Droog hem ook afranselde, kreeg hij van van Vark een paar rake klappen terug. Van Vark werd op last van Heinemann in een kast gegooid met steenen vloer, te klein om te kunnen liggen. De eerste drie dagen kreeg hij geen eten.





Ook Enckelstroth verhoorde hem. Hij wilde niets over anderen loslaten, vertelde alleen, dat hij ondercommandant was van de illegale beweging. Heinemann en Thomsen beraadslaagden herhaaldelijk over van Vark. Ten slotte werd besloten, dat hij zou worden doodgeschoten. Met gebonden handen werd van Vark achter in een auto gezet, naast hem zat Wachendorff. Enckelstroth zat aan het stuur, Ries Jansen naast hem. Bij de oprijlaan van het kinderhuis te Heelsum gekomen, werd de auto neergezet, van Vark moest uit, stappen. Enckelstroth vroeg nog eens, waar de wapens waren geborgen. Van Vark zei, dat· hij het niet wist. Enckelstroth liet van Vark voor zich uit loopen en gaf hem een schot in de nek. Hij viel onmiddellijk dood neer. Hij werd in een daar aanwezige kuil geworpen, die met aarde werd dichtgegooid.





Van Vark is als een lichtend voorbeeld voor de vele jongere gevangenen, die al of niet uit angst voor de martelingen niet hebben gezwegen. Trotsch zei hij tegen Heinemann, dat zij hem konden doodschieten, maar dat hij niets zou zeggen. En hij heeft woord gehouden. De beschuldiging luidde: Medeplichtigheid aan de illegale beweging, wapenbezit en verspreiding van opruiende geschriften.

DE MOORD OP GEERT NIEMEIJER

Op de dag na de arrestatie van van Vark gingen de Droog, Jansen en Emiel Rappard met van den Born naar de Goudsberg. Hij moest de plaats aanwijzen, waar de parachutisten waren verzameld.

Bij het huis van een boschwachter kwamen twee mannen aanfietsen. Rappard en van den Born bleven achter, Jansen en de Droog hielden de mannen aan, zeggend: "Politie, afstappen." De papieren waren in orde, de fietsers mochten doorrijden.


Tegen den boschwachter, die eens kwam kijken, zei de Droog vertrouwelijk: "Wij zijn van de ondergrondsche beweging en zoeken twee personen, dieMartien hebben verraden. Daar die twee lui klopten met het signalement, zeiden wij, dat wij van de politie waren om hen te kunnen aanhouden."

De boschwachter zei toen: "Als jullie van de ondergrondsche beweging bent, dan kunnen jullie mijn onderduiker wel helpen. Hij is opperwachtmeester van de marechaussee, maar daar hij uit de buurt van Zwolle komt, is hij hier niet bekend." De Droog antwoordde: "Wij kunnen hem zoo maar niet aannemen, wij zullen er eens met onzen chef over spreken. Wij moeten heel voorzichtig zijn."




De volgende morgen gingen de drie boeven weer naar den boschwachter. Zij droegen armbanden van de voedselvoorziening. Rappard moest buiten blijven, de beide anderen gingen het erf op. De boschwachter was niet thuis, het zoontje zou hem even bij de buren halen. De onderduiker Geert Niemeijer kwam eens kijken, wat er aan de hand was. Toen hij Jansen zag, dien hij uit Schalkhaar kende, begreep hij dat hij was verraden. Hij wilde vluchten, maar de Droog schoot hem neer. hij was in een kwartier dood.




Op dat moment werd de boschwachter, die door het zoontje was gehaald, gearresteerd. Hij werd naar de Wormshoef gebracht en met handen en voeten aan een stoel gebonden. Zoo lieten zij hem veertien uur zitten. Toen kwam Jansen binnen en liet hem gedeeltelijk losmaken. Met de stoel achter zich aansleepend moest hij naar de andere kamer loopen, waar Heinemann, de Droog en de beide Rappards reeds waren. Heinemann liet hem los, maken, liep een paar malen om hem heen, riep plotseling: "Kopf hoch " greep hem in de haren en rukte er een groote pluk uit. Hij sloeg hem eenige malen in het gezicht, nog voordat hem een vraag was gedaan.




De Droog zei: ,,Laat mij maar eens met hem praten." Hij nam een knuppel en sloeg hem eenige bloedende wonden op het hoofd. Rappard, die het gillen niet kon aanhooren, greep een schapevacht, die op de vloer lag en probeerde die om zijn hoofd te doen. De Droog ging door met slaan en de andere Rappard sloeg hem onderwijl een bloedneus.

Toen kwam Jansen naar hem toe, greep hem vast en zei: "Nu gaan wij dansen en jij moet zingen: "Heb je wel gehoord, hoe die Engelschman moordt in de Afrikaansche dreven."





Heinemann zei daarop, dat hij wel eens wilde zien, hoe hij geslagen was, hij moest het bovenlijf ontblooten, waarop de Droog hem met de knuppel op het naakte lijf sloeg. De volgende dag werd hij nog driemaal verhoord en mishandeld, maar hij wist niets en hij werd ten slotte met enkele andere arrestanten als nutteloos doorgezonden naar Velp, waar hij aan de stelling moest werken.




Van een verleende bewegingsvrijheid maakte hij gebruik om onder te duiken.

HET UITEINDE VAN DE DROOG

Het was ·het laatste wat wij in deze omgeving van de Droog vernamen. Nog eenmaal kwam hij op de Wormshoef. De ontvangst was niet vriendelijk, Heinemann verweet hem, dat hij bij zijn vorige bezoek een zakje koffie had meegestolen, waarop Johnny dadelijk zijn biezen pakte en verdween. Er heeft een zekere geheimzinnigheid gehangen omtrent zijn verdere lotgevallen.




Emiel Rappard was samen met hem uitgezonden. Gedeeltelijk als controle op de Droog. De S.D. vertrouwde hem niet, men wist dat hij, hoewel S.D. man, in zijn hart communist was. Hij had niet voor niets aan die kant in Spanje meegedaan. De chefs hadden Rappard al eens de welwillende wenk gegeven, hem onderweg op te ruimen. Rappard durfde het niet, hij zei, dat hij het niet sportief vond, hem van achter neer te schieten. Bovendien stond de Droog bekend als een uitstekend schutter.




In Januari zouden Rappard en de Droog weer samen een opdracht vervullen. De Droog had in die dagen een huisje buiten Gorssel gehuurd, waar hij alleen woonde. Achter het huis was een terrasje met tuinmeubelen. Rappard vertelde, dat zij hadden zitten praten om het uur af te wachten, dat zij op pad zouden gaan. Toen het oogenblik was gekomen, stonden zij op, Rappard ver, liet het huis door de voordeur, de Droog zou achter nog even sluiten. Terwijl Rappard voor het huis stond hoorde hij een schot en ging achter het huis kijken, waar de Droog bij een der tuinstoelen op de grond lag. Hij had een schot in het hoofd tusschen de oog en en was dood. Het pistool, waaraan een kogel ontbrak, lag naast hem.




Rappard waarschuwde zijn chef, die Ahlbrecht stuurde. Zij maakten er zich niet druk over. Natuurlijk had de Droog een ongelukje gehad. Hij had immers een pistool met een zeer licht drukpunt en hij had de gewoonte het altijd even na te kijken voordat hij op pad ging. In alle stilte werd het lijk weggehaald, de burger autoriteiten werden niet gewaarschuwd, ook voor een groot deel van de S.D. werd het geheim gehouden. Volgens Rappard werd het lijk overgebracht naar Amersfoort en daar verbrand. Vermoedelijk is hij ergens begraven.




Voor hen, die de manieren van de S.D. kennen, ligt het er dik op dat Rappard hem op last van zijn chefs opruimde. Hij erkende, dat de Droog veel dingen wist, die ten nadeele van zijn superieuren strekten.

PIET SMIT

Hij werd in 1921 geboren en was gedurende de oorlog kantoorbediende bij de Nederlandsche Handelmaatschappij. In Juni 1943 moest hij zich in Arnhem melden voor de arbeidsinzet in Duitschland. Hij dook onder in Amsterdam en ging vervolgens naar Enkhuizen. Hij bleef daar anderhalf jaar en richtte in West-Friesland verschillende afdeelingen van de L.O. op. Hij zorgde tijdig voor plaatsvervangers en wijdde zich begin 1944 aan ander verzetswerk. Hij ging over naar de R.V.V. Samen met een marconist verzorgde hij spionageberichten, in Amsterdam behoorde hij tot de Centrale post Holland. Hij' trad toe tot de Packard groep.




5 September 1944 ging hij naar Hengelo, waar hij zich geheel aan het verzetswerk gaf, voornamelijk aan de inlichtingendienst. Op 26 November werd de zender door de Duitschers gepeild. Hij werd gegrepen met zijn marconist en een vrouwelijke medewerkster. Hij werd vervoerd naar Enschede, later naar Gronau, waar hij door de S.D. werd verhoord. Daarop werd hij naar Zwolle gebracht, waar de marconisten meestal nog eens extra werden getest op hun codes en andere bijzonderheden. Hij heeft nooit een woord verraden, de behandeling, die hij ondervond was goed, hij is niet mishandeld en was vol goede moed, dat hij zou worden bevrijd.




Op 7 Maart had de aanslag op Rauter plaats en in de nacht van 7 op 8 Maart werd hij uit de gevangenis gehaald. Hij en zijn makkers dachten, dat zij zouden worden getransporteerd naar een Duitsch gevangenkamp. In plaats daarvan werden zij gebracht naar de Woeste Hoeve, waar Piet Smit met meer dan honderd andere slachtoffers werd neergeschoten.




Er is zoo dikwijls gesproken over gevangenen, die werden neergeschoten als represaille voor de aanslag op Rauter, dat ik de bijzonderheden daarvan hier in het kort vermeld. Zij zijn ontleend aan het boek: "Ik draag U op" waarin voornamelijk de lotgevallen van een Apeldoornsche K.P. zijn vermeld. Deze ploeg had door een samenloop van omstandigheden al zijn voertuigen verloren en had voor vervoer en voor het snel overbrengen van berichten dringend een andere wagen noodig. Op de avond van 6 Maart 1945 omstreeks tien uur marcheerde de ploeg af naar de Woeste Hoeve. Daar aangekomen, werd verder afgewacht. Drie hunner waren in uniform van de Duitsche S.S. Om half één 's nachts naderde een wagen uit de richting Arnhem. Een der mannen gaf met zijn lamp het stopsignaal. De chauffeur, in het licht der koplampen de uniform der S.S. ziende, stopte. Het was een groote open B.M.W. Voorin zaten twee mannen, daarachter ook twee.




Sepp vroeg de papieren, waarop de man, die voorin rechts zat, zijn wapen greep en protesteeerde. De mannen achterin grepen eveneens hun wapen en stelden het op vuren. Sepp sprong op de motorkap, vuurde door de voorruit naar binnen en gelastte de passagiers uit te stappen. Zij weigerden, het werd van twee zijden een vuurgevecht, de mannen van de K.P. bleven ongedeerd, zij vermeenden, dat de inzittenden allen dood waren. Een wagen naderde, de aanvallers stelden zich verdekt op, de wagen hield een paar seconden stil, begreep dat er gevochten was en reed zoo snel mogelijk verder. De Duitschers, die bij de Woeste Hoeve waren ingekwartierd, werden wakker, maar waagden zich niet buitenshuis.




De aanvallers gingen opnieuw naar de wagen, deze was niet vervoerbaar, zij meenden dat de inzittenden dood waren en niet wetend wie het waren, deden zij geen moeite de papieren te bemachtigen. Toen er weer een wagen naderde, stapten zij op de fiets en reden naar Apeldoorn terug. Om half drie 's morgens kwam een wagen van het Duitsche Roode Kruis ter plaatse, men was zeer laat gewaarschuwd. Toen pas bleek, dat de man, die rechts voorin zat, nog leefde en dat het Rauter was. Hij was zwaar gewond door een dubbel longschot, een kaakschot en een kogel door de dij. Hij werd overgebracht naar het Kriegslazareth in de Deventerstraat. Onmiddellijk werd tot represaille besloten. Allereerst werden nabij de Woeste Hoeve 117 Nederlanders doodgeschoten, deze moord werd gevolgd door verschillende terechtstellingen in andere deelen van het land.

MIJN GEVANGENNEMING

Op 7 December besloot ik een poging te wagen om van de Duitschers een deel van het stroo van de Wester-Wetering over te nemen voor onze geévacueerden. Ik fietste erheen en wilde de daar aanwezige militairen aanspreken. maar een jongeman in overall wenkte mij op zijde. Hij zei, dat hij de knecht was en vroeg wat ik wilde. Ik legde hem uit, dat ik voor de geëvacueerde menschen stroo noodig had en dat ik het graag van de militairen wilde overnemen. Hij zei, dat hij het beter dan ik kon vragen, hij kon nogal goed met die kerels opschieten. Hij vertelde mij dat ze hem ook gevangen hadden willen nemen, maar dat hij had kunnen bewijzen dat hij uit de Betuwe kwam en pas een paar weken op de boerderij was. Ik zei, dat het maar gelukkig was, dat zij den baas niet in handen hadden kunnen krijgen. Hij ging even weg en kwam terug met de boodschap, dat de ondercommandant het goed vond, maar dat de commandant, die straks kwam, moest beslissen. Ik wachtte, maar er gebeurde niets en ik zei dat ik niet langer kon wachten, ik zou later wel eens terugkomen.




Toen kwam er een vent aan met een ongelooflijke boeventronie. Hij had een hazelip, was in een hemd en droeg een broek van een paardendeken gemaakt. Hij riep mij toe, dat ik zijn gevangene was, ik werd in de keuken gebracht en gefouilleerd. Ik had niets bezwarends bij mij, maar hij beet mij toe: "Je dacht, dat je met de knecht sprak, maar het was een van mijn mannen, je hebt je leelijk verpraat, jullie schooiers, die heult met de vijanden, die alles bombardeeren en vrouwen en kinderen dooden."




Ik zei niets terug, overwoog, of ik iets had gezegd, waarop ik gevangen kon worden. Ik had alleen gezegd dat de boer niet was gegrepen, iets dat iedereen in Ede wist. Na een tijdje gingen de schoften pannekoeken eten en de vent die mij had verraden sloeg een zedig kruisje, voordat hij begon. Na de pannekoeken werd ik door twee kerels overgebracht naar de Wormshoef, waar ik naar boven werd geleid om verhoord te worden. Mijn positie was niet erg gunstig, het kon zeer goed bekend zijn dat ik in de illegale beweging zat, er was de laatste dagen zooveel bekend geworden en als zij mij hielden en huiszoeking bij mij deden, zouden zij daar Brigadier Hackett vinden, die juist een paar dagen geleden bij mij werd ondergebracht. Ik zag ook mijn huis in vlammen opgaan, tenminste als ik dat nog zou meemaken.




Ik werd verhoord door Ries Jansen. Ik legde uit, dat ik allerminst in een val was terecht gekomen, ik wist al lang dat het huis door de militairen in beslag was genomen, willens en wetens was ik daarheen gegaan, uitsluitend begaan met het lot van de evacués. Hij vroeg mij naar mijn politieke overtuiging, ik lachte hem uit en zei dat ik nooit tot eenige politieke partij had behoord, dat ik mijn stembiljet altijd blanco in de bus had gegooid enz. Hij keek mij aan, gaf mij mijn papieren terug en zei dat ik kon gaan. Ik kon mijn ooren niet gelooven.




Ik ging naar beneden en werd tegengehouden. De mannen informeerden boven, kwamen terug met de boodschap dat het waar was. Een oogenblik later stond ik buiten, waar ik opliep tegen de twee jonge, mannen, die mij daar hadden gebracht. In een soort overprikkelde bravoure, stemming schoot ik tegen hen uit, waarop zij heel klein werden en zeiden, dat zij het niet konden helpen, zij waren er voor gecommandeerd. Ik blafte hen nog eens aan, droeg hun op hun commandant ernstig te waarschuwen, zijn vingers niet weer naar mij uit te steken en toen ... maakte ik dat ik weg kwam. ·




Ik kwam thuis, niemand had mij gemist, ieder dacht, dat ik den ochtend rustig op het evacuatiebureau had doorgebracht, en niemand was met mijn lot begaan. Ik besloot het halen van stroo voortaan aan beter krachten over te laten!

BIJ EVERS

Na het vertrek van Capt. King was het stil geworden op de boerderij van Evers, de boer verlangde naar wat vertier. Hij kreeg zijn zin, er kwamen een paar Duitsche deserteurs, het waren een Pool en een Rijksduitscher, beiden hadden schoon genoeg van de oorlog. Evers had nog drie Tommies, ze kregen allen nieuwe kleeren. De Pool kreeg een overall, de Duitscher een mooi burgerpak. Hij was goed bij kas en wilde er tweehonderd gulden voor geven, maar Evers wilde geen geld aannemen. Hij begreep, dat de man vermoedelijk slechts kort zou blijven en bij vertrek het geld zelf noodig zou hebben. Het tweetal. was indertijd opgepikt bij Aart Roelofsen en bij hem gebracht omdat hij nogal af gelegen woonde.




Er kwamen nog twee Duitsche deserteurs bij, zij hadden op de boerderij van Steenbergen in de Maanderbuurt gezeten, maar na de dood van Aart wilde men hen daar niet houden. De twee nieuwe deserteurs en de Pool werden bij een anderen boer ingekwartierd en na een tijdje kwam de Pool met een geheimzinnige waarschuwing.




Op die andere boerderij was een nieuwe onderduiker verschenen, het was een Hollander, een jonge kerel en het was den Pool opgevallen, dat de vent zulk prachtig splinternieuw ondergoed aan had. Dat was erg verdacht, in die tijden was niemand meer zoo weelderig aangekleed. Wat er precies met hem gebeurde wist Evers niet, maar de man met het mooie ondergoed verdween spoedig voorgoed uit de samenleving.




De Rijksduitscher W. Schneider, een meubelmaker uit de Koninginnestraat in Breda, gedroeg zich zoo correct, dat besloten werd hem vrij te laten. Hij ging met eenige evacué 's naar Hilversum. Hij werd niet berecht, daar hij als Duitscher tegen de Nederlanders geen verraad had gepleegd. Hij ging inderdaad naar Breda terug, gedroeg zich behoorlijk en vroeg na de bevrijding verblijfsvergunning.

DE MISLUKTE KERSTMISDROPPING

Op de avond voor Kerstmis kwam door de radio de slagzin: ,,Leeuwen hebben welpen". Er zou die avond dus een nieuwe zending wapenen komen in de buurt van Evers, de mannen van de B.S. zouden de Kerstnacht buiten doorbrengen. Ook zou er een "body" meekomen, het was de vaste term voor het geval personen werden af geworpen. De mannen trokken naar het aangegeven terrein, hetzelfde van de vorige keer. Toen hadden zij in de regen gewerkt, nu was het helder vriezend weer, met bijna volle maan, zeer slecht weer voor een dropping als het neerdalen der parachutes mijlen ver in de omtrek was te zien.




In de schuur bij Steenbeek zaten ongeveer dertig man bijeen. Het werd middernacht, het werd drie uur, er gebeurde niets, de jongens gingen naar huis, het speet hun. Alle voorbereidingen waren voor niets gedaan, en het terrein was veiliger dan ooit, want er was geen mof te bekennen, al die schijnheilige schoften zaten bij hun Kerstboom, zij aten zich dik aan de gestolen ganzen en bedronken zicht terwijl zij hun sentimenteele liedjes lalden van "Stille Nacht, heilige Nacht" en bazelden over Vrede op Aarde. En in de vroege morgen, toen de jongens na hun nachtwake koud en hongerig naar huis slopen, sliep dat tuig zijn roes uit.




Er verliepen twee dagen, toen kreeg King bericht, dat het die avond zou gebeuren. Inderhaast zond hij den koerier Wim van der Mheen uit, die eerst bij Barend kwam. Het was half acht, alles moest nog worden voorbereid. Flip moest de ploeg Lunteren verzamelen, Gijsje de koerierster werd naar Tonny gestuurd om hem en zijn groep te alarmeeren, maar Tonny was niet te bereiken en zij waarschuwde Maas Grootheest en een paar jongens, die de ploeg zouden bijeen brengen.

Het was het moment dat Bill met zijn gezin op de Leperkoen aankwam. Het gezelschap zat juist aan het avondeten, toen zij binnenkwamen. Zij werden voorgesteld als de heer en mevrouw Brouwer en zaten mee aan.





Er werd gebeld, iemand moest meneer Brouwer spreken. Bill stond op en hoorde het bericht van de aanstaande dropping. Ter wille van zijn incognito was hij verplicht aan tafel te blijven zitten tot het maal was afgeloopen, man en vrouw haastten zich daarop naar boven om de kinderen naar bed te brengen, mevrouw kwam alleen terug, zij moest haar man verontschuldigen, hij was met erge hoofdpijn boven gebleven. Bill ging naar het terrein, waar Barend voorloopig de leiding had genomen. King had te voren gewaarschuwd naar de slagzin te luisteren; als die doorkwam zou dezelfde avond om half elf het toestel kunnen worden verwacht.




Flip was naar de boerderij de Groote Voort gegaan, hij had al een paar jongens bij elkaar en samen luisterden zij naar de radio, die onder het hooi werd uitgepeuterd. Inderdaad kwam de slagzin door, het werd tijd het terrein op te zoeken. Het was prachtig weer en volle maan. Hoewel het al lang spertijd was, zwierden de boerenjongens en meisjes nog op hun schaatsen rond in de Schans, die vlak bij het droppingsterrein lag. Barend wilde de dwarskijkers weg hebben en stuurde een paar jongens met de boodschap dat de landwachters in aantocht waren. De sportmaniakken bonden de schaatsen af en verdwenen.




De ploeg, die de parachutes moest opvangen, lag in de koestal bij Steenbeek op de balken. Beneden stonden dertig fietsen. Om kwart voor tien kwam Bill, er werd een plan opgemaakt voor het bergen van de buit, die in de hard bevroren grond niet kon worden begraven. De wapens moesten dus met containers in veiligheid worden gebracht. Wim van der Mheen beloofde bij zijn oom een paard en wagen te halen. Hij zou alles vervoeren naar een schuurtje aan de Nederwoudscheweg, een kilometer achter de Batelaar. Als veiligheidsmaatregel werd op de zwarte weg bij de Nederwoudsche school een post gezet, die bij onraad met de zaklantaarn flikkerlicht zou geven.




Op het terrein werden de lichten geplaatst, Bill belastte zich met de seinlamp. Om 10.40 verscheen het vliegtuig. Het vloog over om zich te oriénteeren en keerde daarop terug. Er werd één parachute geworpen, dat moest de "body'' zijn, het was Capt. Henk van Loenen, bijgenaamd Bob. De normale hoogte waarop het afwerpen geschiedt is 100 à 150 m., maar de piloot vloog op minstens 500 m. Het gevolg was, dat Bob wegzweefde naar de horizon en aan de weg van Lunteren naar Ederveen terecht kwam, vlak bij de kazerne van de N.S.D.A.P. Henk en Wim moesten de parachute in de gaten houden, zij moesten Bob nair zijn logies brengen en daarna moest Wim met paard en wagen terug, keeren.




Het vliegtuig cirkelde voor de tweede maal, de lampen gingen weer aan, weer was de piloot op te groote hoogte, de parachutes vlogen veel te ver weg, kwamen gedeeltelijk in het bosch terecht. Onverwacht cirkelde het vliegtuig voor de derde maal, het was niet afgesproken, dus bleven de lampen beneden uit. Even ontstak de vlieger als waarschuwing zijn boordlichten en wierp daarna een geheele inventaris voor King uit, een nieuwe zender en wapens ter vervanging van alles wat in het schuurtje was verbrand. leder zocht naar de containers, enkele waren op de hard bevroren grond stukgeslagen, wapens en patronen lagen overal verspreid. Alles werd bijeen gegaard, wapens, munitie, levensmiddelen, sigaretten, het werd gebracht naar de zandweg, waar het door de wagen zou worden af gehaald.




Plotseling hoorden allen geroezemoes van stemmen bij de boerderij van Mastenbroek. Een container was met een klap op het dak terecht gekomen, de bewoners kwamen met hun evacués naar buiten. Henk Borgers en Wim van der Mheen gingen erheen om allen naar binnen te jagen, maar met het pistool moest de bedoeling worden verduidelijkt. Barend was druk bezig alles op te laden. Toen hij van zijn werk opkeek was het merkwaardig stil, zijn medewerkers waren verdwenen. Er was alarm gegeven met het flikkerlicht, allen hadden zich muisstil verdekt opgesteld. Hij keek om zich heen, zag twee man naar de boerderij van Steenbeek loopen. De eene was Wim, de andere moest de gedropte agent zijn.




Barend liep op hen toe en opende de besprekingen met het gebruikelijke ,,How do you do", waarop de andere zei: ,,Ook goeien avond." Bill stuurde daarop Wim met den parachutist naar het opgegeven adres, hij moest terugkomen met paard en wagen, het zou laat worden want het was wel vijf km loopen.




Het alarm bleek loos te zijn geweest, allen gingen weer aan het werk. Plotseling hoorden zij Duitsche commando's en schieten. Barend's diagnose was: Moffen. Flip zei alleen: Fout. Van Ewijk en zijn jongens uit Lunteren gaven salvo's af in de richting van de moffen, dit was de redding voor de anderen, de Duitschers zochten dekking en kwamen niet dichterbij. De mannen renden naar de beek, door het ijskoude water, over het prikkeldraad naar de Schans. Barend en Henk Verhaaff waren bij elkaar gebleven, met een groote boog trokken zij naar Walderveen, dwars door het terrein, telkens gehinderd door slooten en prikkeldraad. Ook de anderen waren in alle richtingen weggestoven. Enkelen kwamen bij een boer, kregen droge kleeren en eten. Zij sliepen nog wat in een hooiberg. Bart van der Hoeden zat in het ijskoude slootwater toen de Duitschers vlak langs hem heen gingen. Hij dook in het water tot zij voorbij waren. Het was zijn redding, want hij was jood en mocht in geen geval worden gevonden .




Wat was de aanleiding geweest tot deze mislukking? Op de Rijksweg bij Renswoude stond in het heldere maanlicht een defecte auto met Duitschers. Er gonsde een vliegtuig over hen heen, zij zochten dekking in de aanwezige schuilgaten en volgden de bewegingen van de Engelsche machine, die spoedig een groot aantal parachutes afwierp. Dat was dus het begin van de landing. Daar kwamen de troepen, die ver achter het front verwarring moesten stichten. Zij zouden daar eens even een stokje voor steken. Zij alarmeerden de troep uit Renswoude, het duurde een tijd voordat die bijeen was. Met vijftig man gingen zij erop af.




Door deze vertraging hadden de verzetsmannen nog zoo lang rustig kunnen doorwerken, onbewust van het gevaar, dat hen bedreigde. Toen de Duitschers oprukten en met vuur werden ontvangen, versterkte hen dat in hun meening, dat ze tegenover een Engelsche troep stonden, zij zochten dekking. Toen er verder niets gebeurde, zagen zij hun vergissing in. Het waren natuurlijk geen Engelschen, het was een troepje partisanen, zij zouden wel met die terroristen af rekenen.




Zij begonnen met huiszoeking bij van der Fliert en Mastenbroek, waar de bewoners nog buiten stonden. Gelukkig waren de parachutes zoover weggedreven, dat er bij van der Fliert niets was opgeborgen. Ook bij Evers en Steenbeek werd aangeklopt. De zoon van Steenbeek had meegedaan. Hij had haastig zijn nachtgewaad aangetrokken en kwam quasi-slaperig naar buiten. Zij vroegen hem of hij parachutisten had gezien. Neen, hij had geslapen en niets gemerkt. De stommelingen zagen niet, dat er dertig fietsen op de deel stonden.




Ondertusschen vonden zij aan het landwegje de containers met inhoud en de jonge Steenbeek kreeg opdracht het paard aan te spannen en alles op te laden en naar Bennekom te brengen. Een oogenblik later zat hij rnet een stuk of wat Duitschers op de wagen, zij hadden de containers uitgepakt, zij kauwden op de fijne chocolade en rookten de heerlijkste Engelsche sigaretten. Het waren de gaven, die voor Steenbeek en zijn kameraden waren bestemd geweest . Als gunst kreeg hij een enkele sigaret. Na een paar kilometer had hij er genoeg van, hij zei dat het paard niet verder kon, de ezels geloofden het, lieten hem afspannen en met het paard naar huis teruggaan.




Bij de dropping was ten slotte niemand gewond of gevangen genomen. Bij Steenbeek was ook alles O.K. en bij zijn terugkomst stortte Gijs zijn hart uit over de chocolade en de sigaretten. Aart Roelofsen lag met longontsteking te bed, hij zat in angst over Bart, die niet was teruggekeerd. (Hij was daar ondergedoken). Om elf uur 's morgens kwam Bart thuis, doornat maar welgemoed. Samen namen zij een glaasje rhum, overgebleven van de vorige dropping.




De gevangen boeren van der Fliert en Mastenbroek werden naar de Wormshoef gebracht, waar ze door de S.D. werden verhoord. Vermoedelijk heeft een hunner toen iets losgelaten, er waren twee personen herkend, Wim van der Mheen en Henk Borgers. Mastenbroek werd door een S.D. agent gebracht naar de boerderij van van der Mheen, om Wim op te scharrelen, maar deze was er allang vandoor. Zijn broer Henk stond de heeren te woord. Wim? 0, die was al een tijdlang zoek, waar die tegenwoordig zat wisten ze niet.




Henk Borgers werd gegrepen, naar de Wormshoef gebracht, verhoord en afgeranseld. Hij zweeg en toen hij de volgende dag aan het werk werd gezet om in de tuin hout te zagen, kroop hij door een gat in de heining en ging er vandoor. Zijn eerste werk was de kameraden gerust te stellen, hij verzekerde hun, dat hij niets had losgelaten.




Op 29 Januari gingen de broers Henk en Wim van der Mheen naar de Betuwe, om zich bij de geallieerden aan te sluiten. In de buurt van Dodewaard waren zij reeds door de Duitsche linies heen. Zij waren vlak bij de geallieerden. Het is het laatste wat van hen bekend is. Vermoedelijk zijn zij omgekomen door het ontijdig springen van een V 1. Hun lijken zijn later gevonden in de nabijheid van Dodewaard.

HET LAATSTE DUITSCHE OFFENSIEF

In de eerste helft van December waren de geallieerden in het westen voet voor voet verder gedrongen. Hitler begreep, dat daar groot gevaar dreigde, vooral in de vlakte van Keulen waar de geallieerden de hand uitstrekten naar het belangrijke Ruhrgebied met zijn staalindustrie. De Duitschers hadden nog een ander verlies geleden. In de Legerorders was gezegd, dat Antwerpen en de Schelde tot elke prijs moesten behouden blijven, daar het verlies van die haven een beslissende invloed zou hebben op de afloop van de oorlog. De Duitschers hadden daar hard en goed gevochten, het had de geallieerden 40.000 man gekost, maar de Schelde was vrijgemaakt en ongehinderd zetten de nieuwe troepen voet aan wal in Antwerpen, waar de dokken vrijwel onbeschadigd waren en de eindelooze stroom van wapens, munitie, levensmiddelen en voorraden van de schepen in de voertuigen werd overgeladen.




Alleen op het Nederlandsche front was nog stilstand. Het terrein tusschen de drie groote rivieren leende zich in normale tijden niet voor een strijd in groot verband en bovendien hadden de Duitschers de Betuwe laten onderloopen, de zware regenval van de laatste weken voerde steeds meer water aan, het peil steeg nog en in de lage gedeelten staken slechts kerktorens en molens boven de waterplas uit, terwijl de iets hoogere terreinen een modderpoel waren geworden. Het geheele bedrijf beperkte zich tot patrouille-actie van beide zijden. Het geschut stond nu eens hier, dan daar in de buurt van onze huizen en weken lang dreunde alles van die beschietingen. En dan lagen wij in ons bed te luisteren. Hoorden wij ook de ontploffingen van de Engelsche granaten? Er waren vliegtuigen in de lucht, natuurlijk geen Duitsche. Zou er een aanval op til zijn? Zouden wij straks ook het mitrailleurvuur hooren? Zou die nacht ons de bevrijding brengen, waarnaar wij zoo verlangden? Maar iedere ochtend bracht dezelfde teleurstelling. Het artillerievuur hield op, er kwam geen aanval, het was weer een dol, zinnig geschiet geweest, niets meer dan storend vuur, waardoor de laatste boerderijen in de Betuwe tot puin werden geslagen.




Hitler was woedend over de voortdurende successen der geallieerden. De bondgenooten overschreden de Duitsche grenzen, zij bedreigden de vitale deelen van zijn land. Zijn ontredderde troepen vochten nog steeds, maar de eene stad na de andere werd prijsgegeven, de eene stelling na de andere ging verloren. Er was nog een handvol versche troepen beschikbaar, er waren nog enkele elite pantserdivisies met hoog gestemd moreel over, hij had nog eenige honderden vliegtuigen, opgespaard voor een groote gebeurtenis. Hitler had nog een andere reden, waarom hij de vijandelijke opmarsch wilde vertragen. Hij werkte aan allerlei geheime wapens, er was een schroefloos vliegtuig in de maak en een duikboot, die onbeperkt lang onder water kon blijven. Deze twee uitvindingen moesten hem te hulp komen, maar de tijd drong. Als het offensief in dit tempo voortging, zouden de geallieerden de fabrieken hebben bezet voordat het eerste toestel in gebruik was genomen en de eerste duikboot te water was gelaten.

Terwijl hij met geelzucht te bed lag, zette hij zijn beraadslagingen met zijn Generale Staf voort en besprak alles met Jodl. Hoewel van Runstedt het plan moest uitvoeren, was hij niet de man, die het had bedacht, hij kreeg slechts de opdracht ertoe. Waar moest men de tegenaanval doen? De Geheime Dienst werd aan het werk gezet en spoedig bleek, dat het front van het 8e Amerikaansche legerkorps in de Ardennen het zwakst was. Daar lagen slechts 4 divisies over een sector van 110 km.


Hitler stelde zich zeer veel voor van deze strategische manoeuvre. Groote verkenningen behoef den niet te worden gehouden. Men had daar in 1940 ge, . vochten en had een uitgebreid archief over alles wat men wilde weten. Het 5e en 6e pantserleger zouden tot het laatste oogenblik in hun oude standplaatsen blijven liggen. Er waren nieuwe vliegvelden ingericht en op het juiste moment zouden daar 2000 vliegtuigen beschikbaar worden gesteld. Door het slechte weer kwamen de vliegtuigen pas vele dagen later en lang niet alle. Hitler had berekend hoeveel tijd er noodig zou zijn voordat de geallieerde reserves zouden kunnen oprukken. Hij dacht dat Eisenhower eerst in Washington bevelen zou moeten halen en Montgomery in Londen, voordat zij hun offensieven konden stopzetten en hun reserves naar de bedreigde punten dirigeeren.




De werkelijkheid was anders. In een minimum van tijd hadden beide bevelhebbers in onderling overleg hun plannen gewijzigd, de reserves uit het noorden werden onverwijld verplaatst, Patton 's derde leger uit het zuiden kwam met onverwachte snelheid op het bedreigde punt. Weliswaar was het spoorwegnet zeer beschadigd, maar de geallieerden beschikten over onuitputtelijke voorraden motorvoertuigen, die aan de loopende band de fabrieken uitrolden. Ook de benzinevoorraden schenen onuitputtelijk te zijn.




Het Duitsche plan was geniaal maar dolzinnig. Von Runstedt was er niet mee ingenomen, maar hij zette al zijn vakkennis, energie en vernuft in om de zaak te laten slagen. In het geheim brachten 900 treinen op het laatste oogenblik de troepen naar het front, de sterkte van 26 divisies werd aan deze manoeuvre geofferd. Hij zou doorstooten dwars door België naar Antwerpen. Als men deze gehate haven in bezit had, waren alle troepen in het noorden afgesneden en tot capitulatie gedwongen. Aan de troepen werd bekend gemaakt, dat zij hun volle gevechtskracht moesten inzetten om dit groote doel te bereiken. De commandanten maakten hun ondergeschikten wijs, dat zij als belooning hun Weihnachten in Brussel en Antwerpen zouden vieren.




17 December brak het offensief los over een front van bijna 100 km. Het verraste de Amerikanen volkomen, zij hadden op 16 December wel enkele verkenningen bemerkt, maar slechts met krachten van een bataljon of minder, dat gebeurde dagelijks en gaf niet te denken. Maar de volgende dag kwam het eene echelon na het andere voor de dag, het waren geen bataljons maar geheele divisies, onverwacht verschenen groote Duitsche tankafdeelingen en ook vliegtuigen. Achter het front werden parachutisten neergelaten met opdracht de Maasbruggen bij Hoey en Dinant ongeschonden te veroveren en verder verwarring te brengen. In die oogenblikken kwamen de militaire eigenschappen van den Amerikaan naar voren. Hij was flegmatiek, er ontstond geen paniek, hij behield zijn kalmte en bood weerstand, desnoods met opoffering van zijn leven. Nergens een vlucht, nergens ontreddering. Zelfs op zeer bedreigde punten als St. Vith en Bastogne hield hij stand. In Bastogne bleef hij standhouden tot hij door de reserves werd bevrijd.




Op veel plaatsen werd hij door de overmacht onder de voet geloopen en na enkele dagen hadden de Duitschers inderdaad een stuk grond veroverd van 80 km breedte en 60 km diepte, doch wat hadden zij aan dat stuk Ardennen? Zij moesten verder, de Maasovergang moest geforceerd, Brussel moest ver,overd, Antwerpen moest in bezit worden genomen. Zij struikelden voor de eerste hindernis. De parachutisten achter het front waren gedood of gevangen genomen, zij hadden niets bereikt, de Maasbruggen waren vast in geallieerde handen en terwijl de tactische reserves der troepen trachtten de voorwaarts dringende Duitschers tegen te houden, kwamen uit het noorden en het zuiden met ongekende spoed de groote reserves te hulp.




Merkwaardig was, dat ten noorden en ten zuiden van het plotseling ontstane Duitsche front de geallieerden· rustig verder waren gegaan, zij het ook in vertraagd tempo. Nergens weifeling, nergens paniek. En deze troepen, rechts en links van de door de Duitschers geslagen saillant, grendelden die doorbraak reeds in de flanken af, terwijl in het front de Duitschers nog successen hadden. Die successen konden hun echter niet aan de Maas brengen en reeds beukten de geallieerden op de flanken van hun breede corridor.




Achteraf is alles zoo logisch, wij konden immers vertrouwen hebben in de geallieerde legerleiding en in haar overmacht. Maar in die dagen sloeg ons de schrik om het hart, toen wij vernamen dat over dit breede front 60 km en meer was opgerukt en de Duitschers 30.000 gevangenen hadden gemaakt. De geallieerde berichtgeving bleef sober, erkende de geleden verliezen, zeide zelfs op dat oogenblik niet eens, dat er 15. 000 Duitschers gevangen waren genomen.




In die momenten van spanning troostte ons de stem van "Vrijbuiter" in Radio Oranje met zijn rijmpje:




De oorlog is in het zesde jaar Het leed is groot, de tijden zwaar,

De vijand gaat zijn noodsprong wagen, Het kan zijn noodlot slechts vertragen Hij kan zijn noodlot niet ontgaan,


De nederlaag slechts grijnst hem aan.





Het offensief verliep, zonder dat er iets van belang was bereikt, noch Luik, noch Hoey of Dinant waren veroverd, nergens was de Maas bereikt, nergens was een belangrijke toevoerweg van de geallieerden af gesneden. Er was geen voordeel bereikt, het offensief op andere fronten was korte tijd vertraagd, het was het eenige wat de Duitschers in hun voordeel konden boeken. Zij hadden daarbij 26 divisies ingeboet, waaronder kostbare pantsertroepen, zij hadden meer dan 1000 vliegtuigen verloren, de zwaar gehavende troepen trokken terug, meedoogenloos vervolgd door de vliegtuigen, die dank zij het heldere weer, opnieuw in de lucht verschenen.




En deze troepen, die hun gevechtswaarde en hun moreel hadden verloren, die hun treinen hadden moeten achterlaten, moesten in haast terugtrekken en onmiddellijk weer op Duitsche bodem klaar staan om den vijand tegen te houden, die zij in andermans land niet tot staan hadden kunnen brengen. Het waren de laatste reserves. Britten, Canadeezen en Amerikanen rukten op en op 12 Januari ontketende Stalin een nieuw offensief op het oostfront. Maar dit oostfront lang niet langer in Rusland, het lag diep in Duitschland.




Ook in ons land hadden de Duitschers plannen gehad, over de rivieren door te stooten als het Ardennenoffensief slaagde. De 363e Divisie, die in de buurt van Kesteren had gelegen was vervangen door 2 divisiën, nl. de 6e Divisie Fallschirmjäger in de buurt van Geldermalsen en de 2e in onze onmiddellijke nabijheid. Het viel op, dat groote rubberbooten op wagens voorbij mijn huis reden in de richting van Wageningen en dat er veel soldaten een omhulsel van waterdicht doek om het slot van hun karabijn droegen. Blijkbaar waren voorbereidingen getroffen voor een stoot van Ede

en Wageningen uit naar de Betuwe. Het Ardennenoffensief mislukte en de booten reden langs mijn huis terug. Lang daarna liepen nog enkele soldaten met het waterdichte omhulsel om hun karabijn. Het was blijkbaar een goed middel om de sluiting stofvrij te houden en spaarde veel schoonmaken uit.




Zoo konden wij Oudejaarsavond vieren. Van viering kon geen sprake zijn, maar wij leefden met de hoop in het hart, dat het einde van de dwingelandij wel zeer nabij was. Een latere publicatie van de G.D.N. zei van ons dorp: ,,Ede was vermoedelijk de onveiligste sector in geheel Nederland, S.D., Landwacht, N.S.D.A.P. en Feldgendarmerie wedijverden om het de inwoners zoo lastig mogelijk te maken. Op een klein plekje in de Ardennen werd wel feest gevierd. Het was in Bastogne. Bij ijzige koude trokken de bevrijders het stadje binnen, er werd links en rechts nog wel een beetje gevochten, maar het gevaar was geweken. De burgers keerden terug naar wat eens hun huizen waren geweest. Het plaatsje was vrijwel geheel verwoest na een moordend beleg van een volle week.




Niet zonder humor vertelde de commandant, dat de Duitschers hem een ultimatum hadden gestuurd. Met de gebruikelijke fanfares hadden zij hem willen overdonderen, zij zeiden, dat zij in de buurt een overmachtige artillerie hadden opgesteld en de geheele bezetting zou worden vernietigd. Daarom kreeg hij nog eenmaal de gelegenheid zich gevangen te geven.




De commandant antwoordde slechts: ,,Stik.,,

KAROL EN DE GROEP "VAN BERGEN"

Aan het einde van 1944 vermeld ik nog de groep "van Bergen" met codeletter G. die in het najaar van dat jaar was ontstaan. Het was een spionagegroep, die niet in Ede thuis behoorde, maar daar de werkzaamheden van deze groep het spergebied, de Geldersche vallei en het Geldersche land ten oosten daarvan tot aan de oever van de IJssel omvatte, hebben vele jongemannen en meisjes uit Ede en naaste omgeving daaraan meegewerkt.

Het stafkwartier lag oorspronkelijk in Lunteren, later in Wekerom. Evenals in de meeste andere groepen waren de leden van de groep van Bergen zooveel mogelijk gespecialiseerd in verschillende onderdeelen van de verkenning ( voertuigentelling, opsporen van stafkwartieren, opteekenen van de verschillende organisaties, kenbaar aan de uiteenloopende uitmonstering, enz.).





Er werd streng onderscheid gemaakt tusschen verkenners en koeriersters, men mocht slechts één van beide functies vervullen. Zooveel mogelijk werd gewerkt met vrouwelijke krachten, die prachtig werk hebben geleverd, eigenlijk zonder noemenswaardige verliezen te lijden.

Het stafkwartier maakte de berichten in achtvoud op en verzond die zoowel aan de andere ondergrondsche groepen als aan de pers. Ter wille van de illegale pers werden de verzamelde gegevens gesplitst in militaire- en persberichten. Steeds werd een exemplaar gezonden aan de F.foon te Amerongen.





Dank zij de drukkerij van het Oranjebulletin te Utrecht werd de groep steeds voorzien van de noodige valsche papieren, waarmee ook andere groepen werden geholpen.

Bij de stagnatie van de geallieerde opmarsch voor de Geldersche vallei werd het stafkwartier overgebracht naar Barneveld. Bij de bevrijding keerden ook de leden van deze groep weer naar hun eigen werkzaamheden terug.


















1945

BILL OP DE LEPERKOEN


Na de mislukte dropping van 28 December waren allen uit elkaar gestoven en Bill was samen met Maas Grootheest naar de Leperkoen gegaan. Hij was daar juist de vorige avond gekomen, hij was zoogenaamd met hoofdpijn vroeg naar bed gegaan en nu stond hij om 4 uur in de nacht voor het gesloten hotel. Hij kon bezwaarlijk de gasten wakker maken. Beiden liepen om het huis heen, de voor- en achterdeur waren op slot. Zij vonden een deur, die niet dicht was. Ze stonden voor een pikdonkere ruimte en hoorden daar binnen een snurkend geluid.




Op alles voorbereid haalden ze hun stengun voor den dag. Wie was daar in de duisternis verborgen? Plotseling schoof een gans luid kakelend langs hen heen naar buiten. Ze hadden de kelder van de centrale verwarming geopend, waar de gans, bestemd voor het feestmaal van Oudejaarsavond, was opgeborgen. Bill rekende uit, waar zijn slaapkamer moest liggen en gooide kleine steentjes tegen het raam. Dat hielp, na een tijdje opende zijn vrouw de achterdeur, waarop gelukkig aan de binnenzijde de sleutel stak. Maas ging alleen naar huis en kort daarop lag ook Bill te bed. Die morgen kon hij aan de gasten vertellen, dat zijn hoofdpijn was geweken en er kwamen dagen van betrekkelijke rust. Het landschap lag dik onder de sneeuw, er viel niets te doen en met behulp van de gans werd van Oud in Nieuw gevierd.




Nu en dan kwam een enkele koerierster met een bericht, de Engelschen waren blijkbaar niet van plan over de Rijn te komen, zij hadden geen belangstelling voor drukke berichtgeving; wat er nog binnenkwam werd via Capt. King doorgezonden.




De dropping van 28 December had nog een ander gevolg. De hoogere S.D. leiding was na de mislukte crossing zeer ontstemd geweest over Heinemann, den chef in Lunteren. Hoe was het mogelijk, dat daar onder het bereik van de Wormshoef zulke brutale dingen gebeurden? En nu bleek dat na die gebeurtenis daar in de buurt straffeloos wapens werden uitgeworpen. Door een toeval had de weermacht het ontdekt, maar Heinemann had er niets van geweten en wat nog erger was, het was hem zelfs daarna niet gelukt de partisanen in handen te krijgen, die dat zaakje hadden opgeknapt. Voor straf werd hij overgeplaatst naar Zutphen. In de Wormshoef bleef alles voorloopig bij het oude, totdat de geallieerden de Achterhoek bezetten. Toen vluchtte de S.D. uit Lochem en Doetinchem en Majoor Sturmbannführer Hase nam het commando over. Hase had eerst het bevel in Groningen gehad. Hij was een kerel, die nooit een woord sprak als hij het niet noodig vond. Hij bleef tot het laatste moment. De meesten, waaronder Ahlbrecht, waren beu van het gedoe, zij noemden dat ten onrechte "Kriegsmüde".




Nieuwenkamp, inwoner van Baarn, had indertijd uitgestrekte boschgronden in Lunteren gekocht en daar een bungalow gebouwd. Er was een klein boerenbedrijf ontstaan, dat door zijn dochter werd geleid. Hij was een van de oprichters der N.S.B. te Lunteren geweest en hoewel hij beweerde, later die beweging vaarwel te hebben gezegd, kwam hij er dadelijk na de inval der Duitschers voor uit, zeer pro-Duitsch te zijn en speciaal bevriend te zijn met Seys Inquart. Deze man onderhield vriendschappelijke betrekkingen met de misdadigers van de Wormshoef. Heinemann en de andere moordenaars kwamen als vrienden bij hem aan huis. Toen zij naar Bill zochten, was hij dadelijk bereid, een foto van Bill ter beschikking van de heeren te stellen. Hij had namelijk een kiek van de landelijke rijvereeniging, waarvan zijn dochters lid waren geweest. Op die foto stond Bill als instructeur.




Toen de geallieerde successen steeds grooter werden, begreep Nieuwenkamp, dat zijn pro-Duitsche neigingen hem noodlottig konden worden, maar hij kon niet meer terug. Daarvoor had hij zich te veel gecompromitteerd. Toen Heinemann was vervangen door Huhn, ging hij den nieuwen functionaris opzoeken en hem zijn medewerking aanbieden. Volgens Huhn vertelde hij, dat zijn dochter daar het boerenbedrijf leidde en dat hij hoopte, dat zijn gezin met Huhn even vriendschappelijke betrekkingen zou mogen onderhouden als met Heinemann. Mochten zij de heeren op eenig gebied inlichtingen kunnen verstrekken dan waren zij daartoe gaarne bereid. Omgekeerd rekenden zij er op, in geval van moeilijkheden, de hulp van de heeren van de Wormshoef te mogen inroepen.




Nieuwenkamp voorzag blijkbaar in de naaste toekomst moeilijkheden en hij heeft niet verkeerd gezien. Doch toen voor hem de moeilijkheden kwamen, toen de B.S. hem arresteerde, waren zijn beschermers van de Wormshoef reeds naar alle windstreken vertrokken. Hij zou zijn vrienden, die meerendeels gevangen werden genomen, niet terugzien, hij stierf zeer kort daarop in Westerbork. ·

DE ARRESTATIES VAN 2 JANUARI

Ries Verbeek was een beroepsmisdadiger. Als jongen bestal hij zijn naaste familieleden, hij forceerde ook de off erblokken in een der kerken. Hij verdween in het opvoedingsgesticht Valkenheide, waaruit hij 3 April 1941 werd ontslagen, nadat hij driemaal was ontvlucht en weer opgepakt. De oorlog was voor Ries een heerlijke tijd. Hij leefde van zwarte handel en afpersingen. Voor zijn vele misdrijven werd hij ten slotte door de politie gegrepen. Bovendien legde de S.D. beslag op hem. Hij had na de dropping bij Arnhem wapens verzameld en deze te Amsterdam verkocht. Hij werd opgesloten in de W ormshoef en bedacht het plan, dat zoovelen vóór hem al bedacht hadden. Als de heeren hem vrijlieten, zou hij het een en ander kunnen vertellen en hij wilde verder graag voor de S.D. werken.




Zij stelden de eisch, dat hij eerst wat voormannen van de illegale beweging zou noemen, en of schoon Ries heelemaal niets daarvan wist, noemde hij op goed geluk 17 namen. De S.D. noteerde ze en Goudswaard ging in Duitsche uniform met de S.D. rond om de adressen aan te wijzen, waarop prompt de arrestatie volgde. Enckelstroth gaf daarop aan Ries opdracht naar Barneveld te gaan en zich daar in te dringen bij de B.S. Zij hadden aanwijzingen, dat Bill naar Barneveld was vertrokken. Hij moest zijn rapporten maar brengen bij Piet van Silfhout in Lunteren, die zou ze wel doorsturen.




Zoo stond Ries in zijn nieuwe functie op straat. Voordat hij nuttige gegevens kon verschaffen verdween hij voorgoed. Ries Jansen en Enckelstroth waren van meening, dat de partisanen daar wel meer van zouden weten. Misschien was hij wel dezelfde, van wien Evers vertelde, dat hij door den Pool was ontdekt.




Dus was er op 2 Januari plotseling groote consternatie in Ede. Er waren 17 ingezetenen door de S.D. gegrepen en naar de Wormshoef vervoerd. Het waren Mens, de broers Zwerus en Ko de Nooij, vader en zoon van Altena, Faas, Smit, Veen, Pieterse, vader en zoon Seijffert, Barth, Bos, Dekker, de Kleer, Karsen, Wiegant en Coert. Zij waren op vrachtauto's gepakt en ruw en onbeschoft behandeld. Zij vroegen zich af, wat de reden van dit alles kon zijn. Toen zij elkaar eens aankeken wisten zij, dat zij allerminst tot een bepaalde groep behoorden, het was duidelijk dat de Duitschers een greep in het wilde hadden gedaan. Juist het feit, dat zij los van elkaar stonden gaf allen een gevoel van betrekkelijke rust. Het was zeker, dat de Duitschers een groot deel van de gevangenen een kwaad hart toedroeg, omdat zij een felle anti-Duitsche gezindheid vermoedden. Zij zouden probeeren er het een en ander uit te ranselen, bovendien werden zij een tijdje uit de circulatie gehaald.




Op 2 Januari was ook gevangen genomen Henk Borgers. Hij was gepakt door Ries Jansen en van Zanten. Hij behoorde niet tot de groep der 17 gevangenen, hij was opgespoord als een van de medewerkers aan de dropping van 28 December. Hij werd verhoord door Kooyman en van Rappard. Voordat het verhoor begon moest hij zich vooroverbuigen, waarop hij door Rappard met een rijzweep werd afgeranseld. Daarop fouilleerde Kooyman hem, waarbij een band van de hulppolitie te voorschijn kwam. Kooyman gaf hem toen eenige klappen in het gezicht met de opmerking, dat ieder, die zoo 'n band had, tot de illegale beweging behoorde. Hetgeen vrij juist was. De volgende morgen werd Borgers aan het werk gezet, waarbij hij ontvluchtte. Hij verdween naar de omstreken van Barneveld.




Om de overige gevangenen bij ontvluchting gemakkelijk te kunnen herkennen werden allen daarop kaalgeknipt. De gevangenen werden gesplitst in twee groepen, een deel werd opgeborgen in de kelder, een deel boven. Als intimidatie zeiden de boeven tegen beide deelen, dat zij tot de zwaarst beschuldigden behoorden. In de kelder vonden zij den agent van politie Dubbeldam, die als langst, aanwezige het presidentsschap aanvaardde. De gevangenen werden om beurten verhoord. Velen werden daarbij mishandeld. Als zij voor Heinemann verschenen stond rechts en links van hen een handlanger, de eene met een gummiknuppel, de andere met een karwats. De meesten werden afgeranseld en kwamen terug met bebloede gezichten, met vingerdikke roode striemen op het hoofd of zoo geslagen, dat zij niet meer konden zitten. Heinemann had er een van zijn gebruikelijke sadistische feesten van gemaakt. Hij had een extra glas jenever gedronken, de radio was keihard aan, gezet, de hond van Ries Jansen blafte er als een bezetene tusschen door.




Toen Mens binnenkwam zei Heinemann: ,,Ha daar hebben wij den burgemeester, die straks met den commandant van O.D. de leiding denkt te nemen." Het was geen prettig begin, want meerdere malen had Mens met mij besprekingen daarover gehouden. Hij rekende er op, dat bij de ondervraging mijn naam zou worden genoemd, maar het gebeurde niet. Wel werd hem in een volgend verhoor toegevoegd, dat zij zijn gangen hadden nagegaan en precies wisten, wie hij had bezocht. Ook toen dacht Mens aan mij, hij was op Nieuwjaarsdag bij mij geweest en had af gesproken de volgende dag terug te zullen komen met een lid van de spionnagegroep uit Veenendaal, dien wij onderdak moesten brengen. Door de plotselinge gevangenneming was het niet doorgegaan, maar hij, achtte het toch noodzakelijk mij te waarschuwen. Het gelukte hem een bericht te verzenden en mevrouw Mens kwam mij waarschuwen, dat het noodig was dat ik onderdook. Verdere bijzonderheden kon zij mij ook niet verschaffen.




De verhooren leverden voor de Duitschers geen enkel behoorlijk aanknoopingspunt op en na een tijdje werd een gedeelte vrijgelaten, de anderen werden overgebracht naar Wageningen, waar zij aan de stellingen moesten werken. Daar ontvingen zij dadelijk de medewerking van Dr. Derksema en diens assistent Rob Bakker. Deze reden twee of driemaal per dag door regen en

sneeuw om de werkers te bezoeken en te helpen. Zij waren onvermoeid en brachten zeer velen met ziekentransporten naar Ede, waarna de mannen op de een of andere wijze hun vrijheid herkregen. Helaas heeft het werk voor beiden funeste gevolgen gehad. Rob Bakker is aan diphterie gestorven, terwijl Dr. Derksema geruime tijd in een sanatorium heeft moeten doorbrengen.

BIJ AART ROELOFSEN OP HET NIEUWE ERF

Aart Roelofsen had bij de Duitschers een bar slechte naam. Het was op de boerderij dan ook een broeinest van de partisanen. Geregeld had hij onderduikers, terwijl hijzelf en zijn zoon Floor steeds een vooraanstaande plaats innamen bij het ondergrondsche werk. Een van de onderduikers was Bart van der Hoeden en dan had hij nog een tijd een andere logé gehad. Jaap, die eigenlijk Bos heette, was student geweest, maar daar hij de verklaring niet wilde teekenen en evenmin zin had om in Duitschland te gaan werken, was hij ondergedoken. Hij had enkele weken de gastvrijheid genoten van Kees de Koning en was ook op het Nieuwe Erf ingekwartierd geweest. Toen was de arrestatie van Henk Borgers gekomen, die knecht was bij Aart Roelofsen. Floor en Bart waren toen gevlucht, zij waren er heelhuids afgekomen, maar de kogels hadden hun om de ooren gefloten.




Op de dag na de arrestatie van Henk Borgers kreeg mevrouw Roelofsen bezoek van Jaap en Flip. Aart Roelofsen had de beenen genomen, hij had weinig vertrouwen in de Duitschers en Flip kwam om een paar revolvers te halen, die nog in de schuur lagen. Terwijl zij op de boerderij waren, kwam het bericht dat Henk uit de Wormshoef was ontsnapt. Nu kon elk verstandig mensch begrijpen, dat Henk heusch niet naar zijn oude adres zou terugkeeren, maar er moest toch rekening mee worden gehouden, dat de S.D. huiszoeking kwam houden en er was alle reden toe, de wapens zoo spoedig mogelijk weg te brengen. Flip ging naar de schuur en Jaap bleef nog een oogenblik in de kamer zitten.




Plotseling hoorde hij geloop om het huis, een landwachter kwam met een paar lui van de S.D. de kamer binnen, hij moest opstaan en kreeg een schop, wat blijkbaar beteekende, dat hij naar buiten moest gaan. Daar werd hij naast Flip, die al gepakt was, met de handen omhoog tegen de muur gezet. Het was geen prettig moment. Beiden hadden valsche papieren, Flip had een groot bedrag aan geld bij zich, in zijn fietskappen had hij verschillende illegale papieren en Jaap dacht met weemoed aan de terreinschets, die hij in zijn zak had, en die voor de verkenningen was bestemd. En dan vermoedde hij dat Flip ook de beide revolvers in zijn zakken had.




De bewakers deelden hun gemoedelijk mee, dat zij op de W ormshoef er de waarheid wel zouden uitranselen. De jongemannen keken eens rond, er was geen kans op ontsnapping, zij stonden tegenover twintig goed bewapende kerels, een deel had gloednieuwe stenguns, blijkbaar buitgemaakt na de een of andere mislukte dropping. Buiten op de weg stond een mitrailleur tot vuren gereed.




Na een half uur werden zij verhoord door een S.D. officier. Hij vond hun papieren in orde, dat was een stap tot de vrede, hij vond het evenmin bezwarend, dat Flip zoo goed bij kas was. Toen hij Jaap fouilleerde, kwam het kaartje voor den dag. Jaap had een prachtig verhaal verzonnen. Hij was voor gezondheid een half jaar als hulplandmeter in dienst geweest van de Heidemaatschappij. Daar moest hij stukken terrein in kaart brengen, die terwille van de productieslag moesten worden ontgonnen. Toen hij zijn baan vaarwel zei, had hij een van die schetsjes als souvenir bewaard. Tegenwoordig was hij lasscher van beroep, dat stond op zijn persoonsbewijs, het oude beroep was doorgeslagen, maar nog goed leesbaar. Dit laatste maakte het verhaal nog geloofwaardiger. De jongens hadden een paar melkflesschen bij zich, zij waren naar de boerderij gegaan, hopend daar hun flesschen te mogen vullen.




De S.D. onderwierp de boerderij aan een grondig onderzoek maar vond niets. Zij hadden eerst gedacht, dat de twee gevangenen dezelfden waren, die bij het vorige bezoek waren ontvlucht, maar er was niets dat daar op wees. En . . . . terwijl zij nog met de handen omhoog tegen de muur stonden, marcheerden de bewakers weg. Zij konden hun oogen niet gelooven. Jaap keek Flip eens aan en zei: Waar heb je de revolvers? En toen vertelde Flip het volgende. Hij was naar de schuur gegaan, had de wapens onder het stroo uitgehaald en bedacht zich toen plotseling, dat hij nog iets op de boerderij moest vragen. Hij verstopte de wapens dus weer, ging naar binnen en werd gegrepen en tegen de muur gezet. Dit kleine oponthoud had hun het leven gered, en met een dankbaar hart maakten zij dat zij weg kwamen.

HUISZOEKING BIJ EVERS

Nadat Capt. King door zijn onvoorzichtigheid brand had gesticht in het schuurtje bij Evers, en de Duitschers daarop beslag hadden gelegd op de wapens van de dropping van 28 December was de omgeving erg verdacht en op 11 Januari kreeg Evers bezoek van Rommers, den handlanger van de S.D. met een veertigtal landwachters. Hij werd verhoord over het verbrande huisje. Wat was daar voor munitie verbrand? Urenlang had het geknetterd en er waren knallen bij geweest als kanonschoten. Evers lachte hem uit, de buren hadden er maar wat van gemaakt en het verhaal schromelijk overdreven. Het geheel had nauwelijks een kwartier geduurd en de knallen waren afkomstig geweest van een paar cylinders Butagas, die hij in het schuurtje had geborgen. Wie woonden er dan in dat schuurtje? 0, dat waren Roelof en Bep, een paar evacués. Hoe heetten zij verder? Evers wist het niet, ze waren maar een paar dagen bij hem geweest en nadat het schuurtje was verbrand, waren zij vertrokken naar Renswoude.




De kerels eischten dat Evers paard en wagen zou inspannen, maar hij weigerde, het was buiten heel glad, het paard was onbeslagen en kon dus niet op scherp worden gezet. Benige malen dreigde Rommers hem dood te schieten. maar Evers hield zich kalm en gaf niet toe. Zij stalen onderwijl van alles bij elkaar, de zijden spek, koffie en het zilver, geld van de evacués. Zij vroegen hem of hij lid was van de een of andere organisatie. Hij antwoordde, dat hij in zijn jeugd lid was geweest van een jongelingsvereeniging en nu lid van de kerk was. Evers bewonderde zijn zoontje van elf jaar, die alles wist en zoo dicht als een pot was. Hij had alles altijd met het kind besproken, maar het had nooit een woord losgelaten tegen het zevenjarige broertje.




Als souvenir aan de Engelschen had de jongen een leeg sigarettenblikje bewaard. Hij had het verstopt in een emmer met eikels. Toen de landwachters de schuur onderzochten. gooiden zij de eikels over de vloer maar ... het blikje was er niet. het zat allang in de broekzak van het zoontje.

SONJA

Na het verdwijnen van de staf van de B.S. had Sonja haar Duitsche inkwartiering gekregen, maar tegelijk had ze ook nog enkele onderduikers, Arie en Klaas Grasdijk uit Ede, Gerrit Vermeulen uit Hilversum en den redacteur van een illegaal katholiek blaadje, "De zwarte omroep". Na Kerstmis ging het geheele gezelschap weg, behalve Arie, die tot de bevrijding bleef. 's Nachts sliepen zij in de geheime schuilplaats, en overdag kwamen zij als "huisgenooten" met de Duitschers in aanraking.




De Duitschers gedroegen zich in huis zeer correct, zooals met de Weermacht dikwijls het geval was. Overdag reden zij met paard en wagen naar Wageningen, dat zij stelselmatig leegplunderden en 's avonds wilden zij graag wat gezelschap hebben, zij vroegen of zij in de huiskamer bij het vuur mochten zitten. hetgeen door Sonja werd toegestaan. Zoolang zij zich onder haar dak goed gedroegen zou zij op hen de Oostersche spreuk van de gastvrijheid toepassen. Zoo gebeurde het herhaaldelijk, dat de Duitschers en de "huisgenooten" 's avonds genoeglijk een spelletje kaartten. De Duitschers waren eigenlijk gewone koetsiers in uniform.




Op een avond stond de Feldgendarmerie voor de deur om huiszoeking te doen. Sonja riep een van de onderofficieren te hulp. Hij zei, dat hij heel goed begreep, dat al die "huisgenooten'' daar illegaal zaten en terwijl de onderduikers in de schuilplaats verdwenen, ging de onderofficier naar buiten en vloekte naar landsgebruik de Feldgendarmerie van het erf.




Na de weermacht kwamen mannen van de Luftwaffe, die zich met de onderduikers eveneens uitstekend verdroegen. Er was intusschen een onderduiker bij gekomen, het was van Kooten met vrouw en kind. In het vroege voorjaar begon er weer leven te komen in het tweede Engelsche leger en Bill zocht een nieuw stafkwartier. Na de ervaringen bij Thomassen en op de Wester Wetering was het aantal gegadigden niet groot, maar Sonja was dadelijk bereid opnieuw een plaats in te ruimen.




Dus kwamen Bill, Lex, Tonny, Jo van den Bent, Kees de Belg, Frans de Belg en Piet Rombout terug op het oude adres. Zij bleven daar tot de mislukte dropping in Maart. Het huis was bijna te klein voor alle gasten en Sonja leefde met de huisgenooten meestal in de keuken, daar ontving zij ook haar eigen bezoekers, die zoodoende niet ontijdig tot het stafkwartîer konden doordringen.




In Januari had zij er een nieuwe onderduiker bij gekregen, Jan Marten Ruskamp. een chemicus, die ook meedeed aan het ondergrondsche werk, terwijl op zekere dag Frits een zending wapenen bracht, die onder het kolenhok werden geborgen. Toen ik van Mevrouw Mens de waarschuwing ontving onder te duiken, had ik geen zin ver weg te gaan, wij vermoedden allen, dat het voorjaar de bevrijding zou brengen en wij moesten dan bij de hand zijn en er moest nog het een en ander worden voorbereid. Ik vroeg raad aan van Tuinen, die mij dadelijk een plaats in zijn huis inruimde. Met groote hartelijkheid werd ik ontvangen, ik zat daar in de onmiddellijke nabijheid van mijn huis en zou dus dadelijk weten, als ze zouden komen om mij te grijpen. Zoolang dat niet gebeurde, was ik eigenlijk volkomen veilig. Toch vond ik het beter mijn functie bij de evacuatie neer te leggen, met het argument, dat mijn zenuwen mij een beetje parten speelden en ik rust noodig had.




Mijn eerste verblijf bij van Tuinen duurde niet lang. Toen de verhooren waren af geloopen en de gevangenen naar de stelling bouw werden verwezen, begreep ik, dat ik mijn belangrijkheid te hoog had aangeslagen, ik ging naar huis terug. Toen ik een week terug was, kwam Lex mij op 20 Januari opnieuw waarschuwen, er was een dringende waarschuwing van de top gekomen, het ·was bekend dat ik in een van de dossiers te Lunteren was vermeld als aangewezen commandant van O.D. te Ede.




Opnieuw ging ik naar van Tuinen, waar ik vrijwel tot aan de bevrijding bleef.

DE SONDERAUSWEISE

23 Januari kwam de bekendmaking van de Sonderausweise en Janny Laupman, die de rechterhand was van Jo van den Bent bij de falsificaties op het Bevolkingsregister, kreeg de handen vol. Zij maakte fictieve kaarten op en stopte die in het bevolkingsregister, 's avonds nam zij de stempels mee naar huis en samen met Tonny stempelde zij de persoonsbewijzen, zij maakte de handteekening van van Dierendonck natuurgetrouwer na dan hij zelf het ooit had gekund. Tijdig haalde zij de fictieve kaarten er weer uit en toen op een dag de S.D. beslag legde op het heele bevolkingsregister, had zij er juist alles uitgehaald, het was een aantal van een kleine driehonderd, die ze mee naar huis nam.




Ook Jan L.O. had het in die dagen druk. Hij zocht contact met den provincialen leider in Utrecht en met het centrale bureau, dat alles regelde nadat het zuiden was bevrijd. Landelijk was alles veel kleiner geworden en door de fusie waren de K.P. 's overgegaan in de B.S. Toch wilde een deel daarvan zelfstandig blijven, daar er nog steeds een taak te vervullen viel, die eigenlijk geheel buiten het werk van de B.S. viel. ·




Met zeer gedunde gelederen waren de mannen van de Hollandsche S.S. uit het zuiden in Veenendaal teruggekeerd. Zij werden nu gebruikt voor het bezetten van de Noorder Rijnoever en voor de gevechten in de Betuwe. Lang niet allen vonden dat prettig en toen enkele mannen werden overgeplaatst naar Beilen, maakte Jacob Gerritsen uit Doesburg van de gelegenheid gebruik om desertie te plegen.




Terwijl de geallieerde strijders in Nederland nog weinig van zich lieten hooren gingen de Russen op 14 Januari tot het offensief over. Het geschiedde met een verbijsterend tempo en na veertien dagen strijd stonden zij op 75 km van Berlijn. Achter de Oder werd halt gehouden, de troepen werden opnieuw gegroepeerd, onderwijl werden groote gebieden aan de Oostzee veroverd en tienduizenden Duitsche soldaten werden van het centrum afgesneden en tot capitulatie gedwongen.

HET VERTREK VAN BRIGADIER HACKETT

Hackett was een gezellige huisgenoot, maar als het gesprek kwam op zijn heengaan, werd hij stil, hij verlangde er vreeselijk naar, hij wilde meewerken aan de bevrijding, doch alle pogingen om over de Rijn te komen waren mislukt.

Hans besloot zich ervoor te spannen. Nadat zijn broer door de Duitschers was ingepikt, had hij in Sliedrecht een nieuwe relatie gekregen. Eind Januari zocht Hans hem op. De Lek was voor alle verkeer af gesloten, maar er was wel een roeibootje te krijgen, er werd wel iemand gevonden, die Hackett en een paar anderen clandestien zou overzetten.





Bovendien zat in Sliedrecht een Engelschman, een gewezen parachutist . met een geheime zender, die zou de verdere moeilijkheden wel helpen oplossen, hij zou voor het contact met de overzijde zorgen. Voldaan kwam Hans terug, waarna hij het plan besprak met Frans Hals, die bij dit werk de leiding had. Hij ging ermee accoord, de tocht zou in twee etappes per fiets worden gemaakt, van Dalen was vrijwel geheel genezen. Daar hij maar een enkel woord Hollandsch sprak, kreeg hij een speldje voor slecht hoorenden. Hij reproduceerde de expressie, die daarbij behoorde uitstekend. Hij kreeg een nieuw persoonsbewijs en Hans zou onderweg het woord voor hem doen.




Op een morgen gingen zij vroeg op pad, om die dag Doorn te bereiken. Er lag veel sneeuw, zij reden in een sneeuwstorm, er was geen Duitscher te zien. Bij een bevriende evacué werd even op een boerderij gerust. De boer vloog erin, hij zei later dat die eene een dooie was, die geen woord zei. In Doorn moesten zij bij een spoorwegovergang wachten, daar zou een chauffeur van een rusthuis komen, zij zouden een wachtwoord geven en verder worden gebracht. Nu waren er in Doorn helaas twee spoorwegovergangen en natuurlijk hielden zij halt bij de verkeerde. Het sneeuwde; na de tocht tegen de Westenwind in waren zij warm geworden, zij wachtten vergeefs, werden verkleumd en bovendien stond er ook een auto, waarbij een mof heen en weer ijsbeerde. Zij besloten op goed geluk het adres te zoeken, hetgeen gelukte. Het was voor beide partijen een verademing, de gids had ruim een uur aan de andere overweg gewacht, de gastheer wist niet wat er aan de hand was en er waren nog anderen in huis, namelijk drie Engelsche doktoren, een kolonel en twee kapiteins. Een van de kapiteins had Hackett geopereerd in het Sint Elisabethsgasthuis in Arnhem en het weerzien was dus allerhartelijkst.




Op last van Frans Hals moest Hans vooruit om het traject nog eens grondig te verkennen. Dinsdag ging Hans op pad, hij kwam veilig over de Lek in het verboden terrein, doorliep het traject en kwam Donderdagavond in Doom terug om rapport uit te brengen. Frans Hals was er niet en Hans popelde van ongeduld, want hij had af gesproken, dat zij Zaterdagavond over de Lek zouden worden gezet. Vrijdagmiddag kwam Frans Hals, hij had een geheel ander plan bedacht, zij zouden naar huis teruggaan, Hackett zou naar Lobith .worden gebracht, waar een transportvliegtuig hem zou opwachten. Hans was diep teleurgesteld, hij had alles voorbereid, zij waren halverwege, de weg was veilig, waarom nu alles weer ongedaan maken? Hackett hakte de knoop door, hij wilde niet terugkeeren. Dus gingen allen Zaterdagmorgen op pad. Er waren zooveel gasten in het huis dat Hans die nacht in een bakfiets had geslapen, maar het kon hem niet schelen, het plan zou doorgaan. Van Doorn naar Zuid-Holland werd in twee groepen gereden. Een gids zou eerst met den kolonel en een kapitein afmarcheeren, een paar uur later volgde Hackett met Hans. Elsa, de koerierster ging met de bagage vooruit. Het was voor haar een teleurstelling, dat het pakket alleen een uniform bevatte, zij had gehoopt op wapens en springstoffen.




Hackett, die maandenlang alleen 's avonds na het invallen van de duisternis was gelucht, kende zijn weelde niet nu hij frank en vrij door Nederland trok, beschermd door zijn doofheid en gedekt door valsche papieren. Het was gelukkig mooi weer en de sneeuw begon te smelten. In het verschiet zagen zij Utrecht liggen. Plotseling bedacht Hackett, dat hij een boek had gelezen, een verhaal van "doctor Strabysmus", professor aan de universiteit te Utrecht. Deze man moest een weldoener der menschheid zijn geweest, die alle zieken van hun kwalen afhielp. Ter eere van Strabysmus bracht Hackett met zijn geleende hoed een eerbiedig saluut in de richting van de universiteitsstad.




In de buurt van Jutfaas raakte Hans zijn gast bijna kwijt. Deze hing in een overmoedige bui achter een groote vrachtauto met moffen en liet zich opsleepen, Zij zeiden "Guten Morgen" en trachtten een praatje met hem aan te knoopen, maar toen had hij de auto losgelaten. Tegen etenstijd stopten zij aan een kroegje om boterhammen te eten. Daar zat een Nederlander in Duitsche uniform. Hij was dadelijk bereid, Hackett een stuk van zijn heerlijke kuch te geven in ruil voor een stuk loodzwaar distributiebrood en toen het tweetal wegging, wenschte hij hun goede reis en wel thuis. Hackett gevoelde nauwelijks eenige spanning, maar de gidsen, die het klappen van de zweep beter kenden, loofden de dag niet, voordat de avond was gevallen. Zij droegen de verantwoording voor het geheele transport en zij speelden met hun leven. Er werd plotseling scherpe controle gehouden op de officieele en clandestiene veerlui, zij weigerden het gezelschap over de Lek te zetten. Min of meer mismoedig reden zij verder langs de Noorder Lekdijk, aan de overkant lag het beloof de land. Eindelijk gelukte het in Schoonhoven een schipper te vinden, die ontvankelijk was voor geld en tabak.




Zoo kwamen beiden die avond bij den vriend van Hans in Groot-Ammers, waar hun logies was beloofd. Eigenlijk was de vriend ook maar een doodgewone evacué daar op de boerderij, maar de boer heette hen welkom. Daar waren ook de beide doktoren aangekomen en gezamenlijk werd de Zondag doorgebracht. Maandagmorgen werd de reis voortgezet naar Sliedrecht. Een gids met de uniformen reed 50 m vooruit, daarachter volgden Hackett en Hans. De twee doktoren gingen met een anderen gids afzonderlijk op pad. Hans bracht hem niet verder dan Sliedrecht.




Die avond ging Hackett met de dokters op pad. In een schuurtje bij de Merwede trokken zij hun uniformen aan. Er was geen man te zien, er woei een lichte bries, voordat de maan opkwam moesten zij in Brabant zijn. De passagiers namen plaats in de ranke vaartuigen, voorzichtig gleed het convooi de rivier op. Sliedrecht verdween achter hen in de duisternis. Zij bereikten de andere oever, onder beschutting daarvan werd oostwaarts gevaren, telkens aan de kop van de kribben, oppassend voor de "neer", die de kano's uit de richting gooide. Een gevaarlijk oogenblik kwam, toen bij de Helsluis moest worden geschut, want het water op het wantij is hooger dan in de Merwede. Vervolgens werd door de kreeken van de oostelijke tong van het eiland van Dordrecht verder gevaren, in de richting van de Ottersluis. Daar de sluis doorloopend door de Duitschers was bezet, moest reeds eerder worden geland, en moesten de lichte vaartuigen over de dam worden getrokken.




De tocht ging verder over de Nieuwe Merwede. Hier was het uitkijken want aan beide zijden van het breede water hadden de Duitschers hun mitrailleurposten. Voorzichtig het midden van de rivier houdend werd de Ottersluis gepasseerd, flauw teekenden de masten van de hoogspanning zich aan beide zijden af. Dan werd de kop van het land gepasseerd. Het vaarwater is daar smal, er mocht geen kik worden gegeven, geluidloos gleden de kano's, door de ebstroom gevoerd, langs het gevaarlijke punt. In de verte was het praten der Duitsche schildwachten duidelijk hoorbaar. Zoo werd ook de post aan de Spieringsluis gepasseerd. Dan werd de Brabantsche wal opgezocht, want langs de noordoever lagen vele mitrailleurposten. Bij de "Deen" werd de koers wat meer noordelijk genomen, het was het laatste gevaarlijke punt op de zuidwal. De golfslag nam toe, zij naderden het Hollandsch Diep. Weer werd de Brabantsche wal gevolgd, want in het noorden, waar bij de Jacomien de Nieuwe Merwede en Amer samenkomen is het water veel woeliger. De Brabantsche wal kwam duidelijk in zicht, de golfslag verminderde, rustig werd naar het oosten verder gevaren langs de Amer en toen was het einddoel veiJig bereikt, de kano's gleden de haven van Lage-Zwaluwe binnen, waar André hen in het bevrijde Nederland opwachtte met wittebrood en cornedbeef, met sigaretten en chocolade. De passagiers genoten van hun vrijheid, maar de crossers kropen in hun slaapzak, zoodra mogelijk moesten zij met post naar het bezette gebied terugkeeren.

Grijze Jan en Koos hadden hun brigadier afgeleverd.





(De schrijver van "Albrecht meldt zich" zal mij ten goede houden, dat ik dit stukje ontleende aan zijn gloedvolle beschrijving van de tochten der crossers).




Hackett had een goede reis gehad. Ook in Groot-Ammers was hij buiten, gewoon hartelijk ontvangen, toen bleek, dat hij een groot vriend was van majoor Sullivan, die daar ondergedoken was geweest. Sullivan was in een gevecht nabij Den Bosch door de Duitschers gevangen genomen. Daar bij dat gevecht zijn duim was afgeschoten, werd hij gebracht naar het ziekenhuis in Gorinchem. Daar was hij na een paar dagen weggeloopen. Hij was vervolgens opgepikt door de B.S. die hem naar Groot-Ammers had gebracht. Daar had men hem verder geholpen naar Brabant. Natuurlijk moest Hackett brieven meenemen voor Sullivan.




Met een gevoel van groote tevredenheid reed Hans met de handfiets naar Ede terug. Zijn tocht was gelukt, hij had bewezen dat de weg veilig was en ook Frans Hals was daarvan overtuigd.

Na Hackett volgden nog 39 anderen, die van de mislukte crossing waren overgebleven, ditzelfde traject ( onder wie de kapiteins Readman en Lippman Kessel).

FRANS DE BELG

Zooals een hondje een spoor volgt en op het goede punt uitkomt, zoo had ook de marconist Frans de Belg het traject van Hans in omgekeerde volgorde doorloopen, beginnend in het bevrijde zuiden en een paar dagen nadat Hans was teruggekeerd kreeg hij in Ede bezoek van een politieagent die een meisje en een man bij hem bracht. Zoo leverde de vrouwelijke gids Frans in de Torenstraat af.




Frans de Belg was kapitein in Engelsche dienst en tevens marconist. Hij bracht een gebruiksaanwijzing mee die luidde: ,,Geef hem een kamer, haal de piano ( = de zender), dan redt hij zich verder wel."

Frans had zender en wapens in Lopik achtergelaten en nadat Tonny hem had overgegeven aan David de Nooij, bij wien hij voorloopig zou logeeren, gingen Hans en zijn zuster naar Lopik waar zij zijn wapens haalden en de zender, die in een slordig koffertje was verpakt. Het zusje borg het pistool onder haar kleeren en nam de zender op de bagagedrager, beiden aanvaardden de terugtocht en brachten alles veilig bij David op de Klinkenbergerweg.




Daar ze uit het uitgehongerde land kwamen, hadden zij in Lopik dankbaar de uitnoodiging van den boer aanvaard om mee te eten. Aan tafel zat nog een man, die niets zei. Toen de boer hem vroeg of hij nog wat wilde eten zei hij met een beetje vreemd accent: ,,Dank U", waarna hij toch zijn bord bij schoof. Waarmee hij door de mand viel.

DE ZWENDEL MET DE SONDERAUSWEISE

6 Februari 1945 gaf van Dierendonck een nieuwe bekendmaking uit:




"Inzake Sonderausweise.




De Weermachtkommandantur Ede maakt het volgende bekend: Vanaf 10 Februari geldt als persoonsbewijs slechts dat, hetwelk kan worden getoond met een door de Wehrmachtcommandantur uitgegeven: Sonderausweis. Alle overige Ausweisen, door Weermachtbureaux, N.S.D. A.P., Organisatie Todt enz. uitgegeven, hebben ten aanzien hiervan hun geldigheid verloren, hetgeen beteekent dat ALLE PERSONEN, bij die organisatie werkzaam zich ook nog van een Sonderausweis moeten voorzien.

Daar de door de W ehrmachtskommandantur tot dusver uitgegeven Sonderausweise in het geheel niet overeenstemmen met het aantal inwoners der gemeente, wordt VOOR DE LAATSTE MAAL door den hoogsten commandant in dit gebied de termijn voor het in bezit hebben van een dergelijke "Sonderausweis" tot 10 Februari 1945, 12.00 verlengd.


Er zal vanaf dat tijdstip de ALLERSTRENGSTE CONTROLE worden uitgeoefend. Al diegenen, die geen geldige Sonderausweise bezitten, zullen wegens SABOTAGE en handelingen tegen de Duitsche Wehrmacht gestraft worden met:





1 e. de doodstraf voor mannen.

2e. evacueering voor de geheele familie van den betrokkene.


3e. in bezitneming van het algeheele bezit.




In verband met het bovenstaande moet de onderstaande regeling voor het verschijnen ten gemeentehuize in acht worden genomen.




enz .....




De Burgemeester, van Dierendonck".




Dit stuk, waarmee men meende de geheele bevolking het mes op de keel te zetten, was door dezen burgemeester onderteekend. Theoretisch zat het plan goed in elkaar. Ieder moest bij zijn persoonsbewijs ook een Ausweis hebben. Wilde hij dat stuk bemachtigen, dan moest hij eerst naar het gemeentehuis, waar hij geregistreerd werd. Dan moest hij zich weer vervoegen op een tweede plaats en ten slotte moest hij bij den Ortscommandant zijn Ausweis halen. Daar geschiedde de uitgifte aan de mannen door personeel van de landwacht aan de achterzijde van het gebouw. Wee degene, die beneden 60 jaar was. Waarom werk jij niet voor de 0.T.? Geef hier je persooonsbewijs. Je kunt het terughalen bij het hoofdkwartier van de N.S.D.A.P.

Wie na die fatale datum werd aangehouden en een persoonsbewijs zonder Ausweis had, zou worden doodgeschoten, zijn goed verbeurd verklaard, zijn gezin uit het huis verjaagd. Strenger straf voor deze luttele overtreding was ondenkbaar. Om beter toezicht te kunnen houden, moesten de vrouwen de Ausweise halen aan de voorkant van de Kommandantur.




De B.S. werkte onder hooge druk. Wat moest er gebeuren? Velen hebben in die dagen hun rustige bestaan te danken gehad aan Job.

Verschillende twijfel gevallen waagden zich niet aan de achterkant, hun troeven zouden bij onderzoek te zwak blijken te zijn, wat trokken die kerels van de Landwacht zich aan van briefjes van luchtbescherming, boschbrandweer, electriciteitsvoorziening en honderd andere uitvluchten meer. Het was een dubbeltje op zijn kant, zich in dat gevaarlijk rayon te begeven,





Maar Job wist altijd raad. Hij scharrelde onder de Ausweise, zocht die van de vrouwen uit, die hij aan de voorkant uitdeelde, en gapte tevens een partijtje voor de mannen, die hij aan hun huisvrouwen in de hand stopte. En verder leverde de illegale beweging de rest.




Jannie nam iedere dag de stempels mee als het gemeentehuis werd gesloten, en . . . . men betrok de eigengemaakte Ausweise dikwijls gemakshalve uit dezelf de fabriek als de Duitschers. Er waren stempelfabrikanten, die bij elke bestelling voor de Duitschers bij voorbaat een paar afdrukken voor de B.S. maakten. Theoretisch was er geen speld tusschen te krijgen, het Duitsche plan klopte als een bus, maar met de onwillige honden konden zij de hazen maar slecht vangen. Spoedig had ieder, jong en oud, zijn Ausweis, de proef was mislukt.

HANS INGEPIKT

19 Februari werd Hans door de Landwacht ingepikt en naar de Wormshoef gebracht, waar hij werd gefouilleerd. Hans trok zijn meest onnoozele gezicht, hij had een bewijs bij zich dat hij leed aan vallende ziekte, zij vonden het geval bar onbelangrijk. Hij vertelde, dat hij erop uit was gegaan om melk te halen. Het onderzoek werd wel heel globaal gehouden, zij bemerkten niet eens dat hij een stuk of wat persoonsbewijzen voor anderen bij zich had, die in zijn sok verstopt waren en dat zijn eigen Ausweis zoo valsch was, als een Ausweis maar kon zijn. Ten overvloede kwam een tante hem nog wat geneesmiddelen voor zijn kwaal brengen.




Na een week hadden zij er geen verstandig woord uitgekregen, de gevaarlijke persoonsbewijzen had hij opgegeten, en zij stuurden hem naar Wageningen. Daar kon hij voor. de 0.T. werken. Natuurlijk deed hij dat niet, hij ging er vandoor en kwam rustig op zijn oude adres terug.

ALGEMEEN OVERZICHT

In Ede en omgeving heerschte nijpend gebrek, maar het werd met meer berusting gedragen dan in de vorige maanden, het voorjaar was op komst en ieder gevoelde dat het ergste was geleden. De dagen lengden, wij hoopten dat er geen periode van strenge kou meer zou komen en met toenemende belang, stlling volgden allen de berichten van het westfront.




Even hadden de Engelschen en Amerikanen zich moeten herstellen van de schok, veroorzaakt door van Runstedt 's offensief in de Ardennen. Rusland was tot de groote aanval overgegaan en nauwelijks tien dagen later volgden de troepen op het westfront. Op de regenachtige morgen van 23 Februari trokken de eerste troepen over de Roer.




Om kwart voor drie was daar in het pikdonker het spervuur losgebarsten, dat de vijandelijke oever moest murw slaan. In de nacht werden de landingsbooten en verdere vaartuigen aan de bevriende kant aangevoerd. De troepen traden aan, werden bij de booten opgesteld en steeds huilden de projectielen van de achter hen opgestelde artillerie over hen heen. Aan de overkant was het een losgebroken hel. Lichtflitsen, ontbrandingen, donderend geraas van de springende projectielen, het hield aan, het ging zonder ophouden door. Het was half vier, plotseling verstomde het artillerievuur, de booten gleden te water, de rivier was smal, in een oogenblik waren zij aan de overkant. Voordat de vijand wist wat er precies aan de hand was, was het bruggehoof d over de rivier gevormd, de mannen, die dat hadden bewerkt wisten niet dat deze overwinning het begin was van de grootste veldslag, die de geheele oorlog op het westfront zou opleveren en die aan Duitschland de genadeslag zou toebrengen.




Wij vonden het prettig dat alles te hooren, maar het verband zagen wij nog niet. Het speet ons zelfs dat we eigenlijk niets meer hoorden van het le Canadeesche leger, dat veertien dagen eerder zuid-oost van Nijmegen een .stoot had gedaan in het land tusschen Maas en Rijn.

FRANS DE BELG OP DE LEPERKOEN

Frans de Belg was ingekwartierd bij David de Nooij, hij had zijn zender opgesteld in een kelder in de schilderswerkplaats in de Brouwerstraat. Er werd afgesproken, dat hij drie kwartieren zou hebben, in elk kwartier zou hij een week blijven, dan zou hij verhuizen. De gastheeren hadden dus telkens twee vrije weken, daarna zou Frans weer terug komen.

Zijn tweede adres was bij Schreuder op de Leperkoen. Daar werd hij met open armen ontvangen, want Schreuder was een oud-marconist en brandde van nieuwsgierigheid om zijn gast aan het werk te zien. Het was een groot voordeel, dat Frans zoowel troepenofficier als ,,operator" was, en samen met Bill konden zij op de Leperkoen veel verwerken zonder in het oog te loopen. Het hotel lag prachtig afgelegen in de mooie bosschen.

Frans was een rustige kerel, je kreeg de indruk, dat hij nooit aan eenig gevaar dacht, maar als hij zat te seinen, dan lag zijn pistool steeds naast hem.




Tegenover Schreuder was Frans niet geheimzinnig en hij legde hem uit, dat hij met drie kristallen werkte. Elk kristal kwam overeen met een bepaalde golflengte, de ontvanger in Nijmegen had kristallen, die volkomen identiek waren geslepen. Tweemaal per dag werd geseind volgens een tijd tafel, die iedere dag werd gewijzigd, ook het gebruik der kristallen ging volgens bepaalde regels. Het vercijferen gebeurde volgens een ingenieus systeem, waarbij voor elk woord een andere sleutel was aangegeven.

Eerst was de ontvangst aan de overzijde niet mooi, maar Schreuder kwam hem te hulp. Dieven hadden de telefoondraden buiten het huis gestolen, doch vlak bij het huis hadden zij dat niet gedurfd. Dit laatste stuk werd gebruikt als zendantenne en van de overzijde kwamen lofuitingen over de verbeterde ontvangst.




Na een week ging Frans naar het derde adres, naar Veldhuizen in de Maanderbuurt. Hij werd weggebracht door zijn landgenoot Kees de Belg. Hij gevoelde zich daar zoo veilig, dat hij er vele weken bleef.

Het werd Maart en er werd een nieuwe dropping aangevraagd, deze keer op de Keujenklep, een mooi droog terrein, door bosschen omgeven, op het terrein van den zoo pro-Duitschen Nieuwenkamp, die in 1940 zoo hoog opgaf van zijn vriendschappelijke relaties met Seys lnquart. Op dit terrein lag een graanschuur, die als verzamelplaats door de B.S. werd gebruikt.

DE DROPPING BIJ DE LEPERKOEN

Bill had de leiding en toen hij tegen 11 uur 's avonds aan de schuur kwam, was het er zoo gezellig, dat hij een einde maakte aan het rooken en babbelen.

Ditmaal moesten de mannen van Oome Jan het werk doen. Alle toegangen tot het terrein waren tot op een afstand van een kwartier afgezet. Daar stond een post met een fiets. Meende men onraad te ontdekken, dan trok hij terug op een dubbelpost, zoo noodig kon ook deze terugtrekken en den commandant waarschuwen. In dat geval moesten allen verdwijnen naar de noordoosthoek van het terrein, waarlangs geen wegen liepen. Bill zou zijn menschen dan verder in veiligheid brengen.

De bewaking marcheerde af, de mannen van de ellips volgden. De wind was noord en vrij sterk. Bill ging naar het midden van het terrein en zette de lampen uit. Schreuder hielp bij de middelste lamp. Om 12 uur 's nachts werd het vliegtuig volgens afspraak verwacht.

Precies om twaalf uur kwam uit het noorden het imponeerende geronk van de laagvliegende zware bommenwerper. De lampen gingen aan, Bill seinde het codewoord. De lampen gingen uit, het vliegtuig verdween in zuidelijke richting. Een minuut later was het terug.




Lampen aan!

Vlak boven de middelste lamp gooide de vlieger het toestel open, twee parachutes daalden neer, het waren de twee beloofde mannen. Het toestel schoot weg naar het noorden, kwam uit het zuiden terug.





Lampen aan!

Boven de centrale lamp verscheen een linie van parachutes, die keurig neerdaalden.




Lampen uit!




Voordat .zij de grond bereikten hoorden allen een hard kletterend geluid. Het vliegtuig kwam nog eens boven het terrein en deed als vriendelijke groet eenige malen zijn boordlichten aan en uit. Die roekelooze kerels begrepen nooit dat het hier bezet gebied was en dat wij lagen te midden van de loerende bezetters, waardoor zulke grapjes voor anderen noodlottig konden worden.

De helft van de zending was bestemd voor Frans Hals, die in de buurt van Barneveld huisde. Zijn voorraad was verpakt in kartonnen containers, bestemd voor de ondergedoken Tommies, het waren scheermessen, scheerzeep, vulpen, houders, sigaretten, chocolade, en duizend andere dingen, ook bankpapier.

De andere helft, verpakt in blikken containers, was bestemd voor de B.S. en bevatte wapens en munitie. Van een paar containers waren.de bodems los gegaan en de inhoud was als zware projectielen omlaag gekomen. Kisten met patronen en pistolen waren kletterend neergevallen, de zware kisten hadden een diepe kuil in de grond geslagen. Het was een wonder dat er geen ongelukken waren gebeurd.

In een van de containers zaten stenguns met een gebruiksaanwijzing in het Poolsch. Ze waren bestemd geweest voor Warschau, doch de zending was niet doorgegaan.




Aan de zuidkant van het terrein stond Tonny, die de twee "bodies" in ontvangst had genomen. De heeren waren een beetje in nerveuse stemming. Later bleek, wat de reden daarvan was geweest. Zij waren gloednieuw en dit was hun eerste dropping.

Er bestaat op de vliegvelden een gebod, dat niemand het terrein mag verlaten na het ontvangen van zijn opdracht. Dit laatste is gedaan om spionage te voorkomen. Nu kan het gebeuren, dat het lang duurt voordat de opdracht moet worden uitgevoerd en al die tijd zitten de wachtenden in de cantine.

De oudere kameraden hadden hun van alles verteld. Die dropping was geen pretje, het was een terrein vol hooge boom en ze hadden er luchtfoto 's van gezien. En boven Nederland woedde een felle storm, de daling zou lang niet gemakkelijk zijn. En de omgeving zat vol Duitsche scherpschutters. Verder hadden zij hun verteld, dat de lampen groen en rood zouden zijn.




Zij waren de lucht ingegaan, vliegend op de normale hoogte van 3000 m. Maar bij het terrein gekomen had de piloot het toestel snel laten vallen tot 300 m., waardoor hun maag bijna boven hun longen terecht kwam en zij zich afschuwelijk zeeziek voelden, ze keken omlaag, zagen geen groene maar witte lichten. Zij vreesden dat alles verraden was.

Toen had de piloot hen gewaarschuwd en het handle overgehaald. Ze waren uitgeworpen van geringe hoogte, het was een kwestie van enkele seconden. Ze zaten aan het toestel vast met een klein kabeltje, dat de parachute open trok en daarna brak. En voordat ze op de grond kwamen moesten zij de bultzak loslaten, waardoor hun gewicht verminderde en zij langzamer neerzweefden. Toen zij veilig op hun beenen stonden en Tonny tegenover zich zagen was hun eerste vraag: ,,Zijn hier Duitschers in de buurt?" Hij stelde hen ge, rust. Zij waren gekomen met opdracht afwerpterreinen voor te bereiden voor een aanstaande massale dropping van mannen en materieel.




De heeren gingen mee naar de Leperkoen. Met de zware bultzak op de schouders struikelden zij over de hooge heidepollen en waren verbaasd, toen zij uit deze wildernis een keurig hotel binnenstapten.

Maar ook de anderen waren lichtelijk verbaasd. De heeren, een luitenant en een sergeant, hadden valsche papieren bij zich, zoo valsch en zoo vertrouwenwekkend, dat ze de onbegrensde bewondering opwekten van deze partisanen, voor wie vervalschingen overigens niets vreemds hadden.




Volgens de papieren waren zij Hollanders, die indertijd waren aangemonsterd voor de Duitsche koopvaardijvloot en thans wegens ziekte ontslagen. Dit klopte allerminst met hun keurige, zelfs fatterige kleeren, het was dringend noodig hen in oude plunje te steken, voordat zij voor het voetlicht kwamen.

Het waren Fred en Aart, zij waren nog een beetje in de oude school opgevoed want Fred nam Bill apart en zei: ,,Denkt U erom, dat ik de luitenant ben en hij de sergeant is, zoodat ik dus alle bevelen en inlichtingen geef." Bill, die beter met het partisanenleven bekend was, liet het aan de tijd over om Fred op dat gebied in moderne geest op te voeden.




De dropping was gelukt maar de wagens en de paarden, die de boel moesten wegbrengen naar de geheime schuilplaats bij de Leperkoen, waren door de Duitschers gevorderd. Dus werd alles onder takken verstopt, er kwam een wacht bij, het transport werd tot de volgende dag uitgesteld.

Fred achtte het noodig te zeggen, dat dit absoluut in strijd was met de voorschriften, eerst moest alles met paard en wagen worden weggebracht. Men legde hem uit, dat de Duitschers wel eens meer de boel in de war stuurden en dat hij nog wel zou leeren, zich daarbij neer te leggen.




De beide gewezen koopvaarders gingen de volgende morgen naar Velp en zij boekten het succes, dat zij onderweg door een Duitsche patrouille werden aangehouden, die de papieren prima in orde bevond.

DE LAATSTE DROPPING

Vlak bij de Leperkoen lag de nieuwe schuilplaats, waar in geval van nood kon worden geseind en waar de wapens konden worden opgeborgen. Het was noodig geweest een nieuwe te maken, omdat burgers de oude hadden ontdekt en de deur ingetrapt. Er was een groot gat gegraven, waarin een kippenhok was geplaatst, er moest alleen nog een waterdicht dak op. Dan konden er boomstammen en grond overheen en was alles weer veilig.




Waar moest het plaatijzer voor het dak worden gevonden? Tonny ging er op uit met Cor Garritsen, Henk Verhaaff en Brom. Zij besloten bij een N.S.B.-boer het dak van het kippenhok te sloopen. Om 12 uur 's nachts gingen zij aan het werk, het plaatijzer was vastgetimmerd met zware spijkers. Dank zij het goede gereedschap hadden zij na drie uren hard werken een twintig vierkante meter losgepeuterd en naar de weg gedragen. Van drie tot zes gingen ze wat uitrusten in een hooiberg, Kees en Wim haalden het gevonden dak met paard en wagen weg en brachten het op zijn bestemming.

Cor Garritsen perste Tonny de belofte af, dat hij ook eens aan een dropping zou mogen deelnemen. Helaas heeft hij dit, evenals zoovele anderen, met zijn leven moeten bekoopen. Het stafkwartier was toen bij Sonja en op 8 Maart kwam Oome Jan met het bericht dat de slagzin was doorgekomen: ,,De nachten worden korter."




Het vliegtuig zou dus die avond komen en kon vóór twaalf uur worden verwacht. Alle groepen, die zouden helpen, werden gewaarschuwd. Bill kon niet tijdig aanwezig zijn en Tonny zou voorloopig de leiding nemen. Tusschen half zeven en zeven uur zouden zij samenkomen bij de graanschuur op het terrein van Nieuwenkamp.

Van Tonny's groep waren aanwezig: Fokke Roosjen, Bap en Elbert Veenendaal, Cor Garritsen en Herman Prüst. Om zeven uur ontbraken nog de Luntersche groep en Lex, benevens Frans de Belg.

Tonny zette de posten uit, de rest kon in het stroo wachten. Kort daarop kwamen de overigen en Lex nam de leiding over.




Om half elf werd af gemarcheerd naar het nabijgelegen afwerpterrein, de verdere posten werden uitgezet. Het weer was niet al te best, bij tijden kwamen er harde windvlagen. De lampen werden geplaatst, Frans de Belg nam de seinlamp. De drie andere werden bediend door Piet Rombout, Jo van den Bent en Tonny.

Om elf uur kwam het vliegtuig, het dropte niet volgens de windrichting, maar loodrecht daarop, waardoor alle parachutes over het bosch woeien. Dadelijk trokken de mannen van de ellips er op uit, om de containers bijeen te zoeken, alles liep vlug van stapel, daar er veertig mannen present waren.




De wagens, die een paar km verder in het bosch hadden gewacht, werden aangetrokken, alles werd opgeladen. Om half één gingen Frans en Kees de. Belg, Lex, Maas Grootheest en Wim Peelen met de wagens op pad, de rest zou tot de volgende morgen wachten, eenigen, die aan de rand van Ede woonden, gingen ook weg. Een ploeg van vijf man zou tot daglicht wachten om te zoeken naar verdere containers.

Piet Rombout met zijn zoon Fred, Bap en Elbert Veenendaal gingen samen naar huis, vijf minuten later gingen ook van den Bent, Paul en Tonny op pad. Zij haalden hun fietsen en reden weg.




Toen de groep van Tonny nabij de kruising van Hessenweg en Goorsteeg was gekomen, hoorden zij schieten, zij wachtten een paar minuten en gingen daarop behoedzaam verder. Voor zich, op de hoek van Hessenweg en Goor, steeg hoorden zij stemmen van Duitschers. Niet wetend wat er aan de hand was, sloegen zij linksaf, gingen langs Hessenweg en Peteweg verder en kwamen om half twee veilig thuis.




De volgende morgen om half negen werd Tonny gewekt met het bericht, dat alles was misgeloopen. Frans, Kees en Lex hadden de boel in de schuilplaats opgeborgen en geïnventariseerd. Zij waren daarop naar huis gegaan. Onderweg waren zij op een Duitsche patrouille gestuit, zij hadden het op een loopen gezet, zij waren achtervolgd door de Doesburgerbuurt, tot aan de electrische centrale, daar was het terrein bedekt, waardoor zij het gevaar ontIoopen waren.




Om tien uur kwam Tonny op het stafkwartier bij Sonja, waar hij Lex en Piet Rombout aantrof. Piet vertelde, dat zij toen zij het kruispunt van Hessenweg en Goorsteeg ongeveer 50 m waren gepasseerd, werden omsingeld door een troep Duitschers van ongeveer twaalf mannen, die hun de wapens in de rug duwden, terwijl zij van hun fiets buitelden. Het bieden van tegenstand was onmogelijk, zij waren overrompeld. Alleen had Piet Rombout nog kans gezien in de duisternis zijn pistool weg te werpen. Toen hij gefouilleerd werd, vonden zij echter een gevulde patroonhouder en zij vroegen hem, waar hij zijn pistool had gelaten. Hij kreeg tweemaal een stomp in het gezicht, twee mannen hielden een geweer in zijn rug en de derde wilde hem met een touw de handen binden. Op dat moment gaf hij zijn tegenstander een vuistslag onder de kin en ontkwam in de duisternis. Hij gooide zijn jas uit, zijn achtervolgers dachten dat hij was gevallen en snelden naar de plaats waar de jas lag. Dat was zijn behoud, hij kreeg een voorsprong en kwam bij Sonja, daarna ging hij naar huis om kleeren te halen. Verder bracht hij de nacht door bij Suurmond op de Klinkenbergerweg. Er werd afgesproken, dat hij daar zou blijven tot hij van nieuwe papieren zou zijn voorzien. Hij had echter geen rust, zijn zoon Fred was in handen van de vijand. Zondagmorgen nam hij een groot pistool, stak het in zijn binnenzak en ging op weg naar Wekerom, het persoonsbewijs van Flip in zijn zak. Hij ging zijn noodlot tegemoet.




De groep van Bart van Elst was veilig afgemarcheerd langs de spoorbaan in de richting van Lunteren. Bij de Goorsteeg gingen enkelen, die in de Maanderbuurt woonden, linksaf om over Ederveen naar huis te gaan, zij werden gearresteerd. De anderen fietsten langs de spoorbaan verder en glipten door de mazen van het net. Ook de vijf jongens, die in de buurt van het terrein waren gebleven, werden gevangen genomen. Oome Jan was om half vijf met tien jongens op pad gegaan via Meulunteren, allen kwamen veilig thuis.




Nadat de kar was af geladen marcheerden van Ewijk en Geerenstein met het leege voertuig af. Zij moesten de wagen terugbrengen in Meulunteren, maar toen zij het schieten hoorden zetten zij kar en paard op een boerderij en zochten een veilig onderdak. Toen zij de volgende morgen paard en wagen gingen halen, vielen ook zij in Duitsche handen.




Jo Kelderman, die die morgen eens poolshoogte kwam nemen, werd gevangen genomen, hij droeg een Tommyvest en bij onderzoek bleek zijn Ausweis valsch te zijn, het was voorzien van een afdruk, met een metalen stempel gemaakt, dat veel scherper was dan het rubberstempel, dat de Ortscommandant gebruikte.

KLEINE OORZAKEN HEBBEN SOMS GROOTE GEVOLGEN

De kok Stemmerik was in 1933 lid van de N.S.B. geworden en was daarop in de Arbeidsdienst opgeklommen tot hopman. In November 1944 moest hij de eed op den Führer afleggen, maar diens roem was dermate getaand, dat Stemmerik ervan afzag en werd ontslagen.

In Assen ontmoette hij kameraad Geelkerken aan wien hij zijn nood klaagde. Die had juist een mooie baan voor hem. In Lunteren was de commandant van de landwacht, de Edesche oud-onderofficier Jansen ook tot de overtuiging gekomen dat de mooie dagen voorbij waren en hij was ondergedoken. En nu kon Stemmerik commandant van de compagnie landwacht in Lunteren worden.




Een paar dagen vóór Kerstmis kwam hij daar aan. Groot was zijn commando niet. Op last van bataljonscommandant Ehrhardt moest hij 12 man vaste wacht geven aan de Wormshoef, 7 man werden weggezonden tot bewaking van den Inspecteur van de landwacht Zondervan, nog 20 man vertrokken voor spoorwegbewaking hier en daar, zijn heele troep was niet meer dan 20 man sterk. Daaronder zaten twee boeven, Dekker en Jonker. Zij waren de boer opgegaan, zoogenaamd om aardappelen voor de landwacht te vorderen. De eene boer zou later nog wel een ,,Bescheinigung" krijgen, de andere werd gedreigd, dat zij zijn heele voorraad meenamen, als hij de aardappelen niet afgaf. Natuurlijk hadden zij de aardappelen ten eigen bate verkocht.




De boeren vatten moed en wendden zich tot den nieuwen commandant. Jonker en Dekker moesten op het matje komen, zij werden door de boeren herkend, zij vielen door de mand en Stemmerik stuurde hen met een rapport naar de S.D. op de Wormshoef, waar dergelijke gevallen verder werden uitgeplozen. Zij werden als landwachter ontslagen en opgeborgen tot het Kriegsgericht verder over hen zou beslissen. Nadat zij een paar weken hadden gezeten vroegen zij aan Huhn, of zij niet mochten gaan werken. Hij beloofde hen in te deelen bij de 0.T., dan kwamen zij in aanraking met allerlei gepreste Hollanders, zij moesten hun oor dan maar eens goed te luisteren leggen en hem rapporteeren. Jonker maakte zich dadelijk bij de andere gevangenen verdienstelijk. Hij mocht elke dag naar huis, als zij brieven hadden zou hij ze wel veilig posten. De jongens gingen er op in en hij bracht de correspondentie trouw naar de Wormshoef.




Op 9 Maart fietste Dekker met zijn meisje naar de Korhoen aan de Goorsteeg, daar huisde ook kameraad Vrijs met zijn meisje. Dekker had zijn fiets buiten tegen het huis gezet en toen hij om 7 uur wilde weggaan, was de fiets verdwenen. Hij keek rond en zag verschillende jonge mannen langs de Goorsteeg rijden, zij hoorden daar niet thuis, er was blijkbaar wat aan de hand wat niet in de haak was. Met zijn meisje wandelde hij naar Lunteren. Onderweg fietste Jonker hem achterop en Dekker vertelde van de gestolen fiets en van al die vreemdelingen, die daar in de buurt fietsten. Jonker zei, dat Dekker het dadelijk op de Wormshoef moest melden, maar deze gevoelde weinig sympathie voor dat verblijf. Jonker was actiever en fietste er heen. Er moest daar in de buurt van de Goorsteeg wat aan het handje zijn.




Op de Wormshoef zaten alleen Huhn en Egenolf. De anderen waren naar Ede, van der Hurk had iets verteld van een roofoverval, er waren namen genoemd en Jansen, Enckelstroth en Kooyman waren op onderzoek uitgegaan. Huhn zei dus tegen Jonker, dat hij maar naar den Ortscommandant in Lunteren moest gaan, hij moest Dekker oppikken en meenemen.

Die avond om half tien werd Huhn bij den Ortscommandant ontboden. Dekker en Jonker waren er al, zij stonden over de kaart gebogen en de beide landwachters wezen aan, waar zij de jongens hadden gezien, en in welke richting allen fietsten. Ook Berting, de opperschaarleider van de landwacht was ontboden en een tijdje later kwam ook van der Linde, die door Stemmerik werd gestuurd.





De Ortscommandant vond het belangrijk, hij wilde zooveel mogelijk troepen bijeenbrengen en het terrein aan alle kanten af sluiten. De weermacht in Ede en Harskamp werden opgebeld, zij moesten patrouilles sturen. Als er niets aan de hand was, dan was het in ieder geval een nuttige nachtelijke oefening voor hen. Aan de patrouilles van de weermacht zouden landwachters worden toegevoegd, die daar overal de weg kenden, zij konden zoo noodig als tolk optreden. Stemmerik kreeg order, ook zijn mannen te zenden, Huhn stuurde een boodschap naar de W ormshoef. Als de heeren uit Ede terugkwamen moesten zij naar de Korhoen komen, dat zou ook de "Sammelstelle" voor de gevangenen worden.




Zoo werd het net om het afwerpterrein getrokken, zij zouden het steeds nauwer aanhalen. Twee groote patrouilles zouden de boschterreinen doorzoeken en de wegen controleeren. Bij de eene patrouille werd Dekker, bij de andere Jonker ingedeeld. Beide kregen een karabijn en werden in uniform gestoken. Het was de patrouille van Dekker, die de vier mannen aanhield, van wie Piet Rombout ontvluchtte. De drie anderen bleken gewapend te zijn.

De patrouille van Jonker vond te middernacht jonge mannen in een schuur, zij hadden pistolen bij zich. Toen werd het werk gestaakt, het werd te duister, het eerste morgenlicht moest worden af gewacht.





Onderwijl meldden zich Enckelstroth, Jansen, Kooyman en Rappard. Jansen en Enckelstroth hadden onderweg nog twee man aangehouden, de eene had een pistool bij zich, de andere had het zijne weggegooid maar op hem werd een gevulde houder gevonden. Geleidelijk werden nog anderen gevonden en totaal had men ongeveer 17 man bijeen.

Ter plaatse werd een voorloopig onderzoek ingesteld, de meeste gevangenen gaven een verhaal van de dropping en vertelden welke functie zij hadden gehad. Een van de jongens moest de plaats van de dropping wijzen, zij vonden nog een paar parachutes, enkele containers en wat verspreide wapens. Zij zagen versche karresporen en de voetstappen van een paard. Het leidde naar een hol, waar zij de rest van de wapens vonden.





Paul Rombout had voor zijn vader een fiets in elkaar gezet en toen hij vernam dat zijn vader was gevlucht, vermoedde hij, dat hij te voet naar Wekerom was gegaan, omdat hij daar een onderduikadres kende. Met de fiets aan de hand reed hij naar Wekerom, Even voorbij de Driesprong zag hij zijn vader vóór zich op de weg loopen maar juist op dat oogenblik sprongen drie mannen uit de struiken. Zijn vader vluchtte, maar een hunner haalde hem in, sprong op zijn rug, beiden rolden over de grond, de twee anderen kwamen erbij, een hunner fouilleerde zijn vader en haalde een groot pistool voor de dag. Zijn vader kreeg vuistslagen en Paul maakte zich uit de voeten. Hij sloeg een zijweg in maar daar hij ter plaatse niet bekend was, kwam hij weer op dezelfde plaats uit op het moment dat de mannen zijn vader aan de inzittenden van een legerauto hadden meegegeven.




Paul wilde vluchten, maar de drie mannen (Jonker, Vrijs en Hofs) hielden hem aan en fouilleerden hem. Hij had een valsch Ausweis en een brief waarin de adressen voorkwamen van een paar sub-leiders van de ondergrondsche beweging. Bovendien had hij een foto van zijn vader bij zich. Nog eens deed hij een poging om te vluchten, maar Vrijs en Jonker schoten op hem. jonker, die hem het dichtst op de hielen zat, waarschuwde niet meer te schieten, hij werd gegrepen, afgeranseld en naar de Wormshoef gebracht.




Bij al deze gebeurtenissen hadden Jonker en Dekker zich als de hoofdpersonen gevoeld. Zij waren die avond van een uniform en karabijn voorzien, zij hadden tot gids gediend. Hun verradersdiensten waren na afloop door Huhn beloond, zij moesten hun uniform weer inleveren, kregen een pistool en moesten verder in burgerkleeren gaan patrouilleeren. Zij kregen elk honderd gulden. uitbetaald en Dekker kreeg bovendien het huis Eikenlaan 6 te Ede ter bewoning aangewezen. Daar trok ook kameraad Jonker in. Jonker was de koning te rijk. Volgens zijn eigen verklaring was het bij de landwacht een mooi boevenstel. En nu was hij van alles af, hij mocht in burgerkleeren loopen en werkte voor de S.D.




Zoo werkte de landwacht in Ede en overal elders. En dit deden zij willens en wetens. Jonker schreef naar huis, dat hij en Klaas Dekker zoo goed stonden aangeschreven bij de S.D. Want zij hadden de vorige week bijna veertig terroristen gevangen genomen. ,,Alleen door ons", voegde hij er vol trots bij.




Wat het lot van deze gevangenen zou zijn wist hij heel goed. Het kan geen kwaad, dit nog eens te onderstrepen, want in deze dagen van af rekening verschuilen al deze schurken zich achter de bevelen, die zij hadden gekregen. Geen hunner gevoelt ook maar de geringste schuld aan de dood van al de slachtoffers.

OP DE WORMSHOEF

Alle gevangenen waren overgebracht naar de Wormshoef. Geerenstein en. van Ewijk werden afzonderlijk opgesloten in de kelder van de Eekhorst. Zij waren ongeboeid. Rombout, die weer was gevangen genomen, werd na een afschuwelijk verhoor overgebracht van de Eekhorst naar de Wormshoef. Hij probeerde te vluchten, maar Egenolf, een van zijn geleiders, schoot hem in rug en buik, waardoor hij neerviel. Hij werd naar de Wormshoef gebracht en het verhoor werd voortgezet.




Paul Rornbout, die eigenlijk met de geheele actie niets te maken had, was daar ook gebracht. Hij werd met het gezicht tegen de muur gezet. Kooyman kwam bij hem en vroeg: Ben jij Rombout? Toen hij daarop enkele vragen moest beantwoorden en niets wilde zeggen, werd hij door Kooyman afgeranseld, waarna deze hem een harde schop tegen de onderbuik gaf. Toen werd hij in een kamer gebracht, waar zijn vader gewond op de vloer lag. Zijn over, jas en kleeren waren bebloed. Hij bloedde uit de rechterzijde. Hij werd geslagen en geschopt door Kooyman, Groen en Jacobs. Met moeite kwam hij overeind. Vader en zoon ontkenden eerst hun familierelatie, maar toen het portret ter sprake kwam, viel er niets meer te ontkennen. Hij moest het aanzien, dat zijn vader opnieuw door Kooyman en Groen werd geslagen, tot hij bloedend op de grond viel.




De landwachter Jacobs dreigde Paul: ,,Beken, anders laten wij jou de doodskist voor je vader timmeren." Hij hield vol, dat hij altijd in Haarlem had gewoond, dat hij daar bij de jeugdstorm was geweest. Hij werd weggebracht en nog eens met zijn vader geconfronteerd. Kooyman trok zijn vader aan een arm half omhoog en riep: ,,Vooruit kerel, waar zijn Tonny en. Frans?"

Zijn vader zei, dat hij het niet wist. Toen werd Paul weggeleid en gebracht in een andere kamer waar 17 arrestanten waren. De jongens lagen geboeid op de grond, het was afschuwelijk hen te zien, allen droegen de sporen van zware mishandelingen.




Die nacht zag hij, dat zijn vader werd weggedragen. Zijn broer Fred vertelde hem, dat hijzelf was mishandeld door Jansen, Enckelstroth en Rommers. Zij hadden hem aan een touw opgehangen en met een knuppel afgeranseld. Ook hadden zij hem met een stopnaald onder de nagels geprikt. Zijn beenen waren bont en blauw en sterk opgezet, hij had een dik opgezwollen oor, zijn kleeren waren aan flarden geslagen, onder de nagels van zijn duimen waren de prikken duidelijk te zien, zijn hals vertoonde een diepe roode striem.




Tigelaar was zwaar mishandeld met een stok. Paul was daar een keer getuige van en zag dat Jansen hem daarop 300 diepe kniebuigingen liet maken. Bart van Elst had een opgezwollen oog, hij kon bijna niet staan van de vele stokslagen, die hij had gehad van Jansen en Groen.




Veenendaal had blauwe plekken in gezicht en hals, hij was geranseld door Enckelstroth en Jansen. Verduyn en van Gestel waren hard in het gezicht geslagen door den landwachter ter Brake.




Toen de anderen over Paul werden ondervraagd, vertelden zij allen dat hij in Haarlem bij de jeugdstorm was geweest en dat zij hem daardoor niet kenden. Het gevolg was, dat hij de eenige was, die werd vrijgelaten, toen de overigen naar Amersfoort werden overgebracht.




Piet Rombout was reeds eerder gedurende de nacht op een open wagen, liggend op wat stroo, naar Amersfoort getransporteerd. Het was dringend noodig dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, maar de S.D. verzette zich er tegen. Dan zou hij misschien ontvluchten. Na een paar nachten steeds erger ziek te zijn geworden, stierf hij, alleen liggend in de ijskoude bunker.

De dood had een einde gemaakt aan een duldeloos lichamelijk lijden. Gedurende de laatste dagen was de doodzieke man bovendien nog gekweld met verhooren. Een van de S.D.-ers uit de Wormshoef, vermoedelijk Egenolf, had een gevangene gebracht en maakte van de gelegenheid gebruik om hem weer te ondervragen en op de meest onmenschelijke wijze te dreigen. Toen hij op .zijn vragen geen bevredigende antwoorden kreeg, voegde hij hem toe: ,,Zeg het maar, want je gaat toch kapot en als dat niet vanzelf gebeurt, doe ik het wel!"




Het verhoor der anderen behoefde niet veel nieuws meer op te leveren. Huhn wist vrijwel alles, hij moest nog ieders schuld vaststellen en daarom moesten zij vertellen, hoe lang zij reeds bij de ondergrondsche beweging waren, welke functie zij hadden bekleed en wie hun medewerkers waren geweest.




Alleen aan Geerenstein en van Ewijk, die afzonderlijk waren opgesloten in de Eekhorst en niet geboeid waren, gelukte het te ontsnappen. Zoodra van Ewijk vrij was, schreef hij een brief aan zijn vrouw, waarin hij mededeelde, wat de S.D. wist, welke namen en adressen zij ook kende van hen, die nog op vrije voeten waren. Toen dook hij met Geerenstein onder. De laatste is later te Voorthuizen gedood door .een granaatinslag.




De volgende groepen hadden aan de dropping deelgenomen:




De groep Lunteren, die (behalve van Ewijk en Geerenstein) veilig thuis kwam.

De groep Bennekom, waarvan werden gevangen Max Lugthart, Bart van Elst, Hylke van Vliet, Piet Roseboom en Jan Mekking.


De groep Maanderbuurt, die de dans ontsprong.


De groep de Vries, waarvan Kees Verduyn, van Gestel, Rijk Tigelaar en van der Geest werden gegrepen, slechts één man ontkwam.


De groep Ede-dorp van Tonny, waarvan werden gegrepen Bap en Elbert Veenendaal, Cor Garritsen, Fokke Roosjen en bovendien Fred Rombout.




Daar de S.D. een poging tot bevrijding van de zijde van de B.S. vreesde, werd er spoed achter de verhooren gezet. zoodra mogelijk werden zij door, gezonden naar Amersfoort.

Na de ontvluchting van van Ewijk en Geerenstein begrepen de mannen van de S.D. dat alle overigen zouden worden gewaarschuwd en dus zouden onderduiken. Het zou geen nut hebben dadelijk met de arrestaties verder te gaan, zij wachtten even en rekenden er op, dat de betrokkenen daarna zouden meenen, dat ze veilig waren.




De verhoren kostten ook het leven aan den zestigjarigen Boonzaaijer uit Lunteren. Een der gearresteerden had gezegd, dat op zijn boerderij ook een wapenbergplaats was. Inderdaad was dit vroeger het geval geweest, maar de wapens waren reeds lang geleden weggehaald. Hoewel er dus geen schijn van bewijs tegen hem was, werd hij meegenomen naar Amersfoort en doodgeschoten.




Het is het sobere verhaal van de veertig jonge mannen, die aan de dropping deelnamen, waarvan 16 werden gegrepen en vermoord. Maar die zestien jonge mannen waren levenslustige kerels, het waren geen ten doode gewijde Oosterlingen, zij hechtten zoo onnoemelijk veel aan het leven, zij werden geranseld en gemarteld. Tien hunner werden in het publiek doodgeschoten in de Appelstraat te Amersfoort, als represaillemaatregel tegen het doodschieten van een Gestapo-agent te Schiphol, het waren van Gestel, de Geest, van Elst, Lugthart, Mekking, Kelderman, Booonzaaijer, Rombout Jr. en de twee broers Veenendaal.




Zes werden vermoord in Loosdrecht, als wraakoefening wegens het dooden van een Feldwebel. Het waren Tigelaar, Verduyn, Roseboom, van Vliet, Roosjen en Garritsen.

Groot was de rouw in de gezinnen, waaraan zij waren ontnomen, de anderen begrepen, dat zij moesten onderduiken, als het leven hun lief was. Pas langzamerhand, toen zij vermeenden, dat zij niet werden gezocht, keerden zij terug, maar de spanning bleef en op 8 April sloeg de S.D. opnieuw toe.




Door de verhooren waren zij de namen van drie mannen te weten gekomen, die zij allereerst wilden arresteeren, Maas Grootheest, Albert Roseboom en Kees de Belg.

Van Maas wisten zij, dat hij wapens had geborgen, omtrent Kees waren zij te weten gekomen, dat hij geregeld op het stafkwartier kwam en dus veel wist.

BILL'S LAATSTE VERBLIJF

Na de mislukte dropping van 9 Maart was Bill verplicht inderhaast met zijn gezin de Leperkoen te verlaten. Hij vestigde zich in een volkswijk van Barneveld. In spijt van de ijverige nasporingen van de S.D., geholpen door burgemeester van den Brink, gelukte het niet hem te vinden. Zij zochten hem aan het einde van de Hessenweg, waar Remmers en zijn landwachters herhaaldelijk rondsnuffel den.




Sinds November 1944 was het stafkwartier gevestigd in de Kettingkasten, fabriek van Wed. van der Woerd op de weg naar het station Voorthuizen. Het was daar prachtig gelegen en hij had via Amersfoort telefonische gemeenschap met Amsterdam, Utrecht, Harderwijk en Apeldoorn. In Amersfoort werd de lijn verzorgd door Gerrit van den Born. Bij Kerkmeijer, den districtsmonteur van de P.G.E.M., had hij contact met Ede, Veenendaal, Elburg, Doornspijk, Kampen, Velp en ook met Apeldoorn.




Ir. Hartman te Velp zorgde voor doorverbinding met de Achterhoek. Toen de geallieerden in Doetinchem en Aalten waren, kregen zij langs die weg alle gegevens van de Veluwe. Dit bleef alles intact tot op de dag der bevrijding. Verder had hij met de zender radiocontact met Londen en met het Tweede Leger.

ALGEMEEN OVERZICHT

Ten westen van de Rijn gebeurden onderwijl groote dingen. Montgomery was klaar om bij Wesel de Rijn over te gaan, maar hij werd enkele dagen tot wachten verplicht. Het was nu de beurt aan Hodges en Patton voor hun gecombineerde manoeuvre. De geallieerden lieten namelijk in de volgende dagen hun troepen uit twee punten, die ver uiteengelegen waren, naar eenzelfde punt opmarcheeren. Zoodra zij dat punt hadden bereikt, waren de Duitsche troepen in het omsingelde terreingedeelte van alle hulpmiddelen verstoken en tot overgeven gedwongen.




Toen op 5 Maart het 7e Korps Keulen binnentrok, marcheerde het 3e Korps met de 9e pantserdivisie evenwijdig aan de linker Rijnoever naar het zuiden in de richting van Koblenz. Onderwijl trokken de pantsertroepen van Patton op twee plaatsen de Eiffel binnen, waarna zij met ongekende snelheid naar het oosten voortrolden, eveneens in de richting van Koblenz.




Toen op 8 Maart de 2 geallieerde legers elkaar bij Koblenz ontmoetten, hadden zij 50.000 man Duitsche troepen omsingeld. Maar Hodges had nog een onverwacht voordeeltje behaald, wat heelemaal niet in het krijgsplan had gelegen. Op 7 Maart was sergeant Mike Chinclair voor de Rijnbrug bij Remagen gekomen en hij was met zijn peloton naar de overkant gehold. Mike had in zijn eentje een bruggehoofd gevormd.




Hodges hoopte, met zijn heele macht de Duitschers aan de overkant van de Rijn aan te grijpen, maar eerst moest ook Patton over de Rijn. Wel kreeg Hodges vergunning het bruggehoofd flink uit te breiden tot een paar kilometer diepte.

Patton had intusschen nog andere orders. Plotseling maakten zijn troepen een zwenking naar het zuiden, zij trokken de Moezel over en stootten door in de richting van Mannheim en Speyer.





Onderwijl trokken de troepen van Patch, die veel zuidelijker lagen, naar het oosten. Zij vereenigden zich met die van Patten en zij hadden daarmee twee groote zakken met Duitsche krijgsgevangenen gemaakt. En daarmee was het land west van de Rijn in geallieerde handen. Toen was het moment gekomen voor een nieuwe Rijnovergang.




Waarheen moesten de Duitschers hun laatste reserves dirigeeren? Waar dreigde de nieuwe stoot? Welk stuk land zou straks weer worden omsingeld?




In het noorden trof Montgomery zijn laatste voorbereidingen, bij Remagen had Hodges inderdaad reeds een behoorlijk bruggehoof cl, waarin 3 korpsen waren gelegerd, klaar om uit de nauwe omheining naar buiten te dringen.

Vrijdag 23 Maart deed Patton plotseling bij Oppenheim zijn sprong over de Rijn, op een punt waar de Duitschers het allerminst hadden verwacht. Het geschiedde zonder artillerievoorbereiding. Hij vond weinig weerstand tegenover zich en 24 uur later zat het hoofd van de 4e pantserdivisie al ruim 30 km voorbij Oppenheim. Toen zwaaide een deel van zijn troepen naar het noorden en marcheerde in de richting van Giessen.




Op diezelfde Vrijdagmorgen was ook Hodges uit zijn bruggehoofd van Remagen gebarsten. Ook zijn troepen snelden voort in de richting van Giessen en toen zij daar samenkwamen met de voorhoede van Patton, hadden zij weer 20.000 Duitschers in de fuik. Giessen werd het uitgangspunt voor een nieuw off ensief, thans naar het noorden in de richting van Paderborn. Dat was het oogenblik, waarop Montgomery al die tijd had moeten wachten, ook hij sprong over de Rijn en trok eveneens in de richting van Paderborn. En toen die twee legermachten daar samenkwamen, was over het lot van Duitschland beslist, het geheele Ruhrgebied met de zware industrie was van Duitschland afgesnoerd. Dat was het gebied dat de aanvulling van materieel voor het Duitsche leger moest verschaffen en als een kleine bijverdienste waren 120.000 man Duitsche troepen binnen dat gebied opgesloten.

DE HOLLANDSCHE S.S.

Zoo werd in de maand Maart de militaire historie geschreven op de Duitsche landkaart. Wij vonden het heel interessant, wij volgden met adernlooze spanning de nieuwsberichten, wij begrepen dat het einde naderde, maar hoe het zou gebeuren konden wij niet overzien, het leek wel of al die troepen in de Betuwe bevroren waren en ze nooit zouden ontdooien. Het was het land van de artilleriebeschietingen en de kleine schermutselingen. Prettig was het verblijf daar niet voor de Hollandsche S.S. "ers onder kapitein C. J. Thijssen. Op 2 Maart lag hij met zijn compagnie in Heteren, dag in dag uit lag hij op onregelmatige tijdstippen onder het Engelsche artillerievuur en dat gaf nu en dan onprettige gewaarwordingen.




Op een middag om 4 uur stuurde hij Hendrik Kreuger uit Rotterdam en Anton Jägers uit Utrecht uit met een karretje om op de boerderijen kool en aardappelen te rooven. Op 500 m van hun gevechtsloopgraaf zetten zij het karretje neer bij een boerderij om aan hun opdracht te voldoen.

Het werk van de compagnie bestond in het leggen van landmijnen en de boerderij zat tot de nok vol met dat gevaarlijke spul. Zij hoorden het gefluit van een Engelsche projectiel, het was het laatste wat zij op deze wereld hoorden, er volgde een knal, veel harder dan eenig projectiel kon opleveren, want de Engelsche granaat was terecht gekomen in de landmijnen, en nu was er geen boerderij meer, geen Kreuger en geen Jägers. Een eind verder vond men later de stukken en brokken van het karretje terug.

Zij werden vermeld als helden, die waren gevallen in de strijd voor het Groot Germaansche Rijk. Onder deze helden behoorde ook Willem Hendr. Kramer, die 4 dagen later werd gedood door de ontijdige ontploffing van een V 1, een der strijdmiddelen voor de Groot Germaansche gedachte. Niet vechtend, maar 's nachts om half één werd hij in zijn slaap gedood door het eigen ondeugdelijke strijdmiddel. Zijn kameraden vonden zijn laatste restanten ,, verschüttet und verbrannt." Voor zoover men de stukken en brokken nog kon terugvinden werd hij ter plaatse begraven en de compagniescommandant Kühne schreef ook dat hij was gevallen, strijdend voor het Groot Germaansche Rijk.

Het lijkt een beetje zonderling, maar de Duitschers deden alles grondig en voor iederen gesneuvelden soldaat hadden zij de brief van rouwbeklag aan de ouders reeds klaar liggen, de naam behoefde maar te worden ingevuld. Vandaar dat de feiten niet altijd letterlijk klopten met de inhoud van de brief. Voor al die afwijkende gevallen konden zij toch geen afzonderlijke modellen in voorraad hebben.





In Ede keken wij steeds in angstige spanning naar de Betuwe. Daar werd nog dagelijks gevochten. Waarom zou dat gebeuren, als men geen plannen had? Moesten wij hopen, dat de bevrijding van die kant zou komen? De Veluwezoorn was maandenlang versterkt. Het was een samenstel van loopgraven, onderkomens en bunkers, nog steeds werkte de 0.T. daaraan. De Engelschen zouden een zware dobber hebben, als zij daar een aanval probeerden, als zij Wageningen, Bennekom en Ede tot een bruggehoofd zouden willen maken.

Wij hadden al veel toevallige klappen gehad omdat wij in de nabijheid van de gevechtszone lagen, het was ruim voldoende om te begrijpen wat ons wachtte bij een echte aanval. De Duitschers hielden rekening met die mogelijkheid. Er lagen troepen in de Grebbelinie, zij maakten front naar het Oosten, terwijl de troepen aan de IJssel front maakten naar het westen. Engelschen, die hier doorstootten, zouden in een corridor zitten, die aan weerskanten door stellingen was af gesloten.





Als wij aan ingewijden inlichtingen vroegen over de bezetting van de Betuwe, dan haalden zij de schouders op. Er zaten daar geen groote troepen, het waren slechts sterke patrouilles, een enkele maal een compagnie. Kwam daar een troep van grooter sterkte verkennen, dan trokken zij terug. Was de verkenning afgeloopen, dan probeerden zij hun oude stellingen weer in te nemen.

Het was alles duidelijk, maar als wij 's nachts in ons bed lagen, hoorden wij het artillerievuur, nu eens verder af en zwak, dan weer dichterbij en hard, soms hoorden wij het fluiten en ontploffen van de Engelsche granaten, en altijd bleef die eene vraag bovendrijven: ,,Hoe lang nog".





Het was een strijd van niemendal daar in de Betuwe, maar toch reden nu en dan de wagens van het Duitsche Roode Kruis naar de verbandplaatsafdeeling in Lunteren of reden wagens met doodkisten in tegenovergestelde richting. Dan waren er officieren gesneuveld, want voor minderen was - gezien de houtschaarschte - zoo'n kist een te groote luxe.

DE GEVAREN VAN HET SPERGEBIED

In het eerste kwartaal van 1945 lag te Bennekom de 13e compagnie van het 84e Regiment. De regimentscommandant was Lippert, Het was een zware landstormcompagnie. De compagniescommandant was Hauptmann Schultz, dien wij reeds kennen als de misdadiger van het drama te Scherpenzeel. De luitenant was Jen te Berger ( een Nederlander). Het compagniesbureau was gevestigd in de boerderij Droevendaal aan de Bornschsteeg te Bennekom. Er schuin tegenover, in de boerderij van A. Jacobs, was de wapenkamer van de compagnie. Op het compagniesbureau berustte de leiding bij den sergeant-majoor-administrateur Kaszberg, een man, die alles wat Nederlander was fel haatte. Op de wapenkamer werkte zijn oppasser, de Nederlander Cornelis Adriaan Kooymans, oorspronkelijk betonwerker van beroep, afkomstig uit Sleeuwijk.




Lippert had bepaald, dat ieder, die zonder geldige papieren in het spergebied werd aangetroffen, moest worden doodgeschoten. Zoowel Schultz als Kaszberg beijverden zich zijn orders stipt uit te voeren en het spergebied was groot, geheel Wageningen, Renkum en Bennekom behoorden ertoe.

Lippert had een vaste patrouille aangewezen, hij had de kerels met zorg uitgekozen, het waren de onderofficier Horch en de manschappen Smirne en Riege. Zij doorkruisten voortdurend het spergebied. Wie zonder wettige toegangsbewijzen door Horch werd gevonden, was ten doode opgeschreven, ook al kon hij zijn onschuld zonneklaar aantoonen. Het was voor deze sadisten een sport, evenals het voor een jager een genoegen is het wild neer te leggen.

Zoodra iemand werd gegrepen, moest de ordonnans Lodewijk Visbach met de in beslag genomen papieren naar het regimentscommando en dan bracht hij steevast het bevel mee: Doodschieten. Een verhoor was niet noodig. Waarom zouden Schultz en Kaszberg zich dan druk maken met al die papierrompslomp. Zij konden het evengoed zelf afdoen.




Kooymans, de Nederlander schepte er blijkbaar een vermaak in, zijn landgenooten in de dood te drijven en het was nog grooter genoegen ze zelf dood te schieten. Op 13 Maart stond hij bij de wapenkamer op de uitkijk, toen er een man kwam aanfietsen. Hij had een gele kaart van de 0.T. bij zich en dacht daarmee gedekt te zijn, maar officieele papieren had hij niet. Zonder dat Kooymans eenige opdracht had, hield hij den man aan, het bleek de bakker Aalbers te zijn. Hij bracht hem naar het compagniesbureau bij Kaszberg, Deze had die dag geen zin in een lange procedure. Na tien minuten kwam hij uit het bureau en zei tegen Kooymans: ,,Neem hem mee naar de wapenkamer en schiet hem dood."

Achter de wapenkamer was een schuilgat. Op weg daarheen smeekte Aalbers, hem het leven te schenken, hij had geen enkele verkeerde bedoeling gehad. Maar de misdadiger liet zich dit zaakje niet ontnemen, hij zette Aalbers op de rand van de kuil en schoot hem met het geweer door de borst. De man was op slag dood, viel in de kuil, Kooymans vulde die met grond aan.




Een paar dagen later stond Kooymans iets verder op de uitkijk. Van de kant van Wageningen kwam een man aanfietsen. Kooymans hield hem aan, hij had geen papieren en hij bracht hem naar het bureau, wel wetend dat de man daarmee zijn leven verbeurde. Kaszberg gaf het gebruikelijke bevel en Kooymans nam hem mee naar de wapenkamer, waar de patrouille juist zat. Hij gaf den gevangene (Johan Auperle) over aan Horch, die aan hem en Smirne order gaf de kuil te graven. Zij kwamen daarop terug, haalden den gevangene, zetten hem op de rand van de kuil en Kooymans schoot op hem. Het slachtoffer viel in het gat. Toen Kooymans de grond over het lijk wilde gooien, zag hij toevallig dat de man zijn lippen bewoog. Hij joeg hem nog een kogel door de linker slaap en wierp daarna samen met Smirne de kuil vol.




Enkele dagen later op een middag tegen 5 uur kwam Horch daar met twee personen, die moesten worden doodgeschoten. Het waren Bart Looijs uit Wageningen en Theod. Verstegen uit Renkum. Er werd een kuil gegraven, groot genoeg vooor twee personen. Horch zette de mannen op de rand en bond hen een blinddoek voor. Toen gaf hij aan Kooymans en aan den soldaat Arie Broodman (ook een Nederlander) last, beiden dood te schieten. Kooymans koos Looijs uit en schoot hem dood, Broodman nam Verstegen, hij schoot hem door het hoof en daar hij lichtspoormunitie gebruikte, spatte het geheele hoofd aan de achterzijde uiteen.

Broodman is kort daarop gedeserteerd en niet teruggevonden, maar Kooymans is gevangen genomen en wees de plaatsen aan waar deze vier mannen zijn begraven.




Op 21 Maart 1945 om omstreeks twaalf uur bevond de sergeant van Maas, trigt (afkomstig uit Sittard) behoorend tot dezelfde compagnie, zich te Bennekom. Een patrouille Oekrainische Rijksduitschers bracht twee boeren met een paard en wagen. (Het waren vader en zoon Gerards, die naar de eigen verlaten boerderij waren gegaan om een voer hooi te halen). Uit alles bleek, dat de mannen volkomen onschuldig waren, maar wat kon het de kerels schelen, de mannen hadden niet de vereischte papieren en waren dus de dood schuldig.

Een van de Oekrainers zei tegen van Maastrigt: Usche (verkorting van Unterscharführer) hier zijn twee burgers, die zonder papieren in het spergebied zijn aangetroffen. Van Maastrigt belde Kaszberg op, deze telefoneerde naar Schultz, die in een onderkomen van een gevechtsloopgraaf zat en het antwoord luidde: ,,Doodschieten."

Daarop wees van Maastrigt vier man aan als vuurpeloton en marcheerde naar een boschrand. De twee gevangenen, die voorop liepen en uit het gesprek van de soldaten begrepen wat hun boven het hoofd hing, keerden zich verschrikt om, waarop van Maastrigt tegen de soldaten zei: Hier is het ver genoeg, knielen en vuren. De mannen voldeden aan het bevel, er vielen twaalf schoten, de slachtoffers waren in de borst getroffen. Dood. Van Maastrigt liet aan de soldaten over, de twee mannen te begraven, hij meldde aan Kaszberg, dat de opdracht was vervuld. ·




Ik heb deze zes gevallen beschreven als een politieverhaal, nuchter en koel, maar wat een verschrikkelijke ellende brachten deze ploerten over onze omgeving. Hoevelen uit Wageningen en Bennekom waagden zich nog even in het spergebied om uit hun boerderij of uit het huis, dat zij indertijd met groote haast hadden moeten verlaten nog iets te redden.




En de mannen, die hen zonder eenig gewetensbezwaar neerknalden waren geen buitenlanders, het waren Nederlanders, zooals luitenant Berger, sergeant van Maastrigt, de soldaten Kooymans en Broodman. Als slaven gehoorzaamden zij de bevelen van de buitenlandsche misdadigers; de hier beschreven gevallen zijn bekend geworden door een toeval en door het ernstig zoeken van de politie. Maar hoevelen zijn wellicht eveneens zonder vorm van proces neer, geschoten en verborgen. Welke geheimen zijn nog in de grond verborgen?




Zij die uit onze naaste omgeving verdwenen werden hier gezocht en kwamen terecht, maar er zijn in Nederland zoovele anderen spoorloos verdwenen.

Ik denk daarbij aan de jonge mannen, die van heinde en ver naar deze terreinen werden gesleept om graafwerk te verrichten, jongens uit Rotterdam en andere steden. Velen zijn zoek, hoevelen zijn wellicht gevlucht en in hetzelf de spergebied neergeschoten? Slechts een enkele maal werd zoo 'n terechtstelling bekend, het meerendeel geschiedde in het verborgen, terloops, de gevangenneming en de dood volgden elkaar binnen een uur op, voor de soldaten was het een onbelangrijke gebeurtenis, zij speelden de geheele dag immers met het eigen leven en dat van anderen.

DE GEVANGENNEMING VAN KRAA YPOEL

Hij was timmerman en woonde aan de Bunschoterweg. Na de mislukte dropping van 8 Maart was de S.D. waakzamer dan ooit en het was opgevallen, dat Kraaypoel iedere ochtend met een roode kruisarmband om langs de Drie, sprong kwam. Dat was natuurlijk camouflage, hij zou wel tot de partisanen behooren. In werkelijkheid had hij er niets mee te maken, hij ging slechts iedere morgen een flesch melk halen bij een boer daar in de buurt.




Hij werd gevangen genomen en naar de Wormshoef gebracht. Hij werd verhoord, waarbij Kooyman hem eenige harde klappen in het gezicht gaf.

Rappard sloeg hem ook en zei telkens: ,,Beken nu maar dat je partisane bent, dan ben je overal van af."

Bij een gloeiende kachel moest hij diepe kniebuigingen maken, waarbij hij telkens met een riem over de rug werd geslagen. Rappard stond er bij te lachen en loste Kooyman nu en dan met slaan af.




De mishandelingen hadden geen resultaat en toen besloten zij eindelijk tot datgene, waarmee een gewoon rechter zou zijn begonnen: Zij ondervroegen de andere gevangenen omtrent hun relatie met Kraaypoel. Geen der gevangenen kende hem, hij stond dus geheel buiten het illegale bedrijf en zij lieten hem vrij.

VERRAAD BIJ DE HOLLANDSCHE S.S.

Een viertal soldaten van de Hollandsche S.S. in de Betuwe had genoeg van de eed van trouw aan den Germaanschen Führer, zij besloten hun Gruppenführer te vermoorden en hun post aan de Engelschen over te geven. Het waren Albert Bremer, Albert Bakker, Hendrik van Santen en Barend Snoek. Het waren eigenlijk nog jongens, gedeeltelijk waren zij nog geen twintig jaar oud. Zij hadden de macht van de Gestapo onderschat, hun verraad werd ontdekt en op 9 Maart werden allen gefusilleerd.




In een kort brief je aan de ouders werd dit bekend gemaakt. Het brief je aan de ouders van Bremer luidde:




"Kp. Gef. Std. 20,3,45.




Benachrichtigungsschreiben der S.S. Gren. Bremer Albert Geb. 9,8,1923




Mijnheer.




Hiermee vervul ik de treurige plicht U te moeten mededeelen, dat uw zoon ter dood is veroordeeld en het vonnis den 9,3,4; is volstrekt. (lees: voltrokken) .

Het feit, waarvoor hij ter dood veroordeeld is, is een misdaad, die in onze rijen nog niet is voorgekomen. Uw zoon had met 3 anderen het plan opgevat om zijn Gruppenführer en twee andere fatsoenlijke soldaten te vermoorden, het door hun bezette steunpunt aan de Engelschen uit te leveren en over te loopen. Na langdurig verhoor gaf uw zoon, die de geestelijke vader van dit plan was, bovenstaande toe.

Wij hebben veel begrip voor menschelijke ondeugden en zwakheden, voor moord aan kameraden en snood verraad kunnen wij geen begrip toonen.

Het is aan U om te onderzoeken, wie de schuld aan dit ongelukkige einde van uw zoon is, gijzelf, de mentaliteit waarin hij is opgevoed, of zijn eigen karakter.

Terwijl duizenden hun leven blijmoedig voor hun ideaal offeren, verraadde uw zoon ons. Ik herinner aan het woord van onzen Führer: Wie de dood in eere vreest, sterft hem in schande.

Ik heb begrip voor uw smart, maar minder voor uw houding, die uit uw brieven spreekt. Behoed uw andere zoon voor hetzelfde lot.




G. J. van Helsdingen, S.S. Untersturmführer und Kompaniechef".




Het was een van de weinige gevallen, waarvoor de compagniescommandant geen modellen in voorraad had, zoodat hijzelf hier aan het woord was, wellicht schreef hij de brief daarom pas 11 dagen na de terechtstelling. Voor de andere gevallen had iedere compagniescommandant het model klaar liggen, bv. voor Ubbe Rijpma, die 24-3-1919 in Bolsward werd geboren. Hij sneuvelde in de noordrand van Zetten op diezelfde 9 Maart, hij kreeg een geweerschot door het hoofd en hij werd achtergelaten, toen de troep terugtrok.




Die vaste modellen waren meer partijpropaganda dan rouwbeklag, ik kan niet nalaten de brief te citeeren.




"Sehr verehrte Familie Rijpma.




Als Kompaniechef Ihres Sohnes habe ich die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, class 1hr Sohn, Ubbe Rijprna, am 9"3,45 in solclatischer Pflichterf üllung, getreu seinem Eide für sein Vaterland gefallen ist.

Ihr Sohn war von mir auf Grund seiner ausgezeichneten soldatischer Haltung und seines Vorbildes als Führer einer Gruppe eingesetzt und genoss mein grösstes Vertrauen.

Das Schicksal hat ihn aus seiner zukunftreichen Bahn herausgerissen ..

Er ist seiner Verwundungen sof ort er legen, sodass er nicht zu leiden batte. lch spreche Ihnen, zugleich in Namen seiner Kameraden, bei denen er sehr beliebt war, rneine wärmste Anteilnahme aus.

Die Kompanie wird ihn stets ein ehrendes Andenken bewahren, er wird in ihr als leuchtendes Vorbild weiterleben.

Möge die Gewissheit, class Ihr Sohn sein Leben für die Grösse und den Bestand des grossgermanischen Reich und des Führers hingegeben hat, Ihnen ein Trost in den schweren Leid sein, class Sie betroffen hat Ich grüsse Sie im auf richtigen Mitgefühl.




Kühne,




S.S. Obersturmführer und Kompaniechef".




Ten slotte nog een Nederlandsch epistel wegens het sneuvelen van Joh. Marie de Boer, die 14 Maart 19~5 's avonds werd getroffen door een granaat, scherf in de hartstreek en op slag dood was. Hij werd begraven op het Heldenfriedhof te Ede.




"Uw zoon streed tegen een vijand, die ons volk niet alleen nu in de grootst mogelijke ellende heeft gestort, maar reeds door de eeuwen heen het bloed van Neerlands beste zonen deed vergieten.

Johan heeft zich nu geschaard in de rij der Nederlandsche helden, die hun leven veil hadden voor het geluk van hun volk.


Wij, zijn kameraden, weten dat zijn dood niet vergeefs geweest zal zijn, wij weten dat eens 't geheele Nederlandsche volk dankbaar en vol ontzag aan de graven van de Nederlandsche helden dezer tijd zal staan.


Weet, geachte Mevrouw de Boer, dat ondanks spot en ironie die U nu misschien door bekenden ten deel wordt, wij Nederlandsche frontsoldaten en ik als chef van uw zoon in het bijzonder, alles voor U zullen doen om uw smart te helpen dragen.


Ook wij hebben moeders, die om ons huilen, ook wij zien dagelijks de dood in de oogen. Maar wij weten dat de overblijvende frontstrijders en de achtergeblevenen onzer gesneuvelde kameraden een hechte gemeenschap zullen vormen om elkaars smarten en nooden te lenigen.

Uw zoon kan ik U niet teruggeven, maar weest U ervan verzekerd, dat wij frontsoldaten tegen U opzien als tegenover een soldatenmoeder, die het hoogste offer heeft gebracht; dat wij allen met U meevoelen en dat wij zullen blijven strijden tot de vijand vernietigd is en de gewonnen oorlog voor ons volk een betere toekomst brengt.





Dit beloven wij U en uw gesneuvelde zoon.




Hoogachtend,




G. J. van Helsdingen,




Heil Hitler. S.S. U ntersturmführer und Kompanieführer".




Dagelijks donderde het geschut, iedere dag reden de Roode Kruiswagens der Duitschers langs mijn huis. Er werd gevochten in de noordrand van Zetten. Een Engelsche granaat ontplofte, Otto van Asch, S.S.man uit Dubbeldam, werd de linker elleboog verbrijzeld, George van der Held kreeg een scherf door de hals en was direct dood, Douwe Gerard Prins uit Amsterdam werd zwaar gewond en bij het terugtrekken kon hij niet worden meegenomen. Van der Held werd inderhaast aan de kant van de weg begraven.

De compagniescommandant schreef in de gebruikelijke brief aan de moeder:.




".... Möge die Gewissheit, class Ihr Sohn sein Leben für die Grösse und den Bestand des gross-Germanischen Reiches, die national-sozialistische Weltanschauung, und den Führer hingegeben hat, Ihnen Trost in dem sch weren Leid 'sein . . . ".




Er behoorde moed toe in die dagen nog te spreken van het behoud van het Groot-Germaansche Rijk, dat aan alle kanten afbrokkelde en waarvan de totale afbraak niet meer te ontgaan was.




Er werd gevochten bij Randwijk, en bij een middernachtelijke patrouille werd de Hollandsche S.S.-er Cornelis Giessen uit Amsterdam door een Engelsche granaat de linker arm verbrijzeld, Karel Willem Kelly kreeg een scherf in het hoofd en was op slag dood, hij werd begraven op de hoek van de kerk van Randwijk. Daar was juist een uur te voren Arie de Koning uit Waddinxveen gewond.




Het geschutvuur duurde voort. Aan het Lexkesveer werd Jacob Jumelet uit Heemstede gewond door een granaatscherf in de dij, hij werd naar het lazareth in Lunteren vervoerd.

En in de volgende dagen vielen voortdurend nieuwe slachtoffers. Aalzen Hofstra uit Zwolle werd levensgevaarlijk verwond aan de Wageningsche berg. Maar het was niet alleen het granaatvuur dat zijn slachtoffers eischte. Aan de zuider Rijndijk zaten de Engelsche scherpschutters, zij schoten op alles wat zich op de noorder oever bewoog.




Pieter van Houten uit Zeist werd zwaar gewond door een kogel, die zijn schouder doorboorde, Chris Meulenkamp uit Groningen en Hendrik Melker uit Leeuwarden kregen wonden in dij en arm door granaatscherven. Dirk van Tol en Marinus Willems werden gewond door het springen van een mijn, Schunselaar uit Enschede kreeg een scherf in de knie, Willem Rijkbost trapte op een mijn en verloor een voet, het waren allen slachtoffers uit de 2 compagniên Hollandsche S.S. die in dit ongezonde landsgedeelte waren gestationneerd. Het aantal slachtoffers was zoo groot, dat de familie alleen werd gewaarschuwd, als de dokter verklaarde dat alle hoop op herstel was uitgesloten.




En steeds hoorden wij het gedonder van het geschut. Dirk Muntendam werd zwaar gewond en Pieter Peereboorn uit Zaandam werd onherkenbaar verminkt. Zijn vrouw kreeg de gebruikelijke brief over de Groot-Germaansche gedachte.

En weer eischte het Engelsche geschutvuur bij Randwijk zijn slachtoffers. Albert Brouwer uit Nijmegen, Fred. van Oers uit Rotterdam en Andries Visser uit Soestdijk werden zwaar gewond door granaatscherven. In hopelooze toestand werden zij naar het lazareth gebracht.





Het is geen wonder, dat dit voortdurende geschutvuur, die activiteit der Engelsche troepen de Duitschers zenuwachtig maakte en zij ieder moment verdacht waren op een rivierovergang. Daarom waren hier troepen gebracht, die speciaal tegen de parachutisten moesten optreden, en daar de Duitschers aan alles gebrek hadden, werden onze laatste fietsen gevorderd.




Hoewel ik reeds lang mijn functie bij de evacuatie had neergeleged, liep ik nog steeds rond met een Ausweis voor mijn fiets, gebaseerd op die betrekking.

FIETSENVORDERING

Plotseling werd ieder aangehouden en van zijn fiets beroofd. Ik toonde mijn Ausweis. De kerel werd grof: ,,Kommt nicht in Frage", Ik zei, dat deze Ausweis werd af gegeven met stempel van den Ortscommandant. Hij zei, dat dat tien minuten geleden misschien nog gold, maar nu niet meer.




Ik zette mijn fiets neer en sloot hem af, ging naar den Ortscommandant om mij te beklagen. Ik zei dat ook tegen hem. Een oogenblik later was hij ook op de Kommandantur, waar de commandant helaas afwezig was.

De vent blafte mij woedend aan, ik moest onmiddellijk de fiets ontsluiten: "sonst verhafte ich Sie", Dat lag in hun mond bestorven. Ik gaf hem het sleuteltje.




Een tijd later kwam de Ortscommandant en Job deed een omstandig verhaal, dat ik gemeenteambtenaar was en mijn fiets dringend noodig had. De Ortscommandant zette een paar krabbels op papier en zond mij naar den betrokken commandant waar ik mijn geluk kon beproeven. Deze man, een fatsoenlijk Oberleutnant, droeg de echt Duitsche titel van Luftlandungs-Sicherungs- Abschitts- Kommandeur. Hij was dus de baas van de anti-parachutistenmannen. Hij begon een gesprek. Waar woonde ik, dat ik die fiets zoo dringend noodig had? Kon ik het bureauwerk niet zonder fiets af?




Ik legde uit, dat ik vrijwel overal tegelijk moest zijn, en dus niet buiten een fiets kon. Kon ik hem dan de fiets brengen van iemand, die hem wel kon missen? Ik zei, dat na 5 jaren oorlog niemand meer een behoorlijke fiets had.

Hij maakte zijn verontschuldigingen, zijn mannen hadden die fietsen niet noodig, de vordering gebeurde alleen ten gerieve van de bevolking in verband met een naderende inval van parachutisten.




Ik zei, dat ik oud-commandant van een regiment veld-artillerie was, en dat ik het uitgesloten achtte dat ze hier over de Rijn zouden komen. Het zou zelfmoord zijn. Hij zei, dat dat inderdaad het geval was, het zou zelfmoord zijn, maar de Engelschen kwamen vast en zeker want er was haast bij. Als zij niet zeer snel een overwinning bevochten, waren zij verloren. En daarom kwamen zij, alle risico ten spijt. En - voegde hij erbij - als oud-officier moest ik weten, dat de Duitsche Inlichtingendienst nooit mistastte. Ik gaf hem in alles gelijk, hij was voldaan, ik kreeg een brief je waarop ik mijn fiets mocht terughalen, en haastte mij bovendien naar Herman om hem uit te leggen, waar deze commandant zat, en wat het doel van die mannen was.




Ik was dankbaar, toen ik weer op mijn fiets zat, maar ik besloot toch er maar een uiterst spaarzaam gebruik van te maken.

DE KOERIERSTERS

Een nieuwe aanwinst in de ondergrondsche beweging was Janny Laupman,




zij was in Maart met vacantie geweest en toen zij terug kwam hoorde zij, dat 17 Edesche jongens waren doodgeschoten. Zij kwam toen in dienst als koerierster van Lex. Zij onderhield de verbinding met de sectiecommandanten Oome Jan, Gerrit, Frits, zij bracht post voor de Vries bij Miep Koffrie, die ook koerierde, zij bracht de post voor Lunteren en Barneveld bij Gijsje van den Heuvel, soms was er post voor Piet of voor Jan van Renkum (dat was mijn schuilnaam) die ze ook bij Piet bracht. Zij vormde ook de verbinding met Jan L.O. en het koerieradres was Feenstra, Koster, Grootestraat 2. Ook had zij koeriersdienst gedaan voor Frans den Belg. Toen hij op 4 April moest onderduiken, had zij hem tot halfweg Lunteren gebracht en overgegeven aan Gijsje van den Heuvel.




Ik kan niet nalaten hier een woord te zeggen over de koeriersters, de enkele, die ik hier noemde en de vele andere, die ik nog niet vermeldde zooals Jenny van Dolderen. Het ondergrondsche werk had iets avontuurlijks, er zat een sterk sportief element in. Maar dat was eigenlijk niet het geval met het koerierswerk. De koeriersters haalden de brieven op een bepaald adres en brachten ze naar een ander opgegeven nummer. Zij wisten niet of de brief belangrijk was of onbeteekenend. Zij gingen er op uit in weer en wind op een versleten fiets, dikwijls zonder banden. Overal onderweg konden zij worden gegrepen, en op de plaats waar zij hun brieven haalden of afleverden kon een val zijn opgesteld. Zij hadden alleen het gevaar en niet de opwinding, die aan het andere werk was verbonden.




Plichtgetrouw deden zij hun werk, terwijl zij precies wisten welk groot gevaar zij elke dag opnieuw trotseerden. En toen de bevrijding kwam, kwamen de mannen van de B.S. naar voren, maar de koeriersters traden in het duister terug, zij keerden terug tot hun huiselijke en andere bezigheden, hun taak was afgeloopen. Ik hoop, dat allen, die in die gevaarlijke dagen gebruik hebben gemaakt van de diensten der koeriersters ervan doordrongen zullen zijn, dat zij zonder haar hulp niets zouden hebben bereikt. Zij vormden de groote schakel, die niet gemist kon worden.




Er zijn periodes geweest, waarin ik zeer weinig hoorde van de hoogere leiding van de O.D. Pas na de bevrijding kreeg ik daarvan een juister over, zicht en ik wil hier een en ander recapituleeren.

Na de gevangenneming van Boomsma had Overste Barendsen de leiding genomen. Zijn chef staf was Ebens. Het stafkwartier was in de van Hasselt, laan bij Kleekamp te Apeldoorn.




Op Vrijdag 29 September riep de Ortscommandant 4000 man op voor schanswerk aan de Ijssellinie. De redacteur van een plaatselijk blad kwam bij Barendsen. Moest hij de oproep plaatsen of weigeren? Barendsen had geen bezwaren. Wie zich vrijwillig ging melden, kon bij de bevrijding best worden gemist. Op diezelfde dag kwamen echter drie mannen met een auto voor de drukkerij, zij namen het zetsel in beslag en verdwenen ermee. .




Nu was de S.D. in Apeldoorn in die dagen vrij goed ingelicht. Er waren uit Arnhem verschillende personen geëvacueerd, die zich in de ondergrondsche beweging hadden ingedrongen. Voornamelijk in de K.P. Een hunner l'Ecluse, gevoelde zich op de een of andere wijze gepasseerd, en uit wraak verried hij zijn kameraden.

Op 30 September werd daarop een inval gedaan bij Mej. Terwisga, die een ondergrondsch blaadje stencilde. Zij had ook contact met 0.D. Gedurende de huiszoeking kwam daar de zoon van Kleekamp. Mej. Terwisga, het gevaar voorziende, wilde hem waarschuwen en zei:




"Je komt zeker om de stencilles af te zeggen" De jongen begreep de wenk niet en zei: "Neen, ik kom vragen, of U bij mijnheer Barendsen wil komen."

De naam werd door de S.D. genoteerd, Barendsen werd gevangen genomen. Toen de courant niet was uitgekomen, lieten de Duitschers inderhaast wat bekendmakingen drukken.





Er kwamen slechts 36 liefhebbers voor de 4000 plaatsen. De Duitschers besloten tot krasse maatregelen. Er werden luidsprekers opgesteld, het volk werd gedreigd met luchtbombardement, als de mannen niet allen opkwamen. Zij moesten met hun bagage aan de huisdeur klaar staan, er zouden overal huiszoekingen worden gehouden.




Op die Maandagmorgen 2 October schoten de Duitschers een 30 tal gevangenen dood, de lijken werden op hoeken van straten neergesmeten met een bord je "terrorist''. Het middel hielp, er kwamen elf duizend man op, die als vee werden samen, gedreven op de markt en daarna weggevoerd.




Onder de lijken bevond zich ook dat van Barendsen. Kleekamp en Ebens vluchtten. Maar toen na een maand alles weer tot rust was gekomen en er blijkbaar naar hen niet werd gezocht, keerden zij terug.

En juist in die dagen kwam de arrestatie van Ansems waarop een inval werd gedaan bij Kleekamp, die met vrouw, twee zoons en dochter werd gegrepen, zij namen de zuster van Ebens gevangen, die met haar ongetrouwde broer samenwoonde, maar hij was ondergedoken bij Kroeze. Zij kwamen bij Kroeze, dien zij arresteerden, zij lieten Ebens ongemoeid, hoewel hij op dat adres was ondergedoken en zij voor zijn bed stonden. Ebens had gelukkig alle papieren verstopt en vluchtte naar Kootwijkerbroek, maar daar was ook alles gevlucht of gevangen genomen. Wel nam de heer Bleeker zijn taak over, maar het contact met Ede bleef verbroken.





Veel personen gingen individueel over naar de B.S. Dr. Erné nam daarbij de leiding, en toen de bevrijding kwam, verschenen daar in de eerste plaats de B.S. doch daarnaast de overgebleven mannen van de O.D. Een oogenblik wilden beiden de leiding nemen, maar de B.S. liet zich niet verdringen.




Het is duidelijk, dat een en ander ook voor mij gevolgen had. Ook in Ede had de verzetsgroep in het laatst van Augustus de leiding genomen. Terwijl ik zelf nog geen enkele aanwijzing had gekregen vernam ik 4 September op de vergadering bij van der Fliert, dat er een fusie was ontstaan.

Ik besloot toen daaraan mee te werken. Ik verkeerde in de stellige overtuiging, dat dit overeenkomstig de bevelen van de hoogste leiding was geschied. Blijkbaar is dit niet het geval geweest, want kort daarna kreeg ik aanwijzingen van O.D. Hoewel tot dat moment alle spionage verboden was geweest [immers de taak van O.D. zou pas beginnen na het heengaan van de Duitschers}, kreeg ik nu instructies daarvoor. Het was alsof ik over een uitgebreid spionagesysteem beschikte, en ik moest mijn resultaten geregeld in Apeldoorn inleveren.





Ik sprak er over met Tonny. De B.S. had hier een zeer goed werkende inlichtingendienst. De gegevens werden zoowel naar Nijmegen als via Capt. King naar Londen gestuurd.

Het leek mij volkomen overtollig, bovendien koeriersters naar Apeldoorn te zenden, met diezelfde gegevens, die langs die weg met veel vertraging bij dezelfde autoriteiten zouden terechtkomen. Ik achtte mij niet gerechtigd daar, voor de meisjes in gevaar te brengen. Veel nutteloozer leek het mij, zelf een spionagedienst te gaan inrichten naast de reeds bestaande, die feilloos werkte. Bovendien was na de arrestatie van 15 November alle contact met Apeldoorn verbroken, ik vernam niets meer.





Maar ook te Ede ontstonden moeilijkheden voor mij. 0.D. had in die jaren niets gedaan dan voorbereiden. Dat was niet zonder gevaar geweest. Vele medewerkers waren daarbij gevallen, ik vermeldde uit Apeldoorn Boomsma en Barendsen, Kleekarnp en Kroeze, in Kootwijkerbroek Suyling, in Arnhem Schotman en Wundering, in Ede kolonel Jansen.




De voorbereiding had voor ons veel risico meegebracht. Daarnaast had de verzetsgroep reeds zeer actief werk verricht. En na de fusie gingen bij de mannen van de B.S. stemmen op, die waarschuwden, dat zij zich straks niet wenschten te stellen onder de bevelen van de ouden van dagen van de O.D., die niets hadden gepresteerd. Zij hadden het werk gedaan, zij hadden de kastanjes uit het vuur gehaald. De Koningin had beloofd zich straks te omringen met de mannen van het verzet, zij fluisterden zelfs, dat Prins Bernhard had gewaarschuwd, dat de O.D. geest niet in hun gelederen mocht doordringen.




Ondershands vernam ik dat men mijn medewerking niet meer noodig had. Ik wilde zekerheid hebben. Ik had nog steeds mijn opdracht van de O.D. Ik zou bij de bevrijding districtscommandant zijn over Ede en omliggende gemeenten, ik zou het militaire gezag uitoefenen tot Scherpenzeel en Harderwijk. Was dit alles vervallen? Ik had kort geleden nog een instructie gekregen, hoe ik mijn stafkwartier moest inrichten. Ik besloot dit stuk als uitgangspunt te nemen. Ik verzocht een samenkomst met de B.S.




Wij kwamen bijeen ten huize van Schraa, daar kwam ook Ko de Nooij, en van de B.S. kwamen Bill, Barend, Karel I en een onbekende ( die mij later bleek Martien te zijn geweest).

Ik legde de organisatie van het stafkwartier op tafel en vroeg aan de heeren, of zij bereid waren na het heengaan van de Duitschers daarin de belangrijke functie op zich te nemen van het handhaven van de orde.


Toen kwam de ontknooping. De B.S. had de hulp van de O.D. niet meer noodig, er waren geheime orders gekomen, die men mij niet mocht meedeelen, wij zouden van onze eigen leiding wel ter zake vernemen.


Ik sloot de vergadering. Ik was niet eerzuchtig, ik had het werk op mij genomen omdat het mij gevraagd was en omdat ik het noodig oordeelde. Nu had men blijkbaar mijn hulp niet meer noodig, en ik meldde dit aan de leiding van O.D. in Apeldoorn.




Ik kreeg nog een kort voorloopig antwoord, de zaak zou nader worden onderzocht en daarop kwam de catastrophe te Kootwijkerbroek, waardoor de leiding van O. D. geheel verdween. Ik meende dat mijn taak voor het illegale werk definitief tot het verleden behoorde, toen ik het verzoek van de B.S. kreeg weer bij Schraa bijeen te komen. Daar verschenen Bill en Barend, die mij verzochten bij het heengaan der Duitschers het plaatselijk commando van Ede op mij te nemen. Ik was bereid geweest heen te gaan. Nu men mij noodig had, was ik bereid terug te keeren, ik nam het aan.




Ik stelde mij op het standpunt, dat alle persoonlijke grieven terzijde be,hooren te worden gezet en het landsbelang voorgaat. Ik besloot aan de hand van de O.D. instructie de plannen verder uit te werken en kort daarop kreeg ik het verzoek in Barneveld te komen voor bespreking van mijn plannen. Ik vond daar Piet van Arnhem, Bill, van Schuppen en Gerard. Men ging met mijn plan accoord.




Ik besloot toen de instructies voor de ondercommandanten op schrift te zetten en uit te reiken. Veiligheidshalve had ik daarmee zoo lang mogelijk gewacht.

DRIE ARRESTATIES

Pieter Lambertus Merlijn, een Edenaar, behoorde niet tot de illegale wetkers van ons dorp. Zijn arbeidsveld lag grootendeels in Brabant en Limburg. Daar heeft hij tot een knokploeg behoord. Hij behoorde tot die jonge mannen, die voor geen enkele opdracht terugdeinsden. Het was niet de moed van de onwetendheid, die hem bezielde. Hoevelen verliezen hun durf, als zij in aanraking komen met de S.D., met de mishandelingen van de verhoeren en met het verblijf in een Duitsch concentratiekamp. Merlijn had dit alles doorgemaakt, hij was in het concentratiekamp terecht gekomen, hij was ontvlucht en in Nederland terug vatte hij het ondergrondsche werk dadelijk weer op.




In het begin van 1945 was hij met zijn ouders ondergedoken in Laren (N.H.). De voedselschaarschte dwong tot het maken van tochten om wat levensmiddelen bijeen te brengen. Op 21 Februari met zijn vader terugkeerend van zoo'n tocht naar Hoorn, werden beiden door de landwacht gearresteerd. De vader werd na korte tijd weer vrijgelaten, doch de zoon moest het met de dood bekoopen.

Op 12 Maart 1945 werd hij te Amsterdam neergeschoten en met vele anderen in een massagraf te Overveen in de duinen begraven. Na de bevrijding werd zijn stoffelijk overschot opgegraven en geïdentificeerd. Het werd naar Ede overgebracht. Er werd in de R.K. noodkerk een plechtige uitvaartmis gehouden. Thans rust hij bij de andere kameraden uit Ede in het heldengraf.





Op 20 Maart werd Kick Mulder op straat gearresteerd door Ries Jansen. Hij was administrateur van de V.B.N.A. Jansen nam hem mee naar het politiebureau, ontnam hem daar zijn papieren en gelastte hem de volgende dag op de Wormshoef te komen. Als hij niet verscheen zou het slecht afloopen met zijn ouders en meisje. Hij kwam dus en werd door Ries Jansen verhoord. Deze liet hem verschillende foto's van gevangenen zien. Enkelen droegen de duidelijke sporen van mishandeling, waarop Jansen zei: ,,Zoo gaat het, als je die dingen uithaalt."

Kooyman en Enckelstroth kwamen binnen. Kooyman controleerde de papieren en haalde er een valsch Ausweis uit. Enckelstroth zei: ,,lch dachte es wohl, Partisane". Hij moest zijn bril afzetten en de namen van de leiders noemen. Toen hij niet vlot antwoordde, werd hij in een hoek gezet. Groen ging achter hem staan en telkens, als hij met antwoorden weifelde gaf deze hem op een teeken van Jansen een harde vuistslag tegen de slaap.





Op 23 Maart patrouilleerde Hirnschal met enkele landwachters langs de straten van Lunteren. Hij hield Tellenaar aan en zag dadelijk dat zijn Ausweis valsch was. Hij nam hem mee naar de Wormshoef en vroeg, hoe hij aan die valsche papieren kwam. Hij zweeg, waarop hij met de gummiknuppel werd af geranseld. Zoo werd hij vijf maal verhoord en mishandeld.

En dan zei Hirnschal: ,,Jetzt muss ich das Knüppelchen noch 'n mal tantzen Iassen". Hij wilde ook weten, hoe Tellenaar eigenlijk aan de kost kwam. Deze antwoordde, dat hij in October het Arbeidsbureau had gesloten, hij had een schrijfmachine meegenomen en f 7100 aan contanten in veiligheid gebracht. Van dit geld had hij maandelijks zijn tractement afgehouden. De S.D. legde daarop beslag op het restant.





Na enkele dagen werd hij opgezonden naar Amersfoort. Bij een transport naar de volgende bestemming ontvluchtte hij.

ALGEMEEN OVERZICHT

De bevrijding naderde, de Betuwe was vrijwel van Duitschers gezuiverd, de opmarsch door de Achterhoek van Gelderland en Overijssel vorderde. Bij Almen lag een bruggehoofd over het Twentekanaal, Lochem was vrij, de Canadeezen veroverden Westervoort, zij zaten op 3 km van Arnhem. Zutphen werd bevrijd, ieder uur schoven de tankcolonnes verder naar het noorden. Oostelijk daarvan, over Duitsch grondgebied trokken de geallieerden ook noordwaarts, nog een paar dagen, dan zou heel Nederland van Duitschland zijn af gesneden. Dit is later voor ons van onberekenbaar nut geweest. Niet alleen de N.S.B.-ers, maar ook de verraders van de Hollandsche S.S. en de schavuiten van de S.D. met hun handlangers zagen zich de eenige aftochtweg afgegrendeld. ·




Hengelo werd bevrijd, de Canadeesche tanks hadden Almelo reeds 20 km achter zich. Canadeesche patrouilles kwamen bij Arnhem over de Rijn en IJssel en drongen zelfs in de stad door.




Ik was in die dagen ondergedoken bij de familie Hoogmolen in de Talmalaan. De spanning steeg met het uur, het was een questie van dagen, ik werkte hard aan de instructies, hield besprekingen, gaf de stukken in handen van hen, die er straks op zouden moeten werken, oome Jan, van Kooten, Joh, Henk Il, van der Velde en de anderen.

Mijn slaapkamer zag uit op de Betuwe. Daar stonden iedere nacht twee lichtbundels, de eene loodrecht omhoog, de andere schuin. In de verte donderde het geschut, het was niet langer het Duitsche alleen, het was ook het Engelsche, soms hoorde ik het fluiten der projectielen en een nabije inslag. En dan kwam het geratel der mitrailleurs erbij, het was dus niet langer het storende vuur, dat ik maandenlang had gehoord, er waren sterke patrouilles met elkaar slaags.

Overal aan de horizon zag ik het mondingsvuur van de kanonnen. En steeds die pijnigende vraag: ,,Hoe lang nog? Zullen zij hier toch over de rivier komen?'' .





Het artillerievuur werd heviger, het was soms een eindeloos lang trommelvuur. Ik kon niet slapen, dit zou de laatste nacht van de bezetting zijn. Dit moest het begin zijn van een voortgezette aanval. Maar dan verslapte de vuurkracht weer, het schieten hield op, het werd licht, de aanval was niet ingezet.

De bevrijding was op komst, alles wees op een spoedig einde, het was zaak uiterst voorzichtig te zijn.





Ook Bill waarschuwde mij: ,,Het is nog niet pluis in Ede, de S.D. schijnt heel wat meer te weten dan wij vermoeden. Het is verschrikkelijk dat velen met de haven in zicht nog moeten stranden .... Mag ik ook U tot de grootste voorzichtigheid aansporen, het gaat om de laatste loodjes .... "




Het was inderdaad alsof de Duitschers, alvorens te vluchten, nog alle draden trachtten op te rollen, zij zochten naar Bill, Barend, Lex, Piet ( die de schuilnaam van Spijker had) en vele anderen.

DE LAATSTE GREEP VAN DE S.D.

Door de verhoren van de deelnemers aan de laatste dropping was de S.D. zeer veel te weten gekomen, de schurken konden tevreden zijn, zij hadden de hand gelegd op 125 stenguns, 20 revolvers, 25.000 pistoolpatronen, springmiddelen voor spoorwegsabotage, enz.

En toch waren nog veel wapens in omloop. Zij waren bang, dat straks de partisanen zich zouden wreken, zij konden zich wellicht nog een paar weken staande houden, maar dan waren zij overgeleverd aan de genade van de geallieerde troepen en .... van de partisanen, die zij zoo wreed hadden achtervolgd, gemarteld en gedood. Daarom was er hun alles aan gelegen, zich nog te ontdoen van die kleine, maar hoogst gevaarlijke vijand.





Huhn had het verhoor geleid, ieder, die zich te "dumm" hield was zoo mishandeld, dat hij het noodige losliet, hij was nu van alles op de hoogte. Hij had een omstandig rapport opgemaakt, versierd met de foto's door Leijenhorst gemaakt. Hij wilde aan zijn chefs eens laten zien, dat hij heel wat actiever was dan zijn voorganger, de dronken Heinemann. Hij ging er zelf op de motorfiets op uit en bracht het rapport bij de hooge autoriteiten.

Hij droomde zich een mooie toekomst . . . . Een maand later zat hij als gevangene van de B.S. in de kelder van het Geuzenhuis, 20 Maart kreeg hij een nieuwe kracht in Kip. Thomsen had weten gedaan te krijgen, dat Feenstra hem af stond. Kip was hier helaas geen onbekende.





In Januari 1944 had den Engelsen, een van de illegale werkers, bij kapper Boegman zijn pistool aan een bediende laten zien. Op de een of andere manier was Kip het te weten gekomen. Hij spoorde de verblijf plaats van den Engelsen op, hij zat bij Brouwer in de Ketelstraat. Beiden werden gevangen genomen en bekochten het met hun leven.




Neen, Kip was hier geen onbekende en hij zou dat in de volgende dagen terdege laten zien.

DE GEVANGENNEMING VAN GROOTHEEST EN ROSEBOOM

Samen met Ries Jansen en Emiel Rappard ging Kip een praatje maken met den vader van Maas Grootheest. Zij kwamen ditmaal als ambtenaren van de afdeeling evacuatie. Toevallig kwam de zoon, die ondergedoken was, even aánloopen: Hij werd gearresteerd, waarop zij naar het huis van Bart Roseboom gingen, die thuis werd gevangen genomen.

Beiden werden dadelijk op de W ormshoef verhoord. Maas moest zich vooroverbuigen, achter zijn rechterdij werden zijn handen aaneengebonden, zoo stond hij gebogen, terwijl Kooyman en Enckelstroth hem verhoorden.




Deze boeven waren beiden predikantszonen. Enckelstroth, de moordenaar, had daar vaag iets van overgehouden. Hij had ruzie gemaakt met Heinemann, toen deze met Kerstmis lachfilms vertoonde. Ook Kooyman liet zich graag op zijn goede afkomst voorstaan. Het belette hun niet, de gevangenen soms op de meest geraffineerde manier te mishandelen. Kooyman gaf Grootheest eenige slagen in het gezicht, waarop Enckelstroth hem met een riem af ranselde.

Beide gevangenen wisten, dat de S.D. van veel dingen op de hoogte was, Maas had ook de brief van van Ewijk gelezen, dit alles heeft hun stilzwijgen zeker niet in de hand gewerkt. Maas vertelde veel, hij gaf op, waar hij de wapens had geborgen, ze werden dadelijk in beslag genomen.




Daarop werd Roseboom verhoord. Hij werd gebracht in een kamer waar de wapens lagen, die door de S.D. zoo juist waren buitgemaakt. Om hem heen stonden Enckelstroth, Kooyman, Jansen, Kip en Rommers. Enckelstroth vroeg hem of hij de wapens kende. Toen hij dit ontkende, sloegen Enckelstroth en Kooyman hem zoo, dat hij boven op de wapens terecht kwam. Met gebonden handen werd hij daarop over een stoel gelegd, een hunner greep hem in de haren en duwde zijn hoofd omlaag, waarop de anderen hem bij beurten met een stok op de sterk gespannen rug sloegen. Zoo werd hij getrapt en geslagen en toen hij de volgende dag opnieuw werd verhoord, was zijn lip stukgeslagen, zijn knie was dik, zijn armen waren blauw opgezet en zijn rug was. bont en blauw.

Na het verhoor werd hij in een kast gesmeten, waarin hij tien dagen verbleef, eenmaal per dag mocht hij naar de W.C. gaan.

DE ARRESTATIE VAN KEES DE BELG

G. J. van Veldhuizen in de Maanderbuurt had twee onderduikers, het waren Frans de Belg en Kees de Belg. Ongeveer half Maart werden zij in de nacht opgeschrikt door lawaai op het erf. Veldhuizen ging met Kees en Frans kijken wat er aan de hand was. Er waren Duitschers in uniform, die op een nachtelijke rooftocht waren. Zij hadden bij den buurman een varken gestolen en zochten nu op zijn boerderij naar buit.

Toen hij om de hoek van het huis kwam, zag hij onder een boom een Duitscher staan. Zoodra deze hem zag schoot hij op hem. Het eerste schot suisde langs zijn ooren, een tweede sloeg bij zijn voeten in het zand, bij het derde schot liet Veldhuizen zich vallen alsof hij was getroffen. Dat hielp, de moffen gingen er vandoor. ·




Woensdag was Maas Grootheest gevangen genomen. Veldhuizen had weinig vertrouwen in diens stilzwijgen, en er werd besloten dat Frans en Kees zoo spoedig mogelijk zouden verhuizen. Frans had al zes weken met zijn zender bij hem gezeten, eigenlijk veel langer dan gebruikelijk was en hij vertrok naar Barneveld, vergezeld door Janny Laupman.

Kees ging naar van Beek in de Holleweg en er werd afgesproken, dat bij navraag zou worden gezegd, dat Kees inderdaad als evacué uit Wageningen was ingekwartierd geweest, maar vier weken geleden met de Noorderzon was vertrokken.




Die nacht om vier uur werd Veldhuizen wakker. Voor zijn bed stond Rommers met het pistool in de hand. Ook Kip was aanwezig, Kooyman stond buiten op de loer.

Wat had hij voor evacués? Veldhuizen noemde namen en somde met opzet ook Lambert op. Kip spitste de ooren. Wat was dat voor een vent? Veldhuizen deed een omstandig verhaal. Het was een rare knul geweest, eigenlijk had hij hem nooit vertrouwd. Het was zoo 'n stiekeme vent, hij ging nu en dan uit maar zei nooit waar hij was geweest. Hij had alleen gezegd, dat hij uit Wageningen kwam. En vier weken geleden was hij zonder af scheid te nemen verdwenen. Hij had in stilte zijn koffertje gepakt en had zijn hebben en houden meegenomen. Hij was blij, dat hij hem kwijt was.




"Waarom?" vroeg Kip. Omdat Veldhuizen telkens de stuipen op het lijf werden gejaagd. Eerst dat geheimzinnige verdwijnen van de vent, toen veertien dagen later die schietpartij van de Duitschers en nu na veertien dagen die inval midden in de nacht. Dat was natuurlijk om die Lambert te doen. Vermoedelijk had hij bij die roovers behoord. Hij hoopte dat ze hem zouden vinden. Kip en Rommers vlogen erin, zij waren overtuigd dat Veldhuizen te goeder trouw sprak.

Twee dagen later stonden zij weer voor zijn neus. Dat verhaaltje, dat hij de vorige maal had opgedischt, was gelogen. Door de verhoeren wisten zij nu, dat Kees daar in de nacht vóór hun bezoek nog had geslapen. Veldhuizen werd brutaal. Hij wou de vent wel eens zien, die dat durfde beweren. Kip ging naar boven voor een huiszoeking. Hij kwam triomfantelijk terug met een pullover van Kees. Wat was dat?




Veldhuizen vertrok geen spier, dat ding had Lambert natuurlijk laten liggen, hij vroeg of ze het alsjeblieft wilden meenemen, hij wilde niets van dien roover meer in huis hebben. Voor de tweede maal lieten Remmers en Kip zich bedotten.

Zij gingen onverrichterzake weg en Kip zei: ,,Wij vinden hem vast." Veldhuizen holde naar van Beek om Kees te waarschuwen, maar die waagde het erop.




Maar Kip en Ries Jansen zaten niet stil. Door de verhooren wisten zij, dat Kees veel op het stafkwartier kwam. Hij zou dus wel een persoon van gewicht zijn. Verder kenden zij zijn volledige signalement en wisten zij dat zijn zwarte haren nu rood geverfd waren. Ook wisten zij dat de ondergrondsche beweging nu en dan een koe slachtte bij Hartman en dat iemand met de schuilnaam Spijker daar achter zat. En men had hen ook ingelicht, dat Kees dat vleesch bij de mannen van de ondergrondsche beweging afleverde. En daarom gingen Ries Jansen en Enckelstroth op bezoek bij den N.S.B.-schoenmaker ten Ham, waar zij de slagerij van Hartman ongemerkt konden bespieden.




Of schoon de inlichtingen juist waren, kregen zij Kees niet te zien, maar toen zij het opgaven en naar hun anderen vriend Derksen in de Molenstraat wandelden kwamen zij een jongeman tegen, die precies overeenkwam met het signalement. Zij controleerden zijn persoonsbewijs: Het was Leonard Lambert. Zij namen hem mee naar de Wormshoef en arresteerden onderwijl ook David de Nooij.

Zij hadden er geen idee van, dat deze de gastheer van Frans den Belg was geweest, zij pikten hem alleen in omdat hij een broer was van Tonny, die nog altijd onvindbaar was. Zij waren blij, dat zij Kees hadden gegrepen, nadat zij het vergeefs hadden geprobeerd bij Veldhuizen, wiens adres zij kort tevoren uit een der gevangenen hadden geranseld.




Zij lieten Kees allereerst een brief schrijven aan Lex. Hij moest berichten, dat hij veilig was ondergedoken, Lex behoef de zich dus niet ongerust te maken. Zij waren blijkbaar precies op de hoogte, zij bezorgden de brief aan het koeriersadres, den koster Feens tra in de Grootestraat. Daar werd het epistel af gehaald door Janny Laup man, die het bij Lex bracht.

Lex las het een paar maal over. Hij schudde het hoofd. Dat was niet de stijl van Kees. Dat briefje was hem voorgezegd, het was hem opgedragen. Lex besloot dubbel voorzichtig te zijn.




En de S.D. had de onbegrijpelijke domheid begaan, de koerierster niet te schaduwen, anders waren de heeren te gelijk met de brief bij Lex gekomen.

Die avond kwam van Beek in doodsangst bij Veldhuizen met de droeve tijding, dat Kees was gearresteerd. Hij besloot dadelijk onder te duiken, maar Veldhuizen was zoo overtuigd, dat hij zijn rol goed had gespeeld, dat hij rustig thuis bleef en het bleek, dat hij het juist had ingezien, hij kreeg geen verdere bezoeken van de S.D.

HET VERHOOR VAN KEES DEN BELG

In de keuken van een van de bijgebouwen van de Wormshoef zat Kip aan een tafel, klaar om te noteeren wat het verhoor van Kees zou opleveren. Hugo en Emiel Rappard, Alhbrecht en Plantenga waren aanwezig.

Wie was Plantenga? Wij kwamen hem nog niet tegen. Zijn eigenlijke naam was Johan Meindert van Groin de Planque. Toen de oorlog uitbrak was deze N.S.B.-er administratief ambtenaar bij de Scheepvaartinspectie in Den Haag. In 1942 kwam hij in dienst van de Haagsche politie. Hij werd rechercheur en kwam bij de S.D. terecht onder bevel van Ahlbrecht, die hem opdroeg een andere naam aan te nemen. Daarom noemde hij zich verder Plantenga.

Voor de keukendeur stonden Jansen en Rommers. Jansen zei: ,,Wij moeten hem klein krijgen, anders halen wij er niks uit, het is een harde." Rommers zei: ,,Dan weet ik wel een goed middeltje, wij zullen hem ophangen met een touw en een stok." Daarom ging ook dit tweetal naar binnen.

Voor dit stel sadisten en moordenaars werd Kees gebracht. Een kerel van staal zou daartegen niet bestand zijn geweest, zeker niet deze jongen, die zoo geheel alleen stond, van niemand steun kon krijgen. Rommers trok een touw door een haak van het plafond en zei tegen Kees: "Wij gaan je ophangen." Toen deed hij hem een strop om de hals. Zoo werd hij verhoord, maar liet niet veel los.





Toen volvoerde Rommers zijn plan. Hij nam een bezemsteel, die door twee mannen achter de knieën van Kees werd vastgehouden. Aan weerskanten van zijn lichaam werden zijn handen aan die stok vastgebonden. Toen bond hij het touw, dat over de haak hing, aan het midden van de stok. Hij trok aan het andere einde en heesch den armen jongen omhoog. Hij hing aan de bijna ontwrichte armen, die achterwaarts waren verdraaid. Rommers trok verder, hij zweef de boven de vloer, waarop het andere einde ook aan de stok werd gebonden. En toen begonnen de sadisten hun wreede spel, allen sloegen naar hem tot hij als een tol in het rond draaide. De twee einden van het touw draaiden ineen, Kees werd steeds meer omhoog gehaald. Toen hielden zij op, het stijf ineengedraaide touw ontrolde zich weer, sneller en sneller draaide het slachtoffer rond, door allen geslagen tot het touw brak en hij op de grond viel. Hij was bewusteloos.

Kip haalde een bak met water en goot die over hem uit. Kees kwam bij en Ahlbrecht nam een stuk hout, ranselde hem op schouders, rug en beenen, tot de jongen het uitgilde van pijn. Toen werd hij opnieuw verhoord. Na afloop werd hij in een kast opgesloten en er werd een piano voor de deur geschoven om het ontvluchten te beletten.





Op 7 April werd hij in Duitsche uniform gestoken, in een auto gezet en zij reden met hem door het dorp, waarbij hij verschillende adressen moest aanwijzen. Zijn kracht was gebroken.




En de S.D. stond klaar voor de laatste ronde.

DE ARRESTATIES

De drie kroongetuigen hadden de S.D. de gegevens verschaft om ineens een groote slag te slaan. S.D., S.S., Landwacht en Ortscommandant kwamen in actie om snel achter elkaar allen te grijpen, voordat er iets uitlekte en het alarmsignaal kon worden doorgegeven.




Janny Laupman.




Op Zondag 8 April om één uur in de nacht werd zij thuis gevangen genomen. Zij werd eerst gebracht naar de Landbouwschool aan de Amsterdamscheweg, waar zij werd verhoord. De S.D. trachtte op die manier de begane fout te herstellen. Door haar te dreigen en te mishandelen zouden zij het adres van Lex wel te weten komen. Daarom werd zij een paar uur eerder dan de anderen in alle stilte van het bed gelicht. Zij vroegen haar, of zij wist, welke menschen er woonden op Grootestraat 2. Schamper viel een der kerels uit: ,,Natuurlijk is de geheele kliek gereformeerd, zij zijn nog erger dan de joden."




Waar had zij de brief voor Lex heengebracht? Zij weigerde te antwoorden. Er was in haar woning een vluchtige huiszoeking gehouden, die niets had opgeleverd. alleen hadden zij een onderduiker Jan Balte gevonden, dien zij meenamen. Janny werd gebonden achterop de fiets van Kip meegenomen naar de school aan de Kraatsweg. Kip zei valsch, dat hij de gummiknuppel maar zou meenemen, die zou zij wel noodig hebben.




Van Kooten en Ruskamp,




Om half vier stond de S.D. voor de villa van Sonja. Voordat de twee ondergedokenen, van Kooten en Ruskamp (die de schuilnaam Willemsen droeg) zich in veiligheid konden stellen, werden zij in hun slaapkamer gegrepen en meegenomen naar de school aan de Kraatsweg. Ook bij hen werd een vluchtige huiszoeking gehouden, zij vonden niets, van Koeren had de instructie, die hij van mij had gekregen in de tuin begraven.




Ruskamp, die werkte voor de R.R. (de top van de organisatie, die ten doel had alle spionnageberichten van heel Nederland te verzamelen) had zijn foto 's van de Bennekomsche stellingen zoo goed verborgen, dat zij niets vonden.




Thijs Gaasbeek.




Zondagmorgen om half zes was in de woning van Thijs Gaasbeek, den aannemer aan de Rijksweg bij de Kade, alles nog in diepe rust. Het huis was dicht bevolkt. Behalve man, vrouw en dochter en een paar wettige evacués waren er ook twee zoons, een aanstaande schoonzoon en twee onderduikers,

Gaasbeek hoorde beneden geloop door het grint en er werd bescheiden aan een raam getikt. Hij deed boven een venster open en vroeg wat er gaande was. Er werd gevraagd of Gaasbeek thuis was en op zijn bevestigend antwoord, vroeg men, of hij even beneden wilde komen, men wilde hem iets vragen. Thijs vertrouwde het niet erg, en zijn vrouw waarschuwde de onwettige bewoners, die dadelijk in de schuilplaats doken.


Gaasbeek wachtte even, ging naar beneden, deed de deur open en keek in de loopen van een paar revolvers. Hij kreeg een paar klappen in het gezicht van een Duitscher en van hun handlanger Remmers, zij drongen naar binnen, hij werd op een stoel vastgebonden en ondervraagd.


Wat waren de echte namen van de Vries, Bill, Snor, Oome Jan, Lex en Barend? Hij zei, geen van allen te kennen.





Ondertusschen waren anderen mede naar binnen gekomen, waaronder Kip. Zij vonden zooveel kleeren, dat zij overtuigd waren, dat er meer volk in huis was. Zij zochten overal, doch vonden de schuilplaats niet. Zij wisten vrij veel, zeiden, dat Evers (latere schuilnaam van de Vries) de vorige avond daar was geweest, hetgeen werkelijk zoo was. Zij kenden dus de nieuwe schuilnaam ook reeds. Al zoekende vonden zij 6 hl rogge, een voorraad tarwe, rijst, vet en 23 kazen. Het was alles bestemd voor de L.O. en zou Maandag worden gehaald.




Inderhaast bedacht Gaasbeek allerlei redenen voor het bezit daarvan. Het graan was zaaigraan van de Bennekomsche boeren, die geëvacueerd waren. hij bewaarde dat voor hen, de rijst en de kazen was winkelvooorraad, wat aan, nemelijk was, daar er in het perceel ook een kruidenierswinkel was gevestigd.




,,En hoe kwam hij aan dat vet?" Dat was hem door een onbekende gebracht. ,,Ja, dat was het bekende smoesje."

Hij vroeg hem te laten uitspreken. Het was door een onbekende gebracht, met mededeeling dat het Maandag zou worden gehaald door S . Hij had er bijzonder plezier in, S., die volkomen onschuldig was, hierin te ·betrekken. Deze man zorgde namelijk voor de vleeschvoorziening van de Duitschers, hij was zeer pro-Duitsch en verdiende er groote bedragen mee. S. moest maar zien, hoe hij zich daaruit redde. ·





Hij zat een beetje op heete kolen, want onder het kussen in zijn stoel lagen nog een paar nummers van ,,de Eendracht", het illegale blad, dat in zijn huis werd gestencild.

Toen het verhoor niets opleverde, werd hij gebracht naar de school aan de Kraatsweg, samen met zijn dochter en een evacué, een oude man van 60 jaar.


De rest van de bende bleef in zijn huis en zette tot 's middags half twee het onderzoek voort. In de schuilplaats zaten de jonge mannen, De ochtend verstreek en de inbrekers lieten een paard en wagen uit Lunteren komen om het huis leeg te stelen. In de eerste plaats namen zij de levensmiddelen mee.





Zij dwongen de vrouw eieren voor hen te bakken. Zij vond het een welkome afleiding, want terwijl het buiten kurkdroog was, kwam er plotseling lekkage in de voorkamer. Ze begreep de reden. Een van de jongens had het in de schuilplaats niet langer kunnen ophouden. Het zou de reden tot ontdekking kunnen worden.

Met veel lawaai bakte zij in de keuken de eieren en stuurde intusschen het meisje met een onmisbaar meubelstuk naar de schuilplaats.


De schurken waren zoo vervuld van de lekkernij, die voor hen werd klaargemaakt, dat zij geen oog hadden voor andere dingen, zoodat het meisje veilig haar opdracht kon vervullen, waardoor verdere lekkage werd voorkomen. Om half twee gingen zij eindelijk weg.





Bij de verhooren, die intusschen op de W ormshoef werden gehouden had een van de jongens verteld, dat er bij Gaasbeek een schuilplaats was. Hij legde uit, waar ze die konden vinden en Dinsdagmorgen stonden de schurken weer voor het huis. Toen de vrouw van Gaasbeek de grijze auto zag aankomen, maakte zij dat ze wegkwam. Natuurlijk waren de onwettige logé 's reeds lang verhuisd. De bende holde naar boven, trapte de schuilplaats open en vond alleen wat stroo.




Zij ondervroegen den evacué. Waar was de vrouw? Die was 's morgens uitgegaan. Dan moest hij haar een boodschap overbrengen. Zij zouden de volgende morgen terugkomen. Dan moesten de wapens, die in de schuilplaats hadden gelegen, terug zijn. Als dat niet gebeurde, zou Gaasbeek worden doodgeschoten en het huis opgeblazen.




Het resultaat was, dat de laatste bewoners het huis verlieten. Toen de heeren van de S.D. Woensdagmorgen om 4 uur kwamen, vonden zij geen sterveling meer, ook de wapens waren niet teruggebracht. Zij bleven tot Vrijdag en haalden het geheele huis leeg. Het waren eigenlijk gewone roovers. Zij lieten weer paard en wagen komen en alles werd weggevoerd, kleeren en eetwaren, gevulde weckflesschen, horloges en wekkers. Zij braken de vloer op en stalen het geld van de meisjesvereeniging, dat daar was opgeborgen. Zij sneden de kippen de hals af en namen ze mee.




Zoo bleef het huis leeg staan tot op de dag van de bevrijding. Er was niets meer in huis, geen zakje met zout, geen lucifer.




Jennie van Dolderen.




Zij was een van de koeriersters. Zij had een tijdlang de verbinding onderhouden tusschen Bill en Karol, die was ondergedoken in het Wekeromsche zand. Zij stopte de brieven in haar zadelpen, de dochter van Kerkhoven kwam haar bij de Driesprong· tegemoet, waar zij van fietsen ruilden. Zij koerierde ook tusschen Tonny en de Vries, wiens koerieradres bij Thijs Gaasbeek aan de Rijksweg was.




Daarna kreeg ze opdracht tweemaal per week brieven naar Utrecht te brengen, het was een deel van de keten van Lex met Sliedrecht. Nu en dan haalde zij stempels in de Nachtegaallaan 37bis in Utrecht. Zij had een mooi alibi daarvoor. Zij ging voor een apotheker in Veenendaal medicijnen halen bij Mijnhardt in Utrecht. Daarom werd haar fiets ook niet afgenomen.




Op 8 April om 6 uur 's morgens stond dé Ortscommandant voor de deur. Hij riep "lnkwartiering."

Jennie keek naar buiten en wist wel beter, want naast den commandant stond een S.D. man, dien zij kende uit haar herhaalde IJsselovertochten bij Deventer. Hij vroeg naar haar persoonsbewijs en nam haar en haar moeder gevangen.

Ze werden meegenomen naar de Kraatsschool. Daar vroegen zij haar wie Tonny, Theo en Johan waren. Als ze dat zei, mocht ze naar huis. Nu waren Theo en Johan twee schuilnamen voor Lex, blijkbaar wisten zij niet dat dit dezelfde persoon was. Zij pakten haar tasch uit, waarin o.a. 5 blanco papieren zaten voor het passeeren van de IJssel. Zij hadden geen belangstelling voor deze valsche stukken, wel stalen zij de tasch met alles wat erin zat, ze zag een en ander nooit terug.


Tenslotte werd zij naar de Wormshoef vervoerd in een auto, samen met Willy Gaasbeek, Jennie Laupman, Nel van Stee, die de verloof de van Speelziek was en twee landwachters.





Plaisier en de gebroeders van Steenbergen.




Op Zondag 8 April om kwart voor zeven 's morgens stonden plotseling 8 Landwachters onder bevel van Kip op de boerderij van van Steenbergen in de Maanderbuurt. Op de deel waren de zoons Jan, Bertus en Martijn. Gerrit zat boven in de schuilplaats. De 3 zoons werden gevangen genomen en gefouilleerd. Het terrein werd afgezet, het huis doorzocht, boven vonden zij Plaisier, die ook werd gevangen genomen, Gerrit werd niet gevonden.




Wie een fiets had werd met de linkerhand aan de fiets gebonden en moest rijden, de anderen werden, met op de rug gebonden handen op de bagagedragers vervoerd.

Buiten stonden reeds 4 arrestanten, H. Jochemsen, zijn schoonzoon Frits en twee onderduikers.





Zij reden door de Maanderbuurt naar de boerderij van van de Zandschulp. Ook daar werd huiszoeking gehouden. De gevangenen moesten wachten op de boerderij daarnaast. Twee kerels kwamen terug om hun fiets te halen, zij gingen blijkbaar nog verderop. Er waren dus maar twee bewakers over. De gevangenen besloten zich te bevrijden. Jan en Martijn stonden bij den eersten bewaker, Plaisier en Bertus bij den andere. Bertus had zijn handen losgewurmd. Plaisier kreeg vergunning een sigaret op te steken. Hij gaf er ook een aan Bertus. Zij keken elkaar begrijpend aan, Bertus greep den eene om schouders en armen vast; hij begon dadelijk te smeeken, hem niet dood te schieten, dan zou hij hen helpen.




Ook Plaisier had zich losgemaakt, gooide zijn fiets tegen de grond, samen met Frits maakte hij zich meester van den anderen bewaker. Zij waren niet van plan hem te dooden, maar ontnamen hem zijn karabijn, doch Bertus maakte korte metten, hij schoot den eenen kerel neer en daar er haast bij was, kreeg ook de andere de kogel. Het waren Veldhuizen, die tot de wacht van de S.D. behoorde en Putz van de compagnie Hollandsche landwacht. Toen gingen alle vier er vandoor.




Van de boerderij van de Zandschulp knalden hun enkele schoten achterna, maar zij werden niet getroffen, zij stoven in alle richtingen uiteen. Plaisier fietste naar Kolfschoten, zette zijn fiets weg, wandelde naar H., aan wien hij onderdak vroeg. H. weigerde, en Plaisier ging verder naar C. Jochemsen, waar van der Schoot hem de deur opende, een weinig verbaasd over het vroege bezoek.

Tante Maatje zei, dat hij natuurlijk kon blijven, er werden posten uitgezet om zoo noodig te waarschuwen, van der Schoot ging naar Veenendaal om de vrienden daar te alarmeeren, allen hielden zich gereed, in de schuilplaatsen te duiken.


Om half elf kwam een troep Duitschers opzetten. Allen verstopten zich. Zij hielden huiszoeking, maar vonden de schuilplaats niet. De schavuiten werden woedend, omdat zij niemand vonden en toen een van de kerels het portret van Prins Bernhard zag zei hij: ,,Ha, daar is die ritmeester", waarop hij het glas verbrijzelde en na nog enkele schampere opmerkingen te hebben gemaakt over de portretten van de leden van het Koninklijk Huis, ging hij weer naar beneden.





Daar was ook Kip intusschen gekomen en de dames informeerden belangstellend naar de reden van het bezoek. Kip liet niet veel los en de mannen marcheerden weer af.

De gebroeders van Steenbergen waren naar huis gevlucht, waar zij hun pistolen haalden. Jan verborg zich in de buurt, maar Bertus en Martijn leenden bij van Kampen een paar fietsen en reden weg. Op de straatweg kwamen zij tusschen twee patrouilles, zij vluchtten het weiland in, maar kwamen voor hoog gaas, zij gooiden hun pistolen weg. Zij werden gevangen genomen, naar de Wormshoef gebracht en bij de andere gevangenen in de kelder opgeborgen.





Terwijl het gevecht tusschen de gebroeders van Steenbergen, Plaisier en de landwachters plaats vond, was op de boerderij daarnaast de oude van de Zandschulp gevangen genomen. Zij hadden gehoopt daar de Vries te vinden, maar die was reeds naar een veiliger schuilplaats vertrokken.




Van der Top.




De S.D. wist precies dat van der Top, de sectiecommandant, in een kippenhok aan de Kraatsweg huisde en dat hij daar de wapens van zijn sectie had verborgen. Zij namen hem gevangen en voerden hem mee naar de school. .




Vervolgens deden zij een inval op de fabriek Macostan. Zij vonden daar Paul en Henk de Nooij uit Bennekom en deden er huiszoeking. Zij waren goed ingelicht. Zij vonden o.a. een vaatje, waarin onder het zand 6 defecte stenguns waren verstopt. Zij waren bij de laatste dropping ontvangen, vermoedelijk waren het wapens, die door de Fransche of Belgische verzetsbeweging kapot waren ingeleverd en opnieuw in Nederland gedropt. Trouwens van de 21 stenguns, die Tonny had ontvangen waren slechts 5 nieuw geweest, 10 waren nog bruikbaar, de rest was defect. Zij groeven ook een bus op, waarin Tonny oude pamfletten, persoonsbewijzen en verdere bezwarende dingen had bewaard.




In de middag kwamen zij terug. Wegens het vinden van al dat bewijsmateriaal was alles verbeurd verklaard, zij namen 26 fietsen mee, eigendom van evacué's en van anderen, die ze daar "veilig"' hadden opgeborgen. Zij stalen alle levensmiddelen, die nog over waren van de pakketten, die indertijd aan de krijgsgevangenen werden gezonden (na 17 September was die verzending stop gezet, daar geen vervoer meer mogelijk was). Zij stalen alle gereedschappen en haalden een kleine tank leeg, waarin kleeren waren geborgen.




Gelukkig slaagde David er na de bevrijding in, veel terug te vinden op de Wormshoef en bij van Silfhout.

Ook Paul en Henk de Nooij waren meegenomen naar de school aan de Kraatsweg.





Anton Speelziek en zijn verloofde.




Hij en zijn verloof de, Nel van Stee, werden opgehaald. Hij was groepscommandant bij de B.S. te Ede, hij had wapens vervoerd en die bij verschillende personen afgegeven, hij had ook de motorfietsen, die bij de politie waren weg; gehaald, in huis opgeborgen.




Op dit adres werd ook gegrepen Dick Bart, de monteur, zwager van de Vries, tot wiens troep hij behoorde. Bart had steeds goede diensten gedaan, hij repareerde de ondergrondsche fietsen en laadde de accu's voor de luisterpost. Alle drie werden gebracht naar de school.




Van den Berkt




Kip en Rommers arresteerden hem, hij was ondergedoken op de Veenderweg, hij had voor van der Top de wapens verborgen.




Van Tuinen, die in mijn huis was ondergedoken, zat op die Zondagmorgen voor het raam, hij zag, dat de S.D. naar zijn huis in de Kazernelaan ging en daar huiszoeking hield.

Hij kon tevreden zijn, dat hij niet thuis was, want zij zochten Spijker, den zwartslachter. Toen zij in zijn huis een evacué vonden, waren zij vast overtuigd, dat het Spijker was. Wel had hij een persoonsbewijs op een andere naam, die toevallig de juiste was, maar dat was in die dagen geen erg goed bewijs. Zij namen hem mee en mishandelden hem. Pas toen Kees de Belg bij confrontatie zeide, dat hij Spijker niet was, werd hij vrijgelaten.





Terecht vermeende van Tuinen, dat het geraden was, zijn schuilplaats iets verder weg te zoeken, hij verhuisde naar een ander adres.




Aart Melis Jochemsen.




Op die Zondagmorgen deed Kip huiszoeking bij de ouders van Max in de Maanderbuurt. Waar zat de zoon? Dien moest hij hebben.

De vader haalde de schouders op, de zoon was al maandenlang ondergedoken. Toen Kip een oogenblik met den vader alleen was, zei hij: ,,Ik weet waar je zoon zit en morgen halen wij hem op." Daarop noemde hij het juiste adres in Nijkerk.




De zuster van Max haastte zich naar Nijkerk, om het ontstellende bericht over te brengen, diezelfde avond gingen Max en zijn vrouw opnieuw op pad. Waarheen? Zij wisten het eigenlijk zelf niet. Zij gingen naar Veldhuizen onder Scherpenzeel, waar zij liefderijk werden ontvangen.




De boeven zijn nooit in Nijkerk verschenen om hem te halen. Welke zonderlinge kronkel in de hersenen van Kip had bewerkt, dat hij die bedekte waarschuwing aan den vader gaf?




Miep Koffrie.




Op 10 April werd zij gevangen genomen door Ries Jansen en Kip. Zij wist dat Zondag velen waren gevangen genomen. Van die personen kon zij dus veilig de namen en adressen opgeven.




Van der Zouw.




Ook hij werd op 10 April gearresteerd. Toevallig kwam hij Kip, Jansen en Rommers tegen. Rommers kende hem, daar zij samen op de Enka waren geweest. Zij vroegen zijn persoonsbewijs en namen hem gevangen. Hij behoorde tot de B.S. en had wapens verborgen. Een der gevangenen had onder de mishandeling zijn naam genoemd.




Voordat hij naar de Wormshoef werd gebracht namen zij hem mee naar de Ortskommandantur. In de serre deed Jansen een strop van een parachutekoord om zijn hals, trok het aan en riep: ,,Waar zijn de wapens?"




Van der Zouw, een man van 51 jaar, viel op de grond en werd getrapt en geschopt, hij was half versuft en gaf geen antwoord. Jansen bracht hem toen naar de kelder, trachtte hem naar beneden te schoppen, hetgeen de andere nog tijdig ontweek. Beneden gekomen deed Jansen de strop opnieuw om zijn hals en bond hem staande aan een paal, zoo strak, dat hij nauwelijks adem kon halen. Een soldaat werd vóór hem geplaatst met opdracht, hem neer te schieten als hij zich bewoog, daar hij "er toch aan ging."




Nadat hij daar anderhalf uur had gestaan, werd hij overgebracht naar de Wormshoef.




Gaasbeek.




Miep Koffrie was gegrepen ten huize van Gaasbeek aan de Telefoonweg, Zij kwam daar om Henk te waarschuwen, die administrateur van de Vries was. Henk zat in de schuur, maar zij vonden hem niet.




De gevangenen uit Ederveen.




Ten slotte werden op 10 April nog gearresteerd de opperwachtmeester van politie Nikkels, de geëvacueerde politieman Hengeveld en de leden van de B.S. de Koning en Nijburg.




Nikkels en de Koning waren groepscommandanten in de sectie van de Vries.




De arrestatie geschiedde door Kip, Ries Jansen en Remmers, geholpen door een paar Duitschers. Ook zij werden overgebracht naar de Wormshoef.

DE VERHOOREN

Janny Laupman.




Allereerst werd Janny Laupman verhoord door Kip, Ries Jansen en Enckelstroth. Zij wisten dat zij het adres van Lex kende en er was alle reden toe, haar tot spreken te dwingen. Behalve deze ondervragers stonden ongeveer 10 man om haar heen. Zij kenden de juiste namen van de functionarissen, maar zij wisten hun adressen niet. Zij beloof den haar de vrijheid, als zij alles vertelde.

Zij weigerde en moest zich ontkleeden. Daarop moest zij zich over een krukje buigen. Van de schouders tot de knieën werd de achterzijde van haar lichaam met een gummiknuppel bont en blauw geslagen, maar zij hield moedig stand. Zij gingen heen en lieten haar in het duister achter.


Na een tijdje kwamen zij terug en vroegen weer hetzelfde. Weer ranselde Kip haar met de gummiknuppel af. Zij zei geen woord. Zij trokken haar aan de haren en stompten haar met de kolven van hun geweren.





Na anderhalf uur werd zij in een auto gezet met den onderduiker Jan Balte, die bont en blauw was geslagen. Zij kon niet zitten van pijn en op haar schoot nam een dikke Duitscher plaats. Zij werd naar de Eekhorst gebracht in een klein kamertje. Rondom haar stonden vijf kerels, die haar met schijnwerpers belichtten, maar haar verder niets deden. Toen werd ze naar een ander kamertje gebracht waar Ahlbrecht en Enckelstroth zaten.

Kees de Belg werd geboeid binnengebracht, hij moest vertellen, waar hij haar had gezien, hij noemde verschillende adressen, waaronder Sonja. Toen Kees was weggebracht, werd zij op haar hoofd en in het gezicht geslagen, waardoor haar neus bloedde. Enckelstroth smeet haar ten slotte op de grond, snoerde een riem om haar enkels, trok haar daarop ondersteboven omhoog en slingerde haar heen en weer. Haar hoofd bonkte tegen de kachel, terwijl hij haar met zijn zware laars schopte. Hij smeet haar weer neer, ging bovenop haar zitten, pakte haar hals met twee handen vast, drukte de slagaderen dicht en sloeg haar hoofd een paar malen tegen de grond waarop zij het bewustzijn verloor.





Zij kwam weer bij en telkens deed hij weer dezelfde vragen, hij wilde de adressen van Bill, Lex en de anderen eruit ranselen. Weer sloeg hij haar op het hoofd, weer verloor zij het bewustzijn. Toen zij weer bij kwam, hield zij zich bewusteloos. Zij wierpen een emmer water in haar gezicht, waarop ze werd opgesloten in een kast zonder licht of lucht. Zij werd niet gelucht, mocht alleen viermaal per dag naar de W.C. 's Morgens kreeg ze een stuk brood en 's middags wat vuile soep of pap. Wel mocht ze brood van huis ontvangen.

Woensdag werd ze opnieuw verhoord door Enckelstroth. Hij dreigde met het vuurpeloton.





Lex had haar opgedragen bij arrestatie 24 uur te zwijgen, hij zou in die tijd een ander kwartier zoeken. Zij kon dus het adres na vier dagen gerust noemen. Zij deed het, ze waren zoo overtuigd dat hij al lang weg was, dat ze er niet eens heen gingen. Zij werd naar een klein kamertje gebracht, dat ze moest deelen met Machteld Fromberg, een koerierster uit Arnhem.




Thijs Gaasbeek.




Hij was in de Kraatsschool niet verhoord. Op de Wormshoef werd hij ondervraagd door Jansen en Enckelstroth, waarbij ook Rommers aanwezig was. Zij wilden weten, wie de leiders waren en waar de wapens waren geborgen. Toen hij geen antwoord gaf, sloeg Jansen hem met een gummiknuppel in het gezicht. Het oog zwol geweldig op en maanden na het verhoor was het nog niet weer normaal. Hij werd naar de Eekhorst gebracht, waar het verhoor werd voortgezet.

In de kamer vond hij Jansen en Enckelstroth terug. Aan de zolder was een haak, waaraan een lamp had gehangen. Daar was een touw doorgehaald. Aan het einde van het touw was een lus, die om zijn hals werd gelegd. Met de handen op de rug gebonden, werd hij een eindje omhoog geheschen, waarna zij de beenen onder zijn lichaam uitschopten. Hij kon geen adem meer halen en werd bewusteloos. Zij lieten hem neer en gooiden water in zijn gezicht. Toen hij weer bij kwam, sloegen en schopten zij hem, hij moest opstaan en werd opnieuw opgehangen. Dit gebeurde driemaal achtereen.





Jansen nam een stoel met biezen zitting en sloeg die op zijn lichaam stuk. Toen namen Jansen en Enckelstroth elk een poot van de stoel, waarmee zij hem verder afranselden. Jansen wilde hem nog eens ophangen, maar Enckelstroth zei, dat het genoeg was. Het gebeurde dus niet, maar Jansen dreigde: ,,Hij weet het en het zal er uit."

De volgende dag werd hij geconfronteerd met Kees den Belg. Zij vroegen hem op hij Kees kende. Hij zei, dat Kees bij den fietsenmaker aan de Kade herhaaldelijk zijn fiets had gerepareerd en dat hij hem daardoor kende. Kees bevestigde dit, waarna Gaasbeek alleen met zijn ondervragers achterbleef. Toen haalde Enckelstroth een papier voor de dag en zei: ,,Je wilt niets verklaren, maar we zullen je eens voorlezen wat Kees van je heeft verteld."





Er stond veel waars in, o.a. het verspreiden van de Eendracht, hij zou ook 18 geweren, 10 stenguns en 5 revolvers in zijn bezit hebben gehad, zij vertelden hem, dat die alle in de schuilplaats in zijn huis waren gevonden en dat ze daar ook een radiotoestel hadden ontdekt.




Toen wist Thijs, dat zij hem voorlogen, want de aantallen wapens klopten heelemaal niet en in de schuilplaats hadden twee radiotoestellen gestaan. Hij besloot dus te ontkennen en werd niet meer verhoord.

Hij had erg medelijden met Kees, die als een gebroken man voor hem had gestaan, slachtoffer van doorgestane mishandelingen en ellende.





Van der Zouw.




Nadat hij was overgebracht naar de Wormshoef werd hij opnieuw verhoord door Enckelstroth en Kip. Weer vroegen zij hem, waar hij de wapens had verstopt. Toen hij niet antwoordde, sloeg Enckelstroth hem met een pistool vier tanden uit.




Daarop sloegen beiden hem met stokken van boven het zitvlak tot aan de enkels. Ten slotte gaf Enckelstroth hem met zijn stok een klap vlak boven het linker oor, waardoor hij aan die kant volkomen doof werd en ook steeds doof is gebleven. Toen ze moe waren van het ranselen zei Enckelstroth: ,,Ik zal je nog wel eens nader verhooren, ik heb nog vier manieren om je aan het spreken te krijgen." Het gebeurde gelukkig niet meer.




Anton Speelziek.




Zij bonden hem een touw om de nek en om de lendenen en heschen hem daarna horizontaal op. Terwijl zijn keel dichtsnoerde, sloeg de een hem met een gummiknuppel rechts tegen het hoofd en de andere met een stuk hout links tegen zijn beenen, waardoor hij als een tol ronddraaide. Hij verloor dadelijk het bewustzijn.




Toen hij bijkwam, vroeg Rappard hem, of hij tot de B.S. behoorde, of in zijn huis de berichten werden gestencild en of hij die rondbracht. Toen hij niet antwoordde, sloeg Rappard hem met een knuppel op het hoofd en in het gezicht. Kühnert sloeg hem met het nummerbord van een auto een bloedneus. Aldoor wilden zij weten, waar de wapens waren geborgen en waar Bill zat. Toen zetten zij hem op een stoel en hingen hem aan de haak op. Zoo werd hij verhoord en als hij zweeg, werd de stoel weggetrokken, waardoor hij weer in de strop hing.




Ten slotte bekende hij, dat hij de wapens in het kippenhok had verstopt




Gerrit van der Top.




Het was een man van 58 jaar, pelotonscommandant bij de B.S. Zijn ondervragers wilden de namen van de mannen uit zijn troep weten. Met de handen op de rug gebonden, werd hij door Enckelstroth af geranseld. Hij moest over een stoel gaan liggen, waarop Enckelstroth op zijn rug ging zitten en zijn achterlijf bont en blauw sloeg. Daarna moest hij weer gaan staan en werd geslagen, tot hij bewusteloos neerviel. Zoo lieten zij hem een half uur liggen.




Toen hij bijkwam zei Ries Jansen tegen hem: ,,Mijn voorganger kon het er niet uitkrijgen, maar ik krijg het er best uit." Opnieuw werd hij geslagen, maar hij zei niets. Toen moest hij op een kast gaan liggen, waarop Jansen hem met een knuppel sloeg.




Toen hij ermee ophield kwam Kip er bij, zeggend: ,,Wie niets wil zeggen, gaat hier met gebroken armen, beenen en ribben vandaan." Hij porde hem hard met een stengun in de ribben, sprong toen boven op hem en gaf hem met beide handen tegelijk een geweldige klap om de ooren. Van der Top suisebolde, hij was geheel doof en na vele maanden had hij daar nog voortdurend last van.




Toen moest hij opnieuw op de kast gaan liggen. Enckelstroth sloeg hem met een gummiknuppel, Jansen met een stuk hout, Kip met een stuk ijzer. Hij verloor het bewustzijn en toen hij weer bijkwam, werd hij naar de Wormshoef gebracht.




Paul de Nooij.




Hij was bij Macostan gearresteerd. Ook van hem wilden zij weten, waar de wapens lagen. Hij moest met het hoofd voorover op de knieën gaan liggen en werd door Hugo van Rappard zoo op rug en beenen geslagen, dat de stok brak. Onderwijl werd hij door Ahlbrecht verhoord.




Willy Gaasbeek.




Zij was de dochter van Thijs en deed dienst als koerierster. Zij werd in de Kraatsschool verhoord door Enckelstroth, Jansen, Kip en Rommers. Haar handen waren op de rug gebonden. Zoo moest zij voor een stoel bukken. Jansen hield de stoel vast. Enckelstroth sloeg haar met een gummiknuppel, aan welks einde een knop zat. Kip sloeg haar met de vlakke hand in het gezicht. Er werd een koppel om haar hals gesnoerd, waaraan zij werd opgetild. Zij kreeg slagen in het gezicht en een hunner sloeg haar met het pistool tegen de kin, onder bedreiging, dat hij haar zou doodschieten.




Zij bleef zwijgen, ook toen zij dreigden haar naar de folterkamer te zullen brengen. Zij weru verder niet meer verhoord of mishandeld. Zij werd in de Wormshoef in 'een klein kamertje gestopt, waar zij bleef tot aan de bevrijding.




Zoo werden allen geslagen, mishandeld en gefolterd, ook degenen, wier namen ik niet vermeldde.




Na het verhoor zag Miep Koffrie dat het gezicht van Thijs Gaasbeek geheel blauw en zwaar opgezwollen was, Willy Gaasbeek had zware roode striemen in de hals, Janny Laupman had een geheel blauwe dij, van Bart was de dij geheel rauw opengeslagen. Allen hadden blauwe schouders, die bij de minste aanraking ontzettend pijn deden. Daaraan plakte het ondergoed vast en bij elke beweging konden zij het uitgillen van pijn.




David de Nooij was ongeveer gelijk gegrepen met Kees de Belg. Hij werd naar de autoslooperij van Dirksen gebracht en samen werden zij naar de Wormshoef getransporteerd. Het eenige wat zij tegen David hadden was, dat hij de broer was van Tonny, die onvindbaar was.

Hij werd niet geslagen. Wel zag hij dat Groen nu en dan bij de verhoren achter het slachtoffer werd gezet en op last van Jansen den arrestant van achteren onverhoeds slagen moest toebrengen.





Het was niet een enkele sadist, die in deze uitersten van mishandelingen verviel, allen deden er aan mee, ook de Nederlandsche landwachters, die op de Wormshoef dienst deden.

Na het verhoor aan de Kraatsweg werden de gevangenen, met op de rug gebonden handen op een open aanhangwagen van een auto gesmeten. Toen zij aan de Wormshoef kwamen werden zij er af gegooid.





Van de wagen tot aan het huis en ook in de gang stond een dubbele rij kerels. Tusschen deze schurken moesten de gebonden mannen spitsroeden loepen. Zoodra zij van de wagen kwamen hieven de ploerten een helsch geschreeuw aan en sloegen de mannen met wat zij inderhaast hadden gegrepen, knuppels, stokken, koppels en wapens, en een hunner had zich voorzien van een stuk gummislang met een stuk lood aan het einde. Toen hij een der gevan genen daarmee een klap wilde geven, dook deze, de slang suisde langs hem heen, het stuk lood vloog eruit en trof den landwachter Jonker tegen het hoofd, waardoor hij een bloedende wond opliep.




Jenny van Dolderen.




Zij werd twee dagen na de anderen gevangen genomen en is niet mishandeld. Zij wilden weten wie Lex, Theo en Johan waren. Het waren drie schuil, namen voor denzelfden persoon. Zij wilden ook weten waar Tonny zat.

Pas Woensdag kwam zij aan de beurt om verhoord te worden. Zij kwam voor Ries Jansen, Kip, Enckelstroth en een paar S.D. 'ers, Zij zeiden, dat zij natuurlijk een hoop te vertellen had. Wat deed zij altijd in Utrecht? Zij ging daar medicijnen halen. Maar dan nam zij toch ook brieven mee? Ja, dat deed zij.





Waar haalde zij de stempels? Zij noemde een adres, wetend dat daar niemand zat. Met zichtbare tevredenheid boekten de heeren het foute adres.

Zij vroegen haar naar den koster uit de Grootestraat, en naar Jan Spreij, wiens adres zij wilden weten.





Na haar werd Miep Koffrie verhoord. Vrijdagmiddag werd zij door Ries Jansen naar de Eekhorst gebracht voor een nieuw verhoor.

Hij zei: ,,Wat jij mij hebt verteld, wisten wij allang. Jij bent natuurlijk ook gereformeerd?"





Jenny zei: ,,Jullie wilt weten waar Tonny en Johan zitten, maar dat weet ik niet en als ik het wel geweten had, dan zouden ze toch allang ergens anders zitten".

,,Ja"zei Jansen, ,,zij zullen niet blijven wachten, tot wij ze komen halen." Daarop liet hij haar weer weggaan.





Toen de gevangenen van de Kraatsweg naar de Wormshoef waren gebracht werden allen samengepropt in een klein kamertje. Zij moesten daar blijven staan met het gezicht tegen de muur. Er waren ten slotte 30 personen bijeen, mannen en vrouwen. Na een uur werden Bertus en Martijn van Steenbergen naar binnen gebracht.




Ik zal geen verdere bijzonderheden geven van de mishandelingen, die deze gevangenen en de vier uit Ederveen ondergingen.




Toch heb ik vermeend, veel bijzonderheden te moeten bekend maken, omdat nauwelijks veertien dagen na de bevrijding enkele ingezetenen van Ede zich geroepen gevoelden om een scherp protest in te zenden tegen de behandeling van de politieke gevangenen.

Zij schreven, dat er gehandeld werd in de meest flagrante strijd met het Nederlandsche recht of de Nederlandsche rechtsbeginselen, wij mochten de Duitschers niet bij hun zekere nederlaag de triomf gunnen, door hun 5 -jarig optreden bij ons, Nederlanders, de hooge beginselen van menschelijkheid en Christendom gedood te hebben.





Over het optreden van de B.S. werd gezegd: ,,Dit draagt soms te zeer het karakter van de jeugdige en wat overmoedige opgeschoten jongens met een geweer op hun schouder; ongemotiveerd onbeschoft optreden tegen willekeurige burgers, onnoodig machtsvertoon, eigenmachtig en on tactvol handelen."




Ik heb daar toen onmiddellijk op geantwoord, die zaak behoort tot het verleden, maar ik zou thans slechts in herinnering willen brengen, aan de hand van hetgeen ik op de voorlaatste bladzijden schreef, dat vele B.S. 'ers, die belast waren met het toezicht op de politieke gevangenen, nog leden onder de striemen, die de slagen op hun lichaam hadden achtergelaten.




Vele gevangenen waren door hun daden en hun verraad mede aansprakelijk voor het groote leed, dat deze partisanen hadden ondergaan en voor de dood van velen, die in dienst van de B.S. waren gegrepen en vermoord.




Zij kenden de Nederlandsche burgers, die in meerdere of mindere mate met den vijand hadden geheuld en wier namen herhaaldelijk in dit boek zijn vermeld, Goudswaard en Honing en zoovele anderen, die steeds handlangers, diensten hadden verricht, van den Brink, de burgemeester van Barneveld, die zoo trouw met de S.D. samenwerkte, en vooral niet te vergeten onze eigen N.S.B. burgemeester van Dierendonck, die met zijn bekendmakingen de mannelijke bevolking van Ede had opgeroepen voor arbeidsinzet en stellingbouw en met de zwaarste straffen had gedreigd, als zij de bevelen des vijands niet opvolgden.




Toen ik het protest van die heeren kreeg had ik een gevoel, alsof zij de laatste jaren waren ingedommeld geweest en pas waren wakker geworden toen de Engelsche tanks door onze straten dreunden.




Ik wil allerminst alle daden van alle B.S.-ers met mijn sanctie dekken, ik wil direct aannemen, dat er dingen zijn gebeurd, die niet door de beugel konden, maar door het kalme optreden van deze jonge mannen waren bijltjesdag en andere excessen voorkomen, en gezien het leed, dat zij hadden geleden bewonder ik veeleer de zelfbeheersching van de groote meerderheid, die zich waardig heeft gedragen.




Ik vroeg mij af, waarom de schrijvers hun protest niet een paar maanden eerder hadden opgemaakt, dan hadden zij dat stuk met oneindig meer recht bij de S.D. kunnen inleveren.

DE MOORD OP DE SCHELEBERG

Voordat ik verder ga, moet ik even een geschiedenis vertellen, die zich juist een paar weken tevoren had af gespeeld op de Schele Berg, aan de Immenlaan te Lunteren, waar een ontspanningsoord voor kantoorbedienden lag, dat later door de N.S.B. was opgeëischt en ten slotte diende tot logies voor de Luftwaffe.




Met opzet vermeld ik deze geschiedenis. Er wordt zoo dikwijls gezegd, dat de weermacht zich steeds correct gedroeg, en hier hebben wij een voorbeeld van het optreden van elite-troepen der weermacht.




Op 20 Maart 1945' reed de landbouwer Rijk Jan Ploeg met paard en wagen de oprijlaan van de Schele Berg in. Hij bracht een lading levensmiddelen, hij was juist die dag door den commandant van de aldaar gelegerde Luftwaffe-afdeeling van een Bescheinigung voorzien en met paard en wagen aangewezen voor transportdienst. Op dat oogenblik hoorde hij een paar schoten vallen.

Toen hij kwam op de plaats waar de oprijlaan een wending naar links maakte, zag hij bij een stukje heide, oost van het gebouw, een troepje Duitsche· soldaten van de Luftwaffe staan. Voor hen op de grond lagen een paar burgers. Er stond een soldaat met een geweer bij, hij schoot nog eens op de burgers, de andere kerels stonden er bij te lachen.





Toen de soldaten den boer zagen, schreeuwden zij hem toe, dat hij dadelijk met paard en wagen moest omkeeren en om het huis heenrijden, hoewel aan die zijde geen weg was.

Toen hij een tijdje later aan de achterkant van het gebouw zijn eetwaren loste, gaf hij zijn oogen goed de kost. Hij zag dat een paar Duitsche soldaten met twee doode burgers kwamen aansleepen. Zij hielden ze bij de beenen vast en sleurden ze over de grond door het bosch. Hij zag, dat er een gat werd gegraven, de beide lijken werden erin gesmeten, het gat werd met grond aangevuld.





Ploeg durf de er met niemand over spreken. Hij was de eenige, die het had gezien en als het uitlekte, zou hij daarvan de noodlottige gevolgen ondervinden.

Toen de Duitschers weg waren, kwam hij met zijn verhaal voor de dag. Hij wees aan de mannen van de B.S. de kuil, waarin de lijken lagen.





De B. S. wendde zich tot den agent Bitter, die op 24 April overging tot het ontgraven van de kuil. Er werden daarin twee mannen gevonden, beiden hadden schotwonden in de borst en beider schedels waren ingeslagen. Door de ontbinding waren de gezichten onherkenbaar.

Van den eersten man was de schedel aan de rechterkant ingeslagen, hij had een kogelwond ter hoogte van het hart en twee in de zijde. Van den tweeden man was de schedel links ingeslagen, zijn neus en bovenlip waren stukgeslagen, hij had een schotwond ter hoogte van het hart.





Van beide slachtoffers werden foto's gemaakt. Na eenige tijd gelukte het de beide personen te identificeeren, het waren Arie van Es, ongetrouwd meubelmaker uit Benschop, oud 24 jaar en Willem Matheus Vliegenthart, geboren te Alblasserdam en wonend te Rotterdam, oud 29 jaar. Beiden waren bij een razzia in Duitsche handen gevallen. Zij waren op 17 Maart te voet van Utrecht naar Amersfoort vervoerd en diezelfde nacht was een deel met onbekende bestemming per trein weggezonden. Het is niet bekend, hoe deze mannen in handen van de Luftwaffe waren gevallen. Vermoedelijk werden zij vermoord, omdat de troep inderhaast verder moest. Het was gebeurd op dezelfde dag: waarop de Luftwaffe in Ede zoo zenuwachtig alle fietsen vorderde.




Donderdagavond 12 April werden uit de Wormshoef 15 gevangenen naar Amersfoort overgebracht. Het waren: Thijs Gaasbeek, Nikkels, Hengeveld, de Koning, Nijburg, Speelziek, Barth, Rozeboom, van Koeten, van de Zandschulp, van de Top, Paul de Nooij, van der Zouw, Tigelaar en van den Berkt.

In Amersfoort werden zij opgesloten in drie bunkers. De legering en waschgelegenheid waren voldoende.





Op Maandag 16 April werden zij uit de gevangenis gehaald. Zij moesten marcheeren naar een boschperceel. Zij waren overtuigd, dat zij nu zonder vorm van proces zouden worden doodgeschoten. In plaats daarvan werden zij in een gesloten trailer naar Scheveningen vervoerd.

Er zaten al veel mannen in de wagen, totaal waren er 68. Het was daarbinnen niet uit te houden. Na tien minuten regende het condensatiewater van de kap omlaag.





Op Veldhuizen bij Utrecht haalde de zwaar geladen wagen vermoedelijk te ver uit en sloeg om. Alles lag dooreen, maar de wagen bleef gesloten. Blijkbaar zochten de bewakers onderwijl naar een geschikte plaats om de gevangenen onder te brengen.

Na een half uur werd de wagen geopend en marcheerden allen naar een boerenschuur. Daar bleven zij een volle dag. Het gezelschap bestond uit joden, gijzelaars en de 15 gevangenen uit Ede. Met jalousie keken deze laatsten naar de gijzelaars, die goed van alles waren voorzien, zij hadden sigaren en sigaretten en volop eetwaren bij zich.


Pas de volgende avond werden zij met een autobus verder gebracht. In de gevangenis te Scheveningen werd weinig notitie van hen genomen, ze werden niet meer verhoord, ze mochten niet werken. Dit laatste was een tegenvaller. De werkers kregen van het gevangenisbestuur een dubbele portie eten en bovendien een toeslag van de Hervormde diaconie.





Vrijdag werden de joden losgelaten en Zaterdag de gijzelaars. Prins Bernhard had door de radio laten bekend maken dat de politieke gevangenen moesten worden vrijgelaten, maar in de gevangenis te Scheveningen wist niemand iets van de herkomst van de 15 man. Zij waren gekomen zonder bagage, zonder eenig begeleidend papier, ze hadden niet eens een persoonsbewijs.

Eindelijk werden zij Zondagavond om half twaalf bij den commandant geroepen. De voorwerpen, die hun waren af genomen, horloges, geld, enz. werden teruggegeven, en te middernacht stonden zij buiten de poort. Zij waren vrij en spontaan zetten zij het Wilhelmus in.





In de buurt lag het stafkwartier van de B.S. Daar mochten zij slapen en de volgende morgen kregen zij eten in een noodgebouw. De medewerking te Scheveningen was boven alle lof verheven.

Zij wilden naar huis en kregen de raad, naar het hoofdbureau van politie in Den Haag te gaan. Vol moed marcheerden zij erheen, maar zij kwamen in een ongekende chaos. De hoofdcommissaris was juist afgezet, ieder dacht slechts aan zuivering van eigen persoon en van anderen.





Niemand was bereid zich met de 15 schipbreukelingen te bemoeien. Ongetroost gingen zij naar Scheveningen terug, waar zij weer eten en nachtverblijf kregen. De volgende morgen probeerden zij hun geluk weer. Ze werden gezonden naar een noodziekenhuis waar ze van 9 tot 2 werden onderzocht op schurft, luizen en andere ongemakken.

Hun verblijf in de gevangenis had slechts kort geduurd en zij mankeerden niets, ze stonden weer op straat maar waren geen stap verder. Een brandweer, auto bracht hen naar Den Haag. Daar was het nog dezelfde chaos. Maar er kwam een verblijdend bericht.





Zij mochten meerijden met een wagen, die ontslagen gevangenen naar Utrecht bracht. Zij zaten met 37 man in de wagen. Toen zij in Utrecht aan, kwamen waren er nog liefhebbers voor Amersfoort, Apeldoorn en Ede over. Ook in Utrecht was de hulp uitstekend. Alle gevangenen werden in een hotel van eten voorzien, zij kregen sigaretten en per man een halve reep chocolade.

De chauffeur was bereid hen verder te brengen, mits zij hem benzine voor de terugreis beloofden. Zoo gingen zij Dinsdagavond uit Utrecht, zij reden die nacht over Amersfoort en Apeldoorn en Woensdagmorgen vroeg stonden zij in Ede, dankbaar dat alles voorbij was, dankbaar dat zij in hun bevrijde dorp terug waren.


Na het vertrek van de 15 gevangenen naar Amersfoort waren behalve de weinig schuldigen nog overgebleven Maas Grootheest, Kees de Belg en de twee broers van Steenbergen.





Ries Jansen kreeg opdracht de gebroeders van Steenbergen dood te schieten. Emil Rappard, Plantenga, Kooyman en Rommers zouden meegaan. Kooyman reed de auto, naast hem zat Jansen. Achterin zaten de twee broers van Steenbergen met Remmers. Plantenga zat in de bak, Rappard op het spatbord. Zij reden naar Bennekom, sloegen linksaf, de Keijenberg op. Boven werd gestopt. Een der jongens moest uitstappen. Zij zeiden hem, dat hij zou worden overgegeven aan den commandant van de S.S. Zij gingen het bosch in, Kooyman kreeg opdracht de motor te laten draaien. Remmers bleef in de auto.




Voorop liep van Steenbergen, daarachter kwamen Ries Jansen, Plantenga en van Rappard. Beiden vroegen aan Jansen of zij hem mochten doodschieten, maar Jansen wilde het zelf doen. Na ongeveer 100 meter in het bosch te hebben geloopen, gaf Jansen hem van vlakbij een schot in het achterhoofd. Het slachtoffer was onmiddellijk dood. Hij werd in een eenmanskuil geworpen, er werd wat rommel overeen gegooid. Toen haalde hij den tweede en schoot hem op dezelfde plaats dood. Zijn lichaam wierpen zij in de struiken.

Zij keerden naar de auto terug en gingen naar den slager van Gulik. Daar rapporteerden zij aan Enckelstroth, die hen daar opwachtte, dat zij de opdracht hadden vervuld en bleven nog wat gezellig feesten omdat de vrouw van van Gulik jarig was.





Enckelstroth· had uitgemaakt, dat ook Kees de Belg zou worden doodgeschoten. Hij droeg het op aan Plantenga. Deze vroeg aan Jansen of hij wilde meegaan. Zij lieten Kees door een landwachter halen en liepen achter hem naar een weiland achter de Eekhorst. Zij hadden hem op niets voorbereid. Plantenga trok zijn pistool en schoot hem op 1 meter afstand achter door het hoofd. Kees viel neer en Planten ga gaf hem nog een tweede schot door het hoofd. Toen gooiden zij het lijk in een eenmansgat en vulden de kuil met zand aan.




Op Zondag 15 April kwam Willem de Koning, los werkman te Lunteren, bij de politie aldaar en berichtte, dat hij die middag te twee uur langs een eikenwal van mej. Wilbrink had gewandeld. Langs die wal waren een aantal schuilgaten gegraven. Bij een dier gaten, waarvan de grond blijkbaar kort geleden was vergraven, lag een schoen, hij zag een bloedplas en vond ook een paar kunsttanden. De politie ging naar het gat en voorzichtig begonnen de mannen met de handen de grond weg te graven. Zij stuitten op twee voeten, aan één zat een schoen. Uit het gat haalden zij het lijk van een jongeman, die daar met het hoofd naar beneden ingeworpen was.

De grond boven het lijk voelde nog warm aan, de lijkverstijving was nog niet ingetreden. Zij constateerden, dat de overledene dik, achterovergekamd rood haar had, dat zijn handen vrij goed verzorgd waren en dat hij aan de hand een gouden ring droeg met de inscriptie "Rikje". Met toestemming van den officier van justitie werd het lijk overgebracht naar de begraaf plaats en gekist. Door de oorlogsomstandigheden werd de doodschouw pas op 17 April gehouden, wel werden foto's gemaakt. Het lijk werd ten slotte herkend als te zijn van Leonard Lambert, dien wij reeds kennen als Kees de Belg. De verlovingsring was van Rikje van de Craats, zijn meisje uit Putten.





De gevangenen op de Wormshoef hadden veel te maken met de twee landwachters Sangers en Nijenhuis. Sangers was in zijn soort een idealist. Hij was een dienstklopper, rnaar sloeg de gevangenen nooit. Hij was eerst bij de landstorm geweest maar vond het daar een janboel, waarom hij overhevelde naar de S.D. Nijenhuis was van oorsprong metselaar in Ulft. Hij was vrijwillig naar Duitschland gegaan waar hij voor de weermacht werkte. In Maart 1944 kwam hij in Nederland terug en na de oproep van Mussert, teekende hij bij de landwacht. Hij kwam drie weken in opleiding in Schalkhaar en verscheen daarop in Lunteren. Na eenige detacheeringen kwam hij in September in Lunteren terug.

Zijn compagniescommandant was Jansen, het kleine mannetje, die als Nederlandsch militair naar den vijand overging. Maar Jansen begreep, dat hij op het verkeerde paard had gewed. Hij had heel trotsch rondgeloopen in zijn mooie uniform, maar hij zag ten slotte in, dat zijn dagen bij de landwacht geteld waren. De geallieerden schoten naar zijn zin te hard op en met Kerstmis 1944 dook hij onder.





In Lunteren werd hij opgevolgd door Stemmerik. Iedere dag werd een cornmandant en zes man uit de landwacht aangewezen om wachtdienst te doen op de Wormshoef. Sangers en Nijenhuis werden daar vast ingedeeld om de gevangenen materieel te verzorgen.

In Januari 1945 kwam er een vaste wacht, waarbij rouleerden Jacobs, Veldhuizen, Pieterse, Groen Jr., ter Brake en van der Meer. Nijenhuis werd reserve commandant. Na een tijdje werd het personeel verminderd en rouleerde ook Sangers mee als wachtcommandant, maar daarnaast waren zij steeds belast met de verzorging der gevangenen. Dat deed hij werkelijk naar zijn beste weten.





In de nacht van Zaterdag op Zondag kwam Sangers bij de kast, waarin Janny zat, hij deed de deur open en fluisterde: ,,Ik heb goed nieuws voor je, maar je mag het aan niemand zeggen. De Tommies zitten aan het Planken Wambuis en de S.D. gaat er vandoor."

Eigenlijk was het de bedoeling geweest, de meisjes over te brengen naar Amersfoort, doch de auto was onderweg gevorderd.





Zondagmorgen werden de lichte mannelijke gevangenen, onder wie ook Maas Grootheest, vrij gelaten. Zondagmiddag liepen de meisjes vrij rond in de Wormshoef, zij moesten de boel opruimen en vonden in de keuken de heerlijkste restanten. Na de inval bij Macostan hadden de lui van de S.D. goed in de levensmiddelen en het vet gezeten, en ze hadden daarvan een boel overgelaten. Alle aardappelen en alle vette jus verdwenen in de hongerige magen der meisjes.




Om kwart voor acht maakten de schavuiten van de S.D. dat zij wegkwamen. Eerst kregen de meisjes haar horloges en andere af genomen dingen terug. Alleen Ries Jansen, Kip en een paar landwachters bleven nog.

Janny werd door Sangers uit de kast gehaald en toen ging het heele stel op pad, Jenny, Janny, Miep, Willy en Neel. Het was Zondagavond 9 uur, toen ze veilig thuis kwamen.





Ik wou dat ik de dappere meisjes, die zooveel hadden doorstaan, toen even de hand had kunnen drukken.

DE VOORBEREIDING VAN HET PLAATSELIJKE COMMANDO

De omstandigheden, waaronder zou moeten worden gewerkt waren zeer onoverzichtelijk. Hoe zou de toestand in Ede zijn na het vertrek van de Duitschers? Op welke wijze zouden zij weggaan? Zou er kans zijn, dat ze na korte tijd terugkeerden met de gevolgen daarvan? Zou er in het dorp nog gevochten worden? Zouden de Duitschers, alvorens te vertrekken, het post- en telegraafkantoor opblazen, benevens gasfabriek, waterleiding en electrische centrale? Er waren aanwijzingen, dat zij dat inderdaad van plan waren. Zou het mogelijk zijn dat te voorkomen?




Zouden de N.S.B.-ers, Hollandsche S.S. en landwachters gelegenheid krijgen zich uit de voeten te maken? Of zouden wij de hand op hen kunnen leggen? En welk moment moesten wij daarvoor kiezen? Ontijdige gevangenneming met daarop volgende terugkeer van de Duitschers zou heillooze gevolgen hebben.

Welke maatregelen moesten wij nemen voor de voedselvoorziening? Welke maatregelen op hygiënisch gebied? Zouden wellicht enkele groepen probeeren in troebel water te visschen?





Zouden de asociale elementen trachten te rooven, zoowel hier als in het spergebied? Zouden zij, belust op buit, probeeren een "bijltjesdag'' te houden?

Zouden de geallieerden ons vergunnen, dat alles zelf te regelen of zouden zij organiseerend ingrijpen? Het waren slechts enkele vragen, die wij ons stelden om ons een beeld van de naaste toekomst te vormen.





Gouverner, c' est prévoir.

Er moesten vèrstrekkende maatregelen worden voorbereid, die misschien na een paar weken onnoodig zouden blijken te zijn, het was niet onmogelijk, dat we over enkele weken een goedig lachje zouden over hebben voor al dat noodelooze gedoe, maar alles was beter dan dat wij straks onvoorbereid door de feiten zouden worden verrast.




Een paar feiten stonden vast:

Het spergebied moest onverwijld worden afgesloten. Wie waren daarvoor beschikbaar? Ten eerste een handjevol politie. De besten waren ondergedoken, Huisman was niet de geschikte persoon om de leiding te nemen, van Kooten en de Vries waren ondergedoken. Met van Kooten had ik het contact behouden.




Een deel van de politie had te veel met den vijand meegewerkt, was dus onbetrouwbaar en moest worden uitgeschakeld, voor een deel zelfs ontwapend en gevangen genomen. Met spoed zou de politie moeten worden aangevuld met minstens 25 betrouwbare mannen. Vermoedelijk kon dit voor een deel geschieden uit de B.S.




Ten tweede hadden wij de hier aanwezige sectieën van de B.S. Zij stonden onder bevel van Oome Jan. Zij waren gebrekkig bewapend, zij bezaten geen uniform, het schoeisel was versleten. Zij waren niet militair geschoold, zij hadden als partisanen het verzetswerk gedaan.

Maar de B.S. had nog ander werk te doen. Deze mannen moesten met één klap de N.S.B.-ers grijpen en bijltjesdag voorkomen. Zij moesten ook klaar staan als een "mobiele reserve", als uit Lunteren of ergens anders vandaan gewapende S.S. 'ers en landwachters terreur wilden uitoefenen.


En op welk moment moesten de mannen van de B.S. ingrijpen? Het gevangennemen van de N.S.B., van Rijksduitschers en van collaborateurs moest zoo snel mogelijk gebeuren, er waren er bij schatting 250 à 300. Maar hoe moest dat gebeuren? Er waren nog restanten van kazernes, maar zouden de Duitschers die laten staan? Zouden zij die gebouwen niet op het laatste moment in brand steken of er tijdbommen in achterlaten?





Maar niet alleen het spergebied moest worden afgesloten, er kon een stroom van evacués worden verwacht, die hier zouden stuiten voor de afsluitingslijn. Zij zouden met ons honger lijden, tot zij konden worden doorgelaten. Daarom moesten in Ederveen, Lunteren, Harskamp en Otterlo hulporganisaties worden opgericht, die hen tijdig tegenhielden en terugwezen.

Er moest dus een Noodpolitie worden opgericht, die zeker 400 man sterk moest zijn. Hoe kon die in één of twee dagen bijeen worden gebracht? Wie moest daarvan de commandant worden?





En wie moest die 300 gevangenen verder huisvesten, voeden, zorgen voor toezicht? De mannen en de vrouwen moesten van elkaar gescheiden, er zouden zieken komen, er moesten dus gescheiden ziekenzaaltjes worden ingericht. De vrouwen zouden wellicht ook kinderen meebrengen. Moesten die in het gevangenkamp worden opgenomen? Of konden die elders worden gebracht? Wie moest dan met de verzorging worden belast?

Er moest ook een Inlichtingendienst komen. Er was kans op relletjes, hetzij van het plebs, hetzij van extreme organisaties. Wij moesten tijdig worden gewaarschuwd, wij moesten weten, wat er gaande was.


Wij moesten ook een Verbindingsdien t hebben. In de chaos moesten wij ons snel kunnen oriënteeren, snel berichten ontvangen en uit-geven. Wij moesten contact met hoog en laag hebben. Er waren ordonnansen en koeriers noodig, er waren motorvoertuigen en fietsen noodig.


Wij moesten ook radioverbinding hebben, wij moesten doorloopend de berichten en bevelen kunnen opvangen, ook wanneer er geen electrische stroom beschikbaar was.





Er zou een censuur moeten worden ingesteld. Het was een middel om ongeregeldheden te beteugelen.

Wij zouden een afdeeling Militair Gezag moeten hebben. Er was ons medegedeeld, dat onverwijld na de bevrijding de Staat van beleg weer zou worden ingevoerd. Een korte tijd zou het militair gezag boven het burgergezag staan.


Er moest een afdeeling Ordehandhaving (en breken van verzet) komen, waarin Politie, B.S. en Noodpolitie waren vereenigd. En tusschen al die afdeelingen moest samenwerking worden gebracht.





Censuur en inlichtingendienst moesten hand in hand gaan, de politie en de inlichtingendienst moesten innig samenwerken. Er mocht nooit een poging worden gedaan elkaar vliegen af te vangen. Ook de beroepspolitie moest worden bijgebracht, dat men niet in twee dagen een prima korps van 400 man uit de grond stampt. Er zouden wellicht verkeerde of onhandige dingen worden gedaan, maar dan moest van de beroepspolitie geen critiek, maar welwillende en opbouwende voorlichting komen. Zij moesten de menschen wijzen op hun fouten en die verbeteren.




De ervaring, die ik een vorige maal met mijn hulppolitie had opgedaan, dwong mij dit punt in de instructies nog eens extra te belichten. Op grond van deze overwegingen werden de instructies opgemaakt, er werden in het geheim ter plaatse aanstellingen gedrukt, de oude banden van de O.D. (blauwgeel-blauw) konden worden gebruikt voor de noodpolitie. Er werd op alle een doorloopend zwart nummer aangebracht, benevens het woord: ,,politie". Ver,der werden dezelfde banden gebruikt voor ordonnansen en koeriers. Ook die woorden werden er op geschilderd in plaats van het woord politie. De hulppolitie kreeg witte banden met het woord politie. Aan de B.S. waren oranjebanden beloofd, waarop het woord "Oranje" in zwart was aangebracht.




Er werd besloten, dat het stafkwartier zou komen in het Hof vari Gelderland. Ik koos enkele heeren tot mijn toegevoegden, n.l. Ko de Nooij, Schraa, van Tuinen, Barend, Henk II en Plaisier, deze laatste werd tevens registrator; Keller nam de functie van administrateur op zich. Zij werden tevens hoofden van de op te richten afdeelingen. Het bureau moest nacht en dag bezet zijn, er moesten steeds beslissingen kunnen worden genomen.




Door het aanwijzen van een aantal toegevoegden, die voor een gedeelte steeds aanwezig waren en des middags allen het rapport van de afdeelingen meemaakten, waarbij alle bezwaren en besluiten ter sprake kwamen, waren ook allen steeds op de hoogte, zooodat zij bij afwezigheid van den cornmandant in staat waren een besluit te nemen dat niet afweek van de gevolgde lijnen.




Ko de Nooij en Schraa moesten reeds op de eerste dag het werfbureau voor de Noodpolitie oprichten. Ieder, die aan de eischen van betrouwbaarheid en leeftijd voldeed en werd aangenomen, werd op kaartsysteem gebracht, hij kreeg een aanstelling en een armband en begaf zich naar het oude bureau van den Ortscommandant, waar de noodpolitie haar stafkwartier zou houden en waar Job tot commandant was aangewezen.




Daar de armbanden genummerd waren en deze nummers op het kaartsysteem waren vermeld, kon steeds worden gecontroleerd of geen onbevoegden met armbanden rondliepen.

Samen met van Tuinen zou ik de af deeling Militair Gez g bezetten, terwijl een aantal betrouwbare burgers zouden worden aangewezen voor het contact met de burgerij.


De afdeeling Ordehandhaving had ik zelf onder mijn bevel genomen, daaronder zouden ressorteeren de beroepspolitie onder van Kooten, de B.S. onder Oome Jan en de noodpolitie onder Job.


Job kreeg bovendien onder zijn bevel de onderafdeelingen in Ederveen, Lunteren, Harskamp en Otterlo. Totaal bestond deze groep uit bijna 800 man.


De afdeeling Inlichtingendienst kwam te staan onder Lex, die reeds vroeger had behoord tot de geheime dienst. Hij was tevens plaatsvervangend districtscommandant.


De afdeeling Verbindingsdienst werd geregeld door res. luitenant Rutgers.





De afdeeling Censuur stond onder leiding van Henk II en Dr. van Eck. De afdeeling Politieke Gevangenen kwam onder leiding van de Man en Stoltenhof. Zij kregen de geheele verzorging van de gevangenen voor hun rekening en daarbij opdracht ten spoedigste met de verhooren te beginnen en van elk der gevangenen een dossier aan te leggen. Bovendien moesten zij een klachtencommissie benoemen, die alle klachten uit de burgerij moest nagaan en de resultaten daarvan aan de desbetreffende dossiers toevoegen.




Punt 8 van de aan de Man en Stoltenhof uitgereikte schriftelijke instructie vermeldde:"(16), (17) en (18) vormen een commissie voor voorloopig onderzoek tegen de gevangenen.Van elk wordt een dossier aangelegd, de burgerij wordt in de gelegenheid gesteld, nadere inlichtingen omtrent hun gedragingen te verschaffen (hier, .,voor de klachtencommissie instellen".




Inderdaad is toen een begin gemaakt met dit onderzoek, waarbij hulp werd verleend door het geschoolde personeel van de politie, onder Breekpot, die hier was ingedeeld bij het 1e Canadeesche korps. Ook werd een klachtencommissie ingesteld, onder leiding van de Maagd.




Op die wijze werd reeds in de allereerste dagen na de bevrijding een begin gemaakt met het vooronderzoek van alle gevangenen. Zeer spoedig daar, op werd de organisatie gewijzigd, de gevangenen van Ede werden samengevoegd met die van Renkum en Wageningen, het gevangenkamp werd daardoor een Districtsaangelegenheid. De districtscommandant nam de leiding over, de Man en Stoltenhof keerden terug naar het Roode Kruis en werden vervangen door van Tijen. Daarmede eindigde ook mijn toezicht op de politieke gevangenen.




Ten overvloede besprak ik de instructies met de betrokken commandanten, zij kregen hun exemplaar in bezit. Ook werden de banden, aanstellingen en gedeelten van het kaartsysteem uitgereikt. Zoo kon ik met zekere rust de groote dag tegemoet zien, met de hoop, dat alles, wat theoretisch overdacht was, ook practisch uitvoerbaar zou zijn.

Vooral de opberging der gevangenen en het toezicht daarop door niet geschoold personeel zou moeilijk zijn.




Toen de Engelschen met hun tanks Ede binnen reden had ik een laatste onderhoud met overste de Man. Hij ging naar de kazerne om een bruikbare plaats te zoeken; de onbeschadigde gebouwen waren reeds in beslag genomen door de Engelsche troepen. Hij wist niet of hij 100 of 400 gevangenen zou krijgen, hij zou moeten werken met personeel, dat voor een groot deel nog bijeengebracht moest war, den. Hij deed zijn best, en het slaagde, al was alles ook uiterst primitief.




Het was in die dagen niet gemakkelijk iets voor te bereiden. Iedereen was ondergedoken, veel was ter kennis van de S.D. gekomen, zij die nog vrij waren verkeerden in groot gevaar, zij waren zoo ondergedoken, dat zij ook voor mij dikwijls onvindbaar waren. Van Koeten vond ik bij Sonja, maar nadat ik hem de instructie had gegeven en hij alles verder zou voorbereiden in Ederveen en Harskamp werd hij gevangen genomen.




Oome Jan vond ik achter in de Maanderbuurt bij van de Zandschulp. Kort daarop was hij verdwenen, huisde ergens op de Kolkakkerweg.

Ik zou een bespreking hebben met Klaas en Max Il, die in Veenendaal waren ondergedoken. Ik stuurde hun een bericht, elkaar halfweg bij het Pakhuis te ontmoetten. Ik wachtte daar een paar uur, er kwam niemand; door het gevangennemen van de koeriersters had mijn bericht hen niet bereikt. Ik kreeg een nieuw verzoek en 14 April ging ik naar Veenendaal.





Zooals ik reeds uitlegde, had men naast de gewestelijke-, districts- en plaat, selijke commandanten ook contactpersonen met het Civiele gezag en Klaas en Max vertegenwoordigen op dat oogenblik het districtscontact voor civiele zaken. Zij deelden mij mede, dat burgemeester van Dierendonck natuurlijk moest worden gevangen genomen.

Volgens de bepalingen kon burgemeester Middelberg niet dadelijk terugkeeren, er waren burgemeesters, die zeker niet konden terugkeeren, en daarom moest een overgangsmaatregel worden toegepast. Aan burgemeester Middelberg moest worden gevraagd, of hij - in afwachting van een nadere benoeming - voorloopig de functie wilde aanvaarden van ,,drager van het civiele gezag" uit handen van de B.S.


Tevens vernam ik, dat er wel een soort van staat van beleg zou worden ingevoerd, doch dat deze weinig streng zou zijn.





Ik keerde naar huis terug. In het zuiden hing boven de Betuwe een zwaar rookgordijn. Het zonlicht was nu en dan wat verduisterd en als de wind uit het zuiden opstak, reed ik ook in de mist. Maar het was duidelijk, dat het geen echte mist was, het gaf geen verkilling, de lucht bleef kurkdroog, het rookgordijn was wel degelijk kunstmatig. Zoo'n gordijn had Montgomery ook voor zijn front gelegd, toen hij in de buurt van Emmerik uit zijn stelling wilde breken. Zouden wij hier hetzelfde te zien krijgen? Ik fietste terug naar mijn onderduikadres en toen ik 's avonds naar bed ging, was het in de Betuwe levendiger dan ooit.




Boven het rookmasker schoten de bundels van de zoeklichten omhoog. Zij stonden daar onbeweeglijk, zij zochten dus niet naar vijandelijke vliegtuigen, die zich trouwens niet meer in de lucht bevonden. Blijkbaar was het een of ander sein. Onafgebroken donderde het geschut. Het geluid was sterker, de opstellingen lagen dichterbij. Vlakbij hoorde is het bekende onsympathieke gefluit van de projectielen, de inslagen lagen zeer dichtbij. De muren van het huis trilden, de triplexplaten rammelden. De huisgenooten kleedden zich aan en wij zochten beschutting in de kelder van de nieuwe kerk daar in de buurt. Midden in de duistere nacht trokken wij erheen, elk met een handkoffertje waarin zijn meest geliefde bezittingen. Daar wachtten wij de Zondagmorgen af. Het geschutvuur hield op, wij gingen weer naar huis, een beetje slaperig nog. Wij waren het verblijf in de koude kelderruimte nog niet gewend, van slapen was niets gekomen.




Die dag had ik een onderhoud met burgemeester Middelberg en met Mens. Ons voorstel werd aangenomen, ook tegen de vertrouwensmannen, die ik noemde was geen enkel bezwaar. Wij konden er dus op rekenen, dat na het vertrek van de Duitschers het burgerlijke bestuursapparaat dadelijk feilloos zou functionneeren, terwijl de samenwerking met ons tevens was verzekerd.




Die avond gaf een herhaling van de vorige nacht en wij zochten opnieuw onze toevlucht in de kelder en in de consistoriekamer.




Maandagmorgen, toen ik eens poolshoogte ging nemen, hoorde ik dat de S.D. uit Lunteren was vertrokken en dat de koeriersters ontslagen waren. Ook een deel van de jongens was weer vrij, helaas behoorde van Kooten tot degenen, die waren meegenomen naar Amersfoort. Voor ons dreigde het gevaar van de S.D., niet van de soldaten en wij konden weer veilig naar huis gaan.




Het was een ongekende weelde weer thuis te zijn · en in het eigen bed te slapen. Wel knalden de projectielen vrij dicht in de buurt, maar ik waagde het er op, ik trok niet naar de kelder. Het huis werd niet getroffen, maar mijn logies in de Talmalaan had het zwaarder te verantwoorden gehad. Het had enkele treffers en voor de deur lag een ongesprongen granaat.




Het was Dinsdagmorgen. Op de Stationsweg liepen de Duitsche patrouilles. Het was een schamel partijtje, van uniforme kleeding was geen sprake meer. De meesten hadden een buis aan, dat met verfklodders was gecamoufleerd. Zij droegen de meest verschillende wapens, velen hadden slechts een pantservuist bij zich.Zij liepen heen en weer, het was alsof ze op eigen houtje oorlog voerden en alle hoogere leiding ontbrak. Was het grootste deel reeds afgemarcheerd? Waren dit de laatste restanten van de achterhoede?




Enkele Duitsche tanks reden door de straat, kwamen terug, reden weer voorbij. Het was aan de burgerij op doodstraf verboden buiten de huizen te komen. Langs achterpaden liepen hier en daar nog menschen en ik vernam dat in Ede Noord nog stand werd gehouden, daar werd behoorlijk gevochten.




Maar ook in ons gedeelte waren wij allerminst veilig voor de Engelsche projectielen. Door mijn vooortuin rolde een messingkop van een granaat, die in de buurt was ontploft. In de straat naast mijn huis sprong een projectiel, de scherven sloegen naar binnen, het gezin Hioolen zat aan het ontbijt, de vader werd ernstig gewond, het zoontje was op slag dood. Achter mijn huis sprongen de projectielen, hier en daar vond ik die middag de scherven en de grauwwitte aanslagen op de grond. Wij zaten leelijk in de vuurlinie.




Duitsche patrouilles liepen de Kazernelaan in, liepen de tuinen binnen, verdwenen achter de huizen. Het grootste deel van de bevolking bracht die ochtend in de kelders door. Wat zouden die Duitsche patrouilles doen? Zouden zij straks het mitrailleurvuur openen? Zouden zij langs de Kazernelaan terugtrekken en zich in mijn huis verschansen, waar zij de geheele laan konden bestrijken?

In spanning aten wij ons middageten, nog steeds vuurde de Engelsche artillerie. Toen werd alles stil; zou de aanval toch niet worden doorgezet? Waarom schoten de Duitsche patrouilles niet? Waarom hoorde ik geen mitrailleurvuur? Plotseling hoorde ik van de zijde van het station het gerammel van naderende tanks. Zouden de Duitsche tanks voor de vierde maal voorbijkomen?





En toen hoorde ik gejuich, aanhoudend gejuich, het was een blij geluid, dat ik in 5 jaren niet had gehoord. Ik vloog de straat op. Ik holde met het publiek mee, de tanks tegemoet. Vlak bij mijn huis hield de colonne stil. Wij bewonderden de geweldige gevaarten. Indrukwekkend groot met geweldig lange kanonnen. En de mannen in hun khaki uniformen keken uit de mangaten, de commandanten met de koptelefoon op. Zij hadden dorst, vroegen om water. Van alle zijden stroomden de enthousiaste menschen toe, zij moesten handen drukken en zij lachten. Wat een weelde, na 5 jaren een soldaat te zien lachen en mee te kunnen lachen, trotsch te kunnen zijn op die geweldige tanks, die daar gekomen waren om ons te bevrijden.




Ik liep naar de Talmalaan om mijn fiets te halen. De laatste Duitschers hadden de garage opengebroken, het slot van de fiets stukgetrapt, de fiets gestolen. De heer Hoogmolen leende mij zijn fiets, en spoedig was ik samen met Lex in contact met de Engelschen. Klaas had .mij het wachtwoord "Tahiti'' meegegeven, ook Lex kende het woord natuurlijk.

De commandant vergunde mij, mijn gang te gaan. Ik ging dadelijk naar het Hof van Gelderland, waar het stafkwartier werd opgericht. Daar kwamen ook de toegevoegden, maar ons verblijf daar was van korten duur. De Engelschen legden beslag op het hotel en wij trokken naar het huis van den N.S.B.-tandarts van Andel. Het was prachtig centraal gelegen, daar lagen de bureelen van ons, van de B.S. en van de noodpolitie vlak naast elkaar, terwijl het bureau van de beroepspolitie in de onmiddellijke nabijheid lag.





Toen het publiek van de eerste opwinding van de bevrijding was bekomen, was de N.S.B. al van de straat verdwenen, de vangst was goed geweest.

De B.S. had de rand van het spergebied af gezet, het werfbureau van de noodpolitie werkte onder hooge druk om de mannen bijeen te brengen. Job droeg de mannen, die zich bij hem meldden hun taak op, zij konden reeds dadelijk met de B.S. samenwerken en deze gedeeltelijk aflossen in de bezetting van de grenslijn van het spergebied.





Ook het gevangenkamp werd in orde gebracht, de bewaking geregeld, de afdeeling Verbindingsdienst kwam in actie, de ordonnansen en koeriers kwamen ter beschikking, overal verschenen de blauw-geel-blauwe banden en verder de Oranje banden van de B.S. Het liep alles op rolletjes.




De samenwerking tusschen burgergezag en militair bewind was uitstekend en toen een paar dagen daarna overste Blauw van het Militair Gezag uit Arnhem naar Ede kwam, en na een korte bespreking met de kopstukken van de B.S. den heer Middelberg weer als burgemeester installeerde, behoorde de periode van de B.S. grootendeels tot het verleden.

HET AVONTUUR VAN PIET EN WIM

Er is nog één geval, dat ik wil vertellen, omdat ik daarover even erg in angst en spanning heb gezeten als over de geheele Duitsche bezetting.




Een week na de bevrijding van Ede waren Veenendaal en omstreken nog in Duitsche handen. Piet Plaisier en Willem Bertsch waren ingedeeld als ordonnansen bij de noodpolitie. Zij kregen opdracht om drie geweren weg te brengen, één naar een post bij de Nieuwe Wetering en twee naar een post aan de Meikade bij een druivenkas.

Wim zei, dat hij die plaats precies wist te vinden. De jongens leverden het eerste geweer af en gingen verder. De druivenkassen lagen aan de Meikade, maar iets verderop lagen ook kassen aan den Rijksweg. Zij fietsten naar de verkeerde kassen en vonden daar geen post. Zij reden wat rond en zagen ergens een vuurtje branden. Zij dachten dat de bewakers daar wel zouden zitten, maar toen zij erbij kwamen bleek het een stukgeschoten auto te zijn, die nog wat nabrandde. Plotseling stonden zij tegenover een Hollandschen S.S.--er met een stengun, die hun toeriep: ,,Handen omhoog."


Zij moesten wapens en fietsen neergooien en werden daarop door een stel anderen, die erbij kwamen, gefouilleerd en van hun papieren beroofd. Ze werden gebracht naar een boerderij, waar nog meer S.S.-ers zaten. Een hunner gaf de raad, hen dadelijk dood te schieten. Ze werden door een onderofficier verhoord en zij vertelden, dat zij ordonnansen waren, die de geweren alleen hadden moeten wegbrengen. Er werd een hoogere commandant in Veenendaal opgebeld, die order gaf de jongens bij hem te brengen.





Daar werden zij gevangen gehouden, de volgende morgen kregen ze handboeien aan en werden naar Amerongen gebracht. Onderweg zaten zij tusschen twee vuren. In het bosch van Prattenburg stond Duitsche artillerie, die· door de Engelschen uit de Betuwe werden beschoten. De granaten sprongen in de buurt en de geleider was doodsbenauwd.

Zij werden in Amerongen door den kapitein verhoord. Hij wilde van alles weten. Welke troepen lagen er in Ede? Hoe sterk waren zij en waar stond hun artillerie? Hij zei tegen de jongens, dat zij spionnen waren en dat ze bij de eerste poging tot ontvluchting zouden worden doodgeschoten. Zij mochten met niemand spreken, zij zouden eten krijgen en werden aan het werk gezet.





Zij moesten in het hotel op de Markt bedden, fietsen en pantservuisten halen en op wagens laden. Ze kregen nog geen eten, ze werden voorzien van een paar oude fietsen en naar Doorn vervoerd. Daar lag een onderofficier met 30 man. De jongens moesten in de keuken werken. Er zaten nog twee andere gevangenen. De eene vertelde, dat hij Maas heette. Hij was reserveofficier geweest en om onder te duiken was hij van Haarlem naar Heerenveen gegaan. Het was niet gelukt onder dak te komen en toen had hij zich als "HilfswilIiger" bij de afd. paarden tractie van de S.S. verbonden.




Hij was met de troep meegegaan naar Veenendaal en Doorn. Daar kwam hij op bekend terrein, daar had hij in 1940 gevochten, hij verschafte zich een burgerpak, ging er van door en werd weer gevangen genomen.

De andere was bij de Hollandsche S.S. geweest, hij was gedeserteerd en gegrepen en rekende erop doodgeschoten te worden. De onderofficier, die het commando had, was een Vlaming. Hij had vóór de bevrijding als tolk bij den Ortscommandant in Ede gezeten.




Wie was in Ede zijn commandant geweest? Wim vertelde dat het Job was geweest, waarop hij zei: Dat was dus de verrader met de valsche Ausweise. Hij schepte vreeselijk op, dat hij een partisanenjager was, zij hadden twee van zijn kameraden doodgeschoten. Piet had er naar geluisterd en verzwegen, dat zijn vader ook bij die partisanengeschiedenis betrokken was geweest.




Zondagmorgen kwam het bericht, dat de Duitschers gecapituleerd hadden, de jongens werden vrijgelaten. Ze reden met een vrachtauto mee naar Utrecht, waar Wim familie had. Onderweg raakten zij elkaar kwijt en Piet ging naar Doorn terug. Daar vond hij den Vlaming, die na de capitulatie erg vriendelijk was geworden.




Met Maas en Piet ging hij op pad naar Ede. De Vlaming had zich van een burgerpak en een fiets voorzien, de anderen wandelden. Hij vertelde dat hij Piet het leven had gered, de Duitschers hadden hem willen doodschieten, maar hij was voor hem in de bres gesprongen. Dat moest Piet vooral aan zijn vader zeggen. Toen hij met Piet zoete broodjes bakte, zei deze, dat hij zoo had opgeschept over die partisanenjagerij, maar dat Piet's vader een ervan was geweest. De Vlaming begreep, dat hij in verkeerd gezelschap was en fietste haastig weg.




Maas en Piet kwamen in Veenendaal, zij logeerden in het hotel La Montagne, maar. konden niet verder want de Hollandsche S.S. zat nog altijd in 't dorp. De S.S. vergunde aan de bevolking alleen 's middags van 3 tot 5 uur de huizen te verlaten om brood en andere levensmiddelen te halen. Maas en Piet maakten van die gelegenheid gebruik om door Veenendaal te trekken. Daarna kwamen zij aan een post van de Engelschen en de B.S. Piet liet zijn persoonsbewijs zien en toen zij ontdekten dat hij de vermiste jongen was, lieten zij hem door. Maas werd teruggestuurd en wandelde langs een omwegje naar Ede. Zoo kwam Piet weer ongedeerd thuis.




De Vlaming had wel gelijk gehad, toen hij zei, dat .er geknoeid werd op het bureau van den Ortscommandant, maar den eigenlijken dader kende hij toch niet. Op dat bureau zat als vertrouwensman een Pool, zijn naam was Sepp. Sepp was er al twee en een half jaar, hij genoot ieders vertrouwen, hij bediende de telefoon en nam alle geheime gesprekken op. Nu had Herman in die dagen een helpster, die alle mannen om haar vinger wond. Zij drong door in de Ortskommandantur, herhaaldelijk kwam zij daar met het verzoek, even te mogen telefoneeren en zij was al gauw zoo met Sepp bevriend, dat hij haar afschriften van brieven gaf. Herman stond wantrouwend tegenover die hulpvaardigheid, misschien was Sepp een agent-provocateur, die zich vertrouwelijk voordeed om later des te beter zijn slag te slaan. Herman en van Tuinen informeerden eens bij Job, maar die kon geen inlichtingen geven. Herman besloot een einde te maken aan de gevaarlijke omgang, voordat het te laat was. Hij plaatste het meisje over naar Lunteren.




Na de vlucht van de Duitschers op 17 April kwam Job een kijkje nemen op de Kommandantur, waar hij zijn stafkwartier moest inrichten. Het was daar een geweldige ravage, alles was kort en klein geslagen, in de garage lag een doode Duitscher. Achter in de garage lag een hoop aardappelen en verschillende mannen kwamen met hun emmertje, zij stapten over het lijk, of schoven het wat opzij en na eert tijdje waren de aardappelen op en was de Duitscher in de hoek terecht gekomen. Toen Job de volgende dag in de· halfdonkere gang liep hoorde hij: ,,Guten Morgen, Herr Herichhausen, Wollen Sie mich nicht begrüssen?" Daar stond Sepp, nog altijd in zijn Duitsche uniform, met een paar vrienden van de Field Security, die vertelden dat de zaak O.K. was.

Sepp vroeg dadelijk naar het meisje, dat hem blijkbaar nog steeds interesseerde.




Job vroeg, waarom hij hem niet op de hoogte had gebracht, maar Sepp zei, dat hij het niet had aangedurfd. De Duitschers wisten dat er verraad werd gepleegd, zij hadden velen verdacht, herhaaldelijk had de Feldgendarmerie er vertrouwelijk met Sepp over gesproken. Zij konden er echter niet achter komen en ten slotte hadden zij den Vlaming als tolk genomen, omdat zij den verrader niet op het spoor konden komen.

SLOTWOORD

Een goed zakenman maakt aan het einde van elke periode zijn balans op en ook wij moeten dat doen na afloop van het ondergrondsche werk.




In de eerste plaats om ons te verantwoorden tegenover diegenen, die ons thans reeds voor de voeten werpen: ,,Wat is het nut geweest van al dat gedoe? Er zijn hoopen van jullie doodgeschoten, in gevangenkampen omgekomen, bij verhooren gemarteld, er zijn huizen en boerderijen in brand gestoken en bovendien zijn tegenover de anderen allerlei represaillemaatregelen genomen, die aan jullie te danken zijn. Zonder jullie hulp zouden we op precies dezelfde manier door de geallieerden bevrijd zijn."




Het klinkt zoo overtuigend en het is daarom noodig een woord van protest te doen hooren. Ik zal het verrichte werk ter wille van het overzicht nog even verdeelen in de O.D., de L.O. en de R.v.V. I.




ad O.D.

Deze heeft tot aan de fusie haar voorbereidend werk gedaan onder steeds wisselende omstandigheden.

Wist iemand in Nederland hoe de bevrijding zou komen? Dacht niet ieder, een, dat er een invasie zou komen ergens op de westkust, en dat men van de provincie Holland uit den vijand zou verdrijven? Hebben de Duitschers niet maandenlang den lijn van Maas en IJssel krachtig versterkt om de geallieerden bij hun opmarsch naar het oosten tegen te houden? En heeft men daarna niet gedacht, dat de bevrijding zou komen uit het zuiden door de Betuwe? Hebben de Duitschers daarom niet de noorder Rijnoever versterkt en de lijn van Arnhem tot Rhenen laten ontruimen?


Pas op het allerlaatste moment bleek, dat de geallieerden in een snelle opmarsch de Nederlandsche Oostgrens dichtgrendelden en de IJssellinie aan de achterzijde aantastten.


Voor al deze mogelijkheden had de O.D. gestaan en zijn voorbereidingen getroffen. Zoodra de Engelschen hier binnenkwamen zouden de leden van de N.S.B. worden opgeborgen, ook de N.S.B. burgemeester en wethouder. Onverwijld zou burgemeester Middelberg zich naar het gemeentehuis begeven en daar zijn taak opnemen, gesteund door een adviescommissie, in onderling overleg gekozen, bij afwezigheid van een wettige gemeenteraad.


De bevolking van Ede kon veilig feestvieren op dat rnoment van de bevrijding, want wij hadden gezorgd dat het gezag onverwijld werd overgenomen, terwijl onze mannen zoo noodig gewapenderhand dat gezag konden steunen tegen extremistische overvallen, van welke zijde ook.


Het is rustig verloopen, maar het had ook anders kunnen zijn, wij waren op alles voorbereid.





ad II. L.O.

Deze organisatie heeft tienduizenden jongemannen onder dak gebracht en van distributie- en andere bescheiden voorzien .


Zonder het werk van de L.O. zouden die tienduizenden in Duitschland werkzaam zijn gesteld in munitiefabrieken en andere bedreigde punten. Het aantal slachtoffers en de aangerichte ellende zou zonder het werk van de L.O. (en de daaronder behoorende K.P.'s) niet te overzien zijn geweest.


Zij heeft de onderofficieren, die niet in krijgsgevangenschap wilden gaan, onder dak gebracht en de gezinnen financieel verzorgd.


Zonder haar hulp zou de spoorwegstaking onmogelijk zijn geweest. Zoowel L.O. als K.P.'s hebben in die jaren hun sporen verdiend.





ad 111. de R.v.V.

Uit den aard der zaak nemen de werkzaamheden van de verzetsgroepen in het verhaal een groot aantal bladzijden in, maar men vergete niet dat een dropping, een crossing, een spoorwegoverval een questie van een enkele nacht zijn, terwijl het werk van de L.O., dat slechts in enkele bladzijden werd vermeld, jarenlang aan de loopende band werd voortgezet.


Op de balans komt, in tegenstelling met het boek, voor het verzetswerk slechts een betrekkelijk kleine post voor, maar ook met dit werk hebben wij de bondgenooten een groote dienst bewezen.


Voor het opmaken van de operatieplannen moesten de geallieerden weten, welke Duitsche troepen zich in Nederland bevonden, welke hun standplaatsen, hun getalsterkte en hun gevechtsvaardigheid was. En die gegevens werden geregeld verstrekt, vooral in de omstreken van Ede zeer uitgebreid en zeer vakkundig.





Dit wat het werk der drie groepen betreft en dan is er nog een factor, die niet in cijfers kan worden uitgedrukt en die ik als volgt zou willen formuleeren:





Een volk, dat getrapt en geslagen wordt, dat slaafs alle vernedering ondergaat zonder eenige daad van verzet te plegen, dat gelaten afwacht tot anderen het die vrijheid komen brengen, is zijn vrijheid en zijn zelfstandig volksbestaan niet meer waard.




Dit is onze balans.

GEGEVENS ONTLEEND AAN CAPT. LEO HEAPS ,,ESCAPE FROM ARNHEM''

1) De hulp werd verschaft door de 101 e Airborne Division. Een Boforskanon zou van 11.45 af elk half uur een lichtspoorgranaat verschieten, dwars over de rivier om de as van beweging aan te geven. Aan geallieerde zijde berustte de leiding bij Luit. Kol. Dobie. Als het sein op de noorder oever werd gegeven, zouden 40 aanvalsbooten overroeien.




Op de flanken zouden kleine detachementen overgaan, die zoo noodig met mitrailleurvuur de overtocht zouden beschermen.

Zware artillerie en mortieren zouden klaar staan om in geval van nood het opdringen van de Duitschers te beletten door het afgeven van een spervuur.





Verbindingsofficier was Luitenant Heaps, die met de booten overvoer en de colonne tegemoet ging.

Noch de hulp van de artillerie, noch die van de mitrailleurs was noodig, daar de Duitschers in geen enkel opzicht ingrepen. De overtocht verliep zonder eenige storing.





2) Ook hier werd de hulp verschaft door de 101e Airborne Division. Ook hier gaf een Boforskanon met lichtspoormunitie de as van beweging aan.




Aan geallieerde zijde berustte de leiding bij Majoor Neave.




De "Canadian Engeneers" die ook bij Arnhem de troepen veilig over de Rijn terug hadden gebracht, verschenen met hun stormbooten onder bevel van Majoor Tukker. De booten waren 7 m. lang en voorzien van een zware aanhangmotor. Artillerievuur was voorbereid om het opdringen van de Duitschers tegen te gaan.

Luitenant Heaps was weder ingedeeld als verbindingsofficier. Majoor Tukker ging met een stormboot over en haalde de twee burgers ( van den Brink en Leeuw) en den Ier O'Casey,





3) De Amerikaansche luitenant Dixon, afkomstig uit Florida, had zich vrijwillig aangeboden om de mannen met zijn kano te halen. De kolonel waarschuwde hem, dat de stroom zeer sterk was. Dixon antwoordde, dat hij in Florida met zijn kano was opgegroeid en dat hij met zijn pagaai alles meester was, wat op het water dreef. Voorzien van een "walky-talky" pagaaide hij naar de overzijde.




Heaps hoorde door de radio, dat hij twee mannen vond, een parachutist en een piloot. Kort daarop zweeg de radio, Dixon keerde niet terug. Later meldde een observatiepost, eenige mijlen verder de rivier af, dat hij hulpgeroep op de rivier had gehoord en een kano had zien voorbij drijven, maar de snelle stroom voerde alles dadelijk buiten het bereik van de eigen stellingen.















